ÜÇ TOYNAKLI ATIN GERÇEK HİKAYESİ 
Prof. Dr. Adem Tatlı-Şubat 2007 362. Sayı-zaferdergisi 


14 Ocak 2007 tarihinde ulusal bir gazetede, Sivas dolaylarında yapılan bir kazıda birçok 
hayvan fosili bulunduğu, bunların; Zürafa, hipparion adı verilen üç toynaklı at, antilop, keçi, koyun, sırtlan, gergedan, sincap ve fare gibi hayvanlara ait olduğu bildiriliyordu. Bu fosillerin Anadolu'da bulunması, buranın milyonlarca yıl öncesinde zengin bir faunaya sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Buradan çıkacak fosillerin bir müzede sergilenecek olması da memleketimiz adına sevindirici bir husustur. 


Kazının sorumluluğunu yürüten sayın Prof. Dr. Erksin Güleç; “Atın evrimi net şekilde görülüyor. Beş toynaktan tek toynaklı hâle geldiklerini biliyorduk. Üç toynaklı hipparion denilen atı bulduk.” demekte ve bu fosilin atın evrimini açıkladığını belirtmektedir. 


Sayın Prof. Dr. Erksin Güleç'in, üç toynaklı atın, günümüzdeki tek toynaklı atların ceddi olduğu kanaatine nasıl ulaştığını bilemiyoruz. 


Bu konuda bildiğimiz şu ki, bundan tam 200 yıl önce Lamarck, “Kullanılan organların geliştiği, kullanılmayanların köreldiği” hipotezini ileri sürmüştü. Bu görüşten hareketle, yaklaşık 130 yıl önce de, atların da başlangıçta 5 toynaklı olduğu, zamanla kullanılmayan bu toynakların giderek tek toynağa inerek günümüzdeki atı verdiği iddia edilmişti. 


Günümüzde bu düşüncenin bilimsel bir değeri yoktur. Sadece bilim tarihi açısından bilinmesi istenebilir. Çünkü, günümüz genetik bilimine göre, vücut hücrelerinde değil, üreme hücrelerinde meydana gelen değişiklik yavrulara geçmektedir. Bir başka deyişle, trafik kazasında kolunu kaybeden birisinin bu özelliği çocuklarına geçmez. 


Atların evrimin delili olarak değerlendirmeye alınışını Wells şöyle belirtir: “Atın evrimi ile ilgili olarak Darwin'in 1882'de ölümünden üç yıl önce, Yale Üniversitesi paleontoloğu Othniel Marsh, modem tek toynaklı atların, küçük dört toynaklı atadan nasıl geldiğini göstermek için at fosillerini içeren bir çizim yayınladı. Sadece ayak kemiklerini ve dişleri ihtiva eden Marsh'ın çizimi, çok geçmeden kafatası ile desteklendi ve at fosillerinin resimleri biyoloji ders kitaplarında ve müzelerde evrimin delili olarak hızla yerini aldı.” 


Uzmanların değerlendirmelerine göz gezdirildiği zaman, bu konuda ne kadar peşin hükümle hareket edildiği anlaşılır. 


Dunouy ve Goldschmidt, tek tırnaklı atın, günümüzden 130 milyon yıl önce Mesozoik devrinde, yani çok tırnaklı attan evvel yeryüzünde mevcut olduğunu belirtir. Onlara göre, çok tırnaklı atların ilki ise Eosen devrinde, 55 milyon yıl önce ortaya çıkmış, sonuncusunun nesli de Miyosende yaklaşık 25 milyon yıl önce ortadan kalkmıştır.” 


Evrimci biyologlardan Boyce Rensberger, atın evrimini belirten fosil serilerinin gerçekte bulunmadığını, farklı canlılara ait iskeletlerin yan yanan dizilerek bu serilerin elde edildiğini belirtir ve şöyle der: 


“Yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış dört tırnaklı, tilki büyüklüğündeki canlılardan silsile halinde bir takım değişmelerle günümüzdeki atın evrimleştiği iddiası geçerliliğini yitirmiştir. 
Kademeli değişim yerine, her türün fosilleri tamamen farklı olarak ortaya çıkmakta, hiç değişmeden kalmakta, sonra da bunların soyu tükenmektedir. Dolayısıyla bunlar ara form değil, her birisi ayrı yapıya sahip farklı birer formdurlar.”* 


İngiltere Doğa Tarihi Müzesi yöneticilerinden evrimci Colin Patterson da benzer görüşü dile getirir ve şu değerlendirmeyi yapar: 


“50 yıl önce hazırlanmış olan ve hâlâ müzenin alt katında duran atın evrimi sergisi, hayali kötü bir hikâyeden başka bir şey değildir. Atın evrimi, birbirini takip eden yüzlerce ilmi kaynak tarafından büyük bir gerçek gibi sunulmuştur. Ancak, bu tip iddiaları ortaya atan kişilerin yaptıkları spekülasyondan başka bir şey değildir.” 


Atın evriminin dayandığı fosillerin; Hindistan, Güney ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da değişik zamanlarda yaşamış, farklı tür canlılara ait fosillerin küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle oluşturulduğu belirtilir. Bu hususta evrimciler arasında da görüş birliği yoktur. 
Birbirinden farklı 20'den fazla atın evrim şeması vardır. Bu sıralamalardaki ortak noktanın, 
55 milyon yıl önce Eosen Devri'nde yaşamış Eohippus (Hyracotherium) adlı köpek benzeri 
bir canlının, atın ilk atası olduğuna inanılmasıdır. Halbuki Hitching, atın atası olarak sunulan bu Fohippus'un, günümüzde Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi olmayan Hyrax isimli hayvanın aynı olduğunu belirtir.“ 


Evrimcilerden Gordon Taylor, The Great Evolution Mystery adlı eserinde at serileri ile ilgili olarak şunu belirtir: 


“Paleontologlar, evrimciler tarafından ileri sürülen at serileri ile ilgili fosilleri ortaya koyamamışlardır. At serisi, evrim konusunda çözüme kavuşturulmuş örnek olarak takdim edilir. Ama gerçek öyle değildir. Eohippus'tan günümüzdeki at Eguus'a kadar uzanan sıralama çok tutarsızdır. Farklı kaynaklardan gelen canlılara ait fosillerin bir araya getirilip arka arkaya dizilmesi mümkündür. Fakat canlılar tarihinde bu sıralamayı doğrulayacak hiçbir delil yoktur.” 


Tilki büyüklüğündeki çok toynaklı atın, günümüzdeki atların ceddi olduğu iddiasının bilimsel zemine oturabilmesi için, bir formdan bir diğerine geçebilmek için yüzlerce ara form fosilinin olması gerekir. Ama yoktur, bulunamamıştır. 


Ayrıca, genetik yapının ve biyokimyasal özelliklerin bu değişmeyi desteklemesi beklenir. 
Halbuki bunların hiç birisi böyle bir iddiayı desteklememektedir. En basitinden, at fosillerinin jeolojik devirlerdeki gelişmelerine paralel bir omurga artışı da yoktur. Örneğin, 55 milyon yıl önce yaşamış olan 4 toynaklı Eohippus'ta 18 çift olan kaburga sayısı, üç toynaklı Orohippus'ta 15 çifte düşmekte, tek toynaklı Pliohippus'ta 19'a yükselmekte, günümüzdeki at olan Eguus'ta da tekrar 16 çifte düşmektedir. 


Öyle anlaşılmaktadır ki, çok tırnaklı at tiplerinin her birisi ayrı bir formdur ve belirli bir devre yaşayıp ortadan kalkmıştır. Tek tırnaklı atın nesli de tek tırnaklıdır. 


Bugün, atların ayaklarındaki çıkıntıları evrime delil göstermek, evrimin bilime değil, spekülasyona dayandığının delilidir. Böyle spekülasyonların ve bilimselliğini yitirmiş materyalist felsefeye dayalı değerlendirmelerin en ince ayrıntılarına kadar ortaöğretim kitaplarında yer almasını arzu etmenin mantığını anlamak mümkün değildir. 


Zürafanın Boynu 


Prof. Dr. Erksin Güleç, zürafanın boynunun bugünküne göre çok daha kısa olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 


“Zürafanın boynu bugünküne göre çok daha kısa. O dönemde bitki örtüsü zengin olduğu için beslenmesi daha kolaydı muhtemelen, boynunun uzun olması gerekmiyordu.” 


Bu fikir yeni değildir. Fransız biyologu Jean Baptise de Lamarck, 1809'da, yani günümüzden iki yüz yıl önce, Philosophie Zologigue (Zoolojinin Felsefesi) isimli kitabında, fazla kullanılan organlarının gelişip büyüdüğünü, kullanılmayan organların ise körelerek ortadan kalktığını belirtmiş, buna örnek olarak da zürafanın boynunu göstermiştir. Zürafa, ortamda yeterli miktarda ot bulamadığından ağaç yaprakları yemeye mecbur kalmış ve alt yapraklar bittikçe daha yüksekteki yapraklara erişmek için çabalamıştır. Bunun neticesi olarak boynu uzamıştır. 


Lamarck'ın ileri sürdüğü bu değişiklik, fenotipik farklılıklardır. Modifikasyon olarak ifade edilir. Yani canlının, genetik yapısında değil, vücut yapısında meydana gelen bir değişikliktir. 
Yavrularına geçmez. Halterci birisinin, bu özelliğinin çocuklarına geçmediği gibi. 


Lamarck'ın bu hipotezi, temel genetik kaidelerine uymadığı için geçerliliğini yitirmiştir. Okul kitaplarında, sadece tarihi değeri olduğu için yer alır. 


Aslında zürafaların, iddia edildiği gibi, uzun boylu ağaçları değil, küçük boylu olanları tercih ettiği, günümüzde yapılan bilimsel yayınlarda belirtilir. Nitekim, Uppsala Üniversitesi zoologlarından Robert Simmon, 1996 yılında yayınladığı bir makalesinde, zürafaların kurak mevsimlerde bile, alçak çalılardan beslendiğini dile getirmektedir. 


Zürafanın boynu hakkındaki bu değerlendirme, bilimsel bir argümana değil, bu şekilde bir evrimin var olduğu inancına dayanmaktadır. 


* Robert Simmon. The American Naturalist, 1996, V. 148, s. 771-786. 
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KİMİZ, KİM OLMAYA ÖZENİYORUZ? 
Semine Demirci-Şubat 2007 362. Sayı-zaferdergisi 


Güzel kumaşlar satan bir kumaşçı dükkanında iki top basma varmış. Basmalardan biri mütevazi; renkleri ve desenlerinden memnun bir şekilde onu alacak, kıymetini bilecek müşterilerini sabırla beklermiş. Arkadaşı ise daha renkli ve desenleri daha güzel olduğu için bir an önce beğenilmek ister ve bunun için de elinden geleni yaparmış. Mütevazi olan ona hep: 


“Arkadaşım, sakin ol, sabırlı ol; biz birer basmayız; bizim kıymetimizi bilenler bizi almalı; kendini ipekli kumaş gibi ortaya koyup durma; sen ipek değilsin, seni ipek sanıp alanlar ipek olmadığını anlayıp seni geri getirirler, kesildiğinle kalırsın; hem bu halinle bizi dokuyana da hakaret etmiş olursun; seni dokuyan seni basma olarak takdir etmiş; “ben basma değilim” demekle seni dokuyana nankörlük etmiş olursun, yapma böyle, eğer bu desenler sana verildiyse bir maksat içindir, kendini ipek sanman için değil; üzerine bir çamaşır suyu dökülürse bu desenlerden eser kalmaz-desensiz kalıverirsin, o zaman ne yapacaksın" dermiş. 
Fakat bizim sabırsız basma bütün bunları dinlemez, kendi bildiğini okumaya devam edermiş. 


Bir gün dükkâna; uzuna yakın, alımlı, kızıl saçlı, yanında iki çocuğu olan, kendinden emin bir kadın girmiş. Bütün kumaşları gözden geçirmiş. Bizim basmanın içi kıpır kıpırmış. Dönüp bana baksın, bak beni nasıl beğenecek diye içi içini yiyormuş. Bir de ne görsün? Kadının gözleri, bizim basmadaymış. Bizim basmanın kalbi yerinden fırlayacakmış neredeyse. Kadın, dükkân sahibine bizim basmayı göstermiş. Dükkân sahibi topu indirmiş raftan. Kadın şöyle bir bakmış basmaya. Yoklamış elleriyle. Basma olduğunu anlamış anlamasına ama desenler, renkler onu cezbetmiş. 


Diktireceği elbiseye en uygun desenler ve renklermiş. Fakat basma oluşu düşündürmüş biraz. 
Neyse demiş, “Bu desenler, bu renkler sendeyken basma oluşunun bir önemi yok. Sana öyle bir model uygulayacağım ki, cümle ipekli elbiseler senin güzelliğini kıskanacak, başın hep dik olacak senin.” 


Kadın bizim basmadan iki metre kestirmiş. Çantasını koluna takıp, çocuklarını da alarak evine gitmiş. Terziye gitmeden önce aldığı kumaşı suya bastırması gerekiyormuş. Almış bizim basmayı bir kova suya batırmış. Sabaha kadar kovada kalmış zavallı. Sabah, kadın basmayı çıkarmış kovadan. Suyunu silkmiş, kuruması için ipe asmış. Bizimki şimdi de ipte, güneşin karşısında kurumayı beklemiş. Kuruyunca kadın alıp ütülemek istemiş. Çünkü buruş buruş olmuşmuş. Ütüleyip tekrar ölçmüş basmayı. Bir de ne görsün?! Bizim iki metrelik kumaş çekmiş kalmış mı bir buçuk metre. Bir de renkleri biraz solmuş mu ne?! 


Kadın küplere binmiş. Suç sanki kumaşınmış gibi başlamış bağırmaya. Sonra alıp dükkâna götürmüş; kumaşçıya da bir sürü bağırıp çağırdıktan sonra öfkeyle çıkmış dükkândan. 
Kumaşçı ne yapsın? Kadın bile bile almış onu. Sonra aslını anlayınca geri getirmiş. Bu kaçıncı oluyormuş. Kumaşçı uyarmasına rağmen kadınlar renk ve desenlerine aldanıp alıyor, sonra geri getiriyorlarmış. 


Kumaşçı ne yapsın şimdi? Her defasında, geri gelen parçayı topa yeniden sarıyormuş. Yine, her zaman yaptığını yapmış; bizim basmanın gelen parçasını topuna sarmış, mütevazi basmanın yanına-eski yerine yerleştirmiş. Bizimkisi acı içindeymiş. Kadına karşı da çok öfkeliymiş; "Beni ipekli elbiseler gibi yapacaktı, beni kandırdı, yerimden etti, üstelik o kadar suyun içinde bekletti, yetmedi ipe astı-güneşte bıraktı, bununla da yetinmedi, kızgın ütüyü her zerreme bastırdı; sonra da çekmişim, renklerim biraz solmuş diye beni geri getirip attı" diye veryansın edip duruyormuş. 


Mütevazi arkadaşı, ona şefkatle demiş ki; “Gel kardeşim, biraz beni dinle, sabret, unutma ki kadının seni alması için çok çabaladın; bütün desenlerini, renklerini ortaya koydun; basma olduğunu unuttun; onu suçlamakla eline bir şey geçmez; gel sen kendine bak, kusuru kendinde görene ne mutlu, böylece düzeltebilirsin kendini; kendi nefsini ıslah edemeyen, başkasını ıslah edemez; gel sen kendinden başla; hem benim tanıdığım bir kumaş örücü var, ondan rica edelim senin kesik yerlerini örsün-tamir etsin, yoksa böyle hep alel usul sarılı kalacaksın, en ufak rüzgarda yerinden oynayacaksın; gel arkadaşım kesiklerini birleştirelim, tamir edelim ki daha büyük sorunlara neden olmasınlar.” Ne dersiniz? Bizim kendini ipekli sanan, basma arkadaşını dinleyecek mi? 


Yoksa ben böyleyim, ben değişemem, beğenmiyorsan arkadaşlığımı, sen bilirsin deyip yine hırsına yenilip, aslını kabul etmeyerek zarara düşmeye devam edecek mi? Bilemiyoruz. Fıtrat çok değişmiyor. Fakat kusurlarımızı farkedip büyük bir cehdle değiştirmeye çalışabiliriz. 
Kabul etmemiz gereken, kusurlu olabileceğimiz gerçeğidir. Bunu kabul ettikten sonra düzeltme çabası da, affedilme çabası da gelecektir. Yeter ki kendimizi kusursuz kabul etmeyelim. Basma iken ipek zannetmeyelim. 


BİSMİLLAH 

Ahmet Akgül-2006-millicozum 

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim.Her an koruyup kollayan ve acıyıp bağışlayan Allah'ın adıyla; -Bu işe başlıyorum 

-Ancak Onun yardımıyla başaracağıma inanıyorum 

-Onun koyduğu kurallara uygun çalışıyorum. Helal ve haram ölçülerini gözetiyorum 


”Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahiym” dua ve ayetinin kısaltılmış şekli Bismillah olarak söylenir. 
Hayırlı ve helâl bir işe başlarken, Allah Teâlâ'nın adını anarak, Ona sığınarak ve bütün gücüyle sebeplere sarılarak işe başlamak anlamına gelir. İslâmiyet'ten önce Araplar, herhangi bir işe başlarken, bağlı bulundukları ilâhlarının adlarını anarak başlarlar, meselâ, Bismi?l-Lat 


(Lat'ın ismiyle), Bismi’ l-Uzza (Uzza'nın ismiyle) derlerdi. Her kavimde buna benzer sözlerin kullanıldığı ve meselâ bir hizmetlinin, âmirinin verdiği bir emri yerine getirirken, “Bunu falanın adına yapıyorum” demesi cahiliye döneminde adet haline gelmişti. 


Resulullah (sav), İslâm dinini tebliğ etmeğe başladıktan sonra, cahiliye Arapları'nın kullandığı sözleri değiştirmiş ve, “Ey Allah'ım, senin adınla” anlamına gelen, “Bismike Allahümme” ve “Allah'ın adıyla” anlamına gelen, “Bismillahi” sözlerini kullanmaya başlamıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinin otuzuncu ayeti nazil olduktan sonra besmele son şeklini almıştır. Bu ayette Süleyman (as) tarafından yazılan bir mektup söz konusudur. Mektupta “Bu mektup Süleyman'dandır ve Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır.” denilmektedir. Kısaca besmele dediğimiz ve “Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla” anlamına gelen “Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim” aynı zamanda Kur'ân-ı Kerim'den bir ayettir. 


Besmele: “İşime, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. O'nun emriyle ve O'nun için bu işin başındayım ve O'nun adına teşebbüste bulunuyorum, O'nun emriyle yapıyorum. Çünkü bu başladığım işin tamamlanmasında gerekli olan kuvvet ve kudret O'nun tarafından bana verilmiştir ve O'ndandır. O bana bu kuvvet ve kudreti vermezse ben bu işi tamamlayamam” anlamındadır. 


Helâl ve hayırlı bir işe başlarken, Allah'ın adını anmak, her Müslüman'ın üzerinde titizlikle durması gereken görevlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden pek çok emirler, vardır. 


“Atalarınızı andığınız gibi, hatta daha çok (şiddetle ve içtenlikle) Allah'ı anın. “H “Namazlarınızı kıldıktan sonra, ayakta iken otururken ve yanlarınızın üzerinde yatarken Allah'ı anın. P! 

“Rabbı'nın adını an. İhlâs ile O'na yönel. 
“Rabbı'nın adını sabah akşam an”! 


«[3] 


Resulullah (s.a.s.) den nakledilen bir hadiste şöyle denilmiştir: “Bismillah ile başlamayan her ciddi iş noksandır.“ (Başında besmele, sonunda hamdele (elhamdülillah) bulunmayan işler hayırsızdır.) 


İlk ifade “b”dir 


Bismillahi'r-rahmani'r-rahim sözü dört kelimeden oluşan bir cümledir. Bunlar: “İsim, Allah, Rahman ve Rahim” kelimeleridir. Ancak isim kelimesinin başına bir “b” harfi getirilmiştir. 
Bu harf, kendinden önce var olduğu düşünülen bir fiile, sonraki cümleyi bağlamak için kullanılmıştır. ‘b’ harfinden önce var sayılan fiil: başlarım, “okurum”, “yaparım? olabileceği gibi ‘başla’, “oku”, “yap? şeklinde emir de olabilir. Buna göre besmele, bu fiillerden birisinin var kabul edilmesiyle beş kelimeden meydana gelmiş olur. 


“(Rahim) ve (Rahman) olan Allah'ın adıyla başlarım” gibi... 


Besmeledeki ilk kelime olarak görülen “isim”, bir hususa işaret etmek üzere konulmuş addır. 
Ahmet, Ali, ağaç, su gibi isimler, özel isim ve cins ismi olmak üzere iki kısımdır. Şahıs 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isimleri ile yer veya şehir isimleri özel isimdirler. Bu isimler kimin adı ise, hangi yer, şehir, kurumu belirtiyorsa başkalarında bulunmayan, kendilerine özgü özellikleri vardır. Buna karşılık, tahta, masa, ağaç, insan gibi isimler cins ismidirler. Genel bir anlam belirtirler. Bu sebeple “Ahmet” denildiği zaman, onun insan olduğu anlaşılır. Çünkü Ahmet, insan cinsi içinde yer alır. Fakat insan denildiği zaman mutlaka Ahmet anlaşılmaz. Çünkü Ahmet'ten başka insanlar da vardır. 


Besmele'de yer alan ikinci kelime “Allah” ismidir 


Allah, kendine has doksan dokuz sıfatı olan zatın yüce ismidir. Gerçek mabudun adıdır ve özel ismidir. Allah Teâlâ'nın kendine has sıfatlarından bazılarını, Kur'an-ı Kerim'in aşağıdaki ayetlerinde görmekteyiz. 


“O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilâh yok'tur. O, gizliyi de aşikârı da bilendir. O, esirgeyen, bağışlayandır. O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka ilâh yoktur. Hükümrandır. 
Mukaddestir, selâmdır, mümindir, müheymindir, azizdir, cebbardır. Allah müşriklerin ortak koşmasından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki, yaratan, yarattıklarına şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih eder. O, hüküm ve hikmet sahibidir.“P) 


Üçüncü kelime “Rahman”dır 
İşte Allah, en güzel, en mükemmel ve en üstün sıfatları zatında toplamaktadır. 


Besmele'de yer alan üçüncü kelime, “Rahman? kelimesidir. Bu kelime kendinden önce ismi zikredilen yüce Zatın sıfatıdır. Yani Allah Teâlâ'nın sıfatıdır. Rahman kelimesi, rahmet kelimesinden türetilmiştir. Rahmet, sözlükte, insan kalbinin bir kimseye acıma ile birlikte meydana gelen bir yakınlık duygusudur ki, bu acıma ile yakınlığın artması ve şiddet kazanması halinde, o kimseye karşı fiili yardıma dönüşür. Bu sebepledir ki, o kimse hakkında ‘çok merhametli? denir. Ancak insandaki bu merhamet duygusunu, Allah Teâlâ'nın merhametini anlamakta bir ölçü olarak kullanmamız mümkün değildir. Çünkü insandaki merhamet duygusu geçici bir haldir. Ancak bir üzülme ve acıma neticesinde ortaya çıkar. 
Üzülme ve acımanın ortadan kalkması ile merhamet duygusunun da yok olduğu görülür. 
Allah Teâlâ ise üzülmek gibi noksanlıktan ve gelip geçici acıma duygusundan münezzehtir. 
Bu sebeple Allah Teâlâ'nın rahmeti, kullarının merhametiyle kıyas olunamayacak bir üstünlük arz eder ve ezelden ebede her şeyi kuşatan nimetler ve bağışlar olarak ortaya çıkan sonsuz bir merhameti gösterir. 


En güzel isim O'nundur 


Rahman kelimesinin diğer bir özelliği de Kur'an-ı Kerim'de, Allah ismi makamında özel bir isim olarak kullanılmış olmasıdır. 


“İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisi ile çağırırsanız, en güzel isimler O'nundur.”!8! 

“Senden evvel gönderdiğimiz resullerimizden sor: Biz, Rahman?'dan başkasını ilâhlar yapmış mıyız?! 


“Sen ancak Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman’dan korkan kimseleri korkutacaksın.“!8! 


“(Cennet), görmeden Rahman'dan korkan ve (O'nun tâatına) yönelmiş bir kalp ile gelen 


kimselere hastır.“ 


“Ey babam, şeytana tapma, Çünkü şeytan Rahman'a çok asi olmuştur. 
»[11] 


«c[10] 
“Rahman’ın yaratışında hiç bir düzensizlik göremezsin. 


Mealleri zikredilen bu ve sayıları elliye varan diğer ayetlerde ‘Rahman’ kelimesinin Allah’a has ve Allah ismine eşit bir anlamda nasıl kullanıldığı açıkça görülmektedir. 


Dördüncü kelime “Rahim” 


Allah Teâlâ'nın Rahman sıfatı, sadece kendi zatına has özel sıfatı olduğu halde; Rahim sıfatı, kendi iç güdüleri veya iradeleriyle hareket eden yaratıklara bir nebze olsun bahşedilmiş bir sıfattır. 


İnsanların kendi yavrularına veya biribirlerine besledikleri şefkat ve merhamet dolu yardım duygusu, yahut bir kuşun, yavrusu başında kanat çırpışı, sahip oldukları bu rahim sıfatının bir eseridir. 


Bundan dolayı insanın, Allah Teâlâ'nın zatına has olan Rahman sıfatıyla nitelendirilmesi mümkün olmadığı halde rahim sıfatıyla nitelendirilmesi mümkün olabilir. Nitekim bir kimse hakkında çok merhametli anlamına rahim denilmesi bundandır. 


Özetle; Her işine, her girişimine “Bismillah” diyerek başlayan kimse: 


Her şeyin ve herkesin gerçek sahibi ve hakimi Allah olduğuna 
O'nun kudret ve kuvvetinin, rahmet ve nimetinin sonsuzluğuna 
Allah'ın inayeti ve nusreti olmazsa, insanın ne kadar aciz ve çaresiz bulunduğuna 


Kur'ani kurallara ve insani amaçlara aykırı küfür ve kötülüklere besmele ile başlamanın, haşa Allah'la alay etmek manası taşıdığına 


Bir işte başarılı olmanın: 

- Allah emrettiği ve izin verdiği için 

- Hz. Peygamberin öğrettiği şekilde ve Kur'ani prensipler çerçevesinde 
- o Okonuya İslamın verdiği önem derecesinde 


- Ve yine öngörülen zaman ve mekan içerisinde yapılmasına bağlı olduğuna inanıyor ve buna göre davranıyor demektir. 


“Allah” (c.c.) 99 Esmai Hüsnasının (en güzel ve en mükemmel isim ve sıfatların) anlamını içeren Yüce Zat'ın özel adıdır. 


Esma-ül Hüsna (Allah'ın en güzel isimleri): 


1- ALLAH: (Celle Celaluhu) Her şeyin tek ve gerçek sahibi ve ilahı olan. İbadet olunmaya, rızası aranmaya, hüküm koymaya ve kendisine sığınılmaya en layık ve müstahak Zat 


2- RAHMAN: Dünyada bütün mahlukatına acıyıp koruyan, besleyip doyuran 
3- RAHİM: Ahirette yalnız dostlarına rahmet edip cennete koyan 
4- MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı bulunan 


5- KUDDÜS: Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, her türlü eksiklik ve çirkinlikten uzak ve pak olan 


6- SELAM: Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan, barış ve bereket sağlayan 7- MÜMİN: Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarını güvenlikte bulunduran 8- MÜHEYMİN: Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan, himayesi altına alan 


9- AZİZ: Sonsuz izzet sahibi olan, asla yenilgiye uğratılamayan, her işinde mutlak başarılı olan ve sadık kullarını zafere ulaştıran 


10- CEBBAR: İstediğini zorla yaptıran, acizlik ve çaresizlikten münezzeh olan 11- MÜTEKEBBİR: Sonsuz büyüklük ve azamet sahibine yakışır davranan 


12- HALIK: Her şeyi yoktan yaratıp varlığa çıkaran, zerreleri ve atomları, hücreleri ve organları bütün oluşumları ve olayları bizzat ve her an yaratan 


13- BARİ: Eşyayı ve her şeyin aza ve cihazatını birbirine uygun ve kusursuz yaratan 


14- MUSAVVİR: Her varlığa en münasip şekil giydiren, tasvirini yapan, programlayan. 
Gölge varlıkların resimlerini ve filmlerini hazırlayıp ruh ekranımıza yansıtan 


15- GAFFAR: Çok affedip bağışlayan, kendisine sığınanları boş çıkarmayan. 
16- KAHHAR: Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını yenilgiye uğratan 17- VEHHAP: Bol bol ve karşılıksız hediyeler veren, ihsanda bulunan 


18- REZZAK: Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran ve ihtiyacını karşılayan, her gıdasını hazırlayıp ulaştıran 


19- FETTAH: Her şeyin kapısını hikmetle açan, kapalı ve zor şeyleri kolaylaştıran 20- ALİM: Her şeyi hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi kuşatan 

21- KABİD: İstediğini maddi ve manevi yönden daraltan, sıkan 

22- BASİT: İstediğini maddi ve manevi bakımdan genişleten, ferahlatan 


23- HAFİD: İstediği kulunu alçaltıp rezil rüsvay bırakan, nankörleri ve hainlik edenleri, hidayet gömleğinden soyundurup, aşağı ve bayağı kılan. 


24- RAFİ: Dilediklerinin mertebesini yükseltip şerefli kılan, Hak'ta ve hayırda sadıkları ve sabırlıları, yüksek derecelere çıkaran. 


25- MUİZZ: İstediğine izzet veren, haysiyet ve fazilet sahibi yapan 

26- MÜZİLL: İstediğini zelil kılan, toplum içinde utanılacak durumlara sokan. 
27- SEMİ: Gizli açık her sesi işiten, duyan 

28- BASİR: Her şeyi bütün incelikleriyle gören ve anlayan 

29- HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine getiren ve adaletle arayı bulan 


30- ADL: Tam adaletli olan, kimsenin hakkını kimsede bırakmayan, asla haksızlık ve yanlışlık yapmayan 


31- LATİF: Lutfu keremi bol olan, yumuşak ve nazik davranan, bütün işleri görünmeden ve gizlice bizzat yapan 


32- HABİR: Her şeyden herkesin niyet ve faaliyetinden haberdar olan 

33- HALİM: Yaratıklarına son derece yumuşak muamele buyuran 

34- AZİM: Kendisine büyük ümitler bağlanan, ulu ve azametli olan 

35-GAFUR: Kullarının günahlarını bağışlayan 

36- ŞEKUR: Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 

37- ALİYY: Her şeyiyle yüce olan, layık ve müstehak olanları yüksek makamlara çıkaran. 
38- KEBİR: Varlığının kemaline hudut bulunmayan, büyüklük kendisine mahsus olan. 


39- HAFIZ: Her şeyi muhafaza edip koruyan, yarattığı bütün görüntüleri aynen muhafaza edip saklayan 


40- MUKİT: Her türlü mahlukata münasip rızık verip gıdalandıran, yiyecek ve içecekleri vitaminlere ve yararlı maddelere çevirip vücutların ihtiyacını karşılayan 


41- HASİB: Kullarının bütün fiillerinin hesabını tutan, ahrette ise herkesi tek tek hesaba çekecek olan. 


42- CELİL: Yücelik ve ululuk sahibi olan, gazabından ve heybetinden korkulan. 
43- KERİM: İyilik ve ikramı bol olan, cömertliğine sınır bulunmayan. 
44- RAKİB: Bütün varlıkları her an kontrol ve kumanda (murakabe) eden, gözetleyip duran 


45- MUCİB: Kullarının dualarına cevap veren, karşılıkta bulunan... Yalvarış ve yakarışları cevapsız bırakmayan. 


46- VASİ: İlim ve ihsanı, kuvvet ve gufranı her şeyi içine alan 


47- HEKİM: Her şeyi yerli yerinde ve hikmetle yapan 
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48- VEDUD: İtaatkâr kullarını çok seven, dost olan ve saygı duyulan 
49- MECİD: Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz olan 


50- BAİS: Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten, baharda olduğu gibi her türlü filizleniş ve yeniden dirilişe sebep olan 


51- ŞEHİD: Kullarının her yaptığına hazır ve nazır olan 


52- HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit kalan, temel insan haklarını ve evrensel hukuk kurallarını koyan 


53- VEKİL: Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan, sahip çıkan 

54- KAVİY: Güç ve kuvveti sonsuz olan 

55- METİN: Hiçbir şey hükmünü ve gücünü sarsmayan ve kendisine güven duyulan 56- VELİY: Müminlerin dostu olan, müstehak olanları velayet sahibi kılan. 

57- HAMİD: En çok övülen ve her türlü övgüye layık olan 


58- MUHSİ: Atomlardan hücrelere kadar her şeyin sayısını bir bir bilip duran, hayatımızın her anını ve her davranış ve düşüncemizi sayan ve kayda alan. 


59- MÜBDİ: Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan, her şeyin ilk başlangıcı olan. 
60- MÜİD: Mahlukatı öldükten sonra aynen yeniden diriltip kaldıran 


61- MUHYİ: Canlılara hayat bağışlayan 


62- MÜMİT: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan 

63- HAYY: Gerçek hayat sahibi olan 

64- KAYYUM: Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan 

65- VACİD: İstediğini bulan ve meydana çıkaran 

66- MACİD: Sonsuz şan ve yücelik sahibi olan 

67- VAHİD: İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı bulunmayan 

68- SAMED: Her şey kendisine muhtaç, Ama O kimseye muhtaç olmayan 

69- KADİR: Sonsuz kudret sahibi olan, etkinliğine ve yetkinliğine sınır bulunmayan 70- MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten, mutlak imkân ve iktidar sahibi olan 

71- MUKADDİM: Dilediğini ileri geçiren, ön sıralara koyan 


72- MUAHHİR: İstediğini arkaya bırakan, sevdiklerinin ve seçtiklerinin sonlarını hayırlı ve şerefli kılan. 
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73- EVVEL: Her şeyden önce olan ve evveli bulunmayan 
74- AHİR: Her şeyden sonra olan ve sonu bulunmayan 
75- ZAHİR: Varlığı apaçık görünen, her şeyde tecelli ve tezahür buyuran 


76- BATIN: Her şeyin iç yüzünden haberdar olan, eşyada ve insanda gizli ve görünmeyen icraatın gerçek sahibi olan 


77- VALİ: Mahlukatın işlerini yoluna koyan, kainatın ve mahlukatın mutlak yöneticisi bulunan, dilediği kullarını yeryüzünde hükümran kılan. 


78- MÜTEALİ: En yüce olan, en üste çıkan, daima yüceltilip ibadet olunan 79- BERR: Herkesten fazla iyilik yapan, vadinden ayrılmayan 


80- TEVVAB: Bütün tevbeleri kabul buyuran... Tevbesini bozup tekrar zatına yönelenleri bile mahrum bırakmayan. 


81- MÜNTEKİM: Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran, zalimlerden ve hainlerden intikamını alan, Dinsiz Düzenleri ve deccal rejimlerini yıkıp adalet düzenini ve sadakat ehlini hakim kılacak olan. 


82- AFÜVV: Kullarını çok çok affedip berat buyuran 

83- RAUF: Kullarına çok şefkat edip esirgeyen, kollayan 

84- MALİKÜLMÜLK: Mülkün hakiki sahibi olan. Dilediğine verip, dilediğinden alan 85- ZÜLCELALVELİKRAM: Büyüklük, fazilet ve kerem sahibi olan 


86- MUKSİT: Bütün işlerini ölçülü, planlı ve birbirine uygun yapan. Sünnetullaha (kendi koyduğu tabii kanun ve kurallara) uygun davranan, israfta bulunmayan, iktisat esaslarını koyan 


87- CAMİ: İstediğini istediği şekilde ve istediği yerde toplayan 

88- GANİY: Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan 

89- MUĞNİ: Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan 

90- MANİ: İstemediği şeyin, murat etmediği amelin meydana gelmesine engel olan 91- DARR: Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan 

92- NAFİ: Faydalı şeyleri yaratan, kullarını menfaatlandıran 


93- NUR: Alemlerin ve gönüllerin aydınlığı, mevcudat ve mahlukatın esası ve hakikatın mayası olan 


94- HADİ: Kullarına hidayet veren, doğruya ulaştıran: Hidayet önderleri yollayan 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95- BEDİ: Eserlerinde varlığı apaçık görünüp ortaya çıkan. Eserleri hayret ve hayranlık uyandıran 


96- BAKİ: Varlığının sonu bulunmayan 
97- VARİS: Bütün mülk ve servetlerin hakiki ve son sahibi olan 
98- REŞİD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre en olgun neticeye ulaştıran 


99- SABUR: Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabırlı davranan, zalimlerin ve kâfirlerin yularını uzatan, imtihan hikmeti gereği herkese fırsat ve ruhsat tanıyan C.C.(Celle Celalühü) 


Kelime-i Tevhid 
“La-ilahe-İllallah-Muhammedür-Resulüllah” 
Anlamı: 


Yüce Yaratanımız, yaşatanımız ve her an varlıkta tutanımız olarak: Yalnız kendisine ibadet olunacak 

Her iş ve ibadette rızası aranacak 

Her konuda hükmü esas alınacak 


Her an, her korkudan ve her ihtiyaçtan dolayı sadece kendisine sığınılacak, Tek ve gerçek ilah, ancak Allah'tır. Başka ilah yoktur... 
Hz. Muhammed Aleyhisselam ise: 


Bize Allah'ı tanıtan, Kur'anı açıklayıp anlatan, sünneti ve hayat sistemiyle her konuda bize örnek ve önder olan, Allah'ın son peygamberi ve kıyamete kadar insanlığın rehberidir. 


Salâvatı Şerifenin anlamı: 
Allahumme salli ala, seyyidina Muhammedin- ve ala Ali seyyidina Muhammed. 


“Allah'ım, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hz. Muhammet Aleyhisselema ve Onun ailesine ve ehli beytine salat ve selam olsun...” manasını taşımaktadır. 


Ve; Allah'ım: 
l- Resuli zişanın tebliğ ve davetini daim kıl 
2- Resulüllahın şeriatını ( adalet ve ahlak esaslarını) hakim kıl 


3- Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın, sünnetini ve hayat sistemini kaim (ayakta, sağlam ve kalıcı) kıl. 


4- Hz. Peygamber Efendimizin derecesini ali (en yüksek) ve şefaatine bizleri nail kıl. 
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O Fahri Kainatın hatırına; Onun aline ve ailesine, sahabesine, ümmetine ve kıyamete kadar yolunda gidenlere, hidayet ve inayet buyurup, yine bizlere harcayacağı manevi sermaye ve himayesini devamlı kıl artır ve bizleri sonsuz ve kusursuz nimetlerine naim kıl... anlamında bir duadır. 


el-Bakara: 2/200 en-Nisa: 4/103 el-Müzzemmil: 73/8 
İnsan: 76/25 el-Haşr: 59/22-24 el-İsra: 17/110 ez-Zuhruf: 43/45 
Yâsin: 36/1 

Kaf: 50/33 

Meryem: 19/45 
Mülk: 67/3 
Ankebut: 2-3 
Necm: 39-41 
Bakara: 3 

En'am: 111 

Kehf: 65-82 
Ali-İmran: 7, Nisa: 162 
Ali İmran: 146 

Ali İmran: 14 


ee li au e vr 
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BENİM DÜNYAMDA SEN VARSIN 
Sen bir çiçek ben bir arı 
Benim dünyamda sen varsın 
Bekliyorum ilkbaharı 
Benim dünyamda sen varsın 
Bekliyorum ilkbaharı 
Benim dünyamda sen varsın 
Sen şu kalbimin dilisin 
Ömrümün ipek telisin 

Sen arzumsun emelimsin 
Benim dünyamda sen varsın 
Sen şu kalbimin dilisin 
Ömrümün ipek telisin 


Sen arzumsun emelimsin 
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Benim dünyamda sen varsın 
Adını dillere yazdım 
Gezdiğim yollara yazdım 
Ağladım sellere yazdım 
Benim dünyamda sen varsın 
Ağladım sellere yazdım 
Benim dünyamda sen varsın 
Sen gülmezsen ben gülmezdim 
Ben sensiz hayat bulmazdım 
Sen olmasan ben olmazdım 
Benim dünyamda sen varsın 
Sen gülmezsen ben gülmezdim 
Ben sensiz hayat bulmazdım 
Sen olmasan ben olmazdım 
Benim dünyamda sen varsın 
Sen gülmezsen ben gülmezdim 
Ben sensiz hayat bulmazdım 
Sen olmasan ben olmazdım 
Benim dünyamda sen varsın (Ahmet İhvani) 


MAYMUN DAVASI: GERÇEĞİ MAHKEME KARARIYLA DEĞİŞTİREBİLİR 
MİSİNİZ? 
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Çağrı Mert Bakırcı-28.07.2019- www.birgun.net/ 


Dr. Çağrı Mert Bakırcı Geçen Pazar, “maymun davası” olarak da bilinen ABD'nin meşhur Scopes Davası'nın 94. yıldönümü idi. 1925 yılında görülen davada, John T. Scopes isimli bir yedek öğretmen, girdiği bir lise dersi sırasında evrimi öğrencilere anlattığı suçlamasıyla yargılandı. Halbuki davanın yaşandığı Tennessee?de okutulması zorunlu tutulan ders kitapları içinde evrim zaten vardı. İşin daha da [...] 


Geçen Pazar, “maymun davası” olarak da bilinen ABD'nin meşhur Scopes Davası'nın 94. 
yıldönümü idi. 1925 yılında görülen davada, John T. Scopes isimli bir yedek öğretmen, girdiği bir lise dersi sırasında evrimi öğrencilere anlattığı suçlamasıyla yargılandı. Halbuki davanın yaşandığı Tennessee'de okutulması zorunlu tutulan ders kitapları içinde evrim zaten vardı. İşin daha da ilginç tarafı, Scopes'un derste gerçekten de evrimi anlattığını kimse ispatlayamamıştı; kendisi de anlatıp anlatmadığını hatırlayamıyordu. Buna rağmen Scopes, öğrencilerinin kendisine karşı tanıklık etmesini istedi; çünkü davanın yaşanmasını ve evrim karşıtlığının hukuk tarafından çözülmesini istiyordu. Tabii arkasında ABD'nin cevval hak örgütü Amerikan Temel Haklar Birliği (ACLU) vardı. 

İşin gariplikleri burada da bitmiyor. Olayın yaşandığı yer, o zamanlar 1800 kişilik nüfuslu Dayton isimli ufacık bir kasabaydı. Kasabanın ticaret odası, bu davanın kasabaya ün getireceğini umarak işleri iyice büyütmeye ve dikkatleri bölgeye çekmeye çalıştı. Başarılı da oldular. Taraflar alanlarının en ünlü avukatlarını tuttular; örneğin davacı avukatı William Jennings Bryan, Demokrat Parti'nin 3 defa Amerikan başkanı adayıydı ve Woodrow Wilson'ın dışişleri bakanlığını yapmıştı. Aynı zamanda tüm Amerikan basını 8 gün süren davayı, dönemin şartlarında “anlık iletişim” ne düzeyde yapılabiliyorsa, o düzeyde duyurular. 


Dava birçok ilginç argümanın karşılıklı olarak paslaşıldığı bir ortamda geçti. Bir özet için, 
1960 yapımı Inherit the Wind filmini tavsiye ederim. Ancak genel tema, “her 
zamankinden”di: Bir taraf, evrimin Tanrı'nın öğretilerinin altını oyduğu ve okullarda öğretilmemesi gerektiğini savunuyordu. İnsan, Tanrı suretinde yaratılmıştı ve maymunlardan geliyor olamazdı. Diğer taraf ise maymunlar ile insanın akrabalık ilişkisinin bilimsel kanıtlarıyla ortaya konmuş bir doğa gerçeği olduğunu savunuyor, Tanrı'nın bu konuyla ilgisi olmadığını, bu yalın gerçeğin gençlere öğretilmesi gerektiğini düşünüyordu. Davada bol bol İncil'in bilimsel bir kaynak olup olamayacağı tartışıldı. Örneğin, kadınların erkeklerin kaburga kemiğinden yaratıldığı iddiasının bilimsel bir argüman olamayacağı, dolayısıyla İncil'in bilim derslerinde okutulamayacağı ileri sürüldü. Buna karşılık davacı taraf, insanın 35.000 memeli hayvan türünden sadece biri olduğunu ve “Amerikan maymunlarından bile değil, eski dünya maymunlarından evrimleştiğinin” okutulmasının bir ulus için ne kadar alçaltıcı olduğunu ileri sürdü. 


Evet, görebileceğiniz gibi aradan geçen 90 küsür yılda tartışmaların düzeyinde dikkate değer bir değişim yaşanmış değil. Değişmeyen tek şey oldu; o da evrimin gerçekliği... 8 günlük dava sonunda, sadece 9 dakika süren istişare sonucunda jüri, Scopes'u “suçlu” buldu ve dönemin parasıyla 100 dolar (günümüz parasıyla 1400 dolar) cezaya mahküm edildi. Peki bu evrimin geçerliliğini değiştirdi mi? Elbette hayır! 


Akademik kaynakları açıp bakın; hepsi internette var. Tek bir saygın makalede bile insanın bir hayvan türü, bir omurgalı türü, bir memeli türü, bir maymun türü, spesifik olaraksa bir kuyruksuz maymun türü olduğunun inkâr edildiğini göremezsiniz. Çünkü bunu inkâr edebileceğimiz kanıtlar yoktur; tam tersine, bu taksonomiyi ispatlayan yüzlerce antropoloji, 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anatomi ve biyoloji makalesi bulunmaktadır. Benzer şekilde, hiçbir akademik makalenin “Yaptığımız metodolojik çalışmalar sonucunda bu konunun doğaüstü bir süpergüç tarafından yaratıldığı sonucuna vardık.” gibi bir cümleye rastlamazsınız. Çünkü bilim, doğal olayları doğaüstü kavramlarla açıklayarak ilerlemez. Doğayı, doğal yollarla açıklama sanatıdır bilim... Metodolojisi, test edilemez olanı reddeder. Mantıkla değil, duygularla/inançlarla varılan sonuçları reddeder. Deneyi, gözlemi, kanıtı, veriyi öne çıkarır. Şahsi kanaatler, bilimin ilgi alanında değildir. 


Dolayısıyla nasıl ki engizisyon kararı Dünya'nın döndüğünü ve Evren'in merkezinde olmadığı gerçeğini değiştirememiştir; hiçbir mahkeme kararı da evrimin gerçekliğini değiştiremeyecektir. 


Hoş, 20. yüzyılın ilerleyen kesitlerinde Amerikan mahkemeleri, nihayet kutsal kitapların bilim derslerinde okutulamayacağı konusunda tekrar tekrar aynı karara varmış; evrim karşıtlarının birçok politik mücadelesinin önünü kesmiştir. Ancak bu karara varmasalardı ne olurdu? Her bir saygın akademik kaynak ile doğrulanan gerçekler, yanlış mı olurdu? 


İnsanlar bilimi ve gerçekleri kendi dünya görüşlerine uydurmak için amansız bir çaba içindeler. Halbuki tam tersini yapıp, dünya görüşlerini bilimsel gerçekler ve veri ışığında değiştirmeliler. Bilim, akıl, mantık böyle çalışır. 


Ne var ki, Scopes bir ilk değildi, bir son da olmayacak. Günümüzde olanları zaten biliyoruz; ancak daha da geçmişe gidelim: Darwin, Türlerin Kökeni'ni yayınladıktan sadece 1 sene sonra, kilise ile bilim insanları arasındaki çatışmayı belirginleştiren 1860 Oxford Münazarası”nda yaşananları hatırlayın. İngiltere Kilisesi piskoposu Samuel Wilberforce, Darwin'in teorisini savunan biyolog ve antropolog Thomas Huxley'e şöyle der: 


“(...) şunu sormaktan kendimi alamıyorum: acaba sizlerin soyu büyükanne tarafından mı yoksa büyükbaba tarafından mı maymunlara dayanıyor?” 


Görüyorsunuz; asırlar değişiyor ama evrim karşıtlığının argümanları ve seviyesi hiç şaşmıyor. 
Peki ya Huxley'in cevabına ne demeli? Günümüzde halen kulaklarımızda çınlaması gereken, zarif bir yanıt: 


“Maymun soyundan gelen atalarım olduğu için değil, elindeki zenginlikleri gerçeği karartmak için kullanan bir insanla akraba olduğum için utanıyorum.” 


Bilimsel gerçeklere şahsi kanaatlerle, mahkeme kararıyla hatta demokratik oy yoluyla bile varılmaz. 


Bilimsel gerçeklere, son derece iyi tanımlanmış ve başarısını asırlardır, tekrar tekrar ispatlamış olan bilimsel yöntem ile varılır. 


ABD'DE EVRİME İNANANLAR ÇOĞUNLUK HALİNE GELDİ 


Erman Ertuğrul on 6 Eylül 2021- https://arkeofili.com/abdde-evrime-inananlar-cogunluk- haline-geldi/ 


Yakın zaman önce yapılan bir araştırma, Amerikalılar arasında, hatta köktendinciler arasında bile evrimin kabulünün arttığını gösterdi. 
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i l 
26 Mart 2018'de Paris'te Musee de 1 Homme’ de Neandertal sergisinin bir parçası olarak sergilenen bir kafatası. 
C: AFP 


Amerikalılar bilim, modem tıp ve zaman zaman gerçeklikle zorlu bir ilişkiye sahip olmaya devam ediyor, ancak 1985'ten 2019°a kadar yıllık anketlerin gözden geçirilmesi bazı iyi haberler veriyor: Ankete katılan katılımcıların yarısından fazlası evrim bilimine inanıyor. 


Yaklaşık bir asır önce, 1925'teki Scopes davası, bir fen öğretmeni ve müfredatını (evrim teorisini de içeren) Tennessee eyaletiyle karşı karşıya getirdi. Evrim teorisi, canlı organizmaların doğal seleksiyon adı verilen bir süreçle çevrelerine uyum sağlayarak zamanla değiştikleri fikridir. Doğa bilimci Charles Darwin, Galapagos Adaları”ndaki ispinozların gagalarında bu tür adaptasyonları gözlemlemiş ve kayıt altına almıştı. Diğer tüm canlılar gibi, insanlar da zamanla evrimleşti ve bazı insanların en çok sorun yaşadığı gerçek tam olarak bu. 


(Atalarımız Kaç İnsan Türüyle Karşılaştı?) 

On yıllar boyunca giderek daha fazla Amerikalı, doğal seçilim yoluyla evrimi Dünya'daki yaşamın itici gücü olarak kabul etti. Yine de uzun bir süredir, bu görüş hemen hemen yarı yarıyaydı. Ancak Michigan Üniversitesi”nden yapılan yeni bir çalışma, inkarcıların nihayet azınlıkta olduğunu buldu. 


Public Understanding of Science dergisinde yeni yayınlanan makale, 1985'ten beri yürütülen kamuoyu araştırmalarında evrim hakkındaki görüşleri inceledi. 


Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nde halkın bilim anlayışı konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacı ve bu makalenin baş yazarı Jon D. Miller, “1985'ten 2010'a kadar, evrimi kabul etmek ile reddetmek arasında istatistiksel bir beraberlik vardı. Ancak kabul daha sonra arttı ve 2016'da çoğunluk pozisyonunu aldı.” diyor. 


-EVOLUTION LEME 


ECO MNFUICT Lang z 


Scopes davasının gerçekleştiği Dayton, Tennessee’de evrim karşıtı kitaplar satılıyor. C: Topical Press Agency 


Ekip tarafından analiz edilen anketler, Ulusal Bilim Kurulu, NASA ve Ulusal Bilim Vakfı'nın yan kuruluşları tarafından yürütüldü ve Amerikalı yetişkinlere katılmaları veya katılmamalarını söylemeleri için şu ifadeyi verdi: “Bugün bildiğimiz şekliyle insan, daha önceki hayvan türlerinden gelişmiştir.” 
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Çalışmanın ilk 20 yılında, evet ve hayır sonuçları oldukça eşitti. Artık öyle değil: Ankete katılanların 9054'ü 2019”daki ifadeye katılıyor. 


Dezenformasyon, uzmanlığa duyulan güvensizlik ve tam bir aptallıkla dolu bir zamanda, daha önce evrim fikrine pek hevesli olmayan bazı insanlar, bunun o kadar da kötü olmadığına karar verdiler. Belki de bunun nedeni, inkarcıların kovid-19 veya iklim değişikliği gibi daha popüler konulara yönelmeleridir. 


Kendini köktendinci olarak tanımlayan katılımcıların sayısı son on yılda azalmasına rağmen, araştırma ekibi bu kişilerin bile evrim fikrine yaklaşmaya başladığını buldu. 1988'de, kendilerini köktendinci olarak tanımlayanların sadece yüzde 8'i evrimi kabul etti; 2019'da ise bu sayı yüzde 32 oldu. 


Araştırmanın ortak yazarı Mark Ackerman, 2019'da, 1988'de olduğundan iki kat daha fazla Amerikalı'nın üniversite diplomasına sahip olduğunu belirtiyor. Bu bir rol oynamış olabilir, ancak daha net olan bağlantı politik. Çalışmaya dahil edilen en son yıl olan 2019'da, muhafazakar Cumhuriyetçi olarak tanımlananların sadece yüzde 34'ü evrimi kabul ettiğini söylerken, liberal demokrat olarak tanımlananların yüzde 83'ü aynı şeyi söyledi. 


Gizmodo. Isaac Schultz. 20 Ağustos 2021. 

Makale: Miller, J. D., Scott, E. C., Ackerman, M. S., Laspra, B., Branch, G., Polino, C., & Huffaker, J. S. 
(2021). Public acceptance of evolution in the United States, 1985—2020. Public Understanding of Science, 09636625211035919. 


MAYMUN DAVASI 

Dilara Kahyaoğlu-2012- https://tarihegitimi.blogspot.com/2016/01/maymun- davas.html#:~:text=1925%20y%C4%B11%C4%B 1nda%20Tennessee%20eyaletinde%20ya% C5%9Fanm%C4%B1%C5P9F,Scopes%20Trial%200larak%20ge%C3%A7mi%C5P9F%20 davad%C4%Bl1r. 


John Scopes https://sites.google.com/site/tourogmichelot/class-821 -education-forums/student-presentation-on-the-scopes-trial 


1925 yılında Tennessee eyaletinde yaşanmış, Amerikan tarihine The Scopes Trial olarak 
geçmiş davadır. Davaya konu olan olay fundamentalist (kökten dinci) Hristiyanların kampanyaları sonucu Tennessee eyaletinde, Darwin'in Evrim Teorisi; İncil'deki yaratılış teorisiyle çeliştiği için öğretilmesi yasaklanmıştır. Biyoloji öğretmeni John Scopes sınıfında öğrencilerine evrimi öğretmeye çalışınca mahkemelik olur. Bu dava ile birlikte yasaklama getiren yasa da sorgulanmaya başlanmıştır. 
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NE THE E ONION L Ez 


ES MONKEY TATAL RAISES TROUBLING QUEST TION: 


j SONE BEING TAUGHT IN il: EMİ 


LD CHİLDREN BE a meret TO PACIS? 


Davayla ilgili gazete haberi http://scopestrialem.weebly.com/ 


Zamanın ACLU (American Civil Liberties Union) müdürü William Jennings Bryan, bölge savcısına danışman olmaya gönüllü olunca olay başka bir boyuta taşınmıştır. Biyoloji öğretmenini de meşhur Clarence Darrow [1] savunmuştur. 


Byran, tanrının söylemini temsil ederken, Darrow, bilimin sesini temsil etmiştir. Dava bu iki gücün savaşı olarak Amerika'da büyük ilgi uyandırmış ülkenin dört bir yanından gazeteciler ve halk davaya hücum etmiştir. Öyle ki davanın son günü binanın katı çökmesin diye yargıç davayı bahçede yaptırmıştır. Davanın kendi içinde olup bitenler dışında gazetecilerin olayı aktarma tarzı da halkı büyük ölçüde etkilemiştir. Bugünkü gibi anında olayı görüntüleyen kameralar olmadığı için insanlar kendi şehirlerinden giden muhabirin yazdıklarını okumuş olayı ona göre yorumlamışlardır. Bu yüzden genelde bilimin yanında yer alan muhabirlerin bu davanın yarattığı sosyal sonuçta katkısı büyüktür. 


TT.MARYIN, HEADQU 


ANTI-EVOLUTIONTEAGIE anai 


KIHLA Tiar SAE ma 


Dava sırasında taraflar da yaptıkları kampanyalarla olaya doğrudan katıldılar. 
http://scopestrialcm.weebly.com/ 


Davanın gidişatını değiştiren en önemli gün son gün olmuştur. Avukat Darrow, Müdür Bryan'ı tanık sandalyesine çağırıp onu sorguya çekmek istemiş ve Bryan da sürpriz bir şekilde bunu kabul etmiştir. Bu davanın başından beri herkesin beklediği meydan okumadır. Darrow, Bryan'ın düşündüğünden daha hazırlıklı çıkmış, onu bir kaç kez köşeye sıkıştırıp İncil'in bazı kısımlarını yeteri kadar iyi bilmediğini itiraf ettirmiştir. Bryan, Darrow'un sorularında yer alan dünyanın 6 günde yaratılıp yaratılmadığı sorusuna; 6 günün 24 saatten oluşması gerekmediğini söylemiş ve İncilin bile kelimesi kelimesine gerçek olmayacağını itiraf ederek kendi sonunu hazırlamıştır. Bu olaydan sonra yasaya karşı geldiği için John Scopes davayı 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kaybetmiş ama Evrim taraftarları seslerini duyurma şansı elde ederek ülke çapında belli bir etki yaratmışlardır. 


Rüzgarın Dansı, film. http://www.glogster.com/taylorpeterson/john-scopes/g-6lo1Idou5j558rnojjlcia0 


Bu dava, Stanley Kramer'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Spencer Tracy, Gene 

Kelly ve Fredrich March'ın paylaştığı, 1960 yapımı Rüzgârın Dansı adlı siyah beyaz filmde işlenmiştir. En iyi erkek oyuncu dahil dört dalda aday olmasına rağmen 

Oscar kazanamamıştır. 

Kaynak 

İçeriği önemli ölçüde şu kaynaktan aldım. https://eksisozluk.com/maymun-davasi— 

282536, #6370229 26.11.2004 06:09 ~ 06:10man of five Bu kaynakta yazarın şöyle bir notu var. "bu entry'yi yazarken genel kaynak olarak olarak susan friend harding'in the book of jerry falweli isimli kitabının ikinci chapter'ından yararlandım. konu hakkında daha detaylı bilgi için bu chapter'a başvurulabilir." Sözü edilen kitap şudur: The Book of Jerry Falwell: Fundamentalist Language and Politics Susan Friend 

Harding, http://press.princeton.edu/titles/6781.html 

Metni doğrulatmak ve genişletmek için ayrıca şu kaynaklara başvurdum: https://tr.wikipedia.org/wiki/Scopes Davasf9C4ğoB1 https://en.wikipedia.org/wiki/Scopes, Trial 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Stanley Kramer 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Clarence Darrow https://en.wikipedia.org/wiki/Clarence Darrow https://tr.wikipedia.org/wiki/John T. Scopes https://sites.google.com/site/tourogmichelot/class-82 1-education-forums/student-presentation- on-the-scopes-trial 

http://scopestrialem.weebly.com/ http://Wwww.glogster.com/taylorpeterson/john-scopes/g-6lo1Idou5j558rnojjlcia0 


Görselleri ben yerleştirdim. 

[1] Clarence Seward Darrow (1857-1938) ABD'li avukat. Savunma avukatı olarak girdiği birçok dramatik cinayet davasıyla (siyahların, işçilerin, anarşistlerin vb.) ABD hukuk tarihine geçmiştir. Konuşmalarında ve yazılarında, anlatım özgürlüğünün hiçbir biçimde kısıtlanmamasını savundu; idam cezasına, içki yasağına karşı çıktı. 


EVRİM TEORİSİ, MAYMUN DAVASI VE BİR FİLM 
Onder Ozdemir- https://sendika.org/2017/08/evrim-teorisi-maymun-davasi-ve-bir-film-onder- ozdemir-440088/ 


1925 yılında ABD'de Tennessee eyaletinde Dayton isimli küçük bir kasabada bir lise 


öğretmenine kamu davası açılır. Dava gerekçesi bilim öğretmeni John T. Scopes'un sınıfta Evrim Teorisini öğretmesidir 
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Evrim Teorisi 

Romalılar ve Moğollar yeni toprakları güç ve zenginlik için büyük bir hırsla fethettiler, ama bilgi için değil. Buna karşın, Avrupalı sömürgeciler yeni topraklar yanında yeni bilgiler de edinmek istiyorlardı. 


Zaman geçtikçe bilginin fethiyle toprağın fethi birbirine daha da sıkı bağlandı. 18. ve 19. 
yüzyıllarda Avrupa'dan yola çıkan neredeyse her önemli askeri seferde, bilim insanları da mevcuttu. Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal ettiğinde yanında götürdüğü 165 bilim insanı, buldukları diğer şeylere ek olarak Ejiptoloji (Mısırbilim) olarak bilinen yepyeni bir disiplin kurdular ve din, dilbilim ve botaniğe önemli katkılarda bulundular. 


1831'de İngiliz Kraliyet Donanması, HMS Beagle adlı gemiyi Güney Amerika, Falkland Adaları ve Galâpagos Adaları'nın kıyılarının haritasını çıkarması için yolladı. Donanma bir savaş durumunda daha hazırlıklı olmak için bu bilgilere ihtiyaç duyuyordu. Geminin kaptanı amatör bir bilim insanıydı ve yolda karşılaşabilecekleri jeolojik oluşumları incelemesi için gemiye bir de jeolog çağırdı. Pek çok uzman kaptanın jeolog önerisini geri çevirince, o da Cambridge Üniversitesi”nden yeni mezun olmuş 22 yaşındaki Charles Darwin'e teklif götürdü. Darwin Anglikan papazı olmak üzere eğitim görmüştü ama İncil'den ziyade jeolojiye ve doğa bilimlerine ilgi duyuyordu. Kaptan seyahat boyunca zamanını askeri haritalar çizerek geçirirken, Darwin sonradan evrim teorisini ortaya çıkaracak olan öngörülerini formüle etti ve ampirik veriler topladı.|1 | Öykünün gerisini de biliyoruz zaten. 
Evrim Teorisi doğa bilimlerinin en önemli teorilerinden birisi oldu. 


Bugün Evrim Teorisi aksi kanıtlarla ispatlanıncaya kadar hala bilimsel bir gerçektir. Diğer taraftan Darwin'in Evrim Teorisi'nin gelecekteki akıbeti de tümüyle yanlışlanmak olmayacak, içerilerek aşılmak olacaktır.[2] Evrim Teorisi bir taraftan okullarda öğretilirken her dinden gericilerin sürekli hedefi olmuştur. Tıpkı ABD'deki Maymun Davası olayında olduğu gibi. 
Maymun Davası 

1925 yılında ABD'de Tennessee eyaletinde Dayton isimli küçük bir kasabada bir lise 
öğretmenine kamu davası açılır. Dava gerekçesi bilim öğretmeni John T. Scopes'un sınıfta Evrim Teorisi'ni öğretmesidir. Öğretmenin “Tennessee*s Butler Act” isimli eyalet yasasına aykırı davrandığı gerekçesi ile açılan “Tennessee Eyaleti John Thomas Scopes'a karşı? davası, bir anda gazetelerde “Maymun Davası” ismiyle popüler olur. 


Yasa, Tennesee senatörü John W. Butler'in önerisi ile 25 Mart 1925 tarihinde yasalaştığı için onun adıyla bilinir. Hristiyan Köktenci Derneği'nin de başkanı olan Tennesseeli bir çiftçi olan Butler daha sonraki röportajlarında ilginç bir ayrıntıyı paylaşır: “Evrim hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Liseli öğrencilerin okuldan gelip anne babalarına İncil'in mantıksız geldiğini söylediklerini gazetelerde okudum ve bu yasayı önerdim.” 


Bu yasa ile ABD'de sadece bu eyaletteki devlet okullarında Evrim Teorisi'ni okutmak yasaklandı. 


Öğretmen Scopes davasında Amerikan Sivil Haklar Birliği'nin finanse ettiği ünlü avukat Clarence Darrow savunmada idi. Üç kez ABD'de başkan adayı olup kazanamayan William J. 


Bryan ise davanın savcısı oldu ve bu davayı muhafazakâr-gerici bir şova dönüştürdü. 


21 Temmuz 1925 tarihinde dava sonuçlandı ve öğretmen yasaya karşı gelmekten suçlu 
bulundu ve bugünün parası ile 1300 dolar cezaya mahküm oldu. 
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Suçu okullarda Evrim Teorisi okutmaktı. Öğretmen ve avukatı kararı temyize götürdüler ve temyizde de kaybettiler. 


1925 yılından 1967 yılına kadar Tennesee?'de okullarda Evrim Teorisi okutmak yasa dışı idi. 


Tennesce 1967 yılında yasayı iptal etti 1968 yılında ise Yüksek Mahkeme'nin aldığı bir karar ile tüm ABD'de kurucu Anayasa'ya aykırılığı nedeni ile bu tür bir yasanın çıkarılmaması garanti altına alındı. 

Bir film: Rüzgârın Mirası 

Rüzgarın Mirası (Inherit the Wind) 1960 yılı yapımı bir Stanley Kramer filmi. [3] 

Film 7 Temmuz 1960'da Londra'da Astoria salonun dünya premier'ini yaptı. Daha sonra 1965,1988 ve 1999 tarihlerinde Kirk Douglas ve Jack Lemmon gibi ünlü oyuncularla TV için yeniden çekildi. 


Filmde Spencer Tracey, Avukat Henry Drummond rolünde çok başarılı. 


Film 1925 yılında yaşanan ünlü Maymun Davası'nı konu alıyor. Aynı isimli bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan bir film olduğu için filmde çok az dış mekân kullanılmış, çoğunlukla mahkeme salonunu görürüz. Filmde rahip, bağnaz bir kasaba halkı, dini kullanan yöneticiler çok iyi temsil edilmiş. 


Öğretmenin nişanlısının kasabanın gerici rahibinin kızı olması, önce tereddüt geçirmesi sonra bir tercihe zorlanması ve nişanlısını seçmesi filme ayrı bir gerilim katmış. 


Filmi izlerken gerici bir topluluğun Hristiyan ya da Müslüman olduğundan bağımsız her yerde benzer davranışlar gösterdiğini fark ediyorsunuz. Yöneticilerin halkı yönetmek için “din elden gidiyor” formülünü her zaman kullandıklarını görüyoruz. 


Filmin demokrat, ilerici, sosyalist sanatçı-sinemacıların bir cadı avı ile sanat yapamadığı McCarthy soruşturmaları döneminde gösterilmesi de oldukça çarpıcı. [4] Film sadece ABD'deki dinsel gericiliğin değil sanatçılara yönelik soruşturmaların da eleştirilmesine katkı sağlamıştır. 


Bu filmin de içinde olduğu birçok çabanın etkisi ile 1967 yılında Tennessee eyaletinde, Evrim Teorisi'ni okullarda okutmayı yasaklayan ilgili yasa yürürlükten kaldırıldı. 

Sonuç: 100 yıl öncesine dönmek mümkün müdür? 

Bugün ülkeyi yönetenler örneğin Evrim Teorisi konusunda ABD'de 100 yıl önce yaşanmış bir duruma dönmek istiyor. 


Sinemada, sanatta onların bu gericiliklerini yüzüne çarpacak “Rüzgar'ın Mirası” filminde olduğu gibi cesur girişimlere ihtiyacımız var. 


Birtakım bağnaz kafalar kabul etse de etmese de Evrim Teorisi bir gerçek olarak yerinde duruyor olacak, öğrenilmeye ve öğretilmeye devam edecektir. [5] 


Bugün, Evrim Teorisi'nin müfredattan çıkarılması ile karşı karşıyayız. Aynı zamanda çocuk istismarları ile tescilli gerici Ensar Vakfı'nın Milli Eğitim”le ilişkilendirilmesi söz konusu. 
Kadınlar giysi özgürlüğü için sokaklarda mücadele ediyor. AKP'nin yukarıdan aşağı gerçekleştirdiği birçok uygulamasıyla, Siyasal İslam'ın iktidarını genişletme mücadelesi 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sürüyor. Bu bir siyasi mücadeledir. Bu mücadelede kimin hangi safta yer aldığını, savunduğu düşünceler, kullandığı kavramlar, sokakta ne yaptığı ortaya koyar!/6| 


100 yıl öncesine dönmek isteyenlere yanıtı yine siyasi mücadele veren bu ülkenin yüzü 
geleceğe dönük insanları verecektir. 

Dipnot: 

[1] “Darwin hiç doğmamış olsaydı biz bugün evrim teorisini Alfred Russel Wallace'a, yani doğal seçilim yoluyla evrim fikrini Darwin?den bağımsız olarak ve ondan sadece birkaç yıl sonra ortaya atmış adama atfedecektik” 

“Yuval Noah Harari — Hayvanlardan Tanrılara Sapiens — Kolektif yayınları.” 

[2] Hipotez bilimsel etkinliğin başladığı noktadır. Bir olgu ve olaylar bütününü açıklamak için ileri sürülen bir önermedir. Özellikle de doğa bilimlerinde sınanmaya son derece açıktır. Çünkü öngörüleri vardır. Bu öngörüler gözlem ve deneylerle desteklenirse teori olmaya hak kazanır. Kopernik’in Güneş Merkezli Sistem Teorisi, Einstein'ın Görelilik Teorisi, Mendel'in Genetik Teorisi gibi Darwin'in Evrim Teorisi de bu süreçlerden geçmiş, 
150 yılı aşkın bir süre zarfinda da tüm sınamaları başarıyla atlatmıştır. 


Ek olarak belirtmek gerekir ki, modern bilimin yerleşmesinden sonra, özellikle doğa bilimsel teorilerin akıbeti bütünüyle yanlışlanmak olmayacaktır; halefleri tarafından barındırılarak aşılmak olacaktır. 


Darwin'in Evrim Teorisi'nin gelecekteki akıbeti de tümüyle yanlışlanmak olmayacak, içerilerek aşılmak olacaktır. Tıpkı milyarlarca yıl öncede kalan tek hücreli atamızın tamamen yok olmaması, milyarlarcasıyla bedenimizde içerilmiş olarak yaşıyor olması gibi. Çünkü modem bilim Antik Yunan”daki Platon'un ve ardıllarının usavurma idealist yöntemini terk edip ayakları üzerine basmaya; maddeyi açıklamak için gerekli maddeci felsefeye yelken açmaya başlayalı çok olmuştur. 


(Bu konuda güzel bir tartışma için Nuray Mert, Darwin'e karşı: Gericiliğin türleri üzerine bir deneme — Hasan Vural yazısını öneririm.) 


[3] Rüzgarın Mirası filmini http://sinematek.tv/ruzgarin-mirasi- 1960/ adresinden izleyebilirsiniz. 


[4] Senatör Joseph Raymond McCarthy öncülüğünde ABD Temsilciler Meclisi'nde oluşturulan anti-komünist komite. Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi (House Committee on Un-American Activities) 1934— 
1975 yılları arasında Soğuk Savaş döneminde. Faaliyetleri özellikle 1950'lerde ivme kazanan bu komite birçok 
ABD'li sanatçı ve aydınları soruşturmaya almıştır. Bu soruşturmalar Cadı Kazanı olarak adlandırıldı. 
Soruşturmalarda Albert Einstein, Hanns Eisler, Orson Welles, Jules Dassin gibi pek çok önemli sanatçı Sovyet ajanı suçlamasıyla yargılandı. Bu soruşturmalarda yargılanan İstanbul doğumlu Elia Kazan'ın pek çok sanatçıyı ihbar etmesi başka bir yazının konusudur. 


[5] Evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasına anlamlı bir tepki Evrim Ağacı isimli topluluktan geldi. Evrim”i liselilere biz öğretiyoruz diyerek sitelerinde videolarla öğretiyorlar.. http://Wwww.evrimagaci.org 


[6] Ergin Yıldızoğlu “bir tatışmanın özü” yazısında Nuray Mert'in duruşu üzerinden bu siyasi mücadeleyi çok iyi anlatmış. 


ÖZGÜRLÜKLERLE İLGİLİ BİR DRAM: MAYMUN DAVASI 01.07.2016-https://gaiadergi.com/ozgurluklerle-ilgili-bir-dram-maymun-davasi/ 


“İlkeli insan için, bedenin özgür bırakılması karşılığında zihnini hapsetmesini istemek kadar zor bir durum yoktur.” 
-filmden... 


Maymun Davası, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1925 yılında yaşanan bir olay esas alınarak, ilk olarak tiyatro oyunu şeklinde sahnelenmiştir. 1960 yılında sinemaya uyarlanan film oldukça yakıcı ve asla gündem dışı olmayan/olamayan “evrim teorisi” üzerine çarpıcı bir yapımdır. Tiyatro eseri olarak kaleme alındığı halde, filmin sürükleyici diyalogları, Spencer Tracy'nin (Henry Drummod) etkili oyunculuğu ile sinema tarihindeki haklı yerini korumaktadır. Film genel olarak tek mekân kurgusu üzerine tasarlanmıştır. 
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Bertram Cates söz konusu kasabada (Birleşik Devletlerin gerici / muhafazakâr güney bölgesi) evrim teorisini öğretmeye çalışan biyoloji öğretmenidir. Döneminde kanunu ihlal ettiği gerekçesi ile yargılanır (Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde evrim teorisi hâlâ eğitim müfredatında bulunmamaktadır.) Bu dava tutucu halk için histerik bir hâl alır. Oldukça dindar ve ünlü bir avukat olan Matthew Harrison Bandy savcı olarak kasabaya gelir, aynı şekilde ünlü olan Henry Drummod, Bertram Cates'i savunmaktadır. 


Senaryo, düşünce ve ifade etme özgürlüğü üzerine kurgulanmış olsa dahi, kasaba halkının ve yöneticilerinin karakterlerinin analizi yapılırken zaman zaman gülmeceye kaçan ve gereği gibi eleştirilmeyen kurgusu oldukça abartılmış ve sistemin temel sorununa ışık tutmaktan uzak kalmıştır. Kasaba halkının kendi çıkarları uğruna yaptıkları ve düşündüklerini sistemden bağımsız kişilik bozuklukları olarak göstermektedir. Dolayısıyla sistemin aslında sorunsuz, kişilerin yani uygulayıcılarının sorunlu olduğu biçiminde sunularak Amerikan liberalizmini sorgulamaktan imtina etmiştir. Buna karşın o yılların Amerikasında materyalist ,bilimsel ve radikal düşünceler ileri süren diyalogları ile unutulmaz filmler listesine girmektedir. 


Düşünce özgürlüğü, hukuk/hukuksuzluk, dinsel fanatizm ve sonuçları, bilimden ve insana dair tüm gerçeklikten uzak kalmanın sonuçları üzerine tartışmaya açılabilecek oldukça fazla 


kavramı içinde barındıran film kesinlikle izlenmeyi hak etmekte... 
NI l IHIN Ee 3 | 


win — 


ei N a 


Düşünce özgürlüğünü savunmak hem kendimiz hem de bizden farklı olarak gördüğümüz diğerleri içinde gerek ve şarttır. Bunu savunmak adına benliğimizi ortaya koymamız gerekliliği kaçınılmazdır. 


Keyifli seyirler dilemek ile birlikte söylemek isterim ki bilimi savunmak zorunluluktur. Orta çağ karanlığına karşı mücadele etmek zorunluluktur. Ezilenlerin, emekçilerin, kadınların ve çocukların bu davanın savaşçıları olması zorunluluktur. 

Zorunluluktur, çünkü küresel gericiliğe, emperyalizme, ırkçılığa ve karanlığa karşı savaşmanın başka yolu yoktur... 


Ve son söz;Görünen gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı. Karl Marx 


-Film 1988 ve 1999 yıllarında da sinemaya uyarlanmıştır. 


Künye 


Filmin orjinal adı: Inherit the wind 


Yönetmen: Stanley Kramer 
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Ülke: ABD 

Film türü: Dram 

Senaryo: Robert E. Lee, Jerome Lawrence, Nedrick Young 

Yapım yılı/ Gösterim tarihi: 1960 / 25 Haziran 1960 

Süresi: 128 dk 

Oyuncular: Spencer Tracy, Fredric March, Gene Kelly, Dick York, Donna Anderson, Harry Morgan Claude Akins, Elliott Reid, Pauş Hartman, Philip Coolidge, Jimmy Boyd, Noah 


Beery Jr, Norman Fell, Gordon Polk, Hope Summers... 


Hazırlayan: Isis Şimşek 


EVRİM TEORİSİ: SCOPES MAYMUN DAVASI 


24 Aralık 2021-https://microdestek.com.tr/evrim-teorisi-scopes-maymun-davasi.html 


Evrim Teorisi: Scopes Maymun Davası 


Scopes Monkey Trial olarak da adlandırılan “Maymun Davası” 10 Temmuz 1925 tarihinde başlamıştır. O zamanlar yüzyılın davası olarak bilinmesinin yanında; evrim ve kilise arasında geçen bir hesaplaşmaydı. Dava, Tenesse Dayton'da bir biyoloji öğretmeni olan John Scopes'un; Charles Darwin'in insanın evrim teorisi olan maymunların soyundan geldiğini öğreterek yasayı çiğnemekle suçlanmasını içermektedir. 


Scopes Maymun Davası'nın Oluşumu 


Davanın oluşumundan daha birkaç ay öncesinde fundamentalist Hristiyanların kampanyaları sonucunda Tenessee eyaletinde Darwin'in evrim teorisi; İncil'deki yaratılış teoremiyle çeliştiği için anti-Hristiyan görülüp yasaklanmıştır. Henüz birkaç ay geçmeden John Scopes öğrencilerine evrim öğretmeye çalıştığı için mahkemelik olmuştur. Bununla birlikte bu dava sonucunda yeni ortaya çıkan Butler Yasası da sorgulanmıştır. Bu yasa İncil'deki Yaratılışçılık hikayesini reddeden herhangi bir teorinin öğretilmesini ve insanlara aktarılmasını yasaklamaktaydı. 


Duruşmanın işlemleri, evrimin bilimsel kanıtlarının kamusal alanda sergilenmesinin yanı sıra; günümüze kadar devam eden evrimin gerçekliğine ilişkin ulusal bir münakaşayı da ortaya çıkarmıştır. 


İdeolojik Bir Düello 


Scopes davada mütevazi sanık olsa da asıl yüzleşme iki lider avukat arasında gerçekleşti. Bu davada William Jennings Bryan Tennesse eyaletini savunmuştur. 


Bryan, duruşma başlamadan önce yaptığı konuşmada “Evrim ile Hristiyanlık arasındaki rekabet, ölümüne bir düellodur. Geçmişte karanlıkta bir ölüm mücadelesi olmuştur. 
Dayton'da evrim kazanırsa, Hıristiyanlık birdenbire değil, kademeli olarak gider, çünkü ikisi bir arada olamaz. Işık ve karanlık kadar, iyi ve kötü kadar düşmandırlar” dedi. 
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Diğer lider avukat John Scopes'u savunan Clarence Darrow?'du. Darrow duruşma esnasında Bryan'ın argümanını yerle bir etti. Bryan'ın tarafı teknik olarak davayı kazanacak olsa da kişisel olarak onun için bir yenilgi olmuştur. Duruşma sone erdikten beş gün sonra uykusunda hayatını kaybetti. 


Bryan ve Darrow duruşması kısa sürede ikisinin arasında bir savaş olarak tanımlanmıştır. 
Fundamentalizm ve Modernizm güçleri ve bu yöndeki manşetler medya için karşı konulmazdı. 


The Trial Scopes 


Scopes Maymun Davasının Sonucu 


Dava, ülkenin dört bir yanından yüzlerce muhabiri bir araya getirdi. Radyoda yayınlanan ilk davaydı. Ayrıca 10 Temmuz 1925 tarihinde başlayıp, 21 Temmuz 1925'de sona eren şaşırtıcı şekilde kısa süren bir dava olmuştur. Dava sonucunda John Scopes kaybetti ve suçlu bulunmuştur. Bu sebeple 100 dolar para cezasına çarptırılmıştır. Sonraki birkaç yıl boyunca, Tennessee?deki ders kitaplarında evrimle ilgili tüm sözler kaldırılmıştır; bununla birlikte Butler Yasası ise 1967'de yürürlükten kaldırılmıştır. 


The Trial Scopes 


RÜZGARIN MİRASI (INHERİT THE WİND) 
Nisan 24, 2021-https://hukukbook.com/ruzgarin-mirasi-inherit-the-wind/ 


Rüzgarın Mirası, ünlü maymun davasından esinlenmiştir. Film, Darwin teorisini öğrettiği için 
tutuklanan bir öğretmenin öyküsünü anlatmaktadır. Rüzgarın Mirası (Inherit the Wind), 1960 
yapımı felsefi derinliği olan ödüllü bir film olması yanında Hukuk Filmleri kategorisinde önemli bir yer tutmaktadır. Engizisyon mahkemesinde yargılanan Galileo, kilisenin zoruyla “dünya dönmüyor” demiş ancak yine de dünyanın dönmesinin önüne geçilememişti. İnsanlık bilim yolunda bir hayli ilerlemesine rağmen geri kafalılık ve dogmatizm hala ilerlemenin önüne bir set çekmekle meşgul; dün, bugün ve yarın. İşte Jerome Lawrence ve Robert E. 
Lee'nin Broadway'de büyük tartışma yaratan aynı adlı oyunlarından beyazperdeye uyarlanan 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“Rüzgarın Mirası?, evrim tartışmasının işlendiği sürükleyici bir mahkeme draması olarak Galileo'nun zamanından bu yana pek de ilerleme sağlanamadığını acı bir şekilde gözler önüne 


senyor 


Ünlü ‘maymun davası? vakasından esinlenen filmde Darwin teorisini öğrettiği için tutuklanan bir öğretmenin öyküsü anlatılıyor. Öğretmeni savunmak ülkenin gözüpek avukatlarından Henry Drummond”a düşecek ve dava kişilerin ötesine geçerek bilim ve din arasındaki bir hesaplaşmaya dönüşecektir. 


SCOPES MONKEY KEY TRIAL RAISES TROUBLING QU 


Ke BENG TAIGN DUR S ini 


LD CHILDREN 5 EXPOSED 


Eo impase- erer; e te 


» Are Reasona abd ore j) Evidence 
Sekoa 


1925'te gerçekleşen Scopes Monkey davasının 1955 tarihli tiyatro oyununun uyarlaması, ya da 1950'lerde McCarthy'nin komünist avının bir alegorik dışa vurumu denilebillir. Charles Darwin'in evrim teorisini öğrettiği için mahkemeye sevk edilen bir öğretmenin mücadelesi, garip ve tutucu bir savunma avukatının elinde kalmıştır. Burada da bu durum Spencer Tracy, Gene Kelly ve Fredric March'ın müthiş performanslarından destek alıyor. Şüphesiz Tennessee'nin yada ABD'nin güneyinin tutuculuğu ve adalet sisteminin ürkekliği bu kadar zeki taşlanmamıştı. Stanley Kramer'in Yönetmen ve Senaryo yazarlığı yaptığı ve diğer adı Maymun Davası olan filmi Gene Kelly , Spencer Tracy , Fredric March gibi ünlü isimler taçlandırmışlardır. 


Film Künyesi 

Yapımı : 1960— ABD 

Tür : Dram, Romantik, 
Tarih Süre : 148 Dak. 
Yönetmen : Stanley Kramer 


Oyuncular : Gene Kelly, Spencer Tracy, Fredric March, Elliott Reid, Norman Fell Senaryo (o : Jerome Lawrence, Robert E. Lee Yapımcı : Stanley Kramer Diğer Adı : Maymun Davası 
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‘Scopes Monkey Trial — Scopes Maymun Davası 


T.T.MARTIN, MEADauaRTERS Ai 


Ki » 
NE CONFLICT MELE Ge sağ Si di 


Tennessee eyalet kongresinde kabul edilen ve 1925 yılı Mart ayında eyalet valisinin onayı ile yürürlüğe giren “Butler Yasası? adlı kanun, eyaletteki bütün üniversite ve kamu okullarında evrim teorisinin okutulmasını yasaklamış ve aksi davranışlara hapis ve para cezası getirmişti. 
Amerikan Sivil Özgülükler Birliği (ACLU) bu yasaya dava açmak istiyordu ve bunun için de cesur bir öğretmene ihtiyaç vardı. 24 yaşındaki genç biyoloji öğretmeni John Scopes hapse girmeyi göze aldı ve dersinde evrim teorisini anlattı. Ön soruşturma jürisine tanıklık yapan üç öğrenci Scopes'ın evrimden bahsettiğine tanıklık yapınca hakkında tutuklama ve yargılanma kararı verildi. Bu üç öğrenciden biri mahkeme binasından çıkarken gazetecilere; ** Aslında evrim teorisinin çoğuna inanıyorum ama bu maymun işine inanmıyorum”? diye 

konuştu. Butler Yasası da ilginç olarak, maymun şempanze, gorillerin ve diğer hayvanların evriminin anlatılmasını yasaklamıyordu. Sadece insanın da gezegen üzerindeki diğer biyolojik canlılar gibi belli bir evrimden geçmiş olduğu fikrine karşı çıkıyordu. Bu da, Darwin'in evrim teorisinde yer alan özetle, “insan, goril, şempanzelerin aynı ortak atadan evrimleştiği? 
görüşünün, dava etrafındaki tartışmalarda “insanın maymundan geldiği iddia ediliyor? 
şeklinde gerçekte teoride yer almayan bir iddiaya dönüşmesine neden oldu. Mahkeme dışına şempanzeler getirildi ve gösteriler yapıldı. 


Scopes Davasının Scopes Maymun Davasına Dönüşmesi 


Scopes Davasının adının Scopes Maymun Davasına dönüşmesine neden oldu. Evrimin, bütün biyolojik türlerin nasıl oluştuğuna bakan bir teori olmak yerine kamuoyunda “maymunlarla ilgili bir teori” şeklinde algı oluşmasında önemli rol oynadı. Kimsenin adını duymadığı bir yer iken dava ile bir anda ünlenen Dayton'da, ticaret odasının paranın kokusunu almasıyla bunu tanıtıma bir fırsat görüp davaya daha çok insan çekmek için mahkeme salonunun etrafını bir “maymun sirkine? dönüştürmesi de buna büyük katkı yaptı. Scopes'ı mahkum ettirmeye çalışan ve Butler Yasasının da eyaletteki bir numaralı destekçisi olan Hristiyan Fundementaller Birliği başkanı vaiz William Bell Riley, davanın avukatlığını üstlenmesi için Demokrat partinin eski başkan adayı ve ABD dışişleri eski bakanı William Jennings Bryan ile anlaştı. ACLU ve Scopes'ın savunma ekibi ise ACLU'nun en önde gelen 

avukatlarından Clarence Darrow'a avukatlık teklifi götürdü. Darrow, kendisinin agnostik olması nedeniyle davanın bir sirke dönüştürülebileceği endişesiyle başta bu fikre sıcak bakmadı ancak, davanın o olsa da olmasa da sirke dönüşeceğini fark edince kabul etti. 


SERMAYE BİR STRATEJİ DEĞİLDİR 
Seçkin Deniz, 15.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Özel sermaye şirketi Warburg Pincus'un özel limited ortağı, Cambridge Üniversitesi ekonomi öğretim görevlisi ve 'Doing Capitalism in the Innovation Economy-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İnovasyon Ekonomisinde Kapitalizm Yapmak' (Cambridge University Press, 2018) kitabının yazarı William H. Janeway'e aittir ve Merkez bankaları ve yatırım fonları, hedge fonları, devlet varlık fonları ve 

benzerleri aracılığı ile finans piyasalarına likidite pompalanmasına odaklanmaktadır. Neredeyse Dünya'nın her ülkesinde bir ekonomi gerçeği haline gelen negatif reel faize, finans dünyasındaki fırsatçılığa vurgu yapan analistin, "Sermaye sadece bir strateji değildir, aynı zamanda çok fazla sermaye, girişimcilerin ve yatırımcıların herhangi bir stratejiye sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. VC'ler ve yatırımcılar için, bu, aniden hiç çerez kalmadığı noktaya kadar işe yarayacaktır." ve "Balon finansmanı, pozitif nakit akışı sağlayabilecek bir iş planının yerini tutamaz." uyarısı önemlidir. Fırsatçı spekülatörlerin 'önemli bir hedefi olarak' Türkiye'nin bu tuzağa karşı alması gereken tedbirler bir an önce belirlenmeli ve hemen uygulamaya konmalıdır. 


Dünyanın geri kalanı gibi, girişimciler de son on yılı eşi görülmemiş bir finansal ortamda yaşayarak geçirdi. Önce 2008 mali krizinden gelen inatla yavaş toparlanmaya ve ardından COVID-19'un neden olduğu durgunluğa yanıt veren büyük merkez bankaları, topluca “niceliksel gevşeme” (OE) olarak bilinen bir dizi alışılmadık girişim ve varlık satın alma programını sürdürdü. 


Bunun doğrudan sonucu, merkez bankalarında ve finansal sistem genelinde devasa bir finansal rezerv birikimi ve risksiz finansal varlıklar üzerindeki nominal faiz oranlarının enflasyon oranının altındaki seviyelere düşürülmesi oldu. Faiz oranları bu nedenle reel olarak (ve hatta bazı durumlarda nominal olarak) negatiftir. 


Yıllarca süren geleneksel olmayan para politikalarının da yatırım davranışı üzerinde ikincil bir etkisi oldu. Merkez bankalarının ürettiği koşullar altında, yatırımcılar (hem kurumsal hem de perakende), pozitif reel getiri arayışında giderek daha agresif hale geldi. Sadece artan temel risk seviyelerini (yani, menkul kıymetlerinin değerini ortadan kaldıran iş başarısızlıkları riskini) kabul etmekle kalmadılar; ayrıca, serbestçe satamayacakları menkul kıymetleri satın alarak likidite azlığını kabul etmeye giderek daha istekli hale geldiler. 


Bu olgunun çarpıcı bir örneği, “geleneksel olmayan sermayenin” — Ulusal Girişim Sermayesi Birliği'nin yatırım fonları, hedge fonları, devlet varlık fonları ve benzerleri için kullandığı terim — tarihsel olarak yüksek değerlemelerle risk destekli özel şirketlere akmasıdır. Diğerleri, kripto varlıklarındaki baloncuklar ve Reddit toplulukları ve Robinhood gibi uygulamalardaki perakende yatırımcılar tarafından yönlendirilen (genellikle kısa süreli) “meme” hisse senetleri patlamasıdır. 


Son olarak, girişimciler ve erken aşamadaki risk sermayesi firmaları için mevcut olan (mülkiyet seyreltmesi açısından) görünüşte sınırsız olan düşük maliyetli sermaye arzının da üçüncü düzeyde bir etkisi oldu: sürdürülebilir, kendi kendini finanse eden bir büyüme oluşturma potansiyeli çok az olan veya hiç olmayan iş modellerinin yaygınlaşması. “Bir strateji olarak sermaye” fikri benimsendi. İnternet üzerinden sunulan veya aracılık edilen hizmetlerin düşük sürtünmeli dünyasında, yeni başlayanlar, müşteri kazanmak için diğer insanların parasını daha fazla harcamaya hevesli hale geldiler; hedef, kazananın her şeyi aldığı bir yarışta galip gelmekti. 


Sorun, elbette, sermayenin bir strateji olmamasıdır; daha ziyade arzı ve maliyeti tarihsel olarak oldukça değişken olan bir kaynaktır. En azından 1630'lardaki Hollanda lale çılgınlığından ve 1720'de Londra'daki South Sea Bubble'dan bu yana, finans tarihi spekülatif aşırılık dönemleriyle doludur (bu yüzden Doing Capitalism in the Innovation Economy adlı kitabımda bunu 'Kabarcıklar' başlığı bir bölüm olarak adlandırdım). 
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Coşkulu yatırımcı patlamaları, Zaman zaman demiryollarında, elektrifikasyonda ve internette olduğu gibi, piyasa ekonomisini dönüştürmek için yeterli ölçekte yenilikçi teknolojilerin konuşlandırılmasını finanse etti. Bir balonun üretken olup olmadığı arkasında ne bıraktığına bağlıdır. Ancak tüm balonlar patlar, bu nedenle üretken bir bölümün araçlarına yatırım yapanlar bile kaçınılmaz olarak iki kategoriden birine girer: hızlı veya ölü. 


Fırsatçılık, VC dünyasında bir erdemdir. Firma yönetimine ilgisi (veya kapasitesi) olmayan yatırımcılardan neredeyse bedava sermaye almak karşı konulamaz bir şeydir. Eskilerin dediği gibi, "Kurabiyelerin yanından geçerken alabildiğin kadarını al." Geleneksel olmayan sermaye kaynakları, orijinal yatırımcıların varlıklarını, genellikle yalnızca ilk halka arz veya ticari satış yoluyla elde edilebilen bir kat maliyetle sıvılaştırmaya hazırlanırsa, kısmi bir satıcının teklifi reddetmek için olağanüstü derecede açgözlü olması gerekir. 


Yine de sermaye arzındaki olağanüstü artış, iş modellerini ve iş planlarını eleştirel olarak değerlendirme ihtiyacını ortadan kaldırarak, risk sermayesinin Altın Kuralını, yani kuralları altına sahip olanların koyduğu düşüncesini baltaladı. 


Bunun yerine, girişimciler ve VC'ler (*) (Venture Capital-Girişim Sermayesi) arasındaki güç dengesinde bir değişiklik oldu. Bu, ne kadar sermaye arttırılırsa arttırılsın, kurucuları kontrolü elinde tutan yeni kurulan şirketlerin sayısındaki artışta açıkça görülmektedir. 


Uber, We Work ve Theranos'un yönetim destanları, merkez bankaları tarafından serbest bırakılan selin aşağı yönlü sonuçlarını temsil ediyor. Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, şirketini şişirirken çizgiyi aşarak cezai sorumluluğa düşen tek kişi olabilir. Ancak diğer kovuşturmaların olmaması, yatırımcıların ve yönetim kurulu üyelerinin mütevelli sorumluluklarından vazgeçmeleri için bir mazeret değildir. 


Doğrudan firma yönetimiyle ilgilenen girişimciler ve kurucu VC'ler, er ya da geç kurumsal mutluluğun pozitif nakit akışı olduğunu hatırlayarak mevcut balonun kaçınılmaz çöküşünden sağ çıkabilirler. Müşterilerden sattığınız ürünü geliştirme ve teslim etme maliyetinden daha fazla nakit aldığınız için faturalarınızı ödeme yeteneği, geleneksel olmayan finansal yabancıların alışılageldik nezaketine güvenmekten kesinlikle farklıdır. Bu tür bir başarı, şu anda bilançoda bulunan nakit miktarıyla sınırlı bir zaman çerçevesi içinde, operasyonlardan pozitif nakit akışına giden bir yolun sürekli ve titiz bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. 


Böyle bir yol bulunamazsa, yirminci yüzyılın ilk yarısında finans alanında ABD başkanlarına tavsiyelerde bulunan ve mesleğini bir kongre komitesine “spekülatör” olarak tanımlayan efsanevi bir isim olan Bernard Baruch'un aşağıdaki basit tavsiyesini dikkate alın. Baruh, parasını nasıl kazandığı sorulduğunda, “Çok erken satarak” yanıtını vermişti. 


Baruch, istediği zaman hisselerini satabileceği halka açık borsada spekülasyon yaptı. Ancak mevcut VC balonunu besleyen “geleneksel olmayan yatırımcılar”, girişimlere sponsor olan 

VC fonlarının sınırlı ortaklarıyla birlikte işe kilitlendiler. Her iki grup da %50 mertebesinde olağanüstü rapor edilen getirilerin tadını çıkarıyor. 


Ancak bu getirilerin büyük çoğunluğu, geç aşamadaki finansmanlarda kaydedilen son değerlemelere veya “karşılaştırılabilir” kabul edilen halka açık şirketlerin değerine dayanan “piyasaya göre değer” ile likit olmayan yatırımları temsil ediyor. Yani, nakit test olacak. 
Ancak Kenny Rogers'ın unutulmaz Kumarbaz'ının dediği gibi: 
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"Masada otururken paranı asla sayma. İşlem bittiğinde saymak için yeterli zaman olacak." 


Sermaye sadece bir strateji değildir, aynı zamanda çok fazla sermaye, girişimcilerin ve yatırımcıların herhangi bir stratejiye sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. VC'ler ve yatırımcılar için, bu, aniden hiç çerez kalmadığı noktaya kadar işe yarayacaktır. 


William H. Janeway, Cambridge, 6 Ocak 2022, Project Syndicate 


(Özel sermaye şirketi Warburg Pincus'un özel bir limited ortağı olan William H. Janeway, Cambridge Üniversitesi'nde ekonomi alanında bağlı bir öğretim görevlisi ve Doing Capitalism in the Innovation Economy (Cambridge University Press, 2018) kitabının yazarıdır.) 


(*) Girişim sermayesi (VC), risk sermayesi firmaları veya fonları tarafından, (çalışan sayısı, yıllık gelir, faaliyet ölçeği vb. açısından) yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu kabul edilen veya yüksek büyüme sergileyen yeni başlayanlara, erken aşamadaki ve gelişmekte olan şirketlere sağlanan bir özel sermaye finansmanı şeklidir. Girişim sermayesi şirketleri veya fonları, bu erken aşamadaki şirketlere özsermaye veya mülkiyet hissesi karşılığında yatırım 


yapar. 


KENE SALGINI BİYOLOJİK SALDIRI MI? 
09 Ağustos 2008 | Yazar Gençosman Canatan-millicozum 


Psikolojik savaş mı? 
Kırım-Kongo kanamalı ateşi kenelerinin salgıları bulaşıcı mıydı? 
Doktorlar ve hemşireler aynı hastalığı tedavi ettiği hastalardan kapması bunun ispatı mıydı? 


İç Anadolu'dan ve Doğu Karadeniz'i yaylalarından sonra şimdi de Ege ve Marmara kırsalında aynı kenelerin ortaya çıkması bir rastlantı olmayacağına göre Türkiye biyolojik bir saldırıyla karşı karşıya mıydı? 


Aslında, biyolojik savaş tarih boyunca yapılagelmiştir. Örneğin Eflak Beyi Kazıklı Voyvoda Türk ordusunun çetin ceviz olduğunu anlayınca taktik değiştirmiştir. Cüzam, veba, frengi ve verem hastası olan insanlara Osmanlı askeri elbisesi giydirerek Türk ordusunun içine göndermiştir. 


1971 yılında CIA, Afrika domuz virüsünü Küba'da domuzlara bulaştırmış ve 500.000 
domuzun hastalanmasına yol açmıştır. Bir CIA ajanı bu durumu itiraf etmiştir. 


Japonya; 1942 yılında veba bulaşmış pireleri Mançurya'da Çin güçlerinin üzerine salmıştır. 
Silah sadece Çinlileri vurmakla kalmamıştır. Bir kısmı da Japon askerlerine bulaşmış, vebadan ölmelerini sağlamıştır. 


Biyolojik silahlar bumerang gibidir. Dönüp dolaşıp tetiği çekenin üzerine gelebilir. Daha da önemlisi, kontrolden çıkan virüsler tüm dünyayı tehdit edebilir. 


Savaşlarda biyolojik silahların yanında kimyasal silahlar da kullanılmaktadır. Her türlü zehirlerden gazlara kadar bu insanlık dışı uygulama yaygındır. İngilizler, Çanakkale Savaşı esnasında Türk birliklerinin işini zehirli gazla bitirmeyi amaçlamıştı. Fakat beklenmedik bir şey oldu; rüzgar tabii yönünü değiştirdi. Gazlar beklenen etkiyi yapmadı. 
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Bazı kitap, dergi ve gazetelerde verilen bilgiler gösteriyor ki bugün de biyolojik silahlar kullanılıyor. Fakat bu tür silahların kullanılmasından çok, silaha muhatap olan ülkenin ortaya koyduğu tepki daha önemli. Örneğin ülkemizde kuş gribi vakaları görüldü. Bu bir biyolojik silahtı veya değildi ama psikolojik bir tahribata yöneldi. Medyamızın bu olayı büyüte büyüte, tüm ülkeye, hatta tüm dünyaya duyuracak şekilde anlatması ilginçti. Bazı tavukçuların iflas etmesi bir tarafa, ülkemize gelmeyi düşünen turistler bile vazgeçmişti. Velhasıl hastalıktan ziyade, marazlı ve kötü maksatlı medyamız zarar verdi ülkemize. 


Biyolojik saldırı mı? 


Bundan bir iki yıl önce "kuş gribi" adıyla koparılan yaygaranın sonuçları, bir başka düzlemde dehşet verici boyutta. Kimin ne hesabı var idiyse amacına ulaşmış görünüyor. Geçmişte hiç tanık olmadığımız bir durumun uydurulması büyük felaketler getirdi. İnsan doğasıyla ve doğanın doğasıyla oynanınca, karşılıkları da çok acımasızlaşı”” 

yor. Zavallı tavukların doğal ölümleri bile gerçekleştirilmeden itlafları ürkütücüydü. 


Sanki yakın ve azgın bir tehlike varmış gibi, bu işi yapmak için görevlendirilenler, ağızlarına bezler bağlıyor, vebadan korunuluyor duygusuyla hareket ediyorlardı. 


zın 


Şimdi ise bir "kene paniği" ile yüz yüze bulunuyoruz. Artık iyice düşünmemizi gerektiren bir hayat dışılık ile karşı karşıyayız. Tavukları yok eden zihniyet bir yanıyla uluslararası büyük sermayeden ve hatta dünyaya egemen olmak isteyen güçlerden başkası olamazdı. Kendi zehirlerini ve anti zehirlerini kendisi oluşturuyorlardı. Kedinin fare ile oynamasında olduğu gibi insanlık ile oynuyorlardı. 


İlginçtir ki, hayvanların bile uğramasının mümkün olmadığı yerlerde keneler hortluyor!. 
Hastanelerde, VİP salonlarında, en olmadık yerlere sokuluyor!. Bulaşıcı bir hastalık gibi umulmadık yerden çıkıveriyor. 


Her gün televizyonlarda, gazete manşetlerinde, dramatize edilmiş olan sahneler zumlanıyor, her gün ölüm olayları gösteriliyor. Ailelerin dramları her gün canhıraş bir şekilde sunuluyor, insanlar paniğe sürükleniyorlar. Bu korku modası insanları en olmadık davranışlara itiyor. 
Benzeri sahneler kuş gribi modası sırasında da vardı ve dehşet vericiydi. 


Bir çoğumuz, çocukluğunu hayvanların arasında ve doğada geçirmiştir. Sürülerimiz, büyükbaş hayvanlarımız vardı. Ahırlarımız ve mereklerimiz tıka basa hayvan doluydu. 
Keneler o zaman da vardı. Tavuklarımız hayvanların arasındaydı. Onlar ahırlarda, hayvanların bacakları arasında dolaşır, keneleri toplarlardı. Sürüyü meraya götürdüğümüzde ise karakuşlar -sığırcıklar- gider hayvanların sırtına konar üzerlerindeki keneleri yerlerdi. Hayvanlar da hemen hiç karşı koymazlardı. Söz konusu doğal keneler biz farkında olmadan bir yerimize yapışırlardı, onları alır atardık. Hiçbir zaman da bir zehirlenme söz konusu olmazdı. Ama şimdi bu zehirli kenelerin oluşu da bir rastlantı sayılamazdı. Bundan iki yıl önce Saadet Partisi Bolu İl Başkanı bir basın toplantısı düzenlemiş, bölgeye gelen yabancıların, turistlerin kırlara kene saldıklarını söylemişti. O zaman Hürriyet gazetesi büyük başlıklar atarak, bu durumla alay etmişti. Ama acı sonuçları artık bugün ortadadır.37 


Kene salgını, insanlığın azgınlaşması mı? 


Kene salgını biyolojik saldırı mı? Böyle bir nitelemeyi istihza ile karşılayanlar, biyolojik silahlar konusundaki bilinmezlikler yüzünden, komplocu bir bakışla ele alanlar olabilir. 
Ancak Türkiye'de, önlenemeyen kene salgını karşısında bu tür düşüncelerin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. 
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İlk olarak İkinci Dünya Savaşı döneminde Kırım'da görülen, sonra yaygınlaşıp 206 kişinin hayatını bitiren, ısırdığı her yüz kişiden onunu öldüren, daha çok Orta Anadolu'da gözlenen, şu an otuzdan fazla ülkeyi tehdit eden bir "salgın" söz konusu oluyorsa ve bu önlenemiyorsa, işin arkasında başka şeyler var demektir. Sovyetlerden geriye kalan laboratuar kalıntılarında insanoğlunun akla hayale gelmeyecek çılgınlıklar denediğini gördük. Benzer bir çöküş ABD'de yaşansa kesinlikle aynı manzaraları göreceğiz. Kuş gribi için de benzer iddialar ortaya atıldı. Bazı ülkelerde adı konulamayan hastalıklar, salgınlar hortluyor. Olağan dışılıkların bol olduğu bir tarihi dönemde yaşıyoruz. Ekonomik krizin yanı sıra dünyayı açlığa mahkum edecek ölçüde bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Gücü ellerinde tutanların insanları açlıkla hizaya sokmaya çalışacağı bir dönem mi geliyor? Ekonomik kaynaklara yönelik korkunç bir açgözlülük yarışı başladı. İnsanoğlu güvenlik, enerji, gıda ve su gibi temel zorunluluklar üzerinden bir sınavla karşı karşıya. Bu dört temel faktörü kontrol etmek için akıl almaz denemeler yapılıyor. Bu yapılırken insan kutsal bir varlık olarak değil bir tüketim malzemesi hatta bir kobay olarak değerlendiriliyor. 


Ölüm riski yüzde 5 olmasına karşın, 1 yılda kene ısırmasından ölenlerin sayısı 40'a ulaştı 


Türkiye, terör, trafik, kuş gribi ve tersane ölümlerinden sonra onlarca evladını kene ısırmasına kurban vermeye başladı. Dünyada, Türkiye'deki kadar ölümlere neden olmayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (Kene ısırması) son altı yılda 120 insanımızın hayatına mal oldu. 
"Biyolojik saldırı mı?" yoksa "cehalet mi?" tartışmaları sürerken yurdun dört bir yanından ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle 2002 yılından bu yana bahar ve yaz aylarını kâbusa çeviren "Hyalomma" cinsi keneler, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne yol açarak virüsün bulaştığı insanları öldürebiliyor. Yüzde 5'lik öldürme ihtimaline dikkat çeken uzmanlar, ölümlerin asıl nedenin daha çok ihmal ve cehalet olduğu konusunda 

birleşiyor. "Kene vakalarındaki artış aslında doğanın dengesinin bozulması ile alakalıdır. 
Tıpkı küresel ısınmadaki gibi doğal dengelerin bozulması sonucu bu tür hastalıklar ve öldürücü böcekler ortaya çıkmıştır. Ormanların yok oluşu, bilinçsiz sulama, kimyasal maddeler-denemeler gibi doğa dengeleri bozulmasıyla beraber küresel ısınma tehdidi başladı ise; Tarımda ilaçlamalar, bilinçsiz insanlar, kuş türlerinin korunmaması gibi nedenlerden dolayı oluşan denge bozumu sonucunda kene artışı yaşanmıştır. Sığırcık kuşları, tavuklar ve keklikler kenenin en büyük düşmanıdır" yorumlarında doğruluk payı bulunsa da, öldürücü kenelerin biyolojik saldırı amaçlı üretilebileceği gerçeğini değiştirmiyor. 


Kenenin küresel ısınmayla birlikte artışa geçtiğini belirten uzmanlar, hayvan göçleri ve insan hareketleriyle de yer değiştirdiğini yerleşim bölgelerine yayıldığını kaydediyor. Kene, bir seferde 7 bin tane yumurtluyor. Yumurtlamak için de kana ihtiyaç duyuyor. 


Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedir, nasıl bulaşır? 


Bahar-Yaz dönemlerinde artış gösteren ve ağırlıklı olarak keneler aracılığıyla bulaşan virütik 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı, ilk olarak 1944 yılında Kırım'da, ardından 1956 
yılında Kongo'da tanımlanmış ve sonra aynı hastalık olduğu anlaşılmıştır. Sendrom Türkiye'de ilk kez 2002 yılında ortaya çıkan epidemi sırasında tanımlanmıştır. 30 kadar farklı kene türünün virüs taşıyabildiğini söyleyen uzmanlar, "Nairovirus" virüsünü çoğunlukla "Hyalomma" cinsi kenelerin taşıdığını açıklıyor. Keneler, kan emerek beslendikleri için hemen tüm yabani ve evcil hayvanların (inek, koyun, köpek, kemiriciler, yerde beslenen kuşlar vb.) üzerinde bulunabilir ve bu hayvanlardan insana geçebilirler. Ayrıca, çalılık ve yeşil, yüksek otlu alanlarda bulunan keneler, beslenmek için doğrudan insanlara da geçip ısırabilirler. Bu nedenle daha çok kırsal bölgelerde ve hayvancılıkla uğraşan kişilerde görülmekle birlikte kentsel alanlardaki uygun ortamlarda da bulunabilirler. Virüs ile bulaşmış keneler, kan emişini tamamladıktan sonra ayrılırken bir sıvı salgılarlar. Virüs genellikle bu 


34 


sıvı ile bulaşır. Kan emdikleri ve virüsü bulaştırdıkları tüm canlılar hasta olabilir fakat hastalık genellikle hayvanlarda hafif ve bulgusuz seyreder. Bu nedenle daha az görülmekle birlikte hasta hayvanların salgıları ve kanları aracılığıyla da hastalık bulaşabilir. 


Önce vücudu uyuşturmaktadır! 


Keneler bir vücut bölgesini ısırmadan önce bölgeye lokal aneztezik benzeri bir madde salgılıyor. Hissedilmeyen ısırık nedeniyle vücutta kene görülememesi halinde ilk 24-48 saatte keneler fark edilemiyor. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın vatandaşı bilinçlendirme çalışmaları, reklam atakları da sonuç vermiyor. Özellikle hafta sonları piknik alanlarına giden binlerce kişi, piknik dönüşü soluğu hastanede alıyor. Öyle ki İstanbul'da sadece 1 gün içinde piknik alanda vücudunu kene ısıran ve bir sağlık kuruluşuna müracaat eden hasta sayısı binlerle ifade edilmeye başlandı. KKKA hastalığına yakalanmış bir hastanın kanına korumasız dokunan aralarında doktor ve hemşirenin de bulunduğu sağlık çalışanlarının da hastalığa yakalanması, kamuoyundaki tedirginliği daha artırdı. Sağlık Bakanlığı son bir yılda 30'a yakın insanımızın kene ısırması yüzünden hayatını kaybetmesi üzerine 2009 yılına yetişebilecek hayvan aşıları üretmeye çalışıyor. Riskli bölgelerdeki tüm hayvanların aşılanması ile kene ısırsa dahi hayvana virüsün bulaşması önlenmiş olacak. Dolayısıyla da virüsün dolaşımı durmuş olacak. İnsanlarda kullanılacak aşı için ise çalışmalar devam ediyor. 


Tedavi ve aşısı niye yok 


Kene ısırığı nedeniyle meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle son 6 yılda 120 
kişi hayatını kaybetti. Şu anda hastalığın spesifik bir tedavisi yok. Dünya üzerinde, insanlara yönelik hastalığı önleyici bir aşı bulunmuyor. Yani virüsü öldüren ortadan kaldıran antiviral bir ilaç geliştirilebilmiş değil ve bir aşısı da yok. Yüzde 5 oranında öldürücülüğü olmasına rağmen ilk 12 saatte müdahale edilemediği için hastalık öldürücü boyutlara ulaşıyor. Sağlık ve Tarım Bakanlığı yetkilileri, halkın kene korkusunu ticari olarak kâra çevirmek isteyenlerin kene ilacı, kene spreyi vb. adlar altında sattığı şeylere kanılmaması gerektiğini, vücut spreylerinin de bebeklerde kullanılmaması gerektiğini ifade ediyor. 


Kene biyolojik silah mı? 


Kenelerden insanlara geçen virüsün 'biyolojik savaş' şeklinde Türkiye'ye bulaştırıldığı yönündeki iddiaları da hesaba katmak gerekiyor. Kene ölümlerinin biyolojik bir saldırı 
olduğunu düşünenler arasında bulunan Tokat Milletvekili Dr. Reşat Doğru, sadece Tokat'ta 3 
binin üzerinde insanı kenenin ısırdığını belirterek, "Son yapılan araştırmalar özellikle bunun bir biyolojik savaş şeklinde Türkiye'ye bulaştırıldığı kanaatini güçlendiriyor. Bu virüsleri taşıyan kenelerin çeşitli noktalardan Anadolu'ya taşınmış olduğu şeklinde düşünceler üzerinde duruluyor. Bu noktada araştırma yapılmalı" demişti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün, "biyolojik silah' olarak listelerde yer aldığını söyleyen Ceyhan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Koordinatörü Op. Dr. Fatih Karayandı ise: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünün, "biyolojik silah" olarak listelerde yer aldığını belirterek, resmi makamların bu konuda araştırma yapması gerektiğini hatırlatıp, hastalığın 400 bin Türk'ün ana vatanı Kırım'dan sürgün edilmesinin ardından, Sovyet askerlerinde görüldüğünü söyleyerek, kenelerin taşıdığı "Nairovirüs" adlı virüsün, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kimyasal ve Biyolojik Terörizm Raporu'nda biyolojik savaş ajanları arasında gösterildiğini belirtmişti. 


Yazın kene, kışın kuş gribi.. Türkiye çok yönlü kuşatma altında mı? 


Keneler daha çok daha çok çalılık, otluk alanlar, orman ve su kıyılarında görülüyor. Özellikle dişi keneler, yumurtalarını geliştirebilmek için kana ihtiyaç duyduğundan bir insan veya 


35 


hayvana yapışıyor. Yerleştiği yerde ise kene 7 gün boyunca kan emiyor. Ölümcül kene hastalıkları Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Irak, İran ve Orta ve Doğu Afrika'nın bazı bölgelerinde de görüldü. Bu güzergah, göçmen kuşlarına göç güzergahına uyuyor. 


Kene haritası 


Orta Karadeniz, Orta Anadolu'nun kuzey kısımları, Toroslara kadar uzanan dağlık kısa bodur alanlar. Kıyı kesimlerimizde KKKA hastalığına sebebiyet veren kene türüne rastlanmıyor. Bir ilginç durum da hastalığı yayan kene türüne metropollerde de rastlanmıyor. Kelkit Vadisi denilen Tokat, Çorum, Sivas civarında kene vakaları yoğun olarak görülüyor. En son Bilecik civarında görülen keneye Marmara ve Ege'de de rastlanıyor. Kene tehdidi Türkiye'yi sarıyor. 
Orta Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere 22 il Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı tehdidi altındaki riskli bölgeler arasında gösteriliyor. 


Artık ülkemizin, her türlü ihtimali hesaba katarak, biyolojik saldırı ve salgınlara karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Çünkü bu konulardaki ihmaller, milletimize çok pahalıya mal oluyor.. 


37 28.06.2008 / Ali Haydar Haksal / Milli Gazete 


MASON TARİKATÇILARI VE ATATÜRKÇÜLÜK SAHTEKÂRLARI 
Ol Haziran 2018 | Yazar Ahmet Akgü-millicozum 


10 Ekim 1935 tarihli gazeteler, Türk Mason Cemiyeti'nin; “Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 
terakkileri nazar-ı itibare alarak” faaliyetlerine ara verdiğini duyuruyordu!.. Kendisi de mason olan dahiliye vekili Şükrü Kaya ise, “Masonların; hükümetin programındaki esasları inceleyince, kendi ideallerinin gerçekleşeceğini gördüklerini, bu yüzden kendi kendilerini feshettiklerini” açıklıyordu!.. Aslında, Atatürk'ün kahrına uğradıkları gerçeğini saklamaya çalışıyorlardı. Çünkü; işin içyüzü tamamen farklı bir durumdu!.. Bu olaydan kısa bir süre önce Atatürk; Mahmut Esat Bozkurt'u yanına çağırtıyor, ona masonlar hakkında bir kitap vererek okumasını ve meclis kürsüsünden, masonlara hücum eden bir konuşma yapmasını istiyordu. 


Mahmut Esat Bey çok iyi bir hatipti, güzelce hazırlanıyor ve mecliste, şu tarihi açıklamayı yapıyordu: 


- “Biz, atalarımızın mensup olduğu tarikatları bile kapattık. Masonluk da kökü dışarıda, bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Onu da kapatmamız gerekir.”Ortalık buz kesiyordu!.. 


Zaman kötüydü... Dünya 1930'ların krizini henüz atlatmaya başlamışken, İtalya ve Almanya'da hırslı diktatörlükler oluşuyordu. Basiret gözü açık olan, tarihten ders almasını bilen ve General Mc Arthur'la yaptığı sohbette; “Yeni bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ve Alman hücumunun nereden ve nasıl başlayacağını” dahi büyük bir isabetle söyleyen rahmetli Atatürk; böyle bir durumda yabancılara körü körüne bağlı bir cemiyetin, ülkede faaliyet göstermesinin tehlikelerini elbette ki seziyor ve masonluğun ne olduğunu çok iyi biliyordu! 
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- Nizip Bozgunu'nu fırsat bilen Mustafa Reşit haininin; ülke ekonomisini, 1838 Serbest Ticaret Anlaşması'yla nasıl ipotek altına soktuğunu, 


- Paris Anlaşması'yla, Avrupalı sayılmanın bedeli olarak ilan edilen 1856 Islahat Fermanı'nın; nasıl gayrimüslim hegemonyası oluşturduğunu, 


- Katil Hüseyin Avni Paşa'nın; 1875'te İngiltere'ye gidip, talimat aldıktan sonra Kayserili Ahmet ve Mithat paşaların desteği ile Sultan Abdülaziz'i nasıl şehit ettirip boğdurttuğunu, 


- Rum Scalieri namussuzunun; Türk ekmeği yiyip, sonra Bizans devleti kurmak için nasıl koşturduğunu... Evet hepsini biliyordu!.. Hem de çok iyi biliyordu ve Atatürk masonları iyi tanıyordu! 


Ayrıca, kendisi hariç bütün arkadaşları mason ve birçoğu Sabataist dönme olduğu için; Selanik'teki Yahudi evlerinde ülke aleyhine süren ihtilal toplantılarını, İttihatçıların; yabancı oyununa gelip, ülkeyi nasıl 1. Cihan Savaşı'na soktuklarını, Mustafa Suphi olayını, Çerkez Ethem'in isyanını, İzmir Suikastını ve Hilafetin kaldırılması konusunda da İngilizlerin ve özellikle Hahambaşı Haim Nahum Siyonist'inin ısrarını, bizzat yaşayarak biliyorlardı. 


İş bununla da bitmemişti... Atatürk'ün nasıl “çetin ceviz biri” olduğunu sezen Batılı ülkeler ve 
masonik iş birlikçiler kendisine de çengel atmışlardı. 1908'de gerçekleştiremediklerini, 1925 
yılında sağlamaya çalışmaktaydılar. İngiltere'deki İskoç büyük locası; Atatürk'e zahmetsiz yoldan 33. Derece masonluk ve “rit hâkimliği” ünvanı verilmesini kararlaştırmış, bu karar Türkiye Masonları Yüksek Şurası'na ulaştırılmıştı!.. Şura'nın bu dileği de Dr. Fikret ve Mehmet Cemal Uybadın Beyler tarafından Atatürk'e hatırlatılmıştı. Atatürk'ün kısa ve kesin yanıtı, bu masonları şaşkınlığa uğratmıştı: “Böyle bir teklifi duymamış olayım!..” 

Atatürk, yeni Cumhuriyetin başına gelen her musibetin arkasında yabancıların eli olduğundan, bu elin ucunda da mason parmağı bulunduğundan elbette ki haberdardı. 1924'te Lozan'da Musul'u kaybetmemiz, Kürt isyanları gibi sıkıntılara uğramamız, hep Türk devletinin ne yapacağını mason uşaklarından öğrenen yabancı devletlerin, duruma daha önceden hâkim olmasından kaynaklanmıştı. Türkiye çok sıkıntılı dönemler yaşamıştı. 


Atatürk biliyordu ki, tehlikesiz mason; ancak “masonluğunu mecburen unutan” ve dış destekleri kurutulan masonlardır. İşte bu arada, ufukta görünen 2. Dünya savaşı tehlikesi, Atatürk'ü böyle bir tedbir almaya ve mason derneklerini kapatmaya zorlamıştı. Batı devletleriyle ve uluslararası mason örgütleriyle gereksiz yere sürtüşmek de anlamsızdı. Bu yüzden; dönemin büyük üstadı ve İstanbul Emlak Bankası Direktörü Muhittin Osman Omay'dan, mason derneklerini kapatması “lisan-ı münasiple” hatırlatılıp uyarılmıştı. 
Gerçekten de yapılan açıklamaya uygun olarak, mason locaları kısa süre içinde birer birer kapandı. Böylece yabancıların Türkiye içindeki elleri değilse bile, parmakları koparıldı. 
Ayrıca, Mason Derneği'nin malı-mülkü de Halkevleri'ne devredilerek, faaliyet gösterecek maddi imkânlardan mahrum bırakıldı. Ertesi hafta, parti genel sekreteri Recep Peker, meclis kürsüsüne çıkıp şu müjdeyi aktarmıştı: “Arkadaşlar!.. Bugünden itibaren Türkiye'de masonluk kalmamıştır. Bütün localar kapanmıştır!..” 
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Bu sözler üzerine, meclis salonunda kıyamet kopmaktaydı. Alkışlar, sevinç çığlıkları ve “Kahrolsun Yahudi uşakları!..” nidaları tavanları çınlatmıştı. Olayın etkisinden bir türlü kurtulamayan 33. Dereceden mason dâhiliye vekili Şükrü Kaya ile Kazım Özalp, Mazhar Germen ve Mim Kemal Öke doğruca Atatürk'ün yanına çıkmışlardı... “Devlete bağlı olduklarını, asla yabancılarla iş birliği yapmadıklarını” anlatıp, Gazi'ye yeniden masonluk ve “maşrık-ı azam”lık teklifinde bulunmuşlardı. 


Atatürk onları sükünetle dinledikten sonra, tek bir soru sormuşlardı: 

- “Siz Avrupa'da hangi locaya bağlısınız ve liderinizin ismi nedir?” 
Cevap verdiler: 

- “Biz Cenova gizli locasına bağlıyız. Üstadımız da Borca Mişon'dur.” 
Bu itiraf üzerine Atatürk hiddetle haykırmıştı: 


- “Benim milletim, bana Gazi sıfatı verdi. Reis-i Cumhur yaptı. Ben, şimdi kalkıp bir Yahudi’ ye uşak mı olacağım?..” 


Böylece mason localarının kapatılmasını önlemek için yapılan son girişim de boşa çıkarılmıştı. 


Bu olayın amacı ve önemi, kendisi de bir mason olan Yunus Nadi tarafından Cumhuriyet gazetesinde 14 Ekim günü şöyle açıklanmıştı: 


- “Bu suretle İtalya, Almanya ve Rusya'da olduğu gibi, memleketimizde de mason teşkilatı külliyen ilga edilmiş vaziyettedir... Masonluk şimdiki halde İngiltere, Fransa, Belçika, Amerika, İsviçre gibi memleketlerde faaliyet halindedir... Bu teşkilatın kaldırılmasını icap ettiren sebep, CHF (Cumhuriyet Halk Fırkası) programında “kökü dışarıda teşekküllerin memleketimizde yer bulamayacağına? dair olan hükümdür.” diyen Yunus Nadi, telaş içindedir. 


Atatürk'ün; bu önemli kararı uygularken dünya konjonktürünü göz önüne aldığını, yani bazı ülkelerde yasaklanmasını bir fırsat olarak kullandığını ve pek çok vatanperver masonun bu karara gönülden katıldığını belirtmek gerekir... Ne var ki bazıları, büyük ihtimalle dışarıdan aldıkları direktif ile ve menfaat bağlarının kopmasının yarattığı tepkiyle, tıpkı katliamdan kaçan Templar (Tapınak) Şövalyeleri gibi, yeraltına inmişler ve melanetlerini orada sürdürmüşlerdir. Bir ülke insanının, ne kadar korkak ruhlu olursa olsun, savaş sırasında alınan tedbirlere uymaması; hele ki yeraltında, yabancı bir casus teşkilatı gibi faaliyet gösteren bir cemiyete üyeliğini sürdürmesi, anlaşılacak bir davranış değildir. Bu ancak hain dönmelerin yapacağı bir iştir. Bazı örnekler verelim. 


Almanya'da savaş sırasında her şey kıt idi. Mesela yumurta; ancak çocuklara haftada birer adet olmak üzere verilebiliyordu. Ama Alman vatandaşları, kendilerini zorlayıcı hiçbir polisiye tedbir olmamasına rağmen, buna riayet ediyorlar ve hiçbir zaman hakları olmadan yumurta almıyorlardı. Savaş sırasında çocuğu olmadan yumurta almak, vatana ihanetle bir tutuluyordu!.. Yine 2. Dünya Harbi sırasında, Japonlarla savaşan Amerikalıların casuslara 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ihtiyaçları bulunuyordu. Japon tipi farklı olduğu için, Amerika'da birkaç nesildir kendileriyle yaşayan Japonlardan yararlanmak istiyordu. Ama inanır mısınız, o koca ülkede yaşayan yüzbinlerce Japon asıllı kişiden, bir teki bile çıkıp bu görevi kabul etmiyordu. Hepsinin cevabı şuydu: “Evet, biz Amerikalıyız. Ama atalarımız yoluyla da Japonya'ya bağlıyız. Bu yüzden iki ülkeye de ihanet etmeyiz. Biz bu savaşta tarafsızız.” 


Bunun üzerine Amerikalılar; plastik ameliyata tabi tuttukları ve Japonca bilen bir Amerikalıyı casus olarak kullanıyor, güvenemedikleri Japonları da toplama kamplarına sürüyordu... Sonra da bütün bunları unutup, bizi 100 yıl önceki Ermeni tehciri ile suçlamaya başlıyordu. 


Masonluğun (Türkiye) Tarihi 


Masonluğun Türkiye'de ortaya çıkışı, 19. yüzyılın ortalarında görülmektedir. Türkiye'de masonluk tarihi konusunda yapılan ciddi çalışmalarda, genellikle 5 dönemden söz edilmektedir. Bunların birincisi; “1909 yılı öncesi” dönemdir. Bu dönem; Osmanlı İmparatorluğu içerisinde birtakım locaların kurulduğu, ancak özellikle Sultan Abdülhamid'in sistemli çalışmaları dolayısıyla, bunların bir türlü toparlanamadıkları dönemi kapsamaktadır. 
Mason locaları, bu dönemde dışa bağımlıdır ve yönetim mekanizmaları da yabancı localar tarafından belirlenmektedir. Türk masonluğunun ikinci dönemi; “1909-1935 yılları arası” bilinir. 31 Mart (13 Nisan 1909) ayaklanmasının ardından, Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ile başlayan bu dönemde, masonlar siyasi iktidarı ele geçirmiştir. Yurt dışından yönetilen mason locaları; halktan gelen tepkiyi hafifletmek amacıyla, göstermelik olarak ilk kez milli bir kimliğe bürünmüşlerdir. Bu dönemin başlarında, masonların kontrolündeki İttihat Terakki Cemiyeti oldukça etkindir. Üçüncü dönem; “1935-1948 yılları arası” dönemdir. 1935 yılında Atatürk'ün; “kökü dışarıda ve zararlı kuruluşlar olduğunu” söyleyerek locaları kapatması üzerine, masonluk Türkiye'de “uyku” dönemine girmiştir. Ancak; bu 13 senelik uyku döneminde, masonlar faaliyetlerini Halkevlerinde sürdürmüşlerdir. 


Türkiye'de masonların örgütlenmeleri; “1948-1966 yılları arası”nda yeniden dirilmiş, ancak bu dönemde masonlar, Fransız ve İskoç ritleri paralelinde ikiye bölünmüşlerdir. Son dönem olarak da kabul edilen ve “1966 yılı ve sonrası”nı kapsayan dönemde masonlar; bölünüp iki farklı çatı altına girdikten sonra, faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Günümüzde de hâlâ bu durum geçerlidir. 


Masonların, Dine Karşı Sinsi Hıyaneti 


Masonluk, dine ve dini kurumlara karşı cephe alan bir geleneğin temsilcisidir. Tapınak Şövalyeleri; Hristiyanlıktan çıktıktan ve sapkın bir öğretiye kapıldıktan sonra, Hristiyanlarla tarihsel bir mücadele içine girmiştir. Avrupa'da, asırlar boyunca dine karşı yürütülen mücadelede, öncülüğü Tapınakçıların mirasçısı olan masonlar üstlenmiştir. Türkiye'de de masonluk, pozitivist ve materyalist fikirleri kitlelere empoze eden ve dindarlara karşı düşmanlık körükleyen bir örgüt olarak işlev görmüşlerdir. 


Türk masonlarının kendi metinlerine bakıldığında, dine karşı olan bu derin düşmanlıkları ve bundan kaynaklanan eylem planları hemen sezilecektir. Örneğin; Mason Mahfili'nin yayınlarındaki bir ifadede, “Medreseler ve minareler yıkılmadıkça; yani skolastik düşünceler, 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dogmatik inanışlar ortadan kalkmadıkça, fikirlerdeki esaret, vicdanlardaki ızdırap kalkmayacaktır.” denmektedir. Dini kurumların masonları ne kadar rahatsız ettiği ise, Ustad-ı Azam Haydar Ali Kermen'in aşağıdaki ifadelerinden bellidir: 


“Nasıl ki Milli Meclis'te, hiç münasebet olmadığı halde, caminin sıralarından yükselen ezan sesi; “ben yaşıyorum, ölmedim, ölmeyeceğim” diyen onun “essela'sından başka bir şey midir?.. Memleket aydınlarının kulaklarını tırmalayan bu ses, hepimizin ikaz ve basiret görevini ihtar eden bir hatırlatmadır.” 


Görüldüğü gibi, ezan sesi; masonların “kulaklarını tırmalamakta” ve onlar bunu masonik görevlerini hatırlatan bir uyarı gibi değerlendirmektedir. “Ben ölmedim, ölmeyeceğim” diyen dinin susturulmasını, masonlar en büyük görev olarak kabul etmişlerdir. 


Darwinizm ve Masonluk İlişkisi 


Masonlar; amaçlarına hizmet edeceğini düşünerek, Darwinizm'in kitlelere yayılması konusunda da büyük bir rol üstlenmiştir. Darwin; teorisini yayınlar yayınlamaz, etrafında bir grup gönüllü propagandacı türemişti. Bunların en önde geleni ise, o zamanlar kendisine “Darwin'in çoban köpeği” sıfatı bile yakıştırılan Thomas Huxley'di. “Darwinizm'in yayılmasındaki tartışılmaz en önemli faktör” sayılan Huxley; 1860 yılında Oxford Piskoposu Samuel Wilberforce ile giriştiği “Oxford Tartışması”yla, tüm dünyanın dikkatini evrim konusuna çekmişti. Huxley'in, kendisini evrimi yaymaya bu denli adaması; onun “örgütsel bağlantı”ları ile bir arada düşünüldüğünde, ortaya ilginç bir tablo çıkıyordu: Huxley, İngiltere'nin en önemli bilim kurumlarından biri olan Royal Society'nin bir üyesiydi ve bu kurumun neredeyse tüm diğer üyeleri gibi kıdemli bir masondu. Royal Society'nin diğer üyeleri de hem kitabını yayınlamadan önce hem de yayınladıktan sonra, Darwin'e büyük destek ve katkılarda bulunmuştu. Bu masonik kurum, Darwin'i ve Darwinizm'i o denli sahiplendi ki, bir süre sonra; aynı Nobel ödülleri gibi, her yıl başarılı bulduğu bilim adamlarına “Darwin madalyası” hediye etmeye başlıyordu. 


Gazeteci-yazar Aytunç Altındal: “Avrupa, İslam âlemini ve özellikle Türkiye'yi saat be saat kontrol ediyor. Bugün Türkiye'yi, Avrupa ve Amerika'ya rapor eden tam 21 kuruluş var. Bu kuruluşlarda 40-50 kişi var ve çok iyi Türkçe biliyorlar...” uyarısında bulunuyordu. 


Saadettin Tantan: “Atatürk'ü Masonlar Öldürdü!” demektedir. 


“Atatürk'ü de masonların öldürttüğü kesin. Bunlar hep konuşuluyor, zaman zaman medyaya da yansıyor. Çünkü, Atatürk'te bir siroz hastalığı çıkıyor ve bir süre sonra ölüyor... 
Atatürk'ün Mason Localarını kapatmasından sonra, masonlar yer altına çekiliyor... Atatürk öldükten sonra Mason Locaları yeniden açılıyor. Bu aşamadan sonra dikkat ederseniz, Atatürk'ü kendi halkından soğutma çabalarının ağırlık kazandığı görülüyor.” 


Masonlar Büyük Locası Üstadı Celil Layiktez, masonların Abdülhamid'in devrilmesi ve 2. 
Meşrutiyet'te oynadığı rolü açıklamış ve “Hareket Ordusunu da masonların yönettiğini” vurgulamıştı. 
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Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası Üstadı ve Locanın resmi yayın organı Tesviye Dergisi'nin editörü Celil Layiktez, dünya masonlarına “İslam Ülkelerinde Masonluk” başlıklı İngilizce bir makale yayınlamıştı. Makalesinde, Osmanlı Devleti'nde masonluğun nasıl kökleştiğini anlatan Layiktez, 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine giden süreçte masonların oynadığı rolü anımsatmıştı. Mason üstadı Layiktez, 1908'de 2. 
Meşrutiyet'in ilanından sonra “İslamcıların” İstanbul'da ayaklanma çıkardığını ve bu ayaklanmanın Hareket Ordusu tarafından bastırılarak, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirildiğini yazmıştı. “Hareket Ordusu, masonlar tarafından örgütlendi ve yönetildi” diyen Layiktez, “Sultan Abdülhamid'e tahttan indirildiğini tebliğ eden ve 5 milletvekilinden oluşan heyettekilerin tamamının mason olduğunu” hatırlatmıştı. Oysa, 31 Mart olaylarını tezgâhlayan da yine masonlardı. Makalesiyle ilgili olarak BUGÜN'ün sorularını cevaplayan Celil Layiktez, yazıyı İtalyan masonlarının isteği üzerine kaleme aldığını açıklamıştı. Yazıyı; İtalya'da masonların üye olabildiği masonik bir internet sitesinin tarih kütüphanesine de gönderdiğini anlatan Layiktez, iddialarının arkasında durduğunu vurgulamıştı. Layiktez, Abdülhamid Han'ı tahttan indirenlerin masonluğuyla ilgili olarak; “Elimizde yeterli belgeler var. Bu 5 kişinin mason olduğuna eminiz.” itirafından sakınmamıştı. 


Hareket Ordusu”ndaki İttihatçı Masonlar Hangileriydi? 


Hareket Ordusu'ndaki Muhtar Paşa'nın mason olmadığını belirten Layiktez, “Karargâh subayı Mustafa Kemal'in ise mason olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Ama subayların içinde, masonların sayısı çok fazlaydı. Selanik'teki Hareket Ordusu'nu organize eden İttihat ve Terakki mensupları, Emmanuel Karasu'nun başkanı olduğu locada organize oluyorlardı. Hatta o kadar çok subay var ki, bir kısım subay, er üniformasıyla hareket ordusuna katıldı. Mustafa Kemal'in mason olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.” diyerek, Atatürk'ü kendilerinden gösterme stratejilerinin gereğini yapmıştı. Oysa Atatürk, kökü dışarıda bulunan bu hıyanet tarikatını kapatan insandı. Layiktez, “mason localarının 1935'te Mustafa Kemal tarafından kapatıldığının” hatırlatılması üzerine, “Kapatmadı. O olay başka türlü gelişti.” diyerek konuyu saptırmaya çalışmıştı. Tarihçi Mustafa Armağan ise, Hareket Ordusu içinde masonların bulunduğu iddiasını doğrulamıştı. 31 Mart Vakası'nın, geniş değerlendirilmesi gereken bir hadise olduğuna işaret eden Armağan, “Siyonizm çok komplike bir olay. Masonların sahiplenmesi doğal. “Modem Türkiye'yi biz kurduk. Osmanlı'yı biz bitirdik. Dolayısıyla bize şükran duyulması lazım? diyorlar. Böyle bir noktaya getirmek istiyorlar. O zaman masonluğa giriş, zannediyorum; belirli bir dış bağlantıları sağlamlaştırmak, etraf oluşturmak gibi kaygılardan kaynaklanıyordu.” değerlendirmesini yapmıştı. 


Masonlar; hem İslamcılık, hem ulusalcılık, hem solculuk, hem sağcılık yapmaktaydı 


Bölücü Kürtçüler, Bediüzzaman'ı kendi kafalarına göre istismar etmeye kalkışıyordu... 
Dinlerarası Diyalog dalaverecileri, Bediüzzaman'ın izinde olduklarını iddia ediyor, onun bazı sözlerini çarpıtarak kendilerine delil gösterip yalan söylüyordu. Çünkü Bediüzzaman Hz.leri hem Kürtçülüğe, hem bölücülüğe hem diyalogculuğa ve hem de Batı uşaklığına kesinlikle karşı çıkıyordu. 


Bakara Suresi 120. Ayet-i Kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu: 


41 


“(Ey Resulüm! Sen ve ümmetin) Onların milletine (Ehl-i Kitabın ve Batılıların milli ve dünyevi menfaatlerine) tabi olmadıkça, (Siyonist) Yahudiler ve (emperyalist) Hristiyanlar, kesinlikle ve hiçbir şekilde (sizden) razı olmazlar.” 


Kur'an'da pek çok ayette geçen “millet” kelimesini “Din” diye tarif ve tercüme etmek de mümkün ve münasip ise de, bu ayette “Din” yerine “millet” kelimesinin kullanılması, özel bir duruma dikkatimizi çekiyordu. Ve kanaatimizce bu kelime, “Ehl-i Kitabın ve Batı dünyasının; dinlerini dünyevi amaçları için istismar ettiklerine ve şövenist bir ırkçılık güttüklerine ama dindarlıklarını buna bir kılıf olarak geçirdiklerine” vurgu yapılıyordu. Evet, işte Siyonist Yahudiler... Başka dinden birisi Yahudi olsa kabul edilmiyor ve buna hiçbirisi razı olmuyordu! 


O halde; “Sen onların dinlerine girince, ancak o zaman razı olurlar” manası, mevcut durumla ters düşüyordu. Haşa Allah asla yanılmayacağına göre, bu ayette “millet” kelimesi, “din” karşılığı değil; ırkçılığa ve dünyevi menfaatçiliğe dayanan marazlı milliyetçilik ve sözde “seçkin kavmiyetçilik” anlamında kullanıldığı ortaya çıkıyordu. 


Ve zaten: Merhum müfessir Elmalılı Hamdi Yazır, Eski İstanbul müftüsü Fikri Yavuz, Merhum Mehmet Vehbi Efendi, Kur'an-ı Kerim ve Kelime Meali'ni hazırlayan Medine Balcı (Ebrar Yayınları) da bu ayetteki “milletehüm” kelimesine: “Onların milletine” şeklinde mana ve meal vermişlerdir. Bu Ayet-i Kerimedeki “millet” kelimesini “din” diye tercüme etmek; pek çok insanın kendi gafletine, hatta dalaletine ve hıyanetine bir bahane bulmaları için istismar edilmektedir. Bazıları: “Biz Siyonist Yahudiler ve emperyalist Hristiyanların dinlerine girmiyoruz, sadece onların himmet ve himayesinden yararlanıyoruz...” diyerek, kendilerinin bu ayetin muhatabı olmadıklarını ileri sürebilmektedir. 


Oysa ayetin mefhum-u muhalifiyle; gerçek ve geçerli anlamı şöyledir: 


Siyonist Yahudiler ve emperyalist Hristiyanlar, eğer Müslüman bilinen bir kişiden, ekipten, partiden ve hükümetten; 


Razı oluyorlarsa, memnun kalıyorlarsa, övüp öne çıkarıyor, imkân ve iktidar sahibi yapıyorlarsa, Dini hizmetlerine, vakıf ve derneklerine, parti ve hükümetlerine; ekonomik, psikolojik, sosyolojik, politik ve stratejik destek ve yardım sağlıyorlarsa, o takdirde kesinlikle anlayınız ve aklınızı kullanınız ki: Bunlar Yahudi ve Hristiyanların milli menfaatlerine, gizli ve sinsi hıyanetlerine, İslam'ın ve insanlığın aleyhindeki şeytani niyet ve gayretlerine, makam ve çıkar karşılığı kiralanmış veya satılmış hain münafıklardır!... 


Üstad Bediüzzaman Hz.leri de “...Türklerin hakiki bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp. ..”[1] ifadesinde “milleti” din yerine değil, kavim karşılığı kullanmıştır. Ve “Bâhusus bazıların milli gururları Hz. Ömer'in (ra) darbeleriyle dehşetli yaralandığından... Onun için Yahudi gibi zeki ve dessas (sinsi ve siyasetçi) bir kısım münafıklar (Müslüman görünüp, ırkçılık damarlarını tahrik ederek) o halet-i ictimaiyeden istifade ettiler.”[2] ifadelerinde de milliyeti; din karşılığı değil, kavmiyetçilik anlamında kullanmıştır. 
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Ve yine Hz. Üstad Bediüzzaman: 


“(Batı dünyası) Her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının hayat damarlarına kuvvet vermeye (dünyanın her yerindeki Hristiyan ve Yahudileri gözetmeye ve misyonerlik faaliyetlerini yürütmeye); ama İslamların en can alıcı hayat damarlarını (ekonomik, askeri ve ahlâki güç ve imkânlarını) kesmeye çalışıyor... (Hâlâ) görülmüyor mu ki: En hürriyetperver (demokrasi havarisi) maskesini giyen (İngiliz ve Amerika) ellerini uzatıp arıyor, nerede bir Hristiyan bulsa (sahip çıkıp) hayat veriyor... İşte Habeş(istan'da) Sudan(da)... İşte Lübnan'da... İşte Arnavutluk'ta işte Kürt ve Ermeniler (arasında), işte Türk ve Rumlar (arasında): Nerede ve ne kadar gizli açık Hristiyan ve Yahudi varsa, Batılılar sadece onlara destek verip sahip çıkıyor ve Müslümanlara karşı kışkırtıp kullanıyor.”(3) tespitleriyle, Yahudi ve Hristiyanların sadece kendi dindaş ve yandaşlarına yardım ettiklerini, hatta Kürtler ve Türkler içinde de gizli Yahudi ve Hristiyanların mevcudiyetini açıkça ifade etmektedir. 


Menfi ve şeytani kavmiyetçiliğe ve özellikle “Kürt milliyetçiliğine ve bölücülüğe” şiddetle karşı olan Bediüzzaman, şunları söylemektedir: 


“(Ey Kürt kardeşlerim!) Emin olunuz, biz Kürtler başka (ırklara) benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki: (Bizim) içtimai (sosyal ve siyasal) hayatımız (hürriyetimiz ve rahatımız, ancak ve sadece) Türk (kardeş)lerimizin hayat ve saadetinden neşet eder. (Türklerden ayrı bir devlet ve bağımsız bir hükümet arzusu, Kürtlerin felaketi demektir.)”(Münazarat) 


Buna rağmen Bediüzzaman'ı; Kürtçülüğe ve bölücülüğe alet etmek isteyenler, sadece sahtekârlık etmektedir. Hatta Bediüzzaman; “İttihat ve Terakkicilerin (ve Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal'in) Türkleri ve Kürtleri tek millet şeklinde ilan etmelerini ve bu siyasetlerini övmekte ve “İyi ki mecz edip birleştirdiniz” demektedir. (Münazarat) 


Irk üstünlüğüne dayanan ve İslam'dan uzak duran bir kavmiyetçilik düşüncesinin, Türk milletini yozlaştırmak ve Batılılara köle yapmak için kışkırtıldığını söyleyen Bediüzzaman: 


“(Dünyanın) Neresinde Türk taifesi varsa, Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır. Macarlar gibi... Ey Türk kardeş!.. 
Sen, bilhassa dikkat et! Senin milliyetin, İslamiyetle (öylesine) imtizaç edip (kaynaşmış ki), ondan (Türk milliyetçiliğinin İslam'dan ve Kur'an'dan) ayrılması asla mümkün değildir. 
Şayet ayrılmaya kalkıştığında, mahvu perişan olacaksın demektir.”J4J sözleriyle milletimizi ikaz ve irşad etmektedir. 


İstiklal şairimiz, merhum Mehmet Akif'ten uyarlanan: 
“Hani, milletin İslam idi; kavmiyetçilik nedir? 
Irkçılık yapanların hıncı, bilesin ki dinedir!.. 

Türk, Kürt, Arab diye ayırmak, var mı İslam'da yeri? 
Fesatçılık olur vallahi, ırkı sürmek ileri... 


Arab'ın Türk”e, Laz'ın Kürd'e, üstünlüğü, ne haber, 
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Küfür diye lanetliyor, öğren, Hazreti Peygamber.” 


Dizeleri ne kadar yerindedir... Bütün bu gerçeklere rağmen; kendilerini Bediüzzaman'ın yolunda gösteren, “Dinler arası Diyalog” gafilleri: 


“Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara, iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz.”/5)| ayetini delil gösterip; Siyonist ve saldırgan Amerika, İsrail ve İngiltere gibi barbar Batılılara yanaşmayı ve zalimlere yaranmayı mübah ve münasip göstermeye çalışmaları; tam bir talihsizliktir. 


Peki, şimdi, bunlara soralım: 


l- Evanjelik-Siyonist Bush; resmen ve defaaten, Irak ve Afganistan işgalini yeni bir Haçlı savaşı olarak ilan etmemiş miydi? 


2- Filistinlileri, Bosna-Herseklileri, Kıbrıs Türklerini, Kerkük, Musul ve Telafer'deki Sünni Türkmenleri yerlerinden yurtlarından, zorla söküp sürgün etmemişler miydi? 


O halde, bu ayetin hükmünce; açıkça saldırgan ve barbar Amerika, Avrupa ve yandaşlarına: Allah için en azından buğz etmemiz ve zulümlerini lanetlememiz gerekirken; tam tersine bu ayeti Amerikan uşaklığına, İsrail âşıklığına ve Avrupa şakşakçılığına gerekçe yapanlar, şayet koyu bir cehalet ve gaflet içinde değillerse, acaba yaptıkları bilinçli bir hıyanet midir? 


Üstad Bediüzzaman'ın şu sözleri; hiç bunların gözüne değmemiş, kulaklarına girmemiş midir? 


“Çünkü; küfre rıza küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür.” Bir ehl-i kemal buyurmuş: “Bu dünyada zalimleri destekleyen; en aşağı ve bayağı kimsedir. İnsafsız, ama güçlü saldırganlara hizmetten zevk duyan, ancak köpektir.”J6) 


Kürtçülük Gafleti ve DEHAP Hıyaneti! 


O süreçte, DEHAP İl Başkanları toplantısından sonra yayımlanan bildiride; “Kerkük, Kürt şehri kabul edilmeli” deniliyordu... “Anti Amerikancılığın yapay gündem olarak çıkarıldığı... 
Ve özünde Kürt karşıtlığı barındırdığı” iddia ediliyordu. Özellikle Kuzey Irak'taki Kürtler ve bizdeki kiralık gafiller; maalesef Amerika'nın; onların karakaşını, karagözünü sevdiğini ve bir devlet kurmalarını içtenlikle istediğini düşünüyordu. Oysa herkes biliyordu ki, ABD'nin amacı Kürtleri kullanarak Irak'a hâkim olmak ve bölge petrolüne el koyup, İsrail'i güvenceye 


almaktı!.. 
Hem hukuken hem dinen hem de vicdanen, şu beş şey temeline parti kurulamazdı: 


l- Irk Partisi, 2- Din Partisi, 3- Mezhep Partisi, 4- Tarikat ve Meslek Partisi, 5- Bölge Partisi olmazdı. Çünkü bunlar fesatçılık, düşmanlık ve ayrılık sebebi olarak kullanılacaktı. 


Düşünün; Kürt veya Türk partisi, Alevi veya Sünni partisi, Müslüman veya Hristiyan partisi, Memur veya Köylü partisi, Ege veya Güneydoğu partisi isimleriyle kurulacak partiler; ülkeye hizmet yerine, hezimet vermekten başka işe yaramayacaktı. 
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Cumhuriyet Türkiye'sindeki Kürtçülük akımlarını ve hatta Şeyh Said ayaklanmasını; Kâzım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Mersinli Cemâl Paşaların ve Dr. Nazım, Cavid Bey, İsmail Canbulad gibi İttihatçı ve Sabataist masonların kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kışkırtmış ve bunları Atatürk'e karşı kullanmıştır. 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın faaliyetleri, Kâzım Karabekir üzerinde bazı şaibeler oluşturmaktaydı: 


* Atatürk'ü diktatörlükle suçlamaktaydı ve ihtilal hazırlığı yapmaktaydı. 
e Partinin sivil ve asker kurucularının tamamı, Sabataistlerden oluşmaktaydı. 
e Ve bunların birçoğu, İzmir Suikastı”na karışmışlar ve tutuklanıp cezalandırılmışlardı.|7| 


* Nutuk'ta Atatürk, Karabekir'i; “Musul'a vaki bir hareket aşamasında ve hatta İngilizlerin Hakkâri”yi kuşatma ortamında, ordusunun başından ayrılmasını” hıyanetle suçlamaktadır. 


* Karabekir'in; Ermenistan'ı işgali ise, kanaatimizce Büyük İsrail Devletine katmak için bir hazırlıktı. 


e Fevzi Çakmak'ı, Sabataistlere çok yakın durmakla eleştirenler ve çeşitli şaibeler üretenler de vardı. Ve yine şeyhi olduğu iddia edilen Küçük Hüseyin Efendi'nin de Sabataist olduğu, bazı kitaplarda yazılmaktaydı. Ve hatırlanacağı gibi, ismini; “babasının dostu olan Küçük Hüseyin Efendi'nin koyduğunu” kendisi söyleyen, Yahudi iş adamlarımızdan Üzeyir Garih de bu zatın mezarını ziyareti sırasında suikasta uğramıştı. 


Siyonist Ajanların Türkiye İlgisi: 


Amerikalı Misyoner Daniel Wickvire'nin, -hani şu; “GAP, Armageddon Savaşı için yapıldı” diyen papazın- Milli Gazete'de röportajı yayınlanmıştı. Daniel'in en dikkat çekici 
özelliği; bizce yaptığı açıklamalardan çok, aldığı eğitimde saklıydı. Düşünün, adam tam 8 
üniversite okumuş... Arapça, İbranice, Eski Yunanca dâhil, tam 7 dil biliyordu. Özellikle Türkçe'ye o kadar hâkim ki; 14 bin kelimelik Türkçe-İngilizce gramer kitabı bile hazırlamıştı. 


Danieli bırakıp, şimdi de Michael?e bakalım. Mehmet Altınöz anlatmıştı: 


“Riyad Halk Kütüphanesi'nin açılışı vesilesiyle Suudi Arabistan'daydık. Daha sonra, Suud'lu bir Meclis üyesinin evinde verdiği bir yemeğe katıldık. Kalabalık bir davet vardı. Yemekte yanımda oturan şahıs yabancı. Tabii ki nezaketen tanıştık. Adı Thomas Michael'miş. 
Amerikalı...İngilizce konuşuyoruz. Bir kartını çıkardı verdi. Baktım; “Secretery For İnterreligious Dialogue” yazıyordu. Yani, Dinlerarası Diyalog Merkezi Genel Sekreteriymiş. 
Aynı zamanda da Society of Jesus (İsa derneği) yöneticisi!.. Ben; Türk olduğumu ve Türkiye'den geldiğimi söyleyince, adam başladı mükemmel bir Türkçe ile konuşmaya! Çok şaşırdım. Amerikalı Thomas, neredeyse anadili gibi Türkçe konuşuyordu. Meğer, uzun yıllar Türkiye'de görev yapmış. 1986-87 Ankara Üniversitesi'nde, 1988-89 İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde, 1990-91 Konya Selçuk Üniversitesi'nde, 2000-2001 Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde dersler vermiş. Müslüman Türk ve Kürt evlatlarımıza; “Hristiyanlık 


b debi 


Gerçeği” üzerine, “Dinler Tarihi Dersi” okutmuşlardı.” 
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Bu “Dinlerarası Diyalog” bir hıyanet oyunudur. 
Yeri gelmişken hatırlatalım: 


l- Farklı dine mensuplar arasında, devletler, partiler ve sivil örgütler arasında; diyalog yapılabilir, gereklidir ve güzeldir. 


2- Dinler değil, dini yetkili temsilciler arasında da barış-iş birliği yapılabilir. 
e Peki, Fetullah Gülen'i kim görevlendirmişti? Kim yetki vermişti? 


3- Müslümanlardan esirgenen hoşgörü ve diyalog, niye Yahudi ve Hristiyanlara gösterilmekteydi? 


4- Hz. Peygamberin mektupları ile Fetullah Gülen'in tavırları tam bir çelişkiydi! 


5- Dinlerarası Diyalog'dan amaç: İslam'ı yozlaştırmaktır. İslam'ın serti de laytı da dış güçlerin tuzağıdır. Çünkü Siyonizm'in: 


e Hristiyanlık Şubesi = Protestanlık-Evangelik Sapıklığı, 

e Radikal İslam Şubesi = Taliban ve Bin Ladin Teşkilatı, 

* Ilımlı İslam Şubesi = Fetullah Gülen Okulları, 

e Budizm Şubesi = Moon Tarikatı'dır. 

Aslında Müslümanlık 2 türlüdür: 1- Hakiki, 2- Hukuki Müslümanlık ’tır. 
İmanın şartları ile İslam'ın şartları ayrıdır 


“Bedeviler(den bir kısmı) “İman ettik” dediler. De ki: Siz (aslında gerçekten) iman etmediniz; fakat “teslim (İslam) olduk” deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmemiştir.”|8J ayeti de bu farkı ortaya koymaktadır. Şimdi Bediüzzaman'ın tarihi tavsiyelerini hatırlatmanın tam zamanıdır: 


“Ey Kürt kardeşlerim! Sizin siyasi hürriyet ve haysiyetiniz, kıyamete kadar Türk kardeşlerinizle devlet ve hükümet birliği yapmanızda, ayrılık ve gayrılıktan uzak durmanızdadır.” 


Kürt kardeşlerimizi defalarca kışkırtan ve ayaklandıran ama işleri bitince kendi hallerine terk edip, zalimlere kırdırtan bu Batılı güçlerin ve Siyonist çevrelerin hâlâ tuzaklarına kapılmak; et-kemik misali kaynaşmış Müslüman Türk-Kürt toplumuna artık asla yakışmayacak ve 


felaketle sonuçlanacak bir ahmaklıktır. 
Dipnotlar: 


1129. Mektup 6. kısmın zeyli 

2115. mektup 2. makam 

BI Sünuhat, 7 yıl önce yazılan bir risalenin zeyli, 2. Sebep 
“26. Mektup 4. Mesele 

5! Mümtehine: 8 

I6] Mektubat 28. Mektup 4. Mesele 2. Nokta 
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7! Büyük Larausse / C.22. / Sh. 11425 
8] Hucurat: 14 


SİNOP RADAR ÜSSÜ İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA 
13.07.2015-wwW.vitrinhaber.com/ 


"ABD radar üssünde Sinop'u kobay olarak kullandılar. Arılar üzerinde yapılan deneylerle sinop'ta arıcılığı yok ettiler" İşte bu iddia çok konuşulacak.. 


"ABD radar üssünde Sinop'u kobay olarak kullandılar. Arılar üzerinde yapılan deneylerle sinop'ta arıcılığı yok ettiler" İşte bu iddia çok konuşulacak.. 

"Yıl 1989. Sinop'ta bir Amerikalı, kırsal alanda jandarmaya gelen ihbar üzerine yakalanır. Bu kişinin çantasından bir kaç çeşit arı türü ölüsü ve radyoya benzer bir cihaz çıkar" 


Araştırmacı Yazar Oktan Keleş öyle bir iddiada bulundu ki, bu iddia çok konuşulacağa 
benziyor. Keleş "Arı ölümleri ve Sinop ABD Radar Üssü" başlıklı yazısında 1952 ve 1992 
yılları arasında Sinop'ta faaliyet gösteren ABD radar üssü döneminde Sinop tarımı ve arıcılığı üzerinde büyük oyunlar oynandığını iddia ediyor. Çarpıcı iddiaların yer aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz; 


"Bilindiği üzere son yıllarda topluca arı ölümleri gerçekleşmektedir. Toplu arı ölümleriyle ilgili bir çok sebep ortaya atıldı: Kimyasal gübreler, arı hastalıkları, iklim değişiklikleri vs. 


Evet, bütün bu sayılanların arı ölümlerine sebep olduğu açık. Ekolojik dengenin bozulması ile de alâkalı bu konu. Ancak bizim burada dikkat çekeceğimiz farklı bir yön var: Toplu arı ölümlerinde kasıtlı bir müdahale var mı? Bu çok önemli, çünkü tüm bu sebepler bir silaha dönüştürülürse, zamanı gelince de bu silah kullanılır. 


Ülkemizde arıcılığın tarihi oldukça eskilere uzanır. Osmanlı zamanında da arıcılık faaliyetlerine çok önem verilirdi. Hatta Sultan II. Abdülhamid devrinde arılara musallat olan hastalıkların sebebi araştırıldığında, altından ecnebiler çıktığı belgelerle sabittir. 


Devletimiz her zaman arıcılığın gelişmesini teşvik etmiştir. Ülkemizde örfi, kültürel arıcılık bu toprakların olmazsa olmazı olmuştur. Türk milleti, arı kovancılığı konusunda dedelerinden edindikleri tecrübeleriyle bal üretimi yapmışlardır. 


Bizim bugün arıcılıkla ilgili söyleyeceklerimiz; ekolojik, iklimsel veya bilinçsiz kovancılığın dışında bir konu. Arıcılık ve arı popülasyonu sadece bal üretimiyle değil, bulunduğu bölgede tarım ve doğal ekolojiye de en büyük faydayı sağlamaktadır. Yabancılar, tarım üretiminde arıların ne kadar önemli olduğunun farkına varmışlardır. Özellikle arı kovanlarını meyve bahçelerine konuşlandırırlar. Arılar, tozlaşmayı ve çiçeklerde döllenmeyi sağladıkları gibi polen transferleriyle mikro gübreleme görevini de yapar. Böylelikle meyve tarımı verimi kat kat artar. Tarımda kullanılan arı popülâsyonu tamamen bilimseldir. Bunlar bilinen şeylerdir. 


Şimdi asıl anlatacağımız konuya girelim: Arılar belli frekans düzeyindeki seslerden etkilenebilmektedir. Bilim adamları, son yıllarda cep telefonu vericilerinin arı ölümlerinde etkisi olduğunu kanıtlamışlardır. Yunusların deniz altında, belli frekanstaki seslere verdiği tepki bilinmekte ve bu frekanslar kullanılarak Yunuslar yönlendirilmektedir. Peki, aynı şey arılar için de söz konusu olabilir mi? 
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Cep telefonları için kurulan baz istasyonları/ vericiler hiç şüphesiz arıları etkilese de bu yerel düzeyde olduğundan etki alanı daha kısıtlıdır. İşte asıl tehlike, daha büyük daha büyük güçte bir vericinin bu işi yapması, üstelik kontrollü. Bunu gerçekleştirebilecek tek verici ise "büyük radarlardır." Daha doğru ifade ile "radar üsleri." Burada büyük radar üslerinden bahsediyoruz. 
Meselâ 1952 ve 1992 yılları arasında Sinop'ta faaliyet gösteren ABD radar üssü ve radarı. 
Şimdi o yıllara kısaca bir göz atalım: O dönemin gazetelerinde şunlar yazılı; “Sinop'taki bu radar, tarımı yok etti.” Burada tarımın eskiye oranla oldukça gerilemesinden, bitmesinden söz ediyoruz. Burada işkolu değişiklikleri ve göç tarımı geriletmiştir ama biz bambaşka bir sebepten dolayı tarımın bitmesinden bahsediyoruz. 


Dünyanın her yerindeki radarların bulunduğu alanlarda/coğrafyalarda tarımın yok olma özelliği ortak bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de de aynısı olmuştur. Hele o yıllarda her yer tarım alanı ve tarım üretiminin birinci sırada olduğu düşünülürse... Yalnız bu konuda diğer ülkelerle Türkiye arasında radarların kurulma alanları açısından bariz bir fark ortaya çıkmıştır: Diğer coğrafyalardaki radarlar, tarımla alakası olmayan yerlere kurulmuştur. 


Peki Sinop'ta bu radar kurulduktan sonra neden tarım üretiminde değişiklikler olmuş ve tarım bitmiştir? 1952-1992 arası Sinop ilimizdeki tarım raporları incelenirse ne demek istediğimiz sanırım daha iyi anlaşılacaktır. 


ABD'nin, soğuk savaş bahanesi ile Sovyetleri izlemek için yerleştirdiği bu radarın acaba bölgeye ne gibi etkileri olmuştur? Yazımızın girişinde arılarla tarım arasındaki bağlantıdan söz ettik. 


Yıl 1989. Sinop'ta bir Amerikalı, kırsal alanda jandarmaya gelen ihbar üzerine yakalanır. Bu kişinin çantasından bir kaç çeşit arı türü ölüsü ve radyoya benzer bir cihazın çıktığı zapta geçirilir. Daha sonra bu Amerikalının Sinop ABD radar üssünde görevli asker olduğu anlaşılır ve birliğine teslim edilir. Birliğine teslim edilmeden sorgulanan bu asker, sorgusunda; “kelebek koleksiyonu gibi bir arı koleksiyonu yaptığını ve bunun hobisi olduğunu” söyler. 
Cihaz içinse şunları anlatır: “Askeri birliğimle temas kurduğum bir tür şifreli telsizdir.” O dönemin koşullarında ABD'li askerin bu anlattıklarına pek anlam verilemez ve üzerinde de durulmaz bu olayın. 


Ancak bu Amerikalı asker daha sonra bir kere daha yakalanır. Bu sefer durum farklıdır. Özel bir arazide, arıcıların kovanlarındaki arıları çalarken yakalanır. Üstelik arı kovanlarının yakınlarına koyduğu, gizlediği bir tür vericilerle yakalanır bu Coni. Bu sefer iş büyür soruşturma açılır. Araştırma neticesinde; bir tür deney yapıldığı meydana çıkar. Ondan sonra film kopar... Bu ABD radar üssünden gönderilen bir tür sinyal, bölgedeki tüm arıların yok olmasına, bölgeyi terk etmesine yol açtığı, bu çalışmaların da uzun zamandan beri icra edildiği ortaya çıkar. 


O dönemde Sinop'ta bu olay söylenti şeklinde yayılır. “Arılar ölüyor, artık arıcılık yapılmaz buralarda,” denilmeye başlanır. O dönemin istatistikleri incelendiğinde, arıcılığın sıfır 


noktasına geldiği görülecektir. Dolayısıyla tarım da bundan etkilenmiştir. 


Bu olay Amerikalılarca örtbas edilir ve adı geçen askerin sınır dışı edildiğine dair rapor yazılır. 


"Sinop Kırsalı Kobay Olarak Kullanıldı" 
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Şimdi başka bir hususa dikkat çekelim: Deprem ile ilgili çalışmalarda, bu radar frekanslarınca belli mhz’de yayılan sinyallerin bölgedeki arı ve karıncaları hareketlendirdiği gözlenmiştir. 
Sinop'ta elde edilen bu bilgiler, ABD bilim kuruluşlarına gönderilmiştir. Yani Sinop kırsalı “kobay”, “deney alanı” olarak kullanılmıştır. 


Arılara yapılan müdahaleler bazı arı ile beslenen kuşlara "verici" yüklenerek yapılmıştır. 
Bunun için arı kuşları ve arı şahini diye bilinen çaylak cinsi arı ve larvalarını yiyen kuşlar kullanılmıştır. Nasıl mı? Sinop'tan söz ediyoruz, araştırırsanız görürsünüz; arı şahinleri her yıl Karadeniz üzerinden Marmara'ya, İstanbul Boğazı üzerinden Afrika'ya doğru göç eder. 
Takriben 25-30 bin civarı bu kuş türü genelde konaklamaz. Ancak istenilen arı popülâsyonu olan bölgeye indirilmeleri sağlanırsa; o bölgedeki arıları, çekirge sürüsünün tarlaları sildiği gibi silerler. Bir haftalık kuş konaklamasının bilançosu ise oldukça ağırdır. 


Bu raporlar maalesef bugüne kadar açıklanmamıştır. Karadeniz'deki arıcılık, kuşların göç zamanlarına göre şekil almalı, önlem alınmalıdır. Bu yurdumuzdaki tüm arıcılar için geçerlidir. Zira, arıyla beslenen, sürüler halinde göç eden bu kuş türleri, bu gün vericilerle kontrol edilmektedir. Arının yok olması, tarımın ve tohum bankası olan 

Anadolu'yu, birilerinin planlarına alet edebilir. Asıl gaye, arıcılığın dünya çapında tekele alınmasıdır ki, bu da tohumları tek elde toplamak isteyenlerin planları ile aynıdır. 


Beyaz Balina İddiası 

Şimdi başka bir konuya dikkat çekelim: 1992 yılında, Sinop'un Gerze açıklarında kıyı halkının daha önce görmediği bir balık belirmişti. Beyaz bir balina. Yöre halkı buna: “Aydın” ismini takmıştı. Beyaz Balina Aydın, Gerze ile ismi bütünleşmişti artık. Peki Sinop'taki radar üssü ne zamana kadar faaliyette bulundu: 1992. Peki Balina Aydın ne zaman görüldü: 25 Ocak 1992. Radar üssünün, 25 Ocak 1992 de Türk Milli Savunma Bakanlığına teslimi Türk tarafınca istenmiştir ve daha sonraki günlerde tarafımıza geçmiştir. 


O günleri anımsayanlar, twlerde ve gazetelerde bu şirin beyaz balinadan sıkça söz edildiğini hatırlarlar. Daha sonra balina Aydın'ın Rus ajanı olduğu, verici taşıdığı da yazıldı. Evet, Beyaz Balina Aydın, ajan bir balıktı. Vericileri Türk askeri uzmanlarca sökülmüştü. Üstelik, normal bir balina olmadığı, çavuş rütbesiyle ‘Thiska’ adıyla orduda görev yaptığı uzmanlık alanı ise *mayın ve patlatıcı imha etme, stratejik gemileri korumak? olduğu meydana çıkmıştı. 


İngilizler, bu balığı istediklerini Türkiye'ye iletmişlerdi. Bunun için devreye İngiltere Prensi Charles girmişti. Kamuoyunda “Balina Aydın'a özgürlük” sloganları ise işin kamuflesiydi. 
Paul McCartney Gerze'de konser vermek için hazırlık yapmıştı. 


İlginç değil mi? Daha sonra Karadeniz kıyılarına vuran bir çok yunus balığında vericilere rastlandı. Bunlar radar üssünün sinyallerini yayan unsurlar olarak kullanıldı. 


Bugün arıcılık, İsrail tarafından tekel altına alınmak istenmektedir. Tüm dünyada arı ölümleri, arının tek sahibinin İsrail olmasını sağlamaya yönelik bir organizasyon olmasından kaynaklanmaktadır. Nasıl tohumlar İsrail'in tekeli altına sokulduysa aynı çalışma arılar için geçerli. Çünkü tarımın can damarı arılardır. Arılar, birçok tarım ürününü tozlaşmayla 
geliştirir. Arılar bu tozlaşmayı yapmazlarsa orijinal tohumların ömrünün yeryüzünde 2 ila 5 
yıl içinde tükeneceği raporlarda yazılıdır. 
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Arılar üzerindeki bu operasyonlar, radar üslerindeki radarların yaydığı frekans sinyalleriyle yapılmaktadır. ABD ordusu bu frekansın patentini Mossad adına kullanmaktadır. Bu sinyaller; kuşları, arıları ve karıncaları etkilemektedir. Esrarengiz kuş ölümlerini hatırlayın. 


Eski Mısır'da arı kutsal bir varlıktı ve tüm arı kolonileri firavun'a aitti. (Eski Mısır'da arı ile ilgili Asa Kitabı'nın (118-119-120. Sayfalarına ve konuyla ilgili olarak Erol 

Derman'ın http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber id—1262 makalesine bakabilirsiniz.) 


Arı-tohum ilişkisi hep gündemden kaçırılıyor. Birçok ülke, İsrail'in tohum politikaları paralelinde, kararlar /kanunlar çıkıyor. Buna maalesef ülkemizde dahil. 


Sinyallerden bahsettik. Bu frekans sesi, mikro sesler bazında, milyarlarca kez ritimlendirilmiş. 
Şimdi sıkı durun: Bu sesi kesen yazılım, Türk savaş uçaklarına uyarlandı. Yani gökyüzünde uçan her Türk savaş uçağımız, bu sesleri, kendisinde olan bu yazılımla kesmekte. İşte İsrail, bu yazılımın kullanılmasını istememektedir. 


İsrail bu sinyalleri yayan yazılımı insansız hava araçlarına dahi yüklemişti ancak bu yazılımın da kodları çözüldü ve devre dışı bırakıldı. Şimdi bundan kuduruyorlar. Bizim yerli 

ANKA’ larımız hem düşmanı gözetliyor hem onların şer frekanslarını kesen yazılıma sahip. 
Bu yüzden ANKA'ya düşmanlar. Bu yazılımların arılarla ilgili bir bölümü, diğer kısımları ise savaş teknolojileri ile alâkalı, birbirine karıştırmayın. 


Türkiye'deki tüm ABD ÜSLERİNDEKİ RADARLARIN BU FREKANSLARI YAYDIĞI BİLİNİYOR. Bölgede uçan her ABD uçağı bu "şer frekansı" yaymaktadır. 


İster eğitim amaçlı, ister görev amaçlı olsun savaş uçaklarımızın hepsi bu frekansları kesiyor. 
Buna insansız hava araçlarımız ANKA, ÇALDIRAN da dahil! 


Ruslar ve Çinliler bu "frekans kesicinin" peşindeler. Zira bu teknoloji onlarda henüz yok. 
Kısacası ABD), işbirlikçisi İsrail'e arı hakimiyetini frekanslarla vermeye gayret etmektedir. 
Tıpkı tohum tekelini verdiği gibi. 


Bal arıları, dünyanın en dayanıklı yaratıklarındandır. İlaçla vs. ile kolayca topyekün yok edilemez. Ama bir frekans sinyali ve yine kuşlara yüklenen vericiler vasıtasıyla uluslar arası gizli bir organizasyonla başarı elde ediyorlar. 


Yerel sabotajlara da arıcılar dikkat etmeli. Yakında esrarengiz karınca ölümleri olabilir. 
Sebebi bir deney! Balina Aydın'ın zuhur ettiği 1992'den beri Karadeniz'deki hamsi popülâsyonu istatistikleri incelensin, anlayan anladı. 


Kuş ölümlerinde hep bir karga cinsi kuşlar ölmüştü. Bu kargalar, arı şahinlerinin baş düşmanıdırlar. Arı şahinlerinin, rahatça arılara saldırmaları için karga ve benzeri kuşlar belli dönemlerde özellikle göç zamanlarında telef ediliyor. 


Tüm dünya uyanmalı. İnsanlığın can damarı gıdayı ele geçirme operasyonu yapılıyor. Arı bunun bir parçası. Göllerimize "İsrail sazanı" isminde balıklar kimler tarafından atıldı? Atılan bu balıklar diğer tüm balıkları yok ediyor. Şimdi bu cins balıklar denizlere de salınıyor. İklim değişikliği falan filan bu işin kamuflesi. 
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Ayrıca yaban hayatı koruma amaçlı bazı hayvanlar doğaya salınıyor. Burada özellikle Karadeniz bölgesinde ayıların arıcılara zarar verdiği görülmektedir. Burada bilinçli bir adım sözkonusu. Nasıl mı? Bu ülkede domuz serbest, keçi yasak. Bilmem anlatabildim mi? 


Ayrıca çobanlık yok oluyor. Çobanlık yok olursa, hayvancılık yok olur ve daha başka şeylerimiz de... 


Türk Hava Kuvvetleri daima havada kalmalı. Herkes Türk Hava Kuvveleri'ne yardım etmelidir. Allah Devletimize Milletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımız da uyanık 

olmalıdırlar. Özellikle şüpheli gördükleri yabancıları hemen güvenlik güçlerine ihbar etmelidirler" 


CANLI YAYINDA GÜNDEMİ SARSACAK İFADELER: ASELSAN'DAKİ 
ÖLÜMLERİN ARKASINDA O YAZILIM VAR 


19.04.2020-yeniakit 


Yazar Haluk Özdil, ASELSAN'da yaşanan ölümlerin ABD'ye karşı geliştirilen bir yazılım nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. 


Yazar Haluk Özdil ilginç açıklamalarda bulundu. Çok güçlü sinyallerle istediği her yere zarar verebilecek bir silahın olduğunu belirten Haluk Özdil, bu güçlü silaha karşı önemli bir yazılım yapan Aselsan mühendisinin öldürüldüğünü iddia etti. Yıllar önce çok konuşulan Aselsan'ın gizemli ölümleri tekrar ortaya çıktı. 


Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok programına katılan Haluk Özdil ilginç açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Özellikle ASELSAN'ın gizemli ölümlerinin arkasında başka olayların olduğunu belirten Özdil, biyolojik bir silahı engelleyecek bir yazılım yapıldığı için bu mühendislerin öldürüldüğünü iddia etti. Arı ölümlerini de bu frekanslara bağlayan Haluk Özdil herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 

İşte Özdil'in o açıklamaları: 

1991 yılında Sinop'ta korkunç bir olay yaşandı. Türkiye'nin dönüm noktasıdır. O dönem 
Rusları dinlemek için bir Amerikan üssü vardı. Bu Rusları dinlemek için yapıldı. O dönem Amerikan üssünden çok yüksek radyo sinyalleri yükselmeye başladı. Türk üssündekiler bu durumu Ankara'ya bildirdi. Milyonlarca arı öldü. Arı kuşlarını denen türler de öldü. Arı ırkı Sinop'ta kurutuldu. Özal hükümeti ABD'yi protesto etti. Üssü boşalttılar. ASELSAN'da öldürülen mühendiler, bu sinyali engelleyecek bir yazılım geliştirdi. Hatta ilk ölen mühendis bu yazılımı geliştirdi diye öldürüldü. 2008'de yazılımlar F- 16'larımıza yüklendi. İsrail'den alınan İHA'lara yüklendi. Bunların ilk yaptığı deneme şu oldu, Sinop'ta defalarca sinyalleri yükseltmeye çalıştılar ve engelledik. Şu an elimizde Harp sistemini engelleyecek yazılım var. 


ARI ÖLÜMLERİ VE SİNOP ABD RADAR ÜSSÜ 
Oktan Keleş-14.05.2012-https://www.onaltiyildiz.com/?artikel,254/ 


Bilindiği üzere son yıllarda topluca arı ölümleri gerçekleşmektedir. Toplu arı ölümleriyle ilgili bir çok sebep ortaya atıldı: Kimyasal gübreler, arı hastalıkları, iklim değişiklikleri vs. 


Evet, bütün bu sayılanların arı ölümlerine sebep olduğu açık. Ekolojik dengenin bozulması ile de alâkalı bu konu. Ancak bizim burada dikkat çekeceğimiz farklı bir yön var: Toplu arı 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ölümlerinde kasıtlı bir müdahale var mı? Bu çok önemli, çünkü tüm bu sebepler bir silaha dönüştürülürse, zamanı gelince de bu silah kullanılır. 


Ülkemizde arıcılığın tarihi oldukça eskilere uzanır. Osmanlı zamanında da arıcılık faaliyetlerine çok önem verilirdi. Hatta Sultan II. Abdülhamid devrinde arılara musallat olan hastalıkların sebebi araştırıldığında, altından ecnebiler çıktığı belgelerle sabittir. 


Devletimiz her zaman arıcılığın gelişmesini teşvik etmiştir. Ülkemizde örfi, kültürel arıcılık bu toprakların olmazsa olmazı olmuştur. Türk milleti, arı kovancılığı konusunda dedelerinden edindikleri tecrübeleriyle bal üretimi yapmışlardır. 


Bizim bugün arıcılıkla ilgili söyleyeceklerimiz; ekolojik, iklimsel veya bilinçsiz kovancılığın dışında bir konu. Arıcılık ve arı popülasyonu sadece bal üretimiyle değil, bulunduğu bölgede tarım ve doğal ekolojiye de en büyük faydayı sağlamaktadır. Yabancılar, tarım üretiminde arıların ne kadar önemli olduğunun farkına varmışlardır. Özellikle arı kovanlarını meyve bahçelerine konuşlandırırlar. Arılar, tozlaşmayı ve çiçeklerde döllenmeyi sağladıkları gibi polen transferleriyle mikro gübreleme görevini de yapar. Böylelikle meyve tarımı verimi kat kat artar. Tarımda kullanılan arı popülâsyonu tamamen bilimseldir. Bunlar bilinen şeylerdir. 


Şimdi asıl anlatacağımız konuya girelim: Arılar belli frekans düzeyindeki seslerden etkilenebilmektedir. Bilim adamları, son yıllarda cep telefonu vericilerinin arı ölümlerinde etkisi olduğunu kanıtlamışlardır. Yunusların deniz altında, belli frekanstaki seslere verdiği tepki bilinmekte ve bu frekanslar kullanılarak Yunuslar yönlendirilmektedir. 
Peki, aynı şey arılar için de söz konusu olabilir mi? 


Cep telefonları için kurulan baz istasyonları/vericiler hiç şüphesiz arıları etkilese de bu yerel düzeyde olduğundan etki alanı daha kısıtlıdır. İşte asıl tehlike, daha büyük daha büyük güçte bir vericinin bu işi yapması, üstelik kontrollü. Bunu gerçekleştirebilecek tek verici ise "büyük radarlardır." Daha doğru ifade ile "radar üsleri." Burada büyük radar üslerinden bahsediyoruz. Meselâ 1952 ve 1992 yılları arasında Sinop'ta faaliyet gösteren ABD radar üssü ve radarı. Şimdi o yıllara kısaca bir göz atalım: O dönemin gazetelerinde şunlar yazılı; “Sinop'taki bu radar, tarımı yok etti.” Burada tarımın eskiye oranla oldukça gerilemesinden, bitmesinden söz ediyoruz. Burada işkolu değişiklikleri ve göç tarımı geriletmiştir ama biz bambaşka bir sebepten dolayı tarımın bitmesinden bahsediyoruz. 


Dünyanın her yerindeki radarların bulunduğu alanlarda/coğrafyalarda tarımın yok olma özelliği ortak bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de de aynısı olmuştur. Hele o yıllarda her yer tarım alanı ve tarım üretiminin birinci sırada olduğu düşünülürse... Yalnız bu konuda diğer ülkelerle Türkiye arasında radarların kurulma alanları açısından bariz bir fark ortaya çıkmıştır: Diğer coğrafyalardaki radarlar, tarımla alakası olmayan yerlere kurulmuştur. 


Peki Sinop'ta bu radar kurulduktan sonra neden tarım üretiminde değişiklikler olmuş ve tarım bitmiştir? 1952-1992 arası Sinop ilimizdeki tarım raporları incelenirse ne demek istediğimiz sanırım daha iyi anlaşılacaktır. 
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ABD'nin, soğuk savaş bahanesi ile Sovyetleri izlemek için yerleştirdiği bu radarın acaba bölgeye ne gibi etkileri olmuştur? Yazımızın girişinde arılarla tarım arasındaki bağlantıdan söz ettik. 


Yıl 1989. Sinop'ta bir Amerikalı, kırsal alanda jandarmaya gelen ihbar üzerine yakalanır. Bu kişinin çantasından bir kaç çeşit arı türü ölüsü ve radyoya benzer bir cihazın çıktığı zapta geçirilir. Daha sonra bu Amerikalının Sinop ABD radar üssünde görevli asker olduğu anlaşılır ve birliğine teslim edilir. Birliğine teslim edilmeden sorgulanan bu asker, sorgusunda; “kelebek koleksiyonu gibi bir arı koleksiyonu yaptığını ve bunun hobisi olduğunu” söyler. Cihaz içinse şunları anlatır: “Askeri birliğimle temas kurduğum bir tür şifreli telsizdir.” O dönemin koşullarında ABD'li askerin bu anlattıklarına pek anlam verilemez ve üzerinde de durulmaz bu olayın. 


Ancak bu Amerikalı asker daha sonra bir kere daha yakalanır. Bu sefer durum farklıdır. Özel 

bir arazide, arıcıların kovanlarındaki arıları çalarken yakalanır. Üstelik arı kovanlarının yakınlarına koyduğu, gizlediği bir tür vericilerle yakalanır bu Coni. Bu sefer iş büyür soruşturma açılır. Araştırma neticesinde; bir tür deney yapıldığı meydana çıkar. Ondan sonra film kopar... Bu ABD radar üssünden gönderilen bir tür sinyal, bölgedeki tüm arıların yok olmasına, bölgeyi terk etmesine yol açtığı, bu çalışmaların da uzun zamandan beri icra edildiği ortaya çıkar. 


O dönemde Sinop'ta bu olay söylenti şeklinde yayılır. “Arılar ölüyor, artık arıcılık yapılmaz buralarda,” denilmeye başlanır. O dönemin istatistikleri incelendiğinde, arıcılığın sıfır noktasına geldiği görülecektir. Dolayısıyla tarım da bundan etkilenmiştir. 


Bu olay Amerikalılarca örtbas edilir ve adı geçen askerin sınır dışı edildiğine dair rapor yazılır. 


Şimdi başka bir hususa dikkat çekelim: Deprem ile ilgili çalışmalarda, bu radar frekanslarınca belli mhz’de yayılan sinyallerin bölgedeki arı ve karıncaları hareketlendirdiği gözlenmiştir. 
Sinop'ta elde edilen bu bilgiler, ABD bilim kuruluşlarına gönderilmiştir. Yani Sinop kırsalı “kobay”, “deney alanı” olarak kullanılmıştır. 


Arılara yapılan müdahaleler bazı arı ile beslenen kuşlara "verici" yüklenerek yapılmıştır. 
Bunun için arı kuşları ve arı şahini diye bilinen çaylak cinsi arı ve larvalarını yiyen kuşlar kullanılmıştır. Nasıl mı? Sinop'tan söz ediyoruz, araştırırsanız görürsünüz; arı şahinleri her yıl Karadeniz üzerinden Marmara'ya, İstanbul Boğazı üzerinden Afrika'ya doğru göç eder. 
Takriben 25-30 bin civarı bu kuş türü genelde konaklamaz. Ancak istenilen arı popülâsyonu olan bölgeye indirilmeleri sağlanırsa; o bölgedeki arıları, çekirge sürüsünün tarlaları sildiği gibi silerler. Bir haftalık kuş konaklamasının bilançosu ise oldukça ağırdır. 


Bu raporlar maalesef bugüne kadar açıklanmamıştır. Karadeniz'deki arıcılık, kuşların göç zamanlarına göre şekil almalı, önlem alınmalıdır. Bu yurdumuzdaki tüm arıcılar için geçerlidir. Zira, arıyla beslenen, sürüler halinde göç eden bu kuş türleri, bu gün vericilerle kontrol edilmektedir. Armın yok olması, tarımın ve tohum bankası olan 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Anadolu'yu, birilerinin planlarına alet edebilir. Asıl gaye, arıcılığın dünya çapında tekele alınmasıdır ki, buda tohumları tek elde toplamak isteyenlerin planları ile aynıdır. 


Şimdi başka bir konuya dikkat çekelim: 1992 yılında, Sinop'un Gerze açıklarında kıyı halkının daha önce görmediği bir balık belirmişti. Beyaz bir balina. Yöre halkı buna: “Aydın” ismini takmıştı. Beyaz Balina Aydın, Gerze ile ismi bütünleşmişti artık. Peki Sinop'taki radar üssü ne zamana kadar faaliyette bulundu: 1992. Peki Balina Aydın ne zaman görüldü: 
25 Ocak 1992. Radar üssünün, 25 Ocak 1992 de Türk Milli Savunma Bakanlığına teslimi Türk 
tarafınca istenmiştir ve daha sonraki günlerde tarafımıza geçmiştir. 


O günleri anımsayanlar, twlerde ve gazetelerde bu şirin beyaz balinadan sıkça söz edildiğini hatırlarlar. Daha sonra balina Aydın'ın Rus ajanı olduğu, verici taşıdığı da yazıldı. Evet, Beyaz Balina Aydın, ajan bir balıktı. Vericileri Türk askeri uzmanlarca sökülmüştü. 
Üstelik, normal bir balina olmadığı, çavuş rütbesiyle “Thiska” adıyla orduda görev yaptığı uzmanlık alanı ise mayın ve patlatıcı imha etme, stratejik gemileri korumak? olduğu meydana çıkmıştı. 


İngilizler, bu balığı istediklerini Türkiye'ye iletmişlerdi. Bunun için devreye İngiltere Prens'i Charles o girmişti. Kamuoyunda “Balina Aydın'a özgürlük” sloganları ise işin kamuflesiydi. Paul McCartney Gerze'de konser vermek için hazırlık yapmıştı. 


İlginç değil mi? Daha sonra Karadeniz kıyılarına vuran bir çok yunus balığında vericilere rastlandı. Bunlar radar üssünün sinyallerini yayan unsurlar olarak kullanıldı. 


Bugün arıcılık, İsrail tarafından tekel altına alınmak istenmektedir. Tüm dünyada arı ölümleri, arının tek sahibinin İsrail olmasını sağlamaya yönelik bir organizasyon olmasından kaynaklanmaktadır. Nasıl tohumlar İsrail'in tekeli altına sokulduysa aynı çalışma arılar için geçerli. Çünkü tarımın can damarı arılardır. Arılar, birçok tarım ürününü tozlaşmayla 
geliştirir. Arılar bu tozlaşmayı yapmazlarsa orijinal tohumların ömrünün yeryüzünde 2 ila 5 
yıl içinde tükeneceği raporlarda yazılıdır. 


Arılar üzerindeki bu operasyonlar, radar üslerindeki radarların yaydığı frekans sinyalleriyle yapılmaktadır. ABD ordusu bu frekansın patentini Mossad adına kullanmaktadır. Bu sinyaller; kuşları, arıları ve karıncaları etkilemektedir. Esrarengiz kuş ölümlerini hatırlayın. 


Eski Mısır'da arı kutsal bir varlıktı ve tüm arı kolonileri firavun'a aitti. (Eski Mısır'da arı ile ilgili Asa Kitabı'nın (118-119-120. Sayfalarına ve konuyla ilgili olarak Erol Derman'ın http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber id—1262 makalesine bakabilirsiniz.) 


Arı-tohum ilişkisi hep gündemden kaçırılıyor. Birçok ülke, İsrailin tohum politikaları paralelinde, kararlar /kanunlar çıkıyor. Buna maalesef ülkemizde dahil. 


Sinyallerden bahsettik. Bu frekans sesi, mikro sesler bazında, milyarlarca kez ritimlendirilmiş. 
Şimdi sıkı durun: Bu sesi kesen yazılım, Türk savaş uçaklarına uyarlandı. Yani gökyüzünde uçan her Türk savaş uçağımız, bu sesleri, kendisinde olan bu yazılımla kesmekte. İşte İsrail, bu yazılımın kullanılmasını istememektedir. 
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İsrail bu sinyalleri yayan yazılımı insansız hava araçlarına dahi yüklemişti ancak bu yazılımın da kodları çözüldü ve devre dışı bırakıldı. Şimdi bundan kuduruyorlar. Bizim yerli ANKA”larımız hem düşmanı gözetliyor hem onların şer frekanslarını kesen yazılıma sahip. 
Bu yüzden ANKA'ya düşmanlar. Bu yazılımların arılarla ilgili bir bölümü, diğer kısımları ise savaş teknolojileri ile alâkalı, birbirine karıştırmayın. 


Türkiye'deki tüm ABD ÜSLERİNDEKİ RADARLARIN BU FREKANSLARI 
YAYDIĞI BİLİNİYOR. Bölgede uçan her ABD uçağı bu "şer frekansı" yaymaktadır. 


İster eğitim amaçlı, ister görev amaçlı olsun savaş uçaklarımızın hepsi bu frekansları kesiyor. Buna insansız hava araçlarımız ANKA, ÇALDIRAN da dahil! 


Ruslar ve Çinliler bu "frekans kesicinin" peşindeler. Zira bu teknoloji onlarda henüz yok. 
Kısacası ABD, işbirlikçisi İsrail'e arı hakimiyetini frekanslarla vermeye gayret etmektedir. 
Tıpkı tohum tekelini verdiği gibi. 


Bal arıları, dünyanın en dayanıklı yaratıklarındandır. İlaçla vs. ile kolayca topyekün yok edilemez. Ama bir frekans sinyali ve yine kuşlara yüklenen vericiler vasıtasıyla uluslar arası gizli bir organizasyonla başarı elde ediyorlar. 


Yerel sabotajlara da arıcılar dikkat etmeli. Yakında esrarengiz karınca ölümleri olabilir. Sebebi bir deney! Balina Aydın'ın zuhur ettiği 1992'den beri Karadeniz”deki hamsi popülâsyonu istatistikleri incelensin, anlayan anladı. 


Kuş ölümlerinde hep bir karga cinsi kuşlar ölmüştü. Bu kargalar, arı şahinlerinin baş düşmanıdırlar. Arı şahinlerinin, rahatça arılara saldırmaları için karga ve benzeri kuşlar belli dönemlerde özellikle göç zamanlarında telef ediliyor. 


Tüm dünya uyanmalı. İnsanlığın can damarı gıdayı ele geçirme operasyonu yapılıyor. Arı bunun bir parçası. Göllerimize "İsrail sazanı" isminde balıklar kimler tarafından atıldı? 
Atılan bu balıklar diğer tüm balıkları yok ediyor. Şimdi bu cins balıklar denizlere de salınıyor. 
İklim değişikliği falan filan bu işin kamuflesi. 


Ayrıca yaban hayatı koruma amaçlı bazı hayvanlar doğaya salınıyor. Burada özellikle Karadeniz bölgesinde ayıların arıcılara zarar verdiği görülmektedir. Burada bilinçli bir adım sözkonusu. Nasıl mı? Bu ülkede domuz serbest, keçi yasak. Bilmem anlatabildim mi? 


Ayrıca çobanlık yok oluyor. Çobanlık yok olursa, hayvancılık yok olur ve daha başka şeylerimiz de... 


Türk Hava Kuvvetleri daima havada kalmalı. Herkes Türk Hava Kuvveleri'ne yardım etmelidir. 


Allah Devletimize Milletimize zeval vermesin. 


Vatandaşlarımız da uyanık olmalıdırlar. Özellikle şüpheli gördükleri yabancıları hemen güvenlik güçlerine ihbar etmelidirler. Saygılarımla... 
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HERKES UYURKEN UYUMAYANLARDA VAR https://Wwww.onaltiyildiz.com/?haber,4920 


Oktan Keleş 14 Mayıs 2012'de "ARI ÖLÜMLERİ ve SİNOP ABD RADAR ÜSSÜ 

" http//www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber id—1555 yazısında balinaların ve Yunus balıklarının istihbarat ve saldırı amaçlı nasıl kullanıldığını açıkladığında her zamanki gibi işin arka planını ve bu konuları bilmedikleri için bazıları bizi eleştirmişti. "Böyle şey, olur mu" gibisinden... 

Bu kişiler şimdi de aynı fikirleler mi bilmiyoruz, kısaca o konuyu hatırlatalım ve bugün yayınlanan ilgili haberi verelim: 


İşte Oktan Keleş'in 4 yıl evvel yazdığı yazı: 


"....Şimdi başka bir konuya dikkat çekelim: 1992 yılında, Sinop'un Gerze açıklarında kıyı halkının daha önce görmediği bir balık belirmişti. Beyaz bir balina. Yöre halkı buna: “Aydın” ismini takmıştı. Beyaz Balina Aydın, Gerze ile ismi bütünleşmişti artık. Peki Sinop'taki radar üssü ne zamana kadar faaliyette bulundu: 1992. Peki Balina Aydın ne zaman görüldü: 25 Ocak 1992. Radar üssünün, 25 Ocak 1992 de Türk Milli Savunma Bakanlığına teslimi Türk tarafınca istenmiştir ve daha sonraki günlerde tarafımıza geçmiştir. 


O günleri anımsayanlar, tvlerde ve gazetelerde bu şirin beyaz balinadan sıkça söz edildiğini hatırlarlar. Daha sonra balina Aydın'ın Rus ajanı olduğu, verici taşıdığı da yazıldı. Evet, Beyaz Balina Aydın, ajan bir balıktı. Vericileri Türk askeri uzmanlarca sökülmüştü. Üstelik, normal bir balina olmadığı, çavuş rütbesiyle ‘Thiska’ adıyla orduda görev yaptığı uzmanlık alanı ise *mayın ve patlatıcı imha etme, stratejik gemileri korumak? olduğu meydana çıkmıştı. 


İngilizler, bu balığı istediklerini Türkiye'ye iletmişlerdi. Bunun için devreye İngiltere Prensi Charles girmişti. Kamuoyunda “Balina Aydın'a özgürlük” sloganları ise işin kamuflesiydi. 
Paul McCartney Gerze'de konser vermek için hazırlık yapmıştı. 


İlginç değil mi? Daha sonra Karadeniz kıyılarına vuran bir çok yunus balığında vericilere rastlandı. Bunlar radar üssünün sinyallerini yayan unsurlar olarak kullanıldı...." 


Devamı: http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber id—1555 
İşte yeni yayınlanan ilgili haber: 


Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 yunus balığı alınacak 

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmada kullanılmak üzere 5 yunus balığı alınacağını açıkladı. 
Bakanlığın orduya yunus alımı için 24 bin dolarlık bütçe ayırdığı belirtiliyor. Sevimli gösterileriyle bilinen yunus balıkları, askeri donanmalara, denizaltı ve mayın tespiti gibi konularda yardımcı oluyor. 


Rusya Savunma Bakanlığı, donanmada görevlendirmek üzere beş yunus arandığını açıkladı. 


Rus hükümetine bağlı satın alma dairesinden yapılan açıklamaya göre, orduda görevlendirilmek üzere beş yunus aranıyor. Yunusların üçünün erkek, ikisinin ise dişi olacağı ve ağustos ayında Kırım'ın Sivastopol kentindeki Karadeniz Filosu'na gönderileceği duyuruldu. 


Rusya Savunma Bakanlığı'nın orduya yunus alımı için 24 bin dolarlık bütçe ayırdığı belirtiliyor. 
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Sevimli halleriyle bilinen Yunuslar, askeri amaçlı da kullanılıyor. Soğuk Savaş döneminde hem Sovyetler Birliği hem de Amerika'nın yunusları, denizaltı ve mayınların tetkiki gibi konularda eğittiği ve askeri faaliyetlerde kullandığı biliniyor. 


Yunuslar düşman gemilerine patlayıcılar yerleştirebiliyor, batmış gemilerin yerini belirleyebiliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rus donanmasındaki tüm yunuslar İran'a satılmıştı. 


Amerikan Donanması'nda da şu anda yüz kadar yunus ve otuz kadar diğer balık türü çalıştırılıyor. Amerika, altı denizaslanı ise yakın zamanda Irak Görev Gücü'ne tayin etmişti. 


http://Www.ulusalkanal.com.tr/dunya/rusya-savunma-bakanligi-duyurdu-5-yunus-baligi- alinacak-h95086. html 


ARI VE AŞP ÜZERİNE TEFEKKÜRÜM... 
5 Ocak 2021- https://Wwww.onaltiyildiz.com/?haber,8287 


Kodlamalar üzerinden becerebildiğim kadarı ile düşündüklerim: 

Kodlar: Ayaz Ata, keskin bıçak, keskin soğuk, kasım ayı,Azar/Azer, ARI ve AŞI 

İlk başta, AYAZ ATAM ve AZAR/AZER ATAM aklımda biri „beyaz“ diğeri 

al/kırmızı“ cağrıstırıyor. 

Tefekküre devam ettiğimde, derin düşündüğümde aklıma gelenler. 

AYAZ ATA ile ilgili, Sultanımızın Habertürk teki 

açıklaması: https://Wwww.onaltiyildiz.com/?haber,4095 

On altı yıldizda yayımlanan AYAZ ATA 

haberi: https://Wwww.onaltiyildiz.com/?haber,4690 

Ayaz Atamın soğuklarda, yolda kalanlara, aç olanlara yardım ettiğini düşünürsek , BEYAZ aklıma geliyor. 

Azar/Azer atamın Al yani kırmızılığını da düşünüyorum... 

Temsili Ayaz Ata fotografı: 

Ayaz Ata = BEYAZ 

Azar/Azer Ata = Al/Kırmızı: 

Bende uyandırdığı resim: Türk Bayrağinin Renkleri Ve Sembolleri. 

Demem o ki, AY YILDIZLI bayrağımızın elementleri, bir de Ayaz atamızın ve Azar Atamızın renkleri ile kodlanmış. Sadece son 300 yılda değil, çağlar öncesinden formatlanan kutsal bayrağımızı bir kez daha saygıyla öpüyor, başımın üzerine koyuyorum. 

Oktan Sultanımızın öğretilerinde ilan olmuştur, olacak olan olmuşun icindedir düstürü derinliğinde bizlere neler neler anlatıyor. Gözlerimizi iyice açmak durumundayız. 
Sembollerin anlattıklarını analiz edebilmek çok önemli. 

ARI ve AŞI konusunda: 

BAL ARISI = İğne konusunun araştırılmasını salık veren Sultanımızın komutuyla aklıma gelen, tabii ki „iğnesi“ var oldu. 

Bal arısı, iğne ilişkisi = Covid virüsü + AŞI ekseninde düşündüm. 

Buyrulduğu gibi, önce hastalığın çıkacağını akabinde aşının bulunacağını, hatta kasım ayında çıkacağını Oktan Sultanımız açık ve net ifade ettiler. Yani, minareyi çalan kılıfı hazırlar hesabı, böyle de oldu. Aşı bulundu, hatta aşı bulma rekabeti başladı. 

Bildigim: BAL arısı birini soktuğunda, iğnesi kalır ve arı ölür. Bal arılarının iğnesi, oldukça büyük, geriye dönük dikenlere sahiptir. Arı kişiyi soktuğunda, bu tırtıklar bedeninize girerek arıların iğnesini geri çekmesini imkansız kılar. 

Ayrıca: Sadece dişi arılar sokar, erkek arıların iğnesi zaten yoktur. 

İğnesi: 
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Yaban arısı, eşek arısı,sarı arı soktuğunda iğne içerde kalmaz çeker hatta „defalarca“ iğnesi ile canlılara eziyet eder, hatta: ÖLDÜRÜR...! Sarı arıların, eşek arısı ve yaban arısının iğnesinde yer alan sivri uçlar pürüzsüz olduğu için, arı sokma işlemi bittikten sonra kendisine zarar vermeden iğnesini çıkarabilir. Bu yüzden bu arılar soktuktan sonra ölmez. 

Biz, Covid aşısını hangisine uyarlayalım? Bilmiyoruz henüz. 

Soru: 

Bal arısının iğnesi mi ya da yaban arısının iğnesi mi yapılacak bize? 

Defalarca, milyonlarca kere...? 

Alerjik reaksiyon gösteren insanlar, bal arısının ve yaban arılarının sokmalarında ÖLEBİLİYOR... 

Her iki arl tipinde, Alerjik reaksiyonlar insanı öldürebiliyor... Aşı olanlarda da aynı durum söz konusu olabilir. Sitede tıbbiyeli takipçiler, doktorlarımız bu konuyu en iyi şekilde açıklayabilirler. 

Bal arısı, öleceğini bile bile, tabiati gereği, insanı sokup, ölüyor...Neden? 

Ürettiği balı, kovanı, diğer arıları ve tabii Kraliçe arıyı savunması gerekiyor ve tabiati yani iş ahlaki sebebiyle bile bile ölüme gidiyor... 

Yaban, eşek, sarı arılarda ise olay, yine kendi tabiatlari ile ilintili. Saldırganlık, tecavüzler, resmen bu tabiatlari hasebiyle kendilerinde mevcut... 

Oktan Sultanımız, Kambala 8. Seri de: SEMiRAMIS ten bahsetti. 

Bilindiği üzere, Semiramis: Ana kraliçe, yani ‘QUEEN BEF’. Semiramis'in bir diger ismi: 


ISIS? Tanıdik mı geldi? Evet, daha dün, Suriye ve Irak'ta, sözde İslam adına kafa uçuran bu terör şebekesini unutmadık, lanetle anıyoruz.Neyin yeniden doğmasının olayı ki bu, terör örgütüne ISIS ismi verilmiş. Ya da neyin büyüsünü yaptılar? 

Lakin, ISIS, yani Semiramis aynı zamanda Eski Yunan kültüründe; doğum, yeniden doğma ve Büyü tanrıçası demek. 

Semiramis, yani ISIS Ana Kraliçe, MARDUK yani NiMROD'un annesi. Haşa huzurdan, tanrının annesi diye tasvir ediliyor. 


Dikkatimi çeken: Semiramis'in başındaki taç, yani Crown = CORONA..! 

Hiçbir sembolün ve günümüzde semboller ile verilen mesajların boş işler olmadığını anlamak lazım. 

Ana Kraliçe, Semiramis BAL arılarının Ana Kraliçesi diye tanımlanırken, karşımıza Babil Kraliçesi olarak çıktığı gibi, şimdiki zamanda New YORK'ta, özgürlük anıtında tasvir ediliyor. 

Yani, Özgürlük anıtında SEMİRAMİS karşımızda duruyor. 

Bu konu ile ilgili bu sayfada oldukça enteresan yazı 

var: https://missionignition.net/Iynda/semiramis.php 

Sayfada deniyor ki: 


Orada, New York Limanı'ndaki adasında, özgürlük meşalesini elinde tutuyor. Amerikalılar, özgür topraklarda özgürlüklerinin bir sembolü olduğuna inanıyorlar. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamaz. Özgürlük Heykeli Amerika'ya Fransız masonları tarafından verildi. Ayna görüntüsü Paris'teki Seine Nehri'ndeki bir adada duruyor. Bu iki heykel, başının etrafında güneş ışınları olan Kraliçe Semiramis'in temsilleridir. Kafanın etrafına bir ışın tacı yerleştirmek, güneşe ibadet etmenin bir yoluydu. Özgürlük meşalesini değil, aydınlatılanların meşalesini, yönetici seçkinleri elinde tutuyor. Özgürlük Heykeli sizi kontrol ediyoruz ve size bunu söylüyoruz ama bunu görmek için çok aptalsınız diyen bir semboldür! 


Şimdi: Bundan yola çıkarsak, ki öyle, Özgürlük anıtından, Semiramis ile (yani BAL Arısı ©" Ana Kraliçe) tüm dünyaya şu mesaj açıkca veriliyor: SIZI KONTROL EDiİYORUZ...! 
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Arı ve Aşı ilişkisini tam burada açıkça ifade ediyorlar bence....! 

Kalperenler, Kardeşlerimiz: 

2005 yılında , OKTAN Sultanımızın hasbelkader videolarını , yazılarını MPL TV'de gören, 
takip eden, o zamandan beri takip eden bu fakir Abdal, her daim sultanımıza müteşekkirdir. 
Sebebi, açık ve net belli: Aklımızın ve kalbimizin her daim 1-0/2-0 önde calışmasına sebep olduğu ve öğrettiği binlerce değerli bilgiler için. Allaha şükürler olsun ki, rahlesine diz kırmak nasip oldu. Daim olur inşallah. 

Ana Kraliçe yani Semiramis ve günümüzdeki insanımsı(!) torunlarının ARILAR üzerinden verdikleri mesajlara bir başka örnek de, bu sitedeki yazı: 

Arılar ve yeni dünya düzeni! (Arıları sürekli AŞI ile birlikte düşünelim, lütfen) 

Daha neler, denilebilir. Ama demeden önce elbette aşağıdaki link takip edilerek, ne denilmek istendiğini okuyabiliriz. 

https://prophecywatchers.com/bees-new-world-order/ İngilizceye tam vakıf olanların bu yazılanları tercüme edip, bizleri aydınlığa kavuşturmaları ricamızdır. 

Yazıda deniyor ki; 


Eski geçmişe baktığımızda arıların inanılmaz hikayesini, gizli anlamlarını ve metaforik etkilerini izleyeceğiz. Kutsal yazılardaki ilk sözlerinde, arılar Amoritleri tanımlamak için kullanılır. 

Metaforik etki ne demek? 

Arı ve iğne örneğinde olduğu gibi, Covid ve aşı bilmecesini metaforik bir şekilde, arı ve iğnesi ile anlatan Sultanımızın, mecazi anlamda söylediklerinin , bendeniz Abdalın 1’inde bıraktığı etki demek isterim en başta. 

Lakin, Şeytanilerin binlerce yıldır sembol ve işaret diliyle kullandıkları şifreli haberleşme tekniği demek istiyorum. Aynı şekilde, yine bugün de her tarafımızda bunları görebiliyoruz. 

Şükürler olsun ki, HİLALİLER uyumuyor... 

Var olsun Oktan Hocam, Erol abim, Başkanım, Tuğbeylerim, Kalperen kardeşlerim. 

Teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 


BAAL'İN ÇOCUKLARI VE ERLİK HAN'IN BOĞASI 

17 Aralık 2020- https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8249/-baal-in-cocuklari-ve-erlik-han-in- 
bogasi 

Aşık Avşari yazdı... 


Bu yazı Oğuz Kağan torunu Okyay Kağan'a ithaf edilmiştir. 

Kut'lu Ocakta nefeslendiğimiz bir gün...Gecenin geç saatlerinde Sultanım Baal putu ile ilgili birkaç cümle sarfetti ve sembollerinden birinin lale olduğunu söyledi. Konu orada kapandı ama Kur'an'da dahi ismi geçen bu Baal putu benim zihnimi bayağı meşgul etti. Araştırmaya başladığımda ve çeşitli metodlarla bulduklarımı birleştirdiğimde beni çok şaşırtan çıkarımlara ulaştım. Lafı çok fazla uzatmadan başlayayım: 

Öncelikle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bahsedeceğim mitolojik karakterler Tengri tarafından zamanında insanüstü diyebileceğimiz güçler verilmiş, kimisi bu gücü iyiye kimisi de kötüye kullanmış karakterlerdir. Ancak insan bu üstün güçleri görünce zamanla onları tanrı diye adlandırmış ve hatta tapmaya başlamıştır. Tengri'nin Türk'ünde yer alan Türk'ün İlk Kırmızı Kitabı'nda bu kişilerden şu şekilde bahsedilmiştir: 


Bu konularla ilgili olanlar bilir ki, İlah zannedilip tapılan bu kişilere ait aktaracaklarım en az 
2000 yıllık tabletlerden alınmadır. 
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Şimdi Baal'i anlayabilmemiz için öncelikle Marduk'tan bahsetmem gerekir. Marduk, Babil yaratılış destanı olan Enüma Eliş'te tanrıların en büyüğü ilan edilmiştir. O aynı zamanda Babil'in koruyucu tanrısıdır. Marduk kendisini Baal ve Tammuz(Temmuz) adı ile devam ettirmiştir.(Yani aslında Mardul, Baal ve Tammuz aynı sözde tanrıdır.) Sin, İştar ve Şamaş tek bir tanrıda, Marduk'ta birleşerek üçlük inancını oluştururlar. Buna göre Marduk bütün ışık veren gök cisimleriyle simgelenmiş olur. (Vikipedi) 

Asur ve Babil'de tapınılan tanrılar Marduk”ta birleşmiştir. Bu üçleme daha sonra çizeceğim şemada da farklı isimlerle karşımıza çıkacaktır. 

Şimdi buraya dikkat edelim: Marduk'ta birleşenler: 

-Sin(Sembolü AY) 

-İştar(Sembolü YILDIZ) 

-Samaş(Sembolü GÜNEŞ) 

Yani Marduk bu üç sözde tanrının güçlerini ve sembollerini kendinde birliyor ve yukarıda da bahsettiğim gibi bütün ışık veren gök cisimleriyle simgelenmiş oluyor. 

Şimdi Marduk(Baal) için Tengri'nin Türk'ünde yer alan “Türk'ün İlk Kırmızı Kitabı” ne demiş bakalım. Önce tercümesini, sonra kitabın aynı sayfalarının orijinal çizimlerini alıntılıyorum. İşaretli kısımlara dikkat! 


Evet Marduk(Baal)'un tüm sözde ilahları kendinde birleyerek, kendisini nasıl ilah ilan ettiğini ve anlatılan Ay, Güneş ve Yıldız sembollerini Tengri'nin Türk'ünde yer alan Türk'ün İlk Kırmızı kitabında gördük. Ve 10. Sayfa tercümesinde de belirtildiği gibi Baal'in cezasını Oğuz Kağan kesmiştir. Oğuz Kağan'ın torunu da Baal'e tapan Baal'in çocuklarıyla savaşmaya devam etmektedir! 

Devam edelim...Baal kelime anlamı olarak efendi, sahip gibi anlamlar taşır. Ugarit yazıtları Baal'ı şimşek, rüzgar, yağmur ve bereket ile ilişkilendirir. Kenan bölgesinde tarım, Mısır ve Mezopotamya'da görülen her sene düzenli şekilde taşan nehirlerin aksine yıllık yağışlara bağımlıdır. Bu yüzden bu bölgelerde Baal'ın özellikle yağmur yağdırmadaki rolüne olan inanç, bu ilaha tapınmanın yaygınlaşmasına ve Sami panteonunda yüksek bir mertebede bulunmasına neden olmuştur. Eski Orta Doğu bölgesinin ve Kartacalıların baş tanrısıdır. 
Diğer adı Tammuz'dur.(Vikipedi) 

Şimdi Marduk'un, Baal'in ve Tammuz'un nasıl aynı kişi olalarak görüldüğü hikayesini kısaca özetlemek istiyorum. Bu Baal'e tapınma ritüellerini anlamamız açısından önemli. 
Marduk yani Baal, İştar(İnanna) ile evlenir bu evlilikten Tammuz ortaya çıkar. Tammuz reankarnasyon yoluyla babası Baal'in ruhunu almıştır. Yani Baal ve İştar'ın evliliğinden doğarak babasının ruhunu alan Tammuz, Baal'den başkası değildir. Marduk, Baal ve Tammuz aynı sözde tanrıdır. (Bu durum Hıristiyanlıktaki baba-oğul-kutsal ruh inancıyla da bağlantılıdır.) Bu nedenle Marduk veya Tammuz'dan bahsettiğimde mutlaka Baal'i aklınıza getirin.Bu kısmı daha iyi anlatabilmek için çizdiğim bir şemayı sizlerle paylaşmak istiyorum.Şemada soy kütüğü ve her sözde tanrının sembolleriyle renkleri(kırmızı yazdıklarım) ele alınmıştır. Dikkatlice inceleyelim: 


Bu sahte tanrı Marduk (Baal)'un üç sözde tanrının gücünü ve sembollerini kendisinde topladığını ve baş tanrı olarak anıldığını, Türk'ün Yasak Kitabı'nda bunun nasıl karşımıza çıktığını açıklamaya çalıştık. Şimdi şemadaki üç sembolü bir araya getirdiğimiz gibi üç rengi de bir araya getirdiğimizde bakalım size neyi hatırlatacak?.. Baal'in çocukları! 

Devam edelim... 

Tabletlerde şiir şeklinde geçen hikayelere baktığımızda özetle: 

İnanna(İştar) yer altına iner yeraltı tanrısı onun yeraltına hükmetmek istediğini düşünerek onu cesede çevirir. İştar'ın yeraltında kaldığını duyan halk yas tutar çuvallar giyinir. 
Pazarlıklar yapılır, İştar'ın yeraltından çıkmasına izin verilir ama kendisi yerine birini bulması 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şart koşulur. Şartı kabul ederek yeryüzüne çıkan İştar, bakar ki tüm halk kendisi için çuvallar giymiş yas tutuyor ancak sevgilisi Tammuz (Baal,Marduk) bir gölgede gönlünü eğliyor, sefa sürüyor. Bunun üzerine İnanna(İştar) sinirlenir ve Tammuz'un yeraltına götürülmesini ister. 
İnanca göre Tammuz (Baal, Marduk) yılın bir kısmını yeraltında bir kısmını yeryüzünde geçirir. Mart ayında yeraltından çıkaran Tammuz(Baal), İştar'la tekrar çiftleşir ve böylece bahar, bolluk, bereket gelir. Şimdi bu Baal'e tapanlarınların kadimden beri bu birleşmeyi sağlamak için iki temel ritüeli vardır: 

Bunlardan biri akıllarınca Tammuz(Baal)'u yer altından çıkarıp İştar ile çiftleşmeye zorlamak için, bu birleşmeyi simgeleyerek tapınaklarda cinsel ayinler yaparlar. Tapınakta fuhuş kutsal sayılır. Baal putu yüksek taşlar, sütunlar üzerine yerleştirilir.(DİKİLİ TAŞLAR). Sonra Baal'e kurbanlar sunulur. Bu kurban hayvan olabileceği gibi genellikle tercih edilen kurban masum çocuklardır! 

Kurban demişken, yüce kitabımız Kur'an'ın haram kıldığı bir bir kurban şekli vardı. Ayeti hatırlayalım: 

MAİDE-3: 

“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fisk (Allah'a itaatten kopmak)tır. Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. 
Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.“ (Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali) 

Evet, görüldüğü gibi “Allah'tan başkası adına boğazlanan... dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.“ deniliyor. Çünkü Baal'e tapanlar Baal (Tammuz)'in simgesi dikilitaşlar önünde sahte tanrıları Baal için masum çocukları kurban ediyorlardı. En doğrusunu Allah bilir. 

Bu arada Kambabam, Ant Kitabı'nda kurban konusunu işlemiş ve konunun hakikatini açıklamıştı.( https://Wwww.onaltiyildiz.com/?haber,2484 ) 

Bu ayette ele alacağım bir diğer konu da fal oklarının haram sayılması. Bu konu da Baal'le ilgilidir. İslam öncesi Kâbe'de bulunan en büyük putun adı Hubal-Hübel'dir.Hubal kelimesi Kur'an'da bahsedilen Lat-Menat-Uzza putlarının da babası olarak tasvir edilir. Putperest Araplar, Hubel'e tapınırken fal okları çeker ve işlerini buna göre görürlerdi. Bu konu İslam Tarihi ile ilgili kitaplarda ele alındığı gibi Arap tarihçileri tarafından da ele alınmıştır. İlgililer inceleyebilir, birden çok kaynak ve olay mevcuttur.Dil bilimciler tarafından Hubal kelimesinin Ha(erkek cinsiyet eki)-Baal şeklinde türediği söylenir ve Arapça olmadığı eklenir. 
Baal'e masum çocukların kurban verildiğini söylemişken, bu bağlamda; putperest Arapların çocukları gömmesi, Dünya'da koybolan masum çocuklar, toplu çocuk ölümleri bir kez daha düşünülmelidir. 

Bir parantez açarak Sultan'ımın “YeniMekke-2“ ve Tarık C. Bey'in “Hubel'in Dönüşü“ adlı yazısının linkini bırakayım.Böylelikle bazı Arapların putperestlikte ısrarlarını ve Kabe'deki dev saat kulesine Hubel'in sembolünü nasıl diktiklerini bu yazıyı okuyarak hatırlayalım: 

Yeni Mekke-2: (https://www.onaltiyildiz.com/?haber,1268 ) 

HubePin Dönüşü: (https://Wwww.onaltiyildiz.com/?artikel,225/ ) 

Baale çocuk kurban edilmesi meselesinden bahsetmişken bu konu Tevrat, İncil gibi kitaplara da girmiş, burada Baale tapanlardan ve İlyas peygamberin Baal putperestleriyle mücadelesinden bahsedilmiştir. Bu konu yüce kitabımız Kur'an'da da yer almıştır. Ancak burada paylaşacağım son ayet olan Saffat-130'da “İlyasine* ifadesi vardır. Oysa İlyas 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peygamberden bahseden diğer iki ayette (Enam 85-Saffat 123) “İlyase“* ifadesi geçmektedir. 
Bu konudan haberdar olmamızı sağlayan ve konuyu açan Sultan'ımızdır. Kendileri, buradaki mealin ya direkt olduğu gibi İlyasine şeklinde (ki Elmalılı Hamdi Yazır böyle çevirmiştir) ya da İlyaslara şeklinde çoğul anlamda çevirilmesi gerektiğini söylemişlerdir ve konu burada kapanmıştır. Şimdi ayetleri mealen yazalım: 

SAFFAT SURESİ(Elmalılı Meali) 

123- Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir. 

124- Kavmine şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız? 

125- O en güzel yaratanı bırakıp da Ba'le mi yalvarıyorsunuz? 

126- Rabbiniz ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı" demişti. 

127- O zaman onu yalanladılar. Şüphesiz ki onlar da (cehenneme atılmak üzere) hazır bulunduruldular. 

128- Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. 

129- O'na da sonrakiler içinde şunu bıraktık: 

130- Selam, ilyasine 


Evet görüldüğü gibi İlyas peygamber Baal putperestlerine karşı mücadele etmiş ve onları doğru yola davet etmiştir. Ve ayette: O'na da sonrakiler içinde şunu bıraktık:Selam, ilyasine-İlyaslara denilmiştir. Yani İlyas adı sonrakilere bırakılmış ve İlyaslar'a selam denilmiştir. 
Yazımda belirttiğim gibi, tabletlerden ve metinlerden anladığımız üzere Baal'e tapan Baal putperestlerinin en belirgin iki tapınma şekli çocuk katletmek ve fuhuş şeklinde cinsel ayinler yapmaktır. İlyas peygamber Baal putperestlerini engelledi ve böylelikle çocuk katli ile soyun kesilmesi önlendiği gibi, cinsel ayinler de son bulunca soyun karışması da önlenerek nesil korundu. İşte bu nedenle onu sonrakilere (sonradan gelenlere) bıraktık ifadesi kullanıldı. 
İlyaslara selam olsun derken, İlyas gibi Baal putperestleri ile mücadele edenlere, nesli koruyanlara selam olsun anlamı çıkmaktadır. (Atatürkler, Fatihler derken kelimeye kattığı “benzeri* anlamı gibi) Bu nedenle tekil şekilde İlyas peygamberden bahsederek başlayan ayet çoğul şekilde İlyaslar olarak devam etmiş olabilir.Bu kelime İl-Ya-Sin şeklinde parçalanarak da ele alınıp, çeşitli sonuçlara ulaşılabilinir diye düşünüyorum. En doğrusunu Allah bilir. 
Devam edelim. Yukarıdaki çizdiğim şemayı ve bu sahte ilahın hikayelesini tekrar hatırlayalım. Şemayı tekrar alıntılayayım: 


Hatırlayacağınız gibi İştar yeraltına indiğinde herkes yas tutarken, Tammuz(Baal)'un başkalarıyla gönül eğlendirmektedir. İştar(İnanna) yer yüzüne yerine birini bulmak şartıyla çıktığında bu durumu görür ve Tammuz(Baal)'un yeraltına gönderilmesini ister. İnanca göre Tammuz(Baal) bahar gelince yeryüzüne çıkıp İştar ile birleşmelidir ve Baal putperestleri de bunun için sapık ayinler yaparlar. Tekrar özet geçtiğim bu hikayede dikkatinizi çekmek istediğim kısım Baal-Tammuz'un yeraltına inmesi, hapsedilmesi ve burada zaptedilmesi. 
Peki, Türk mitolojisinde yeraltının efendisi diye tabir edilen kim? Erlik Han. Yukarıdaki şemada Tammuz'un sembol hayvanına bakalım: Boğa. 

Evet Boğa hayvanı ile sembolize edilen Tammuz(Baal) Erlik Han'ın mekanı yeraltına yollanmıştır ve orada Erlik Han tarafından zaptedilmektedir. Nitekim anlatılarda Erlik Han hep bir boğa üzerinde tasvir edilmiştir. Anlaşılan, Erlik Han Baal'in asasını almış semer yapıp boynuna takarak üzerine binmiştir. Şimdi sizlerle Baal'in antik bir tasvirini ve Erlik Han'ın tasvirlerinden birkaçını paylaşayım: 


Urgarit”te bulunan Baal heykeli. Boğa sembollü başlığına dikkat! 

HATIRLATMA: Bahsettiğim bazı semboller Türklerde de vardır. Ancak şeytani tayfa bunu alıp dezenformasyona uğratmıştır. Sembol ilminin alimlerinden olan Sultanım bunu bazı yazılarında dile getirmişti. Ufak bir hatırlatma yapmak istedim. 
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Uygur Türk'ü Muhammed Siyah Kalem'e ait Minyatür. Erlik Han'ın elindeki boğaya dikkat! 


Erlik Han ve boğası. 

Semboller ve resimler demişken tam da bu konuyla ilgili bir kabartma resimden bahsetmek istiyorum. Bu kabartma Anadolu'nun en eski camisi olan Diyarbakır Ulu Camii'nin dış duvarında yer almaktadır. Cami Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından restore edilmiştir. 
Kabartmada Türk Devlet'inin ve asil kanın sembollerinden olan Pars, bir boğanın tepesine binip onu ensesinden avlamaktadır. 

Baal'in cezasını Tengri'nin Türk'ünden anladığımız gibi Oğuz Kağan kesmişti. Biz asla puta tapmamış, Tek Tengri'ye and vermiş Töreli Türkleriz! Baal'in çocukları putperestliğe devam ededursunlar. Ya Oğuz Kağan gelir, gereken cezayı keser; ya bir Pars enselerinden tutar, boğalarını boğazlar; ya da Boğaç Han gibi bir Alp çıkar ve boğalarının kafasına yumruğunu indirir! Oğuz Kağan'ın torunu Okyay Kağan ve onun gösterdiği yolda olmaya çalışan Ötüken Alpleri mücadeleye devam etmektedir. 

Tengri yüzümüze bolsun! 

Saygılarımla... 


BAAL'IN ÇOCUKLARI VE ARI-(2) 
2 Ocak 2021- https://Wwww.onaltiyildiz.com/?haber,828 1/baal-in-cocuklari-ve-ari-2 


Aşık Avşari yazdı... 


Kambaba'm, Kambala-8 videosunda anahtar kelimeler vererek, bunlar arasında bağlantı kurmamızı istemişti. Kelimelerin içinde Baal putunun da birden fazla kullanılması bu konuya ilgimden dolayı dikkatimi çekti, araştırmalara başladığımda çeşitli bağlantılara ulaştım. (Baal putu ile ilgili ilk yazımın linki yazının sonunda mevcuttur.) 

Kısa bir hatırlatma ile bahsedilen anahtar kelimeler şunlardı: “Semiramis-Nemrut, Nemrut-İbrahim, arı-aşı-iğne, kasım-aşılar ayı-keskin ateş-ayaz ata-ateş gibi keskin soğuk-İbrahim-Azer, Baal-aşı-iğne...” 

Şimdi, yapabildiğimiz kadarı ile bu ilişkileri kurmaya çalışalım. Arı ile başlayalım: 

Arı, birçok mitolojide ölümden sonra tekrar doğmanın sembolü olarak karşımıza çıkar. 
Yine birçok mitolojide güneş ile de yakından ilgilidir. 

Arı sembolü, Antik Yunan mitolojisinde de görülmektedir. Meşhur sözde tanrı Zeus'u herkes duymuştur. Zeus, Kronos(korona ismi ile benzerliğine dikkat!) ve Rhea'nın evliliklerinden doğuyor. Kronos (Zaman tanrısı olarak geçer, bu da ayrıca tefekkür edilmelidir.) ise babası Uranüs'ün cinsel organını kesen kötü bir evlat. Kronos kendisi babasının cinsel organını kestiğinden dolayı, aynı şeyi çocuklarım da bana yapar korkusu ile karısının her doğurduğu çocuğu yutar, yani çocuklarını yer, karnında tutar. Gördüğünüz gibi Zeus'un 

babası Kronos'un göze çarpan iki özelliği var. Babasının cinsel organını kesmek (kısırlık) ve kendi çocuklarını yemek (gelecek nesili mahvetmek, öldürmek, kontrol altında tutmak). Biliyoruz ki şeytaniler bir isimi seçerken, akıllarınca büyük operasyonlar gerçekleştirirken birçok geçmiş kodları dikkate alıyorlar. Korona adının Kronos ile benzerliği göze alındığında, virüs ve devamı tedavilerle, yani sonuç olarak yapılmak istenen kısırlık ve nesli kontrol altına almak ve mahvetmek mi? 

Kronos'un çocuklarını yutması ve karnında tutması, çocukları hapsetmeyi ve kontrol altına almayı gösteriyor. Kambaba'mın açıkladığı, videosunu çektiği “Kafesteki Cenin” ile bu durum da yakından benzerlik gösteriyor. 
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Kronos çocuklarını yutuyorsa, elbette Zeus'un nasıl doğduğu sorusu aklımıza geliyor. 
Hikâyenin bu kısmı da konumuzla bağlantılı. Kambaba’m, “Kambala-8” videosunda “arıiğne-aşı” arasındaki bağlantıya dikkat etmemizi söylemişti. Arı iğnesinin olmasından ötürü bize direkt aşıyı çağrıştırıyor. Olayların devamına bakalım: 

Kronos'un eşi Rhea, Zeus'u doğurduktan sonra Kronos'a beze sarılı bir taş verir. Verilenin taşı çocuğu zanneden Kronos bu taşı yutar. Zeus'u ise bir mağarada,peri olarak tasvir 

edilen Melissa (Yunan dilinde anlamı “arı”dır.) büyütmektedir. Hatta Zeus be nedenle, “arılar kralı” ismiyle de anılmıştır.Melissa'nın kelime anlamı arı olduğu gibi, kendisi de anlatılarda bir arı-peri olarak tasvir edilmektedir. Melissa(arı), Zeus'un babası Kronos*un onu yemesini önleyerek Zeus'u ölümden kurtarmıştır. Sözde, Melissa(arı-iğneaşı), Zeus”u(çocuk,nesil), Kronos”tan(korona) kurtarıyor. 

“Rhea, Kronos'a yutması için beze sardığı taşı verirken...” 

Melissa(arı) hakkında, konuyla bağlantı kurabileceğimiz ilginç bir hikaye daha var. Melissa, Zeus'un kızkardeşi olan Demeter'in nedimesi ve sırdaşıdır. Bazı kadınlar Melissa'ya sırrını söylemesi için baskı yapar ancak Melissa(arı) ağzını dahi açmaz; buna sinirlenen kadınlarsa Melissa'yı(arı) parçalar. Buna sinirlenen Demeter, bu kadınların 

üzerine veba(hastalık) gönderir ve Melissa'nın vücudundan arılar çıkararak intikamını alır. 
Görüldüğü gibi felaket olarak “gönderilen” hastalığın sonunda ” arılar”(iğne 

aşı) çoğalarak ortaya çıkmaktadır. Melissa(arı-aşı-iğne)'ya sırrını(formülünü) soranlara cevap verilmiyor ve üzerlerine bir hastalık gönderiliyor. Acaba şeytanilerin bundan sonraki planları; aşının içeriğini sorup aşıya karşı çıkanları aşıya mecbur etmek için yeni bir hastalık göndermek veya gönderilen mevcut hastalığı aşı olmaya mecbur bırakacak şekilde mutasyona uğratmak mı?.. 

Şimdi, Semiramis-Nemrut-Baal-İbrahim- Azer-Güneş ilişkisinden devam edelim. 

Tarihçi Husebius'a göre Semiramis, Nemrut'un karısıydı. Sümer dilinde adı "Sammur-amat" tır. Çeşitli efsanelere göre Semiramis, Nemrut ile evliyken başka bir kişiyle bir ilişki yaşadıktan sonra hamile kalır. Aynı sıralarda Nemrut şiddetli ve zamansız bir ölümle 

ölür. İktidarı elinde tutmak ve kötülüklerini gizlemek isteyen Semiramis, çok cüretkar bir iddiada bulunur. Nemrut'un ölümü üzerine güneş tanrısı olarak diriltildiğini açıkça ilan eder.Efsaneye göre Nemrut güneş tanrısı olarak, Semiramis'i mucizevi bir şekilde bir çocukla döllemek için güneş ışınlarını kullanır. Bu nedenle bu çocuğun ilahi bir şekilde tasarlandığı söylenir. (Dikkat ederseniz, yaratılışa farklı şekilde müdahaleyle tasarlandığı iddia edilen bir çocuk var.Bu müdahalenin Güneş ışınları ile gerçekleştirilmesi konusu gözden kaçırılmamalı, dikkate alınmalıdır.Bu ileriki hamleleriyle bağlantılı olabilir 

ve kafesteki cenin ile de yakından ilişkilidir.Mısır mitoljisinde Güneş tanrısı Ra'nın gözyaşları, arı olarak sembolize edilir.Arı(iğne-aşı), birçok mitolojide Güneş'le yakından ilişkilidir.Bu arada, Güneşin katmanlarından biri de korona katmanıdır.) İlahi şekilde tasarlanan bu çocuk Nemrut'un reankarnasyona uğrayarak bu dünyaya tekrar gelmiş olan kendisidir ve adı Tammuz'dur.(Tammuz'un sembol gezegeni de 

Güneş'tir.) Böylece Semiramis, Nemrut'un hem karısı hem de annesidir. (Bu üçleme bazı anlatılarda Semiramis-Ninus-Ninyas şeklinde de geçer.) 


Farkettiyseniz bu anlatı, “Baal'in çocukları ve Erlik Han'ın Boğası “ adlı yazımda bahsettiğim reankarnasyon olayı ile aynı. Oradaki İştar burada Semiramis, Baal ise Nemrut olarak görülmektedir. O tabloyu burada tekrar paylaşıyorum: 

Gördüğünüz gibi bu anlatıda bahsedilen Nemrut, Baal'den başkası değildir. 
Marduk-Baal—Tammuz—Nemrut 

İlk yazımda da belirttiğim gibi Baal'e tapınma iki temel şekilde karşımıza çıkıyor: Cinsel ayinler ve çocukları kurban etmek (ateşe atarak veya kanını akıtarak). Ve bunları dikili taşlar önünde yapmak... İlk yazımda Baal'in sembolünün dikilitaş olduğunu belirtmiş ve dikilitaşlar 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hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Şimdi belirtmediğim bir bilgiyi daha sizlerle paylaşayım. Bazı anlatılara göre Tammuz'u bir domuz parçalayarak öldürür. Semiramis, Tammuz'un tüm parçalarını bulur ancak cinsel organını bulamaz. Bunun için de bu olaya binaen her yere dikilitaşlar diktirerek Tammuz'u anar. 

Devam edelim...İbrahim Peygamber'in putperestlerle ve Nemrut”la mücadelesi 

ve Baal putperestlerinin ateşe çocuk atma meselesi de konumuzla ilgili. Ayetler ışığında konuyu inceleyelim: 

Enbiya 57: Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza bir tuzak kuracağım. 

Enbiya 58: Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları paramparça etti. 

Enbiya 59: Onlar, "Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir" dediler. 
Enbiya 60: (İçlerinden bazıları), "İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk" dediler. 

Enbiya 61: "O halde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler" dediler. 
Enbiya 62: "Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim" dediler. 

Enbiya 63: Dedi ki: "Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa, onlara sorun bakalım!" 

Enbiya 64: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, "Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsinizsiz" dediler. 


Enbiya 65: Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, "Andolsun, bunların konuşmayacağını sen de bilirsin" dediler. 

Enbiya 66: İbrahim, şöyle dedi: "Öyle ise siz, Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?" 

Enbiya 67: "Yazıklar olsun, size de; Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâla aklınızı başınıza almayacak mısınız?" 

Enbiya 68: "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza yardım edin" dediler. 
Enbiya 69: "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol" dedik. 

Görüldüğü gibi Baal putperestlerine karşı çıkan bir genç olan İbrahim Peygamber'e kinlenen putperestler, adetleri olduğu üzere onu yakmaya çalışmışlar ancak ateş serinletilmiş ve İbrahim peygamber bu durumdan etkilenmemiştir. Ayaz Ata'ya selâm olsun... 

İbrahim Peygamber'le ve konumuzla ilgili olan ayetleri incelemeye devam edelim 

Saffat 83: Şüphesiz İbrahim de O'nun taraftarlarından idi. 

Saffat 84: Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti. 

Saffat 85: Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "'Siz neye tapıyorsunuz?" 

Saffat 86: "Allah'ı bırakıp da birtakım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?" 

Saffat 87: "O halde, alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" 

Saffat 88-89: İbrahim, yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi. 

Saffat 90: Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. 

Saffat 91: İbrahim, onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?" 
Saffat 92: "Ne diye konuşmuyorsunuz?" 

Saffat 93: Ve gizlice sokulup, üzerlerine sağ eliyle darbe indirdi. 

Saffat 94: Kavmi koşarak ona doğru geldi. 

Saffat 95: İbrahim, şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?" 

Saffat 96: Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır." 

Saffat 97: Kavmi, "Onun için bir bina yapın ve onu ateşe atın" dedi. 

Saffat 98: Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. 
Saffat 99: İbrahim, şöyle dedi: "Ben Rabbime gideceğim. O, bana yol gösterecektir. 
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Ayetlerin hemen devamı da konumuzla ilgili ancak buraya kadar olan kısımdan alıntıladığımız ayetleri yorumlamaya çalışalım: 

Burada dikkatimizi çeken ilk konu İbrahim Peygamber'in babasının ve kavminin putperest olması ve bu putperestlikte ısrar etmeleri. Dikkat ederseniz yazımın daha önceki kısımlarında alıntıladığım Enbiya Suresi”ndeki ayetlerde İbrahim Peygamber'den “bir genç”olarak bahsedilirken Saffat Suresi'nde yaşı hakkında bir bilgi yok. Tahminimce İbrahim Peygamber burada yaşça daha büyük ve bu putları yıkıp, kavmini putperestlikten vazgeçirmek için yaptığı sonraki bir girişim. Bu kanıya varmamı sağlayan bir bağlantı daha var. 

Enbiya 57”de: Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza bir tuzak kuracağım. Diyen İbrahim Peygamber, altını çizdiğim ifadeyi kullanarak bu putları yıkmakta çok kararlı olduğunu ve bunu yapacağını peşinen söylüyor. Oysa Saffat Suresi'nde yine putperestlere karşı çıkmasına rağmen daha temkinli. Çünkü daha önce putperestler tarafından yakılmaya çalışıldı ve bu yüzden daha temkinli. Bunu Saffat Suresi'nin başlarında putperestlere karşı çıkmasından ve buna olumlu bir dönüş alamamasından sonra 

Saffat 88-89: İbrahim, yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi.” İfadesinden ve ayetlerde geçen “gizlice” ifadelerinden anlıyoruz. Ve kavmi bunun üzerine ondan uzaklaşıyor. İbrahim peygamber kavminin kendinden uzaklaşmasını sağlıyor. 


Saffat 91: İbrahim, onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?" 
Saffat 92: "Ne diye konuşmuyorsunuz?" 

Saffat 93: Ve gizlice sokulup, üzerlerine sağ eliyle darbe indirdi. 

Saffat 94: Kavmi koşarak ona doğru geldi. 

Saffat 94”ten anladığımıza göre, İbrahim Peygamber putları en azından bir kez kırdığı için kavmi ondan şüpheleniyor ve onu gözlüyor,yani ona tuzak kuruyor. Yine putları kırdığını gördüklerinde de koşarak geliyorlar. 

Saffat 98: Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. 
Fakat İbrahim Peygamber, kavminin kendisine kurduğu tuzağın, kavminin kendisini izlediğinin farkında gibi duruyor. Ve kavmine bu putlardan fayda gelmeyeceğini göstermek için, tekrar şu ifadeleri kullanıyor: 

Saffat 91: İbrahim, onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?" 
Saffat 92: "Ne diye konuşmuyorsunuz?" 

Putperestlikten ve kurban ritüelinden vazgeçmeyen kavmi ise İbrahim Peygamber'i 

tekrar dikilitaşlar ya da mabetler önünde yakmaya çalışıyor. 

Saffat 97: Kavmi, "Onun için bir bina yapın ve onu ateşe atın" dedi. 

İbrahim Peygamber'in Baal putperestlerinin olduğu bir devirde yaşadığını ve onlarla mücadele ettiğini anlamamızı sağlayan bir ayet daha var. Birinci yazımda bahsettiğim gibi Baal, üç sembolü (Güneş, Ay, Yıldız) kendinde birleyen bir sözde tanrıydı. Devrin inancından etkilenen ve Hak’kı arayan İbrahim Peygamber'in bu arayışı ve Baal tapınmasının hakikat olamayacağını anlaması, ayetlerde karşımıza çıkmaktadır: 

Enam 74: Hani İbrahim, babası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti. 

Enam 75: Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. 

Enam 76: Üzerini gece kaplayınca bir yıldız gördü: "Bu imiş Rabbim!" dedi. Batıverince de: "Ben böyle batanları sevmem." dedi. 

Enam 77: Ay'ı doğarken görünce de, "İşte Rabbim!" dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum" dedi. 

Enam 78: Güneşi doğmak üzere görünce: "Bu imiş Rabbim, bu hepsinden büyük!" dedi. O da batınca: "Ey kavmim, haberiniz olsun, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım!" 
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Enam 79: "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. 
Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." 
Enam 80: Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: "Beni doğru yola iletmişken, Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin O'na ortak koştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. 
Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?" 
Burada Yıldız, Ay, Güneş üçlemesi dışında değinmemiz gereken bir konu daha var: İbrahim Peygamber'in babası Azer. Kimi anlatılarda İbrahim'in üvey babası olduğu da söylenir. 
Kambaba'm, Kambala-8 videosunda Azer kelimesinin anlamlarından bahsederken: “Mecusilerde de güneşe memur meleğin adı “ demişti. Evet, Tammuz-Nemrut'un sembolünün Güneş olduğunu belirtmiştim. Zaten Azer anlatılarda da Nemrut'un her dediğini yapan bir veziri olarak karşımıza çıkıyor. Azer “Güneş'in Maliki” olduğunu iddia ediyordu. 
Oysa böyle bir şey yoktu ve bu yanlış iddianın hakikati, ayetlerden anladığımız kadarıyla mutmain olması ve babasının aklını karıştırmaması için İbrahim Peygambere gösterildi: Enam 74: Hani İbrahim, babası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti. 
Enam 75: Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. 
Ayetlerden anladığımız kadarı ile Baal putperestleri, hatta bizzat Nemrut, bir kez daha İbrahim Peygamberi yakma girişiminde bulunuyor. 
Bakara-258: “Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye ,Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, "Benim Rabbim diriltir, öldürür." demiş; o da, "Ben de diriltir, öldürürüm" demişti. İbrahim, "Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir" deyince, kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” 
Evet, Kambala-8 videosunda Kambabam'ın işaret ettiği bu ayete baktığımızda,Baal- Nemrut da öldürüp diriltme gücüne sahip. Baal'in kendisine güç verilen ve sonradan sapıtarak tanrılık ilan eden sözde bir tanrı olduğunu ilk yazımda yazmıştım. Fakat İbrahim Peygamber, Nemrut'un karşısına Güneş'in yönünü değiştirme argümanıyla çıktığında Nemrut yapamayacağı bu iş karşısında şaşıp kalıyor. İbrahim Peygamber Güneş'in yönünü değiştirme argümanını bilinçli olarak kullanıyor. Yazının ilk kısımlarında da bahsetmiştim, hatırlayın: Tammuz-Nemrut?'un sembolü Güneş. Nemrut Güneş'e hükmettiğini iddia ediyor. Güneş'e hükmeden,Güneş”le anılan bir sözde tanrının, İbrahim Peygamber'in bu isteğini kolaylıkla yerine getirmesi gerekir. Ancak, görüldüğü gibi Nemrut burada yenik düşüyor. 
İbrahim Peygamber Nemrut'un da yapabildiği bu ölü diriltme meselesinde tam anlamıyla kalbini mutmain kılamıyor. Belki Nemrut'ta gördüğü gücü, bir peygamber olduğu için kendinde veya yaratıcısında da görmek istiyor. Ve hemen devam eden iki sonraki ayet bu konudan bahsediyor: 
Bakara 259: Yahut altı üstüne gelmiş bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, "Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek ?" demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: "Ne kadar kaldın?" O, "Bir gün veya bir günden daha az kaldım" diye cevap verdi. Allah, şöyle dedi: "Hayır, yüz sene kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak! seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?" Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: "Şimdi, biliyorum ki; şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter." 
Bakara 260: Hani İbrahim, "Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. (Allah ona) "İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır, ancak kalbimin tatmin olması için" demişti. 
"Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir 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dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bu ayetteki 4 kuş meselesi, Sultanımız'ın ocakta bahsettiği 4 kapı, 4 DNA nükleotidi(A,T,G,C), 4 ana yön... meseleleriyle birlikte düşünülerek tefekkür edilmelidir.) 

İbrahim Peygamber'in çocuk katili Baal Putperestleri ile olan uzun mücadelesi elbette ki onu etkiliyor ve bu Baal?e çocuk kurban etme ritüelinin etkisi, onun rüyalarına bile giriyor: Saffat 100: "Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." 

Saffat 101: Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. 

Saffat 102: Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. 
Görüldüğü gibi İbrahim Peygamber'de Baal putperestleriyle mücadele ediyor ve nesli koruyor. Belki de bu nedenle İbrahim- Abraham ismi anlam olarak “Yüce Ata” anlamına geliyor ve İbrahim Peygamber “Milletlerin Babası” ünvanı ile anılıyor. 

Devam edelim... 

Şimdi Kambabam'ın Kambala-8 videosunda bahsettiği aşıların ayı olan Kasım ayına gelelim: 

Kasım adının İngilizce karşılığı olan "November", Latince 9 anlamına gelen “novem” den gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, ocak ve şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde kasım ayı 9. ay idi. (Vikipedi). İlk olarak 9 rakamı sanırım hepinizin dikkatini çekmiştir. Yorum yapmaya gerek duymadan devam ediyorum. 

Arapçada ise Kasim, bölen anlamına gelmektedir ve Kasım ayının adının buradan geldiğini söyleyenler de vardır. Bu bölme, ayırma, kesme gibi anlamları çağrıştırıyor. Dikkat ederseniz Kasım ayında çıkan bu aşıda toplum bölündü. Aşı olmak istemeyenler bir çok medyatik yüz tarafından ağıza alınmayacak sıfatlarla itham edildi. 

Azer kelimesi, şemsi takvimde Kasım ayı. Yukarıda da ele aldığımız gibi, Azer, 

Ateş anlamına da geliyor. Çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi, büyük finansörlerin, Baal putperestlerinin ateşine kurban vermeye ve neslimizi kesmek isteyenlerin dayattığı zorlamayı kabul etmek niyetinde değiliz. Toplumu,budunu bölmek taraftarı da değiliz. Tengri'nin izni ile putperestlerin planları suya düşecek, Ayaz Ata ve Ulular onların planlarını keskin bir bıçak gibi kesecek, asıl keskinliği, asıl ateşi gösterecektir. 

Son olarak, yukarıda arı-iğne meselesini ele almıştık. Tasavvufta arı dervişi, bal şifayı simgeler. Arıların şahı ise İmam Ali olarak anlatılır. Merak etmeyin, Allah'ın izni ve müsaadesi ile, bir gün bir bal gerekirse o bal; Türk Devleti'nde, Türk Uluları ve Erenlerindedir. Bunu Âşık Kul Hasan bir şiirinde çok güzel ifade etmiş: 

“Arı vardır uçup gezer 

Teni tenden seçip gezer 

Cânân bizden kaçıp gezer 

Arı biziz, bal bizdedir” 

Görüldüğü üzere hiçbir sembol öylesine kullanılmıyor, hiçbir hamle rastgele yapılmıyor.Oyunların farkında olmalı ve Türk budununu uyanık tutmalıyız. 

Ötüken Alpler'i, Kut'lu Kağan'ın önderliğinde Baal'in çocukları ile mücadele etmeye devam etmektedir. 

Tengri Yüzümüze Bolsun! 

Atılan Ok Çağları Delsin! 

Körmes Delirsin! 

Saygılarımla... 
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COVID-19 AŞISINDA GRAFEN OKSİT BULUNDUĞU İDDİASI 
Deniz Ercan-21 Ağustos 2021- https://Www.malumatfurus.org/asi-grafen-oksit/ 


Pfizer/BioNTech Covid-19 Aşısının Grafen Oksit İçerdiği İddiası Doğru Değil İDDİA YANLIŞ 


Bu yazımızda Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısında, grafen oksit bulunduğu iddialarını inceleyeceğiz. 


Sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılan iddianın birkaç örneğine göz atalım: 


Ahmet Maranki: 
“Aşı Denen Sıvıdaki Grafen Miktarı Göre Yaşayabileceginizi, Kanının %70 Grafen Oksit bozulması olan birinin 3 yıldan fazla Yaşayamayacağı Grafenin Mucidi Ile Yapılan Söyleşide açıklandı Haydi Cenabı Allah'ın oku emrine uyarak biraz okuyun araştırın Akıl edin Sonra aşınızı vurunun” 

Aşı Denen Sıvıdaki Grafen Miktarı Göre 

Yaşayabileceğinizi, 

Kanının 9670 Grafen Oksit bozulması olan birinin 

3 yıldan fazla Yaşayamayacağı 

Grafenin Mucidi İle Yapılan Söyleşide açıklandı İP Haydi 


Cenabı Allah'ın oku emrine uyarak biraz okuyun araştırınAkıl edin}? Sonra aşınızıvurunun 


ğu 2021 - Twitter for iPhone 


Rabia Sultan Ağılönü: 


“Aşı olanlar daha çok bulaşıcı olmasın?? Bu aşıların için deki Spike proteinleri yüzünden?? 
Aşısız insanlara da bulaşıyor nefes ve temas yolları ile. Aşıların içinde ki grafen oksitleri de unutmamak gerekiyor.” 


& Rabia Sultan Ağılönü v ” @rabia_sultan03 


@drbulentpolat adlı kişiye yanıt olarak 


Aşı olanlar daha çok bulaşıcı olmasın?? Bu aşıların içinde ki Spike proteinleri yüzünden?? Aşısız insanlara da bulaşıyor nefes ve temas yolları ile. Aşıların içinde ki grafen oksitleri de unutmamak gerekiyor 


OO 3:41 - 20 Ağu 2021 - Twitter for Android 


Hüseyin Yılmaz: 
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“Aşı olanlar ve aşı denen sıvıyı vücuduna sokmak isteyenler lütfen okuyun. mRNA aşılarındaki Grafen Oksit ne işe yarar??? Grafen oksit mucidi OJENİK (Bilmeyenler kelimenin anlamını öğrensin) Ph. D. Dr. Mylo Canderian (Korfu Yunanistan, 1938) 


ý Hüseyin Yılmaz 
HSYNYILMAZ: 
Lütfen RT YAPIN 


Aşı Olanlar ve AŞI Denen Sıvıyı Vücuduna Sokmak 
İsteyenler Lütfen Okuyun 


mRNA Aşılarındaki Grafen OKsit Ne İşe Yarar ??? 


Grafen oksit mucidi ÖJENİK 

(Bilmeyenler Kelimenin Anlamını Öğrensin) 

Ph.D. Dr. Mylo Canderian ( Korfu, Yunanistan, 1938 
doğumlu] 


Hücrelerin hasar gören DNA’ ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan (aşı karşıtlığının mantık dışı bir durum olduğunu belirten) Prof. Dr. Aziz Sancar'a mRNA aşılarında grafen oksit olduğunun anlatılmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları da olmuştu. 


Mustafa Çavuş: 


“Birisi aziz hocaya gerçekleri anlatsın bu aşı değil bu mRna gen değişim terapisi içinde grafen oksit var” 


Dh hyntustatacavus 
Öö Must 


Birisi aziz hocaya gercekleri anlatsin 


İddiayı incelemeye geçmeden önce söz konusu grafen oksit (Cı4oH>O>0) bileşiğine kısaca değinelim. 

Grafen oksit, karbon elementinin üç allotropundan biri olan grafitin diğer bir element olan oksijen ile tepkimeye girmesi sonucunda oluşur. Su gibi çözücülerde oldukça kolay bir şekilde dağılabilen grafen oksit, bugüne kadar biyomedikal teknolojilerden pillere, optikten elektroniğe oldukça geniş alanlarda kullanılagelmiştir. Daha önce çeşitli özelliklerinden faydalanmak için başka aşılarda ve tıbbi alanlarda zararlı olmayacak miktarlarda kullanımı araştırılmış olsa da bunlar henüz deney aşamasında olup COVID-19 aşılarında grafen oksit bulunmamaktadır. 

İddiaya dönecek olursak, özellikle yurt dışı menşeli paylaşımlarda iddianın, İspanya'da yayımlanan ve Pfizer-BioNTech aşısının incelendiği bir çalışmaya dayandırıldığına şahit olmaktayız. Mezkür çalışma, Almeria Üniversitesinden Prof. Dr. Pablo Campra Madrid tarafından yayımlanmış olup çalışmanın üniversite adına yapılmadığı, yazar tarafından 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belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın herhangi bir hakemli bilimsel 

dergide yayımlanmadığını da belirtelim. 

Almeria Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Prof. Dr. Madrid'in çalışması için “üniversitedeki profesörlerden biri tarafından hazırlanmış ve kaynağı bilinmeyen bir örneğin incelendiği resmi olmayan bir rapor” tanımlaması yapılmıştır. 


& Urisaraktad de Amera y 


+ Comunicado de la Universidad de 
Almeria en relación con las falsas informaciones difundidas en algunas redes sociales y blogs. 


amet peir rapi, 


Prof. Dr. Madrid, bu çalışmasında incelediği aşı örneğinin kaynağı hakkında yalnızca “aşı flakonunun bir kurye tarafından getirildiği” bilgisini vermiştir. Bunun dışında aşının kaynağı ya da nereden geldiği hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Çalışmasında, incelediği aşı örneğinin, mikroskop altındaki fotoğraflarını, bilimsel dergilerdeki grafen oksit fotoğrafları ile karşılaştırdığını ve benzer göründükleri sonucuna vardığını söyleyen Prof. Dr. 
Madrid, mikroskobun kesin kanıt sunmadığını, incelediği örneğin tek ve sınırlı olduğunu 

da belirtmiştir. 

Ayrıca Prof. Dr. Madrid, bu çalışmayı, COVID-19 hakkında yanlış bilgiler öne sürmesi ile bilinen Ricardo Delgado Martin isimli bir kimsenin isteği ile yaptığını açıklamıştır. 

Kaynağı bilinmezliklerle dolu ve hatta varlığı bile kanıtsız olan bu aşı örneğinin, bu şekilde herhangi bir standart olmadan incelenip rapor hâline getirilmesi, bilimsel olarak hiçbir değer taşımamaktadır. Dolayısıyla Prof. Dr. Madrid'in aşının mikroskop görüntülerini, grafen oksidinkilere benzetmesi de bilimsel açıdan anlamsız ve önemsizdir. 

Pfizer ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) internet sitelerinde paylaşıldığı üzere Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının içerisinde şunlar yer almaktadır: mRNA, lipitler, potasyum klorit, monobazik potasyum fosfat, sodyum klorit, dibazik sodyum fosfat dihidrat, sükroz. 

Yukarıda bahsettiğimiz çalışmanın, bilim inkârcıları tarafından kullanılıp yayılmasının ardından dünya genelinde pek çok otoriteden konuya dair açıklamalar geldi. Bunlardan bazılarını şu şekilde sunabiliriz: 


e Pfizer yetkilileri, Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının üretiminde grafen oksit kullanılmadığını belirtmişlerdir. 

e Grafen üzerine araştırmalar yapan Dr. Matthew Diasio, Prof. Dr. Madrid'in raporunu eleştirerek aşıda kayda değer miktarda grafen oksit bulunduğu takdirde, aşının renginin oldukça koyu olması gerektiğini ifade etmiştir. Oysa aşının gayet açık renkte ve şeffaf bir görüntüde olduğunu biliyoruz. 

e Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) kimya mühendisi Prof. Allan Myerson, aşıda grafen oksit bulunmasının mümkün olmadığını söylemiştir. 
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* Rotavirüs aşısının mucitlerinden ve aşılar, virüsler ve bağışıklık gibi konular üzerine çalışan bir pediatri uzmanı olan Dr. Paul Offit, grafen oksit iddiaları için “tamamen 

saçmalık” demiştir. 

e John Hopkins'ten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Amesh Adalja, daha önce başka diğer aşılarda grafen oksit kullanımının araştırıldığını; ancak bu miktarların zararlı etki oluşturmayacak düzeyde olduğunu ifade etmiştir. 

e Grafen üzerine çalışan bir uzman olan Castilla-La Mancha Üniversitesinden Ester Vázquez, Prof. Dr. Madrid'in çalışması için “oldukça yetersiz” yorumunda bulunmuştur ve mikroskop kullanımının, grafen ya da grafen oksit varlığını göstermek konusunda uygun bir yöntem olmadığını söylemiştir. 

e Grafen temelli tıp çalışmaları yapan Biographene şirketinden Dr. Park Jong-bo, piyasada bulunan hiçbir aşının grafen oksitten üretilmediğini; aşıların fosfolipit tabakalar, peptitler ya da nükleik asitlerden oluştuğunu ve grafen oksidin bu kategorilerden hiçbirine 

girmediğini açıklamıştır. 

Dünya genelindeki doğruluk kontrolü sitelerinden Reuters, Associated Press, Politifact, Full Fact ve AFP'nin de konuya dair inceleme yazılarını okuyabilirsiniz. Ülkemizde 

de Teyit ve Doğruluk Payı, aynı konuyu ele almıştı. 

Özetle, Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşılarında grafen oksit bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların dayandığı çalışma, bilimsel değerden yoksun, oldukça şüpheli ve kanıttan uzaktır. Kullanıldığı hemen her ülkede ayrı laboratuvarlarda incelenen ve yapısı gözlemlenen bir aşının içerisinde bu tarz farklı bir bileşiğin olup da fark edilmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla aşıda grafen oksit bulunmamaktadır. 

Grafen Okside Ait Sanılan Videolar 

Sosyal medyada aşıda grafen oksit bulunduğu yönündeki asılsız iddiayı aktaran kullanıcıların paylaştığı tek yanlış bilgi bu değildi. 


Grafen oksidin otonom hareket eden tehlikeli bir madde olduğu algısını desteklemek için başka maddelere ait içeriklere grafen oksit ile ilişkilendirerek paylaştıklarına şahit olmuştuk. 


Öncelikle örnek paylaşımları aktaralım 


E Väth Love 


Grafen oksit.. 


| 
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Paylaşılan videolarda hareket eden cisimlerin grafen oksit olduğu iddiası doğru değil. 


Mıknatısa yönelerek çevreleyen siyah hareketli madde grafen oksit değil demir oksit içeriyor. 


Videonun kaynağı BuzzFeed'in Youtube kanalında 2016 yılı Kasım ayında paylaştığı kayıt. 


Görülen hareketli siyah akışkanın mıknatıslara yöneldiği deney için gerekli materyaller şu şekilde sıralanmış: 


4 ons yapıştırıcı 

75 su bardağı su 

2 yemek kaşığı demir oksit 
⁄ su bardağı sıvı nişasta 
Neodim mıknatıslar 


Hareket eden grafen oksiti yansıttığı sanılarak paylaşılan diğer videoda Metal bir çember ve yağ bulunduran bir petri kabı içerisinde elektrikle yüklenerek hareket eden materyal grafen oksit değil küçük çelik bilyeler. 


Deneye ait görüntüde, metal bir çember ile çevrili petri kabında hint yağına batırılmış çelik bilyeler yer alıyor. 


Videonun kaynağı Stanford Complexity Group tarafından yürütülen kendi kendine organize olan “Kendiliğinden Birleşen Teller” (“Self Assembling Wires”) adlı deneyine ait. 


Elektrik akımına tabi tutulan bilyelerin akım oluşturacak şekilde dışa doğru bir hat boyunca uzadığı görülüyor. 
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CNRS'de araştırma direktörü ve grafen uzmanı Emmanuel Flahaut, Info ou Intox'a verdiği demeçte toz grafen oksitin bir mıknatıs tarafından çekilemeyeceğini belirtmişti. 


“Grafen oksit çok ılımlı manyetik özelliklere sahip gibi görünüyor, ancak bunun herhangi bir şeyi mıknatıslamaya yol açmasının hiçbir yolu yok. Toz grafen oksit bir mıknatıs tarafından çekilmez. Bir üründe herhangi bir miktarın bulunduğunu varsayarsak, makroskopik düzeyde herhangi bir manyetik özelliği indüklemek yetersiz olacaktır. Optik özellikleri, özellikle kanserleri tedavi etmek için hipertermi uygulamalarına izin verebilir — yani örneğin bir lazerle ışınlamanın etkisi altında sıcaklıkta yerel bir artış — özellikle kanserleri tedavi etmek için. 
Ayrıca suda (ve dolayısıyla biyolojik sıvılarda) zorlukla çözünen moleküller için hedef hücrelere taşınmalarını kolaylaştırmak için bir kargo görevi görebilir.” 


İlave: 


Aşı karşıtlığıyla tanınan Ümit Aktaş, mRNA aşısının FDA acil kullanım onay metninde yer almadığı hâlde grafenin mRNA aşılarında oksitlenmiş formda bulunduğunu iddia etmişti: 
“mRNA aşılarında, Grafen oksitlenmiş formda bulunuyor. Bulunma amacı, çok frajil olan mRNA yı korumak. Grafenin varlığını inkar etmek çok komik, çünkü zaten firmalar patent başvurusunda ve FDA acil kullanım onayı başvurusunda kendileri beyan ediyor. Dileyen açar okur.” 

| Memeni y 

mRNA aşılarında, Grafen oksitlenmiş 

formda bulunuyor. Bulunma amacı, 

çok frajil olan mRNA'yı korumak. 

Grafenin varlığını inkar etmek çok 

komik, çünkü zaten firmalar patent 

başvurusunda ve FDA acil kullanım 

onayı başvurusunda kendileri beyan 

ediyor. Dileyen açar okur. 


AŞI, 5G, GRAFEN İLE İLİŞKİLENDİRİLEN PROTESTOCUNUN KAFASINDAN 
GAZ ÇIKTIĞI GÖRÜLEN VİDEO 
Malumatfurusorg 10 Ocak 2022 


Videonun Aşı, 5G Ağı, Grafen Nedeniyle Protestocunun Gözlerinden, Ağzından, Burnundan ve Kulaklarından Dumanın Çıkmaya Başladığı Anı Yansıttığı İddiası Doğru Değil İDDİA YANLIŞ 


Gerçekleştirilen protestoda bir göstericinin kafasından duman çıkmaya başladığı ana ait videonun, aşı karşıtı kitle tarafından salgın, aşı, 5G ve grafen oksit ile ilişkilendirilerek sosyal medyada paylaşıldığı görülüyor. 


Protestocunun gözlerinden, ağzından, burnundan, kulaklarından duman çıkmasının nedenini aşı, 5G, grafen ile ilişkilendiren paylaşımlardan örnekler şöyle sunulabilir: 


TC BERİL (0Beril971):“BEYİN “KISA DEVRE” İsrail hükümetine karşı bir gösteri sırasında. Protestoculardan biri çığlık atarak gözlerinden, ağzından, burnundan ve kulaklarından duman çıkarmaya başladı. Beyni içten dışa yandı. Şaşıran göstericiler, zombi 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adamın kafasının içinden çıkan yangını ceket ve bir şişe su ile söndürmeye çalışıyor. Bir büzme ipi ile çevrili bir çuval gibi görünüyor. İki adamın kafalarından sigara içtiği başka bir video dolaşmaktadır. Her iki adamın da aşı olduğu biliniyor. Görünüşe göre kafalarının içindeki bir şey kısa devre olmuş, belki de mikrodalgalar veya 5G elektromanyetik radyasyondan kaynaklanıyor. Bilinen şey, ölüm “aşısı” almış kişilerin, elektromanyetik dalgalar ve ağır metaller, grafen vb.'nin etkileşiminden kaynaklanan iç hasara maruz 


kaldıklarıdır.” 


q 


Dr. Mehmet Natüropat @ Chropraktiker, Homöopathie: 
“Israilde filsitinli bir gencin birden kafasından gözlerinden ve kulakların dan dumanlar çıkmaya başlıyor. Neden acaba????” 


q 


İddia edilenin aksine, koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce 2019 yılında kaydedilen bahse konu video İsrail’ den değil, Irak'tan. 


Protestocunun kafasından çıkan dumanın nedeni de grafen oksit, aşı, 5G değil, güvenlik güçlerinin kullandığı gaz bombası kapsülü. 


Paylaşılan videodaki göstericinin kafasından gazın çıkmasının sebebi, kolluk kuvvetleri tarafından vücudu hedef alınarak atılan göz yaşartıcı gaz bombasının kapsülünün kafatasına isabet etmesi. 


Bellingcat 


Irak Başbakanı Adel Abdul Mahdi'ye yönelik 2019 yılı Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen protestolar esnasında güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi nedeniyle 
330 kişinin yaşamını yitirdiği basına yansımıştı. Protestoları bastırmaya çalışan güvenlik 
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güçlerinin kafalarını hedef alarak kullandığı göz yaşartıcı gaz kapsülleri nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. 


KÜRT YAHUDİLER 

Çarşamba, 22 Mayıs, 2019- Eldar Hasanoğlu(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi)- https://turkish.aawsat.com/home/article/1734201/eldar- 

hasano6c4 Y69flu/k/0c3Yobert-yahudiler 


Yahudilik ve Kürtlük iki farklı etnik kökeni ifade eder. Ancak Ortadoğu'da Kürt Yahudiler veya Yahudi Kürtler diye bilinen karma bir kimlik de mevcuttur. Bu karma kimlik, Kürtlerin Musevi inancını benimseyerek zaman içerisinde Yahudileşmeleri gibi, İsrailoğulları'nın da Kürtleşmeleri sonucunda ortaya çıkan ve bu iki kimliği kendinde birleştirmiş Kürt Yahudiler diye adlandırılan bir kimliğin adıdır. 


İsrailoğulları'nın Kürtleşmesi, köken olarak İbrani soyundan gelen ve etnik olarak İsrailoğullarına mensup olan insanların, inançlarından vazgeçmeden kültürel olarak Kürtleşmesidir. Kürtlerin yaşadıkları bölgede mevcut olan ve yaşamın her alanında bir Kürt olarak yaşayan Yahudiler, bu kimliği taşımaktadırlar. Onlara Kürtçede Yahudi anlamına gelen “Cihü” denir. Aramicede ise kendilerini “Naş Didan” yani “Bizimkiler” veya “Anşey Targum” yani “Targum (dili) insanları” olarak adlanmışlardır. Aramice ve Kürtçe'nin çeşitli lehçelerinde (özellikle Kurmançi ve Soranice) konuşmuşlardır. 


Kaynaklar Kürt Yahudilerin diğer Yahudi topluluklarla çok irtibatta olmadıklarını, hatta kültürel açıdan onlardan çok farklı olduklarını söylemektedir. Onlar hakkında en erken bilgiyi XII. yüzyılda yaşamış Yahudi seyyah Tudelalı Benjamin vermiş, 1170 yılında yapmış olduğu seyahatinde bölgede yüzden fazla Kürt Yahudi topluluğu ile karşılaştığını belirtmiştir. 


Kürt Yahudiler İran, Türkiye ve Suriye'de var olsalar da ağırlıklı olarak Irak'ın kuzeyinde yaşamışlardır. Kürtler ve yaşadıkları bölge Yahudi temel 

kaynaklarında Kardu ve Kurduh şeklinde zikredilmiştir. Özellikle M.S. I. yüzyıldan itibaren bölge isminin Yahudi kaynaklarda geçtiğini görmekteyiz. 


XX. yüzyılın başlarında sadece Irak'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde yaşayan Kürt Yahudilerin sayısının 15-20 bin civarında olduğu, yaklaşık 150 köyde yaşadıkları ifade edilir. 
Yine 1948'de İsrail'in kurulmasından kısa süre önce yapılan nüfus araştırmalarına göre, bölgede 188 Kürt Yahudi kabilenin bulunduğu, bunlardan 146'sının Irak, geri kalanın ise İran, Türkiye ve Suriye içerisinde olduğu belirtilmiştir. 


Yahudi inancına mensup olsalar da onların Yahudilik üzerine derin bilgileri yoktu. Temelde şehirlerde bulunan Talmud Tora ve yeşiva diye adlandırılan dini okullarda eğitim alıyorlardı. 
Ellerinde Yahudi kutsal metinlerin Kürtçe tercümesi olduğu rivayet edilir. Hahamlar din ve toplum işlerinde cemaati yönetirdi; dini eğitim verir, muska yazar, erkek bebekleri sünnet eder, hayvan kesimini yönetir, gıdaların dini kurallara uygun olup olmadığını denetlerdi. 


Kürt Yahudiler cemaat şeklinde, kapalı topluluk olarak yaşamışlardır. Kültürel olarak diğer bölgelerdeki Yahudi topluluklardan farklı olan Kürt Yahudilerin onlarla çok bağlantı 


içerisinde de olmamışlardır. 


Kürt Yahudiler tipik bir Ortadoğulu kırsal toplum hayatı yaşamışlardır. Nüfusunun tamamı Yahudilerden oluşan köyler olduğu gibi karma nüfuslu köyler de vardı ve onlardan 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bulunmayan bir köy neredeyse yoktu. Şehirlerde, kasabalarda yaşayanlar ticaret ve zanaatla, köylerde yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Bölgenin doğu kısımlarında ticaret daha yaygındı; kaynaklar özellikle Musul'daki Yahudilerin çok zengin ve güçlü olduklarını vurgulamıştır. Zengin toptancılar, esnaflar mevcuttu. Zaho, Erbil ve Kerkük gibi yerlerde ayrı Yahudi pazarları vardı. 


İnançları dışında, yaşayışları kültürel olarak Müslüman Kürtlerle neredeyse aynı olmuştur. 
Yahudi, Hıristiyan ya da Müslüman evlerinin yapılışlarında hiçbir fark yoktu. Giyindikleri kıyafetleri hemen hemen aynıydı. 


Küçük köylerdeki cemaatler büyük köylerdekine, onlar da kasaba ve şehirlerdeki cemaatlere uyardı. Köylerde sinagog pek yoktu. Sinagoglar daha çok şehir ve kasabalardaydı ve büyük şehirlerde nüfus sayısına göre birden fazla sinagog bulunabilirdi. 


Köylerin pek çoğunda Yahudi eğitimi veren kişiler, rabbiler, sünnetçi ve kurban kesen bulunmazdı. Çoğu zaman bir adam bütün bu işleri tek başına yapıyordu. Koşer/helal gıda kurallarına uymak Yahudi aileler için önemli olduğu için helal et bulma fırsatını yakalayana kadar, ya bütün yıl boyunca tüketmek üzere eti kuruturlar ya da başka türlü muhafaza ederlerdi. 


Cumartesi gününü kutlama, Kürt Yahudiler arasında kesin bir uygulamaydı. Dini eğitim olsa da düzeyi çok düşüktü. Ölüler ayakları Kudüs yönüne doğru olmak üzere gömülürlerdi. 
Kudüs'e hacca gidilir, türbeler ziyaret edilirdi. 


Ebeveynler oğulları için eş seçerlerdi. Anne kendi erkek kardeşinin çocuğunu, baba da kendi erkek kardeşinin çocuğunu ilk eş adayı olarak tercih ederdi. Sonraki tercihler kız kardeşlerinin çocukları, sonra da öteki akrabalar, hemşehriler ve Yahudi olan diğer bütün yabancılardı. 


Erkekler on yedi-on sekiz, kızlar ise on üç ve on dört veya daha erken yaşta evleniyorlardı. 
(Elli yıl önce İsrail'deki Kürt Yahudilerin çoğunlukla kendi cemaatlerinden birisiyle evlenmeye dikkat ettiği halde bugün çoğu genç Kürt Yahudi bu hassasiyeti taşımamaktadır.) 


Geniş aile sistemi Kürt Yahudiler arasında genel bir uygulamaydı. Evin oğlu evlenince aynı eve bitişik ayrı bir oda yapılır, daha sonra başka bir ev kurulurdu. Her çekirdek aile en az bir odada yaşardı. Baba ölene kadar kaynaklar bir havuzda toplanır, masraflar paylaşılır ve birlikte yenirdi. 


XII. yüzyılın ortalarında Amadiya şehri civarındaki Kürt Yahudiler ayaklanmışlardır. (Bu 

şehir günümüzde Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi sınırları içerisindedir.) Kaynaklar bu 

ayaklanmanın lideri hususunda Menahem b. Süleyman ibn er-Rühi ve David er-Râi olmak üzere iki farklı isimden bahseder. 


Yahudi din adamı, büyücü ve mistik olan David er-Râi veya daha yaygın bilinen adıyla David Alroy, Haçlı Seferleri'nin de bölgede yarattığı karışıklıktan istifade ederek, kendisinin Mesih olduğu iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Daha XII. yüzyılda Siyasal Siyonizm'in ilk söylemlerini dile getiren David taraftarlarına, onları uçarak Kudüs'e götüreceğini söylüyor, Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa edeceğini, dağınık Yahudi toplulukları Kudüs'te bir araya getireceğini ve İsrail devletini kuracağını vaad ediyordu. Ayaklanma başarılı olmamış, David öldürülmüş, taraftarlardan kaçıp kurtulanlar olmuştur. 
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XIX. yüzyılda Britanya'da başbakanlığa kadar yükselen Yahudi asıllı Benjamin Disraeli'nin Alroy romanı, bu hareketin Yahudi hafızasında varlığını sürdürdüğüne bir işaret sayılabilir. 


XVI. yüzyılın sonlarında Kürt Yahudiler Filistin topraklarına göç etmiş, Safed ve Celile şehirlerinde yerleşim birimi oluşturmuşlardır. XX. yüzyılın başlarından itibaren ise Siyonist motivasyonlarla Filistin topraklarına göç etmeye başlamışlardır. 1920-1926 arasında 1900, 1935'te 2500 kişi göç etmiştir. 


1948'de İsrail kurulurken burada 8000'i aşkın Kürt Yahudi olduğundan bahsedilir. 1950-1952 yıllarında Mossad'ın organize ettiği Ezra ve Nehemya Operasyonu çerçevesinde İsrail'e taşınan yaklaşık yüz otuz bin Iraklı Yahudi arasında Kürt Yahudiler de olmuştur. İsrail'e götürülenlerin büyük bir bölümü Hayfa'nın köylerinde ve Kudüs'ün Katamonim/Gonenim semtinde yerleştirilmişlerdir. Onlar Kürtçe konuşur, Kürt kıyafetleri giyer, Kürt yemekleri yapar ve aynı zamanda da sinagoga giderler. 


İsrail medyasına göre, günümüzde İsrail'de yaklaşık 200 bin Kürt Yahudi bulunmaktadır. 
Bunların yaklaşık yarısı Kudüs ve civarında yaşamaktadırlar. Ayrıca, İsrail'de Kürt Yahudiler tarafından kurulan 30'dan fazla köy mevcuttur. 


Kürt Yahudiler arasında sekülerleşme süreci olmadığından, 1950'lerde göç eden göçmenler büyük oranda geleneksellerdi. Bugün ise genç Kürt Yahudilerin çoğunluğu eğitimli ve seküler bir yaşam tarzına sahiptirler. Onlar kendilerini artık Kürt değil İsrailli olarak tanımlamaktadırlar ve pek çok geleneksel Kürt adetlerini terk etmişler. 


İsrail'deki Kürt Yahudiler hem kendi kültürleriyle hem de birbirileriyle bağlarını canlı tutmak için çeşitli isimler altında kurumlar oluşturmuşlardır. İsrail Kürtlerini temsil eden bu gruplar şemsiye bir organizasyonun altında birleşirler. 


Kürt Yahudiler hakkında faydalı bilgilere rastlanan, İbranice “Hithadşut” adlı süreli yayın, İsrail'deki Kürt Yahudilerin öne çıkan yayınlarındandır. Aslen Zaho kentinden bir Kürt Yahudi olan Dr. Mordehay Zaken, (Kürt Yahudiler üzerine akademik eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir) 1993'te Kürt İsrail Dostluk Birliği'ni kurmuştur. Birliğin yayınladığı Yedidut/Dostluk dergisi dünyadaki Kürt organizasyon ve aktivistlere gönderiliyor. 


İsrail'de birçok Kürt Yahudi, devletin çeşitli kademelerinde ve sivil hizmette yüksek görevde (başbakan, bakan ve bakan yardımcılığı, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, milli takım antrenörlüğü ve oyunculuğu vb.) bulunmuşlardır. 


KÜRT YAHUDİLERİ VE BARZANİLER 
Salim Meriç-24 Ekim Pazar 2010- https://odatv4.com/analiz/d02dc857-2410101200-13353 


Kürt Yahudileri ile, Kürt dilini ve kültürünü benimsemiş, tarih boyunca Kürdistan olarak tabir edilen Kuzey Irak ve Mezapotamya bölgesi sınırları içerisinde var olmuş, daha sonraki yüzyıllarda İslam dinine geçmiş ve İsrail kurulduktan sonraki süreçte Kuzey Irak'tan İsrail'e göç eden Yahudiler kastedilmektedir. Kürt Yahudileri, kökenleri itibariyle Kürt değil, İsrailoğullarının (İbrani) kavmindendirler. İslam'a görünürde geçmiş, Kürt görünümlü Yahudiler bugün İsrail'de ve Türkiye'de varlıklarını sürdürmektedirler. Sonradan Yahudi dinine giren Kürtler olmuş mudur bu konu araştırılmalıdır. Günümüzde bazı araştırmacılar genetik açıdan bazı benzerlikler bulunduğu için Kürtlerle Yahudilerin akraba olabileceği tezleri ortaya attılar. 
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Yahudiler, Kuzey Irak topraklarına, İsrail Krallığı'nın M.Ö.720 yılında Asurlular tarafından yıkılmasıyla İsrailoğullarının Kayıp Oniki kabilesi'nin dünyanın dört bir yanına dağıldığı dönemde gelmişlerdir. O dönem Kuzey Irak toprakları Medlerin egemenliğindeydi. Medler Kürtlerin atası idi. The Medes' kings allowed the Jews to return and live in peace in Jerusalem, their sacred city. Med Kralı, Asurluların Babil?e sürgün ettiği Yahudileri Kudüs'e dönmelerine ve yaşamalarına izin verdi. 


Judaica ise Kürdistanlı Yahudilerin, Bet Amiktaş II. Tapınağın M.S. 70'de yıkılışı döneminde, Adiabene krallığı, M.Ö. 1. yüzyılda Mezopotamya'da Yahudiliğe geçmiş Kürt Krallar tarafından Erbil merkezli olarak 2000 yıl önce kurulduğunu anlatır. Bu krallığın vatandaşlarının çoğunluğu Kürttü. Kürt Kral Monobazes, eşi kraliçe Helena ve varisi oğlu L.İzates ile birlikte Yahudiliğe geçmişti. (İzates Yazata kelimesinden türemiş ve Kürtçede Melek demektir.) adları halen ilk din değiştirenler olarak muhafaza edimiştir. Monobazos ve Helena'dan Mişna'da sık sık bahsedilir. (Encyclopaedia Judaica, entries on Kurds and Irbil/Arbil; Jerusalem-1972 . Bib.Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, 5th 

cd. (Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1968, VI. p. 412. ) 


Araştırmacılar Aiabene Kralı ve ailesinin Yahudilik dinine politik nedenlerden dolayı geçtiklerini bildirmektedirler. Kral I. İzates, Kudüs”teki Yahudileri Romalılarla yaptıkları savaşlar sırasından finansal ve askeri açıdan desteklemişti. Fakat araştırmacı Teolog Prof.Dr. 
Jacob Neusner, Kral Monozabes'in, İsrailoğulları”nın kayıp oniki kabilesinden geldiğini belirterek aslında Kral'ın ve çevresinin yüzyıllardır gizledikleri kimliklerini ve dinlerini açığa çıkararak, atalarının dinine döndüklerini belirtmektedir. ( Jacob Neusner, The Conversion of Adiabene to Judaism', JBL 83 (1964), p. 60-66.) 


18 yy.da Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde yaşayan Hazan David ve Hazan Yasef adında Kürt 
yahudilerinin lideri bulunmaktaydı. Hazan David'in 1738'de kaleme aldığı Sefer Pitron Halomot adlı kitabında, Kürt Yahudileri'nin, İsrailoğullarının kayıp oniki kabilesinin, Efrayim kolundan geldiklerini bildirmektedir. (Erich Brauer, Editor; Raphael Patai, The Jews of Kurdistan, Wayne State University Press, 1993, p.63 


Bibliyograph ; R.David, Josef Wolff had been in Kurdistan, p. 45 ) 


Yani tarihsel olarak Kürt görünümlü dönme Yahudilerin geçmişi, İsrailoğulları: nın kayıp oniki kabilesi döneminden günümüze dayanmaktadır. Kürtler ile Yahudilerin tarihsel bağları Med İmparatorluğu ve M.S. 60 yıllarındaki Adiabene krallığı dönemine dayanmaktadır. Bugün Barzaniler tarafından kurulması beklenen devlet, bundan 2000 yıl önce bu topraklarda kurulmuştu.. Halkı Kürt yöneticileri Yahudi olan Adiabene krallığının planları bugünde Barzaniler ile hayata geçirilmek istenmektedir. 


Kürt Mesih 


Kuzey Irak ve Mezopotamya bölgeleri içindeki Kürt Yahudileri, hakkındaki ilk resmi bilgileri (1160-1173)'de İspanya'dan yola çıkan, seyyah Haham Benjamin Tudela vermiştir. Haham Tudela, Erbil, Musul, Zagros”daki Kürt Yahudileri”nin dillerini Kürtçe, Aramice ve İbranice olarak kaydetmiştir. 


Kuzey Irak'ın Zagros bölgesindeki 50.000 Kürt Yahudisini ve 100 sinagogu ayrıntılı bir şekilde not etmiştir. Tudela, o dönem Mesihlik iddiasında bulunan Kürt Yahudisi “David Alroy” ile tanışmıştır. 


Tudela; Kürdistan doğumlu Kabalist ve Talmudist Kürt Yahudisi David El Roi (1160-9), adındaki bir hahamın, Selçuklu Sultanına karşı isyan bayrağını kaldırarak , tüm Yahudileri 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sürgünden bir araya getirip Kudüs'te bir arada toplayacağını ve İsrail'i yeniden kuracağını belirterek mesih olduğunu ilan ettiğini not etmektedir. 


David Alroy'un (1170) başlatmış olduğu mesihi hareket aslında Siyonist bir hareketti. 
Mesihlik iddasında bulunması, Kürdistanlı Yahudilere ikinci bir gizlenmenin kapılarını aralamıştı. Gizlenmeleri onlarca asır, etkin kimliklerini de inançlarını da değiştirmedi. Dışarda müslüman Kürt, kendi içlerinde Yahudiliklerini yaşadılar. Soylarını korudular ve inançlarını kripto (gizli) yaşadılar. Bu mesihsel süreçte, ortadan kaybolan Kürdistanlı diye tabir edilen Yahudiler, asırlar sonra tarih sahnesine yeniden döndüler. İsrail kurulduktan sonra yüzbinlercesi tekrar dinlerine ve kimliklerine dönmüş, ve büyük bir operasyonla İsrail'e göç etmişlerdi. 


Eric Brauer demeçlerine göre; Tarihten bu yana Mezapotamya bölgesinde Yahudilikten İslama geçmiş dönme Kürt yahudilerin var oldukları bilinmektedir. (Erich Brauer, Editor; Raphael Patai, The Jews of Kurdistan, Wayne State University Press, 1993, p. 45) 


Eric Brauer'in naklettiğine göre o dönem Kürt Yahudi dönmelerinin olduğunu şöyle bildirmektedir. 


Samawal bin Yahya Maghribi isimli bir Kürt Yahudi Dönmesi, David Alroy hakkında "İfhan al Yahud" (Yahudilerin sessizleşmesi) isminde bir kitap yazmıştır. Kitabında David Alroy'dan Menahem bin Şlomo al Ruhi adıyla olarak söz etmiştir. (Erich Brauer, Editor; Raphael Patai, The Jews of Kurdistan, Wayne State University Press, 1993, p. 59) 


David Alroy hadisesinden sonra Kürt Yahudilerin din değiştirmesini ve birçok Yahudi'nin buna seyirci kalmasını o dönem Samawal bin Yahya Maghribi isimli bir Kürt Yahudi Dönmesi yazmış olduğu kitabında belirtmişti. Samawal bin Yahya kitabında kendisi gibi dönme olanların yaşadıkları durumu ve gizliliklerini anlatıyordu. 


Alroy hadisesinden sonra birçok Kuzey Iraklı Yahudi din değiştirerek İslama geçmişti. Artık tarih onları Kürt Yahudileri olarak değil, Kürt Müslümanlar olarak hatırlayacaktı. Bu hadiseyle ilgili olarak o dönem Musul bölgesindeki aşiret reisi Şeyh Ahmet Barzani, Haham Natanel Barzani'yi ve oğlunu İslam'a geçmelerini istemişti. Fakat Haham Natanel, Ahmet Barzani'nin huzuruna gelerek İslam'a geçmektense öleceğini bildirmişti. Haham Netanel Halevi Barzani'nin, bugün Kuzey Irak'ta Barzan kentinde gömülüdür. Hatta mezarı bile Kürt Yahudileri için çok kutsal sayılmaktadır. (Erich Brauer, Editor; Raphael Patai, The Jews of Kurdistan, Wayne State University Press, 1993, p. 296) 


O dönem aşireti Barzani Ailesi'nin, Haham Barzani ile bir kan bağı var mıdır ? O dönem Kuzey Irak'ta bir tek Barzani aşireti olduğu Osmanlı kayıtlarında görülmektedir. Yahudiler yaşadıkları yerleri soyisim olarak alırlar. Fakat burada ilginç olan husus Haham Barzani'nin de Kürt görünümlü Yahudilerden olmasıdır. Kürtçe ve Aramice konuşan bu ailenin, bugünkü Barzani aşiretinden olduğunu, kendiside Kuzey Iraklı (Zaho) Kürt Yahudisi Amerikalı Prof.Dr. Yona Sabar, Yahudi Barzani ailesinin kurucusunun 16. yüzyılda yaşayan Haham Samuel Barzani olduğunu belirterek, ailenin sonraki yüzyıllarda Musul, Kerkük ve Erbil yöresinde etkili olduğunu söylemişti. Fakat kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde geri adım atmak zorunda kaldı. 


Sabetayist sosyetenin, zengin Kürt işadamları ve sanatçıları ile yaptıkları evliliklerden artık bu bağı çok net bir şekilde çıkartabiliyoruz. Kürt aşiretlerinden Bedirhanilerin, Selanikli sabetayistler ile yapmış oldukları evliliklerinde rengi anlaşılmaktadır. Amaç Yahudi soylarını ve geleneklerini devam ettirmektir. Çünkü Tora’ya göre bir Yahudi ancak kendi milletinin soyu olan (İbrani) Yahudi ile evlenebilir. 
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Kürt Yahudileri tarihten bu yana soylarını korumuşlardır. Bu soy dinleri itibariyle önem arz etmektedir. 


Çünki Tora (Tevrat)'a göre Yahudilikte soyun devam etmesi ulusun ve dinin devamı bakımından çok önemlidir.Tora'da Yahudi kanunlarına göre soyun önemi şöyle açıklanmaktadır; Yahudilikte soyun devam etmesi ulusun ve dinin devamı bakımından çok önemlidir. Annenin Yahudi olmadığı durumlarda, doğan çocuk da Yahudi değildir. İşte tarihin geri kalanında Yahudiler'in yaşam amaç ve görevlerini dinamitleyecek bir tehlike varsa, o da asimilasyondur. “Yahudi bir erkek yada kızın Yahudi olmayan biriyle evlenmesi başlı başına yasakken, bir ebeveynin de çocuğunu Yahudi olmayan biriyle evlendirmesi ayrı bir yasaktır. Bir Yahudi, üç bin yılı aşkın bir süredir kopmadan gelen bir zincirin halkası olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Kendisi ya da çocukları Yahudi olmayan biriyle evlendiği takdirde, bunu yapmaktansa canlarını vermeyi göze almış olan tüm atalarına sırtını çevirmiş olur. Yahudi olmayan evlilik, Yahudiliğin misyonuna sırt çevirmektir.” (Tora-Devarim, Vaethanan, Bap: 7/3. Evlilik Kuralları Açıklaması, s. 154-155) 


Barzaniler 


İdris Bitlis-i'nin (1452-1520) Selim Şahnamesini, İngilizceye çeviren araştırmacı Mehrdad R. 
Izady'nin belirttiğine göre Bitlisi, o dönem Kuzey Irak'ta Barzani aşiretinin var olduğunu bildirmektedir. (Mehrdad R. Izady, Sharaf Khan Bidlisi, The Sharafnama, The history of the Kurdish nation 1597, Mazda Publishers, 2005) Kuzey Irak'ta Yahudi kökenli tek bir Barzani Ailesi'nin olup olmadığına dair ipuçlarını Bitlisi’ nin Şahnamesi çözecektir. Kitabın orjinalinin telif hakları ABD'li Mazda Publishers şirketi tarafından saklanmaktadır. Bu yüzden içindeki bilgilerde sınırlıdır. 


Daha önce Barzani Ailesi'nin Yahudi bağlarını Yahudi Ansiklopedisi Judaica'nın Haham Ben Nethanel Barzani ailesi hakkında vermiş olduğu bilgiler doğrultusundan yola çıkarak analiz etmeye çalışmıştık. 


Musul şehrinde yaşamış olan Haham Ben Nethanel Barzani Halevi Musula yerleşmiş ve bu bölgedeki Talmud eserlerini ve İbrani diline ait eserleri geniş bir kütüphanede toplamıştır. Bu eserler ve yazma kitaplar, yine haham olan oğlu Samuel Barzani'ye miras 

bırakmıştır. 1560 - 1630 yılları arasında yaşayan oğul, Kürdistanlı 

Kabalist Haham Samuel Barzani Ben Nathanel döneminin ünlü Kabalistlerindendir. Bu aile Barzani ismini ise yaşadığı bölgenin adından almıştır. Barzani ailesi Barazan bölgesinde ve Musulda Yeşiva okulunu kurdu. Barazani ailesinin diğer Kabalist hahamları Musul'da ve diğer Kürt şehirlerinde yaşamışlardı. Kürdistan bölgesinin en seçkin ve hahamlar yetiştiren ailelerindendi. Samuel Barzani Kabalistti, ve Kabala ya dair pek çok kitap yazmıştı. Bu kitapların bilinenleri ise ise Avnei Zikkaron, Sefer Ha-Iyyun, Sefer Derashot, ve Sefer Haruzot isimli eserleriydi. (Encyclopedia Judaica, Barzani Families, Vol.3. Keter: Jerusalem 1972, p. 138 ) 


Barzanilerin Yahudi olduğuna dair bilgileri Tarihçi Ahmet Uçar, Osmanlı arşivindeki Osmanlı belgelerine dayanarak Sallum Barzani isimli bir hahamın Musul'dan Selanik'e oradan da hahambaşının ricası ile Kudüs'e sürgün edildiğini söylemektedir. (Tarih ve Düşünce Dergisi, "Hahamların Torunları Barzaniler" Aralık 2002, s. 16-24) Hürriyet Gazetesi'nde aynı haberdeki demecinde de dahil olmak üzere Kuzey Irak'ta Yahudi kökenli tek bir Barzani ailesi olduğuna dair Osmanlı arşivlerinde kanıtlar olduğunu ve günümüz Barzani ailesinin atalarının Yahudi olduğundan şüphe edilemeyeceğini ifade etmektedir. (18 Şubat 2003 / Hürriyet /Barzani Ailesi?nin Yahudi olduğu ortaya çıktı.) 
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Mordechai Zaken “Jewish Subjects and their tribal Chieftains in Kurdistan” kitabında Kürt Yahudilerin, Molla Mustafa Barzani arasında özel bir bağ olduğunu vurgulamaktadır. 
Although there are reports about anti-Jewish incidents by Barzânı shaikhs and tribesmen, it appears that the leaders of this particular Nagshbandı shaikhly family, during the first half of the 20th century, notably Shaikh Ahmad and Mullâ Mustafa Barzanı, had special relationships with Kurdish Jews under their patronage. Barzani aşireti özellikle 20. yüzyılda, Şeyh Ahmed, Molla Mustafa Barzani ve Nakşibendi şeyhi liderlerinin, Kürt Yahudiler ile aralarında özel ilişkileri vardı. Barzaniler, Kürt Yahudilerini himayesi altında koruyorlardı. Barzaniler “in Akra'daki Kürt Yahudileri ile ticari ilişkileri mevcuttu. (Mordechai Zaken, Jewish Subjects and their tribal Chieftains in Kurdistan, Netherland-Brill, 2007, p. 73, 369) 


Barzani Ailesi'nin Yahudi asıllı olmasından ziyade İsrail ile olan tarihsel bağlarını inceleyelim. İsrail uzun süreden beri Barzani ailesinin denetiminde bir Kürt Devletini istiyor. 
Bugün İsrail'in Kuzey Irak ile olan ilişkilerini Kürdistanlı Yahudiler sağlıyor. 


Molla Mustafa Barzani, 1960-70 yılları arasında Mossad direktörlerinden David Khajawa Khinno ve Haim Levakov ile sık sık görüşüyürdu. (Salom Nakdimon, Israeli- Kurdish Connetion 1963-1975, Telaviv-1996, p. 23) 


Kuzey Irak'taki Kürtler, Mossad'dan ilk yardımı, İsrailli askerler Kürt Yahudisi gerillaları eğitirken alıyorlardı. İsrail Başbakanı Levi Eshkol ve Kabine Başkanı Aryeh Eliav Barzani yandaşları için hastane yaptırmıştı. 1966'dan önceki dönemde, Başbakan Levi Eshkol adına, Molla Barzani, İsrail Dışişleri Bakanı Abba Eban'ın gönderdiği diplomatlar aracılığı ile görüşüyordu. (lan Black & Benny Morris, İsrael?s Secret Wars: A History of Israel”s Intelligence Services (İsrail'in Gizli Savaşları : İsrail Gizli Servisinin Tarihi), Grove Press, Newyork-1992, p. 184-85) 


Mossad'ın Barzani ile ilişkileri, Londra ve Sidney'de yayınlanan "Israel's Secret Wars - A History of Israel's Intelligence Services" (İsrail'in Gizli Savaşı - İsrail İstihbarat Servislerinin 
Tarihi) adlı kitapta da sergilenmektedir. Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 
yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Tan Black ve Washington'daki Brooking Enstitüsü'nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris tarafından yazılmıştır. Kitapta Mossad-Barzani ilişkileri, İsrail Dış İşleri Bakanlığı ve Mossad yazışmalarına dayanılarak açıklanmaktadır. Önsözde, kitabın yayından önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği belirtilmektedir. 


Molla Mustafa Barzani, ilk kez 1966 yılında İsrail'e gitmişti. Kendisini kabul eden İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan'a, hediye olarak bir 'Kürt hançeri' ile birlikte, Kerkük petrol rafinelerinin planlarını da getirdi. 1969 yılı Mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırı Barzani- Mossad işbirliğiyle yapılmıştı. Kerkük rafinerileri bombalanarak ve çalışamaz hale getirildi. Mossad-Barzani ilişkilerinin mimarı İsrail'in Tahran'daki askeri ateşesi Yaakov Nimrodi, (Mossad ajanı) aracılığı ile gerçekleştirilmişti. Kendiside Kürt Yahudisi olan Nimrodi, Sovyet silahlarının Barzani'nin eline geçmesinde rol oynamıştır. Jan Black & Benny Morris, İsrael?s Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services Grove Press, Newyork-1992, p. 327-29) 


Mossad'ın Kürtlere desteği 1958'de başladı. İsrailli askeri danışmanların, cephaneyi ve silahları kapsayan yardımı 1963'de başladı. Ağustos 1965'de Kürt subaylar için eğitim kampları oluşturuldu. Haziran 1966'da İsrail Başbakanı Levi Eshkol Mustafa Barzani ile görüşmeler yaptı. 1967 Altıngün savaşları sonrası Kürtler'e silah yardımı yapıldı. Aylık yaklaşık 500.000 dolar da para yardımı yapıldı. Kürt lideri Mustafa Barzani önce Eylül 1967'de sonra Eylül 1973'de İsrail'i ziyaret etti. Barzani, Moshe Dayan ile özel görüşmelerde 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bulunmuştu. (Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection, I.B.Tauris. Co Ltd., London 1988, p. 19) 


İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Dördüncü Genel Kurmayı Moshe Dayan ve Molla Mustafa Barzani, 1966 - İsrail Ziyaretinden 


Molla Barzani, İsrail ilişkilerinin devamında 1973'te İsrail'e ikinci kez ziyarete bulunuyor. 1950'lerden beri İsrail?de yaşıyan Kürt Yahudisi David Gabay'ın evinde kalmıştı. Dayan çok iyi Kürtçe konuşuyor Barzani ile Mossad arasındaki dialogları o sağlıyordu. CIA raporlarına göre MOSSAD şefi Zvi Zamir, Barzani'yi Kuzey Irak'taki kampında ziyaret ederek, Bağdat'a karşı yapılan saldırı ve sabotajların dozunun arttırılmasını istemişti. Kuzey Irak'ta, Kürt devleti adı altında İsrail etkisinde bir devlet kurulma çalışmalarının temelleri 1970'li yıllara kadar uzanır. Mossad'ın Barzani'ye yardımı 1970'lerden beri belli aralıklarla hep devam etti. Mossad, Barzani'ye hem modern silah yardımında bulunuyor, hem de çeşitli teçhizatları sağlıyordu. Hatta dönemin Mossad Başkanı Meir Amit, Barzani yandaşlarına, dağlardaki kamplara kadar gelip yardım sözü vermişti. 


Solda Mossad Şefi Meir Amit, Ortadaki Barzani, Barzani'nin Sağındaki ise Mossad yetkilisi David Kron 


İsrail Kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiler ışığında, fotoğrafın altındaki yazıya göre MOSSAD>-Barzani buluşmasının tarihini 1966 olarak vermektedir. Molla Mustafa 

Barzani İsrailli Politikacı ve General olan ve aynı zamanda Mossad'ın üçüncü şefi olan Meir Amit ile yaptığı tarihi görüşme 


Barzani'nin görüştüğü isim Meir Amit, 1948 Arap-İsrail savaşı sırasında Haganah'a katılmış sonrasında ise Ordu'da kalmış ve Genaralliğe yükselmişdi. Askerliği sırasında Moshe Dayan'ın yakınında olmuştur. 1963'de Mossad direktörlüğünü yapan ve aynı zamanda Askeri İstihbarat'ın da başında olan Amit, İsrail'de bir Tarihi figür haline geldi. Mossad'dan emekli olmasına rahmen aktif bir siyasetçi olarak haberalma komitesi ve İsrail hükümeti için çalışmaya devam etti. Daha sonra 1977'de yılında Knesset'e seçildi ve Ulaşım bakanlığı yaptı ayrıca Menachem Begin Hükümetinin İletişim bakanı oldu fakat 1978”de her iki görevinden de istifa etmiştir. 


Mossad Şefi Haim Levakovw'un, 1972”de Mustafa Molla Barzani ile Kuzey Iraktaki Görüşmesi 


Mossad şefi Haim Levakov Irak'ın Kuzeyinde MOSSAD heyetinin başkanıydı. 


İsrail Gizli Servisi Mossad, 1973 Yom Kippur Savaşı'nda, Mustafa Molla Barzani'den Irak petrol kuyularını bombalamasını istedi. Barzani de bunu kabul ederek uyguladı. (Dennis Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau, Mossad - Les Services Secrets İsraeliens, Paddington Press, 1978, p. 267-68) 


O gün Tanrı Avraam (İbrahim) ile bir anlaşma yaptı ve Mısırdaki Nehir?'den, büyük nehre-Fırat Nehri?ne kadar olan bu bölgeyi senin soyuna verdim dedi. (Tora-Bereşit “Yaratılış” Bap: 15/19, Leh Leha) 


Bene İsrael bu topraklara, Maşiah (Mesih) Dönemine kadar sahip olamayacaktır. (Tora-Bereşit “Yaratılış” Bap: 15/19 Rabilerin Açıklaması) 


Tora'daki vurgulamaya göre, İsrailoğulları bu topraklara mesihin gelişiyle sahip olacaktır. 
Yahudilikteki mesih inancı doğrultusunda bu planı gerçekleştirecek liderlerinde Yahudi asıllı olması, ve Yahudiler için bu bölge'nin kutsal olması tesadüf değildir. Tevratta işaret edilen bu 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bölgenin bugünkü liderlerinin, Judaik oluşu Tora'daki kehanetlerin gerçekleşmesine zemin hazırlayacaktır. 


Bu topraklar Tevratta, Avraam (İbrahim) ile Tanrının anlaşması sonucu, Tanrı tarafından İbrahim'in nesline İsrailoğullarına ebediyyen verilmiştir. Torada, Tanrı bu topraklar için İsrailoğullarına zafer sözü vermektedir. 


Tanrı tüm bu ulusları önünüzden sürecek ve sizden büyük ve güçlü ulusların toprağını mülk alacaksınız. Ayağınızın bastığı her yer sizin olacak : sınırlarınız çölden ve Levanondan, nehirden-Fırat nehrinden Akdenize kadar olacak sınırınız. Önünüzde kimse duramayacak. (Tora-Devarim Bap: 11/23-24) 


Yedi Kenan ulusuna karşı çıktığınız savaşlarda ayağınızı bastığınız her yer sizin olacak. 
( Raşbam Ya göre Ancak o sınırlar Erets-israie ilk girildiği zamanki temel 

sınırlardır. Fıratın Erets İsrael'in sınırını işaretlemesi, ancak Maşiah (Mesih'in gelişinden sonra gerçekleşecektir. (Tora-Devarim Bap: 11/23-24. Rabilerin Açıklaması) 


Mossad, Mesud Barzani'ye silah ve para yardımında bulunuyordu. 
İsraiPdeki Kürt Yahudileri 


İsrail eski Savunma Bakanı İshak Morhehay Kuzey Irak'ın Zaho şehrinde doğmuş bir Kürt Yahudisidir. 


İsrail'in 16.Genelkurmay Başkanı ve Eski Savunma Bakanı Şaul Mofaz'da Tahran doğumlu bir Kürt Yahudisidir. 


İsrail kurulduktan sonra, Kuzey Irak ve Suriye'de yaşayan 200 bin Kürt Yahudisi, büyük bir operasyon ile İsrail'e getirilmişler ve İsrail parlamentosunda önemli mevkilerde bulunmuşlardı. Bugün de İsrail'de 250 binden fazla Kürt Yahudisi yaşamaktadır. İsrail'in Molla Mustafa Barzani ile kurduğu ilişkiler, bugün de oğul Mesud Barzani ile devam etmektedir.İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında 150,000 Kürt Yahudisinin olduğu bilinmektedir. 1950'li yıllarda yaklaşık 100 bin Kuzey Iraklı Kürt Yahudisi Mossad'ın düzenlediği Ezra ve Nehemya adı verilen operasyonla İsrail'e götürüldüğü bilinmektedir. 


Bugün İsrail'de yaşayan Barzani soyisimli Yahudi aileler bulunmaktadır. Bu aileler zamanında Kuzey Irak'tan İsrail'e yerleşmişler ve bugünde Kudüs'te yaşamaktadırlar. Bu aile'nin bir ferdinin fotoğraflarından yararlandık. Soy ismi Barzani, Kürtçeyi ve İbranice”yi anadili gibi konuşmakta, İsrail'de Kürt Yahudileri'nin olduğu köylerin birinde yaşamaktadır. 
Kürt geleneklerine göre giyinmekte ve Kürt şenlikleri, festivalleri düzenlemektedir. Katıldığı bir festivalde İsrail 16. Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz ve Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le bile fotoğrafları vardır. Bu kişi Kuzey Iraklı Yahudilerden ve soyadı Barzani, Barzani aşireti ile bir soy bağı var mıdır ? Araştırıyorum... Ama şunu biliyoruz ki İsrail'de Kürt Yahudisi olupta Barzani soyadını taşıyan yüzlerce Yahudi var. Bunların Barzani aşireti ile bir bağları olduğu çıkarsa, Barzani Aşireti'nin de tarihi geçmişi de ortaya çıkacaktır. 


Yahudi kaynaklarında Kürt Yahudileri 


Kürt Yahudilerine ait bir düğün töreninden. Damat şalvar ve puşili ve başında Kipa İsrail'deki Kürt Yahudileri”nin düzenlemiş olduğu şenliklerden. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Kürt Yahudileri 


İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, festivalde Kürt Yahudilerinin halk oyunlarını izlerken 


Kürt Yahudilerinin Düğününden bir görüntü.. Tora sandukası törende gezdiriliyor. 
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İsrail'de Türk büyükelçiliği önünde Kürdistan propagandası yapan Kürt Yahudilerinden bir grup 


Bu organizasyonu yapan kişinin ismini belirtmeyeceğiz. Kendisi Kürt Yahudisidir ve soy ismi de Barzani'dir. Kudüs'te yaşamaktadır Kürtçe'yi ve İbranice'yi anadili gibi konuşmaktadır. 


Onun bu resimlerinden faydalandım. 


Büyük Orta Doğu, İsrail'in güvenliğinin tek yoludur ve burada Kürtlere ve özellikle Kürt-Yahudilerine önemli bir şekilde rol verilmektedir. İsrail, bölgede rahat bir şekilde yaşamak için "Büyük İsrail'i" kurmak zorundadır. Yahudilerin, Kürtler ile olan tarihsel bağlarını incelediğimizde, 50 yıllık Barzani-İsrail ilişkilerini, ve kripto gizli Kürt Yahudileri'nin varlığını göz önüne aldığımızda, Kürt Yahudi devleti kurulacak tezi artık çok net bir şekilde doğrulanmış ve kanıtlanmıştır. 


TÜRKİYELİ YAHUDİLERLE KONUŞMAK (1) 


Dr. Gökhan Çınkara Siyasal Analist ve Araştırmacı, İsrail ve Filistin Çalışmaları, Jeopolitik, 
Karşılaştırmalı Siyaset -Pazartesi 11 Ocak 2021 


Dr. Gökhan Çınkara, Independent Türkçe için yazdı 


Çoğunlukla İsrail gündeminde öne çıkan siyasal gelişmeleri analiz etmeye çalışan yazılar kaleme alıyorum. Bu sefer bu durumu biraz zenginleştirmek ve hatta değiştirmek amacıyla analiz yazısından ziyade ilginizi çekecek bir röportaj gerçekleştirdim. 


Esasında bu röportajları seri halde devam etmeyi düşünüyorum. Bu seriye "Türkiyeli Yahudilerle Konuşmak" ismini verdim. Büyük siyasi anlatıların gerisinde kişisel tecrübelerin, kültürel aidiyetlerin ve genel (millet) ve geniş (toplum) olana yaklaşımın önemli olduğunu düşünerek bu işe kalkıştım. 


Türkiye içerisinde farklı etnik, dinsel ve kültürel geçmişleri olan insanlara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Türkiye Yahudi Cemaati. Ülkemizde yaşayan Yahudilerin ekseriyeti 1492 yılında İspanya'dan geldi. 


İspanya'dan gelen Yahudilere Sefarad adı veriliyor. Sefaradların kendi aralarında konuştukları lisan ise Ladino veya Yahudi İspanyolcası olarak adlandırılıyor. İşte tam bu konularda çalışmaları bulunan ve Yahudi Cemaati'nin kültürel dönüşümüne kişisel tecrübeleriyle şahit olan Roz Kohen ile konuştum. 


Okuyacağınız bu bölüm röportajın ilk kısmını oluşturuyor. Bu kısımda genel itibariyle Roz Kohen'in Türkiye'de 1960'lı yıllardaki Romaniyot ve Seferad Yahudisi olma deneyimini ele aldık. 

- Sayın Roz Kohen, sizlerin ismini ilk kez duyacak okurlarımız için kendinizi tanıtabilir misiniz? Bunu yaparken geniş ailenizi, sizi şekillendiren toplumsal çevreyi ve zihninizi şekillendiren ilk kavramları belirtebilirseniz sevinirim. 


1949 yılında İstanbul'un Şişhane semtinde dünyaya geldim. O yıllarda, Kuledibi, Şişhane, 
Tozkoparan, Asmalı Mescit ve Beyoğlu semtleri Türkiyeli Yahudilerin yasadığı mahallelerdi. 
Anne tarafım Hasköy kökenli, Baba tarafım ise Balkan Yahudilerinden olup, Osmanlı İmparatorluğu'nun Varna (Bulgaristan) ve Silivri'sinden 1900'lü yıllarda İstanbul'a gelmişler. 
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Büyük bir ihtimalle Anadolu'nun Bizans kökenli Yahudileri (Romaniyot) olduklarını çok sonradan anladım ve bu konuyu öğrendim. 


Annem ile babam 20'nci yüzyılın başlarında Osmanlı vatandaşları olarak doğmuşlardı. O sıralarda yaygın olan ve moda olan kısa bir süre Fransızca eğitim görmüşlerdi. Onlardan öğrendim ki cumhuriyetin ilanını büyük bir sevinçle karşılamışlar. Cumhuriyet öncesinde genel dış topluma (Türklere) fazlaca açılmamış olan Türkiyeli Yahudiler Balat Hasköy, Kuledibi, Kasımpaşa gibi mahallelerde birbirlerine yetecek şekilde yaşıyorlardı. Hatta ilginçtir Türkçeye bile fazla hâkim değillerdi. 


Yüzyıllardır konuşulan İspanyol Yahudicesi (Ladino), Rumca, kısıtlı bir Fransızca günlük yaşantılarını yürütmelerine 1930'lu yıllara kadar yettiğini biliyorum. Annem ile babam Türkçeyi birbirleri ile tanıştıkları Atatürk döneminde kurulan Halkevi'nde öğrenmeye başlamışlar. 


Şunu söylemek isterim, ailemin gelir seviyesi oldukça kısıtlıydı; fakat ona karşılık kültürel yaklaşımları çok geleceğe dönük ve açıktı. Çocukluğum evimizde 3 veya 4 lisana kulak misafiri olarak geçti: Yahudi İspanyolcası, Fransızca, Rumca, Türkçe derken okula başlayınca Musevi okulunda bu lisanlara bir miktar İbranice'de eklendi. 


Hafta sonları Beyoğlu'nda yabancı film ve tiyatro seyrederek geçerdi. Radyoda Klasik Türk Müziği ve Batı Klasik Müziği dışında, Fransızca, İtalyanca İngilizce şarkılar dinlenirdi. 
1950'li yıllarda oturduğumuz eski püskü apartmanda komşularımız çalışan öğretmen ve esnaflardan oluşuyordu. Annemin en büyük rüyası ben ve ablamı okutup meslek sahibi olmamızı görmekti. 


İlkokul yıllarında her ne kadar ev içinde anne, baba ve aile yakınları Yahudi İspanyolcasını (Ladino) konuşmaya devam etti ise de biz genç nesil bu lisana karsı ilgimizi kaybetmeye başladık. Okul yıllarında ev içinde de Türkçe konuşmaya başladık. 


İlk ve ortaokul hayatım oturduğumuz mahalle içindeki Musevi Lisesi'nde geçti. Orta okuldan sonra Robert College'a başvurdum lise öğretimine orada devam ettim. 


Şişhanedeki Melek Apartmanı'ndan Arnavutköy'deki okula (Robert College) gidişimiz, alışageldiğimiz köşe başındaki okula gitmekten çok farklı bir serüvendi. 


Her gün, zamanında Arnavutköy'e varabilmek için, sabah erkenden yola çıkardık. Önce Tünel'e yürür ve oradan Karaköy'e inip, Emirgan-Sirkeci veya Karaköy-Beşiktaş arkasından Sarıyer'e giden bir otobüse binmemiz gerekirdi. 


Bazen de Tünel'den troleybüs veya otobüsle Okulda beyaz eldivenli İngilizce konuşan ahçıların elinden içli pilav ve kestane tatlılarını yerken; Boğaz'ın üstünde Amerikan hokeyi oynarken, akşam Melek Apartmanı'nda yorgun bacaklarını sürüyerek inen yaşlı fakir komşularımızın terlik tıkırtıları çocukluk anılarımızın bir yankısı olmaya devam ediyordu. 


Yeni sınıf arkadaşlarımız, şehrin ve hatta ülkenin her bir köşesinden gelmiş, aileleri değişik kültürlerden oluşmuş çok çalışkan ve emelleriyle övünen kızlardı. Sabahları, kuş cıvıltıları dolu koruluğun içinden güvenle tepedeki okula yürür; Amerikalı öğretmenlerimizin ciddiyetle yürüttükleri sınıflara girerdik. 
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Artık kızınca elinde cetvelle üzerimize yürüyen ve sınıfı kontrol edemeyen yaşlı Fransızca hocalarımızın yerine yüksek dereceli, öğrenci psikolojisini çok iyi anlayan, arkadaş gördüğümüz öğretmenlerimiz vardı. 


Musevi Lisesi'nde ve Kıblelizade Sokak'ta geçen yıllar, artık bizim değilmiş gibi görünür... 


Bu semtlerden ayrılan Yahudiler de yavaş yavaş 60'lı yılların getirdiği değişikliklere ayak uydurmaya hazır bir nesil haline dönüşürken, bizimkiler büsbütün içlerine kapanır... 


Yetişirken evde konuşulan klişe dolu Yahudi İspanyolcasını bildiğimizi hiç hatırlamıyoruz sanki. Kuledibi'ndeki Havra'ya giden tek babam kalmıştır. On beş yaşımda anneme artık Yom Kipur'da oruç tutmayacağımı, Hamursuz bayramlarında sadece hamursuz yemeyeceğimi ilan edince; annem, babama bildirmediğim sürece istediğimi yapabileceğimi söyler. 


im 
Roz Kohen'in gençlik yılları 


- Roz Hanım okuduğunuz dönemde Musevi Lisesi'nden ne gibi hatıralar zihninizde kaldı? 


Musevi Lisesi'nde 1955-63 yılları arasında okudum. Özel okul olduğundan sınıflar 20 ile 40 
kişi arasında idi. Okulda hem Musevi hem Müslüman öğretmenler vardı. Çoğumuz evlerimize yakın otururduk Okul binası şimdi Haliç Üniversitesi Şişhane Kampüsü oldu. Musevi Lisesi ise Ulus'a taşındı. 


Okulun iyi talebelerinden idim. Müfettiş geldiği zaman her öğretmen beni tahtaya çağırırdı. 
Öğretmenlerin çoğu sıkı ve disiplinli idi. Cetvelle dolaşanlar, tokat-çimdik atanlar boldu. 
Avluda ip atlanır sek sek oynanırdı. Okul kızlı erkekli idi. 

- Musevi Lisesi Yahudiliğinizi keşfetmenizde bir faktör oldu mu? 


Biraz tersi gerçekleşti aslında. Zaten bir Yahudi ailesine doğmuşum. Maarifin (Milli Eğitim Bakanlığı) yönettiği bir okul olduğu için Yahudilik tam anlamıyla öğretilmiyordu. Biraz İbranice bir de çok üstünkörü din bilgisi dersleri mevcuttu. Öğrencilerin yüzde 99'u Yahudi idi. Ancak talebelerin arasında dine meraklı olanlar hafta sonları "Mahazikey Tora" (Tora'yı Güçlendirmek) adlı bir kurslara gidenler vardı ancak onlarla ilgilenmiyordum. 

- Türkiye Yahudi Cemaati içerisinde toplumsal tabakalaşma mevcut muydu? Yani herhangi bir aileye ait olma veya sınıfsal pozisyon ayrıcalıklı kılıyor muydu diğerlerinden? 


Yahudi Cemaati içerisinde toplumsal tabakalaşma çok belirgindi: aileler arasında eğitim seviyesi ve gelir farkları cemaat mensupları arasında çok ayrıcalık yaratıyordu. Başta bunun sadece gelir seviyesi ilgili olduğunu değerlendirmiştim. Sonradan Bizans/Romaniyot Yahudisi ve Sefarad Yahudisi olmakla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. 
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O zamanlar Asmalı Mescit veya Taksim'e doğru oturanlar Musevi Lisesi'ni beğenmeyip başka okullara gidiyordu. Genelde Musevi Lisesi'ni seçenler fakir Yahudilerdi. Bu durum ise bugün çok farklıdır. Her hâlükârda okul pek çok kıymetli öğrenci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. 


Özellikle o yıllarda bir de "Drahoma" olayı vardı. Geliri yüksek olmayan aileler çok dışında kalıyordu Yahudi toplumunun. Ben ve ailem de bu dışarıda kalanlardandık. Çünkü bizim gibi fakir ama eğitimsiz gördüklerimizi annem ve babam dışlıyordu. Yani parası olup kültürlü Yahudi Cemaati üyeleri bizimkileri beğenmezken, bizimkiler de kendilerini kültürsüz Yahudilere kıyasla üstün görüyorlardı. 

- Roz Hanım Drahoma kavramını açar mısınız? 


1960'lı yıllarda "Drahoma Olayı" zengin olmayan Yahudiler için çok stresli ve parası olmayan babalar arasinda utandırıcı bir olaydı. Babalar gelin olacak kızları için dayalı döşeli apartman katını alabilecek veya bir iş kuracak miktarda parayı (Drahoma) damat'a vermek zorunda idi. 
Bugünün şartlarında bu rakam 3 milyon TL'yi bulmaktadır. Bu fiyat damadın eğitimi, yakışıklılığı ve ailesinin zengiligi ile ilgili olarak artardı. 


Kimi kız babaları bu durumu önceden ilan ederdi: "yarım milyon dolar ve 2 araba 3 ev veriyorum" gibisinden taahhütlerle. 


Parası olmayan bir akrabamız vardi. Kızı yüksek eğitimli ve gayet hoş birisiydi. Çıktığı damat adayı fiyatini bildirince baba utancından intihar etmişti. 


Başka bir akraba gene biriyle ciddi bir ilişki yaşıyordu ama bu miktar bir parası da yoktu. 
Damat adayının başka biri ile evlendigini gazeteden ögrenmişti. Diğer yandan parasi olanlar durumdan çok memnundu çünkü istedikleri türden bir damat satın alabiliyorlardı. 


Babam o yüzden ablamın doktor çıkmasına karşı çıkmıştı. Aklınca doktor olursa "Drahomasız" fakir ve cahil biri ile evlenmek istemeyecekti. 


Sonuçta hem ben hem ablam Drahoma isteyen biri ile evlenmeyeceğimizi ifade ettik. Ben 20 
yaşımda evden ayrıldım, ablam da doktor oldu ve Müslüman eniştemle evlendi. 


Bugün ise durum farklı. Kızların büyük bir kısmı eğitimli. Yanılmıyorsam ailenin iki tarafı da katkıda bulunuyor. Öyle zannediyorum. Zenginler arasında üstü kapalı da olsa birşeyler devam ediyordur. Bu konuşma ve pazarlıklar tam açığa çıkmazdı. Kulaktan kulağa duyulurdu. 
Parası olmayan Yahudi babalar için bu utanç verici bir durumdu. 


Roz Kohen, son çıkan kitaplarından birisinin tanıtımında 
- Romaniyot (Bizans) veya Sefarad Yahudisi olmanın Türkiye Yahudi Cemaati'nde 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toplumsal tabakalaşmanın bir boyutu olduğunu ifade etmiştiniz bunu ayrıntılandırabilir misiniz? 


Sefarad, İspanya'dan 1492 ve sonrası gelen Yahudiler için kullanılan bir terimdir ve Romaniyot ise Bizans ve öncesi devirlerde Anadolu'da yasayan Yahudiler için kullanılan kavramdır. Bu terimlerin konuşulmasına dair bir bilinç çocukluk hafızamda yer edinmiyor. 
Ancak şunu hatırlıyorum, 1992'de 500'ncü yıl kutlamaları sırasında Sefaradlar üzerine konuşuldu. 


Bu konu ile de ilgilenince bizimkilerin Anadolu kökenli olduklarını anladım. Soyadları esasında bir miktar ele veriyordu. Anne tarafının soyadı "Romano" ve arkadaşlık ettikleri Yahudilerin çoğunda Rum soyadları oluşu dikkatimi çekmişti. Antikuni, Givre, Galimidi gibi. 
Yazdıkça da aile kültüründe bir İspanyol değil de Anadolu kalıntıları olduğu dikkatimi çekmeye başladı. 


Hikayelerimde bunlara işaret ettim. Araştırmacılar Sefarad ve Romaniyotların ancak 1700'lerden sonra karıştığını yazıyor. Bu tarihten önce kültürel ve toplumsal farklılıklar yüzünden ayrı kaldıkları biliniyor. Sefaradlara gelince onlar meslek sahibi ve daha zenginlerdi. 


Osmanlı yönetici elitleri ile daha haşır neşir bir ilişki kurmuşlardı. Romaniyotlar ise eğitimsiz, fakir ve özellikle İstanbul'un fethi sırasında bağlılıkları sanki yenilmiş olan Bizans'a idi. 
Bunları anladıkça neden fakir Yahudilerin zenginlerle tam kaynaşmadığını daha iyi anladığımı belirtmek isterim. 


Atatürk'ün getirdiği toplumsal ve siyasal yenilikler bu kültürel ve sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdı ama Drahoma sistemi ile Yahudi zenginleri statükolarını korumaya devam ettiler. 

- Peki 1960'lardan 2000'lerin Türkiye'sine geldiğimiz vakit Yahudi Cemaati'ne hâkim olan temel dinsel, kültürel ve toplumsal eğilimleri nasıl değerlendirirsiniz? 


Aslında Musevi Lisesi iyi eğitim vermeye devam etmektedir. Dinsel eğilime gelince uluslararası ve ABD menşeili Chabad kurumu devreye girmiştir 

- Yahudilikle alakalı sizin ve ailenizin okuduğu kitaplar nelerdi? Yahudilikle ilgili bilgileri nereden elde ediyordunuz? 


Babam İbranice din kitaplarını okurdu ama bizlerle bunları paylaşmazdı. Aslında ben de bu konularla hiç ilgilenmiyordum. İsrail'de yaşadığım ilk yıllarda bir Reform Yahudiliğini merkeze alan Tora (Yahudi dini kutsal kitabı) derslerine girdim. Bu derslerde daha önce inanmaya meyilli olduğum Tora'nın esasında bir mit oluşu benim gözümde doğrulandı. 


Bundan sonra sadece Yahudi tarihi ile ilgilendim, dinden kurumsal ve kültürel olarak iyice uzaklaştım. Ayrıca İsrail'de yaşadığım (1969-1975) dönemde şahit olduğum dindar Yahudi mutaassıp davranışları beni iyice bu konulardan uzaklaştırdı. 

- 1960'ların Türkiyesinin İstanbulunda Yahudi olmak sizce kimlik düzeyinden bakıldığında dinsel mi yoksa etnik mi görünüyordu? Etrafta Yahudi olmaya dair milliyetçiliği veya dindarlığı besleyen yayınlarla, kurumlarla veya kişilerle karşılaşıyor muydunuz? 


Kanaatimce o yıllarda kimlik etnik merkezli görünüyordu. Yahudi toplumu çok daha sonralari dışarıya açıldı ve kendini büyük topluma tanıtmak için çaba gösterdi. Etnik ve kültürel 


89 


programlar hazırlanmaya başlandı. Müzeler kuruldu, Şalom gazetesi okuyucuları çoğaldı. 
İstanbul Yahudileri kültürlerini genel kamuoyuna anlatmaya başladı. Gençler arasında eğitimli olanlar çoğaldığından, türlü mesleklerde isimlerini duyurmaya başladılar. 


TÜRKİYELİ YAHUDİLERLE KONUŞMAK (2) 
Cumartesi 23 Ocak 2021- Dr. Gökhan Çınkara Independent 


Roz Kohen'le gerçekleştirdiğim Türkiyeli Yahudilerle Konuşmak röportaj serisinin ilkinde kendisinin İstanbul'daki yaşamını merkeze almıştım. 


Bu bölümde ise Roz Hanım'ın İsrail'deki eğitim süreci ve Türkiyeli bir Yahudi olarak İsrail'de Yahudi olma sürecini birlikte irdeledik. 
- İsrail'e gitme fikri nereden çıktı? Ailenizce bu nasıl karşılandı? 


Ben lise üçte okuyor iken, ablam tıp fakültesine devam ediyordu. Babam daha önce bahsettiğim gibi bizim gidişatımızdan çok rahatsız oluyordu. Türkiye Yahudi toplumundan kopuşumuzdan özellikle rahatsız oluyordu. Annem ise kendi idealleri ve babamın kuşkuları arasında sıkışıp kalmıştı. 


1968 yazına girerken, İsrail Konsolosluğu, Sohnut ! vasıtasıyla yeni bir kampanyaya 
girişmişti. Bu kampanyaya göre Yahudi gençlere çok düşük bir ödeme karşılığı (belki de parasızdı bu kısmı tam hatırlayamıyorum) İsrail'i gezmeye davet ediyordu. Annemin çevresinde de bu geziler duyuldu. 


18'li yaşlarda olmama rağmen kendi Yahudi yaşıtlarım gibi gençlerle arkadaşlık etmeme müsaade etmeyen babama bu teklif nedense çok tehlikeli görünmedi. 


O sıralarda ev içindeki baskılardan bunalmış olan ben de bunu kaçınılmaz bir fırsat olarak görmüştüm. İlk defa uçağa binecek ve yaşıtım gençlerle evden ırak gözden uzak yeni bir ülke gezecektim. Annem de babamı ikna edebildi ve izin çıktı. 


30 gün boyunca grup şeklinde İsrail'i gezmeler, bir arada yurtlarda kalmalarla geçti. İsrail'i bir 
uçtan bir uca otobüsle gezmek bir yana, yeni arkadaşlıklar edinmiş, Ölü Deniz'de su üstünde batmadan yüzmüştüm. Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı, Ömer Camii'ni, İsa Peygamber'in doğduğu yerleri, sırtında haç ile geçtiği Via Dolorosa'yı keşfetmiş, kuzeyde Golan Tepelerini, birkaç Kibbutzu (Kolektif Çiftlik), Eilat'ta Kızıl Deniz'de dalıp su altında rengârenk koralleri görmüştüm. 


Bu arada ilginç konuşmacılar grubumuza sunumlar yapıp, İsrail'in ne kadar "genç ve gamsız" bir ülke olduğunu, ayrıca üniversitelerine ücretsiz gidebileceğimizi, öğrenci yurtlarında kalabileceğimizi anlatıyorlardı. Akşamları gençler bir arada şarkılar söyleyip, horalar teptik. Bu otuz günlük geziden döndüğümde evin karamsar baskısına daha hoşgörülü davranabiliyordum. Artık umutsuz ve karamsar olmama gerek kalmamıştı. 

- Sizin kuşak İstanbul Yahudilerinden İsrail'e göçen (Aliya) çok muydu? Neler duyuyordunuz göçenlerden? İsrail deneyimleri hakkında neler anlatıyorlardı? 


Sanırım bu geziye katılan 30 ile 40 arasında değişen sayıdaki gencin büyük bir kısmi İsrail'de bu macerayı (göç etme) göze aldı sonraki yıllarda. Sayı vermem yanlış olur ama gidenlerin 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büyük bir yüzdesinin de İsrail'de 1-2 sene veya yüksek eğitimlerini bitirip Türkiye'ye döndüğünün de farkındayım. 


Ancak aileleri ile gelen gençler için kalmak daha kolay oldu. Belirgin veya gözle görülür bir göç oldu diyebilirim. Sanırım 1970-75 yıllarında Türkiye'de çekilen politik sıkıntılar pek çok aileyi böyle bir karar almaya sevk etti. 


1968 yılında İsrail'e yaptığım gezi sonrası ben de Robert Koleji'ndeki eğitimimi bitirdikten 
sonra 1969 yılında İsrail'de eğitim görmeye karar verdim. Bu sefer sadece babamdan değil de annemden de tepki gördüm. Tek başıma böylesine bir serüvene girişmemi hiç istemiyorlardı. 
O yıllarda "iyi aile kızları" tek başlarına böylesine serüvenlere girişmezdi. 


Düşünün annemle babam daha önce yurt dışına çıkmamışlar ve ben 20 yaşımda böylesine büyük bir serüvene girişiyorum. İsrail'e göçenlerden ise her türlü şeyler duyuluyordu. Kimisi çok memnun, adapte olduklarını söylerken; kimisi de şartlara ayak uydurmakta güçlük çekiyordu. Tek başına gelen gençler arasında asimile olduklarını iddia edenler azdı bence. 
Ama insanlar kafalarında bir hayal oluşturduktan sonra ancak istediklerini duyar ve görürler. 
- İsrail'e ayak bastığınızda neler hissettiniz ve neleri çok garipsediniz? 


İsrail'e ilk gidişim hoş bir olaydı. Düşünün 19 yaşımda ilk defa Türkiye dışına çıkıyorum ve bol bol turistlik ediyorum. Bu durum 1969'da okumak üzere tek başıma geldiğimde farklı oldu, yeni gerçeklerle karşılaştım. O yaz bir 10-15 kadar Türkiye'den gelen başka Yahudi kızlı-erkekli gençlerle Afula yakınında Kibbutz Merhavia'da üç ay kaldık. 


Bizden başka Güney Amerika ülkelerinden, ABD ve Demir Perde ülkelerinden de gelen gençler vardı. Kibbutzda yasayan herkes gibi çalışacak ve İbranice öğrenecektik. Bu üç ay zarfında Kibbutz yaşamı ile ilgili pek çok şey öğrendik. İstanbul'da daha önce hiç yapmadığım işler olan meyve toplamak, kümes temizlemek, ahır süpürmek gibi değişik işler yaptık ve diğer ülkelerden gelen gençlerle arkadaşlık ettik. Açıkçası kaygısız geçen üç aydı. 


Kibbutz Merhavia, 1929'dan o güne "HaŞomer HaTzair" (Genç Muhafız) ? kuruluşu idi. 
Katıksız kolektif bir yaşama, parasız bir eşitliğe dayanan 800 kişilik küçük bir toplumdu o zamanlar. İdarecileri idealist, enternasyonalist, solcu ve ateist nitelikli insanlardı. Bayramlarda dua edilecek sinagog filan yoktu bahsettiğim kibbutzda. Şunu hatırlıyorum sade bir kızıl bayrak çekilirdi meydanın direğine. 


Roz Kohen'in bahsettiği HaŞomer HaTzair Bayrağı (Kızıl Bayrak). / Fotoğraf: A. Daniel Roth/All These Days 


Esas gerçek yaşam, üç ayı doldurup üniversite hazırlık sınıfı için Kudüs'e gelince İsrail toplumunun birkaç başka yönleri ile karşılaştım. Altı Gün Savaşları'ndan (Şeşet HaYamim) yani 1967 Savaşı'ndan galip çıkmış öforik (kendine güvenen) ve militarize olmuş bir gençlik bir yanda öte aşırı bağnaz Hasidler *, görmüş geçirmiş yorgun ve yabancılara kuşku ile bakan 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orta halli bir kuşak mevcuttu. Hepsinin ortak yönü ise gözlerinde yansıyan ve zaman zaman ifade ettikleri: 


Biz yoktan bu ülkeyi yarattık, siz hazıra konmaya geldiniz. 
- İsrail'de mevcut siyasi, kültürel ve dinsel durum sizde nasıl tesirler bıraktı? 


1969 ve sonrası, İsrail'i sanki kendini yeniden değerlendiriyordu. Ürdün'e ait olan Eski Kudüs 
Şehri ve 3 büyük dinin kutsal saydığı tarihi yerlerin, gerçek sahibi olduklarına giderek daha çok inanan bir siyasi ortam hâkim olmuştu. Golda Meir ve Moşe Dayan gibi popüler ve kahramanlaştırılmış liderler öne çıkıyordu. 


İçişleri Bakanlığı ise aşırı dincilerin elinde olan bir ülke karşımda duruyordu. Bu dindar partiler her hükümet koalisyonunun güçlü bir kanadı olma yolundalar ve aşırı din önlemlerini tüm ulusa empoze ediyorlardı. Mesela Yahudi olmayan bir vatandaş, Yahudi olan bir vatandaş ile evlenemiyor. Medeni nikâh diye bir alternatif zaten yok. Kısacası ülke "ne genç, ne de gamsız" göründü gözüme bir süre sonra. 


Moşe Dayan / Fotoğraf: bernschwartz.org 


- İsrail'de nerede okudunuz ve eğitim nasıldı? 


1969'ı yazı boyunca üç ay Merhaviya Ulpan'da (Ulpan, İbranice dil eğitim merkezi) İbranice öğrenimine devam ettim. Günde 4 saat kurs görüyorduk. Ibraniceyi öğrenme açısından faydalı ve pratik olduğunu söyleyebilirim. 


1969-70 öğretim yılında Kudüs İbrani Üniversitesinde (Hebrew University of 

Jerusalem) İngilizce hazırlığa devam ettim. Derslerin çoğu ABD'de Yeşiva ' öğrencileri için hazırlanmış üniversite seviyesinde derslerdi: Tevrat yorumu, İsrail hükümet politikası ve Yahudi bayramları, Purim tarihi gibi dersler aldığımı hatırlıyorum. Maalesef bana çok yeni konulardı bunlar. 


O yüzden bayağı zorlandığımı ve streslendiğimi hatırlarım. Sınıftaki Amerikalı öğrenciler de 


aralarında haşır neşir ve aynı kültürün ürünü idiler. Esprilerini, eğlence anlayışlarını hiç anlamadan ayak uydurmaya çalıştım ve derslerden geçer not aldım. Ancak Tevrat'ın reform 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yorumunu merkeze alan tarihçileri tarafından analizi çok hoşuma gitmişti. 
Kısacası İsrail'de eğitim seviyesi yüksekti ama ben çok yanlış yerde idim. 


Kırk sene ABD'de yasadıktan sonra neden bu Yahudi gençlerin bu derece farklı olduklarını anladım. Sonuçta Türkiye ve diğer yabancı ülkelerden gelen gençlerle arkadaşlık ettim. Bu programa İngilizce bildiğimi söylediğim zaman kabul edilmiştim veya gönderilmiştim. 
Böylesine yanlış bir karar aldığımı, gençliğime ve durumu anlamadan verdiğim kararlara bağlıyorum. Sonuçta azim gösterip başladığım işleri bitirecektim. O zamanlar gençleri istek veya kabiliyetlerine göre yönlendirme mevhumu gelişmemişti. 


Bezalel Sanat Akademisi'nin (1971-1974) imtihanına girip kazanınca, bir umutla bu yolu seçtim ve "endüstri tasarımı" bölümüne kaydoldum. Bölüm küçüktü ve talebe sayısı azdı. 
Öğretim tarzı alışagelmiş olduğum geleneksel sistemden de çok uzaktı. Akademinin kendisi henüz maariften (İsrail Milli Eğitim Bakanlığı) kabul almamıştı, bölüm de çok yeni idi. Her zorluğa rağmen ürün ve çevre tasarımı konusunda öğrendiklerim, gündelik yaşamımda işime yaradı. Türkiye'ye döndükten sonra bir miktar da ABD'ye geldikten sonra mimari bürolarında teknik ressam olarak edindiğim bu eğitim sayesinde çalışabildim. 


OF ISRAELI STUDENTS 


1963/70 — wn 


Roz Kohen’in Üniversite Öğrenci Sendikası (HaAhdut HaStudentim BeYisrael) kimliği 


- İsrail'de o dönem aklınızda kalan dönemin öne çıkan fikirleri ve kavramları nelerdi sizce? Mizrahi ve Aşkenazi gerilimine şahit oldunuz mu? 


O dönemde İsrail Türkiye'den çok farklı bir siyasi politika güdüyordu. Belli kesimlerde görünüşte daha bir açıklık vardı, insanlar istediklerini dile getirip fazla "terbiyeli olma, saygı gösterme" türünden kavramalara takılmıyorlardı. Profesör- öğrenci ilişkisi resmi değildi. 


Misafirperverlik biz Türklerin alışa geldiğinden farklı idi. Türkiye'nin 1960-70'lerinde henüz gençler İsrail'dekiler kadar atılgan ve bağımsız hareket etmeye teşvik edilmemişti. Tabi en çok dikkati çeken de lise eğitimi biter bitmez kız ve erkeklerin askeri hizmete alınmaları, benzer üniforma ve silahlarla dolaşır görünmeleri idi. 


Mizrahi-Aşkenazi etnik grupları farklı idi ve iki ayrı toplum şeklinde hareket ediyorlardı. 
Doğulular (Mizrahiler) gene çoğunlukla daha fakir, daha uzak veya kıymetsiz yerleşim mahallelerine (Ma'abarot) gönderiliyordu. İki ayrı ve kaynaşmamış gruplar oldukları barizdi. 
- Sizden önce oraya yerleşen Türkiye'den gelen Yahudilerin durumu nasıldı? Genel İsrail toplumuna entegre olmuşlar mıydı? 


1950'lerde gelenlerin durumu iyi görünüyordu. Asimile olmuşlardı diyebilirim. Özellikle çocukları iyi eğitim görmüş, topluma katkıları olan vatandaşlar olmuşlardı. Kültürel olarak hep Türkiye'ye bağlı kaldılar. 

- İsrail deneyiminin size katkıları neler oldu desem nasıl cevap verirsiniz? 
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20-26 yaş arası yaşamım İsrail'de geçti. İlk yıllarda edinmiş olduğum başka ülkelerden gelen arkadaşlarımın hemen hemen hepsi ya ülkelerine dönmüşlerdi ya da yollarına devam etmişlerdi. Okula gittiğim sürece Kudüs'teki Hebrew Union College'de ve bir-iki mimari büroda teknik ressamlık yaptım. İş konusunda bazı tecrübeler edinmiş oldum. Başımın çaresine bakmayı ve ihtiyaçlarımı karşılamayı öğrendim. 


Roz Kohen Kudüs'te 


- O dönem İsrail'de Araplarla karşılaştınız mı? Neler hissettiniz ve düşündünüz? 


İlk yıllarda sık sık Eski Kudüs (Haİr HaAtika) şehrine gider ve oralarda dolaşırdım. Birçok adetleri ile bizim kültüre benzer yanları vardı. Satıcılar hürmetkârdı, bizimkiler gibi kapı önlerinde oturur tavla oynayanlar, Türk kahvesi ve salep içenler görülürdü. Ayrıca Ömer Camii'ni ve diğer tarihi yerleri ziyaret etmeyi, küçük lokantalarında yemek yemeyi, antikacı dükkânlarını dolaşmayı severdim. 


1967 İşgalinin (6 Gün Savaşları) ardından antik şehirde oturanlar politikaya karışmadan 
günlük yaşamlarını devam ettirmeye gayret gösteriyordu. Ayrıca Hristiyan asıllı Arap dükkân sahipleri de şarküteri türünden sattıkları ürünlerle bilinirdi. Onlar da Kudüs'ün bir başka etnik grubu idi sanki. 


Birkaç sene içinde, İsrail politikasının Eski Kudüs için planları su yüzüne çıkmağa başladı. 
Eski Kudüs'ün çehresi değişmeye, eski Arap evleri satın alınıp yerlerine modern evler yapılınca, Eski Kudüs'ün yerlileri de içine kapanmağa başladı. Artık İsraillilere ve turistlere kuşku ile bakmaya başlamışlardı. Değişim ve bedbinlik (kötümserlik) Yom Kipur (Ekim 1973) Savaş'ından sonra daha bir yer etti. 

Ondan sonra farklılıklar daha da belirgin oldu. Yom Kipur Savaşı çok beklenmedik bir olay olmuştu. Öğle saatlerinde çalan alarmın ardından, askerler taburlarına acilen çağrılınca, Kudüs şehri bir anda boşalmıştı ve iş yerlerinde sadece kadınlar kalmıştı. Savaş sonuçlanır sonuçlanmaz, Golda Meir ve Moşe Dayan İsrail halkının gözünden düşmüşlerdi. 


Roz Kohen'in kadrajından Eski Kudüs 


- İsrail deneyiminiz nasıl bitti ve nereye döndünüz? 
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İsrail'de geçirdiğim 6 yıl boyunca, her tatilde İstanbul'daki ailemi ve arkadaşlarımı ziyarete geliyordum. 1973 yılında İstanbul'da İsrail'de tanıştığım o zamanki eşimle evlenmek üzere geldim. 1974 yılı yaz ayı ziyaretimizde de İstanbul'a artık temelli dönmeye karar vermiştik. 
Eşim yabancı uyruklu olduğundan bazı pürüzleri gidermemiz gerekti. Onları da halledince 
1975 yılında Türkiye'ye döndük. 


Bir süre annemlerle sonra da Osmanbey'de (Teşvikiye) kiraladığımız bir daireye yerleştik. 
Ben hemen teknik ressam olarak iş buldum. Yabancı uyruklu eşim de Boğaziçi üniversitesinde eğitim görmeye başladı. Bense hiç ayrılamamış gibi hissediyordum, arkadaşlarımı bıraktığım yerde bulmuş İstanbul'un aşina olduğum havasına hemen girmiştim. 
Uzun seneler boyunca İsrail deneyimim üstünde düşünmek ve durmak istemediğim bir geçmiş olarak kaldı. 


İstanbul'da geçirdiğimiz beş sene zarfında eski eşim Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Artık bize ABD yolu görünüyordu. 


(Devam edecek...) 


1. Sohnut veya uzun açılımıyla HaSohnut HaYehudit L’Eretz Yisrael. Bilinen ismiyle Yahudi Ajansı. 

2. Sosyalist Siyonist gençlik hareketi. 

3. 18'nci yüzyılda çağdaş Batı Ukrayna topraklarında manevi bir canlanma hareketi olarak ortaya çıkan ve Doğu Avrupa'ya hızla yayılan Haredi Yahudiliğinde bir alt grup. 

i Başta Talmud ve Tevrat olmak üzere geleneksel dini metinlerin incelenmesine odaklanan bir Yahudi eğitim kurumudur. Çalışma genellikle günlük dersler aracılığıyla ve ayrıca arkadaşlık (Hevruta) adı verilen çalışma çiftlerinde karşılıklı tartışma yoluyla yapılır. 


TÜRKİYELİ YAHUDİLERLE KONUŞMAK (3) 
Cumartesi 6 Şubat 2021- Gökhan Çınkara 


Roz Kohen'le röportajımızın son bölümünde, kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme süreci ve orada başlayan Ladino dilindeki kitapları kaleme alma serüvenine odaklandık. 
- Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşme fikri nereden çıktı? 


Ben o zamanlar evli kaldığım eşimle İsrail'de tanışmıştım ama 1974'te Türkiye'ye dönmeye karar vermiştik. Kendisi 1975'te Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne yabancı öğrenci kontenjanından girdi. Yüksel lisans eğitimine başladı, çevre mühendisliğini bitirdi. 


İstanbul'da yabancı uyruklu birisinin çalışması ve iş bulması zordu. O yüzden ABD'ye doktora yapmak için başvurdu ve New Mexico Eyalet Üniversitesi'nden kabul aldı. 


Kardeşi Amerikan vatandaşı olduğu için beşinci dereceden akraba referansıyla vatandaşlık alabilecektik. Vatandaşlığı almak 10 seneyi buldu. 
- Kütüphanecilik maceranız nasıl başladı? 


İlk olarak 1988 yılında Tennessee Eyaleti'nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversitesi'nde başladım. İşim, "searcher" dedikleri bilgisayarda kitap künyesi aramaktı. 
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O yıllarda bilgisayarlar yeni yeni kullanılmaya başlanmıştı. Fransızca, İspanyolca, İbranice ve Türkçe bilmem hasebiyle farklı dillerdeki kataloglanmış dokümanlar üzerinde çalıştım. Ancak eşimin mesleği gereği eyalet değiştirmek gerekince bu işim de ancak 8 ay sürdü. 


Nashville'de kaldığım süre zarfında Middle Tennessee Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden lisans derecesi de aldım. Eşimin işi değişince 1995'te St. Louis'e geldik. St. 
Louis Washington Üniversitesi Kütüphanesi'nde göreve başladım. Katalog ve referans bölümlerinde sekiz sene görev yaptım. 


Kütüphanede çalıştığım sırada okulun "Library and Information Science" isimli master programını tamamladım. Ondan sonraki çalışma hayatım bir halk kütüphanesi olan St. Louis İlçe Kütüphanesi'nin referans bölümünde idi. Kısa bir süre sonra şube müdürü oldum ve 2018'de emekli olana kadar da orada çalıştım. 

- St. Louis İlçe Kütüphanesi ve St. Louis Washington Üniversitesi'nden bizimle paylaşmak isteyeceğiniz ilginç anılarınız var mı? 


St. Louis Washington Üniversitesi'nde çok keyifli sekiz sene geçirdim. Kütüphaneye gelen Türk öğrencilerle çok güzel dostluklar kurduk. Her yaşadığım şehirdeki (Toledo, Nashville, St. Louis) Türkler ile birbirimizi buluyorduk. 


Üniversitede çalışan Türk akademisyenlerle de arkadaşlık ediyordum. St. Louis İlçe Kütüphanesi sisteminde ise yerel halka hizmet etme olanağım oldu. 


Halka yönelik program hazırlama, çocuk programları, değişik koleksiyon ve eleman eğitimi, kullanıcı hizmetleri ve insan kaynakları gibi konularda çok bilgi sahibi oldum. 
- Kitap yazma serüveniniz nasıl başladı? 


Ladino'yu hatırladığımı bile bilmiyorum henüz o yıllarda. 1992'de Türkiye'ye gezmeye geldiğimde 500. Yıl Vakfı etkinlikleri İstanbullular tarafından kutlanıyordu. Bu aynı zamanda birçok Yahudi'nin Sefarad kimliğinin ve kültürünün tanıtılmasına ön ayak oldu. 


Ladino'yu artık yeni nesil konuşmuyordu ve artık kaybolmakta olan lisanlar arasında yer aldığı ilan edilmişti. Çocukluk döneminde bu lisanı duyan son nesil bizdik ve sonraki nesle aktarmamıştık. 


Türkçe eğitim görmüştük ve ev içinde konuşulan bu lisan işlevini kaybetmişti. Fakat böyle bir uyanma var ve herkes bunu konuşuyordu. 


Şehirde olan etkinlikler bizim nesil İstanbullular için adeta bir çağrı olmuştu. Aramızda pek çok kişi konu ile yakından ilgilenmeye başlamış oldu. 

Ardından St. Louis'e gelen Rachel Bortnick adlı İzmir Yahudisi hanımla tanıştık. Yakınlaştık ve arkadaş olduk. Bortnick Ladino'yu yaşatma ve tanıtma konusunda ABD'de öncülük etmiştir. 


Beni de Ladino konusunda çalışmalar yapmam için teşvik etti. Kendisi Ladinokomunita adlı e-posta grubu oluşturmuştu. Ben de onun sayesinde bir dönem aktif oldum. 
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Rachel Amado-Bortnick 

Ladinokomunita grubunun üyesi olan Dr. Gad Nassi ile bu vesile ile tanıştım ve onun da teşvik ve yardımları ile daha sık olarak kısa anılarımı yazmaya başladım. Kendisi aslen İstanbullu Yahudi idi. 


Gad Nassi o sıralarda Ladino bir antoloji üzerinde çalışıyordu: "En Tierras Ajenas Yo Me Vo Murir: Textos contemporaneos en judeoespanol" (Ben Yabancı Ülkelerde Öleceğim: Judeo-İspanyol'da Çağdaş Metinler). 


Bu kitabın çıkarılmasına benimle beraber 25 kişi katıldı. Ben de yardımcı olmaya çalıştığım gibi çizim ve illüstrasyonlarla katkıda bulundum. 


Kitabin tümü Ladino dilinde hikâyeler ve hatıralar içermekte idi. Sanırım Ladino olarak 2000'li yıllarda İstanbul'da çıkan nadir çalışmalardan biri oldu. 


Kitabı İstanbul'un Cervantes Enstitüsü'nde o zamanlar müdür olan Pablo Martin Asuero'nun yardımları ile tanıtılmasına karar verdik. 2000 yılında kış aylarında Cervantes'e geldik. 


Gad Nassi çok güzel bir program hazırladı. Sonradan Musevi Cemiyeti salonunda düzenlenmesine karar verilen programa Karen Şarhon'da geldi, şarkıları ile programa renk kattı. 


Dr. Gad Nassi (1937-2016) 
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Ondan sonra İstanbul'daki Cervantes Enstitüsü sürekli bu Ladino'yu tanıtmak isteyenlere ev oldu. İlk kitabımı da orada tanıtma fırsatı buldum. 


Ayrıca zaten 2000'den sonra Karen, Güler Orgun ve Gad Nassi arasında bir ekip ruhu oluştu. Şalom gazetesine bağlı ayda Ladino dilinde El Amaneser (Tan) eki 2005'ten beri popülaritesini korumuştur. 


Karen Şarhon, gerek Gad Nassi, gerek Raşel Bortnick'in ve dünyanın her tarafında Ladino dilinde yazanların metinlerini Şalom'un aylık ekinde yayımlamaya devam etti. Benim yazdıklarım da beş sene zarfında 40 hikâyeye oluştu. 


yil 


“Amaneser 


Rıfat Bali'nin sahibi olduğu Libra Yayıncılık'ta Amaneser'de çıkmış olan kısa anılarımı kitap halinde yayımlamayı teklif edince, işe giriştim ve Estambol Djudyo Una Koleksyon de Rekuerdos i İlustrasyones: Jewish Istanbul: A Collection of Memoirs and 

Illustrations adlı kitap ortaya çıktı. 


ABD'de yaşadığım bu sürede, İstanbul'da böyle bir kitabımın çıkması beni çok sevindirdi. Bu 
sevinci tekrar yaşayabilmek için kalemimi bırakmadım. Bu ilk kitabı Cervantes'te 2012 
yılında eş ve dostlara İstanbul'da tanıtmış olduk. 


İkinci kitabım Konstantinopol Djudyo Una Konsejas i fotografias/ Jewish Constantinople: A Collection of Stories and Photgraphs 2015'te tamamlandı. 


Bu kitabı elimdeki aile fotoğraflarını duyduğum hikâyelerle birleştirerek oluşturdum. 


Kitaplarımı yazarken iki dilde kaleme aldığımı belirtmek isterim. Bir tarafta Ladino diğer tarafta İngilizce. 
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Böylece hem gelecek nesillere hem de Türkiye'de yaşayan Yahudiler hakkında Batı dünyasına da bir katkım olsun istedim. 


La vava de Estambol = The granny from İstanbul/İstanbullu Büyükanne kitabım otobiyografiktir. 


Göçmen olarak geldiğim Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel deneyimini detaylandırıyor ve göçmen olarak yaşamımı İstanbul'daki Yahudi kültürü yaşam tarzımla karşılaştırıyorum. 


Göçmen olmak başlı başına büyük bir değişim deneyimlediğimi söyleyebilirim. 


Kendi tecrübelerim ise özellikle daha zorlayıcı. Çünkü ABD'de yaşadığım sürede dört kez eyalet değiştirdim ve her eyaletin değişik kültürüne alışmak zorunda kaldım. Ayrıca geçimimi de sağlayabilmek için üç ayrı meslekte çalıştım. 


Bu vesile ile de kendimi Varnalı göçmen babaannemle de karşılaştırdım. Bir amacım da bu 


kitapla bütün dünya göçmenleri ile ortak zorluklarımızı sergilemek oldu. 


Hem Yahudi-İspanyolcası (Ladino) hem de İngilizce çevirisi, gelecek nesillerin Yahudi İstanbul'un folklor ve kültürünün yanı sıra 500 yıldır korunan ancak kaçınılmaz olarak kaybolabilecek olan Yahudi diline aşina olmasını sağlamak için dahil ettim. 


Çizgilerimde de her zaman bir karikatür izi bıraktığıma inanıyorum. Böylece yazdıklarıma bir miktar mizah kattığımı düşünüyorum. 
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Balat a Galata/Balat'tan Galata'ya 1950'lerin Yahudi yaşamını konu alıyor. Kitabım benim ve çok yakın arkadaşım Betti Özyel'in ortak çabası. 


Betti Özyel'in çocukluğu Balat'ta benimkisi de Şişhane'de geçti. Her ikimiz de İstanbul'da yetişkinlerimizle evlerimizde Yahudi-İspanyolcası ile konuşulanları dinleyerek yetiştik. 


Balat ve Galata gibi Yahudilerin yaşadığı mahallelerde 1950'lerin Yahudi yaşamlarının geçmiş bir dönemini yazıyoruz. Anılarımız o yılların yaşam tarzını anlatır. 


Evlerde sobalar, mangallar ve yemeklerin tutulduğu tel dolaplar vardı. Annelerimiz mahallenin seyyar satıcıları ile haşır neşirdi. Eş dost beraberce hamama gidilirdi. Çocuklar ise mahallede beraberce yetişir, beraberce okula giderdi. 


Hem Yahudi İspanyolcası (Ladino) hem de öykülerin İngilizce çevirisi, diasporada beş yüz yıldır varlığını sürdüren Yahudi dillerinden birini kaydetmek ve korumak için dahil edilmiştir. 


Anıların Betti Özyel'e ait olanları ve benim birkaçı daha önce Amaneser'de yayımlanmıştı. 
Benim katkım çoğunlukla editörlük olarak nitelendirilebilir, çünkü anıların çoğu Betti Özyel'e aittir. 

İkimizin de anılarında geçmişe duyulan özlem barizdir. Çocukluğumuzda sıkça kullandığımız 


Yahudi İspanyolcasındaki deyimlere ayrıca mizah unsuruna da ağırlık veriyoruz. 


Yakın arkadaşım Betti'nin çocukluğu Balatta geçtiğinden güzel üslubu ile bize özellikle Yahudi evlerindeki kadınların yaşantısını anlatır. 


Benim ise ilgi alanım genellikle toplumumuzda tanıdığım insanların hatırasını yaşatmak olmuştur. Eklediğimiz fotoğraf ve çizimlerle de kitabi zenginleştirdiğimize inanıyorum. 
- 21'inci yüzyılda Ladino kültürü ve Sefarad olma durumu neye karşılık gelmektedir? 


Şimdi benim kanaatim -herkes aynı fikirde olmayabilir- Yahudilerin Ladino'yu 20'nci yüzyıl 


ortalarına kadar kullanmalarının nedeni, kapalı bir cemiyet, azınlıklara Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilen millet sistemi/kahal olma konumundan kaynaklanmaktadır. 
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Çünkü Yahudiceyi/Ladinoyu kullanarak Osmanlı Yahudileri yaşamlarını yürütebiliyorlardı. 
Osmanlı'da Yahudiler belli mahallelerde belli işleri yaparak ve birbirlerine yetecek biçimde yaşıyorlardı. 


Meslekler babadan oğula geçiyordu. Osmanlı Devleti'nde Yahudi-İspanyolcası (Ladino) böylece çok uzun süre yaşadı. 

Cumhuriyetin gelişiyle bizim nesile (1930 sonrası doğanlar) birçok imkân doğdu. Türkçe okumaya başladık. Annemizin nesli Türkçeyi öğrenmiyorlardı. Annemle babam Türkçeyi Halkevi'nde öğreniyor. 


Bunun öncesinde çok az Türkçe konuşuyorlardı. Bu yüzden Ladino onların nesline kadar geldi. Bizler okulda Türkçeyi öğrendik. Ladino'ya ilgimiz azaldı. Türkçe konuşmayı tercih ettik. Yahudice'ye ilgiyi kaybettik. Çok farklı bir nesil ortaya çıktı. 

Yidiş'i ele alırsak, onlar bizden çok önce yaşadılar bu evrimi. Holokost oldu Aşkenaz Yahudiler bir sürü ülkeye dağıldı. İsrail'e gidenlerde İbranice'ye yöneldiler. 


Yidiş'in şöyle bir şansı oldu: Hasidler dışarıya kapalı grup oldukları için aralarında Yidiş dilinde konuşuyorlar halen. Devlet içinde devlet gibiler. Dışa tamamen kapalılar. Birbirleriyle çalışıyorlar. O lisan onların arasında yaşıyor haliyle. 


Gerek İstanbul Yahudileri gerek başka ülkelerde yasayan Sefarad asıllı Yahudiler yaşadıkları ülkelere asimile olmuşlar, büyük kültürle iç içe yasamaktadırlar. 


O yüzden ancak kültürün yaşatılması, belgelenmesi ile mümkün olacaktır. Gerek Türkiye'de gerek dünyanın pek çok ülkesinde Sefarad kültürüyle alakalı akademik çalışmalar devam etmektedir. 

- Sefarad ve Mizrahi kültürü birlikte anılmaktadır. Bu konuda fikirlerinizi bizle paylaşır mısınız? 


İsrail'de Mizrahi kelimesi geniş bir grubu kapsıyor. 'Mizrahi', İbranice 'doğulu' demek, Kuzey Afrika, Irak, İran, Kürt Yahudilerine de 'Mizrahi'deniyor. 


Değişik gruplar aslında. İran'ın Yahudi halkı çok eskidir mesela. Irak ve Kürdistan'da çok eski, kadim. Sefaradlar gibi İspanya'dan Balkanlar'a oradan da İstanbul'a gelmiş değiller. 


Gürcü Yahudileri de var. Sefarad ve Mizrahiler esasında farklı. Kuzey Afrika'dakiler arasında Sefaradlar ve Ladino/Haketiya konuşan bir nesil varmış. 


İsrail'de ayrımcılık genel kültüre ayak uyduramayan Habeşistan, Irak ve Kürt Yahudileri ile başladı. Özellikle bu Yahudiler Avrupalı Yahudilerden de daha farklılar. Batılı Aşkenazlara haliyle bu farklılıklar fazla geldi. 


Türk Yahudileri gelmeye başlayınca Sefarad olarak hepsini kategorize ettiler. 

- Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'den gelen bir Sefarad Yahudisi olma durumunu nasıl deneyimlediniz? ABD'de Türkiyeli Yahudi olmak nasıldı genel Amerikan Yahudi cemaati içerisinde? 
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Amerika'da geniş veya büyük Yahudi toplum Sefarad kültürü ve Sefarad Yahudileri konusunda bilgisizler. Anlatmaya çalıştığınızda "Yidiş bilmeyen nasıl Yahudi olur" türünden sorularla karşılaşıyor insan. 


Kaldı ki Sefarad veya Anadolu'da yaşayan Yahudiler otantik kültür ve dine çok daha yakındır. 
Bu ayrıntılar yalnız akademik çalışma yapanlar arasında bilinir. 

Aynı zamanda ABD'ye 1980'lerde vardığım tarihlerde bile artık üç ayrı beliğin Yahudi sinagogu mevcuttu ve her üçü de Amerika'nın kiliselerine benzeme çabası ile sosyal faaliyetlerin çok olduğu organizasyonlara dönüşmüştü. 


Sinagog ve mezhepler diyeceğim: Ortodoks, konservatif ve reform olarak ayrılan bu gruplar belirgin derecede farklıdır birbirlerinden. 


O yüzden yaşadığım her dört eyalette sinagogları ziyaret ettimse de hiçbirinde ne kafama uygun insana rastladım ne de faaliyetlerine ilgi duyabildim. 

Kısaca deneyimlerimi özetlemek gerekirse, Sefarad kültürü bilinmediğinden ABD'de "Türk olmak" Türk Yahudisi olmaktan daha kolay oldu. 


En doğrusu, dindar olmayan veya dini kişiliğini öne sürmeyen bir gruba dahil oldum diyebilirim. 

Ayrıca Türkiye'deki yaşamın aksine ABD'de değişik dinlere mensup insanlar, kendileri gibi aynı dinden olmayanlarla beraber bayram kutlamaz. 


O yüzden Yahudiler "Christmas/Noel" vakti kabuklarına çekilir ve Hristiyan komşu veya arkadaşları ile kaynaşmazlar. 


Biz, Türkiyeli Yahudiler ile Türkiyeli Müslümanlar ABD'de birbirleri ile bir arada yaşamaya devam ettik; ama Türkiyeli Yahudilerle Amerikalı Aşkenaz Yahudileri büyük ölçüde kaynaşmadı. 


Bildiğim kadarı ile Los Angeles, Seattle, Miami gibi ABD'nin büyük yerleşme bölgelerinde Sefarad Sinagogları mevcuttur. 
- Ladino okumaya ve yazmaya ne zaman başladınız? 


1999'da Ladinokomunita'da ilk defa Ladinoca yazdım. Dediğim gibi çocukken öğrenilen lisanlar unutulmuyor. Başta sadece klişeleri unutmamışım gibi geldi, sonra aslında daha da hatırlayabildiğimi anladım. Yazdıkça dilim çözüldü. 

- Ladino dilinde 20'nci yüzyılda öne çıkan yazarları sorsam kimleri söylerdiniz? 


Matilda Koen-Sarano'yu söyleyebilirim. Çok üretken bir yazar. Koen-Sarano, 1939'da Milano'da Türkiyeli bir Sefarad ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 


Dedesi Moshe, 1874'te Bergama'da doğdu. Anne ve babası Alfredo Sarano ve Diana Hadjes Aydın'da doğdu. Babası 1925'e kadar Rodos'ta, annesi ise 1938'e kadar İzmir'de yaşadı, 1938'de Milano'da evlendi. 


İkinci Dünya Savaşı sırasında aile Nazi zulmünden İtalyan dağlarında saklandı. Babası, 


1945'ten 1969'a kadar Milano Yahudi Cemaati Sekreteri oldu. Aaron Koen ile evlendi ve 
1960 yılında Israil'e göç etti. Ladino dilinde 40 üstünde kitabı yayınlanmıştır. 
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- Kadim bir Sefarad toplumu olan Türkiye Yahudi Cemaati veya Türkiyeli Yahudiler sizce Sefarad kültürüne nasıl yaklaşmalılar günümüzde? 


Aslında tarihe baktığımızda değişimin önüne geçmek mümkün değildir. Değiştirmeye çalıştığınız ve zorla empoze ettiğinizde eski hali olması mümkün olmaz. 


Aslında belli bir kimliği kendimize uygun görürüz ve onu seçeriz. Türkiye'deki Yahudiler, aslında küçük ama köklü ve güçlü 12,000 kişilik bir azınlık bugün. Büyük bir kısmı geniş topluma asimile olmuş durumda. 


ABD'ye gelince de de insan değişiyor. İsrail'e gitseler İsrailli oluyorlar. Oranın karakterini alıyorlar. Küreselleşmenin bir sonucu. 

Örnek vermem gerekirse Şalom Gazetesi'nde benim dikkatimi çeken dış ülkelerden çok haber koymuş olmaları. Dış ülkelerden aldıkları haberleri paylaşıyorlar. 


Türkiye'de yaşayan Yahudiler hakkında da yazıyorlar ama 12 bin kişi, İstanbul gibi bir metropolis için küçük bir toplum. Düşünün benim yaşadığım St. Louis'te 60 bin Yahudi var. 
İstanbul da ise 18 milyon kişi ve 12 bin Yahudi var. 


Sayı olarak düşünürseniz aslında güçlüler, sesleri duyulmakta. İstanbul'da Yahudi asıllı geniş ve sesini duyurmuş yazar ve edebiyatçı var; Türkçe yazıyorlar. Çoğu da eski İstanbullu bu Yahudilerin. 

- Ladino kültürünü ve tarihini araştırmak için önerileriniz neler olacaktır? 


Gerek İsrail'de, İspanya'da, Avrupa'da, ABD'de ve Türkiye'de akademik organizasyonlarda epey bilgi birikimi var. Pek çok belge toplandı ve toplanmaya devam ediliyor. 


Üniversitelerde tezler yazılıyor. Gençlerde de araştırmaya merak var. İlgilenenlerin kolayca katkıda bulunabilecekleri çalışma alanlarını keşfedebileceklerini öneririm. 


Size kısaca var olan kaynaklardan söz edeyim: 


e Sephardic Center of İstanbul 

e American Sephardic Federation 

e Sephardi European Institute 

e Stroum Center for Jewish Studies 


Pek çok organizasyon, atölye ve aktiviteler de mevcut. 

Ayrıca Türkiye ve İsrail'deki kuruluşlar, Ladino topluluğu için kaynaklar yayınlıyor ve sürdürüyor. Önemli bir kaynak olan Ladino Authority/Autoridad Nasionala del Ladino Kudüs'tedir. 


World Catalog veri tabanında, kütüphanelerin ortak arşivlerinde 13 bin üstünde Sefarad kültür ve tarihini içeren kitap, görsel kaynaklar, müzik ve magazinler var. 


İstanbul'da araştırma yapmak isteyenlere SALT Araştırma merkezi de zengin kaynakları ile büyümeğe devam ediyor. 
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Ladino ve İstanbul Yahudileri, Sefarad tarihi ile ilgilenenlere kapılar şimdi açılıyor. 
Araştırmak isteyenlere hatırlatmak isterim. 
- Son olarak neler söylemek isterseniz? 


Kendim ile ilgili planlara gelince şöyle diyebilirim, gelecek yıllarda yine Ladino diye bilinen Yahudi İspanyolcasını yaşatmak amacı ile yazmaya devam etmek isterim. Yazmak isteyen başkalarına da yardımcı olmak isterim. 


Deneyimlerimi ve kişisel öykümü paylaşma imkanını veren Independent Türkçe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. 
Aşağıda göreceğiniz bu Ladino ifadeleri değerli okuyucularımızla paylaşabilirim: 


e Muerte livyana — Allah geçinden versin 

e De ande par ande- nerden nereye 

e En kulaksız moro — duymazlıktan gelmek 

e Şal i sesto al çarşı endereço- acele yollara düşmek 

e Ben, Bulisu, Bulisu kız kardeşi, beş çocuk 6 bohça — kalabalığı az göstermek e Azer del Mordehay- duymazlıktan gelmek 

e Un loko, un bovo i un şdula- Gereksiz birkaç kişinin gereksiz işe girişmesi 

e Si kere el Dio — Allah isterse 

e Koşo vaya, tuerto venga — biçimsiz kişi 


Roz Kohen'in kaleme aldığı kitaplar: 


e Kohen, R. (2012). Estambol Djudyo: Una koleksyon de rekuerdos i ilustrasyones = Jewish İstanbul : a collection of memoirs and illustrations. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayımcılık. 

e Kohen, R. (2015). Konstantinopol Djudyo: Una koleksyon de konsejas i fotografias = Jewish Constantinople : a collection of stories and photographs. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık. 

e Kohen, R. (2019). La vava de Estambol =: The granny from İstanbul. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık. 

e Kohen, R. (2020). Balat a Galata: Vidas djudias de los anyos 1950 = Balat to Galata : Jewish lives of the 1950s. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık. 


TÜRKİYELİ YAHUDİLERLE KONUŞMAK (4): İMPARATORLUKTAN 
CUMHURİYETE UZANAN İSTANBULLU YAHUDİ BİR AİLENİN HİKAYESİ 


Cumartesi 13 Şubat 2021- Gökhan Çınkara, Independent 


Dr. Gökhan Çınkara, Independent Türkçe için "Türkiyeli Yahudilerle konuşmak" röportaj serisinin yeni bölümünde emekli iş adamı Denis Ojalvo ile konuştu. 


"Türkiyeli Yahudilerle konuşmak" röportaj serisinin yeni bölümünde emekli iş adamı Denis Ojalvo ile konuştum. 


Neden Denis Ojalvo ile konuştuğuma gelince, bu konuda sanırım haklı sebeplerim var. 


Öncelikle Denis Ojalvo babası merhum Harry Ojalvo'nun 500. Yıl Vakfı Koordinatörlüğü nedeniyle siyaset dünyasının Türkiye Yahudi Toplumu ile kesiştiği birçok olaya tanıklık etti. 
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Bu açıdan Ojalvo'nun görüşleri Türkiye'de siyasi elitlerin bir azınlık grubu olan Türkiye Yahudileriyle ne tür ilişkiler geliştirdiklerini göstermesi açısından önem taşıyor. 


1980'lerin ortalarından itibaren Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine yeni bir boyut katmak amacıyla Türkiye Yahudilerinin Amerikan Yahudi Toplumu'nun ileri gelenleriyle bir kamu diplomasisi yürütmesini arzuladı. 500. Yıl Vakfı bu düşünceyle ortaya çıktı. 


Ayrıca röportajda göreceğiniz üzere, Ojalvo ailesi Osmanlı İmparatorluğu'nda bürokratik pozisyonlarda yer alma imkânı elde edebilmiş, sonrasında Cumhuriyet devrinde devlet erkanı ile temaslarını devam ettirebilmişlerdi. 


İmparatorluktan Cumhuriyete uzanan İstanbullu Yahudi bir ailenin hikayesine hep beraber tanıklık etmeye ne dersiniz? 


Denis Ojalvo 


- Sayın Denis Ojalvo öncelikle kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Klasik ve klişe bir soru olarak Denis Ojalvo kimdir? 


Denis Ojalvo İstanbullu bir Türkiye Yahudisi. 

İki kahramanım var: 

1- Çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk 

2- Vahdet-i Vücut nazariyesinin kanımca en veciz temsilcisi olan içi dışı bir Yunus Emre. 
İlkokulu Maçka İlkokulu'nda, sonrasında İtalyan Lisesi'nde ve Eseniş Lisesi'nde okudum. 
On sekiz yaşına kadar Teşvikiye'de yaşadım. 


1969-1975 yılları arasında eğitim gördüğüm İsrail Hayfa Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldum. 


Aynı üniversitede Siyasal Bilimlerde masterimi yaparken araştırma asistanı olarak kürsü 


profesörü Gerald E. Caiden'in 'To Right Wrong: The Initial Ombudsman Experience in Israel' isimli kitabının yazılmasına yardımcı oldum. 
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Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü (1976) ve Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümü mezunuyum (2005). 


Tez konum Türk Yahudi Lobiciliği. 


İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilirim. Ayrıca, ilk üniversite tahsilimi İsrail'de yaptığımdan dolayı iyi derecede İbranice bilirim. 


Bu sayede Yunus Emre felsefesini ve şiirlerini Türkçe asıllarından İbranice'ye tercüme edip İsrailli okurlarla buluşturdum. 


Nihayet, Yahudi halkının ulus devleti İsrail'in Endülüs'te beraberce altın çağını yaşamış olduğu amca oğlu büyük Arap ulusu ile; Yahudi halkını 2 bin 500 küsur yıl önce Babil esaretinden kurtaran büyük İran halkıyla barış içinde yaşamasını samimiyetle temenni eden biriyim. 

- Üniversite dönemine ilişkin bizimle paylaşabileceğiniz ilginç bir anınız var mı? 


1975-1976 akademik yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü'nde okuduğum dönemde çok kıymetli hocalarımız vardı. 


Bunların arasında Mustafa Aysan, Zeyyat Hatipoğlu, Hayri Ülgen, Muhittin Karabulut, Bülent Kobu, Ülkü Gönenli ve Sabahattin Zaim de vardı. 


Prof. Sabahattin Zaim çalışma ekonomisi hocamızdı ve derslerini ağdalı bir Osmanlıca ile anlatırdı; bir gün Munzam Hasılanın inhikâsını anlatmaya başlayınca hepimiz koptuk (Gülüyor). 


"Hocam, bu ne demek?" diye sorduğumuzda hemen yeni Türkçesini "Ek gelirin yansıması" diye gülerek izah etmişti. Bazen ağdalı lisanımı ona borçlu olduğumu düşünmekten kendimi alamıyorum. 


Bir gün hocalarımızdan biri (Sabahattin Bey olabilir) dersimize bir misafirin katılacağını söyledi. Kimdir diye sorduğumuzda Korkut Özal dediğinde hepimiz gülüşmüştük. Kendisi o devirde yanılmıyorsam AP ve MSP'nin ortak olduğu Milliyetçi Cephe koalisyon hükümetinde bakandı. 


Bulunduğumuz amfinin kapısı açıldı ve içeriye sağlam yapılı esmer bir adam, Korkut Ozal girdi. Konuşmaya başlar başlamaz hepimiz karşımızda çok bilgili ve hiç boş laf etmeyen biri olduğunu hemen anlamıştık. 


O gün, mukaddesatçı kesim bağlamındaki önyargılarımı bir kenara koyduğum ve her insanı kendi meziyetleri çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini öğrendiğim gündü. 

- İstanbullu Yahudilerin sınıfsal durumları ve toplumsal statüleri tanıklık ettiğiniz dönem içerisinde ne yönde gelişti? Halk düzeyinde egemen olan bir anlayış 

olarak "zenginlik" ve "üst-sınıfa mensubiyet" İstanbullu Yahudiler için gerçekten verili bir durum muydu? 


Türkiye Yahudileri toplumun geneli gibi çeşitli sosyal sınıflardan oluşuyordu. Tanzimat sonrasında ve Cumhuriyet öncesinde, Meclis-i Mebusan, bürokrasi, askeriye ve zaptiye dahil, 


aynı diğer gayrimüslim anasır gibi, devletin bütün kurumlarında, temsiliyetleri mevcuttu. 
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Cumhuriyet öncesi Ermeni tehciri ve Yunanistan'la yapılan nüfus mübadelesi ülkede yaşayan gayrimüslim nüfusu adamakıllı azaltmış ama bitirememişti. 


Yahudiler bağlamında ise, 1867'den itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransızca tedrisat yapan Alyans okullarından (Alliance Israélite Universelle) yetişen gençler üzerinden Fransa istikametinde daimi bir göç süreci söz konusuydu. 


1912'de kaybettiğimiz Balkan Savaşı arifesinde 200 bin civarında olan Yahudi nüfusu, Selanik ve civar coğrafyanın kaybıyla Cumhuriyet kurulduğunda 90 bin civarına düşmüş ve Türkiye eğitimli, girişimci Yahudi nüfusunun önemli bir kısmını kaybetmişti. 


Yahudiler hariç diğer gayrimüslimlerin İstiklal Savaşı esnasında sergiledikleri tartışmalı tutum, Milli Devlet'in kuruluş sürecinde tüm azınlıkların askeri ve mülki bürokrasiden soyutlanmalarıyla neticelendi. 


Dahası, bunların iktisadi alanda, çeşitli sektörlerdeki belirgin mevcudiyetleri toplumda kıskançlık yaratıyor ve azınlık düşmanlığı üretiyordu. 


"Ekonominin Türkleştirilmesi siyaseti", Yahudiler dahil, gayrimüslim azınlıklar açısından oldukça sancılı bir süreç olmuştur. 


Atatürk'ün sağlığında gerçekleşen ve "Light Pogrom" olarak adlandırabileceğimiz 1934 
Trakya Olaylarıyla Edirne, Kırklareli, Babaeski, Uzunköprü gibi şehir ve kasabalarda oturan, peynircilik ve ticaretle uğraşan Yahudiler İstanbul'a kaçmak zorunda kalmışlar ve Trakya ekonomisinden soyutlanma süreçleri görece zaiyatsız bir şekilde gerçekleşmişti. 


Bunların bir kısmı İstanbul ve Anadolu üzerinen henüz kurulmamış olan İsrail'e yani İngiliz Mandası'ndaki Filistin'e gidebilmişlerdi. 


Atatürk'ün vefatı ile neredeyse eş zamanlı çıkan İkinci Cihan harbi, "Ekonominin Türkleştirilmesi Siyaseti"ne yeni bir ivme kazandırdı. 


Neticede 1941'de 20 sınıf askere alma ile askerliklerini bitirmiş olsalar bile 20-45 yaşları arasındaki gayrimüslim erkekler apar topar askere alınıp ellerine kazma kürek verilerek "Nafia Takımları"nda yol inşaatlarında çalıştırıldılar. 


Zahiri amaç bunların celp edilerek Beşinci Kol faaliyetlerinde bulunmalarını engellemekti. 


Esas maksat ise bunları ticaretten soyutlayıp piyasayı Müslüman Türk unsuruna kazandırmaktı. 


Ancak, bu "iş bilen" kesim aniden kaybolunca ticaret ve zenaat da durmuş ve ekonomi felç olmuştu. 


Bu yüzden 1942'de farklı bir yöntem uygulandı: Varlık Vergisi! 
1666'dan beri ihtida etmiş Yahudilerden 


oluşan "Dönmeler" de Yahudiler, Rumlar ve Ermenilerle beraber hiçbir nesnel temeli olmayan ve ödeyemeyecekleri derecede yüksek vergilere tabi tutuldular. 
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Kişiler varlarını yoklarını üç otuz paraya satıp vergilerini ödemeye çalıştılar. 


Paraları yetişmeyenler ise yevmiye ile borçlarını kapatmak üzere Aşkale'ye çalışma kampına gönderildiler. 


Konuyu merak edenler İstanbul Defterdarlığı'ndan emekli olan Faik Ökte'nin 'Varlık Vergisi Faciası' kitabını, edinip okuyabilirler. 


Yakın zamanda Rıdvan Akar, Ayhan Aktar ve Rifat Bali gibi araştırmacı yazarlar bu konuyu işleyen kitaplar yazdılar. Keza konu Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinde detaylı biçimde incelendi. 


Eski İstanbul Deftardarı Faik Ökte'nin 'Varlık Vergisi Faciası' kitabı 


Günümüzde sola yakın olan Cumhuriyet gazetesinin hükümetin Nazi sempatizanı faşist uygulamalarına destek veren yazıları arşivlerde araştırmacıların emrine âmâde bekliyor. 


Yaşı tutanlarımız, çok değil, 30 sene öncesine kadar o 

zamanlar "solda" olan Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazarlarının "Gayri-milli Burjuvazi" söylemini hatırlayacaklardır. 

Bu deyim iki yöne çekilebilen cinsten: 


1. Burjuvazi aslında gayri-milli anasırdan oluşmakta, 


2. Paranın dini imanı olmaz, dolayısıyla Burjuvazi de dini ne olursa olsun, ulusal duygulardan yoksun asalak bir sınıf teşkil eder. 


Sorduğun soruya dönecek olursam, İkinci Cihan Harbi esnasında yukarıda mezkür uygulamalar yüzünden epey fakirleşen Yahudilerin nispeten az eğitimli olanları kaybedecek bir şeyleri kalmadığı için 1948 yılında kurulan İsrail'e göç ettiler ve Türkiye'deki Yahudi nüfusu yarıya yani 45 bin civarına indi. 


Kalanlar nispeten eğitimli orta sınıfa mensup oldukları için batılı yaşam tarzlarıyla daha göze batar oldular. 


Yurt dışına ABD, Kanada, Avrupa, İsrail gibi ülkelere eğitime giden gençlerin büyük kısmı hayatlarını o ülkelerde kurunca ebeveynleri de peşlerinden gitti. 


Günümüzde, kala kala İstanbul'da yaklaşık 12 bin, İzmir'de ise bin kadar Yahudi'nin yaşadığı tahmin ediliyor. 
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En doğru rakam tabii ki devletimizde mevcut. Keşke açıklansa da kaç kişi kaldığımızı öğrensek. 

- Denis Bey bu noktada aileniz konusunda biraz ayrıntı almak istiyorum. Anneniz ve babanızdan bahsedebilir misiniz? Ayrıca üniversite tahsilinize kadar yaşadığınız İstanbul'da Türkiye Yahudi Toplumu'nun kültürel yapısı nasıldı ve hangi toplumsal sorunlar tartışılıyordu? 


Çocukluğum dahil, üniversite öncesi döneme ilişkin ilk gözlemim 5-6 yaşlarındayken radyodan yankılanan ve sonradan Kıbrıs sorunundan kaynaklandığını öğrendiğim "Ya taksim ya ölüm" diye slogan atılan nümayişlerdi. 


Kendi kendime "Taksim'den ne istiyorlar?" diye sorduğumu hatırlıyorum. 


İlk bilinçli siyasi gözlemim ise 1960 ihtilali öncesinde İstanbul radyosunda her gün "Vatan Cephesi"ne katılan kişilerin isimlerinin okunduğunda gerçekleşti. Babama "Bu iş nedir" diye sorduğumda gülerek "sonra konuşuruz" dediğini hatırlıyorum. 


Okunan isimlerin uydurma olduğunu anlamış, bir tuhaflık olduğunu sezinlemiş, ama 9 
yaşındaki aklımla bağlamına oturtamamıştım. 


Birkaç hafta sonra, 27 Mayıs 1960'ta ihtilal olmuş ve Spor ve Sergi Sarayı'nın arkasından Dolmabahçe'ye inen yokuştan geçen tanklar dikkatimi çekmişti. 


Akabinde radyoda neredeyse her akşam yayımlanan Yassıada saatinin açılışını ve hâkim Salim Başol'un "Sanıklar bağlı olmayarak yerlerini aldılar, müdafiler haazır" cümlesi zihnime kazınmıştı. Daha sonra yapılan idamlar çocuk benliğimde kötü izler bırakmıştı. 


Babam Harry Ojalvo, 27 Mayıs İhtilali öncesinden itibaren annem Lea (Niego) ise ihtilalin hemen akabinde CHP bünyesinde epey faallerdi. Annem 1964 senesinde kalabalık bir Türk Kadınlar Birliği heyetiyle İsrail'i ziyaret etmiş ve heyet üyeleri Dışişleri bakanı Golda Meir tarafından kabul edilmişlerdi. 


Golda Meir'in Lea Ojalvo'nun da mensubu olduğu Türk Kadınlar Birliği'ne imzalı fotoğrafı 


Geniş aile çevrem haricinde Yahudi toplumuyla pek bir ilişkim olmadı. 


1964 yılında Yunan pasaportu hamili İstanbul Rumları Kıbrıs olayları yüzünden sınır dışı 
edildiğinde izleri hâlâ taze olan 6-7 Eylül 1955 ve 1942 Varlık Vergisi konularının tekrar gündeme gelmesiyle bunlar hakkında üstünkörü bilgi sahibi olmuştum. Rum arkadaşlarımızın tedrici şekilde buharlaşmaları ağzımda buruk bir tat bırakmıştı. 


İhtilal sonrası dönemde Türkiye-İsrail ilişkileri iyi seyrediyor, çeşitli dalların sporcuları gidip geliyordu. 
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Oradan gelen folklor ekipleri gösteriler yapıyor ve İstanbul halkı tarafından ilgiyle karşılanıyordu. 


1967 Arap-İsrail savaşı uzun sayılabilecek ve basınla radyo üzerinden genişçe işlenen bir 
bekleme döneminden sonra patlak verdiğinde yakın çevremdeki kişilerin endişelerini izlemek üzüntü vericiydi. 


Savaşın bitimiyle bu endişe yerini hayrete ve "Bu adamlar neymiş, bu işin altından nasıl da kalktılar!" duygusuna bırakmıştı. 


1968 Avrupa'da ve Türkiye'de öğrenci olaylarının patlak verdiği yıldı. 


Dolayısıyla yurt dışında üniversite tahsili imkânı ortaya çıkınca bunu kullanmaya karar verdim ve 1969'da İsrail'e gittim. 


Bu döneme ilişkin hatıralarım böyle. 
- Sayın Ojalvo, 1969 yılına kadar hafızanızda yer edinmiş Türkiye Yahudi Toplumu kişiliklerinden kimleri sayardınız? Bunların önemlerini belirtmeniz mümkün müdür? 


Dediğim gibi 18 yaşıma kadar yani İsrail'e üniversite tahsiline gidene kadar Yahudi toplumuyla, onun sosyal kulüpleriyle bir alışverişim olmadı. 


O dönemden aklımda kalan tek isim, isim babalığını aile dostumuz CHP İstanbul senatörü Emekli Kurmay Albay Cemal Yıldırım'ın yaptığı Yıldırım Spor Kulübü'nün kurucu başkanı Dr. Menahem Mitrani'dir. 


Yıldırım Spor Kulübü, İstanbul'daki Yahudi gençliğinin spor tesisi ihtiyaçlarını gidermek için kuruldu. Daha önce bunların Kurtuluş ve Beyoğluspor gibi kulüplere gittiklerini tahmin ediyorum. Ama bu bir ilk değildi. Türkiye'de ilk Yahudi spor kulübünün kuruluş tarihi 1895'tir. İsmi de meşhur Maccabi'dir. 


Sizlere Cemal Yıldırım Bey ile olan bir anımı anlatmak isterim. Aile dostumuz, babamın özel kalemliğini yaptığı İstanbul CHP senatörü Cemal Yıldırım Bey bir gün beni kenara çekip elime yeşil renkte 10 liralık bir banknot sıkıştırmıştı. 


O güne kadar sahip olduğum en değerli banknot koyu pembe 2,5 liralık olanıydı. Cemal amcaya babamı gösterip o benim babam, siz ise para babamsınız demiştim ve bol bol gülüşmüştük. 

- Sayın Ojalvo yaşınız ve sosyal çevreniz itibarıyla zamanın hahambaşısı Rav David Asseo hakkında ne gibi anılar zihninizde mevcut? 


Hahambaşı Rav David Asseo'nun din eğitimini Rodos Rabinik Teoloji Seminerinde gördüğünü biliyorum. Bu Yahudi eğitim kurumunun Rodos'ta olması ilginç bir husus. 


Tabii İkinci Cihan harbinden önceki dönemden bahsediyoruz. Kendisi çok kültürlü ve 


Türkçe'ye ilaveten İbranice, Fransızca, İtalyanca, Yunanca ve İspanyolca bilen muhterem biriydi. 
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Babam Harry Ojalvo'nun 1961 Hahambaşı Seçimleri'ndeki dahlinden hatıratı üzerinden bahsetmek isterim. Babam dindar kesimle iletişime geçme isteğini arkadaşı çocuk doktoru Moiz Çiprut'a açmış. O zaman da Hahambaşı Rafael Saban ağır hasta ve vefatı an meselesi. 


Babam ve Doktor Çiprut Kuledibine yakın oturan Rav David Asseo'yu ziyaret ediyorlar. Tam bu sırada Hahambaşı Saban vefat ediyor. Babama bu seçime karışmaması konusunda telkinler olsa da babam zamanın Milli Birlik Komitesi'ndeki bağlantıları sayesinde ya Asseo ya da hiç diyor. 


Gazeteci İzak Kohen, Şalom gazetesi sahibi Avram Leyon, Nissim Behar'ın desteğiyle David Asseco yeni hahambaşı oluyor. 


Fakat Rav Asseo'nun icraatının detayına maalesef vâkıf değilim. 

- Sayın Ojalvo biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda çokça tartışılan bir konu var; Sabetay Sevi ve Dönmeler. Bu toplumsal gruba ait bireylerle bir iletişiminiz oldu mu ve aileniz tarafından bu konu nasıl ele alınırdı? 


1666'dan beri ihtida etmiş olan Yahudi kökenli bu toplumsal gruba ait kişilerle ailece iletişimimiz oldu. Bunlar Türk toplumunun eğitimli, laik ve Batı yaşam tarzını benimsemiş kültürlü kesiminden kişilerdi. İlişkilerimiz daima karşılıklı saygı ve dostluk temelinde olmuştur. 


Bu toplumun insanlarının mezarları özellikle Üsküdar'daki Bülbülderesi mezarlığındadır. Bu mezarlık bu konuda çok ilginç antropolojik bir kaynaktır. 


Bunların bir kısmı Edirne, İstanbul, İzmir ve Ege şehirlerinde oturmaktaydı ancak önemli bir kısmı 1923-1927 Lozan mübadele sürecinde özellikle Selânik'ten Türkiye'ye gelen ailelerdendir. Dolayısıyla "Selânikli" olarak bilinirler. 


"Dönme" sıfatı tarihi bir gerçeği yansıtmakla beraber oldukça küçültücü bir ifade olduğundan kullanılmasını ayrımcı bir tasarruf olarak değerlendiriyorum. Türkiye'deki çeşitli Rumeli veya Karadeniz kökenli etnisitelere mensup kişilere "Dönme" denmezken bunları "Dönme" diye yaftalamak çok yakışıksız. 


Bunların çetelesinin devletimizde mevcut olması lazım. Şöyle ki, bunlar 1942 Varlık Vergisi döneminde "D" kategorisi ile aynı Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler gibi âfâki ve yüksek vergi oranlarına tâbi tutuldular. 


Umarım arşivlerimiz bir gün açılır ve geniş toplum, başlangıçta özgün bir grup teşkil etmiş olup şimdilerde toplumda neredeyse tamamen erimiş olan bu kişilerin ülkemizin askeriyesine, mülkiyesine, sanayiine, ticaretine, sanatına, tıbbına, akademisine, yargısına, diplomasisine, müziğine, sporuna, sinemacılığına v.s. olan katkılarını öğrenme fırsatı bulur. 

- Babanız ve annenizin aile geçmişinden bahsetmenizi istiyorum. 


Ebeveynimin aile geçmişi özel bir konu ama birkaç şey söyleyeyim: 


Ojalvo ailesinin ismi babamın anlatısına göre 12'nci yüzyılda tarihteki yerini alıyor. 
İspanya'da 8. Alfons zamanında duyulan bir yerleşim yerinin ismi Ojalvo. 


Ojo göz, ama aynı zamanda pınar, yani suyun yerden yüzeye çıktığı yer demek. 
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Türkçe'de de göz pınarı demiyormuyuz? 


Alvo ise berrak, duru ve ak anlamına geliyor. Soyadımı Türkçeleştirseydim herhalde Akpınar veya Durupınar'dan birini seçerdim. 


Dedem Vital Ojalvo hakkında bir anekdot aktarmak isterim. Vital Ojalvo 1939'da New York Dünya Fuarı'nda Türkiye için ayrılmış sergi alanını düzenledi ve işletti. Bunu seyahat acentalığından edindiği tecrübeyle yaptı. 


Vital Ojalvo dışişleri eski bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın dostuydu ve sektörün ilk/ öncü şirketi NATTA (National Turkish Travel Agency, Milli Türk Seyahat Acentalığı)'nın ortaklarındandı. 


Babamın dayısı Osmanlı Dışişlerinde diplomat olduğu için ondan bahsedeyim: 


Marko Kohen 1878-1963 yılları arasında yaşadı. Cumhuriyet devrinde Selim Oner ismini de iktisap etti. 


Rahmetli Babam Harry Ojalvo'nun (1920-2018) Galatasaray mezunu dayısı Emekli Konsolos Marko Kohen'e (1878-1963) ilişkin tarihi bir belgeyi burada sizlerle paylaşıyorum. 


Aşağıda, Marko Kohen'e Trablusgarp harbi esnasındaki hizmetinden dolayı verilen Gümüş Liyakat madalyası'na ilişkin Sultan V. Mehmet Reşat tuğralı Takdir Beratı'nın tercümesi var. 


Berat'taki söz konusu "Ahsen Hidmet" (güzel hizmet) Marko Kohen'in Trablusgarp'ta savaşan Osmanlı kuvvetlerine mühimmat sevkiyatına ilişkindir. Sevkiyat Cezayir üzerinden yapılmış. 


Takdir Beratı'nın Metni: 


Marsilya şehbezirhanesi (şehbenderhane olacak - Konsolosluk) memurlarından Marko Kohen Efendi İtalya muharebe-i zailesi esnasında ibraz eylediği ahsen hidmetten naşi, seza-var-ı atıfet-i seniyye-i şahanem olduğuna binaen bil istizan şeref efra-yı sünük ve sudür olan irade-i seniyye-i mülukanem mucibince mumaileyhe gümüş liyakat madalyası inayet ve ihsan kılınmış olduğunu mütezammin işbu berat-ı ali-şani iştar olundu. 


Mukarrer fi-l yevm-üs şal-aşere min sehri Cemaziyülevvel sene işna sülüsun ve semanemie. 
13 Cemaziyülevvel 832 (1332) Miladi 9 Nisan 1914 
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Marko Kohen'in Sultan Reşat tuğralı Liyakat Madalyası (13 Cemaziyülevvel 832 [1332] 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- Babanız Harry Ojalvo'yu bize tanıtır mısınız? 
1920 İstanbul doğumlu babam Harry Ojalvo ilginç bir çocukluk geçirdi. 


Atatürk ile olan bir anısını hatıratında zikretti. Bu alıntılanan metni okuyucularımız 


inceleyebilir: 


Kendisi bir Burgazada aşığı ve aynı zamanda kendisinden 14 yaş büyük olan Sait Faik'in 


Bir gün atla gezerken sabah gezintisini yapan Atatürk'le karşılaştım. 
Bende heyecan dorukta! Hemen attan indim ve ne olur ne olmaz atı yularından tutarak geçmesini bekledim. Hizamıza gelince durdu, ben neredeyse fenalık geçirecektim. “Çocuk dedi, botla gezen sensin değil mi? Nutkum tutulmuştu, evet der gibi başımı salladım, pek iyi ben denize girerken rastlarsan yanıma gel bota asılacağım, beni biraz gezdirirsin, bir şey diyecektim fakat boğazım kurumuş benden çıt yok. Başımı gene salladım ve denize girmesini kolladım. Bir Pazar günü halkın içinde denizde idi. Bot ile siya siya yanına gitmek istedim polis motorundan Halit kaptan bağırıyor ve işaretler yapıyordu. Atatürk seslenerek, birak geçsin dedi. Ne ise Atamız botun aynasına tutunmuş ve aferin unutmadın demek, bende gene çıt yok. Ne ise biraz gezdirdim. İşaretle biraz ötede olan merdivene doğru gitmemi istediler ve bu şekilde bende unutmayacağım tarihi bir an yaşamış oldum. 


balıkçılık arkadaşıydı. 


Onu zikrettiği şiirini ekte sunuyorum: 


Cehennem Taşı 


Heybeliada arkasındadır 
Kerterizi kolay ve hatırlardadır 


İsa kürek çıkar Büyükada iskelesi 
Diğer yandan otel ve Burgaz iskelesi 


Muvakkar siyada durur 
Oltalar apiko olur 
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Zokalar dipten bir karış yukarı 
Canlı kolyoz çeker yukarı 


Dört sandal rekabettedir 
Birinde Muvakkar beklemektedir 


Diğerinden Sait yan bakar 
Sütçü Pandeli balığı tutar 


Altı kiloluk kırmızı 
Baktırır hepimizi 


Gün ve ömür bitmiştir 
Muvakkar, Sait, Pandeli gitmiştir 


Üçü de ebediyyen oltalarını sardı 
Bana şimdilik hatıraları kaldı 


Babam Harry Ojalvo 6-7 Eylül 1955 Olayları esnasında Burgaz'daydı. Ona Burgaz'dan kimlerin çapulcuların adaya inmelerine mâni olduğunu sordum. 


Başta elde tabanca Orhan ve İlhan Özalp kardeşler, Avukat Melih Naziki ve görevdeki polis komiseri olduğunu söyledi. Kendisi de arkadaşları olan aynı kişilerle birlikte iskeledeydi. 


Burgaz Adasın'a çok hizmetleri oldu. Bunların arasında İlk Yardım Merkezi'nin kurulması, Burgazada Camiinin inşası için komite teşkili, Su ve kanalizasyon sisteminin yapılması için çalışmalar yaptı. 


Burgazada Deniz Kulübü idare heyetinde uzun seneler bulundu. Burgazada Lions Kulübünün kurucu üyelerindendi. 


Babamın siyasetle tanışması hatıratından bir sayfa; 


Günlerden bir gün 1957'de arkadaşım Em. Hava Binbaşı Reşat Erkal beni Sıraselviler'deki küçük kul Ün lü iniş. O kulüple çok kıymeti i 
Özden bey, E. Kurma) 


Muszzez Tahsin Berkand huumefendi, Ali Seden Bey, İl Başkanı Şahap 

Gürler paya, İfset Hafi hasım, Erol Ünal bey, Dr, Alev Coşkun, Malik 

Tepedelenli bey, Dr. Nurettin Sözen bey vs. ve pek tabii kafa ile politikaya sinte 


icki masaya Celal Bayar 

en aşa ve arkadaşları yerleşi erdiler. O durumda eğlenmek şöyle durum bir kulağımız sağa bir kulağımız sola dikmiş antenler kurduk; 


Nun Said paşa Celal Bayar'a" Müsaade ederseniz çaşamın isik Cetul Bayar 


doğru yollanır elinizi öpeyim diye be 


£? Meğer sonradan öğrendiğime göre Nuri Said 
İsmet paşs emrinde bir kurmay hinbaşı imiş 


158 de Gemeral Kasim ilarilalimie Nuri Said parya 
ve ory haik perrçalarnıştı 
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Sosyal ilişkileri 


Soldan sağa Mediha Özkın Hanım, İstanbul Emniyet Müdürü Haydar Özkın, CHP Istanbul senatörü Emekli Kurmay Albay Cemal Yıldırım, Annem Lea Ojalvo, Memduha Yıldırım Hanım İstanbul Belediye Reisi Necdet Uğur, Ferhunde Uğur hanım ve ben Denis Ojalvo. 
1963 Burgazadasındaki evimizin balkonunda 


Cumhuriyet Halk Partisi camiasındaki faaliyetleri ve edindiği dostluklar köklüydü ve bu kişiler vefat edene kadar sürdüler. 


Harry Ojalvo'nun karşısında Lea Ojalvo, yanında İstanbul Senatörü Cemal Yıldırım. Onun karşısında Konsolos eşi Haya Havilio, Haya'nın Yanında Memduha Yıldırım, Onun karşısında İstanbul Emniyet Müdürü (sonradan Samsun Valisi) Haydar Özkın, Haydar Bey'in yanında İsrail Konsolosu Shlomo Havilio, onun karşısında Mediha Özkın Hn. Sene 1964. 


Harry Ojalvo, dostlukları sayesinde Türk-İsrail ilişkilerinin gelişimine katkıda bulundu 


Bu dostluğu sayesinde, 1967 savaşından beri kapalı olan Süveyş kanalından Akdeniz'e geçemeyen büyük Türk denizcisi Sadun Boro'nun KISMET yatını İsrail'in Kızıl Deniz'deki Eilat limanından bir TIR'a yükleterek İsrail'in Akdeniz'deki Aşdod Limanı'na bilâ-bedel taşıttı. Bu olay 9 Nisan 1968'de Hürriyet gazetesine manşet oldu. 


Ojalvo'nun bahsettiği Hürriyet gazetesine manşet olan Sadun Boro'nun KISMET Yatı. 
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GEE 
Yıllar sonra 23 Mart 1984, eski dostlar bir arada: Emekli Emniyet Genel Müdürü ve Vali Sn. 


Haydar Özkın, sonradan İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi seçilecek olan Sn. Nurettin Sözen ve Harry Ojalvo. 


1989'dan itibaren Türkiye'nin yurtdışındaki tanıtımını ve lobiciliğini yapan 500. Yıl Vakfı danışmanı ve akabinde koordinatörü olarak Kurucu Başkan Jak Kamhi ile uzun yıllar çalıştı. Vakıf adına Uluslararası konferanslara ve sergilere katıldı. 


500. Yıl Vakfı Musevi müzesinin kuruluş aşamasında küratörlüğünü yaptı, 1998'de Prof. 
Erdal İnönü gibi mümtaz şahsiyetleri ve yabancı diplomatları ağırladı. 


“İNSANLIĞA ÖRNEK” 


500.Yıl Vakfı logosu 


- Babanızın iş ve sosyal çevresine baktığınızda Ankara ile ilişkileri nasıldı? 


Sn. İsmet İnönü'nün CHP başkanı olduğu dönemde ilişkileri yukarıdaki fotoğraflarda da görülebileceği gibi daha çok İstanbul odaklıydı. 


Dışişleri Bakanlığımız ile olan ilişkileri ise 1990'dan itibaren 500. Yıl Vakfı'nın Lobicilik faaliyetleri çerçevesinde, yurtdışı tanıtım faaliyetleri, konferanslar ve sergiler vesilesiyle olmuştur. 

- 500. Yıl Vakfı'nın kurulması hangi ihtiyaçlar ertesinde gerçekleşti? 500.Yıl Vakfı'nın kurulmasında sizce temel dinamik "devlet aklı" mıydı? 


Sorduğun sorunun ikinci bölümünden başlayayım: Evet, Devlet aklıydı! 

Bu konuyu 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde Fransızca dilinde verdiğim Türk Yahudi Lobiciliği (Le Lobbysme juif en Turquie) başlıklı Yüksek Lisans tezimde ayrıntılarıyla işledim. (YOK Tez No.: 161880) 


Tezin giriş kısmından alıntı: 
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...(Türkiye) Kıbrıs'ta kendisine yakıştırılan "Yabancı İşgalci' statüsünün ve 'Ermeni Soykırımı' iddialarını reddetmesinin verdiği olumsuz görüntüyle ciddi bir imaj ve halkla ilişkiler sorunuyla baş etmek zorunda kalıyordu. 


Türkiye'nin ABD silahlarına olan bağımlılığının bilincinde olan Yunan ve Ermeni lobileri böylece Türk dış politikasını rehin alıyor ve Amerikan Kongresine yaptıkları başarılı baskılarla Türkiye'ye silah ambargosu konulmasına ve milli güvenliğinin tehlikeye girmesine sebep oluyorlardı. 


Türkiye, böylece, lobiciliğin Amerikan demokrasisinin özelliklerinden biri olduğunun ve bu ülkenin dış politikasını etkilediğinin bilincine varacaktı. Türkiye, bu yeni olguyla başa çıkabilmek için profesyonel lobi şirketlerine hatırı sayılır ödemelerde bulunacaktı. 


Bu gayretler faydalı olmakla beraber, etnik lobilerin Kongre nezdindeki gücü karşısında yetersiz kalıyordu. Dolayısıyla, bu olgu ile mücadele edebilmek için Türkiye'nin tezlerini destekleyebilecek, hiç olmazsa hasım lobilerin verdiği zararı telafi edebilecek diğer bir lobi ile işbirliği yapmanın gereği ortaya çıkıyordu. 


Bu lobi Amerikan Yahudi lobisi olabilirdi. Ancak, bu lobiye ulaşmak ve onu işbirliğine ikna etmek gerekiyordu. Türk Yahudi toplumu bu iş için bir vektör, bir ara yüz gibi devreye girecekti... 

Siyasi düzlemde projenin yaratıcısı önce Başbakan, sonradan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Turgut Özal, projeyi yürüten Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, proje boyunca başbakanlık görevlerinde bulunan Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel; proje süresinde Dışişleri bakanlığı yapmış olan Prof Dr Ali Bozer, A. Kurtcebe Alptemoçin, Safa Giray ve Hikmet Çetin, bu projenin başarılı uygulayıcıları oldular. 


Tezin Giriş, Özet ve Sonuç kısımlarını okumak isteyenler üç bölüm halindeki bu linklere girip meraklarını giderebilirler: 


https://Www.salom.com.tr/arsiv/haber-67332-turk yahudi lobiciligi 1.html https://Wwww.salom.com.tr/arsiv/haber-67391-turk yahudi lobiciligi 2.html https://Www.salom.com.tr/arsiv/haber-67448-turk yahudi lobiciligi 3.html 


*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


WAGNER BATAKLIĞI: RUSYA'NIN KARANLIK ORDUSU'NDAKİ PARALI 
ASKERLERİN AKIBETİ 


Mustafa Tamer, 19.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız metin, New Lines haber direktörü Michael Weiss, Estonya'nın Tallinn kentinde yaşayan araştırmacı-gazeteci Holger Roonemaa, İsveç-Stockholm merkezli araştırmacı muhabir Mattias Carlsson, Araştırmacı Muhabirler ve Editoryal Güvenlik Derneği olan Rise Moldova'da gazetecilik yapan Liliana Botnariuc ve düşman devlet faaliyetleri, dezenformasyon ve aşırılıkçılığın dijital adli analizini yürüten, açık kaynak araştırmalarında uzmanlaşmış araştırmacı Pierre Vaux'tan oluşan ekibin ortak çalışmasıdır ve Rus Paralı Asker şirketi Wagner Group adına savaşırken öldürülen paralı askerlerin akıbetlerine odaklanmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Putin'in acımasızca sivil-asker öldüren, çoğunluğu Rusya ve Ukrayna vatandaşı olan 'psikolojisi bozuk' bu paralı askerleri eski SSCB ülkelerinden nasıl 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özel olarak seçtiğini, eğittiğini ve stratejik çıkarları için çatışma hatlarına gönderdiğini ve burada öldürülenlerin, (tıpkı ABD-AB-İsrail-BAE-Suud-İran tarafından kurulan El Kaide- IŞİD-DAEŞ-E| Nusra-HTŞ-Haşdi Şabi-PKK-PYD-YPG-Boko Haram saflarında savaşan teröristlerin ve Amerikalı Sabre International Securty adlı paralı asker şirketi ile çalışan paralı askerlerin başına geldiği gibi) ailelerine hiçbir şekilde bilgi verilmediğini göreceğiniz bu çalışma, ABD-Rusya arasında yapılan stratejik anlaşmalar çerçevesinde Paralı Askerler ve teröristler üzerinden yürütülen iğrenç katliamların belgelerini tarihe not düşmek için Sonsuz 

Ark tarafından çevrilerek yayınlanmaktadır. 


"Oğlumun hala hayatta olduğunu söylemek için buraya gelseydin, beni dünyanın en mutlu annesi yapardın." diyen Svetlana Antipova, Shyryajeve köyündeki bahçesine girmemiz için kapıyı açıyor. 


Zifiri karanlık bir Cumartesi akşamı, Ukrayna'nın Odessa kentine arabayla bir saatten biraz fazla bir mesafede. Sessizlik, yalnızca komşuların bahçelerinde havlayan ve yabancıların gelişine karşı uyarılan köpekler tarafından bozuluyor. 


Svetlana'nın oğlu Evgeny Antipov, Rusya'nın ünlü özel askeri şirketi Wagner Group'ta paralı askerdi. Evgeny, dört yıl önce geçen Haziran'da orta Suriye'de Humus yakınlarında bir yerde öldürüldü. Evgeny, ayrılmadan bir aydan biraz daha uzun bir süre önce annesine önümüzdeki üç ay boyunca belirsiz bir iş gezisine çıkacağını söylemişti. "Yanımda telefonum olmayacak," dedi ona. "Döndüğümde seni arayacağım." 


Evgeny Antipov'un annesi Svetlana'ya, oğlunun Suriye'de ölümüyle ilgili soru sormaması söylenerek, gerçekte ne olduğu hakkında bilgi verilmedi / Anders Hansson/Dagens Nyheter 


Hiçbir zaman aramadı. 


Evgeny'nin arkadaşları, daha ziyade, Rus sosyal medya platformu VKontakte'de Svetlana ile temasa geçerek, oğlunun öldüğünü söyledi. 


Evgeny, Ukrayna güvenlik servisi SBU'nun ve bir dizi eski üst düzey SBU generalinin başlattığı bir düşünce kuruluşunun belirlediği 4.184 Wagner paralı askerinden biri. Düşünce kuruluşu olarak bilinen Ukrayna Analitik ve Güvenlik Merkezi veya UCAS, verilerini New Lines, Estonya'nın Delfi.ee ve İsveç gazetesi Dagens Nyheter ile paylaştı . 


Bilgi hazinesi, Kremlin destekli oligark ve yiyecek içecek patronu Yevgeny Prigozhin tarafından inşa edilen ve finanse edilen Rusya'nın karanlık ordusunun tartışmasız en kapsamlı anatomisini sunuyor. Coyly'nin basında “Putin'in şefi” olarak andığı Prigozhin, Rusya'nın Ukrayna'yı istilası ve işgalindeki rolü, ABD seçimlerine yönelik çok sayıda müdahalesi ve son olarak da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (CAR) kötü niyetli siyasi ve ekonomik etkisi nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından seri olarak yaptırımlara maruz kaldı. 


Wagner'in paralı askerleri doğu Ukrayna'da ayrılıkçıların yanında savaşıyor, Suriye'de Beşar Esad'ın diktatörlüğünü destekliyor ve Libya'da savaş lordu General Khalifa Haftar'i 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destekliyor ve aynı zamanda OAC'da hükümet karşıtı isyancılarla savaşıyor. Ayrıca, başlangıçta devrilmiş diktatör Ömer El Beşir'i desteklemek için Sudan'a ve İslamcı isyancılara karşı feci ve hızla başlatıp bitirilen bir saldırı başlattıkları Mozambik'e de konuşlandırıldılar. 


13 Aralık'ta Avrupa Birliği, örgüte, üç şirkete ve ona bağlı sekiz kişiye yaptırım uyguladı. 
Avrupa Konseyi, yaptırım kararında, “Wagner Grubu, Ukrayna, Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR), Sudan ve Mozambik'te işkence ve yargısız, yargısız veya keyfi infaz ve infazları içeren ciddi insan hakları ihlallerinden sorumludur” dedi. 


Wagner, Rusya Savunma Bakanlığı ile yakından iç içe ve ona bağlı. Bir yaptırım uygulama kurumu olan ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Wagner'i bu bakanlığın “vekil gücü” olarak tanımladı. Raporlar ayrıca bu grubun Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'ya çok yakın olduğunu gösterdi. Grubun eğitim tesislerinden biri, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde, sıkı bir şekilde korunan GRU Spetsnaz (özel kuvvetler) askeri üssünün hemen yanında bulunuyor. 


Paralı askerler ve Rus askeri istihbaratı arasındaki diğer bağlantılar, adli tıp haber kuruluşu Bellingcat tarafından yürütülen önceki soruşturmalar sırasında ortaya çıktı. Örneğin, Moskova ile Krasnodar arasındaki uçuşlar için sızdırılan havayolu verileri, Wagner Grubu komutanı Dmitry Utkin ve Albay Oleg Ivannikov gibi kıdemli GRU figürlerinin ortaklaşa satın alınan biletlerle seyahat ettiğini gösterdi. Utkin ve Ivannikov arasındaki Şubat 2015'te SBU tarafından ele geçirilen bir gönderi, GRU'nun ilişkilerindeki baskın rolünü gösteriyor. 


AB ayrıca, Utkin'in, "Wagner Grubu'nun dört üyesi tarafından Suriye'de Haziran 2017'de, Suriye'nin Humus valiliğinde, bir asker kaçağına ölümüne işkence edilmesi de dahil olmak üzere, adamları tarafından işlenen vahşetlerden "kişisel olarak sorumlu" olan "eski bir Rus askeri istihbarat (GRU) subayı" olduğunu doğruladı. Wagner Group'un eski bir üyesine göre, "Utkin, firariye ölümüne işkence edilmesini ve eylemin filme alınmasını bizzat emretti.” 


Ukrayna'nın Wagner'e karşı gerçekleştirdiği başarısız operasyona ilişkin yakın tarihli bir soruşturmada, Bellingcat ayrıca CAR'ın askeri genelkurmay başkanına askeri danışman olarak atanmadan önce, kıdemli bir Wagner komutanının GRU'nun Moskova'daki Askeri-Diplomatik Akademisinde eğitim aldığına dair kanıtlar buldu. 


Son zamanlarda, Mali hükümeti, IŞİD grubu ve El Kaide ile bağlantılı terör örgütlerine karşı mücadelede Wagner savaşçılarını getirmeye çalıştı ve bu, ülkedeki Fransız liderliğindeki barışı koruma koalisyonunun endişelenmesine yol açtı. 


New Lines ve ortaklarının analiz ettiği Wagner verileri, paralı askerlerin çağrı işaretleri ve özel kimlik numaralarının yanı sıra birimlerinin adlarını ve bunlar içindeki sıralamalarını içeriyor. UCAS ayrıca, her bir paralı askerin sosyal medyasından çıkarılan ve tipik olarak söz konusu saldırı silahlarını, Wagner hatıralarını veya hizmet madalyalarını içeren fotoğrafları da sağladı. Çoğunlukla, her savaşçının profil girişinde uyruğu ve hatta ev adresi bulunuyor. 


Veritabanındaki 4.184 kişi arasında, 15 farklı ülkeden savaşçılar var ve bazılarının birden fazla vatandaşlığı var. Çoğunluk, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Rusya'dan, 222'si Ukrayna'dan, 17'si Belarus'tan, 11'i Kazakistan'dan, 9'u Moldova'dan, 8'i Sırbistan'dan, 4'ü Ermenistan'dan, 4'ü Özbekistan'dan, 3'ü Bosna-Hersek'ten, 2'si Kırgızistan'dan, 2'si Tacikistan'tan, 2'si Suriye'den, 2'si Türkmenistan'dan ve biri Gürcistan'dan. (Bir savaşçı üçlü vatandaşlığa 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sahiptir: New Lines menşe ülkesini teyit edemese de Lübnanlı, Ukraynalı ve Rus.) 1.188 veri setinin geri kalanı için milliyetler bilinmiyor. 


New Lines, belirlenmiş doğum tarihlerine sahip savaşçılardan bir Wagner paralı askerinin ortalama yaşının 40 olduğunu belirleyebildi. 1950'de doğan en yaşlı asker bugün 71 civarında olacaktı (2017'de öldü); en küçüğü 1997 doğumlu 24 yaşında. Yüzde 33'ü 1970'lerde, yüzde 44'ü 1980'lerde ve yüzde 11'i 1990'larda doğdu. 


Teyit edilen 372 ölüden 75'inin 2014'ten 2016'ya, 186'sının 2017'de ve 86'sının 2018'de öldüğü biliniyor. Son iki yılda, 23 savaşçı ya savaş alanında ya da diğer belirsiz koşullarda öldü. En fazla can kaybının yaşandığı ülke 315 kişiyle Suriye; Doğu Ukrayna'da 35, Kiev yakınlarında bir kişi öldü; Libya'da sekiz; ve bir tanesi St. Petersburg'da. 


372 ölüden 315'i Suriye'de, 81'i ABD destekli güçlerin saldırıları sonucu öldü. 


Ukrayna SBU'nun eski başkanı Vasyl Hrytsak, “Wagner katmanlı bir pasta gibidir” diyor. 
“Hem eski hem de şimdiki askeri personelden, aynı zamanda para kazanmaya hevesli sivillerden ve hapis ya da paralı asker olmak arasında seçim yapma seçeneği verilen suçlulardan oluşuyor.” 


e, 


SBU'nun eski başkanı Vasyl Hrytsak, başına ödül konduğu söylendiği için sokakta uzun süre kalmayı sevmiyor / Anders Hansson/Dagens Nyheter 


Hrytsak ve onun karşı istihbarat teşkilatının kurmay başkanı General Ihor Guskov, hükümetten emekli olduktan sonra UCAS'ı kuran SBU yetkilileri arasındaydı. Yıllardır yaptıkları işi özel sektöre taşıdılar: Wagner personelini belirlediler, ardından onlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi çıkarmak için açık kaynaklı istihbarat yeteneklerini kullandılar. Vakaların neredeyse yarısında, Prigozhin'in paralı askerlerinin bağlantılarını internette sergileme konusundaki bariz düşkünlüğü sayesinde, bir veri hazinesine ulaştılar. 


Aslında, Wagner Group'un varlığını SBU'dayken ilk tanımlayan kişi Guskov'du. Ayrıca komutanları, Nazi ikonografisine düşkünlüğü yüzünden paralı askerlere 'Wagner' adını veren Ukrayna doğumlu Utkin'i de belirlediler; Richard Wagner, Adolf Hitler'in en sevdiği besteciydi. 


Guskov, "Wagner paralı askerleri Rus standartlarına göre iyi para kazanıyor, ancak içinde çok az Moskovalı ve St. Petersburg'lu insan var" diyor. "Orenburg, Astrakhan ve Chelyabinsk gibi şehirlerden çok sayıda insan geliyor. Bunlar, düşük yaşam standartları, bakış açısı eksikliği, alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı olan durgun semtlerdir. İnsanlar oradan bir çıkış yolu arıyor ve bunun bedelini hayatlarıyla ödemeye hazırlar.” 


Wagner'e katılanlar sadece umutları zayıf Ruslar değil. Veri seti aynı zamanda 220'den fazla 


Ukraynalıyı ve birçok Belaruslu, Sırp, Moldovalı ve diğer milletlerden olanları da içermektedir. 
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Ihor Guskov, Kiev'in merkezindeki UCAS ofisinin yanında sokakta / Anders Hansson/Dagens Nyheter 


I 


Eski SBU generali Ihor Guskov'un gününün büyük bir kısmı Wagner paralı askerlerinin izini sürmekle geçti / Anders Hansson/Dagens Nyheter 


New Lines, paralı asker olmanın yolunu anlamak için Ukrayna'ya bir yolculuğa çıktı. Başkan Vladimir Putin'in kirli savaşlarında Wagner için savaşırken ölen erkeklerin anne ve babalarının, erkek ve kız kardeşlerinin ve eşlerinin kapılarını çaldık. 


Çoğu zaman ailelere, oğullarının veya kocalarının nasıl, hatta tam olarak nerede öldüklerine dair hiçbir bilgisi verilmedi. Bazen kendilerini suçluyorlar. 


Evgeny, Odessa'nın yıpranmış bir bölgesinde bir lastik dükkanı ile bir benzin istasyonu arasında sıkışmış küçük bir evde büyüdü. Babası Yuri, önde gelen bir sanat okuluna kabul edilmesine yardımcı oldu. Daha sonra, Evgeny zorunlu askerlik hizmetini bir polis memuru olarak yaptı. Ama sonra ailesi boşandı ve Svetlana fakirleşti. Bazen de evsiz kalmıştı. 


Evgeny parayla yardım etmeye çalıştı. Onun da bir kısmını çaldığını babası itiraf ediyor; bunlar Yuri'nin çok ihtiyaç duyduğu kişisel sağlık harcamaları için ayırdığı paralardı. İşte o zaman Yuri, Evgeny'yi evden kovdu. Daha önce tartışmış ve kavga etmişlerdi, ancak hırsızlık sınırı aştı. 


Bu olay, sekiz yıl önce, baba ve oğulun en son konuştuğu zamandı. Birkaç ay sonra, Mayıs 2014'te Evgeny, Odessa Sendikalar Evi'nde trajik bir olaya karıştı. Protestocuların her iki tarafta da ateşli silahlarla öldürüldüğünü gören Rus ve Ukrayna yanlısı protestocular arasındaki sokak savaşlarının ardından, Rus yanlıları Birlikler Evi'ne geri itildi. Sonrası hala büyük bir tartışma konusu (her iki taraf da binaya ve çatıdan Molotof kokteylleri fırlattı). Bina alevler içinde kaldı ve 42 kişi boğulma veya pencereden atlayarak yaralanma nedeniyle öldü. 
174 kişi yaralandı. 


Rusya yanlısı protestocuların yanında yer alan Evgeny, çatışmalara katıldığı için tutuklandı. 


Yargılanmak üzere hapishaneden serbest bırakıldığında, doğu Ukrayna'daki savaş bölgesine kaçtı. O andan itibaren eve geri dönüş imkanı artık yoktu. 
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Daha sonra Yuri, oğlunun odasını temizlerken, orada saklandığı bilinen siyah kar maskelerini buldu. Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin, Evgeny'yi Birlikler Evi'ndeki olaylardan önce işe aldığından şüphelendiğini söylüyor, ancak bu teoriyi destekleyecek hiçbir kanıtı olmadığını kabul ediyor. 


Yuri, muşamba kaplı küçük bir mutfak masasının arkasında otururken, yanaklarından yaşlar süzülüyor. Üç yeşil saksı bitkisi, sağındaki büyük pencereden görünen manzarayı engelliyor. 
“Yaptığını kabul etmiyorum” diyor. "Ama o hala benim oğlum ve onu seviyorum." 


Evgeny öldürüldüğünde Suriye'de ne olduğunu kimse Yuri'ye anlatmadı. Bütün bilmek istediği buydu. Sadece Rusya'nın Rostov kentindeki mezarlığın bir fotoğrafını gördü. Orada, mezar taşına Evgeny'nin resmi oyulmuştu. Sol üst köşede, ölümünden sonra paralı askerlere verilen bir Wagner haçı vardı. 


Yuri'ye tek çocuğunun ölümü için herhangi bir tazminat teklif edilmedi; Prigozhin'in şirketlerinden hiçbiri tarafından değil, Rus hükümeti tarafından. Buna 'kan parası' diyor ve hiçbir durumda kabul etmeyeceğini söylüyor. 


“Ben Ukrayna için, vatanım için, kendim için ve her zaman öyleydim. Ben sadece oğlumun oraya nasıl geldiği hakkında bilgi istiyorum” diyor Yuri. 


“Kimse kan üzerine bir şey inşa edemez. Kan hiçbir zaman hiçbir inşaatın temeli olmamıştır. 
Tam tersine içinde boğulduğun bir bataklığa dönüşüyor. Neden yabancılar için savaşıp, yabancılar için öldürelim?” 


Svetlana, oğlunun ölüm haberini, olaydan bir aydan fazla bir süre sonra aldı. O sırada Polonya'da çalışıyordu. Daha sonra ne olduğunu ya da mezarı ziyaret etmek için Odessa'ya ve oradan Rostov'a nasıl geri döndüğünü hatırlamadığını söylüyor. Rostov'da saygılarını sunması için sadece 24 saat izin verildi. 


“Bizimle aranızın iyi olmasını istiyorsanız, bize soru sormayın” denildi. Soru sormaya devam ederse, oğlunun mezarını ziyaret etmek için bir daha Rusya sınırını geçemeyeceği söylendi. 


Evgeny, Wagner yoldaşları tarafından Odessa'daki popüler bir plajın adı olan Lanzheron çağrı işaretiyle biliniyordu. En az dört Wagner paralı askerinin öldürüldüğü 9 Haziran 2017'de Suriye'de öldü. 


Rostov'un 400 mil kuzeydoğusundaki sanayi şehri Kharkiv'de, Antipovların kaderine benzer bir kaderi olan bir aile yaşıyor. Büyük bir apartmanın en üst katında zili çaldığımızda, Mark Bich'in 16-17 yaşından büyük olamayan kız kardeşi cevap veriyor. Mark, Evgeny ile aynı gün öldü. Rostov'daki mezar taşları birbirinden sadece birkaç metre uzakta. Sadece 21 yaşında olan Mark, veri tabanımızdaki en genç ölmüş Wagner paralı askeridir. 


Annesi Natalya hemşiredir. O akşam eve vardığında, bizimle yüz yüze görüşmeyi reddediyor, ancak bir Viber çağrısı üzerinden konuşmayı kabul ediyor. Oğlu öldüğünde, haberleri sadece küçük kız kardeşinden değil, Mark'ın büyükanne ve büyükbabasından ve arkadaşlarından da sakladıklarını söylüyor. 


Natalya, New Lines'a “Birçok insan için terörist olabilir” diyor . “Ama benim için o hala benim küçük oğlum. Her zaman çok iyi olan küçük oğlum.” 
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VKontakte sayfasına göre Bich, karısı ve yeni doğan bebeği ile Rusya'daki Rostov-on-Don'da yaşamak için taşınmıştı. Ailesi için para kazanmak istiyordu. Natalya'yı arayıp Suriye'de "barış gücü" olarak çalışacağını söylediğinde, Natalya bunun ne anlama geldiğini hemen anladı. “Suriye'de kimin bulunduğunu anlamamak için tamamen deli olmak gerekiyor. Belki farklı bir profesyonel çevreden geliyorum ama aynı zamanda haberleri de izliyorum” diyor. 


Mark'ın annesinin bildiği hiçbir askeri tecrübesi yoktu. Natalya onu gitmemesi için ikna etmeye çalıştı ama o ısrar etti. “Karşı olduğumu söyledim ama o sadece 'Anne, seni seviyorum' dedi. İşte bu kadar," diyor Natalya. 


Bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra Mark öldürüldü. Natalya, “O sadece top yemiydi” diyor. 


Aile Mark'a ne olduğunu bilmiyor. Natalya mezarını ziyaret ettiğini söylüyor ama mezarın oraya gömüldüğünden emin değil. "Sanmıyorum," diyor. 


Ukrayna'da Mark Bich hala resmi olarak hayatta kabul ediliyor. Konuştuğumuz diğer öldürülen paralı askerlerin tüm akrabaları gibi, hiç kimse resmi bir ölüm bildirimi almadı. 
Ölüm belgesi almak mahkemeye gitmek anlamına geliyor ama Natalya bunu yapacak gücü olmadığını söylüyor. 


Şu anda Wagner paralı askeri olmayı düşünen erkeklere ne söyleyeceği sorulduğunda Natalya, ölümün düşündüklerinden çok daha yakın olduğunu söylüyor. “Başkasının çıkarları için ölmelerini istemiyorum” diyor. “Kendi çıkarınız için kahramanlık olur ama başkası için...” 


avito.ru gibi Rus iş arayanlar için hazırlanan web sitelerinde paralı asker arayan bir dizi aktif işe alım ilanı var. Bu belirsiz ifadeler, “yurtdışındaki nesnelerin topraklarının güvenliğini koruyan ve güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine” roller sunuyor. 


Avantajlar arasında günde üç öğün yemek, bir dinlenme odası ve ücretsiz bir üniforma yer alıyor. Şartlar, silah taşıma ruhsatının zorunlu olmadığını şart koşsa da, ilanlar atamaları silahlı olarak nitelendiriyor. Savaş bölgelerinde önceki deneyim bir avantajdır. 


Maaşlar 150.000 ruble'den, yani ayda kabaca 2.000 dolardan başlıyor; bu, Rus veya Ukrayna standartlarına göre rekabetçi bir ücret. New Lines tarafından görülen ek kanıtlar, sağlam askeri deneyime sahip kişilerin bu miktarın iki katını, küçük bir serveti kolayca kazanabileceğini gösteriyor. Ancak kanıtlar, adayların kandırılmaktan çekindiğini de gösteriyor; vaat edilen maaşlarını, maaşları gelmeden veya eskisinden daha az olan ilk birkaç ay içinde alabilirler. Bunlar, Rusya'da özel bir askeri şirkete katılmanın ölüm dışında mesleki tehlikeleridir. 


Moldova Güvenlik ve İstihbarat Servisi'nden (SIS) bir yetkili New Lines'a “Para onlar için bir illüzyon” diyor. "Kaydolacaklarını, savaşacaklarını, para kazanacaklarını ve ailelerini destekleyeceklerini sanıyorlar ama gerçek farklı. Ve gerçek ortaya çıktığında ve kendilerine söz verildiği gibi ödeme yapılmadığını anladıklarında, eve dönmek istemeye başlıyorlar.” 


DİE'de bir yarbay olan yetkili, yalnızca kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşmayı kabul 


etti, çünkü hizmetin aşırılıkçılık ve terörle mücadele birimindeki görevlinin görevinin bir kısmı Moldova kökenli paralı askerlerin izini sürmekti. 
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SIS görevlisinin işi kolay değildi. SIS şimdiye kadar 17'si paramiliter örgüte katıldıkları için hüküm giymiş 114 paralı asker tespit etmişti. Bunların bir kısmı Wagner'den; diğerleri Donbas'taki diğer özel askeri örgütlerin saflarında savaşmıştı. 


SIS yetkilisi, "Bu insanlar istikrarsız bir sosyal geçmişe sahipler" diyor. “İstikrarlı işleri, istikrarlı gelirleri yok. Bu insanlar için materyalist temel çok önemlidir.” 


Moldova Ulusal Cezaevleri İdaresi'nden bir psikolog olan Anna Turuta, hüküm giymiş paralı askerlerin profillerini analiz etti. Belirli istisnalar dışında, demografi ve davranış kalıplarının haritasını çıkardı. 


Tüm savaşçıların nereden geldiğini gösteren harita 


Hepsi erkek, çoğu yetersiz bir eğitimden daha fazla yoksun; Yaş aralıkları 18 ile 50 arasında değişmektedir, ancak çoğu savaşçı 25 ila 30 yaşları arasındadır. Bunlar, istikrarlı veya güvenilir rol modellerin genellikle bulunmadığı istikrarsız ev yaşamlarından geliyorlar. 
İzolasyonu şirkete tercih ediyorlar ve diğer insanlara güvenmeme eğilimindedirler. Arkadaşlık kurmayı veya sürdürmeyi veya aile kurmayı zor buluyorlar. 


Turuta, "Bir başka birleştirici unsur, empati eksikliğidir" diyor. “Duygularını kontrol edemiyorlar ve iletişimde soğuklar. Bu insanların öldürebilmelerinin ana nedeni bu.” 


Böyle bir nitelendirme, Moldova makamları ve bağımsız araştırmacılar tarafından şimdiye kadar tanımlanan belki de en vahşi Wagner paralı askeri durumunda geçerlidir. 


Vladislav Apostol, çocukluğunun ilk bölümünü başkent Kişinev'in kuzeyine arabayla iki saatlik bir mesafede bulunan tepedeki Ciutuleşti köyünde geçirdi. 


2017'de Vladislav, internette dolaşan ve dördü Suriye ordusundan kaçan Hamadi Bouta olarak bilinen Muhammed Taha İsmail al Abdullah'ı balyozla ezerken, ellerini ve kafasını keserken, bir kürekle ve cesedini ateşe verirken gösteren bir videoda ortaya çıktı. (Yüzü kefiye ile sarılı olan beşinci adam kameraman rolünü üstlenmiş gibi görünüyordu.) 


Analistler kısa süre sonra, Wagner paralı askerlerinin konuşlandırıldığı Suriye'nin Humus kenti yakınlarındaki bir gaz tesisi olarak tasvir edilen olayların coğrafi konumunu belirlediler. 
Bu, Utkin'in işkence emrini ve kayıt altına alınmasını emrettiği iddiasıyla birlikte, AB'nin yaptırım duyurusunda atıfta bulunduğu korkunç olaydı. 


Vladislav ve diğerleri sırayla balyozu kullandılar. 


124 


Enfiye filminin yapımında yer alan beşlinin tümü, kömürleşmiş ve parçalanmış cesedin önünde selfie çekti, bazıları hala Wagner amblemli üniformalar giyiyordu. 


Vladislav, bir ay önce Khasham savaşı sırasında bir ABD hava saldırısında yaralandıktan sonra Mart 2018'de öldü. Deyrizor yakınlarındaki çatışma, Wagner savaşçıları ve Esad yanlısı güçlerin Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (Terör örgütü PKK-PYD) tarafından kontrol altında tutulan bir pozisyona tank ve topçu ateşi açması sırasında gerçekleşti. 
Bölgedeki ABD özel kuvvetlerinin mevcudiyeti nedeniyle, ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri roket topçularından, savaş helikopterlerinden, saldırı helikopterlerinden, saldırı uçaklarından ve hatta B-52 stratejik bombardıman uçaklarından gelen ezici ateş gücüyle müdahale etti. 


Rus güçleri arasında kaç kişinin öldüğü henüz tam olarak belli değil; Bunun başlıca nedenleri, yalnızca çatışma alanına bağımsız erişimin olmaması değil, aynı zamanda Rus hükümetinin cesetlere ve ülkelerine geri gönderilmelerine ilişkin gizliliğidir. New Lines tarafından incelenen veri seti, o tarihte Suriye'de öldürülen diğer 77 Wagner savaşçısının (dördü daha sonra bu savaşta aldıkları yaralardan ölecekti), büyük çoğunluğu Rus veya Ukraynalıydı ve en az bir tanesi Kazak, bir Ermeni ve bir Moldovalı vardı. Bölgedeki kaynaklara göre, cesetlerin tamamı iade edilmedi veya kimlikleri tespit edilmedi; Bazıları Suriye'den hiç ayrılmadı. 


Vladislav'ın erkek kardeşi, annesi ve büyükannesiyle birlikte büyüdüğü ve sonunda bir komşuya satılan Ciutuleşti'deki ev yıllarca dokunulmadan kaldı. New Lines, konutu Kasım ayında ziyaret etti. Bir pencere kalaslarla çivilenmiş ve kapatılmıştı; bahçedeki yabani otlar büyümüştü. 


Köylüler hala Apostolleri hatırlıyor. Bir kasaba yetkilisi, kardeşlerin babasız büyüdüklerini ve Vladislav'ın doğum belgesinde isimlerinin bile bulunmadığını söylüyor. Ciutuleşti'deki tek okulda çalışan bir aktivite lideri, okula zar zor katıldığını söylüyor. 


Okul etkinliği lideri Valentina Bugan, “Zor bir aileydi” diyor. “Çocuklar üzerinde ebeveyn kontrolü yoktu ve onların ders çalışmak gibi bir ilgileri yoktu. Yalnızca ortaya çıkmadılar.” 


"90'larda Ciutuleşti'nin sadece 3.000 sakini vardı," diye açıklıyor köy memuru Maria Rusu. O zaman bile, köy boşalıyordu. Sakinleri iş aramak için ayrıldılar, bazıları diğer Avrupa ülkelerine, diğerleri Rusya'ya gittiler. Rusya'ya gidenler arasında Apostoller vardı. 


Vladislav Rusya'da büyümüş, yatılı okula gitmiş ve orada askerlik yapmış olsa da, memleketi Moldova'daki köyüyle temasını sürdürdü. Düzenli olarak görüştüğü insanlardan biri de komşusu Vladislav Ungurcanu'ydu. 


İki arkadaş en son Ocak 2018'de, Vladislav'ın Khasham savaşında ölümcül şekilde yaralanmasından sadece bir ay önce konuşmuştu. Wagner'deki çağrı işareti "Volk" idi (Rusça "Kurt"), çünkü muhtemelen boynunun arkasında uluyan bir kurt dövmesi vardı. 


Ungureanu, "(Wagner ile] sözleşmesinin Mayıs ayında bitmesi gerekiyordu" diyor. "Bana eve gelmeye, bir ev ve Hummer almaya hazır olduğunu söyledi. Tüm bunları almak istiyorsa, 


parasının da onda olduğunu anladım.” 


Ungureanu, Vladislav'ın 10 Şubat'ta arkadaşının karısını doğum gününü kutlamak için tekrar aramasını bekliyordu. "Biz bekliyorduk. Telefonun çalacağını düşündük ama çalmadı.” 
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Vladislav bir erkek rol modeli olmadan büyümüş olabilir, ancak Moldova'nın karşı tarafında, Cotihana köyündeki Butnarciuc kardeşler için durum farklıydı. Babaları Gheorghe her zaman oradaydı ve sorun da buydu. 


Butnarciuk ailesinin iki eski komşusu ve eski bir öğretmen New Lines'a ailenin şiddet geçmişi hakkında konuştu. Gheorghe, karısı Tina'yı, genellikle oğulları Alexandru ve Victor'un önünde korkunç bir şekilde dövüyordu. Cotihana'da aile içi istismarın neredeyse bir sosyal norm olarak nitelendirilecek kadar yaygın olduğu bir zamanda bile, Gheorghe'nin öfkesi olağanüstü derecede vahşiydi. 


Alexandru ve Victor'un eski öğretmeni, “Bu aile yüzünden çok acı çektim” diyor. 
“[Gheorghe] yanlış bir şey yaptığında bir şeyler söylüyordum ama çok acımasızdı. Böyle insanlardan gerçekten korkardım.” 


Öğretmene göre, Alexandru ve Victor okulu asmaya ve ödev yapmayı reddetmeye başladılar. 
Öğretmen Gheorghe ve Tina araya girdiğinde hiçbir şey değişmedi. 


Cotihana'daki sekiz sınıflı yerel okuldan mezun olduktan kısa bir süre sonra, Alexandru ve Victor köyü terk ettiler ve bir daha nadiren görüldüler ya da onlardan haber alınamadı. 
Komşular, küçük kardeş Victor'un Yunanistan'da hapse girdiğini ve Alexandru'nun Rusya'da benzer bir kaderi paylaştığını söylüyor. New Lines bunun doğru olup olmadığını bağımsız olarak doğrulayamadı. 


Ailenin evi, şimdi harap durumda olan köy okulunun yanındaki ilk ev; köyün başka bir 
yerinde yeni bir okul kurulmuş. Ailenin evi sağlam ama terk edilmiş. Alexandru en son 2016 
yılında Gheorghe'nin cenazesi için ziyaret etmişti. 


O sırada komşularına Rusya'nın Tomsk şehrinde inşaatta çalıştığını söyledi. Gerçekte Alexandru, Wagner ile birlikte askere alınmıştı. Şu an nerede olduğu bilinmiyor. 


Victor'un Prigozhin'in operasyonuyla bağlantılı olduğu bilinmiyor (adı New Lines'ın elde ettiği veri setinde görünmüyor), ancak Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılar adına paralı asker olarak savaştı. Eylül 2021'de, tam bu soruşturma devam ederken öldürüldü. 


Nedelcu Nelia (solda) ve Maria Bârlea, Butnarciuks'un şimdi terk edilmiş olan evinin verandasında duruyor. Ailenin iki oğlu da sonunda paralı asker oldu / Anders Hansson/Dagens Nyheter 


Doğu Ukrayna'daki Slavyansk kasabası, ülkenin Kiev tarafından kontrol edilen kısmı ile Donbas'ın Rus kontrolündeki yerleşim bölgeleri arasındaki aktif cephe hattından sadece birkaç mil uzaklıktadır. 2014 yılında GRU ajanları da dahil olmak üzere Rus yanlısı güçler tarafından ele geçirilen ilk nüfus merkezlerinden biriydi. Şiddetli çatışmaların ardından Ukrayna hükümet güçleri Slavyansk'ın kontrolünü yeniden ele geçirdi. 
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Ukrayna vatandaşı olan Aleksander Motinga, Rus tarafında savaşmak için ayrılanlardan biriydi ve ardından Wagner'de paralı asker oldu. Onun nerede olduğu bilinmiyor. Kardeşi Oleg, ebeveynlerinin evinde yalnız yaşıyor. Oleg, Aleksander'ın nasıl işe alındığını bilmiyor. 


Oleg, New Lines'a “Annesini aradı ve ormanda çalışmak için taygaya gideceğini söyledi” dedi . "İki yıllığına gideceğini ve telefonunun olmayacağını söyledi." 


Slavyansk'taki ev küçük ve perişan, dışındaki sebze bahçesi oluklu teneke ile gölgeli. İçeride, tuğla duvar kağıdı, mutfağın bir duvarı asılı asmalarla boyanmış, karşısındaki diğer duvar beyaz çini kaplı. Oleg, Ukrayna'nın güneydoğu kıyısında, Azak Denizi kıyısında bir yelkenlide yaptığı mutlu tatillere ve kendisinin ve Aleksander'ın çocukluğuna ait resimler arasında gezinirken, kirli bir gaz sobasında bir çaydanlık ıslık çalıyor. Bu tür aile idolleri, Aleksander'ın Suriye'de ve Donbas'ta defalarca silahlarla poz verdiği özçekimlerle keskin bir tezat oluşturuyor. 


Wagner veri tabanına göre Aleksander, Haziran 2017'de Suriye'de bilinmeyen koşullar altında öldürüldü. 


Oleg, “Anne ve babam, haberlerden kısa bir süre sonra kederden öldü” diyor. "Bununla baş edemediler." 


Kardeşinin öldüğünden emin değil. “Ailemin diğer tarafta olduğunu biliyorum çünkü onları kendim gömdüm. Ama onun öldüğünü nasıl anlarım? Ölüm sertifikası ya da başka bir şeyim yok. Belki bir gün buraya yürüyerek gelir.” 


Wagner paralı askeri Aleksandr Motinga / Anders Hansson/Dagens Nyheter'in erkek kardeşi Oleg, "Ölüm sertifikası ya da herhangi bir şey yok, kardeşimin öldüğünü nasıl anlarım?" diye soruyor. 


Oleg Motinga'nın elinde kardeşi Aleksandr'ın Suriye'de öldüğüne dair bir kanıt yok. Kanıtı görene kadar bunun olduğuna inanmıyor / Anders Hansson/Dagens Nyheter 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Aleksandr (soldan ikinci) ve Oleg Motinga, ebeveynleri Raisa ve Viktor ile Azak Denizi kıyısında bir yelkenlide çocukken. Aile albümünden bir resim (tarihsiz) / Anders Hansson/Dagens Nyheter 


Moldova'nın SIS'indeki yarbay New Lines'a insanların Wagner gibi özel askeri şirketlere kaydolmaları için genellikle üç neden olduğunu söylüyor. Memur, “Her şeyden önce mali ücrettir” diyor. “Bazı işe alımlar için işe alım sürecindeki temel unsurdur.” 


İkincisi kompromat, kendi ülkelerinde adaletten kaçtıkları bir suç geçmişi gibi arka planlarındaki bilgilerin ürettiği tehdit. 


Memur, “Üçüncü temel, sözde vatansever duyguların kullanılmasıyla gelen ideolojik temeldir” diyor. “Bu, çok çeşitli unsurları içeriyor: sosyal statü, eğitim eksikliği veya insanların dünyadaki mevcut durumu anlamalarını zorlaştıran coğrafi bağlantı.” 


"Başta macera arıyorlar ama sonunda başları büyük belaya giriyor. Döndüklerinde ruh sağlıkları etkileniyor çünkü edindikleri deneyim o kadar da pembe değildir.” 


Ailesi, paralı asker oğulları Aleksandr'ın Suriye'de ölüm haberini aldıktan kısa bir süre sonra öldü ve Oleg Motinga'yı ailenin evine tek başına bakmakla bıraktı / Anders Hansson/Dagens Nyheter 


Eski Ukrayna istihbarat subayları Hrytsak ve Guskov, Wagner'in ülkelerinden çoktan ayrıldığına inansalar da, paralı askerlerin faaliyetlerini küresel olarak haritalamaya ve veri tabanlarını oluşturmaya devam ediyorlar. 


SBU, bilgilerini Avrupalı meslektaşlarıyla paylaşmaktan mutlu olmuştu, ancak Hrytsak'a göre, teklifler genellikle Avrupalıların deneyimsizliği ve saflığıyla karşılanıyor. 


Hrytsak, "İtalya veya Almanya gibi ülkelerde birçok Rus yanlısı etnik, dilsel, kültürel veya spor yapısının ortaya çıktığını görüyoruz" diyor. “Rusya, [işe almak istedikleri kişiler için] vize almak için bundan faydalanabilir. Avrupa özel servisleri buna neredeyse yeteri kadar ilgi göstermiyor.” 


Hrytsak, teknik olarak Wagner Grubu diye bir şeyin olmadığını, çünkü tüm girişimin Rus devleti tarafından yönetildiğini ekliyor. “Wagner aslında Rus askeri istihbaratıdır” diyor. 


"Yarın Avrupa'da yasa dışı bir şey yapmak için 100 kişiyi işe almaları gerekiyorsa, bu insanlar sivil giyimli iki ila beş kişilik gruplar halinde uçacaklar. Toplanacaklar, üniforma giyecekler ve silahlanacaklar. Küçük bir grup, herhangi bir ülkedeki durumu çok hızlı bir şekilde istikrarsızlaştırabilir. Wagner'in gerçek tehlikesi budur." 


— Christo Grozev, Riin Aljas ve Ruslan Trad tarafından ek raporlama ile 
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Michael Weiss, Holger Roonemaa, Mattias Carlsson, Liliana Botnariuc, Pierre Vaux, 19 
Aralık 2021, The New Lines 


(Michael Weiss, New Lines'da haber direktörüdür. Holger Roonemaa, Estonya'nın Tallinn kentinde yaşayan araştırmacı bir gazetecidir. Mattias Carlsson, Stockholm, İsveç merkezli bir araştırmacı muhabirdir. Liliana Botnariuc, Araştırmacı Muhabirler ve Editoryal Güvenlik Derneği olan Rise Moldova'da gazetecidir. Pierre Vaux, düşman devlet faaliyetleri, dezenformasyon ve aşırılıkçılığın dijital adli analizini yürüten, açık kaynak araştırmalarında uzmanlaşmış bir araştırmacıdır.) 


BİR MONTAJ KARGAŞASI DÜNYASI 
Seçkin Deniz, 18.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, 2001-2003 yılları arasında Başkan G. W.Bush'un ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü olarak görev yapan, Irak'ın işgali, soyulması ve tahrip edilmesi gibi operasyonların fikir babalığını yapan, Küreselleşme'nin mimarlarından, satanist-neocon Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard N. Haass'e aittir ve kendileri tarafından bugüne hazırlanan dünyanın genel fotoğrafını yine kendi seçtikleri 'noktalar' üzerinden değerlendirmektedir. Bu noktaların nasıl özenle seçildiğine dikkat etmenizi öneriyoruz. (Montaj kargaşası, kurdukları dünya düzeninde kontrol edemedikleri gelişmeler için kullandıkları bir içsel kavramdır.) 


Kargaşada Bir Dünya adlı kitabım beş yıl önce bu ay yayınlandı. Kitabın tezi, Soğuk Savaş'ın sonunun pek çok kişinin beklediği gibi daha fazla istikrar, güvenlik ve barış çağını başlatmadığıydı. Bunun yerine, çatışmanın işbirliğinden çok daha yaygın olduğu bir dünya ortaya çıktı. 


Bazıları o sırada kitabı gereğinden fazla olumsuz ve karamsar olmakla eleştirdi. Geriye dönüp bakıldığında, kitap göreceli iyimserliği nedeniyle eleştirilebilirdi. Dünya beş yıl öncesine göre daha karmaşık bir yer ve çoğu trend yanlış yöne gidiyor. 


Küresel düzeyde, zorluklar ve yanıtlar arasındaki boşluk büyük ve daha da büyüyor. COVID- 
19 salgını, uluslararası sağlık mekanizmalarının yetersizliklerini ortaya çıkardı. Salgının 
üçüncü yılına giriyoruz, ancak Çin duvarları sayesinde hala salgının kökenini bilmiyoruz. 


Bildiğimiz şey, beş milyondan fazla insanın ve muhtemelen 15 milyonun öldüğü. Ayrıca yaklaşık üç milyar insanın (çoğu Afrika'da) henüz tek bir doz COVID-19 aşısı almadığını da biliyoruz. Ve devam eden pandeminin küresel ekonomik çıktıyı trilyonlarca dolar azalttığını biliyoruz. 


İklim değişikliği ilerledi. Dünya, sanayi devriminin başlangıcında olduğundan daha şimdiden 19C'den daha sıcak ve ısınma yolunda ilerliyor. Aşırı hava olayları daha sık görülüyor. Fosil yakıt kullanımı artıyor. 


Hükümetler daha iyisini yapma sözü verdiler. Performansları görülmeye devam ediyor; Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere bazı durumlarda, 


taahhütler hırs ve aciliyet eksikliği nedeniyle dikkate değerdir. 


Siber uzay, hiçbir şerifin kabul edilebilir davranışlara sınır koymaya istekli veya yetkin olmadığı Vahşi Batı'ya benziyor. Küresel işbirliği bahanesi bile yok. Aksine, teknolojinin 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diplomasiyi geride bıraktığını görüyoruz; otoriter hükümetler, siyasi anlaşmazlık çıkarmak veya teknolojiyi çalmak için başkalarının siber alanını ihlal ederken, toplumlarını duvarlara çekmek için önemli mesafeler alıyorlar. 


Nükleer yayılma devam ediyor. Kuzey Kore, nükleer cephaneliğinin miktarını ve kalitesini, füzelerinin menzilini ve isabet oranını arttırdı. Ve 2018'de ABD'nin İran'ın nükleer yeteneklerine geçici tavanlar koyan anlaşmadan çıkma kararının ardından, İran İslam Cumhuriyeti nükleer silaha sahip olmaktan bir yıl uzaktayken, bu süre sadece birkaç aya, hatta haftalara indi. 


Büyük güç rekabeti, Soğuk Savaş'tan bu yana hiç olmadığı kadar belirgin. ABD-Çin ilişkileri, çoğunlukla Çin'in ülke içinde artan baskısı, ticari ve ekonomik sürtüşmeler ve Çin'in artan askeri gücü ve giderek daha iddialı dış politikası nedeniyle hızla kötüleşti. Artan ekonomik rekabet ve Tayvan üzerindeki olası çatışma zemininde, iki ülkenin halk sağlığı ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapıp yapamayacağı belli değil. 


Rusya tartışmasız dünya düzeninden daha da hoşnutsuz. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden otuz yıl sonra, görünürde öngörülebilir bir gelecek için iktidarda olan Başkan Vladimir Putin, NATO'nun erişimini durdurmaya veya mümkünse tersine çevirmeye kararlı. Putin, düşman olarak gördüğü ülkeleri ve hükümetleri istikrarsızlaştırmak için askeri güç, enerji kaynakları ve siber saldırılar kullanma konusunda rahat olduğunu gösterdi. Acil hedef Ukrayna, ancak Putin'in Rusya'sının ortaya koyduğu stratejik zorluk çok daha geniş. 


Diğer gelişmeler de endişe sebebidir. Her yüz kişiden biri, 80 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Çoğu zaman bu sayı, yalnızca insani bir kriz olarak tanımlanabilecek bir şeye dayanıyor. Orta Doğu, aynı anda hem sivil hem de bölgesel olan devam eden birkaç savaşa ev sahipliği yapıyor. 


Sadece Myanmar ve Sudan gibi dramatik vakalarda değil, Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde ve dünyanın pek çok yerinde, hatta Avrupa'da da demokrasi geriliyor. Haiti ve Venezuela, Libya, Suriye ve Yemen gibi devletler esasen başarısız devletlerdir. Afganistan terörizm, afyon üretimi ve sefalette yeniden dünya lideri olma yolunda görünüyor. 


Bir başka kritik faktör daha var: Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde beş yıl öncesine göre daha büyük bir kargaşa içinde. Siyasi kutuplaşma tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve siyasi şiddet ciddi bir tehdit olarak ortaya çıktı. Seçimlerin ardından siyasi gücün barışçıl bir şekilde devredilmesi artık kesin olarak kabul edilemez durumda. Bu içsel gerçeklik, üç çeyrek asırdan sonra Amerika'nın küresel liderlikten geri çekilmesini hızlandırdı. Başka hiçbir ülke bu rolü üstlenmeye muktedir ve istekli değildir. 


Elbette bazı olumlu gelişmeler bahsedilmeyi hak ediyor: COVID-19'a karşı savunmasızlığı önemli ölçüde azaltan aşıların hızla oluşturulması; fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltan yeni yeşil teknolojiler; daha güçlü bir Çin'i geri püskürtmek için ABD ve birkaç ortağı arasında artan işbirliği; ve şu ana kadar büyük güç rekabetinin savaşa dönüşmediği basit gerçeği. 


Kargaşa tarafından tanımlanan bir gelecekten kaçınmak için ne gerekir? Kısa bir liste, COVID-19'a karşı yaygın aşılamayı ve gelecekteki varyantlara karşı etkili yeni aşıları içerir; fosil yakıtların kullanımını önemli ölçüde azaltacak ve iklim değişikliğini yavaşlatacak bir teknolojik veya diplomatik atılım; Ukrayna'da Avrupa güvenliğini destekleyen bir siyasi çözüm ve İran'la İran'ın nükleer, hatta nükleere yakın bir güç olmasını engelleyen bir sonuç; 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rekabeti yönetmek ve çatışmayı önlemek için korkuluklar yerleştirebilen bir ABD-Çin ilişkisi; ve demokrasisini dünya olaylarına odaklanma kapasitesine sahip olacak kadar onarmayı başaran bir ABD. 


Her zaman olduğu gibi, iyi ya da kötü, çok az şey kaçınılmazdır. Ancak açık olan şey, eğilimlerin kendi kendilerine gelişmeyeceğidir. İşleri tersine çevirmek için yenilik, diplomasi ve kolektif irade gereklidir. Ne yazık ki, son ikisi yetersizdir. 


Richard N. Haass, New York, 6 Ocak 2022, Project Syndicate 


(Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard N. Haass daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı (2001-2003) için Politika Planlama Direktörü olarak görev yaptı ve Başkan George W. 
Bush'un Kuzey İrlanda özel elçisi ve Afganistan'ın Geleceği Koordinatörü oldu.) 


RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ GÜVENLİK GARANTİLERİ MÜZAKERELERİ; 
RUSYA'NIN ABD'YE CEVABI- TAM METİN/ 17 ŞUBAT 2022 


Seçkin Deniz, 17.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız metin, Rus Resmi haber ajansı TASS'a aittir ve 2014'te Ukrayna'daki Rus yanlısı rejimin devrilmesinden sonra başlayan ve Kırım'ın Rusya tarafından zorla Ukrayna'dan koparılması ile devam eden ve 2021 yılının son aylarında Rus Ordularının Ukrayna 

sınırlarına dayanması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Şubat 2022'nin ortalarında (15-17 Şubat'ta) Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayacağı iddialarıyla son noktaya taşınan Rusya-Ukrayna Gerilimi dolayısıyla Rusya Federasyonu'nun ABD'nin güvenlik garantileri konusundaki yanıtına Rusya'nın resmi tepkisini yansıtmaktadır. 
ABD ve NATO'nun Rusya'nın vereceği cevabı gizli tutmasını istemesine rağmen, "Kendi gönderdikleri mektubun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini" söyleyen Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus resmi haber ajansında yayınlanan aşağıdaki mektubun gerekçesini şöyle izah etmektedir: "Aksi takdirde Washington ve Brüksel'deki meslektaşlarımızın tercih ettiği gibi gizli tutulursa kamuoyu bu sefer Rusya ile Ukrayna sınırında neler olup bittiğiyle alakalı yalan bilgiler, düpedüz propagandalarla tıkanacak." 


17 Şubat 2022'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilen ABD Büyükelçisi John Sullivan'a, 
Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında güvenlik garantileri konulu Rus antlaşma taslağı konusunda daha önce Amerika'dan gelen yanıta şu tepki verildi. 


Genel bakış 


Rus tarafının ABD ile hazırladığı güvenlik garantilerine ilişkin antlaşma taslağının temel unsurlarına Amerikan tarafının yapıcı bir yanıt vermediğini belirtiyoruz. NATO'nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesinden, "Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olacağı" "Bükreş formülünün" geri çekilmesinden ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanılması da dâhil olmak üzere daha önce SSCB'nin bir parçası olan ve ittifakın üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler oluşturmaktan vazgeçilmesinden, ayrıca saldırı silahları da dâhil olmak üzere NATO askeri gücünün ve NATO altyapısının Rusya- NATO Kurucu Senedi'nın imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönülmesinden bahsediyoruz. Bu hükümler Rusya Federasyonu için temel öneme sahiptir. 
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı binası, © Gavriil Grigorov/TASS 


Rusya'nın tekliflerinin paket niteliği göz ardı edildi, kasıtlı olarak "uygun" konular seçildi ve bu da ABD ve müttefikleri için avantajlar oluşturma yönünde "büküldü". Bu yaklaşım ve beraberindeki ABD yetkililerinin söylemleri, Washington'un Avrupa'nın güvenlik durumunu düzeltmeye gerçekten kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor. 


ABD ve NATO'nun doğrudan Rusya sınırlarında artan askeri faaliyetleri endişeye sevk ederken, Rusya'nın "kırmızı çizgileri" ve temel güvenlik çıkarları ile onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik ültimatomlar ve onlara eşlik eden daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakata varma umutlarını baltalıyor. 


Amerikan tarafının, ABD ve müttefiklerine karşı güvenliğimizi temin etmek için kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler üzerinde anlaşmaya hazır olmaması durumunda, Rusya, askeriteknik önlemlerin uygulanması da dahil olmak üzere yanıt vermek zorunda kalacaktır. 


Ukrayna üzerine 


ABD ve müttefiklerinin geçen yıl sonbahardan bu yana resmi düzeyde ilan ettiği [gibi] Ukrayna'ya yönelik herhangi bir "Rus işgali" söz konusu değil ve planlanmıyor, bu nedenle Rusya'nın "gerginliğin artmasından sorumlu olduğu"na ilişkin açıklamalar, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini baskı altına alma ve değerini düşürme girişimi'nden başka türlü değerlendirilemez. 


Bu bağlamda, 1994 Budapeşte Memorandumu kapsamında Rus yükümlülüklerinden söz edilmesinin, Ukrayna içi ihtilafla hiçbir ilgisi yoktur ve oradaki iç faktörlerin etkisinden kaynaklanan koşullar için geçerli değildir. Ukrayna devletinin toprak bütünlüğünü kaybetmesi, kendi içinde gerçekleşen süreçlerin sonucudur. 


Amerika'nın yanıtında yer alan Rusya'nın "Kırım'ı işgal ettiği" yönündeki suçlamaların da tutulur bir tarafı yok. 2014 yılında Kiev'de, başlatanların ABD ve müttefiklerinin desteğiyle sonucunda Rusların ve Rusça konuşan nüfusun yanı sıra diğer "itibarsız" etnik grupların haklarını ihlal edecek milliyetçi bir devlet kurmaya amaçladığı bir darbe gerçekleşti. Böyle bir durumda Kırımlıların Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullanmaları şaşırtıcı değildir. 
Kırım ve Sivastopol halkının Rusya Federasyonu'na dönme kararı, BM Antlaşmasında yer alan kendi kaderini tayin hakkı kullanılarak özgür iradeyle alındı. Hiçbir güç veya kuvvet tehdidi kullanılmadı. Kırım'ın aidiyeti sorunu kapanmıştır. 


Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda, Kiev'deki rejimin Kırım'ı güç yoluyla “geri almaya” çalışacağı ve ABD ve müttefiklerini Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca tüm sonuçlarıyla birlikte Rusya ile doğrudan silahlı bir çatışmaya sürükleyeceği konusunda gerçek bir tehdit ortaya çıkacaktır. 
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ABD'nin yanıtında Rusya'nın "Donbass'taki çatışmayı ateşlediği" iddiasıyla tekrarlanan tez temelsizdir. Çatışma tamamen Ukrayna'nın iç dinamiklerinden kaynaklanıyor. Çözüm, yalnızca Minsk anlaşmalarının uygulanması ve uygulanmasına ilişkin sırası ve sorumluluğu açıkça tanımlanmış ve ABD, Fransa ve Büyük Britanya da dâhil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 sayılı Kararı ile oybirliğiyle onaylanan bir dizi önlemin uygulanmasıyla mümkündür. Bu kararın 2. paragrafında Kiev, Donetsk ve Lugansk taraflar olarak adlandırılmıştır. Bu belgelerin hiçbiri Rusya'nın Donbas'taki çatışmadaki sorumluluğundan bahsetmiyor. Rusya, AGİT ile birlikte, ana müzakere formatında - temas grubunda - ve Berlin ve Paris ile birlikte - çatışmanın taraflarına tavsiyelerde bulunan ve bunların uygulanmasını izleyen Normandiya formatında bir arabulucu rolü oynuyor. 


Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmak için aşağıdaki adımların temel öneme sahiptir. Bu adımlar; Kiev'i bir dizi önlem uygulamaya zorlamak, Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmak, oradan tüm Batılı danışmanları ve eğitmenleri geri çağırmak, NATO ülkelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile herhangi bir ortak tatbikat yapmayı reddetmesi ve daha önce Kiev'e teslim edilen tüm yabancı silahların Ukrayna toprakları dışına geri çekilmesi. 


Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Şubat 2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, diyaloğa açık olduğumuzu vurgulayarak "Uluslararası yaşamdaki tüm katılımcılar için eşit, herkes için istikrarlı güvenlik koşulları hakkında düşünme" çağrısında bulunduğuna dikkat çekiyoruz 


Kuvvetlerin konfigürasyonu 


ABD'nin Rusya'nın önerilerine verdiği yanıtta, Avrupa'nın güvenlik durumunun iyileştirilmesinde ilerlemenin "sadece Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdit edici eylemlerin oluşturduğu gerilimin azalması sonucunda elde edilebileceği" konusunda ısrar ettiğini görüyoruz, bu da anladığımız kadarıyla, Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarından çekilmesi gerekliliğini ima ediyor. Aynı zamanda, Birleşik Devletler sadece "Karşılıklı taahhütler ... 
Ukrayna topraklarında muharebe misyonları olan kalıcı kuvvetler konuşlandırmaktan kaçınmaya" ve "konvansiyonel silahlı kuvvetler sorununu tartışma olasılığını değerlendirmeye" hazır. Geri kalanına gelince, Amerikan tarafı ikili anlaşma taslağının 4. 
maddenin 2. paragrafı ve 5. maddenin 1. paragraftaki tekliflerimizi sessizce atlıyor ve, "ABD ve NATO kuvvetlerinin mevcut konfigürasyonunun sınırlı, orantılı ve Rusya-NATO Kurucu Yasası kapsamındaki yükümlülüklerle tamamen tutarlı olduğu" belirtiliyor. 


Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin kendi topraklarında konuşlandırılmasının ABD'nin temel çıkarlarını etkilemediğini ve etkileyemeyeceği gerçeğinden hareket ediyoruz. Ukrayna topraklarında hiçbir kuvvetimizin bulunmadığını hatırlatmak isteriz. 


Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri askeri altyapılarını doğuya kaydırıyor ve yeni üyelerin topraklarına birlikler yerleştiriyorlardı. AKKA kısıtlamalarını aştılar ve Rusya- NATO Kurucu Senedi'nın "önemli miktarda muharebe kuvvetlerinin ilave kalıcı konuşlandırılmasından" vazgeçilmesine ilişkin hükümlerini oldukça keyfi bir şekilde yorumladılar. Bu eylemler sonucunda gelişen durum kabul edilemez. Tüm ABD silahlı 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kuvvetlerinin ve Orta ve Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Baltık'ta konuşlandırılan silahların geri çekilmesinde ısrar ediyoruz. Bu bölgelerdeki ulusal potansiyellerin oldukça yeterli olduğuna inanıyoruz. Bu konuyu Rus taslak antlaşmasının 4 ve 5'i maddeleri temelinde tartışmaya hazırız. 


Güvenliğin bölünmezliği ilkesi 


ABD'nin yanıtında, Amerikan tarafının güvenliğin bölünmezliği ilkesine tamamen uymaya kararlı olduğunu teyit ettiğini göremedik. Amerikan tarafının bu ilkeyi dikkate aldığına ilişkin genel açıklamalar, Washington'un, Rusya'nın güvenlik çıkarları pahasına kendisi ve müttefikleri için avantajlar yaratmaya yönelik ters tepme ve istikrarsızlaştırma yolundan vazgeçme konusundaki isteksizliğiyle doğrudan çelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncü rolüyle Kuzey Atlantik İttifakı'nın, Ukrayna bölgesi de dâhil olmak üzere Sovyet sonrası alanın sınırsız jeostratejik ve askeri kalkınma politikasının sınırsız uygulamasının bir sonucu olarak tam olarak olan budur; bu ise bizim için özellikle hassas bir konu teşkil ediyor. Bütün bunlar doğrudan Rusya sınırlarında oluyor. Böylece "kırmızı çizgilerimiz" ve temel güvenlik çıkarları göz ardı edilmekte ve Rusya'nın bunları sağlama konusundaki devredilemez hakkı reddedilmektedir. Bizim için bu elbette kabul edilemez. 


Ek olarak, bu ilkenin, geçen yıl Şubat ayında, tarafların herhangi bir istisna olmaksızın beş yıl süreyle uzatmayı kabul ettiği, stratejik saldırı silahlarını daha da azaltmak ve sınırlamak için önlemlere ilişkin 2011 Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Antlaşması'nın önsözünde; ve ayrıca kabul edilen bir dizi üst düzey AGİT ve Rusya-NATO temel belgesinde: 
1975 Helsinki Nihai Senedinin girişinde, Yeni Avrupa için 1990 Paris Şartı, 1997 Rusya- 
NATO Kuruluş Senedi, Avrupa Güvenliği için 1999 AGİT İstanbul Şartı, Rusya-NATO 2002 
Roma Deklarasyonu ve 2010 AGİT Zirvesi Astana Deklarasyonu'nda yer aldığını hatırlatırız. 


Alınan yanıtta Washington'un güvenliğin bölünmezliği kavramına bağlılığından bahsedildiğini not ediyoruz. Ancak metinde, devletlerin "birlik anlaşmaları da dâhil olmak üzere, güvenliklerini sağlama yöntemlerini özgürce seçme veya değiştirme" hakkına indirgeniyor. Bu özgürlük mutlak değildir ve Avrupa Güvenlik Şartı'nda kaydedilen iyi bilinen formülün sadece yarısıdır. Metnin ikinci kısmında, bu hakkı kullanırken "... başka devletlerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmemeyi" gerektiğinden söz ediliyor. NATO'dan gelen 10 Şubat 2022 tarihli mektubu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un 28 Ocak 2022'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e bu konuda gönderdiği mesaja yanıt olarak kabul edemeyiz. Ulusal düzeyde bir yanıt istedik. 


NATO'nun Açık Kapı Politikası 


ABD, NATO'nun "açık kapı" politikasına "güçlü desteğini" yeniden teyit ediyor. Ancak bu, AGİK/AGİT içinde verilen temel taahhütlere, özellikle de “başkalarının güvenliği pahasına birinin güvenliğini güçlendirmeme” taahhüdüne aykırıdır. Bu politika, NATO Dışişleri Bakanları'nın 6-7 Haziran 1991'de Kopenhag'daki toplantısını takiben, "Avrupa'daki değişen durumdan tek taraflı yararlanmamayı", diğer devletlerin "meşru çıkarlarını tehdit etmemeyi", onları "yalıtmaya" veya "kıtaya yeni ayrım çizgileri çizmeye" çalışmamayı taahhüt 

eden, ittifakın kendi tutumlarıyla tutarlı değildir, 


ABD ve NATO'yu barış ve güvenliği koruma alanındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. İttifak üyelerinden, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden 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vazgeçilmesinin yasal konsolidasyonunun içeriği ve biçimleri hakkında somut öneriler bekliyoruz. 


Tekliflerin paket niteliği 


Amerika Birleşik Devletleri'nin bireysel silah kontrolü ve risk azaltma önlemleri üzerinde önemli ölçüde çalışmaya hazır olduğunu not ediyoruz. Aynı zamanda, Washington'un bu alanlarda Rusya'nın son yıllarda ortaya attığı bir dizi öneri ve girişiminin haklılığını nihayet kabul ettiği kaydedildi. 


Aynı zamanda, güvenlik garantilerine ilişkin sunduğumuz belgelerde Rusya'nın, Avrupa-Atlantik bölgesinde gelişmeye devam eden kabul edilemez duruma kapsamlı ve uzun vadeli bir çözüm yolunu izlemeyi teklif ettiği gerçeğine bir kez daha Amerikan tarafının dikkatini çekiyoruz. Her şeyden önce, NATO'nun Rusya'nın güvenliğine zarar verecek başka eylemlerde bulunmayı reddetmesine ilişkin bir anlaşma şeklinde bir güvenlik mimarisi için istikrarlı bir temel oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu bizim için değişmeyen bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Bu kadar güçlü bir temelin yokluğunda, ayrı alanlarda askeri faaliyetlerin kısıtlanmasını ve öngörülebilirliğini sağlayan birbiriyle ilişkili silah kontrolü ve askeri risk azaltma önlemleri, üzerinde anlaşmaya varılsa bile, uzun vadede sürdürülebilir olmayacaktır. 


Bu nedenle, Rus teklifleri paket niteliğindedir ve tek tek bileşenlerine ayırmadan bir bütün olarak düşünülmelidir. 


Bu bağlamda, Rusya girişiminin net olarak belirlediğimiz en önemli unsurlarına Washington ve Brüksel'den yapıcı bir tepki gelmemesine dikkat çekmek istiyoruz. Silah kontrolü konularına gelince, bunları yalnızca güvenlik garantileri sorununu çözmeye yönelik kapsamlı, paket bir yaklaşımın genel bağlamında değerlendiriyoruz. 


"NEW START Sonrası" ve "güvenlik denklemi" 


Amerika Birleşik Devletleri, stratejik istikrar üzerine diyalog çerçevesinde "Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) geliştirilmesinde önlemlerin" geliştirilmesine "hemen" katılmayı teklif ediyor. Bununla birlikte, aynı zamanda, Amerikan tarafı, belirli silahların ABD'nin ulusal topraklarına doğrudan tehdit oluşturma kabiliyetine bakılmaksızın, yalnızca nükleer silahlara odaklanmayı sağlayan, diğer taraf olan bizimle koordine edilmemiş bir yaklaşımı ortaya koymaya çalışıyor. Olaylara böyle tek taraflı bir bakış, 16 Haziran 2021'de Cenevre'de yapılan Rus- Amerikan zirvesinde, gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemlerinin temelini atmak üzere tasarlanan stratejik diyaloğun kapsamlı doğasına ilişkin varılan mutabakatlara aykırıdır. 


Rusya, stratejik konulara entegre bir yaklaşımı savunmaya devam ediyor. Yeni bir "güvenlik denklemi"nin ortak geliştirilmesine katılmayı öneriyoruz. 


Önerdiğimiz konsept, güncelliğini korumaya devam eden bir dizi unsur dahil, stratejik diyalog çerçevesinde yapılan görüşmelerde ve 17 Aralık 2021 tarihinde tarafımızca teslim edilen 


çalışma belgesinin tamamlanması üzerine Amerikan tarafının dikkatine sunuldu. 


Ulusal topraklar dışında nükleer silahların konuşlandırılması 
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Amerika Birleşik Devletleri, belgesinde, sınırları dışında konuşlandırılan nükleer silahların ulusal topraklara geri çekilmesi ve ulusal topraklar dışında daha fazla konuşlandırılmasının reddedilmesi gibi bizim tarafımızdan önerilen önlem "paketinin" böyle bir unsuruna tepki göstermedi ve stratejik olmayan nükleer silahları, konuşlanmalarının özelliklerini ve tarafların güvenliğini etkileyen diğer faktörleri hesaba katmadan, stratejik diyalog platformunda sorunla başa çıkma ihtiyacından bahsetmekle yetindi. 


Önerilerimizin, nükleer olmayan bazı NATO devletlerinin topraklarında, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı (NPT) ihlal ederek, Rus topraklarındaki hedefleri vurabilecek ABD nükleer silahlarının bulunması sorununu çözmekle ilgili olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bu, bu tür silahların Avrupa'da hızlı bir şekilde konuşlandırılması için altyapının ortadan kaldırılmasının yanı sıra, nükleer olmayan NATO üye devletlerini içeren bu silahların kullanımına ilişkin NATO eğitim ve tatbikatlarının sona ermesini içerecektir. Bu tahriş edici unsuru ortadan kaldırmadan, stratejik olmayan nükleer silahlar konusunu tartışmak imkânsızdır. 


Kara tabanlı orta ve daha kısa menzilli füzeler 


Bu konuyu, stratejik istikrar konusundaki Rus- Amerikan diyaloğunun öncelikli alanlarından biri olarak görüyoruz. Bu silah kategorisinin, Rusya ve ABD tarafından ortaklaşa üzerinde çalışılması gereken yeni "güvenlik denkleminin" gerekli bir bileşeni olduğuna inanıyoruz. 


Avrupa'da orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin karşılıklı doğrulanabilir moratoryumlar fikrine dayanan "INF sonrası Antlaşma" alanındaki Rus girişimlerinin güncelliğinden hareket etmeye devam ediyoruz. 


Prensip olarak, pratik uygulama yollarının esaslı değerlendirmesine açığız. Aynı zamanda, Washington'un bu silahlar üzerindeki potansiyel kontrol önlemlerinin ana parametrelerine, özellikle de nükleer ve nükleer olmayan teçhizatta uygun menzildeki tüm silahları kapsaması gereken kapsamlarına yönelik yaklaşımlarında devam eden belirsizliğe dikkat çekiyoruz. 


ABD'nin, daha önce var olan INF Antlaşması bağlamında karşılıklı endişelerin karşılıklı olarak çözülmesini sağlayan Rus yaklaşımını temel aldığı kaydedildi. Amerikan tarafının Romanya ve Polonya'daki Aegis Ashore kompleksleri ve ayrıca Rusya'nın Avrupa kısmındaki bazı nesnelerle ilgili olarak önerilen karşılıklı doğrulama önlemleri fikrimizin geliştirme versiyonu daha fazla dikkate alınabilir. 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Ekim 2020 tarihli açıklamasında vurgulandığı ve ardından birçok kez ABD'nin dikkatine sunulduğu üzere, anlaşmaya tabi Rus tesisleri için potansiyel şeffaflık önlemleri, orada Rus 9M729 füzesinin bulunmadığının izlenmesini içerebilir. 9M729 füzesinin özelliklerinin eski INF Antlaşması'nın gereklilikleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini ve ABD'nin Rusya'ya yönelik suçlamaları doğrulayacak herhangi bir kanıt sunmadığını göz önünde bulundurarak bu adımın bir iyi niyet göstergesi olduğunu hatırlatırız. Aynı zamanda, Amerikan tarafı, 23 Ocak 2019'da bu Antlaşmanın yürürlükte olduğu dönemde 9M729 füzesinin ve fırlatıcısının tasarımını ve teknik özelliklerini göstermek için düzenlediğimiz gönüllü etkinliği görmezden geldi. 


Ağır bombardıman uçakları ve su üstü savaş gemileri 
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Rusya'nın tarafların ulusal sınırlarına yakın ağır bombardıman uçaklarının uçuşlarıyla ilgili olarak ek risk azaltma önlemleri fikrine Amerikan tarafının dikkatini çektiğini not ediyoruz. 
Müzakereler için bir konu ve karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmalar potansiyeli görüyoruz. 


Su üstü muharebe gemilerinin benzer seyirleri ile ilgili ciddi riskler de içeren "paket" teklifimizin aynı derecede önemli bir unsurunu size hatırlatıyoruz. 


Askeri tatbikatlar ve manevralar 


ABD, Rus antlaşma taslağının 4. maddesinin 2. paragrafında yer alan önerilere yanıt vermedi. 
Görünüşe göre Amerikan tarafı, Batı'nın Viyana Belgesini modernize etme önerileri doğrultusunda, şeffaflığı artırarak ve tehlikeyi azaltmak için ek önlemler alarak askeri alandaki gerilimi azaltmanın mümkün olduğu gerçeğinden hareket ediyor. 


Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini "gözetlemeyi" amaçlayan böyle bir yaklaşımı gerçekçi olmayan ve tek taraflı olarak görüyoruz. 2011 Viyana Belgesi kapsamındaki güven ve güvenlik artırıcı önlemler mevcut durum için yeterlidir. Bunları güncelleme olasılığını tartışmaya başlamak için gerekli koşullar oluşturulmalıdır. Ve bunun için ABD ve müttefikleri, Rusya'yı "çevreleme" politikasından vazgeçmeli ve askeri-politik durumun gerginliğini azaltmak için sözleşme taslağımızın 4. maddesinin 2. paragrafındaki somut pratik önlemleri almalıdır. 


Açık denizlerde ve üzerindeki hava sahasında meydana gelebilecek olayların önlenmesine ilişkin olarak, ABD'nin uygun istişarelere hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu çalışma, Rusya'nın ortaya koyduğu temel sorunların çözümünün yerini alamaz. 


TASS,17 Şubat 2022 


ABD KÜRESEL NÜKLEER DURUŞ İNCELEMESİNİN YERİNE GETİRİLMEYEN 
VAATLERİ 


Seçkin Deniz, 22.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, savunma programı üyesi ve Center for a New American Security'deki Oyun Laboratuvarı'nın eş lideri Becca Wasser'e aittir ve Joe Biden yönetiminin ilan ettiği Küresel Nükleer Duruş İncelemesi'ne odaklanmaktadır. "Küresel duruş incelemesinin [bir şeyler] üretememesi ABD üs, erişim veya kuvvet konuşlandırmaları hakkında - özellikle Hint-Pasifik'te - yapılan yeni duyurular birçok izleyici tarafından hayal kırıklığı ve öfkeyle karşılandı" diyen analistin uyarısı dikkate değerdir: "Küresel Duruş İncelemesi, çok yavaş hareket etmenin ve karşılanmayan beklentiler oluşturmanın tehlikelerine dair uyarıcı bir öykü görevi görür. Daha fazla araştırma yapmak veya süreci mükemmelleştirmek, departmanın değişimi uygulama becerisini geliştirmeyecektir. Daha hızlı yürütmeye odaklanmanın ve söz-eylem arasındaki boşluğu kapatmanın zamanı geldi. Aksi takdirde, Birleşik Devletler kendisini ilerlemeden söz ettiği, ancak herhangi bir anlamlı değişikliği uygulayamadığı ve karşılaşabileceği gelecekteki zorluklara hazırlıksız bulduğu sürekli bir duraklama durumunda bulacak." 


Amerika'nın Hint-Pasifik'e dönmesinin veya yeniden dengelenmesinin gerçek dünyada uygulanan bir strateji olduğunu varsaydığınız için mazur görülebilirsiniz. Ama yine de yanılmış olursunuz. Bu "sözde-yap" boşluğunun en son örneği, Savunma Bakanlığı'nın küresel askeri duruşuna ilişkin en yeni incelemesidir. Trump yönetimi sırasında Orta 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Doğu ve Avrupa'daki asker konuşlandırmalarında ve üslerinde yapılan çılgın ve hatta şizofrenik değişikliklerin ardından, çoğu kişi bu Küresel Duruş İncelemesinin Amerika'nın küresel askeri ayak izini ulusal stratejisine bağlamak için daha uyumlu bir çabayı yansıtacağını umuyordu. Çin ile artan ve yoğunlaşan rekabetin ortasında, incelemenin Hint-Pasifik'te daha fazla kuvvet ve üs anlamına geleceği, ABD kuvvetlerinin beka kabiliyetini artırarak ve gelişmiş yetenekler ekleyerek caydırıcılığı güçlendireceği yönünde beklentiler arttı. 


Biden yönetiminin yutturmacalarına rağmen, inceleme vaatleri yerine getirilemedi. 

Gizli incelemenin genel özeti, üst düzey Pentagon liderlerinin gözünde Amerika'nın küresel duruşunun sonuçta önemli değişiklikler gerektirmediğini gösteriyor. Bunun yerine, inceleme, Biden yönetiminin ABD askeri ayak izi hakkında aldığı daha önceki kararlarını tekrarladı 

ve 2022'nin başlarında Ulusal Savunma Stratejisinin yayınlanmasının ardından gelecekteki değişikliklere kapıyı açık bıraktı. Buna yanıt olarak, duruş incelemesinin [bir şeyler) üretememesi ABD üs, erişim veya kuvvet konuşlandırmaları hakkında - özellikle Hint-Pasifik'te - yapılan yeni duyurular birçok izleyici tarafından hayal kırıklığı ve 

öfkeyle karşılandı. 


Böyle bir hayal kırıklığının yaşanması garantidir. ABD askeri duruşu uzun zamandır daha geniş ABD savunma stratejisiyle uyumsuz, bunun yerine eski çıkarları ve gereksinimleri ve kuvvet hareketlerinin ve temel erişimin yapışkan, esnek olmayan doğasını yansıtıyor. 
İnceleme, açıkça Hint-Pasifik ve Orta Doğu'da kuvvet duruşunda değişiklik yapılması çağrısında bulunan geçici Ulusal Güvenlik Stratejik Rehberinde ortaya konan stratejik önceliklerle denizaşırı ABD askeri varlığını ikinci kez yeniden düzenleme fırsatını kaçırdı. 
İnceleme, alınan karara göre, gelecekteki kuvvet konuşlandırmalarını ve duruş revizyonlarını belirlemek için gerekli süreçleri düzene sokmada bazı yararlı prosedürel değişiklikler yaptı. 
Ancak bu prosedürel iyileştirmelere rağmen, inceleme çok az ve çok geç sonuç verdi. 


Yönetim şimdi küresel duruşunu stratejisiyle uyumlu hale getirmek için derhal çalışarak söz konusu açığı kapatmak için hızla hareket etmelidir. Ulusal Savunma Stratejisi, Savunma Bakanlığına, Çin'i öncelikli sorun olarak güçlendirme ve hem bugün hem de yarın Pekin'e karşı koymak için gereken küresel duruş değişikliklerini netleştirme fırsatı verecek. Ancak Pentagon'un denizaşırı ABD askeri varlığını değiştirmeye başlamak için Ulusal Savunma Stratejisinin yayınlanmasını beklemesine gerek yok. Olursa, kendini bir kez daha anlamlı bir değişiklik yaratmak için çok az ve çok geç yaparken bulacaktır. Yönetim için hızlı kazanımlar, beka kabiliyetini arttırmak ve Orta Doğu'ya gereksiz dağıtımları daha da engellemek için Hint-Pasifik'teki daha geniş bir mevcut üsler dizisinde altyapının iyileştirilmesini içerecektir. Bu çabalar, görünüşte küçük olmasına rağmen, yeni üsler açma ve erişimi genişletme konusunda müttefiklerle ve ortaklarla uzun vadeli müzakereler olgunlaşırken Amerika'nın askeri avantajını destekleyecektir. 


Değişmiş gibi görünse de aynı -Plus Ça Change- 


İnceleme, Trump yönetimi tarafından duyurulan ve genellikle ABD güçlerinin Almanya'dan çekilmesi gibi uzun süredir devam eden ve önemli ittifakların ortadan kalkması pahasına bazı düşüncesiz ve tedbirsiz duruş değişiklikleri için bir düzeltici etkendi. Bu tür değişiklikleri geri alarak, gözden geçirme, gelecekteki duruş değişikliklerinden önce kalıcı olarak ek 

kuvvetler konuşlandırarak ve gelecek vaat eden istişareler yaparak verilen taahhütleri yeniden doğruladı. Ayrıca, İran'dan gelen saldırıların ardından bölgeye yerleştirilen yüksek talepli, düşük yoğunluklu varlıkları Orta Doğu'dan çekme kararları hakkında bilgi verdi. Nihai sonuç, 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Amerika'nın küresel askeri varlığını büyük ölçüde Trump yönetiminden önceki haline geri döndürdü, ancak Avrupa'da ek ateş gücü ile destekleyerek. 


Duruş incelemesinin yapmadığı şey, ABD üslerinin küresel takımyıldızını önemli ölçüde değiştirmekti. Hint-Pasifik'te beklenen yeni üs firsatlarını ve artan dağıtımları açıklamadı. 
Bunun yerine, inceleme, Guam ve Kuzey Marianas gibi önemli bölgelerdeki ABD merkezli altyapıda marjinal iyileştirmeler yaptı. Ayrıca, AUKUS olarak bilinen nükleer denizaltı ve teknoloji paylaşım anlaşmasının gerektirdiği gelişen bağlara dayanarak Avustralya'ya daha fazla erişim sözü verdi. Bununla birlikte, genel olarak, inceleme, Hint-Pasifik'in yaklaşmakta olan savunma stratejisinde artan önemini ve duruş iyileştirmelerinin Savunma Bakanlığı'nın “ilerleme hızı sorununu” yönetmeye nasıl katkıda bulunabileceğini yansıtmadı. 


Orta Doğu'da, daha az ayak izi için genel beklentiler, Washington'un Çin'in Hint-Pasifik'teki meydan okumasına öncelik vermek için diğer tehditlere karşı ve diğer bölgelerdeki riskleri kabul etme kararını yansıtıyor. Bu düşünce doğrultusunda, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını değiştirmek, yalnızca Hint-Pasifik için kuvvetleri ve yetenekleri serbest bırakmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki çatışmalarda ABD askeri etkinliğini artırmak için gereken askeri hazırlık ve modernizasyon yatırımlarına da dönüşür. Ancak inceleme, Orta Doğu'ya odaklandı ve orada ABD bölgesel mimarisini değiştirmeden önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. 


Sonuçta Süreç Mükemmelleştirir 


Uzun zaman çizelgesiyle pekiştirilen yüksek beklentilere rağmen, incelemenin Amerika'nın küresel varlığını büyük ölçüde gözden geçirmesi veya Hint-Pasifik'te arzu edilen ekseni gerçekleştirmesi pek olası değildi. Duruşu değiştirmek inanılmaz derecede zor ve yavaş çünkü küresel erişim ve temellendirme yalnızca Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenemez. İleriye dönük mevcudiyet, topraklarında ABD kuvvetlerine ve tesislerine ev sahipliği yapan egemen ulusların iznini gerektirir. Duruştaki değişiklikler - artan veya azalan mevcudiyet - özellikle üstüne beton döküldüğünde, müttefikler ve ortaklarla uzun ve zorlu müzakereler yapma eğilimindedir. Duruş incelemesi, Biden yönetiminin ABD'nin dünya çapındaki varlığına yönelik istediği değişiklikler hakkında müttefikleri ve ortaklarıyla ilişki kurması için bir mekanizma oluşturdu. Ancak erişimi değiştirmek veya başka bir ülkenin topraklarına kuvvet sevk etmek veya kuvvet üslendirmek için izin almak, tek bir gözden geçirmeyle üstesinden gelinemeyecek, derinden siyasi ve hassas bir meseledir. 


Örneğin, ABD'nin savaş etkinliğinin iyileştirilmesi ve Hint-Pasifik'te caydırıcılığın arttırılması, ABD kuvvetlerinin birkaç büyük üs üzerinde yoğunlaşmak yerine daha fazla sayıda dağıtılmış üslere konuşlandırılmasını gerektirecektir. Bu da hem yeni tesislere erişim hem de yeni güçleri ve yetenekleri konumlandırmak için izin gerektirecektir. Erişim elde etmek, iç politika ve Çin'e yönelik tehdit algılamaları gibi Washington'un kontrolü dışında olan pek çok faktör de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Orta Doğu'da, kalıcı ABD varlığının azaltılması, acil durum erişiminin veya artan tehdit dönemlerinde hızla güç artırma yeteneğinin önemini arttırıyor. Ancak bölgesel ortaklar Washington'u ortaklıktan vazgeçmekle ve kendilerini terk etmekle suçlarken acil durum erişimi elde etmek küçük bir başarı değil. Duruş incelemesi, en azından duruşta daha büyük değişiklikler yapmak için gereken uzun danışma sürecini başlattı. 


İncelemenin gözden kaçan bir diğer unsuru, ABD'nin duruşunda gelecekteki değişiklikleri daha iyi sağlamak amacıyla, kuvvet konuşlandırmalarını değerlendirme sürecindeki 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ayarlamalarıdır. Savunma Bakanlığı, kaynak sağlama ve hazırlıklı olma durumlarına karşı acil kuvvet taleplerini karara bağlamak için halihazırda belirli bir sürece sahip olsa da, mevcut küresel kuvvet yönetimi süreci, ABD muharip komutanlıklarından yanadır. Duruşun daha titiz bir şekilde değerlendirilmesi için bir "disiplin çerçevesi" oluşturmak, muharip komutanları - güç konuşlandırmalarının en doymak bilmez tüketicileri - dikkat çekici bir şekilde uyararak, neredeyse sürekli güç taleplerinin Pentagon tarafından daha eleştirel olarak değerlendirileceğinin sinyalini verdi. Muharip komuta talepleri tarafından yönlendirilen duruş değişiklikleri, önceki yönetimlerin küresel duruşu daha geniş savunma stratejileriyle revize etme ve hizalama girişimlerini karmaşıklaştırdı. Örneğin, oldukça büyük ABD Merkez Komutanlığı'nın, İran'ı caydırmak adına uçak gemisi saldırı grupları ve artan kuvvet konuşlandırmaları gibi büyük kapsamlı varlıklara yönelik başarılı talepleri, Trump yönetiminin Ortadoğu'dan uzaklaşma arzusunu arttırdı. Pek çok açıdan, bu disiplin çerçevesi, Biden yönetiminin gelecekte arzuladığı duruş değişikliklerinin, ortaya çıkan muharip komuta ihtiyaçları tarafından alt üst edilmemesini daha iyi sağlayan bürokratik bir zaferdir. 


Ama Zamanlama Her şeydir 


Bürokratik ve süreç zaferlerine rağmen, küresel duruş incelemesi, incelemenin zamanlaması, mesajı ve sıralamasıyla ilgili usul hatalarıyla doluydu. İncelemeyle ilgili ana sorunlardan biri, söz verilenden daha uzun bir zaman çizelgesinde beklenenden daha az teslim edilmesidir. 
Ancak bu sorun, incelemenin sonuçlarından çok, zaman çizelgesi ve mesajla verilen abartılı beklentilerden kaynaklanmaktadır. 


Başkan Joe Biden'ın talebiyle ortaya çıkan inceleme, başlangıçta, yönetimin Trump yönetimi tarafından yapılan yararsız duruş değişiklikleri olarak gördüklerini geri almak için ABD'nin küresel ayak izinin altı aylık hızlı bir değerlendirmesi olarak tasarlandı. ABD üssünü ve dünya çapındaki kuvvetleri temelden yeniden tasarlamayı asla amaçlamadığı için, incelemeyle ilgili mesajlar fazlasıyla vaat içeriyordu. Bunun yerine, duruş incelemesi, Washington'u karşılaşabileceği gelecekteki zorlukları daha iyi yönetmek için tercih ettiği stratejiyi uygulamak üzere konumlandırmak yerine, yalnızca normale dönüş üretti. 


Ayrıca, küresel duruş incelemesinin ana unsurları, kamuya açıklanmasından çok önce tamamlandı. İnceleme başlangıçta müttefikleri güvence altına almak için hızlı dönüşlü bir düzeltici olarak tasavvur edilse de, uzayan süreç beklentileri arttırdı, çünkü çoğu kişi gecikmenin müttefikler ve ortaklarla erişim ve duruşu değiştirmek için yapılan müzakerelerdeki ilerlemeden kaynaklandığına inanıyordu. İncelemenin anlamlı değişiklikler sağlamadaki başarısızlığı, yalnızca birkaç müttefik ve ortağın yönetimin sözlerini eyleme geçirme konusundaki istekliliğine karşı daha güvensiz olmasına ve daha az güven duymasına neden oldu. Uzun zaman çizelgesi, yalnızca birçokları için bir hayal kırıklığı gibi hissettirmeye hizmet etti. 


Bu optik sorunu, Nisan 2021'de 12.000 askerin Almanya'dan çıkarılmasının dondurulması, Haziran 2021'de Orta Doğu'daki hava ve füze savunma sistemlerinin geri çekilmesi, konuşlandırma dahil olmak üzere, inceleme tarafından bildirilen duruş değişikliklerinin aşamalı olarak sunulmasıyla daha da karmaşıklaştı. Eylül 2021'de Almanya'nın Weisbaden kentine 500 Ordu personelinin gönderilmesi ve aynı ay AUKUS güvenlik anlaşmasının duyurulması ve 2022 bütçesinde Tinian ve Anderson hava üslerinde yapılan iyileştirmeler. Bu duyurular, gerçek incelemenin kamuya açıklanmasından önce geldiğinden, duruşa devam eden bakışın bir parçası olarak ek değişikliklerin geleceğini gösterdiler. 
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Yaklaşan Ulusal Savunma Stratejisinden önce duruş incelemesini yayınlama kararı bir başka gaftı. İnceleme hızlı bir şekilde tamamlanıp önceki yönetimin yararsız duruş değişikliklerine yönelik bir düzeltici olarak ilan edilmiş olsaydı, savunma stratejisinin küresel öncelikleri ortaya koymasının ardından daha fazla değişikliğin gelmesi mantıklı olurdu. Bunun yerine, duruş incelemesinin sonuçlarını yayınlamayı geciktirmek, süreç ve amaçlar arasındaki çizgileri bulanıklaştırdı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, duruş incelemesinin stratejiyi bilgilendireceğini iddia etse de, düzen tersine çevrilmelidir: Ulusal Savunma Stratejisi tarafından açıklanan öncelikli tehditler ve görevler, dünya çapındaki ABD kuvvetlerinin varlığında gerekli değişiklikleri belirlemelidir. Ulusal Savunma Stratejisi, ek duruş değişikliklerinin gerekli olduğuna hala karar verebilir, ancak incelemenin ve stratejinin sıralanması, Amerika'nın gelecekteki öncelikli zorluklarına karşı koymak için gereken duruş değişikliklerini yalnızca daha da geciktirecektir. 


İnceleme Hakkının Uygulanması 


Zaman çizelgesi ve mesajlaşma ile ilgili sorunlara ve somut sonuçların olmaması konusundaki hayal kırıklığına rağmen, incelemeden bazı iyi haberler vardı. Caydırıcılığı güçlendirmeyen ve uzun süredir devam eden ilişkileri tehdit eden bazı kötü seçimleri tersine çevirdi, yüksek talep edilen yetenekleri serbest bırakmak için duruşta birkaç küçük değişiklik yaptı ve gelecekteki duruş değişikliklerini daha etkili bir şekilde sağlamak için bürokratik süreçleri ve yerleşik mekanizmaları revize etti. Ancak gelecek yarın değil, şimdi ve Biden yönetimi, Amerika'nın küresel duruşunda anlamlı değişiklikler yapmak için gözden geçirmenin yetersiz kazanımlarından yararlanmak için harekete geçmeli. Bunu yapmamak, strateji ve duruş arasında bir yanlış hizalamadan daha fazlası anlamına gelir. Zaman içinde Hint-Pasifik'te caydırıcılığın zayıflaması, dünyanın dört bir yanındaki ABD kuvvetleri için hazır olma sorunları ve hayatta kalma risklerinin bir araya gelmesi ve olası bir çatışmada Çin'e karşı üstünlük sağlamak için geliştirilen operasyonel kavramların uygulanamaması riskini taşıyor. 


Çin modernleşmeye devam ederken, ABD ordusunun duruşunu Hint-Pasifik bölgesindeki beka kabiliyetini artırmak ve caydırıcılığı geliştirmek için uyarlaması kritik önem taşıyor. 
Bazı hızlı kazanımlar elde etmek için Savunma Bakanlığı'nın şimdi atabileceği adımlar var. 
Bunlar, bir sonraki bütçede Hint-Pasifik'teki mevcut üslere ve tesislere uzun zamandır beklenen altyapı yükseltmelerinin uygun şekilde kaynaklandırılmasını içeriyor. Çin'e karşı geliştirilen ve birçoğu dağıtım ve dağıtıma dayanan operasyonel kavramları uygulamak için bu tür iyileştirmelere ihtiyaç var. Pentagon, özellikle Avrupa'da daha değerli olabilecek ağır kara kuvvetleri için Orta Doğu'ya konuşlanmaları engellemek, hazırlığı telafi etmek ve bitmek bilmeyen bir konuşlanma döngüsünü sona erdirmek için revize edilmiş konuşlanma sürecinden de yararlanmalıdır. Ayrıca, Trump dönemi yaklaşımlarından belirgin bir kopuş içinde Washington, duruşta gerekli uzun vadeli değişiklikleri yapmak için müttefikleri ve ortaklarıyla devam eden istişarelerini geliştirmelidir. Bu ortaklarla hızlı ve dürüst bir şekilde etkileşim kurmak, gözden geçirmenin eksik bir bileşeni olan beklentilerin yönetilmesine yardımcı olacaktır. 


Ulusal Savunma Stratejisinin yayınlanması, Savunma Bakanlığı ve ABD müttefiklerinin ve ortaklarının büyük duruş değişiklikleri yapmak için aynı ilahi levhadan şarkı söylemelerini sağlama fırsatı sağlayacaktır. Teorik olarak, strateji öncelikli tehditleri ve misyonları netleştirecek ve Çin'i ana zorluk olarak güçlendirecektir. Departman içinde strateji, kaynak tabanı iyileştirmelerini, gelecekteki tesisleri, yeni yetenekleri ve kuvvet dağıtımlarını planlamak, programlamak ve güçlendirmek için bir mekanizma sağlar. Ek olarak, bu önceliklerin herkese açık olarak iletilmesi, istenen duruş ayarlamalarının arkasındaki mantığı 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müttefiklere ve ortaklara iletecektir. Bu son derece önemlidir, çünkü Savunma Bakanlığı dünya çapında güçleri hızla yeniden konumlandırmak için sihirli bir değnek sallayamaz. 
Müttefiklerin ve ortakların bu tür değişikliklerin neden gerekli olduğunu anlamalarını sağlamak, bu erişim taleplerini kendi ulusal çıkarları ile uyumlu hale getirirken kritik bir adımdır. 


Pentagon oyalanmayı göze alamaz. Duruşu değiştirmek zaman alabilir, ancak Biden yönetimi bu değişiklikleri yapmak için şimdi harekete geçmeli. Zaman onun tarafında değil. Küresel Duruş İncelemesi, çok yavaş hareket etmenin ve karşılanmayan beklentiler oluşturmanın tehlikelerine dair uyarıcı bir öykü görevi görür. Daha fazla araştırma yapmak veya süreci mükemmelleştirmek, departmanın değişimi uygulama becerisini geliştirmeyecektir. Daha hızlı yürütmeye odaklanmanın ve söz-eylem arasındaki boşluğu kapatmanın zamanı geldi. 
Aksi takdirde, Birleşik Devletler kendisini ilerlemeden söz ettiği, ancak herhangi bir anlamlı değişikliği uygulayamadığı ve karşılaşabileceği gelecekteki zorluklara hazırlıksız bulduğu sürekli bir duraklama durumunda bulacak. 


Becca Wasser, 30 Aralık 2021, The War On The Rocks 


(Becca Wasser, savunma programı üyesi ve Center for a New American Security'deki Oyun Laboratuvarı'nın eş lideridir.) 


TECELLİ TEK ÇEŞİT DEĞİL 
Prof. Dr. Alaaddin Başar-Şubat 2007 362. Sayı-zaferdergisi 


Hayatı hep tozpembe görmek isteyenler aradıklarını çoğu kez bulamayınca önce karamsarlığa sonra ümitsizliği düşerler. Umidin kaybolduğu yerde ise hayat acılaşmaya başlar ve ruhi sıkıntılar insanı her gün biraz daha hırpalar. 


GÖZÜN akı ve karası olduğu gibi dünyanın da gecesi ve gündüzü var. Bunlardan biri kendi öz benliğimizde diğeri de çevremizi kuşatan âlemde görülen celal ve cemal tecellilerinden sadece ikisi. 


İnsan ömrü ne cemalin ne de celalin tecellileriyle geçip durmaz, bu iki ayrı tecelli ömrünüzün her safhasında iç içedirler; bazen sırayla, bazen birlikte icraat gösterirler. Ömür yolculuğumuz bunlardan ayrı düşünülemez. Bunun böylece bilinmesi insan için bir rahatlık, bir huzur kaynağı olur. Hayatı hep tozpembe görmek isteyenler aradıklarını çoğu kez bulamayınca önce karamsarlığa sonra ümitsizliği düşerler. Ümidin kaybolduğu yerde ise hayat acılaşmaya başlar ve ruhi sıkıntılar insanı her gün biraz daha hırpalar. 


Askere kaydolan bir genç, orada zamanının çoğunu talimle geçireceğini ara sıra da dinleneceğini yahut oyun oynayacağını peşinen kabul etti mi ruh dünyası buna göre şekillenir; sıkıntılara karşı kendini hazırladığı için de onları kolaylıkla aşar. Bir talim ve imtihan meydanı olan bu dünyaya da bu gözle bakanlar saadeti yakalarlar. Havanın hep sakin olmayacağını bilir, fırtına olunca fazla şaşırmazlar. Bedenin hep sağlık üzere kalmayacağını çok iyi bildiklerinden hastalıklara karşı daha sabırlı olurlar. Gençliğin bir gün yerini ihtiyarlığa bırakacağını önceden kabul ettiklerinden ağaran saçları onları hüzne düşürmez. 


Bu dünyada celal ve cemal tecellileri içi içedir. Bediüzzaman'ın o güzel tespitiyle “celalin gözünde cemal, cemalin gözünde celal” tecellileri vardır. İşte, celalin gözündeki cemali 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seyredebilenler, hayatlarını huzur içinde geçirirler. Mesela, ölüm bir celal tecellisidir, fakat kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu bilenler bu celalin gözündeki cemali seyredebilirler. 


Bir hadis-i kutside “Rahmetim gazabımı geçti” buyurulur. Buna göre, ilk bakışta bir celal, bir kahır tecellisi gibi görünen üzücü olayların, bilemediğimiz nice rahmet yönleri de vardır. Ve bu rahmet o gazaptan daha ileri seviyededir. Hastalanan bir insanda Müzill yani “zillete düşürücü” ismi tecelli eder. Ama hastalığına sabrettiği taktirde günahları erir, derecesi artar, dünya sevgisi kalbinden silinmeye başlar, bütün bunlar o kul için ahirette “izzetli” bir ömür sürmenin sermayesi olurlar. O ebedi saadetin yanında bu fani hastalığın verdiği elemler çok küçük kalırlar ve rahmet gazabı geçmiş olur. 


FIRTINALI bir denize kıyıdan yahut yüksek bir tepeden bakanlar harika bir manzara seyrederler. Burada, celalin gözünde cemal tecelli etmiştir. Şu var ki, bunu ancak dalgalara kapılmayan, olayları kenardan seyretmesini bilenler başarırlar. Dalgaların sürüklediği kişi bu zevkten mahrum kalır, o ancak celal tecellileri karşısında korku, dehşet, ümitsizlik karışımı bir ruh halinin altına ezilir. 


Mülkü sahibine teslim etmeyi başaranlar, kendi varlıklarını da bir emanet bilirler. O emaneti korumaya çok ihtimam gösterirler. Kendi iradeleri dışında başlarına gelen olayları değerlendirirken de, bir kenara çekilir, denizi uzaktan seyreden adam gibi, olaylardan faydalanmaya bakarlar. Bir bitkinin geceden ve gündüzden ayrı faydalar sağlaması misali, onlar da hem kahır hem de lütuf tecellilerinden, ruhları ve kalpleri namına, büyük kârlar elde etmesini bilirler. 


NUR Külliyatı'ndan Dokuzuncu Söz'de çok güzel izah edildiği gibi, celal, cemal ve kemal tecellileri karşında insanların kalpleri farklı cevaplar verirler. Celale karşı tespih, cemale karşı hamd, kemale karşı tekbir görevini yerine getiren kişi bu zikirlerin her birinden ayrı feyizler alır. 


Namaz dışındaki hayatımız da bu üç ayrı tecelli ile adeta kaynaşmaktadır. Namazın manasını çok iyi anlayan büyük insanlar, karşılarına çıkan celal tecellileri karşısında kendi noksanlıklarını, acizliklerini, kifayetsizliklerini tam manasıyla idrak ederek Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve “subhanallah” derler. Bu bahtiyar insanlar için her musibet bir tespih vesilesidir. Çok şümullü olan zikir kavramını, sadece hamd ve şükür olarak anlayan ve bunun sonucu olarak da daima nimet, rahat ve saadet bekleyenler bunları bulamayınca rahatsız olurlar ve zamanla şükür görevlerini de aksatmaya başlarlar. 


Sabah namazına kalkan insan bulunduğu beldenin aydınlığa kavuşmasında bir cemal tecellisi seyreder. Akşamın gelmesiyle, bir celal tecellisi görülür. Karanlık semada parlayan yıldızlar “celalin gözündeki cemal” tecellileridirler. 


Öte yandan, insan sabahın gelişinde celal ve cemal tecellilerini birlikte de seyredebilir. Şöyle ki, ışığın gelmesi büyük bir nimet ve azim bir cemal tecellisidir. Ancak, bu nimete kavuşulması için koca dünyanın dönmesi gerekiyor. Bir şehrin zelzele ile yerinden oynamasını dehşetle seyreden insanlar, nedense, koca dünyanın bu muazzam hareketini pek düşünmezler. Halbuki, dünyanın dönmesinde “celalin”, sabahın gelmesinde ise “cemalin” tecelli ettiğini düşünseler, celalin gözündeki cemal tecellisini rahatlıkla seyredebilirler. 
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PEYGAMBER Efendimiz (asm) cevşen-i kebir namındaki münacatında, her iki tür tecellilere de yer verir ve bunları şefaatçi yaparak Rabbine dua ve niyazda bulunur. 


Bulardan birkaçını hatırlayalım: 
Yâ Rabbel cenneti ven-nar!: Ey cennetin ve narın Rabbi! 


Birincide cemal, ikincide celal tecellisi söz konusudur. Nardan korkulur, ama o celal tecellisinden sakınmak insanı cemal tecellisine götürür. Öte yandan iman ve İslam düşmanlarının nar ile azap görmeleri de ayrı bir güzelliktir. Bunda da celalin gözünde bir cemal tecellisi okunur. 


Yâ Rabbes siğari ve kibar!: Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi! 
Çiçeğin terbiyesinde cemal, yıldızın terbiyesinde celal hâkimdir. 
Yâ Rabbel hububi ve esmar!: Ey hububatın ve meyvelerin Rabbi! 


Hububatın taneleri gibi ağacın meyveleri de bir ilahi terbiyeden geçmişlerdir. İnce sapların başında sallanan başaklarla, o muhteşem ağaçların dallarından asılan meyveler birlikte düşünüldüğünde cemal ve celal tecellileri beraberce seyredilir. 


Yâ Rabbel i'lani ve israr!: Ey aşikâr ve gizli olan her şeyin Rabbi! 


Bu münacatta, yer yüzünde gözle görülen terbiye tecellileriyle, yer altında, deniz içinde ve rahimlerde icra edilen terbiyeler birlikte nazara sunulmuştur. Aşikâr olanlarda cemal, gizlilerde celal daha hâkimdir. 


CEVŞEN bu manada okunduğunda böyle yüzlerce cemal ve celal tecellileri görülecektir. 
Konumuza ışık tutacak bir ayet-i kerime: 
“Biliniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur.” (Ra'd Suresi, 28) 


Zikir hatırlamak, anmak demektir. Mutmain olmak ise “tatmin olmak, huzur bulmak, ikna olmak, rahata kavuşmak” gibi manalara gelir. Allah isminin bütün esmayı ihtiva ettiği ve bütün İlahi sıfatlara delalet ettiği düşünülürse, kalplerin sadece cemal tecellileriyle değil, celal ve kemal tecellileriyle de tatmin olup huzur bulacağı daha iyi anlaşılır. 


Ayette, Allah ismi yerine Rahman ismi geçseydi, konu sadece cemal tecellileri yönüyle ele alınır ve hüzünlü kalplerin, çaresizlik içinde kıvranan ve bir çıkış kapısı bulamayan akılların ancak o Rahman'ın rahmeti ve keremini hatırlamakla süküna kavuşacakları söylenebilirdi. 
Halbuki, ayette geçen Allah ismi, kalplerin her türlü tecelliye ihtiyaç duyduğunu ders veriyor. 
Nitekim, Risale-i Nur'da kalp için “Esma-i İlahiyenin bütün nurlarına ihtiyacı vardır” ifadesi 


geçer. 


Bilindiği gibi Fatiha Süresi “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd” ile başlar. Âlemlerde sadece cemali isimler değil celali isimler de tecelli ettiğine göre bir mümin bütün bu tecelliler için Rabbine hamd etme durumundadır. 


144 


İnsan, kendi nefsiyle mücadele ederken celali isimlerden feyiz alır; onun kötü arzularına karşı kuvvetli, celalli ve şiddetli olur. Ayrıca, düşmanlarının zulüm ve inkârlarına karşı da yine bu isimleri düşünerek teselli bulur. “Zalimler için yaşasın cehennem!” cümlesi, kalbin Kahhar isminin tecellilerine de muhtaç olduğunu ders vermektedir. 


KALP böyle yaratılmışken ona yaratılışının aksi bir yön vermek, hayatın sadece oyun ve eğlence yüzünü göstermek insanlığa şefkat değildir. Doymak bilmez nefislerin olabildiğine çatıştığı, vahşi ruhların görülmedik zulümler sergilediği, nefsin ve şeytanın insanı durmadan kötülüklere sevk ettiği bu dünya meydanında, boş hayallerle oyalanmayı bir tarafa bırakıp gerçekçi olmak ve insanlara hayatı çok yönlü olarak tanıtmak onlara yapılacak en büyük yardımdır. 


Niyazi-i Mısri dünya hayatında cemal ve celal tecellilerinin birlikteliğini bir şiirinde çok güzel terennüm eder. O uzun şiirden birkaç beyit takdim edeyim: 


Tecelli eyler ol daim, cemal ü gâh celalinden 
Birinin hasılı cennet, birinden nar olur peyda 
Cemali zahir olsa tiz, celali yakalar anı 
Bakarsın bir gül açılsa yanında har olur peyda 
Bu sırdandır ki bir kâmil zuhur etse bu âlemde 
Kimi ikrar eder anı, kimi inkâr olur peyda 

Ve şiirin en can alıcı beyti: 

Veli ârif celâl içre, cemâlini görür daim 

Bu hâristanın içinde âna gülzar olur peyda. 


Son mısrada, bu meşakkatli ve sıkıntılı dünya hayatı bir “dikenler yurdu”na benzetilmiş, ama o dikenlere değil de onların korudukları güllere bakmasını bilenler için manzaranın tam tersine olacağı ifade edilmiş. 


Dünyanın bu ikili tecellilerle dolup taşan manzarası değişmeyeceğine göre, biz kendi bakış açımızı düzenlemek mecburiyetindeyiz. 


İnsan sevgisini bir ideoloji olarak benimseyen kişiler, Üstad Bediüzzaman'ın “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır” vecizesini baş uçlarında daima asılı bulundurmalı ve bu fani dünyanın geçici misafirlerine, şu inişli-çıkışlı dünya hayatını sevdirebilmek için onlara “celalin gözündeki cemali seyretmeyi” öğretmelidirler. 


Bu başarılamazsa bütün söylenenler hayalde kalırlar, uygulama alanı olmayan teorik bilgilerden ileri gidemezler; bu ise insanlığa hiç mi hiçbir şey kazandırmaz. 


RUSYA TUZAĞIN FARKINA VARDI 
25 Nisan 2016 | Yazar Nail Kızılkan-millicozum 
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Rusya'yı Suriye batağına çekmek ve özellikle Türkiye ile bozuşturup birbirine düşürmek ve böylece ikisini birden bitirmek Siyonizm'in (ABD Emperyalizminin) bir planıydı ve ilk etabını başarmışlardı. Putini ve AKP Hükümetini kışkırtıp Rus savaş uçağının düşürülmesiyle bu iki ülkeyi savaşın eşiğine taşımışlardı. Rusya Suriye'deki masum ve sivil kesimlere ve özellikle Bayır Bucak Türkmenlerine yönelik acımasız saldırılara bulaşmıştı. 
Ama sonunda hem Putin, hem Türkiye bu Siyonist tuzağın farkına varmışlar ve stratejik geri adımlar atarak oyunu bozmuşlardı. 


Rusya Suriye'deki güçlerinin büyük bir kısmını çekmeye başladığını açıklamıştı. Zaten malum odaklara Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de kendisinin yer almadığı bir denklem kurulmasının mümkün olamayacağını göstermiş bulunmaktadır. Ayrıca Cenevre görüşmelerinde istediği avantajı yakalamış, Lazkiye ve Tartus üslerini güvenceye almış ve ateşkesin uygulanmasında önemli bir rol oynamıştı. Bu tavrıyla dünya kamuoyunda önemli bir prestij kazanmış, Türkiye ile yumuşama için önemli bir adım atmıştı. 


Kırım'ın ilhakı ardından Suriye'deki Rus varlığının arttırılması ilk bakışta Ruslara cazip gelse de bunun başlarına ne işler açacağının farkına tez varmışlardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Nikolay Danilevsky'nin ortaya koyduğu “Batılılaşma? (Zapadnichestvo) yaklaşımının ortaya çıkardığı Batı'ya karşı duyulan korku (Zapadophobia) ve Batının da benzer şekilde Rusya'ya karşı duyduğu Rusyafobia (Russophbia) anlayışı, Rusya'yı global ölçekte ister istemez farklı mecralara ve maceralara bulaştırsa da, nihayet kuru heveslerin hangi felaketlere yol açacağı da anlaşılmıştır. 


Rusya'nın, Suriye'de ve özellikle Kafkasya'da jeopolitik önceliklerini dikkate alarak oluşturmaya çalıştığı yeni politik anlayışı haliyle en çok Türkiye'nin yakın ilgi alanındadır. Özellikle Rusya'nın en büyük müttefiki konumundaki Ermenistan, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla Nabucco boru hattı projesi dışında tutulurken, bir bakıma Azerbaycan ile olan Karabağ sorununu çözmesine zorlanmıştı. Şimdi ise Rusya, özellikle Suriye sınırında Türkiye tarafından düşürülen Rus uçağından sonra askeri, enerji ve ekonomik konularda bu ülkeye yönelik bazı somut adımlar atmaya mecbur kalmıştır. Bununla; Türkiye ile yakın komşuluk ilişkileri içerisinde olan Gürcistan'ı da Rusya'ya yakınlaştırmak, Azerbaycan'a karşı da Ermenistan kartını yeniden karmaya çalışmaktır. Bu yolla, Türkiye-Azerbaycan arasındaki yakınlaşmaya sekte vurmak ve TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) projesini akamete uğratmak amaçlanmıştır... 


Batının, Türkiye-Rusya arasındaki örtülü kapışmadan faydalanarak Türkiye'yi hızlı şekilde kendi eksenine çekmeye çalışması, dost görünümlü yıkıcılıktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Batı'nın uyguladığı yaptırımlar sonucu iç ve dış güçlüklerle mücadele içinde olan Rusya, aynı jeopolitiği paylaştığı Türkiye ile olan ilişkilerinin yeniden olumlu bir seyir içerisine girmesi her iki devlet açısından büyük önem taşımaktadır”|1)J tespitleri haklıdır. 


“ABD organizesinde, İsrail güdümünde, AB uçakları ve silahları ile bu uçakların beyin mekanizmaları ABD kontrolünde, ABD İncirlik üssünde Türk ve Suudi Amerika jetleri ortak tatbikat yapmışlar diye, İran ve Rusya'nın korkularından Suriye'den kısmi çekilme kararı aldıklarını ve bu İslam ordusunun ilk seferinin Suriye'ye olacağını...”(2J söyleyen Milli 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Gazete yazarları gerçekten bu kadar saf mıydı, yoksa AKP ve ABD reklamcısı mıydı? 
Bu İslam Ordusu(!) Rusya'yı ve İran'ı bu kadar korkutuyordu da, şu İsrail ve Amerika'yı niye hiç kuşkulandırmazdı? Yoksa Amerikan kuklalığına İslam kılıfı mı takılmaktaydı? 


ABD'nin Suriye haritası çoktan çizilmiş bulunmaktaydı! 


Sözde ateşkes süreci devam ederken ABD'nin Suriye'yi bölecek haritayı çoktan çizdiği ortaya çıkmıştı. ABD'nin çizdiği haritada Suriye 5 parçaya ayrılacaktı. Suriye'de 5 yıllık iç savaşın ardından Rusya ile ABD arasında sözde ateşkes sağlanmıştı.Bir yandan ateşkesin başarılı olup olmayacağı tartışılırken, diğer yandan Suriye'nin akıbetinin ne olacağı tartışılmaktaydı. 
Güvenli bölge ve PYD/YPG konusunda takındığı tavırla iç savaşı daha da derinleştiren ABD'nin Suriye'yi bölecek haritayı çoktan çizdiği ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD'nin el altından dolaştırdığı haritaya göre, Suriye önce üçe ayrılacaktı. Ancak haritada 5 parça yer almaktaydı. Haritada ılımlı muhaliflere ve PYD'ye 2'şer parça, Esed rejimine ise tek parça toprak bırakılmaktaydı. Cerablus hariç IŞİD'in kontrolündeki alanlarla 
ilgili henüz bir taksimat yapılmamıştı. ABD'nin haritasına göre, Azez-Cerablus hattında 16 
kilometre derinliğindeki alan ile İdlib bölgesi ılımlı muhaliflerin olacaktı. 


PYD”ye Afrin ile Fıratın doğusu ayrılmıştı! 


PYD'ye ise şu an kontrol ettiği Afrin ile Fırat'ın doğusundaki bölge ayrılmıştı. Haritaya göre, PYD'nin kantonları birleştirilmemiş, ancak Afrin'den Halep'in Kuzeyi ile Cerablus'un güneyi arasından Fırat Nehri'ne doğru ince bir hat çizilmiş durumdaydı. Şimdi “İslam Ordusu” rüyası görenlere sormak lazımdı: Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye'yi beş parçaya bölen ABD'ye taşeronluk yapmak için mi bu ülkeye asker sokacaktı? 


Üstelik 17 Mart 2016 tarihli yazısında “BOP Kürdistanı” Tam Gaz! 


“Dün ajanslara düşen Suriyeli bir Kürt yetkilinin ülkenin kuzeyinde “federal bir sistem” ilan edileceğini ve adının da “Kuzey Suriye Federasyonu” olacağını açıkladığı haber, aslında Suriye'deki “Kirli Oyun”da gelinen son aşamayı ortaya koyması açısından oldukça dikkat çekiciydi. Açıklamayı yapan Kobani bölgesi yönetiminin dışişleri sözcüsü İdris Nassan, bunu duyuran ise Reuters Haber Ajansı idi. Federal sistem ilanının “Kürtler ile müttefiklerinin bu bölgelerde oluşturduğu öz yönetimlerin çerçevesinin genişletilmesi” anlamına geleceğini söyleyen ve bu yönetimin bölgedeki tüm halkları temsil edeceğini ilan eden Nassan'ın burada altını çizdiği hususun öz Türkçesi; Cizire, Ayn-el Arap (Kobani) ve Afrin kantonlarının yeni bir statüye kavuşturulması, yani ikinci bir Kuzey Irak vakası. Bu federasyonun başkentinin ise, IŞİD tarafından bir “Kürt Devleti'nin hikayesinin yazıldığı ve tüm dünyaya servis edildiği Ayn-el Arap (Kobani) olduğunu belirtmeye gerek yok sanırım. 


Böylece, Cenevre sürecine doğru toplantının esas gündemlerinden biri, dolayısıyla da ABD'deki düşünce merkezlerinden servis edilen “Yeni Suriye” haritası önemli ölçüde şekillenmiş oluyor. Bunu çok yakın zamanda IŞİD merkezli bir “Sünni Arap Devleti” takip ederse hiç şaşırmayın, çünkü BOP haritasında öngörülen ikinci devletin adı bu. Sykes-Picot-Sazanov sonrası bölgemizde “nur topu” gibi iki yeni devletle karşı karşıyayız ve bu devletin sadece Suriye ve Irak ile sınırlı kalmayacağı da artık bilinen bir sır. Diğer bilinen sırlar ise, bu 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yeni süreçte: 1) ABD-Rusya-İran işbirliği; 2) Esad ile yola devam edilmesi; 3) Türkiye'nin Ortadoğu coğrafyasına çıkışını engelleyen “Çifte BOP Seddi”; 4) Suriye'deki Türkmenlerin sürecin dışına itilmesi; 5) Suriye'deki Sünnilerin önemli bir kısmının bir “ödül olarak” IŞİD'e verilmesi; 6) Suriye'nin artık eski Suriye olamayacağı ve nüfuz alanlarına bölünmesi; 7) Türkiye'nin bir kırmızı çizgisinin daha çiğnenmesi olarak karşımıza çıkıyorlar. 


Burada ilginç olan durum, bu sorundan er ya da geç, şöyle ya da böyle etkilenmesi kaçınılmaz olan devletlerin ve örgütlerin bir kısmının bunun içinde yer alması. Ve bu plan karşısında henüz son sözünü söylememiş olan devletlerin buna vereceği tepkinin göz ardı edilmesi. Belki de, artık bu devletlerin söz söylemeye mecallerinin kalmadığı düşünülüyordur. Bunun böyle olup olmadığını zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz” diyen de aynı arkadaştı. 


Milli Gazetemizin şuurlu ve onurlu yazarlarından Yusuf Kandemir'in şu çaplı ve çarpıcı tespitleri de mi hiç okunmazdı? 


İslam Ordusu mu, Fitne Ordusu mu? 


“Söylediklerine göre yüz yıldır beklediğimiz diriliş muştusu buydu. Görüntüleri izleyince ne kadar (o heyecanlandık, ne kadar umutlandık anlatamam. Çünkü adınıİslam Ordusu koymuşlardı. Doğrusu pek de güzel ambalajlamışlardı. Anlaşılan hiçbir masraftan da kaçınmamışlardı. Körfez sermayesinin petro dolarlarıyla donatmışlar, ardından ilkokul müsameresi gibi geçit törenleri yapmışlardı. Düşmanın yüreğine korku salan(!) tatbikatlar yapmışlar, birinci sınıf Hollywood işi bir klip çekmeyi de unutmamışlardı. Protokolün en başında Arap kralları, hemen yanlarında Mısır'ın son firavunu, arka sıralarda da ülkemizi temsil eden üçüncü sınıf bir bürokrat vardı. Beylerin keyifleri yerindeydi, birbirlerine gülücükler saçıyorlar, haklı olarak kasım kasım kasılıyorlardı. Ne de olsa yüz yıldır beklediğimiz İslam ordusunu kurmuşlardı. Fakat durun bir dakika! Hollywood işi bir kliple ikna olacak mıydık gerçekten? Mesela İslam ordusunun düşman tanımında ne yazıyordu? 
Bağrımıza bir hançer gibi saplanan Siyonist rejim hakkında ne düşünülüyordu? Mesela işgal altındaki Kudüs'ü kurtarma konusunda neler görüşülüyordu? Türlü imkânsızlıklara rağmen İsrail'le boğuşan HAMAS'a destek hazırlığı yapılıyor muydu? Açık hava hapishanesine dönen, Siyonistlerin hedef tahtasına çevrilen Gazze'nin imdadına ne zaman yetişiliyordu? 
Batı Şeria sokaklarında kurşuna dizilen çocuklarımızın ve genç kızlarımızın feryadı ne zaman dindiriliyordu? Ya da İsrail askerlerinin postalları altında ezilen Mescid-i Aksâ kurtarılıyor ve Amerika İslam coğrafyasından ne zaman kovuluyordu? Ya da canımıza ot tıkayan NATO operasyonlarına ne zaman dur deniliyordu? 


“Rusya, Sovyetler Birliği çöktükten sonra 1990 ile 2000 arasında bir toparlanma süreci yaşadı, Mihail Gorbaçov'dan sonra Rusya yeniden dirilip derlenmeye başladı. Rusya'nın değil Suriye'ye asker göndermek, kendi içerisindeki birlik ve beraberliği, ülkenin parçalanmamasını önleyecek gücü kalmamıştı. Dikkat ederseniz Yakutistan falan ayrılmaya kalkıştığında, Rusya 
bu bölgelere elektrik veremez duruma gelip tıkanmıştı. Ne zaman konjonktür değişti; 1991 
savaşında Rusya, Amerika ile ortak hareket etti. 2000'de de devam ettirdi, 2003'te de dikkat ettiyseniz artık Putin yönetime geçmişti ve işgalden sonra 36 dolarda olan petrol birden bire 66'ya ve en son geçen yıla kadar da 115'e kadar çıkmıştı. Bu Rusya için önemli bir ekonomik 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gelir kaynağıydı. Rusya bu dönem içerisinde çok eksik olan konvansiyonel silahlarını yeniledi ve Putin'in koyduğu yeni askeri stratejik doktrine göre 10 sene içerisinde 500 milyar dolarlık bir ek ayrılmıştı.” Kısaca Putin önce stratejik geri adımlar atmış, zahiren ABD'ye yanaşmış ama ayakları yere basınca ciddi ve cesaretli adımlar atmaya ve ABD'yi takmamaya başlamıştı. Rahmetli Erbakan Hoca da Rusya'da Abdülvahit Niyazofa Refah Partisi'ni kurdurup, Duma'ya sokup Putin'le işbirliği yapmasını ve böylece Rusya'nın Siyonizm'in (Batı Emperyalizminin) safından ayrılmasına önemli katkılar sağlamıştı. 


Türkiye'yi kana boğan ve kaosa sokmayı amaçlayan patlamaların arkasında Amerika mı, yoksa Rusya mı vardı? 


Financial Times: Türkiye'de terör boyutunu arttıracaktır! 


“İngiltere'de yayın yapan Financial Times gazetesi, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen canlı bomba saldırılarını hatırlatarak, Türkiye'deki terör tehdidinin boyutunun artacağını ve yaygınlaşacağını yazmıştı. Bu gavurların niyetini de yansıtmaktaydı. Financial Times'taki haberin içeriğinde, 23 Aralık 2015 tarihinde terör örgütü TAK tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan havan toplu saldırı da yer almıştı. Saldırıyı üstlenen terör örgütü TAK'ın uzun süredir eylem yapmadığını dile getiren Financial Times gazetesi, Ankara Kızılay ve İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen terör saldırılarını yorumlamıştı. 


Financial Times gazetesi, Türkiye'deki terör tehdidi ile ilgili haberinde şu ifadeleri kullanmıştı: 


“İstanbul'da intihar saldırısını düzenleyen kişi, 4 kişiyi öldürürken 36 kişiyi de yaraladı. 
İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırganın IŞİD'le bağlantılı olduğunu açıkladı. En büyük endişe, farklı gruplardan gelen saldırılar karşısında güvenlik güçlerinin mücadelede zorlanıyor olmasıydı. Her ne kadar IŞİD ve PKK birbirlerine düşman olsalar da, artık her iki örgüt de Türkiye'de saldırılarda ortak davranmaktaydı.” Şimdi İslam Ordusu safsatacılarına sormak lazımdı: Bu kanlı saldırıların arkasında Amerika mı, yoksa Rusya mı vardı? 


Bölgemizdeki terör örgütlerinin kumandası CIA ve MOSSAD'ın elinde bulunmaktaydı! 


Terör uzmanları Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen son bombalı saldırıları Batı'nın PKK'ya yönelik operasyonları durdurmayı ve “açılım” sürecini yeniden dayatmayı amaçladığını, IŞİD'in PKK'yı kurtarmaya çalıştığını vurgulamıştı. Batı'nın Türkiye'ye “Açılım sürecine dönün” baskısı ile eş zamanlı olarak Türkiye'de bombalar patlamaya başlamıştı. Terör uzmanları, Ankara ve İstanbul'daki patlamaları gerçekleştiren örgütler farklı olsa da aynı merkezden yöneltildiğini belirterek, PKK ve IŞİD'in tamamen CIA ve MOSSAD'ın kontrolünde hareket ettiğini hatırlatmıştı. ABD, AB ve İsrail'den yapılan açıklamalarda Türkiye'nin “açılım sürecine” dönmesi konusunda baskılar sürerken, terör de artmıştı. CIA Türkiye Uzmanı Henri Barkey gibi isimler açıkça Türkiye'ye terör tehdidi dillendirirken adres olarak İstiklal Caddesi'ni bile göstermekten sakınmamıştı. Terörle mücadelede görev almış uzmanlar PKK ve IŞİD'in arkasında aynı merkez olduğunu ve iki örgütün de talimatları aynı merkezden aldıklarını vurgulamıştı. 
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Sn. Cumhurbaşkanı: “Terör örgütlerinin arkasındaki güç aynı? buyurmuşlardı. 


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Kongresi”nin kapanış oturumunda Beyoğlu'ndaki saldırıya değinerek “Dünyada bu tarz saldırı yöntemleriyle netice almış, hedefine ulaşmış hiçbir terör örgütü yoktur. Öyleyse “Niçin PKK, DAİŞ gibi terör örgütleri, ülkemizi bu şekilde hedef almaktadır?” diye düşündüğümüzde karşımıza başka güçler ve onların Türkiye'yle ilgili niyetleri çıkmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgemizde bazı ilçelerimizde yaşanan hadiseler de bunlardan bağımsız değildir aslında. İsmi farklı ama yöntemi, amacı, hedefi aynı olan terör örgütleri bu planın taşeronluğunu yapmaktadır. Bu ölümlerin, bu yıkımların, bu dramların gerisinde şu anki küresel ve bölgesel yeniden yapılanma sürecinde, Türkiye'yi adeta köşeye sıkıştırma amacı öylesine açık ki, uzun uzun anlatmaya ihtiyaç duymuyorum” açıklaması anlamlıydı. 


Almanya, terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren bir karara imza atarak ülkemizde bulunan Büyükelçilik, Konsolosluk ve Özel Alman Lisesi'ni “terör tehdidi” gerekçesiyle bir gün süreyle kapatmıştı. İstanbul Valiliği bu karara sert tepki gösterse de Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeir, yaptığı açıklamada, “Güvenlik birimlerimize Türkiye'deki Alman temsilciliklerine yönelik saldırı ihtimali konusunda somut ve ciddiye alınması gereken bilgiler ulaştı” diyerek daha da küstahlaşmıştı. Bir başka Avrupa ülkesi Belçika ise, Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarına, Başbakan Davutoğlu'nun da katılacağı Türkiye-AB Zirvesinin yapılacağı AB Konseyi binasının hemen arkasında çadır kurmaya ve özgürlük kahramanı(!) teröristleri anmaya izin çıkarmıştı. 


PYD, federasyon kurduğunu açıklamıştı! 


Tam bu sırada PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde kontrolünde tuttuğu bölgelerde federasyon ilan ettiğini açıklamıştı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde düzenlediği 2 günlük toplantının sonunda Suriye'nin kuzeyinde federasyon kararı almıştı. Toplantıya örgütün kontrolündeki Afrin, Kobani (Ayn el- Arab) ve Haseke “kanton”larından yaklaşık 150 kişilik delegasyon katılmıştı. 
“Demokratik Suriye Konseyi”ne dâhil oluşumlar federasyon ilanına imza atmıştı. 


Hükümet gaflet izniyle PKK propagandası yaptırmıştı. 


Bu yıl terörle mücadele kapsamında yurt genelinde Nevruz kutlamalarına izin verilmezken Diyarbakır'a ayrıcalık tanınmıştı. Katılımın geçen yıllara göre oldukça düşük geçtiği Nevruz, PKK/HDP propagandasına sahne olmuş, konuşmacılar ise Türkiye'ye tehdit yağdırmıştı. 
Diyarbakır'da güvenlik için başka illerden gelenlerle beraber 5 bin 205 polis görev yaptı, şehirde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi, halk otobüsleriyle halkı miting alanına taşımaya çalışmıştı. Mitingde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile İmralı Heyeti adına Sırrı Süreyya Önder kışkırtıcı konuşmalar yapmışlardı. Konuşan her iki isim de dev Abdullah Öcalan posteri önünde Türkçe konuşmuşlar sadece konuşmalarının başında Kürtçe “Yaşasın Nevruz, Yaşasın Direniş, Özgür Önderlik” ifadelerini kullanmışlardı. 
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Genelkurmay Başkanı: “Şehitlerimiz vatanı vatan yapan kahramanlardır” 


Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar “Şehitler Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, TSK'nın Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığından, toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini açıklayıp, Çanakkale muhaberelerindeki ruha sahip olduklarını vurgulamıştı. 


Akar açıklamasında şu mesajları aktarmıştı: 


“Tarih boyunca; egemenlik ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazan aziz şehitlerimiz, devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin bağrında ebediyen yaşayacaktır. Bu topraklar için toprağa düşen her şehidimizin ve vücutlarının bir parçasını vatan toprağına emanet eden gazilerimizin, bu vatanı bir kere daha vatan yaptığı inancında ve bilincindeyiz. Üzerinde yaşadığımız cennet vatanımız, istiklalimiz ve ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, onların hayatları pahasına koruyup bizlere armağan ettiği ve bizlerin de bugün şerefle taşıdığı kutsal emanetlerdir. Aziz Şehitlerimiz, yazdığınız cesaret ve kahramanlık destanları ile yüce milletimizin hafızasına kazınan adlarınız, sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu destanlar, ülkemizin ve milletimizin bütünlüğü ve güvenliği için yaptığımız bu mücadelede bizlere güç ve ilham kaynağı olmaktadır. Yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan sonra da kahraman milletimizin temel karakteri olan ve hiçbir zaman ödün vermeyeceği egemenlik ve bağımsızlığının, asil kanlarınızla sınırlarını çizdiğiniz kutsal vatan topraklarının bütünlük ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir. 


Bugün; aynı zamanda, Türk Harp tarihinde eşsiz bir yere sahip Çanakkale Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın büyük gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Çanakkale Zaferi, hiç kuşkusuz sonuçları itibariyle tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk milletinin kaderini değiştiren çok önemli bir başarıdır. Çanakkale Zaferi; vatanın bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı armağan eden atalarımızı, özellikle son dönemde Terörle Mücadelede yitirdiğimiz kahraman silah arkadaşlarımız, emniyet mensuplarımız ve korucularımız ile 17 Şubat ve 13 Mart 2016 tarihlerinde hain terör saldırıları sonucunda yitirdiğimiz silah ve çalışma arkadaşlarımızla vatandaşlarımızı, vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” 


Milli Gazetedeki: Batı'nın Çöküşü Türkiye'nin Yükselişi (3) yazısında: 


“Dünya coğrafyasında Avrupa'nın ortasından neredeyse Japonya'ya kadar olan bölgede sanayisi en gelişmiş ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu gelişme doğal olarak harp sanayisine de sıçramış durumda. 


ASELSAN gerçekten de harikalar yaratan bir kuruluş. Kuruluş amacının kökeninde Kıbrıs yatıyor. Kıbrıs'ta Türkler katledilirken buna dayanamayıp müdahale kararı alan İsmet İnönü Başkanlığındaki Türkiye hükümetine ABD başkanı Lyndon Johson tarafından 1964 yılında gönderilen mektupta açıkça belirtilen “Bizim size sattığımız silahları iznimiz olmadan 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yurtdışına yapacağınız bir askeri operasyonda kullanamazsınız” notası ve 1974 yılında harekât sürerken karşılaşılan haberleşme zorlukları ve konuşmaların yabancı ülkeler tarafından dinlenmesi olayı, (Rahmetli Erbakan'ı) ASELSAN'ın ve ASELSAN'dan sonra da silah sanayisinin kurulmasının kaçınılmaz olduğu sonucuna vardırıyor. 


ASELSAN'”ının kuruluşu Mutlu Barış Harekatı'ndan hemen sonra 1975 yılında gerçekleşiyor. 
En son teknolojik üretimi “KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi” oluyor. Şimdilik dünya üzerinde başka hiçbir ülkede bulunmuyor. Radar, uçak, füze ve S-400 sistemlerinin yön bulmak yeteneklerini yaydığı sinyallerle karıştırıyor ve adeta "kör" ediyor. İçinde yabancı hiçbir parça yok. Yazılımı da tamamen Türk mühendislerinin ürünü. KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile yaklaşık 100 kilometre çapındaki dairesel bir alanı kontrol altına alıyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda köreltebiliyor. Füzeleri havada imha edebiliyor. 
İstenirse yönünü değiştirip farklı hedeflerde patlatabiliyor. Savaş uçaklarının yön bulma yeteneğini de ortadan kaldırıyor. Türkiye sınırlarını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinden sonra Suriye'nin Türkiye sınınna yakın yerlerine Rusya Federasyonu tarafından konuşlandırılmış olan S-400 füzeleri KORAL Mobil elektronik harp sistemi nedeni ile kullanılamaz duruma sokuluyor. Rusya Jeopolitik Sorunlar Akademisi Öğretim Üyesi Konstantin Sivkovw'un, "KORAL sistemlerini tam olarak bilmiyoruz. 5-400 füzelerimiz için engel teşkil edebilir. Bu füzelerin kör olma olasılığını düşünmek bile çok tehlikeli" sözleri, Rusların endişelerini yansıtıyor. 


Günümüzde 5 adet KORAL bataryası Suriye sınırında konuşlanmış durumda. Sınır hattında gece gündüz uçuş yapan Rus uçakları, Türkiye sınırına yaklaştıkları anda KORAL'ın güçlü sinyalleriyle karşılaşınca geri dönmek zorunda kalıyorlar. Anti KORAL sistemi Ruslar tarafından icat edilip yapılana dek bu böyle devam edecek. Türk Silah Sanayisinin en son atılımlarından bir tanesi de radara yakalanmayan uçak ve gemilerde kullanılan “hayalet boya” teknolojisinin, Türk askerinin elbiselerinde kullanılması. Geliştirilecek olan ürün, termal kamera ve kızıl ötesi dürbün gibi gözetleme araçlarına karşı görünmezlik sağlayacak ve doğa ile uyumlu renk tonları sayesinde “bukalemun” etkisi yaparak çıplak gözle fark edilmeyi de engelleyecek şekilde ayarlanmıştır. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12, 
2014 yılından bu yana aktif olarak TSK tarafindan kullanılıyor. Tasarımı, modeli, alaşımı 
tamamen Türk mühendislerinin ve sanayisinin ürünü. Keskin nişancıların uzaktan vuruş için kullandıkları ve “Kanas” adı ile bilinen “Snayperskaya Vintovka Dragunova (SVD)” yani “Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği'nden çok daha üstün özelliklere sahip bulunuyor”[3] diyen Prof. Ata Atun, Türkiye'de Milli Sanayileşme girişimlerini ve üstün teknoloji projelerinin Rahmetli ERBAKAN tarafından başlatıldığını ve Onun sayesinde tarihi ve talihli aşamalara ulaşıldığını özenle atlayıp saklasa da, bu sahadaki önemli gelişmeleri özetlemiş durumdaydı. Dostları şaşkınlığa düşmanları şapşallığa ve perişanlığa uğratacak daha ne hazırlıklar vardı ve çok yakında yaşanacak kaçınılmaz hesaplaşmada bütün bunlar ortaya çıkacaktı. 


Bu sefer canlı bombalar Brüksel'de patlayınca Avrupa şaşkınlığa uğramıştı! 


Belçika Brüksel Havalimanı ve bir metroda 3 patlama olayı yaşanmıştı. Yetkililerin verdiği son bilgilere göre, patlamanın nedeni terör saldırısıydı. Patlamada 34 kişi ölmüş, 170 kişi 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yaralanmıştı. Brüksel havalimanında meydana gelen 2 patlamanın ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarına 100 metre uzaklıktaki Maelbeek Metro İstasyonu'nda da canlı bombalar patlamıştı. Havalimanı ve metrodaki patlamalardan hemen sonra Belçika'da ülke genelinde güvenlik seviyesi en yüksek nokta olan 4'e çıkarılmış, Belçika hükümeti, güvenlik güçlerini alarma geçirmişti. Kentteki tüm otobüs, tramvay ve metro seferleri durdurulmuş, halka "Evlerinizden çıkmayın" uyarısı yaptıklarını açıklamıştı. 


Vekâleten Savaşların Yeni Adresi Avrupa mı? 


“Bu sefer canlı bombalar Avrupa Birliği'nin (AB) kalbinde patlamıştı. Olay sonrası ortaya çıkan panik ve korku görüntülerine ve hemen sonrasında alınan ve ülkeyi felç eden tedbirlere bakılırsa, başta Belçika olmak üzere, Avrupa bu travmayı kolay kolay atlatamayacaktı. Bunun temelinde ise aslında terörün bumerang etkisi yatmaktaydı. Biz buna amiyane tabirle “eden bulur” diyoruz. Bu ortamda hoş bir tabir olmasa da, Türkiye'ye karşı salkım-talkım hikâyesi okuyanların bu ve benzeri sözleri akıllarından çıkarmamaları lazımdı. Bu noktada son saldırıların “teröre çadır açan” bir ülkede gerçekleşmiş olması oldukça anlamlıydı. 
Dolayısıyla bu saldırıları gerçekleştiren güç, birden fazla mesaj vermeye çalışmıştı. Bu bağlamda, bombalı eylemlerle ilgili bazı tespitlerimizi maddeler halinde sıraladığımızda olayın boyutu ve hedefleri daha rahat anlaşılacaktır. 


Öncelikle, olayın eş zamanlı olarak üç stratejik noktada “rahatlıkla” gerçekleşmiş olması dikkat çekiciydi. Çünkü bu bombalı saldırılar Avrupa'da bir ilk değildi. 11 Eylül sonrası dönemde İngiltere, İspanya ve Fransa'da gerçekleşen terör eylemleri sonrası AB ülkeleri olayın ciddiyetini görmüş ve buna göre bir takım tedbirler alma yoluna gitmişti. Fakat bu tedbirlerin yeterli olmadığı görülmekteydi. Belçika Başbakanı Michel'in itirafında da görüldüğü üzere, “korktukları başlarına gelmişti.” Bu tedbirlerin bir parçası olan “benim teröristim iyi, seninki kötü mantığının” ve bu kapsamda “ben de eylem gerçekleştirmedikçe başka yerlerde eylem gerçekleştiren “Avrupalı Cihatçılar”(!) anlayışının” nasıl bir bumerang etkisi yaptığı bu olayla kesinleşmişti. Bu mantık devam ettikçe anlaşılan Avrupa daha çok vurulacak gibiydi. İkincisi, bu saldırıları gerçekleştirenlerin aslında kim olduğu oldukça önemliydi. Bu noktada şu tespiti yapmak artık daha isabetliydi: Bu sofistike saldırıları gerçekleştirenler, karşılarındaki güvenlik yapılanmalarından çok daha ileri seviyede bir potansiyele, eylem yapma kapasitesine ve kabiliyetine sahiplerdi. Bu özelliklerin hepsine birden bir terör örgütünün sahip olabilmesi mümkün değildi. Bu ancak çok daha ileri bir teknoloji ve bunu destekleyen bir istihbarat desteğiyle mümkün olabilirdi. Bu bizi doğrudan doğruya istihbarat örgütlerine götürmekteydi. Dolaysıyla, istihbarat örgütleri üzerinden yürütülen vekâleten savaşlar artık Avrupa'ya taşınmış vaziyette idi. Türkiye'de çok tartışılan “alışma” sözcüğünden hareketle söylemek gerekirse Avrupa'nın artık buna alışması (veya aklını başına toplaması) gerekirdi” diyen M. Seyfettin Erol haklıydı ve önemli tespitler yapmaktaydı. Ancak bu stratejik hamlelerde Türkiye'deki devlet aklının ve milli yapının (AKP kafasının ve iktidarının değil) "hangi manevra ve manipülasyonlara muktedir hale geldiği?" sorusu doğru yanıtlanmadan, bu konunun tam anlaşılması imkânsızdı. Ve zaten unutulmasın ki, yegâne kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve Avrupa Değil, Cenabı Allah'tı. 


Köşeye sıkışan Karayılan Erdoğan'a çağrı yapmıştı! Biz barışa hazırız!.. 
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PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Cumhurbaşkanı Erdoğana çağrıda bulunarak; "Dolmabahçe görüşmeleri çerçevesinde müzakereler için hazırız" mesajı yollamıştı. TSK’ nın kararlı ve netice alıcı operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK yalvarmaya başlamıştı. KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan Newroz dolayısıyla bir televizyon kanalına açıklamalar yapmıştı. "Dolmabahçe anlaşması çerçevesinde müzakerelerin başlamasına, hareket olarak hazır olduğumuzu belirtiyoruz" diyen Karayılan, "En güçlü dönemimizi yaşıyoruz. İrademizi ortaya koyarsak, düşman geri adım atacaktır. O zaman çözüm ve barış gerçekleşir" ifadesini kullanmıştı. 


1? 


Alman solcuların küstahlığı: “Türkiye o bilgileri YPG'ye karşı kullanabilir!” uyarısı. 


Alman Sol Parti Türkiye'nin, İncirlik Üssü'ne gönderilen Tornado keşif uçaklarının elde ettiği bilgiyi YPG'ye karşı kullanabileceğini, bunun için önlem alınması gerektiğini açıklamıştı. Almanya'nın IŞİD'e karşı mücadelede koalisyon güçlerine destek olmak amacıyla İncirlik Üssü'ne gönderdiği Tornado keşif uçaklarının elde ettiği bilgilerin Türkiye tarafından YPG'ye karşı kullanabileceği uyarısı yapılmıştı. Alman Sol Parti milletvekili Jan van Aken, Alman hükümetinin bilgileri Türkiye'ye vererek, YPG ve PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye katkı sağlamasının endişe verici olduğunu vurgulayıp küstahlaşmıştı. 


Emniyette köstebek krizi: PKK'ya bilgileri kim sızdırmıştı? 


Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyon kararından bir gün önce hendeklerin kazılması ve barikat kurulması, emniyetin içinde "Örgüte bilgi sızdıran birileri mi var" sorularına yol açmıştı. Diyarbakır Bağlar'da polis operasyonundan bir gün önce sokaklarda hendek açılması "Emniyette köstebek mi var" şüphesini gündeme taşımıştı. Polis, köstebek iddialarına ilişkin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kendi içinde inceleme başlatmıştı. Bağlar ilçesine PKK'nın dağ kadrosundan 60 militanın sızdığı, Sur ve Cizre ilçelerindekilere benzer eylemler planladıkları istihbaratı alınmıştı. Bunun üzerine Diyarbakır Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, operasyon için çalışma başlattı. 15 Mart gecesi saat 03.00'te PKK'lıların bulunduğu değerlendirilen adreslere operasyon planlanmış ve tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Ancak operasyondan bir gün önce 14 Mart'ta PKK'lılar akşam saatlerinden itibaren Bağlar'ın çeşitli bölgelerinde barikat kurma, hendek kazma, tuzaklanmış bomba hazırlama gibi eylemlere başlamıştı. Hemen ardından roketli ve silahlı saldırılar yapılmış, Dörtyol'da da araçlar yakılmıştı. Örgütün eylem başlatması nedeniyle planlanan operasyon yarım kalmıştı. 


AKP Türkiye'sinin Komşu Ülkelerle Ticareti Azalmış, Sadece İsrail'le Artmıştı. 


Son üç yılda komşu ve çevre ülkelerle ihracat sadece 16 milyar dolarda kalmış; ticaret hacmi ise 34 milyar dolar azalmıştı. Türkiye'nin çevresindeki 18 ülke içinde sadece İsrail'le ticareti artmıştı. Uzmanların hazırladığı raporda, komşu ülkelerle Türkiye'nin ticaretindeki keskin düşüş ortaya çıkmaktaydı. Son üç yılda Türkiye'nin çevre ülkelerle ticareti 34,3 milyar dolar azalmıştı. Türk sanayicisinin komşu ülkelere mal satışı ise 16,5 milyar dolar azalmıştı. 2012- 
2015 yılları arasında Türkiye'nin çevresindeki 18 ülke içinde tek bir ülkeye ihracat artmıştı. O 
ülkenin İsrail olması kafaları karıştırmıştı.|4) 
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Anarşinin kaynağı İsrail olmaktaydı ve “Barışı İsrail tıkamaktaydı”! 


Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avustralya'da yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki barış sürecini İsrail'in engellediğini açıklamıştı. Sydney Lowy Enstitüsünde bir konuşma yapan Murray McCully, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm olasılığının İsrail'in yaklaşımı nedeniyle her geçen gün daha da uzaklaştığını vurgulamıştı. Bu süreçte BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden McCully, “Yedi yıldır konseyde bu sorunla ilgili herhangi bir önerge bile kabul edilmedi. Sürekli bize söylenen “şimdi doğru zaman değil? veya “iki taraf da hazır değil’. Ama biz beklerken Filistin'deki durum kötüye gidiyor. Şiddet artıyor ve iki devletli çözüm olasılığı İsrail'in yerleşim (işgal) politikası yüzünden yok oluyor” diye uyarmıştı. BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak çözüme katkıda bulunma sorumlulukları olduğunu hatırlatmıştı. 


Dipnotlar: 


(1 Milli Gazete / Doğan Pekin / 19 03 2016 

2! Bak: Milli Gazete / Seyfettin Erol / 21.03.2016 
BI 8 Mart 2016 — Milli Gazete 

“ Haberler.com / 14 03 2016 


PUTİN RUSYASI VE İSLAM DÜNYASI 
04 Kasım 2006 | Yazar Selman Yücel-millicozum 


Rusya Siyonizmden Rahatsız: 
"Bu savaş çok önceden planlanmıştı" diyen Rusya eski Başbakanı Primakov: Kaybeden İsrail ve yandaşlardır!.. 


Eski SSCB ve çağdaş Rusya'nın gelip geçmiş en ünlü politikacılarından biri sayılan Yevgeniy Primakov, basın mensupları için Ortadoğu'da oluşan son durumu değerlendirdi. 


Bir zamanlar Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Dİşişleri Bakanı ve Başbakan gibi görevleri üstlenen ve günümüzde ise Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı görevini yürütmekte olan Yevgeniy Primakov, son zamanlar tırmanan Ortadoğu krizi nedeniyle İsrail ve ABD'yi sert bir dille eleştirdi. Lübnan savaşının İsrail'in Ortadoğu krizini tek başına ve kimseyle anlaşmaya varmadan çözme girişiminin doğal bir sonucu olduğunu belirten Yevgeniy Primakov, "Karşı tarafın menfaatini dikkate almadan tek başına soruna çözüm bulma girişimi hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur" dedi. 


İsrail yönetiminin savaştan çok daha önce tek taraflı olarak yol haritası projesinden vazgeçtiğini, fakat bunu açıkça beyan etmediğini kaydeden Primakov, "Yaşanan bazı olaylar İsrail'in Lübnan'a saldırısı için neden değil, bahane idi. Bu savaşın çok daha önceden planlandığı belliydi. 


ABD ve İngiltere'nin de desteklediği bu savaşta, İsrail Hizbullah'ın bombardımanlarla yok edilemeyeceğinin de farkındaydı. Zira Hizbullah siyasi bir örgüttür. Şia nüfusun desteklediği bu örgütü savaşla yenmek hayal bile edilemez. İsrail'in Lübnan'a savaş açmakta başlıca amacı 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Lübnan'ı iç savaşa sürüklemek ve Hizbullah iç muhalefet yoluyla ortadan kaldırmaktı. Diğer bir hedef de Suriye ve İran bir şey yapmaya kalkışırsa bu ülkeleri de bombalamaktı. ABD de bu yüzden savaşın durmasını hiç istemiyordu. 


Savaş sonuçlarına gelince: savaşta kimin kazanıp kimin kaybettiğini verilen kayıplarla 
ölçmenin doğru olmadığını kaydeden Primakov, "SSCB de Alman Nazileriyle savaşta 30 
milyon insan kaybetti. Bu Almanya'nın verdiği kayıptan çok daha fazla olmasına rağmen savaşı kazanan SSCB oldu. Dolayısıyla savaşta kimin kazandığı savaş alanındaki çatışma sonucuyla eş anlama gelemez. Kimin kazandığına tarafların hedeflerinin ne kadar gerçekleştiğine bakarak karar verebiliriz. İsrail yukarıda belirttiğim hedeflerine ulaşamadı. 
Dolayısıyla savaşı kaybeden taraf da İsrail'dir. Hatta ateşkes 5-6 gün önce ilan edilmiş olsa İsrail'in bu savaşı askeri yönden de kaybettiğini söyleyebilirdik. Hizbullah ise bu savaşta kendini siyasi bir güç olarak kanıtlamış oldu" şeklinde değerlendirdi. 


ABD'nin Lübnan savaşından kendisi için doğru bir ders alması gerektiğini belirten Primakov, "Zira dışarıdan dayatma demokrasi modellerinin bazı ülkelere zorla empoze etme politikasının hiç bir zaman başarıya ulaşamayacağını söyledi. 


İsrail'in değişmez kaidesidir. "Ateşkes"e direnir, sonra kabul eder. Ama bu sefer ateşkes ilan edilmesine rağmen, ordusu ilerlemeye devam eder. Bu arada kaptığı toprakları da geri vermez. 1948'de İsrail'in kuruluşundan beri gelişmeleri ve diplomasi oyunlarını izleyenler, bu durumları her seferinde rahatça görmüşlerdir. 


Şimdi de İsrail ordusu yaka-yıka ilerlemekte ve Lübnan topraklarında bulunan Litani nehrine doğru işgal etmektedir. İsrail Güney'de Nil, Kuzey Doğu'da Dicle ve Fırat'ı ileri hedefleri arasına yerleştirmiştir. İsrail, kendi Kuzeyi'ndeki Suriye'nin Golan Tepeleri'ni zorla ele geçirmiştir ve oraları hala işgal altında tutmaya devam etmektedir. Golan Tepeleri Suriye topraklarıdır ve zengin su kaynaklarına sahiptir. Golan su kaynakları ile Litani Nehri yaklaşık aynı coğrafi alanda ve seviyede bulunan hedeflerdir. O halde, acaba aslında, çok önceden karar verilen Su Savaşları yavaş yavaş uygulanmaya mı konmaktadır? Hizbullah, sadece bir bahane midir? 


Putin'den, Çeçenistan'dan çekilme talimatı 


Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çeçenistan'daki Rus askerlerinin kademeli olarak çekilmesi konusunda talimat verdiği öğrenildi. 


İtar-Tass ajansı, Putin'in önceki gün imzaladığı kararname ile İçişleri Bakanlığı ve Savunma 
Bakanlığına, Çeçenistan'da geçici olarak konuşlandırılan Rus askerlerinin bir bölümünün 15 
Aralık'a kadar kademeli olarak çekilmesi talimatı verdiğini bildirdi. 


Haberde, söz konusu bakanlıkların, 2007 ve 2008 yıllarında kademeli çekilme olasılıkları üzerinde de çalışması istenildiği belirtildi. Bu girişim ve gelişmeler, Rusya'nın bölgede ve özellikle Türkiye ile Emperyalizme karşı işbirliği arayışlarını ve barış arzularının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 


Rusya'dan İsrail'e; Duveyk'i serbest bırakın" uyarısı 


Rusya, İsrail'den geçen hafta sonu Hamas hükümetinin birkaç yetkilisiyle birlikte gözaltına alınan Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk'in serbest bırakılmasını istedi. 
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Duveyk'in gözaltına alınmasının meşru olmadığı belirtilerek, bu tip eylemlerin Filistin topraklarındaki durumun normale dönmesine katkı sağlamayacağı uyarısı iletildi. 


Açıklamada, gözaltındaki Filistinli yetkililerin bir an önce serbest bırakılmasının umulduğu kaydedildi. 


İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Duveyk'in göğsündeki ağrılardan şikayetçi olması üzerine Batı Şeria'daki Ramallah kasabasında bulunan Ofer askeri hapishanesinden Kudüs'teki bir hastaneye götürüldüğü belirtilmişti. 


Bu girişim de, yine Rusya'nın İsrail'in saldırgan tavırlarından duyduğu rahatsızlığın bir ifadesiydi. Ve İslam Dünyası Putin'i dikkatle izlemekteydi. 


Son Dönem Rusya Federasyonu Ve Türk-Rus İlişkileri 
Şamil Ünsal bu konuda çok önemli bilgiler vermektedir: 
Putin Dönemi Rusya 


Gorbaçov ve Yeltsin dönemlerimde, ilk kez batılı değerlerle tanışan Ruslar, bu tanışma ile birçok olumsuzluklarla da karşılaşmaya başlamışlardır. Çeçen savaşının getirdiği zorluklar ve gelir dağılımdaki bozulma, Rusya'nın önemli varlıklarından enerji kaynakların oligarkların eline geçmiş olması sonucu u uslara bağlantılı yeni zenginlerin ortaya çıkması ve buna bağlı olarak gelir dağılımındaki bozulma,; ahlaki çözülme, mafyalaşma, vs. Rus Halkın gözünde, Yeltsin'in popülaritesinin tükenmesine yol açmıştır. 


1991'den sonra bozulan, küresel iki kutuplu dengede, Rusya 15 yıl boyunca kan 

kaybederek, adeta bölgesel bir güç durumuna düşmüştü. Putin'in iktidarıyla birlikte, Orla Asya ülkelerindeki kazanımları, Şangay işbirliği örgütü içinde Çin ile ilişkileri, Güney Doğu Asya ülkelerine yaklaşımı, hep ABD'ye alternatif ve ikinci kutup yaratmayı amaçlayan girişimler ola değerlendirilebilir. 


26 Mart 2000 tarihinde yapılmış olan devlet başkanlığı seçimlerini 9053 oyla ilk turda 
kazanan Viladimir Putin, 4 yıl sonra yapılan ikinci seçimi de 2004 Martında yenideni kazanmıştır. Son dönem Rus siyasetinde rutin ile birlikte "Birleşik Rusya" partisinin ağırlığı hissedilmeye başlanmıştır. Putin'in gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamış olmasına rağmen, 2008 seçimlerine ışık tutması bakımından, 2005 sonunda yapılan ve "Önümüzdeki seçimlerde kime oy verdiniz" anketinin yanıt arı %5 oranında Putin'i işaret etmiştir. Anket sonuçlarına göre: :Komünist partili Gennadi Zagpnav %5 aşırı milliyetçi Jrinovski %4 Duma bakanı Boris Grizolv %3 olarak oy almışlardır. 


Seçim sonuçlarına etki eden önemli faktörlerden biri olan, merkezi ve yerel yönetimlerin organizasyonuna baktığımızda şöyle bir yapılanma ile karşılaşmaktayız. 


Rusya Federasyonunun yönetsel yapısı; görevi yasama olan 628 sandalyeli federal meclis, 
450 sandalyeli alt kanat devlet konseyi (Duma) ve 178 sandalyeli üst kanat federasyon 
konseyinden oluşmaktadır. 


Rusya federasyonu idari birimler bakımından da farklılıklar göstererek, 89 idari birimden oluşmaktadır. Bunlardan 49'u idari bölge (Oblast), 21 cumhuriyet, 11 otonom bölge, (okrug), 
6 vilayet (kray), ve Moskova ile St. Petesburg şehir idareleridir. 
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Putin Rusların "büyük devletten vazgeçmeme" istemleri ve Çeçenistan savaşındaki görevi nedeniyle, Rus halkından topladığı olumlu prestij ile iktidara gelmiştir. Ancak bir zamanlar büyük umutlarla kurulan BDT dağılmayla karşı karşıyaydı. BDT üyelerinden Gürcistan'da ve Ukrayna'da ABD ve AB tarafından renklendirilen devrimlerle el değiştiren yönetimler, Ağustos 2005 deki BDT doruğunda, topluluk üyeliğinden çekildiklerini açıkladılar. 
Türkmenistan ise kendi iradesi ile bu çekilmeyi gerçekleştirildi. Toplulukta Milliyetçilik akımlarının güçlü olduğu ülkelerin Rusya'dan uzaklaşmaya çalıştıkları bir gerçektir. Bu ülkeler son on yıldan bu yana ve kısmen de bugün, Rus yanlısı olmak yerine açıkça denge politikaları izlemektedirler. 


Bu gelişmelerle birlikte Rus dış politikasında; 


Atlantikçi ekolün etkisi biraz azalmıştır. Bunun yerine; 


Avrasyacı yaklaşımların etkin oldukları dönemler yaşanmaya başlanmıştır. Bu sayede, Batının tehditleri; onların idari kontrolü altına girmiş olan Gürcistan ve Ukrayna'nın üzerinden yürütülen politikalarla karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak, Putin'in dış politikasının faydacı ve çok yönlü olduğu açıktır. Biz yine de, bu Putin Avrasyacılığı üzerine e kısaca durmak istiyoruz. 


Rusya'nın Avrasya Politikası İlk kez Krusçev döneminde ders kitaplarına konulan "Avrasya" kavramı ile ortaya atılmıştır. Dostoyevski, Vernadski, Trubetskov, Savitski, Gumilyev, tarafından benimsenmiş olup, aşağıdaki dış politika ilkelerini esas almıştır. 


Rusya hem Avrupa hem de Asya ülkesidir. 
Hâkimiyet alanı merkez bölgedir. 


Karşıt güç Avrupa Birliğidir. 


Başlangıçta Rusya'nın batılılaşma gayretlerinin bir sistemi olan bu görüş, ideolojik anlamda uzun bir aradan sonra SSCB'nin yıkılışının 10. yılında yeniden gündeme getirilmeye başlanmıştır. Özellikle Putin ile birlikte AB içindeki tüm siyasi guruplar tarafından tehlikeli sayılmaktadır. Aslında bir Rus ideolojisi olan "Avrasyacılık": Avrupa-Atlantik ittifakının tehlikeli olabileceği ve bunun Avrasyacılıkla engellenmesi gerektiği görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. 


1996-1999 yılları arsında gözlenen Primakov doktrini olarak da bilinen ve aşağıdaki noktalarda toplayabileceğimiz dış politika ilkeleri ise: 


Tek başın bir küresel güç, kabul edilemez bir tehdittir. 
Rusya çift kutuplu bir sisten oluşturacak kadar güçlü değildir. 
ABD karşısında çok kutuplu bir dünya kurulabilir ve gereklidir. 


Enerji kaynaklarının önemi ve ülkenin yeniden inşası meselesi, Putin'in iş başına geldiği dönemde Rusya'da en çok tartışılan konuydu. Putin ABD'ye Rus enerji kaynakların Orta Doğu kaynaklarına alternatif olabileceği imajını vererek rekabet ortamı yaratır gibi gözüküyordu. 


Ancak Rusya ABD'nin kuralları ile bu rekabete girmeyeceğini bir süre sonra ortaya koydu. 
ABD ve AB şirketlerinin dışlanarak enerjide Rus devlet şirketleri devreye sokuldu. 2005 de 
470 milyon ton petrol üreten ve 230 milyon tondan fazla petrol ihraç eden ülke olarak, enerji 
sektöründeki kapsamlı planlarını hayata geçirmeye başladı. Bu planlar sadece üretim ve fazlasını ihraç etmeye yönelik planlar değildi artık, var olan hatlarla iletim ağını geliştirmek, 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hatta iletilen ve geçilen ülkelerde çevirimleri gerçekleştirmek ve pazarlamak faaliyetlerini de kapsıyordu. Rus devlet şirketlerini dünyanın çeşitli ülkelerinde yatırımcı duruma getiriyordu. 
Hem de serbest rekabet ortamının yarattığı ortamı tıpkı batılılar gibi kullanarak. Bu şekilde bir küresel açılım, Rusya'nın, kaynaklarını çıkartmayı ve pazarlamayı, çok yönlü bir araç olarak kullanmaya başladığını gösteriyordu. Tüm çevresindeki ithalatçılar için önemli bir kozdu bu. 
ABD ve batının bu etkin enerji politikasını zayıflatmaya yönelen renkli devrimlerine karşı, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ı güç durumda bırakıyordu. Çin'i ise enerji deposuna dönüştürmeden ihtiyaç içinde tutma politikalarını öne çıkartıyordu. 


Putin'in politikadaki taktikleri, İlk dönemlerinde ülkede var olan değişik bürokratik, oligarşik ve diğer yapıları birleştiriyor gibi bir tavırla taraftarını arttırıyordu. Ulusalcı sol grupları önce dizginlemek, sonra da etkisizleştirmek yoluna gidiyordu. Bu ekolün temsilcisi Andrey İllarianov bu duruma iyi bir örnektir. 


Putin, İkinci iş olarak, dünyada hiçbir ülkenin yapamadığı veya yapmaya kalkışamadığı önemli bir olay daha gerçekleştirmiştir. Bu bilinen adıyla "STÖ'ni Denetim Yasasıdır". Batı yanlısı ve Siyonist sermaye uzantısı ekonomik ve bürokratik oluşumları tasfiye ederek Ulusalcı sol bir yapılanmayı güçlendirmiştir. 2005 de var olan ve bilinen STÖ'den 300'ünü kapatmış, 825'ini de mahkemelere sevk etmiştir. Bu durum Ekonomideki iyileşmelerin sonucu olabildiği gibi, batının desteklediği "demokratik darbelere" karşı bir savunmadır aslında. 
Sonuçta, dış etkilerin azalmasını getirecektir. Yukarıda sözünü ettiğimiz yasa daha sonra bazı Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde de bir model teşkil ederek, Soros çeteleşmesindeki vakıflar gibi güçlü destekçilere sahip hıyanet örgütlerinin bu ülkelerde de etkisizleştirmesinin yasal yol göstericisi olmuştur. Tüm bu uygulamalar, Putin'le birlikte Rusya'nın da siyasi gücünü giderek artmaya başlamıştır. Bunda başta enerji politikası, sayıları 400'ü aşan sivil toplum örgütlerinin (STÖ) mali kaynak ve etkinlik açısından daha yakından denetlemeye çalışılması, Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki 2003 den beri ortaya çıkan artışlar ve Çin ile yakınlaşma politikaları etkin olmuş ve olmaya devem etmektedir. 


Rus Ulusal Kimliğinin Yeniden İnşa Edilmesi, Rusya'da Putin'le başlayan yeni dönemin önemli özelliklerinden biridir. Ulusal kimliğin oluşumunda, din öğesi ağırlıklı olarak kullanılmaya başlamıştır. Komünist dönemde bastırılan Ortodoksluk, günümüzde inşa edilen kimliğin çimentosu olarak değerlendirilmektedir. Putin döneminde oluşturulmakta olan iç ve dış politikalardan çok önemli olan biri de SSCB döneminde pek rastlanmayan dini motiflerin Yöneticiler tarafından kullanılıyor olmasıdır. Ancak "Rusların, Ortodoksluğu dinden ziyade kendilerini bir tanımlama unsuru, yani milli kimlik olarak gördükleri tespit edilmiş" ise de, gelişmelerin seyri, bu noktada kalınmayacağını göstermektedir. 


Moskova Patrikhanesi bir ibadethane olmanın yanında; Patrik II. Aleksi, silah alım ve satımıyla ilgilenen ulusal komisyonun üyesi durumuna gelmiş olup, buradan elde edilen kazancın bir kısmını kiliseye aktarmaktadır. Bu durum, birçok Rus generalin ayin dışında yaptıkları kilise ziyaretlerinin nedeni olarak açıklanmaktadır. Kilise, tuz, şeker, alkol ticareti yanında Petrol ithal lisansları ve vergi uygulamalarından komisyon almaktadır. Şimdiki Papa'nın Putin ile tanışıklığı SSCB'de, KGB elemanı olduğu (kod adı PROZDOV ) günlere dayanmaktadır. Putin, 2000 yılının başında yaptığı milenyum konuşmasında, "Rusya 21. 
yüzyıla kendi içsel değerlerine ve maneviyatına dönerek girecek ve yeni Rusya bu manevi değerler ışığında yaratılacaktır" demiştir. 


Özellikle 1991-1993 yılları arsında Rus dış politikasında etkin olan Atlantikçi ve Yahudi etkinlikli görüş aşağıda aşağıdaki noktalardan hareket eden bir dış politika izlemiştir. 


Rusya bir Batı Avrupa ülkesidir. 
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e Batıile ittifak içinde yürümesi gereklidir. 
e Batı değerlerini kabul etmelidir. 


e ABD ile yakınlık içine girmelidir. 


Atlantikçi ekol, Gorbaçov ve Yeltsin dönemindeki etkinliğini, yaşanan politik ve ekonomik başarısızlıklarla yitirmiştir. Bu başarısızlıkta birazda batı politikalarındaki çifte standartlar ve Rusya'yı ekonomik ve sosyal bakımdan destabilize gayretleri etkili olmuştur. 


Putin ise içinde Avrasyacılık seçeneği gibi, çok boyutlu politikalara yönelmektedir. 


Uzlaşmacı ya da uzlaştırıcı Jeopolitik akım diyebileceğimiz Putin'in liderliğini yapığı akım ise: Pragmatizm, ekonomik verimlilik, Ulusal sorunların çözümüne öncelik veren bir dış politika oluşturmuştur. 


Rusya SSCB'den kalan emperyal coğrafyasının sınırlandırılması karşısında Batı'ya karşı yeni önlemler geliştirmeye başlamıştır. Dağılmanın ardından bağımsız ve birçoğu AB üyesi olan Doğu Avrupa ve Batlık ülkeleri, renkli devrimler sonucu, ABD ve AB'nin teşvikleri ile Rusya'dan tazminat ve özür isteklerini dile getirmektedirler. Bu istekler Rusya'nın bu bölgelerde elinin zayıflatılmasına yönelik hamlelerdir. İşte Putin'in bağımsız dış politikalara yönelmesi; ülkesinin karşılaşacağı bu tür baskıları etkisizleştirmek içindir. 


Rusya'nın Demokrasi, insan hakları ve özerk cumhuriyetlere bakış açısı, ABD'nin ekonomik ve siyasi sorunları, Rusya'nın daha fazla üzerine gidilmesini engellemektedir. Ayrıca, ABD'nin Irak'taki işgaline karşı Rus tutumunun, Basın, diplomatik girişimler ve akademik olarak sadece eleştiri düzeyinde kalmaması ise; Rusya'da demokratikleşme eğilimlerinin giderek yoğunluk kazandığını ortaya koymaktadır. ABD, Rus demokrasi anlayışını sürekli eleştirmekte ve ancak bunu ileri dozda dile getirememektedir. Rus basını ise, "sen kendi işine bak" tavrıyla, batının bu tutumuna karşı soğuk durmaktadır. 


Beslan baskınından sonra, Putin'in Cumhuriyetlere seçimsiz yönetici atama yapmasının demokratik olmadığını söyleyen Bush'a; "Sen kendi demokrasine bak, nasıl seçildiğini hatırla" dediği basına yansımıştır. Bu nedenle Bratislava'daki görüşme sonunda her iki lider, farklı demokrasi tanımları yapmışlar, Putin, Bush'un demokrasi telkinlerine "Bu konuda ancak biz istersek gerekli değişiklikleri yaparız" demiştir. 


Rusya, SSCB'nin dağılmasından sonra, 1995'e kadar özerk cumhuriyetlerle yaptığı anlaşmalar sonucu bir bakıma parçalanma sürecine sokulmuş iken; Putin'in iş başına gelmesiyle bu durum şimdilik ortadan kalkmış gibidir. Cumhuriyetler Putin'in ekonomik entegrasyon çalışmalarıyla, yaşam seviyelerini yükseltmiş olmalarına rağmen, etnik köken kışkırtmaları ve federatif yapıların bağımsızlık arzuları Batılı bir çok çevrede ikinci bir dağılma sürecini hala düşündürmektedir. 


Putin, 2004'de, dış tahriklerden kurtulmak için özerk Cumhuriyetlerindeki vali seçimlerini kaldırıp atama yolu ile vali belirlemeye başlamıştır. Bugün bir yıl geçmiş olması ve yerel yönetimlerin Kremlin tarafından görevden alınması ve yenilerinin atanması bir gelenek haline gelmiş bulunmaktadır. 


Rusya Ekonomisi 


SSCB halkları açısından acı gerçek şudur ki, Komünist deneyim; harap olmuş bir tarım sektörü,geri kalmış ve çoğu bölgede ilkel bir sosyal yapı, gittikçe gerilemekte olan bir sanayi, çökmekte olan bir ekonomi ve yaşamsal tehlikelerle dolu bir çevre mirası bırakmıştır. 
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SSCB'nin yıkılmasıyla birlikte Piyasa ekonomisi kuralları ve prensipleri çerçevesinde bir ekonomik sistem kuramayan Rusya'nın tarımsal ve sanayi üretimi azalmıştır. Halk sıkıntı içinde iken kayıt dışı ekonominin boyutları artmıştır. Dış borçlar çoğalarak Ülke ekonomik bakından İMF, Dünya bankası ve Batılı finans kuruluşlarının kıskacına alınmıştır. Bu dönemde "dünya ekonomisine açılan Rusya, burada soğuk savaş dönemindeki Amerikan ilişkilerinden tamamen farklı bir katta yer almakta ve tamamen farklı komşularla, sorunlarla ve gelecekle bir aradadır." Bu durun demokratikleşme gayretlerini de geciktirmiştir. Ayrıca İleride göreceğimiz gibi silahlı kuvvetlerde planlanan modernleşmeleri de durma noktasına getirmiştir. Ancak 2003 de ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçle birlikte yükselen enerji fiyatları Rus ekonomisinde önemli bir büyümeye neden olmuştur. 


GSMH büyüklükleri bakımından uluslararası bir karşılaştırma yapmak gerekirse Rus Ekonomisi; yaklaşık, ABD'nin 1/10'u, Japonya'nın 1/4'ü, Hindistan'ın yarsı, Brezilya ile çok yakın, Çin'in 1/5'i, AB'nin ise yine 1/10'u büyüklüğündedir. 


Bu gün Rus ekonomi politikası tüm dünyada uygulananın aksine; ulusal ve devletçi bir tutuma sahiptir. Bu politikayı aşağıdaki açıklama açık bir şekilde özetlemektedir. 


Rus doğal kaynaklar Bakanı Yuri Turtnev, "yabancıların stratejik olarak değerlendirdikleri alanlarda yatırım yapmalarının engelleneceğini söylemiştir. Yasak kapsamına Sibiryadaki Yamolla-Nenets bölgesindeki Tirep ve Trep petrol sahası, Yakutistan Sibirya'nın Çita bölgesindeki Udokan bakır yataklarının girdiği ifade edilmiştir.2006 yılında bu bölgelerin kanunla yabancılara açılmayacakları" açıklanmıştır. 


Tablo 3: Rusya federasyonunun Temel ekonomik göstergeleri 


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 


“GÖSTERGELER 

.GSYİH (Milyar $) EM 195.9 259.7 3099 346.6 E 555.5 
GSYİH (Büyüme, 9) 53 6.3 10.0 5.0 4.3 73 67 
Sina Üretim (Büyüme, %) 52 11.0 11.9 4.9 3.7 70 si 
Enflasyon (TÜFE, ort. %) 27.7 85.7 20.8 216 158 13.7 108 
İhracat (milyar $) 74.4 155 1050 | 101.9 | 107.2 1359 170.0 
İthalat (milyar $) 58.0 35 49 538 sio 75.4 101.2 


Döviz Kuru (ort., Ruble:USD) 9.71 2462 28.13 2917 3134 30.69 28.97 
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Kaynak: EIU,Goskomstat, Intellinewes 
Tahmin 


Rusya'nın GSMH'sı 1998 yılında 275.000.000 dolar iken 2002 yılında 300.000.000 dolara yükselmiştir. 


2003 Martında ABD'nin Irak'ı işgali ile başlayan süreçle birlikte 24 dolardan bir ara 70 
doların üstüne çıkan petrol fiyatları Rus ulusal gelirini 555 milyar dolara yükseltmiştir. 


Bu nedenle olsa gerek Rus yöneticiler uluslar arası siyaset söylemlerinde işgale fazla bir tepki göstermemiş, ABD ve İngiltere ise bu durumu bir tür sus payı olarak değerlendirmişlerdir. 


Tablo 4: Makroekonomik Göstergeler 1992/98 -1999/2003* 


asvin Büyümesi (%, kümülatif) 395 356 
svin Büyümesi (%) 68 53 
Sini üretim (©, kümülatif) 00 437 
Sınai üretim (%, toplam) 9.1 7.6 
Sabit yatırımlar (%, kümülatif) 76.8 48.3 
Sabit yatırımlar (%) A177 83 
Enilasyon (%, toplam) ssa 1830 
Ortalama federal bütçe dengesi (%/GSYİH) 31 | 1.4 
Ortalama cari hesap dengesi (%/GSYİH) | 1.6 | 11.8 


Kaynaklar: Rus Devlet İstatistik Komitesi Şubat 2004, Rusya Federasyonu Merkez Bankası 


Rusya'nın yurtdışındaki sermayesi kümülatif olarak haziran 2005de 6.6 milyar dolardır, son yıllarda geri dönüyor olmakla birlikte, bu para off-shore merkezlerdedir. Bu merkezlerin başında Hollanda, Kıbrıs'ın Rum kesimi, Bahamalar, Uukrayna, Virgin Adaları, İran, Cebelitarık, İngiltere, Avusturya ve ABD'dir. 


Tablo 5: Yıllar itibariyle Rusya Federasyonu'nun un dış ticareti (milyar dolar) 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Yıllar İhracat X) (XM) Hacim Denge 


1.67 271.2 68.8 


MADDE ADI TUTAR ORAN MADDE ADI TUTAR ORAN 


Petrol ve doğal gaz 720 5 1.6 Makine, ulaştırma 19.5 (%) 
ekipmanı : : 


Metaller 174 128 Gıda, içecek ve tarım 11.2 25.8 
: ürünleri i : 


ekipmanı 
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Kaynak: EIU 


Soğuk Savaş süresince kapitalizmin karşı cephesi olan Rusya, şimdi yabancı sermayenin en çok tercih ettiği ülkeler arasındadır. 2004'ün ilk 9 ayında ülkeye giren yabancı sermaye miktarı 29.1 milyar dolara ulaşmıştır. The Moskovv Times gazetesinin, Rusya istatistik bürosunun verilerine dayanarak verdiği haberde, bu miktar, kredi yatırımları ve portföy yatırımlarından oluşmaktadır. Vergi oranlarını düşünerek yatırım ortamını iyileştiren Rusya'nın, Petrol gelirlerinin, fiyat artışlarına bağlı olarak artmasıyla, makro ekonomik göstergeleri de iyileşmiştir. 2003'te 454 milyar Dolar'lık ekonomiye ulaşan Rusya'nın altın ve dövizden oluşan yabancı rezervleri, 2004 Kasım ortalarında 113.1 milyar Dolar'a ulaşmış bulunmaktadır. 


ÜLKE TOPLAM YATIRIM YÜZDE 
İngiltere 4,6 milyar dolar 18 
Almanya 4,3 milyar dolar 17 
Güney Kıbrıs a milyar dolar 16 
Fransa 3,7 milyar dolar 15 
Lüksemburg 22 milyar dolar 9 
Hollanda 17 milyar dolar 7 
Virgin Adaları is milyar dolar 6 
A.B.D 1,1 milyar dolar 4 
İsviçre in milyar dolar 4 


Kaynak: Rus Devlet İstatistik Komitesi, Şubat 2004. 
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Rus ekonomisinin itici gücü olan enerji sektörü, Rusya Federasyonu'nun, politik ve askeri gücünün de önemli bir belirleyicisidir. Bu bakımdan çalışmanın bu bölümünde öncelikle; Türk-Rus enerji ilişkileri olmak üzere, Rusya'nın dünya enerji piyasasındaki yeri ve rolü konusu üzerinde durulması gereğini düşünmekteyiz. 


Rusya Federasyonu'nun bugün olduğu gibi 2030 yılında da, en çok tüketilen birincil; petrol, kömür ve doğalgaz gibi enerjilerde, 9090'lık payla dünyanın önde gelen ülkesi olacaktır. Bu durum enerjide Rusya Federasyonu'nun stratejik önemini ortaya koymaktadır. Böylece Rusya'nın önce yakın çevresini tekrar toparlama ve giderek yeniden bir küresel güç olma potansiyeli artmaktadır. 


RF'nu, dünya gaz rezervlerinde 48 trilyon metreküp ile dünya birincisi, Kömür rezervlerinde 
173 milyar s/ton ile dünya ikincisi, Petrol rezervlerinde (BP ye göre 60 milyar, Yukos'a göre 
100 milyar) varil ile dünya sekizincisidir. 


Eski SSCB'nin tüm enerji ihraç yolları (boru hatları, demiryolları, su kanalları vs) Rusya Federasyonu'nun topraklarından geçmektedir. Bu durum RF'na, yakın çevre ülkelerinde, kontrol ve hâkimiyet kurma hatta sürdürme olanağı tanıyan bir şans sağlamaktadır. 


Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki son artışlar, RF'nun GSH'nın 907.3 oranında büyüme sağlamıştır. Bu 907.3 büyüme tüm G8 ülkelerinin üstündedir. Dünya Bankasına göre RF'da GSH 25'ini petrol ve gaz sektörü oluşturmaktadır. Tek başına Gazprom RF'nun vergi gelirlerinin 9025'ini toplamaktadır. 


Hidrokarbon rezervlerinin ve bunların ticaretinin, (fiyatlarının ve taşıma yollarının) kontrol altına alınması; küresel güçlerin Avrasya'daki mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Avrasya enerji oyununda RF egemenliğinin kırıldığını söylemek imkansızdır. Zira gelecek 20 yıl için Türkmen doğalgazının RF'na bağlanmış olduğu, 10 Nisan 2003 anlaşması ile kesinlik kazanmıştır. Bu durum ülkemizin Türkmen gazı yerine "Mavi Akıma" yöneltilmesine yol açmıştır. 


RF, Aralık 2002'de Özbekistan ile 10 yıllık gaz alım anlaşması yapmıştır. Toplamı 10 milyar m3 lük bu anlaşma, miktarın ileriki yıllarda artmasını da öngörmektedir. 


Haziran 2002'de, Kazakistan'la yukarıdaki miktarın çok üzerinde görüşmeler yapılmış, Kazakistan'ın Karaçakanak sahasında üretilen gazın 4 milyar m3 lük bölümünün BDT ve Avrupa'ya nakil için Gazprom devreye girmiştir. 


Rusya Federasyonu dış politika yaklaşımlarında Avrasyacı ekolün etkisiyle, petrol ve gaz bölgelerinde daha etkin olmaya başlamıştır. BTC Rusya tarafından ABD'nin bölgeye yerleşmesi olarak görülmüş, Kazak ve Türkmen yöneticilerine baskılar uygulanmıştır. 
Rusya'ya rağmen bir şey yapılamayacağı imajı BTC projesi ile yıkılmıştır. Putin yönetimi bu iddialarından vazgeçmek yerine, Türkiye ile karşılıklı bağımlılık ilişkilerini artırarak, gelecekte geniş ortaklık yollarını aramakta veya buna zorunlu olduğunu düşünmektedir. 


Rusya Federasyonu, nükleer güç olması, ABD emperyalizmine karşı çıkması, BM'de etkinliği bulunması gibi özellikleri yanında ABD için önemli bir Petrol ortağı olma özelliğine de sahiptir. Rus petrolünün, ABD pazarındaki oranı “ol'dir. Bu oranın 9010'a çıkarılması çabaları devam etmektedir. Aynı şekilde Avrupa bakımından da özellikle gaz konusunda vazgeçilmez bir kaynak ve ortaktır. Bugün Avrupa gaz ihtiyacının %25'ini Gazprom karşılamaktadır. 
Rusya'da 1000 m3/ü 25 dolar olan gaz, Avrupa'ya 1000 m3'ü 100-125 dolardan satılmaktadır (2003 yılı için). 
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AB içinde, Almanya ABD'ye karşı Rusya ile birlikte enerji konusunda yeni stratejiler geliştirmektedir. Alman Ruhrgas şirketinin Gasprom ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık, bu durumun göstergesidir. Enerji ilişkilerinde Rusya, Türkiye'ye karşı da benzer bir kontrol politikası gütmektedir. 


Rus Ekonomisi, bilindiği gibi güçlü bir de sanayi yapılanma ve üretime sahiptir. Sanayinin can damarı ise Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. Kısaca, Tataristan'ın Rus ekonomisini motor gücü olduğunu söylemek mümkündür. 


Tataristan, Moskova'nın hemen güney doğusunda yer alır. 051.3 Tatar, %41 Rus, 903 Çuvaş yaşamaktadır. Toplam nüfusu 38 milyondur. Dünya tatar nüfusunun 9030'u burada yaşar. 
Tatar toplumu, Türk topluluklar içinde batıya en erken açılan, büyük bir entelektüel potansiyele sahip bir gruptur. 


Rusya'nın toplam sanayi üretiminin içinde Tataristan'ın 9010'unu geçtiği başlıca sanayi dalları sırasıyla şöyledir. Sinema ve fotoğraf filmleri 90100, gaz tribünleri %95, stirol %75, sentetik kauçuk ve naylon malzemeleri %47, kamyon 9050, ısıya dayanıklı plastik boru ve boru hattı elemanları %50, etilen ve polietilen %40, oto lastiği 9030, benzol %20, gaz ocakları 9020, petrol %10. 


Türkiye'de iş yapmak isteyen Tatar firmaları ve bunların faaliyette bulundukları sanayii alanları ise aşağıdaki gibidir: 

1) Kamaz (Ağır kamyon üretimi) 

2) Nizhnekamskmeftekkim (Petro kimya) 

3) Kazanorgsintez (Kimya sektörü) 

4) Kazan helikopter (MI-17'lerin üretimini yapıyor) 

5) Gurbunovo Kazan uçak fabrikası (yolcu ve savaş uçağı) 

6) Kazan motor üretim birliği (uçak motoru) 

7) Kazan mekanik ortopedik aletler fabrikası 

8) Kazan tıbbi aletler fabrikası (tıp alanında 3 bin alet) 


9) Kazan elektropribor (havacılık sanayi için cihaz) 
Rus Askeri Yapısı 


Sovyetlerin dağılmasıyla Kızıl ordu, konvansiyonel savaşlar bakımından muharebe gücünü ve eskisi gibi tehdit olma özelliğini kaybetmiştir. Hemen arksından yaşanan Çeçen savaşındaki başarısızlıklar ise ordunun kendisine olan güvenini sarsmıştır. 1999 dan sonra yeniden ulusal güvenlik stratejileri oluşturma gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu arayışa neden olan husus ise dış tehditten çok aşağıdaki iç tehditlerden kaynaklanmıştır. Bunlar: 

Terörist eylemler 

Siyasi ve ekonomik amaçlı mafya örgütleri 

Etnik ayrılıkçı eğilim ve girişimler 

Kökten dincilik ve bağımsızlık eğilimleri 

Tüm bunların dış destekleri ve Siyonist sermaye etkileri. 


Rusya Federasyonu. Sovyet Askeri teknik mirasını geliştirmeyi en zor dönemde bile ihmal etmemiştir. 
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Dağılan Sovyetlerin silah sanayinin büyük ölümü Rusya'ya miras kalmış, bu gün, birçok silah ve sistemin üretimi, diğer ayrılan cumhuriyetlerdeki tesislerin işbirliği ile üretilmeye devam edilmektedir. Rusya'nın, son dönemlerde özellikle: 


Çin, Hindistan, Venezüella ve İran gibi alıcılara yönelik silah satışlarında artışlar olduğu gözlenmektedir. Böylece bu alanda Sovyetlerin çökmesinin ardından girilen olumsuz süreç, bir ölçüde de olsa atlatılmaya çalışılmaktadır. 


Silah sanayine en az önemin verildiği Yeltsin döneminde bile, kaynaklarının 1/3'nin bu alandaki araştırmalara ayrıldığı bilinmektedir. 4 milyar $ sübvansiyonla Rusya bu konuda ABD'yi bir iki yıl geriden izleyebilmiştir.2004 savunma bütçesi ise 19.4 milyon dolarla ülkeler sıralamasında sekizinci sırada bulunmaktadır. 


Askeri alanda var olan ve sürdürülen yatırımlar, ABD'nin Irak'ı işgalliyle birlikte varili 25 
dolarlardan 70 dolara çıkan petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ekonomisi giderek büyüyen Rusya, 5-10 yıl gibi kısa ve orta zaman dilimlerinde, yeni kaliteli silah sistemlerinin geliştirilmesini kolaylıkla sağlayabilecektir. 


İlk aşamada, Kafkaslar ve Orta Asya'da etkinliğini koruyabilecek silah sistemlerine yönelmeyi planlıyor olduğu değerlendirilmektedir. 


Rusya'nın ürettiği silahların en büyük alıcısı halen Çin Halk Cumhuriyetidir. Çin'in teknolojisiyle birlikte aldığı bu silah sistemlerini kopyalayıp, kendi fabrikalarında daha iyisini üretme konusunda başarılı çalışmalar yapmakta olduğu düşünülebilir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD, kendisinin geliştirdiği silah sistemlerinin bir çoğunu diğer müttefikleriyle birlikte üretmeye başlamış ve bu suretle teknolojideki üstünlüğünü pekiştirme yoluna gitmiştir. Son insanlı savaş uçağı olan F-35 ile bu konuda en belirgin örnektir. Bu yöntem; maliyetin paylaşılması ve yayılmasını sağlayarak, riskleri dağıtan bir sistemdir. Rusya böyle bir olanaktan yoksun, iç talebin de olmaması nedeniyle; yeni teknolojilerin geliştirilmemesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 


Putin'in son açıkladığı sistemin ise bir siyasi söylem olduğu, Bunun teknik gelişmelerden çok siyasi mesajlar içerdiği değerlendirilmektedir."hiç kimsede olmayan, yeni bir silaha sahibiz" açıklamasından sonra, bu silahın "meydan okuyucu" bir tarzda duyurulması, aslında birçok iç ve dış mesaj içeriyor olabilir. Yapılmayanı yapmakla gurur duyulacağı ve bu gururu özleyen Rus halkına, Putin'in, özgüvenini yeniden kazandırmaya yönelik bir girişkenlik motivasyonu olduğu söylenebilir. Ayrıca, ayrılık yanlısı azınlıklara küresel süreçte askeri güç olmayı bundan sonrada sürdürecekleri mesajını vermiştir. Putin, bu son açıklaması ile dış politikada asıl mesajı ABD'ye vermiştir. Şöyle ki; açıklamanın W.Bush'un yeniden başkanlığa seçilmesi, kabinesine daha şahin isimleri almasının sonrasında yapılması da ayrı anlam içermektedir. 


(Ve tabi Putin; "Biz, hiç kimsede bulunmayan bir silah'a sahibiz" sözleri sadece bir blöf ise, Amerika'nın ve dünyanın bunu yutmayacağının bilincindedir. Kendisini yalancı ve palavracı konuma düşürmek istemeyecektir. Bazı internet sitelerinde: Rusya'nın böyle bir silah'a sahip olduğu ve Türkiye'deki Milli Merkezlerin yardımıyla çok özel ve orijinal teknolojiler sayesinde bu imkana kavuştuğu yolunda bilgilere yer verilmektedir. M.Ç.) 


Burada belirtilmesi gereken hususlardan biri de, Putin yönetiminin, ordunun giderek bozulmakta olan işlerliğinin sorunları ile daha çok uğraşacağıdır. Bu nedenle ordunun içinde bulunduğu güçlükleri aşağıda kısaca ele alacağız. 


Sovyetlerin yıkılmasından ağır yaralı olarak çıkan Rusya, Avrupa düzlüklerinde top yekün savaş mantığına göre hazırladığı ordusunu değiştirmek ve dönüştürmek zorunluluğunu 


167 


hissetmektedir. Bu dönüşüm kuşkusuz, Rus Ordusunun küçültülmesi, profesyonel hale getirilmesi şeklinde tasarlanmaktadır. Yeltsin döneminde iyice dağılan Rus ordusu, Putin ile yeniden yapılanma arayışına girmiş bulunmaktadır. Ancak, dışarıdan getirilen savunma bakanı Ivanov, Genelkurmay Başkanı Füznov ve eski kafalı ve Siyonist sermaye taraftarı bazı üst düzey generaller anlaşamamışlar, böylece Putin'in profesyonel ordu hedefi askıda kalmıştır. 


Rus ordusundaki dramatik bu durum, 2004 yılında da sürmüş, gençlerin ancak yaklaşık 909,S5'uğu askere alınabilmiştir. Askerlerin %80'i köy ve kasaba kökenlidir. Diğer bölümü ise kentlerin yoksul bölgelerindendir. Ayrıca, "Dedovşina" olarak adlandırılan ve kıdemli erlerin yeni gençlere uyguladığı sistematik şiddet gençleri askerlikten soğutmakta ve subayların yalnızca %1 1'i Savunma Bakanı Ivanov'un çalışmalarını desteklerken, %48'i karşı çıkmışlardır. Rus ordusundaki bu tür olumsuzluklara rağmen, Rusya Federasyonu, başta Şangay İşbirliği Örgütü olmak üzere, içinde NATO nun üyeliğinin de olduğu birçok askeri ittifakta yer almakta veya gözlemci bulundurmaktadır. 


Sovyetlerin dağılmasının hemen sonrasında, BDT ülkeleri arasında 1992 yılında kurulan, "BDT Sınır Kuvvetleri Komutanlar Kurulu" Komutanlar zirvesini 10 Mart 2005 tarihinde Türkmenistan'ın başşehri Aşkabat'ta yapmıştır. ToplantıyaRusya, Türkmenistan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Gürcistan, Azerbayca n ve Ermenistan sınır kuvvet komutanları katılmıştır. Sonuç bildirisinde; ülke sınırlarının dokunulmazlığı, sınırlarda barış, istikrarın ve güvenliğin korunması, alanlarındaki işbirliği stratejilerinin belirlendiği açıklanmıştır. Bu zirveye Özbekistan ve Kırgızistan katılmamışlardır. 


Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Avrasya'da kıyasıya bir askeri mücadele ve Rusya da oyunculardan biri olma rolüne devam etmektedir. ABD'nin, 7 Ekim 2001'de başlattığı Afganistan operasyonu ile küresel mücadelenin sıcaklığı, bölgede üs yarışına dönüşmüştür. 


Orta Asya'daki bu satranç oyununda, Rusya büyük oyundaki ikinci kalesini Rus-Tacik ilişkilerini geliştirmeye başlayarak sürmüştür. Rusların hamleleri şöyledir. 


23 Ekim 2003'de Kırgızistan'da Kant'ta, 


14 Ekim 2004'de Tacikistan'da yeni birer askeri üs açılmıştır. Açılan bu üslerle birlikte 
Rusya'nın bölgedeki asker sayısı 20 bine ulaşacağı bilinmektedir. Özellikle Tacik-Afgan sınırında bulunan üs de, Rusya 20 kadar savaş uçağı ve helikopter bulunduracak. Bu üslerin kullanım süreleri ise devlet başkanlarının ifadelerinde yer almamıştır. 


Tacikistan'daki Rus üssünün açılışından üç gün sonra, NATO genel sekreteri Jaap de Hoop Scheffer Tacikistan'a giderek, 20 Ekim 2004'de bu üsle ilgili görüşmelerde bulunmuştur. 


Rus Alüminyum şirketi (RUSAL), Tacikistan Yönetimi ile 700 milyon dolar'lık bir yatırım anlaşması ve Rogon hidro enerji santraline 560 milyon dolar'lık başka bir yatırım anlaşması yapmıştır. Bununla, yılda 200 bin ton alüminyum üretimi düşünülmektedir. 


Rusya ayrıca, Başkent Doşembe'nin yakınlarındaki Nurek uzay izleme istasyonunu da almıştır. Kazak Baykonur uzay üssünün 2050 yılına kadar Rusya tarafından kiralanmasından sonra atılan bu ikinci adım, Rusya'nın bu alandaki çalışmaları bakımından önemli bir gelişmedir. Bu üs 2200 km de konuşlanmış, 40 bin km yüksekliğe kadar olan alandaki hareketleri izleme kabiliyetine sahip önemli bir istasyondur. Batılı basın bunu "Ruslar uzaya bir pencere açtı" diye duyurmuştur. 
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Rus ordusunun silahlarının büyük bölümü halen teknolojik olarak hantal ve geri olmasına rağmen sahip olduğu kıtalar arası nükleer silahların Rusya'ya karşı olabilecek bir askeri 
müdahaleyi caydırıcı olmaya devam etmektedir. Ancak Putin yönetimi, 10 Ocak 2000 
tarihinde değiştirilen ve 21 Nisan 2000de yürürlüğe giren askeri doktrinde bir tür çağdaşlaştırma çalışmaları başlatmıştır. Askeri zayıflıklarının telafisi için nükleer silahların bölgesel tehditler için de kullanılması doktrini benimsemiştir. Beslan olaylarından sonra ise teröre karşı önleyici vuruş taktiğinin uygulanacağı açıklanmıştır. 


Rusya Federasyonun askeri yapısı ve silahlı kuvvetleri incelendiğinde, insan ve silah gücü bakımından aşağıdaki tablo bir fikir vermektedir. 


Tablo 8: Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin yapısı 


Kara Kuvvetleri “Hava Kuvvetleri 


Asker 321.000 Yedekler 2.500.000 Ana Muharebe Asker 184.000 Savaş uçağı 2.600 Çeşitli nakliye uçağı 
Tankı 21.370 Zırhlı Muh. Araçları 29.000 Top20.500 280 
Atak Helikopteri 1.700 Çeşitli Helikopter 1.200, 


Stratejik ve Uzay Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri 


a Ci OLM e Pei vw Asker 155.000 Deniz Piyadesi 9.500 Deniz hav Güçleri 
Personelil00.000 Hava Sav. Güç. Personeli 21.000 35.000 Sava Helikopteri 271 Uçak gemisi 1 


Bombardıman uçakları 74 Kıtalararası Balis. Füze 740 | 
 Kruvazör 7 Destroyer 14 Firkateyn 10 Denizaltı 53 
“Çeşitli Hücumbot 108 Mayın Arma-Tarama Gemileri 
72 


Kaynak: http://www.globaldefence.net/index.htm?Çevrimiçi)7 Mart.2006. 


Aynı zamanda bir nükleer güç olan Rusya federasyonu 17 Aralık 1999 da 1300 sayılı kararname ile yayınlanan "Ulusal Güvenlik Konsepti"nde, Rusya Federasyonu askeri kuvvetlerinin genel ve bölgesel savaşlarda en önemli görevi; tüm konvansiyonel ve teknolojik gücün, caydırıcılık yükümlülüğü olan nükleer silahlar tarafından korunmasıdır" ifadesi Rusya'nın nükleer silahlara verdiği önem ve kararlılığı gösterir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, yeni nesil taktik nükleer silahların üretilmesi de devlet başkanı tarafından gündeme getirilmektir. 


Türk-Rus ilişkileri 


Aynı coğrafyayı paylaştığımız Rusya, ülkemiz için günümüzde de önemli ekonomik ve politik avantajlar sunmaktadır. Putin'in yönetiminde gelir seviyesi giderek yükselen ve IMF kıskacından kurtulmuş bir Rus halkının, tatil için Türkiye'yi seçmesi turizmimizi geliştirmeye başlamıştır. 1990 sonrası yıllarda ülkemize gelen turist sayısına baktığımızda, Rusların ilk sıralarda olduklarını görürüz. 2003 ile 2005 arası Rus turistlerin sayısı 600 bin artarak, ülkemize gelen yabancılar arasında yaklaşık %10 oranına ulaşmıştır. İki toplum arasındaki bu tür insani ve kültürel bir ilişkinin varlığı, bize ekonomik, kültürel, hatta güvenlik ilişkilerinin de alt yapı oluşturan bir şans sunabilir. Bilindiği gibi ilk Türk-Rus ekonomik ilişkileri Atatürk ve Lenin dönemlerinde Türk Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. 194011 yıllarda artarak devam etmiştir. Bugün siyasi ve ekonomik ilişkiler giderek düzelmekte ve 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gelişmektedir. İlerideki satırlarda bu ekonomik ve ticari ilişkileri biraz daha geniş bir bölümde ele alacağız. 


SSCB'nin dağılmasından sonra, Türkiye ve Rusya arasında bir dizi üst düzey ziyaretler başlamıştır. Bu ziyaretlerden bizce en önemlisi "Prensip İlişkileri Üzerine Anlaşma"nın imzalandığı 25-26 Mart 1992 tarihli Ziyarettir. Güncel ve gelecekteki ilişkiler açısından önem arz eden bu anlaşmaya rağmen 1999 yılına kadar sıkıntılar yaşanmıştır. Sıkıntıların çoğu Çeçen ve PKK sorunundan kaynaklanmış, sözü geçen tarihten sonra karşılıklı alınan önlemlerle ilişkiler tekrar arzulanan sonuçları elde etmeye doğru ilerlemiştir. Yüzyıllar sonra tarihte ilk kez Türkiye ve Rusya artık ortak bir sınırı paylaşmamaktadır. Ancak iki ülkenin ortak çıkarları rekabetin kaçınılmaz olduğu Kafkasya ve Orta Asya'da hala örtüşmektedir. 
Kısa vadede gerçek olan bu örtüşmenin uzun vadede ne getireceğinin belirsizliği de bir gerçektir. İki ülkenin çıkarları doğrultusunda gelişen ikili ticaretin yılda % 15-20 oranında büyümesi ve her yıl 1-1,5 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyareti, Türk özel teşebbüsünün federasyon içindeki yatırımları vb. olumlu gidiş ümitleri artırmaktadır. 


Ukrayna'nın Batıya kaydırılmasından dolayı enerji kaynaklarına alternatif iletim hattı arayan Putin Karadeniz'deki etkinliğini artırmak için Türkiye'yi göz ardı edemiyor. Kıbrıs Fener patrikhanesi Ege gibi konularda Türkiye'yi üzmeyen söylemler kullanarak ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyor. Ancak Türkiye'deki Batı bağımlısı hükümetler bu yönelimleri ve yaklaşımları lehimize çevirecek politikaları, maalesef geliştiremiyor. 


Türk Rus ilişkilerinde önemli belirleyici konular olarak, bölücü terör ve Kıbrıs konularını görmekteyiz. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya, adanın yeniden birleştirilmesi için 


2004 Nisan ayında oylanan BM referandumunda ezici çoğunlukla hayır oyu kullanan 
Ortodoks Kıbrıslı Rumların sempatizanı olarak görülüyor. Kıbrıslı Rumlar, BM ve Avrupa Birliği'ndeki Kıbrıslı Türklerin uluslararası izolasyonunu sona erdirme çabalarına karşı çıkıyor. Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un, İstanbul'da 


2005 Haziran ayı ortalarında düzenlenen İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) toplantısı 
sırasında Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile görüşmesini bir kenara kaydetmişti. Türk Başbakanının 600 kişilik dev heyetle yapmış olduğu 20005 Moskova ziyaretinde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar'ın da yer alması manidar olmuştur. 
Tunar "Kıbrıs Türkleri ve Türkiye olarak çözümden yana olduğumuzu birlikte anlatmak yararlı olabilir" demiştir. Rusya devlet başkanı Putin 1. Şubat 2006 tarihinde Moskova'da düzenlediği basın toplantısında ise,"Kuzey Kıbrıs'ın Kıbrıs sorununun çözümü konusunda izlediği politikanın açık ve takdire şayan olduğunu belirterek, KKTC'nin son dönemde aktifleştiği izleniminin oluştuğunu" söylemiştir. 


Çeçenistan konusunda ise: 


a) Rusya, askeri yönetimlerle ve sadece güç kullanmak suretiyle bu sorunu çözemeyeceğini artık anlamalı ve Putin'in olumlu yaklaşımlarına destek çıkılmalıdır. 


b) ABD ve İsrail'in güdümünde olan ve Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmayı amaçlayan Taliban tipi radikal İslamcı militanların Çeçenistan sorununu istismarına ve halkı kışkırtmalarına karşı; ortak önlemler alınmalıdır. 


c) Çeçenistan'ın içişlerinde tamamen bağımsız kalması, dini ve kültürel kimliğine, ekonomik ve demokratik özgürlüğüne kavuşması için her türlü imkan ve fırsat tanınmalıdır. M.Ç.) 
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F. Gülen Okulları da iki ülke arasındaki bir başka sorunu oluşturmaktadır. Putin yönetimi, Rusya'da faaliyet gösteren Batı yanlısı (ve Siyonist sermaye destekli) sivil toplum örgütlerinin mali kaynak ve siyasi etkinliklerini kısıtlayan yasaları yürürlüğe koymasından bir süre sonra Gülen'in okullarında Batı tarafından yönlendirilen pek çok yönetici ve öğretmeni sınır dışı etmeye hatta bu okulları kapatmaya başlamıştır. Bu okulların ülkenin güvenliğe aykırı eğitim ve öğretim verdiklerinin saptandığı açıklanarak okulda çalışan öğretmenlerin ABD ve İngiltere adına ajanlık yaptıklarını ve darbe girişimlerine karıştıkları açıklanmıştır. 2006 Şubat başlarında açıklanan bilgilere göre;2001 yılından beri Gülen'e ait 16 okulun kapatıldığı, aynı 
yıl Başkurdistan'da 10 öğretmenin sınır dışı edilmesiyle başlayan tasfiye sayısının 2005 
yılında 50 ye ulaştığı açıklanmıştır.2004 de Türkiye'ye gelen Putin'in bu konuyu en üst düzeyde dile getirdiği bilinmektedir 


Tıpkı sivil toplum örgütlerinin faaliyet ve mali kaynaklarının kontrol altına alma konusunda yasa çıkarılmasında olduğu gibi, Gülen okullarının kapatılması konusunda da Rusya Federasyonunun bu girişimlerinin bir süre sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde de yansımalarının olacağı beklenmektedir. 


Türk-Rus enerji ilişkilerinde olayların gelişimi şöyledir: Ülkemiz ilk Rus gazını, 1987'de SSCB'den almaya başlamıştır. Büyük şehirlerdeki hava kirliliğine acil çözüm olarak ortaya çıkan bir ihtiyaç olarak belirlenmiştir. Alınan miktarlar yıllık olarak önce 6 milyar m3, sonra 8, sonra da 14 milyar m3e çıkarılmıştır. Daha sonraki yıllarda devreye özel şirketlerin girmesiyle birlikte, her 1000 m3 ün fiyatının dünya ortalamasının 12 dolar üstünde olması, usulsüzlük ve yolsuzluk tartışmalarının temelini oluşturmuştur. Bilindiği gibi, iki eski bakan ve dolaylı olarak bir başbakan(mesut Yılmaz) bu konuda yüce divanda yargılanmıştır. 
Bağımlılık ve yüksek fiyatın önlemesi için, ülkemiz Rus gazına alternatif Cezayir'den sıvı gaz alımını başlatmıştır. İran ile de bir gazalım anlaşması imzalanmıştır. Ancak, tam bu dönemde Azerbaycan ve Türkmenistan'dan, Rusya'dan daha ucuz gaz alınabilecek iken dönemin hükümeti maalesef daha geniş alım için Rus gazına ve tekrar mavi akıma yönelmiştir.(Ecevit-Bahçeli Hükümetinin Milli çıkarlarımıza tamamen aykırı bu tavırlarına akıl ermemiştir.) Bu suretle, 14 milyar m3 Rus gazı 25 yıl için anlaşmaya bağlanmış, % 67 oranında Rus gazına bağımlı hale gelinmiştir. Milyarlarca dolarlık gazı "al ya da öde" yükümlülüğü altına, TBMM'de uluslar arası yasa haline getirilerek, geçirilmiş, almadan ve kullanmadan ödemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Daha da kötüsü, 15-16 milyar m3 olarak düşünülen Azeri gazı alımını ise 6.6 milyar m3 e indirmek zorunda kalınmıştır. Mavi akım tartışmaları hala devam etmekte olup, bu durum şüphesiz iki ülke ilişkilerine zarar vermektedir. Hiç gereği yokken, araya devletler dışındaki aktörlerin girmesi, Türkiye'yi büyük zarara uğratmaktadır. Başbakan Tayip Erdoğan'ın 2005 deki son Rusya gezisinde, bu tür şirket kayırmacılığına devam edilmekte olduğu görülmüştür. Bu cümleden olarak Rusların, "bazı Rus şirketlere Türkiye'de ihalesiz iş verilmesi dayatmaları, Rus gazının, depolanmadan İsrail'e taşınması" gibi isteklerini gündeme getirdikleri kamuoyuna yansımıştır. Bu olumsuz gelişmelerin ortadan kaldırılması için Pamir'in görüşleri özetle şöyledir. Şirket çıkarları yerine ulusal çıkarlar ön plana çıkarılarak, kamu yararının gözetilmesi gerekmektedir. Gerek ABD ve AB, gerekse Rusya ve İsrail bize danışmadan gıyabımızda "rol biçerek" oluşturulmaya çalışılan "büyük oyuna" figüran değil de, başrol oyuncusu olarak girmenin yolu; ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, bilgili elit kadroların, özellikle Rusya ile bu temelde işbirliğinin geliştirilmesi için şarttır. Rus doğal gazının, Avrupa ve İsrail'e Türkiye üzerinden taşınması, iki ülke arasındaki muhtemel projelerdendir. 


Türk-Rus ticareti Ağırlıkla mal mübadelesi olarak gerçekleşmektedir. İthalatımızda enerji özellikle doğal gaz önemli bir paya sahiptir. Enerji taşımacılığında Türk Boğazları geçişini devre dışı bırakacak olan, Rusya-Türkiye- Suriye- İsrail doğal gaz boru hattı projesi ile 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Güneydoğu Avrupa enerji nakil hattı projesi, Türk-Rusya ticari ilişkilerine yeni potansiyel güç katabilecektir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Rus Petrol, Gaz ve Kömür rezervleri ülkenin dış politikasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu politikalarla, Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki ABD'nin "renkli devrimlerine" karşı Rusya; Çin, Hindistan, İran, Pakistan ve Türkiye ile işbirliğini artırarak, karşı oluşumlar gerçekleşmektedir. Türkiye, Türk-Rus işbirliğinin yakın geçmişte olduğu gibi bazı politikacı, işadamları ve şirketlerin yönlendirmesine, izin vermemelidir. Son zamanlarda Avrasya'da birçok mevzii kaybeden Rusya ise bu ilişkileri, aynı şekilde küresel gelişmelere ve iki ülkenin uzun süreli çıkarlarının ön planda tutulduğu bir tarzda geliştirmelidir. 


Ancak bu işbirliğinin yanı sıra çıkarların çatıştığı da bir gerçektir. Şöyle ki; 


Türkiye'nin Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya ile tarihi bağları, her dönemde Rusya ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Kafkasları, Orta Asya'yı arka bahçe olarak gören Rusya, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini zaman zaman kendi aleyhine değerlendirmekte ve tepki göstermektedir. Ülkemizin BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) petrol boru hattı projesinde olduğu gibi, bölge dışı ülkelerle işbirliği yapması da Rusya'yı rahatsız etmiş olan bir durumdur. 


Türk Rus ilişkilerinde; son 32 yıl aradan sonra, Devlet Başkanı düzeyinde Putin'in gerçekleştirmiş olduğu 2004 ziyaretiyle; 

Kafkasya ve Orta Asya'da nüfuz(etkinlik) yarışı 

Petrol Boru hatları güzergâhları 

Gürcistan'daki iç sorunlar 

Dağlık Karabağ ve Ermenistan sınırı 

İki halk arasındaki karşılıklı ön yargıların ortadan kaldırılması konuları iki ülke 


yetkililerinin gündemini oluşturmuştur. 


Türk Başbakanı'nın son ziyaret sırasında Ekonomik işbirliği bağlamında ele aldığı konular aşağıdaki başlıklarda toplanabilir. 


Tuz gölünde bir doğal gaz deposu yapılması 
Ceyhan'da bir LPG Santralı inşaatı 
Mavi akım ile gelen gazın İsrail'e uzatılması için ek yatırım. 


Botaş'a ait gaz ithalat kontratlarının bir bölümünün devir alınması Rusya- Türkiye Askeri İlişkisi: 


Rusya'nın askeri bakımdan Türkiye ile ilişkilerine değer verdiği bir gerçektir. İki ülkenin Kafkaslar ve Orta Asya'da Kısır bir çekişme yerine kalıcı bir partnerlik anlayışı ile hareket etmeleri daha akılcı bir tutumdur. Rusya NATO'nun Doğuya genişlemesinden endişelenmekte, NATO ile akdetmiş olduğu anlaşmaya kendi isteklerinin eklenmesini de ister bir tutum sergilemektedir. Son yıllarda ABD'nin Karadeniz'deki askeri tutum ve davranışlarına karşılık Türkiye'yi batıya karşı kendisine daha yakın görmeye başladığı gözlenmektedir. 


2002 yılı Ocak ayında, Rus Genelkurmay Başkanı Kvashnin'in ziyareti sırasında "Askeri 
Personelin Eğitimi Üzerinde İşbirliği ve Askeri Alanda İşbirliği Üzerine Çerçeve Anlaşması"nın imzalanmasıyla askeri düzeyde de temaslara geçilmiştir. 
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Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vladmir İvanoviç Kuoyedov ve Türk meslektaşı Oramiral Özden Örnek'i 7 Aralık 2004 de ziyaret ederek birlikte, "Karadeniz'in dostluk denizi haline geldiğini, böyle kalması ve çatışma olmaması gerektiğini" söylemiştir. İki kuvvet komutanı 2006 Şubat sonunda tekrar İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. 


Türk Rus ekonomik ve Ticari ilişkileri 


Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Atatürk döneminden sonra, 1960'lı yılların ortasından başlamak üzere artarak devam etmektedir. 1965 yılında Dışişleri Bakanı Gromiko, bir yıl sonra da Başbakan Kosigin'in ülkemizi ziyaretiyle yoğunluk kazanmıştır. Alınan, düşük faizli krediler ve teknik desteklerle ülkemizin en temel sanayi yatırımlarını teşkil eden; Seydişehir Alüminyum tesisleri, İskenderun Demir Çelik tesisleri, Oymapınar Hidroelektrik Santrali, Aliağa Petrol Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit Tesisi, Artvin Levha Fabrikası, Çayırova Cam fabrikası kurulmuştur. SSCB'nin dağıldığı 1991 de Türkiye'nin SSCB'ye olan 
400 milyon ihracatı göz önüne alınırsa: Türkiye aşağıdaki tabloda görüleceği gibi çok önemli 
bir gelişme kaydetmiştir. 


18 Eylül 1984 tarihli "SSCB'den Türkiye'ye Gaz Sevk Edilmesine Dair Anlaşma" iki ülke 
arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin artmasında önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. 
Anlaşma gaz bedelinin %70 inin Türkiye'den alınacak mal ve hizmetlerle ödenmesi hükmünü (offset) içirmekteydi. 


Bu Sayede, elde edilen gaz karşılığı mal ihracı uygulaması, geleneksel Türk ihraç ürünlerinden daha çok sanayi mallarının ihracını amaçlamaktaydı. Artık ilaçtan otobüse deterjanda telefon santraline akla gelebilecek pek çok sanayi malı Rus pazarına girmeye başlamıştır, yine bu tarihten itibaren Rus inşaat sektöründe ise, Türk firmalarının projeleri yer almıştır. Ancak 1994 den sonra Rusya'dan gaz ihracatı yapan Gazprom şirketinin yapısında meydana gelen değişiklikler ve diğer politik nedenlerle bu offset sistemi aksamaya başlamıştır.2001 yılında gaz bedelinin geneli yerine bir kısmının ihraç ürünleri ile karşılanması önerisi karşı tarafça kabul edilmemiştir. 1996 da imzalanan Mavi Akım Anlaşmasında ise offset uygulaması yer almamıştır. 


Tablo 9: Yıllara Göre Türk Rus ticareti (milyon dolar) 


YILLAR İHRACAT (X) İTHALAT (M) XM (0/0) DENGE ‘HACİM 
1992 441.9 | 1,040.8 0.42 -598.5 1,482.7 
1993 504.7 İ 1,542.3 0.33 -1,037.6 2,047.0 
1994 820.2 ‘1,046.0 m -225.8 1,866.2 
1995 1,238.1 2,082.4 0.60 -844.3 3,320.5 
1996 1,482.0 1,846.0 0.80 3640 3,328.0 
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1998 1,347.5 2,154.9 os -807.5 3,502.4 
1999 586.6 2,371.9 ozs -1,785.3 2,958.5 
2000 643.9 3,886.0 oa 3,242.1 4,529.9 
2001 924.1 3,435.6 ox -2,511.5 4,359.7 
2002 1,163.0 3,855.0 0.30 -2,692.0 5,018.0 
2003 1,363.3 5,420.4 0.25 4,057.1 6,783.7 
2003/ 10 1,099.0 4,221.4 0.26 3,122.4 5,320.4 
2004/ 10 1,498.3 6,946.8 0.22 5,448.5 8,445.1 


Kaynak: DİE 


Tablo 9,Asya krizi nedenilel998 den sonraki üç yılda ticaretin düştüğünü, ancak 2000 yılından sonra tekrar artmaya başladığını, hemen arkasından gelen ülkemizdeki 2001 kriziyle adet durağanlaştığını,2004 ün ilk on ayı itibari ile ise, 1999'a göre yaklaşık 4 kat arttığını göstermektedir. 


Tablo 10: Türkiye'nin Bavul Ticareti Gelirleri 


1996 8,842,000,000 USD 
1997 5,849,000,000 USD 
1998 3,689,000,000 USD 
1999 2,255,000,000 USD 
2000 2,944,000,000 USD 
2001 3,040,000,000 USD 


2002 4,068,000,000 USD 


2003 3,953,000,000 USD 
2003 ilk/ 11 ay 3,599,000,000 USD 


2004i1k/ Hay 3,704,000,000 USD 


Kaynak: T.C. Merkez Bankası 


Resmi ticarettekine benzer bir durumu bavul ticaretinde de görmekteyiz. Burada da 1996 ya göre yaklaşık 2.5 oranında bir düşüş söz konusudur. Bu düşüşte Asya krizinin dışında başka nedenler de vardır. Bunların başlıcalarını aşağıdaki noktalarda toplayabiliriz: 


Rusların başka pazarlara yönelmeleri, 

İMF DTÖ nü Rusya'da bu ticarete sınırlama getirmesi, 
Bavul ile ticareti yapılan malların Rusya'da üretilmesi, 
Döviz kurlarında meydana gelen değişmeler, 


Daha kaliteli malların Rus pazarına girmiş olması, 


Özel sektör yatırımları Türk özel sektör yatırımları içinde müteahhitlik hizmetleri ilk sırada bulunmaktadır.1994 Nisanından günümüze kadar Türk inşat firmaları, 13.2 dolarlık toplam 
785 proje üslenmişlerdir. 1998-1999 kriz döneminde 100 milyon dolar seviyesine düşmüştür. 
Son yıllarda Rusya ekonomisindeki canlanma ile bu sektördeki Türk yatırımları tekrar artmış ve 2003 de 1.050 milyar dolara ulaşmıştır. 


Koç ortağı Enka ile Rusya'da 1997 den bu yana yatırımlar yapmaktadır. Bugün 2006 yılında sayısı 50'ye ulaşmış Ramstore mağazası açılmıştır. Türk Rus İşbirliği Olanakları dünyada değişen koşullara göre artabilecektir. Özellikle AB ve ABD'nin dayatmaları devam ettikçe, yeni politika arayışları gündeme gelecektir. Rusya ile kurulacak ortaklık önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda güçlü işbirliğinin gelişebilmesi için Rusya'nın Avrupa merkezli ve etkili politikalardan, Türkiye'nin de Kafkasya ve Orta Asya politikalarına etki eden güçlerin yönlendirmesinden kurtulmaları gerekmektedir. 


Sonuçta şunu söylemek mümkündür Türkiye ve Rusya federasyonunun iyi planlanmış ve kurumsallaşmış bir Avrasya platformunda, aralarındaki ilişkilere gölge düşüren, üçüncü ülke etki ve yönlendirmelerinden soyutlanarak, bir işbirliğine gitmeleri her zaman 

mümkündür." [1] 

Dipnot: 

(1) Jeopolitik Dergisi 


HAREKÂTLA İLGİLİ KUŞKULARIMIZ MAALESEF HAKLI ÇIKMAYA 
BAŞLAMIŞTI 
29 Kasım 2019 | Yazar Osman Eraydın-millicozum 
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“DEAŞ'la mücadele ediyor” bahanesiyle, Suriye'nin 9033'ünü (üçte birini) PKK-PYD kontrolüne sokan ABD'nin bu işgal planını boşa çıkarmamız lazımdı ve bu maksatla “Barış Pınarı Harekâtı” kaçınılmazdı. Ancak kuşkulandığımız bazı tuzakların, bu harekâtın henüz 1. 
haftasında doğru çıkmaya başlaması endişelerimizi arttırmıştı. 


Tel Abyad hapishanesindeki DEAŞ-IŞİD militanları PKK tarafından boşaltılmış ve bu tehlikeli teröristler sivil ve yerel elbiseler giydirilerek serbest bırakılmışlardı. Bunlar, her an bir köşe başında askerlerimizin karşısına çıkacak ve başımıza bela açacak canlı bombalar konumundaydı. Bu arada, bazılarının yaralarını kaşısa ve huzurlarını kaçırsa da; şimdi kovmaya çalıştığımız PKK-PYD çapulcularını, Kuzey Irak'tan gelip Türkiye üzerinden Ayn el-Arab'a (Kobani'ye) geçmeleri için yollarını açan ve destek sağlayıp yöre halkına kahramanlar gibi alkışlatan bu Erdoğan iktidarı olduğunu da hatırlatmamız lazımdı!? O süreçte, yandaş yazar ve yorumcu takımı, yaptığımız ve sonunda haklı çıktığımız uyarılar yüzünden, bizlere “barış düşmanı!” diye sataşmışlar ve hakkımızda davalar açtırmışlardı. 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "(DEAŞ'lı) Teröristlerin orada bir sözde devlet teşkiline ve bunun sonucunda militanların eski Sovyet Cumhuriyetlerine akın etmesine ve oradan da Rusya topraklarına girmesine izin veremezdik" ifadelerini kullanmıştı. Oysa bu DEAŞ”'lılar Rusların da desteklediği PKK-PYD korumasındaydı. Vladimir Putin, gerçekleştirdiği Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına verdiği röportajda şunları aktarmıştı: "Suriye'ye meşru hükümete destek vermek için girdik, bilhassa meşru hükümete, bunun altını çizmek istiyorum. Bu, orada iç sorunlar olmadığı anlamına gelmiyor. Bu, mevcut yönetimin oluşan durumda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı anlamına da gelmiyor. Ancak bu, terör örgütlerinin Suriye topraklarını ele geçirmesine ve orada bir sözde terör devleti kurmasına izin vermemiz gerektiği anlamına kesinlikle gelmiyor" diyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışmıştı. 


ABD Başkanı Donald Trump, Twitterdan Fıratın doğusuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye askerimizle katılmadığımız çok akıllıca. 
Bırakın birbiriyle savaşsınlar.” diyerek küstahlaşmış ve kötü niyetini açığa vurmuşlardı. 


Doğudan ve Batıdan, bütün ülkelerle her türlü irtibat ve ittifaklar kurulmalı, ancak ne Amerika'nın ve ne de Rusya'nın güdümüne ve himayesine sığınılmamalıdır. Özellikle kardeş bölge ülkeleriyle sorunlarımızı karşılıklı diyalog ve dayanışma anlayışıyla çözmeye çalışmalıdır. Bu konuda Mevcut Suriye Yönetimiyle de artık ciddi ve gerçekçi münasebetler başlatılmalıdır. Ve özellikle İslam Birliği'nin ve Erbakan Hoca'nın D-8 girişiminin canlandırılması, hem Türkiye'nin ağırlığını ve caydırıcılığını arttıracak, hem de bölgemizde ve yeryüzünde çok daha saygın bir konuma taşıyacaktır. Bu, Mustafa Kemal'in de bir arzusu ve amacıdır. Bunlardan; mevcut irtibat ve ittifaklarımızı bozmak, kendimizi diğer dünyadan soyutlamak anlamını çıkarmak da yanlıştır, konuyu saptırmaktır. 


“Bu iktidarın en başından bugüne kadar izlediği tümüyle yanlış olan Ortadoğu ve Suriye politikasında attığı tek bir olumlu adım ve başarı gibi görünen tek bir olay vardır; bu da Rusya ve İran'la başlattığı Astana Süreci olmaktadır. Başarı gibi görünen diğer olay ise, 10 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BMGK'de Türkiye'nin kınanması önerisine hem 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Rusya'nın hem de ABD'nin karşı çıkmasıdır.” yaklaşımı da yanıltıcıdır. Bu konudaki haber, Amerika'nın Sesi İnternet Sitesi'nde Can Kamiloğlu tarafından özet olarak şöyle aktarılmıştı: 


Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekâtın kınanması yönünde öneri getiren Avrupalı konsey üyeleri; İngiltere, Fransa, Belçika, Polonya, Almanya ve Estonya'nın talebi, ABD ile Rusya'nın karşı çıkması üzerine gündeme alınmamıştır. Acaba uluslararası camia Suriye operasyonunu kınarken gerek ABD gerekse Rusya, birbirlerinden farklı nedenlerle, BMGK'de Oo kınanmasını Oo önleyerek neden Oo Türkiye'ye o sınırlı bir o zaman kazandırmışlardır? “Türkiye'nin Ortadoğu bataklığından ve Suriye'deki iç ve dış savaştan kurtulmasının tek yolu olarak gösterilen ABD ile Rusya arasında görülen bu geçici mutabakat fırsatını mevcut Esad rejimi ile müzakereler yoluyla, Suriye sorununu çözmek için kullanmalıdır.” iddialarında haklılık payı vardır, ancak bunu yapacak bir irade Erdoğan iktidarında bulunmamaktadır. 


“Hatırlayınız, “Arap Baharı” olarak bilinen olaylar; Tunus'ta başlamış, ardından Mısır'ı, Libya'yı, Yemen'i de içine aldıktan sonra Suriye'ye sıçramıştı. Bu olaydan en fazla etkilenen dört ülke -Tunus, Mısır, Libya, Yemen- ile en son olarak onlara katılan Suriye arasında önemli bir fark vardı; ilk dört ülkede yönetimler değişmiş durumdaydı, “Arap Baharı? ortaya çıktığında o ülkeleri yönetenlerin hepsi iktidardan atılmışlardı. Ancak, üzerinden geçen bunca yıldan sonra, yüzbinlerce masum kişinin ölmesi, milyonlarca insanın mülteci haline dönüşmesi ve tarihi kentlerin harabeye dönmesine mal olmasına rağmen, Suriye'de Beşşar Esad'ın rejimi yerli yerinde durmaktaydı. Tunus'ta Zeynelabidin bin Ali gitti, Mısır'da Hüsnü Mübarek gitti, Libya'da Muammer Kaddafi gitti, Yemen'de Ali Abdullah Saleh gitti, onlardan önce de Irak'ta Saddam Hüseyin gitmişti; Beşşar Esad ise gitmediği gibi “Çözüm” denildiğinde hemen herkes “Beşşar Esad'sız olmaz” deyip duruyorlardı! Üstelik ABD de, Rusya da, İran da çözüm için sadece “Beşşar Esad’ isminde birleşebiliyorlardı. “Barış (Pınarı Harekât: operasyonunun beşinci gününde, Esad'ın ordusunun kuzeye doğru yürüdüğüne ve Münbiç'e gireceğine dair haberler dolaşmaktaydı ve aynen yaşandı. Yani Esad'ın hâlâ yürümeye takatli bir ordusu vardı. Arap Baharı palavraları başladığında onun da sonunun yakın olduğunu sananlar, diğerlerinin başına gelenin kısa sürede onun da başına geleceği hesaplarını yapanlar, şimdilerde hesaplarını yeniden gözden geçirmekle uğraşmaktaydı. Öyle ise, bizim Suriye hesaplarımızı Esad'la yapmamızı hem Milli gereksinimler hem mevcut dengeler zorunlu kılmaktaydı. 


İyi de bu Esad'ı ayakta tutan hangi odaklardı? 


Hesap yanlışlığı, Beşşar Esad'ı tek başına biri olarak görmekten kaynaklanmıştı. Kişi olarak Esad; şimdi işgal ettiği makamı aklından geçirmeden önce bir yabancı ülkede (İngiltere'de) sessiz sedasız yaşamaktayken, babası Hafız Esad'ın ölümü üzerine, o makam için yetiştirilmiş kardeşleri devre dışı kaldığından, geçici formül olarak iktidara taşınmıştı. 
Arkasında ülkeyi yarım asra yakın bir süredir yöneten bir esas güç vardı: Bu, Baas Partisi olmaktaydı. Diğer yanlış bir hesap da, Hafız-Beşşar Esad'ın Suriye'de azınlık olan bir 
dini gruba mensup oldukları, Baas Partisi'nin de gücünü yine aynı gruptan aldığı hesabıdır. 50 
yılı bulan yönetimi sırasında Baas, ülkede çoğunluğu teşkil eden dini gruplarla da sıkı ittifaklar oluşturmayı başarmıştır. Yani Baas Partisi ülkenin kılcal damarlarına kadar işlemiş bir yapılanmadır. Şu an ABD, Rusya ve İran da Baas iktidarının ve Esad'ın yanında 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durmaktadır.” diyen Fehmi Koru, her nedense Amerika ve Rusya'yı hâlâ güdümünde tutan Siyonist odakları hiç gündeme taşımamaktaydı. Oysa bir dönem Erdoğan'la Esad'ı kanka yapan da, ardından kanlı bıçaklı yapan da aynı merkezler olmaktaydı. Ve yine kimi Selefi, kimi El Kaideci kiralık asker konumundaki ÖSO askerlerinin Milli Suriye Ordusu diye tanıtılması da ileride başımızı ağrıtacaktı. Bunlardan yararlanmak elbette lazımdı, ama farklı ve aslına aykırı tanıtılması ise yanlıştı. Bu konuda temkinli ve tedbirli olmakta fayda vardı. 


Barış Pınarı Harekâtı'na yaptırım şantajları! 


Türkiye'nin Batı destekli terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını ısrarla “Kürtlerle Savaş” şeklinde yansıtmaya çalışan ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik uygulanabilecek “3 Seçeneğin” olduğunu açıklamıştı. 


DEAŞ üzerinden Suriye konusunda Türkiye ile yapılan diplomasinin başarılı olduğunu öne süren ABD Başkanı Donald Trump; "Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde(!) yaptık" ifadelerini kullanmıştı. Suriye'de, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyona dair üç seçeneğin olduğunu belirten Trump; "Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız" şeklindeki ifadeleri paylaşmıştı. 


Türkiye'ye yaptırım hazırlığı neyi amaçlamıştı? 


11 Ekim 2019'da ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi 29 parlamenter, Türkiye'ye 
yaptırım talep eden bir yasa tasarısı için girişimde bulunacağını açıklamıştı. Aynı türde bir yasa tasarısı hazırlığı, Senato'da Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından bir gün önce başlatılmıştı. Temsilciler Meclis'indeki yasa tasarısı girişimine Kevin McCarthy ve Whip Steve Scalise öncülük ediyorlardı. ABD'nin derdi PKK'ydı... ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili ulusal güvenlik kaygılarını güya “anladıklarını”, ancak Türkiye'nin Oo Suriye'nin kuzeyine (o yönelik (o operasyonunu onaylamadıklarını vurgulamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili şunları aktarmıştı: “Alanda, bize hizmetçi ortaklara ihtiyacımız önemlidir. Bu ortak, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG güçleridir. Evet, Türkiye'nin haklı endişeleri olabilir, ancak bu askeri harekâtını kesinlikle onaylamadığımızı bilmeleri gerekir!” Diğer yandan Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması için Trump'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG ve Türkiye arasında “ara buluculuk” yapmak ve ateşkesi sağlamak için bir yol bulmaya çalıştığını aktarmıştı ve dedikleri aynen çıkmıştı. 


Trump aslında YPG'ye arka çıkmakta, ama Türkiye'yi oyalamaktaydı! 


Aylar süren müzakerelere, tartışmalara ve varılan mutabakatlara rağmen ABD'nin ikiyüzlü davrandığını, terör örgütüne zaman kazandırmaya çalıştığını açık bir şekilde görmesine rağmen, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak için Türkiye harekâta mecbur kalmıştı. Kısacası, bilinen bir gerçek olan ABD'nin Türkiye'yi değil, terör örgütünü tercih ettiği netleştiği için harekât başlatılmıştı. Harekât başlatıldıktan sonra da ABD'nin, daha doğrusu Trump'ın sabah başka, akşam başka tavır sergilemesi de gösterdi ki, bu ülkeden 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Türkiye'ye dost olmazdı. Onlar dün olduğu gibi bugün de dünya Siyonizm'inin yanında yer alıyorlardı. Belki de buna kendilerini mecbur hissediyorlardı. Gelinen noktada sınırımızın hemen ötesinde iki ilçe, bir belde ve 55 köyü YPG terör örgütünün kaybettiğini görünce herhalde Trump'ın gönlü razı olmamış ki, “YPG'ye kaçın, ABD askerine bölgeden çıkın” buyurmuşlardı. Peki, YPG 30 kilometre çekilince ne olacaktı? Yani Suriye, terör örgütlerinden temizlenmiş mi olacaktı? Görünen o ki, Trump ve ABD'nin gündeminde Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi yoktu. Çünkü onların nihai hedefi, Suriye'de de Irak benzeri bir otonom bölge oluşturmaktı. Yani; Suriye'nin de parçalanmasıydı. Bunun için baştan beri PKK/YPG'yi destekleyip donatmışlardı. ABD ve Trump'ın attığı adımları ve yapılan açıklamaları, bu gerçeği unutmadan değerlendirmek lazımdı. Aksi halde yanılmalardan kurtulmak mümkün olmayacaktı. İşte gördünüz, Barış Pınarı Harekâtımızı hem de Rusya-Amerika ortaklığıyla ve PKK-YPG'nin yararına sonlandırmışlardı. 


Türkiye harekâta başlamadan önce Trump'ın, “ABD askeri sahada olmayacak, bölgeden uzaklaşacak” şeklinde yaptığı açıklamaya rağmen, terör örgütünün sopa yemeye başlaması ile birlikte sanki daha önce böyle bir çağrıda bulunulmamış gibi Trump'ın YPG'ye, “30 kilometre güneye çekil” çağrısında bulunmasının izahı imkânsızdı. 


Tüm bunlara rağmen bugün Trump'ın askerlerine çekilin çağrısını yenilemiş olması da gösteriyor ki, ya Trump ikiyüzlü davranıyor ya da ABD yönetiminde bazı çevreler Trump'ı dinlemiyorlardı. Durum nasıl olursa olsun; ABD olduğu sürece bölgemize huzur gelmeyeceği, ABD'nin sözlerine güvenilemeyeceği bir kez daha anlaşılmıştı. Çünkü ABD yönetimi yalan rüzgârı estirmeyi diplomasi olarak sunmaktaydı. Ama artık bu oyunu yutan kalmamıştı. Kaldı ki, harekâtın başladığı ilk günlerde bile ABD'nin YPG'ye 300 TIR silah ve mühimmat gönderdiği de düşünülürse artık ABD'ye, “Sizin dostluğunuz düşman başına!” demek lazımdı. 


Ordumuzun Suriye'de büyük bir kararlılıkla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na, Batı dünyası şiddetle karşı çıkmaktaydı. BM'den yapılan açıklamada, Türkiye ile ilgili yalan haberler gerekçe gösterilerek “soruşturma çağrısı” yapılmıştı. Barış Pınarı Harekâtı sonrası teröristlerin ortaya attığı yalan haberleri gerekçe gösteren Birleşmiş Milletler'den, Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yayınlanmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada; “Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden, uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir” ifadelerini kullanmıştı. 


Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı, Türkiye'ye de “olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme” çağrısında bulunmuşlardı. Oysa bu görüntüler yıllar önce, Yemen ve Suriye'deki Esad zulmünde çekilen fotoğraflardı. Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte terör örgütüne yakın kaynaklardan Türkiye ile ilgili yalan haberler üretilirken, Batı medyası ise bu haberleri gerçekmiş gibi yansıtmaktaydı. Yetmez! Rusya da bize tavır almaya başlamıştı. ABD bizi PYD ile, Rusya ise hep kendi güdümünde kalacak bir Esad rejimiyle masaya oturtma çabasındaydı. Çin bile aleyhimize tavır almıştı. Bunun en büyük sorumlusu da Milli, dirayetli ve cesaretli plan ve politikalar üretemeyen, bölgemize ve İslam ülkelerine ümit veremeyen AKP iktidarıydı. 
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Trump'ın şu sıralarda tek bir takıntısı vardı. Gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçiminde yeniden seçilmeye odaklanmıştı. Bunun gerçekleşmesi için yapmayacağı hiçbir şey kalmamıştı. Şu sıralarda ABD kamuoyu, Kongre'de Trump için açılacak azil soruşturması konusuyla uğraşmaktaydı. Soruşturma açılmasını zorlayan, yine Trump'ın bir Devlet 
Başkanına yakışmayan davranışlarıydı. Ukrayna'nın yeni seçilen Başkanına, “Ülkene 400 
milyon dolarlık askeri yardımı hemen yollarım, ancak bir şartım var: Seçimde rakibim olacak siyasetçinin oğlu Ukrayna'da bir şirketle irtibatlı; onun hakkında babasını rezil edecek pislikler bulmalısın” anlamına gelen şeyleri telefonda konuşmuşlardı. Trump benzer bir ricayı, bu defa imzalaması beklenen ticaret anlaşmasını çabuklaştırma karşılığında, Çin Devlet Başkanına da iletmiş durumdaydı. Ve yine Rusya'dan da gelecek yıl yapılacak seçimde, kendisine yardım gelmesini beklediği de konuşulmaktaydı. Bu yardımın gelmesi için de Rusya'ya yardım etmesi lazımdı. 


İşte şu sırada, Amerikan kamuoyu, Trump'ın Suriye'den askerlerini çekme kararının ilk sonucu olarak, bunun Rusya'nın bölgede güçlenmesine yaradığını konuşmaktaydı. Yani Trump, Suriye sınırında Türkiye'yi tercih ettiği için değil, Rusya'nın gücü artabilsin diye TSK'nın önünü açtığı yorumları yapılmaktaydı. Şam rejiminin gözü iki başkentte: Tahran ve Moskova'daydı... Önce Tahran, sonra Moskova. Ancak Trump'ın yol açması sonrasında bu sıra değişti. PKK/YPG yapılanması zora düşünce, Esad bölgeye ordusunu onların yardımlarına göndermişti, bu konudaki talimatı da Moskova'dan almıştı. Hatta Trump'ın ekonomimizi mahvedecek yaptırımlarından ve ABD'nin çekildiği yerlere yeniden ve daha fazla sayıda asker göndermeye hazırlanıldığından bahseden yorumlar da vardı. İyi de Erdoğan iktidarı bütün bu gelişmelere karşı gerekli ve yeterli tedbirleri almış mıydı? 


Suriye sınırımız boyunca bir “Güvenli Bölge” oluşturma çabaları haklıydı. Ancak bunu Suriye Devletine rağmen yapmanın çok yönlü sakıncaları vardı. Çünkü; “Türkiye bu bölgeyi işgal ediyor!” iddiaları başımızı ağrıtırdı. Türkiye ve ABD arasında bu konuda askeri temaslar da kafa karıştırıcıydı. Efendim “Türkiye orada bir askeri üs değil, bir yaşam alanı oluşturmak istiyor” savunması da bizi kurtaramazdı. Evet, Güvenli Bölge ısrarımızın iki haklı ve temel sebebi vardı: 


1) Sınırdaki YPG tehdidine karşı bir tampon bölge oluşturmak, yani ABD güdümlü olası bir PKK devletine karşı bir hamle avantajı sağlamaktı. 


2) Düzensiz göçün ve İdlib'den gelebilecek olanlarla bir hayli yükselebilecek Suriyeli nüfusunun önemli bir kısmına burada bir hayat alanı açmaktı. 


İşte bu amaçlara ulaşmanın, en kalıcı ve akılcı yolu, bu operasyonlara Esad yönetimini de katmaktı. Amerika ve Rusya'nın en büyük kuşkuları da bizim Suriye ile uzlaşmamızdı. 


Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Esad ile görüşme" başlıklı yazısında, Bakan Akar'ın CHP ziyaretinde neler konuşulduğunu aktarmıştı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akar'a, “Esad ile bir görüşme, diyalog arayışı var mı?” diye sorduğunu, Akar'ın da buna yanıt olarak, “Bir arayış var. Bazı kurumlar üzerinden (irtibat) yürüyor” dediğini yazmıştı. Bunlar olumlu adımlardı. Sarıkaya, benzer bir diyaloğun Akşener ve Akar arasında gerçekleştiğini de belirterek; Akar'ın, İYİ Parti Lideri'ne de aynı cevabı verdiğini vurgulamıştı. Muharrem Sarıkaya, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Şam ile temasın 


180 


sağlanmasını hatırlattıklarını ve bu konuda hangi noktada olunduğunun da sorgulandığını aktarmıştı. Kılıçdaroğlu'nun “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül sonu, Ekim başı gibi Fırat'ın doğusundan Suriye'ye girer; gelecek yıl veya bir sonraki sene de muhtemel ki seçime gider” öngörüsünü de hatırlatan Sarıkaya, bu varsayımın seçim aşamasının ne olacağını Kılıçdaroğlu'na sormuşlardı. 


Sarıkaya yazısında şunları aktarmıştı: 


“Muhalefet partilerinin liderleri, Suriye sahasında yaşanan olumsuzluklardan çıkışın yolu olarak Şam yönetimi Lideri Beşar Esad'ı gösteriyordu. Konu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinde de gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu, ‘Esad ile bir görüşme, diyalog arayışı var mı?’ diye sorduğunda Akar'ın yanıtı, “Bir arayış var. Bazı kurumlar üzerinden yürüyor” olmuştu. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada da belirttiği gibi kurumlar arası görüşme sürüyordu.” 


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, hemen her konuşmasında dile getirdiği Tank Palet Fabrikası konusunu açıp açmadığını da sordum. “Açmaz olur muyum? Tabi ki açtım...” dediğini aktarıyordu. 
Akar'ın, “Eleştirilerinizi bildirin, size bu konuda bir rapor verelim” yanıtını verdiğini de belirtiyordu. Kılıçdaroğlu'na bu aşamada 8 Ağustos'taki konuşmamızda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül sonu, Ekim başı gibi Fırat'ın doğusundan Suriye'ye girer; gelecek yıl veya bir sonraki sene de muhtemel ki seçime gider” öngörüsünü anımsatınca, Kılıçdaroğlu gülmeye başlıyor ve “Bir aşaması tamam...” diyordu. Çünkü zaten beş dakika önce tamamladığı grup konuşmasında “yarın seçim geldiğinde”, “seçim olduğunda” cümlelerini 5 kez tekrar ediyordu. Bu duruma da gönderme yaparak, Kılıçdaroğlu'na: “Öngörünüzün seçim aşaması ne olacak? Bir beklentiniz var mı?” diye sordum, uluslararası camiadan gelen tepkileri gösterip: “İstediği gibi gitse yapardı, ama şimdi nasıl yapacak? Bütün dünyayı karşısına aldı...” yanıtını veriyordu. Yani Milli Çözüm Dergisi'nin “Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nı bir erken seçim yatırımına dönüştürmek istiyor” uyarıları haklı çıkıyordu. 


Suriye ile birlikte ve bütünüyle meşru bir zeminde “Güvenli Bölge” oluşturulmadan Barış Pınarı Harekâtı yarım bırakılırsa; PYD terör devletçiğinin kurulmasına engel olunamazdı!.. 


ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın 'durdurulması' için diplomatik çabalara hız verdiklerini” açıklamıştı. Bakanlıkta düzenlenen brifingde konuşan üst düzey bir yetkili, Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin yürüttüğü operasyona ilişkin değerlendirmeler yapmışlardı. Yetkili, “Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın 'durdurulması' için diplomatik çabalara hız verdiklerini” aktarmıştı. Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, sürece ilişkin “ateşkes” ifadesini kullanarak, “Ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Bunun anlamı Türkiye'ye baskı oyapıldığıydı. Bakanlık yetkilisi ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin çekilmesine karşın, bu bölgedeki hava kontrolünün halen ABD hava kuvvetlerinde olduğunu da hatırlatmıştı. Bu yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki durumu “kriz” şeklinde tanımlayarak, “krizin çözülmemesi 


b i 


durumunda Türkiye'ye yaptırımların artırılabileceği” uyarısında bulunmuşlardı. Aynı yetkili, 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ABD askerlerinin Münbiç'ten tamamen çekildiğini ve bu bölgede herhangi bir Amerikan askerinin kalmadığını aktarmış, ama hangi şeytanlıkla böyle davrandıklarını açıklamamıştı. 


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise daha o toplantıda; Beyaz Saray'ın bahçesinde, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin operasyonu ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'ye gidebileceklerini” duyurmuşlardı. 


ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin düzenlediği askeri operasyona karşı koymaya çalışan YPG güçlerine, sınır hattından çekilme tavsiyesinde bulunmuşlardı. Hava kuvvetlerine sahip bir orduya karşı, bundan yoksun bir askeri güçle galip gelmenin çok zor olduğunu belirten Trump, bu sebeple YPG güçlerinin Türkiye sınırından çekileceklerini duyurmuşlardı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise "Hulusi Akar ile görüşmemde, harekâtı durdurmaları konusunda pek istekli olduklarına dair bir emare görmedim. Şu aşamada Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişiklik yok. Ancak oradaki durumu, asker sayımızı değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı. Esper, YPG/PKK'yı kastederek, "Ortaklarımızı terk etmedik. Onlarla Suriye'nin diğer bölgelerinde birlikteyiz." demekten de sakınmamıştı. 
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de sorular üzerine, “Türkiye'nin Suriye sınırında YPG/PKK kontrolündeki alanın 400 kilometrenin üzerinde olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekât alanının 125 kilometrelik alanı kapsadığını ve bu harekât alanı dışındaki bölgelerde SDG ismini kullanan YPG/PKK ile birlikte çalıştıklarını” hatırlatmıştı ve maalesef sonunda aynen böyle yapılmıştı. Milley, Türkiye'ye "vurulmayacak hedefler listesi" verdiklerini de vurgulamıştı. Milley, ABD güçlerinin hâlâ "Kürt güçleri"yle çalıştığını ve YPG liderlerinin bazı savaşçılarını kuzeye kaydırdıklarını, ancak ABD'nin "bu noktada aşırı tepki göstermemelerini tavsiye ettiğini ve bir tür diplomatik çözüme yol açmak için baskı yaptıklarını" da aktarmıştı. Milley, "70 yıllık NATO ortağımız Türklere karşı YPG güçlerine destek amaçlı askeri operasyon yapmamıza izin veren bir Güvenlik Savunma Alanı yok" şeklinde konuşmuşlardı. Guardian gazetesi ise ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in; "Suriye sınır ötesindeki Türk askeri operasyonları halen oldukça sınırlıdır. Söz konusu operasyonlara yüzlerce Türk Komandosu ve yaklaşık 
1000 kişilik Türk destekli Özgür Suriye Ordusu elemanı katılmaktadır. Harekât yapılan iki 
bölgeden birisinde 1-2 km ve de diğerinde yaklaşık 10 km derinliğe ulaşılmıştır." dediğini yazmıştı. Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise: "ABD'nin haberi olur mu, olmaz mı bilemem, ama teröristleri dağıtacağız. Suriye ile anlaşıp, Adana Mutabakatı dahilinde bu işi çözeceğiz. Onlar güneyden, biz kuzeyden operasyon yapacağız ABD'yi devre dışı bırakarak... ABD'nin amacı; teröristlerden oluşturduğu yapıyı muhafaza ederek, terör devletçiği kurmaktır. Operasyon ilerledikçe bunlar konuşulacak, terör devletçiği konuşulacak. Ne olacağını bilemem..." yorumunu yapmışlardı. 


Evet, asıl sorun; ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör devletini kurmaktan vazgeçmemesidir. 
Türkiye'nin sınırlı harekâtı ise ABD'nin güvenli bölgenin güneyinde ve doğusunda "terör devleti" kurmasını önlemeye yetmeyecektir. En doğrusu, başından beri Suriye ile anlaşmak, hatta hiç bozuşmamaktı; ama Türkiye'yi yöneten kadro, şimdi sınırlı bir harekâta razı olarak, iç siyaseti yönlendirme yoluna gitmiştir. Mevcut harekât ile yetinilirse, sadece Özgür Suriye Ordusu'na toprak kazandırılmış olacaktı! ABD ile Türkiye'nin bu konuda anlaştığı belliydi. 
Trump, bu sebeple, PKK'ya "Geri çekilin" demişti. Çünkü geride ABD askerleri vardı! "Bu 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bir başlangıçtır" diyenler de vardı ama ABD'ye bilgi verilmeden tek bir adım atılmıyorsa, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndaki gibi ikinci harekât yapılabilir miydi? Kıbrıs deyince, değinmeden geçemeyeceğim; Mustafa Akıncı'nın hem Kıbrıs Barış Harekâtı hem de Barış Pınarı Harekâtı'nda kan döküldüğünden bahsetmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kınama mesajı yayınlaması ilginçtir! Zamanında, Rauf Denktaş'a "Git kendi ülkende konuş" diyen Tayyip Erdoğan değil miydi? Akıncı gibi bir kişi, KKTC'nin başına bu politikalar yüzünden geçmemiş miydi?” tespit ve tenkitleri haklıydı. 


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 13 Ekim'de Türkiye'nin Suriye harekâtı konusundaki tereddütleri sayarken, birinci sıraya IŞİD'le mücadeleyi koymuşlardı. İkinci sırada; Barış Pınarı Harekâtı'nın PKK'yı mı, yoksa Kürtleri mi hedef aldığı, üçüncü sırada ise; Türkiye'nin PKK/YPG kontrolünden çıkardığı Suriye topraklarına ilişkin hesaplarına dair tartışmalar vardı. Bu sıralama kafa karıştırıcıydı. Türkiye; PKK-PYD devletçiğini önlemek için mi, yoksa Batı'nın güdümündeki IŞİD'i dizginlemek için mi bu harekâta kalkışmıştı? Suriye'deki IŞİD militanlarının yeniden serbest kalırsa ne yapacağı bizden mi sorulacaktı? Erdoğan burada, iki gün önce AKP İl Başkanlarına yaptığı konuşmadaki sözlerini daha net olarak tekrarladı ve Türkiye'nin “Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır” olduğunu açıklaması bir akıl tutulmasıydı. Bu beyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'lilerin sorumluluğun artık Türkiye'ye ait olduğu sözlerini haklı çıkarmaktaydı. 
Oysa Amerikalı yetkililer, sorumluluğun Türkiye'nin operasyon yaptığı, yaklaşık 120 km eninde, 30 km derinliğinde alan için geçerli olduğunu vurgulamıştı. Ama Erdoğan'ın sözleri, Ankara'nın durumun ciddiyetini daha fazla gecikmeden kavradığının kanıtıydı. 


IŞİD Belasını Başımıza Batı Sarmıştı! 


Suriye'de kamplarda tutuklu bulunan IŞİD militanları ve bir kısmının aileleri yakın zamana dek özellikle Batı'da “yabancı terörist savaşçılar” olarak anılmaktaydı. Aralarında Almanya, Fransa, İngiltere gibi AB üyesi olanlardan, Rus, hatta Çin ve tabi ki Türk pasaportu olanları da vardı. Endişe, bunların serbest kaldıktan sonra ülkelerine dönerek terör eylemlerine yeniden başlamasıydı. Nitekim 12 Ekim'de IŞİD endişesini dile getirenler arasına, “Ankara'nın ne yapacağından emin olmadığını” söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin de katılmıştı. Özellikle 103 kişinin öldürülüp, 500 kişinin yaralandığı 10 Ekim 2015 
Ankara katliamının dördüncü yılını andığımız şu günlerde, IŞİD kaynaklı tehlikenin Türkiye için de söz konusu olduğunu söylemek lazımdı. ABD ile 2014'te Kobani (Ayn el-Arab) çatışmasından itibaren yaptıkları iş birliğinin bir parçası olarak YPG/PKK, IŞİD kamplarının gardiyanlığını ve güvenliğini de üzerine almıştı. Oysa Türk askeri harekâtının başlamasını takiben, Amerikalılara “Kendi canımızı düşünmek o zorundayız” diyerek kampları boşaltmışlardı. Beklentileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Erdoğan'a bu durumdan Türkiye'nin sorumlu tutulacağının vurgulanmasıydı. Hatta en son NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuyu hatırlatmıştı. 


“Erdoğan'ın IŞİD konusundaki uyarıları ciddiye alması üzerinde durmak lazımdı. Türkiye'nin operasyon bölgesinde yer alan kamplardaki IŞİD'lilerin, hatta YPG'nin kontrolünden kaçıp Barış Pınarı operasyon bölgesine gelenlerin tutuklanacağı, ülkelerine iade edilemiyorsa sorumluluklarının üstlenileceğini, eş ve çocuklarının rehabilitasyon programına alınacağı gibi ayrıntıların konuşulması da kafa karıştırıcıydı. Ancak 2016'daki Cerablus (Fırat Kalkanı) 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operasyonunda ne kadar IŞİD'linin “etkisiz hale getirildiğinin? hatırlatılmasının, bugünkü uluslararası siyasi algı bakımından bir karşılığı bulunmamaktaydı. Bu nedenle Türkiye'nin, Erdoğan'ın 13 Ekim'de söylediklerini yaptığını kanıtlayacak IŞİD'le mücadele örneklerine acilen ihtiyaç vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu harekâtın IŞİD terörizmini de kapsadığını göstermesi lazımdı. Böyle bir örnek, Kongre karşısında Erdoğan'ı savunan Trump'ın elini de rahatlatacak, hükümet üzerindeki siyasi baskıyı da hafifletip Türkiye üzerindeki IŞİD tehdidini de caydıracaktı!”(17 diyen yazar, sanki Trump ağzıyla ve Siyonist odakların adına konuşmaktaydı. Yoksa IŞİD'in sorumluluğunu almanın, başımıza ne işler açacağını anlamamak için ahmak olmak lazımdı. 


Barış Pınarı Harekâtı'nın geleceği ile ilgili kuşkularımız artmaya başlamıştı! 


TSK ve SMO'nun birlikte yürüttüğü operasyonlar sivillere zarar vermeden başarıyla sürdürülürken, YPG militanlarının sınır ilçelerimizde sivilleri ve gazetecileri hedef almasını görmezden gelen Batı başkentleri, Türkiye'yi durdurmak için harekete geçmişlerdi. 
Washington'da ABD Kongresi, Senatör Graham'ın başını çektiği "ekonomik yaptırım" tasarısını görüşecekti. Yine Fransa'nın öncülüğüyle Avrupa Konseyi, Türkiye'ye yaptırım seçeneğini değerlendirecekti. Paris, DEAŞ ile mücadele koalisyonunu da toplayarak Ankara'ya baskı yapmaya girişmişti. Eski Cumhurbaşkanı Hollande, Türkiye'nin NATO üyeliğini "askıya almayı" bile telkin etmişti. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron ise "DEAŞ" ve "insani dram" kartını dillendirmişti. Neymiş, operasyon "DEAŞ halifeliğinin yeniden inşa edilmesini destekleyecek"miş! Bu harekât milyonlarca sivil için de "insani risk" oluşturuvermekteymiş!.. Çünkü, Barış Pınarı Harekâtı Kuzey Suriye'deki mevcut statükonun oyunlarını bozmuştu. YPG'nin sürülmesi binlerce militanın bölgeden uzaklaştırılması anlamını taşıyordu. Bu harekât sadece Kürtlerin zorla göç ettirilmesi değil; aksine Arapların da topraklarına dönmesini temin etmeyi amaçlıyordu. Aslında Macron gibi Avrupalı liderler ciddi anlamda "insani risk" yaşanmadan YPG'nin tasfiye edilmesinden korkuyordu. Bu örgütlerin Suriye'de karşılığının olmadığının görülmesinden çekiniyordu. Bu sebeple Batı, ellerindeki her türlü yalan dolan argüman ve mekanizmaları ile saldırıyordu. 


Avrupalı siyasetçiler, "DEAŞ geri dönecek" ve "istikrar bozulacak, milyonlar risk altında" söylemleriyle yaman bir kurnazlığı maskeliyorlardı. Yaptırımları baskı aracı olarak kullanıp Türkiye'nin Milli ve dirayetli politikalar üretmesinden korkuyorlardı. Bu nedenle, TSK'nın kontrolüne geçirdiği yerlerden tehditle çekilmemesi ve Suriye ile birlikte güvenliği tesis etmesi lazımdı. Barış Pınarı'nın Tel Abyad ve Resulayn ile sınırlandırılmasına asla razı olunmamalıydı. Yani Batılılar, hatta Ruslar; Türkiye'nin 480 km uzunluğunda ve 30 km genişliğindeki bölgenin tamamını kontrol altına almasını engellemeye çalışıyorlardı. Geri almaları gereken DEAŞ'lı vatandaşlarının sorumluluğunu da Türkiye'nin üzerine bırakmak istiyorlardı. Rusya lideri Putin'in DEAŞ kartını kullanması da enteresandı: "Türk Ordusu kontrolü alamadan, DEAŞ militanlarının hapisten kaçabileceğini" vurgulamıştı. Anlaşılan NATO üyelerinin Türkiye'yi baskılamaya çalıştığı bir ortamda, Rusya fırsatları değerlendirmeye çalışmaktaydı. "DEAŞ'ın geri dönüşü korkusunu" büyüterek, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştırılacağı ve yalnızlaştırılıp kendilerine mecbur ve mahküm olacağı ortamlar kollanmaktaydı. 
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“5-400 geriliminden beklenen hararet, Trump ve Erdoğan'ın liderliğiyle dindirilmişti. Şimdi Putin, NATO üyelerinin Ankara'nın PKK-YPG terörüyle mücadelesine bu denli olumsuz yaklaşmasını kullanma niyetindeydi. Süreci, PKK-YPG tehdidini her türlü stratejik hesabın üstünde gören Ankara'yı, Şam ile yakınlaştırma emelindeydi...” diyen Burhanettin Duran, bunca küstahlığına ve açıkça düşmanlığına rağmen ABD ile stratejik ortaklıktan hiç rahatsızlık duymuyorken, Suriye Yönetimiyle irtibat kurmaya bu denli karşı çıkması, acaba Milli çıkarlarımız ve duyarlılıklarımız adına mıydı, yoksa ABD ve İsrail hesabına mıydı? 


ABD Başkanı manyak ve mostra Donald Trump'ın 9 Ekim'de Türkiye'nin Suriye'de Barış 
Pınarı Harekâtı'na başladığı gün Sn. Erdoğan'a yazdığı bir mektubu, Amerikan basını 16 
Ekim akşamı yayınlıyordu. Daha önce yazmıştık, tekrar hatırlatalım: 


Trump'ın Erdoğan'a “Suriye'de PKK'lılarla anlaşmayı” tavsiye ettiği mektubu; şantajın, skandalın ve küstahlığın çok ötesinde bir utanç vesikasıydı. Çünkü Trump'ın mektubu, Erdoğan'ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Aziz milletimize yönelik bir hakaret hezeyanıydı. Söz konusu mektupta Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben “Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Sert bir adam olma! Aptal olma! Seni daha sonra arayacağım.” ifadelerini kullanacak kadar zıvanadan çıkmıştı. “Dünya tarihinde; ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanlığının şahsi manevisine her türlü diplomatik ve kişisel nezaket sınırlarını hiçe sayan böyle bir hakaret yapılmıştı” saptamaları haklıydı. Ama Sn. Erdoğan'ın neden anında tepki koymadığını ve devlet yönetiminin bu durumu örtmeye çalıştığını anlamak imkânsızdı. Bu saygısızlığın, bu küstahlığın resmi düzeyde de asla karşılıksız kalmaması lazımdı. Amerikan basını 16 Ekim akşamı ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de yani Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı'na başladığı gün yazdığı bir mektubu yayınlar yayınlamaz, Türkiye'de yer yerinden oynaması lazımdı. Trump, Erdoğan'a Suriye'de PKK'lılarla anlaşmayı tavsiye ettiği mektubunu, “Sert adam olma! Aptal olma!” cümleleriyle tamamlamıştı. Maalesef gerçek olduğu anlaşılan bu mektup utanç verici bir skandal ve küstahlıktı. Ne diplomatik ne de kişisel nezaket kurallarına uyan bu haddini çok aşan mektup, Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdiye dek karşı karşıya kaldığı en kötü hakaret sayılmalı ve en net ve sert biçimde yanıtlanmalıydı. 


Bu skandal küstahlıkla ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları, mektubun “çöpe atıldığını” en iyi yanıtın ise aynı gün saat 16:00'da başlatılan askeri harekât olduğunu söylemekle halkımızı avutmaya çalışmışlardı. Aynı gün Ankara'daki ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ekibiyle yapılacak görüşmelerde onlara bazı uyarılar bile yapılmamıştı. Mektuptaki skandal, sadece Türkiye Cumhurbaşkanına karşı kullanılan saygısız üslupla sınırlı sanılmasındı. 
Mektuptan; Trump'ın 9 Ekim günü YPG şefi “General Mazlum” ile görüştüğü, ondan aldığı bir mektubu da Erdoğan'a gönderdiği de anlaşılmıştı. “General Mazlum”, ya da Mazlum Kobani, Türkiye'nin terör eylemleri nedeniyle en çok arananlar listesinde yer alan PKK'lı Ferhat Abdi Şahin'in takma örgüt isimlerinden sadece birisiydi, bir diğer adı da “Şahin Cilo” olmaktaydı. PKK terör başları arasında orta çaplı bir YPG şefi olan bu şahıs; 2015'te ABD Özel Kuvvetler Komutanı Raymond Thomas'ın “YPG'nin PKK ilişkisi biliniyor, daha dostça bir isim bulun” demesi üzerine “Suriye Demokratik Güçleri-SDG” ismini uyduran eşkıyaydı, bunu da Thomas 2017'de açıklamıştı. 
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ABD Başkanı Trump'ın, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği bu talihsiz ve terbiyesiz mektup, Kremlin sözcüsü Peskov tarafından bile hayretle karşılanıyordu. 


Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan'a gönderdiği ortaya çıkan mektup için Kremlin'den yapılan yorumlar enteresandı: Dili bakımından Trump için dahi “yeni ve düşük bir seviye” sayılan mektupta Erdoğan'a hitaben, “Sert adamı oynama! Aptallık etme! Seni sonra arayacağım.” gibi ifadeler içermesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Kremlin sözcüsü Peskov, konunun kendisine sorulması üzerine sızdırılan mektup hakkında; “Böyle bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında nadiren rastlanacağı, bunun son derece olağandışı ve aşağılayıcı bir tavrı yansıttığını” vurgulamıştı. Şimdi Sn. Cumhurbaşkanımızdan, kurmaylarından ve yandaş yazar ve yorumculardan, en azından Rus Peskov kadar ciddi ve cesaretli bir yanıt beklemek herhalde hakkımızdı. 


Sonunda skandal kararname imzalanmıştı... 


Bizimkiler arasında çoğunlukla adına “skandal kararname” denilen ABD'nin “Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar” ile ilgili kararname, sonunda ABD Başkanı Trump tarafından imzalanmıştı. Kararname ile üç Bakan ile iki Bakanlık yaptırım uygulanacaklar listesine alınmıştı. Türkiye'nin sınırlarımızın hemen güneyinde Güvenli Bölge tesisi için operasyon başlatması, bölge ile ilgili başka hesapları olanların huzurunu kaçırmıştı ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını kararlaştırmışlardı. Erdoğan'ın dostu ABD Başkanı Trump da bu yaptırım uygulanması çağrılarını cevapsız bırakmayarak hazırlanan kararnameyi imzalamıştı. 
Trump kararnameyi imzalamadan önce, Türkiye'ye yönelik tehdit mesajlarını peş peşe sıralamıştı. Biz bu tehdit mesajlarından duyduğumuz kaygıyı dile getirirken operasyonu başlatanlar, Başkan Trump'ın verdiği mesajların iç kamuoyuna yönelik bir tutum olduğunu savunuyorlardı. Şimdi Türkiye'ye “yaptırım uygulanması” ile ilgili kararname imzalandığına göre, verilen mesajların sadece ABD iç kamuoyuna yönelik bir tutum olmadığı ortaya çıkmıştı. 


Bu mesajlar ABD iç kamuoyundan çok, Türkiye'ye yönelik düşmanca bir tavırdı. İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Enerji Bakanımız bu yaptırım kararnamesi kapsamına girmiş durumdalardı. Başkan Trump'ın elinde “önemli bir koz” olduğunu da kabullenmek durumundayız. Türklerle her görüşmesinde imzalanmış olan kararnameyi öne süreceği, çizdikleri sınırların dışına çıkılmaması için uyarıda bulunacağı ve istekleri dışında bir şey yapılmaması için bu kararnameyi koz olarak kullanacağı unutulmamalıdır. ABD bir taraftan, “Bölgede bizim ne işimiz var, niçin burada savaşalım ki” edebiyatı yaparken, bir taraftan da bölgeye silah ve mühimmat sevkiyatını artırmışlardı. Bölgeden gerçekten çekilmek niyet ve arzusunda olanlar silah ve mühimmat sevkiyatını durdururlardı. Ve imzalanan yaptırım kararnamesi karşılıksız bırakılmamalıdır. Amerikalıların ülkemizdeki varlıklarının; başta İncirlik Üssü olmak üzere, gözden geçirileceği mesajının çok ciddi bir biçimde verilmesi lazımdır.” 


Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü harekâttan rahatsız olan İsrail, YPG'ye silah yardımında bulunacağını açıklamıştı. 
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TSK, Barış Pınarı Harekâtı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken; NATO müttefiklerimiz ve AB üyelerimiz ve maalesef İslam ülkesi yöneticilerimiz dâhil birçok ülke Türkiye'ye karşı tavır almıştı. Harekâta tepki gösteren ülkelerin arasında İsrail de vardı. İsrailli bir yetkilinin yaptığı açıklamada; “YPG'ye silah yardımında bulunacaklarını” açıklamıştı. İsrailli üst düzey bir yetkili Independent Arapça'dan Emced-es Said'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki birliklerini geri çekmesini, "Kürtleri kendi kaderine terk etmesini" ve İran ile müzakere etme girişimlerini, İsrail'in şaşkınlıkla karşıladığını aktarmıştı. "İsrail'in gerektiğinde Kürtleri, Türkiye'ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını" da belirten Siyonist yetkili; "Kürtlere yapılacak herhangi bir saldırıda, İsrail'in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını, ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayacaklarını" vurgulayacak kadar şımarmıştı. 


Bu İsrailli yetkili, "İsrail'in, Suriye savaşı sırasında IŞİD ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye'nin Oo kuzeyindeki Kürtlere yönelik desteğin kaldırılmasından endişe duyduklarını" söyleyerek, güvenlik alanında İsrail'in Kürtlerle koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu savunmaktan da sakınmamıştı. Şimdi sormak lazımdı; bu küstah İsrail'le hâlâ, imzaladığı Normalleşme Anlaşması'nı askıya almayan AKP iktidarının, kimlere ve hangi diyet borçları vardı ki, böylesine aciz ve çaresiz davranmaktaydı? 


1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, birinci aşamada elde edilen bölgenin sınırlarını da ABD 
hazırlamıştı. Ama Rahmetli Erbakan'ın özel gayret ve cesaretiyle Türkiye, ikinci harekâtı ise kendi kararıyla yapmıştı. Şimdi ABD, Türkiye'nin 30 kilometre derinlikte, 120 kilometre genişlikte bir bölgeyi ele geçirdikten sonra durması için Başkan düzeyinde tehdit etmeye başlamıştı. Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs'ta iki devlet kurulmuş olmaktaydı. O zamana kadar, anlaşmaya göre Türklerin de içinde olduğu tek devlet vardı. EOKA darbesi, bu yapıyı bozduğu için Türkiye anlaşmadan doğan müdahale hakkını kullanmış ve bugünkü Kıbrıs'ın siyasi coğrafyası ortaya çıkmıştı. 


Peki, şimdi Fırat'ın doğusunda 30'a 120 kilometrelik yani 3600 kilometrekarelik bir alanı ele geçirerek burayı Suriye Milli Ordusu adı verilen bir yapıya devretmek, ağırlığını daha güneye kaydırmış olan PYD'nin devlet olmasını önlemeye yeterli olacak mıydı? Çünkü eğer önlemezse, bu yapının Barzani devleti ile birleştirilerek bağımsızlık ilan etmesi de planlanmıştı! Yoksa, dar kapsamlı bir harekât bölgesini, Milletimizi aldatmak için Türkiye'ye yem olarak mı sunmuşlardı? Bu işin sonunda mat olmak ve elimizdekini kaçırmak da vardı! 
Bu arada, Türkiye'de IŞİD yöntemleriyle rejim de değiştirilirse, BOP tamamlanacaktı... Bu oyun ancak Türk askerinin gücüyle bozulacaktı.” endişeleri haklıydı ve kulak asılmalıydı 


Dipnot: 


(1 https://yetkinreport.com/2019/10/14/erdogan-isid-konusunda-da-soyledigini-yaptigini- gostermeli/ 


SİYONİZME KARŞI: İSLAM DÜNYASI-RUSYA İŞBİRLİĞİ VE AKP'NİN 
BECERİKSİZLİĞİ 
27 Mart 2007 | Yazar Selman Yücel-millicozum 


Rusya'yı Türkiye'yle yakınlaştıran jeopolitik durum tartışılıyor! 
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Rusya'nın önemli strateji yorumlarının yer aldığı gazetelerden Nezavisimaya gazetesi, Moskova'nın Kafkaslar'daki stratejik ortakları Ermenistan ve Azerbaycan'ı kaybedebileceğini ve Rusya'nın bu kayıpla oluşacak boşluğu Türkiye'yle doldurabileceğini yazdı. 


Gazetede, "Rusya'nın Ankara'ya Hediyesi" başlığıyla yer alan haber-yorumda, NATO yetkililerinin "Barış için Ortaklık" programı çerçevesinde Erivan'da bulundukları ve kriz döneminde yönetimle ilgili eğitim tatbikatları düzenlendiği hatırlatıldı. Yakın bir gelecekte NATO üyesi olması beklenen Gürcistan ve NATO'ya sempatisini gizlemeyen Azerbaycan'ın da benzer eğitim tatbikatları yaptığı belirtilen yorumda, Rusya'nın Azerbaycan ile son dönemde yaşadığı sorunlara vurgu yapıldı. Rusya'nın Kafkas ülkeleriyle yaşadığı sorunlara ek olarak, Rusya'daki pazarlarda yabancı işçi çalıştırma yasağının 15 Ocak 2007'de yürürlüğe girmesiyle yüz binlerce Azeri'nin işsiz kalacağını kaydeden gazete, "Bunların hepsi Azerbaycan'a dönecek ve ortaya yeni bir sorun çıkacak. Azerbaycan'da şimdiden Moskova'nın Bakü'ye baskı yaptığı konuşulmakta" diye uyardı. Rusya'nın Yukarı Karabağ sorununun çözümündeki etkisinin de çok azaldığını savunan gazete, daha sonra şu görüşlere yer verdi: "Bakü, bundan sonra Moskova'nın görüşlerini dinlemeyecek. Moskova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatındaki (AGIT) Kafkas Grubu önderliğini Fransa ve ABD'ye kaptıracak. 
Azerbaycan, kendisi için tek geçiş ülkesi olan Gürcistan ile işbirliğine büyük önem vermekte. 
Gürcistan ile işbirliği Bakü'yü Batı politikasına uymaya itecek. Böylece Tiflis ve Bakü, ortak ekonomik, askeri ve jeostratejik politika yürütmeye başlayacak. Erivan böylesi bir durumda Rusya ile sorunları bulunan Gürcistan ve Azerbaycan ile yan yana yaşamanın çok zor olacağını iyi anlıyor." Kendini ablukaya alınmış hissedecek olan Ermenistan'ın ise bu durumda Moskova'nın önemli desteğine karşın Batılı müttefikler arayacağı ileri sürülen haber-yorumda, "Bu gelişmeler, Yukarı Karabağ sorununun çözüm sürecini hızlandıracak ve bunun başlıca şartı da Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan sınırının açılması olacak. Ankara ile Erivan arasında ilişkiler kurulacak. Tüm bunların sonucu olarak da Rusya Güney Kafkasya'da kendi gücünü azaltarak, Türkiye'nin jeopolitik gücünün kuvvetlendirilmesini sağlayacak" denildi. [1] 

Bush'un felaketle randevusu yaklaşıyor. 


Bu arada Saddam'ın asılmasıyla daha da şiddetlenen Irak'taki direnişin yoğun olduğu orta bölgeden çekilme planları yapan Washington yönetimi karar sürecine dışlanan seçkinler de dahil, seslerini yükseltenleri de katarak olası radikal bir toplumsal muhalefetin önünü kesmeye çalışıyor... 


Bu amaçla bir Irak çalışma grubu kuruldu. Bu grubun hazırladığı rapora göre Amerikan karşıtı İran ve Suriye yönetimleri yanında bazı Şii liderlerle de ilişki kurulması öneriliyor. 
Baba Bush döneminde dışişleri bakanlığı da yapan James Baker ve eski kongre üyesi Lee Ham öncülüğünde hazırlanan rapora göre Suriye'nin yardım etmekten başka seçeneği olmadığı belirtilirken İran'ın sürece desteği konusunda garanti verilemiyor. 


Şam ve Tahran'ın ABD'ye yardımı şüpheli 


İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinin Suriye'ye geri verilmesi karşılığı Şam'ın Hizbullah'a desteğinin çekilmesi istenebilecek; fakat İsrail'in Golan Tepeleri konusunda ne diyeceği henüz belli değil. Raporda İran ve Suriye'nin Irak'ta istikrar sağlanmasından menfaati olduğu belirtilse de Lehigh Üniversitesi'nden Henri Barkey'e göre ABD'nin Irak'ta çıkmaza girdiğini görmekten memnun olan Şam ve Tahran yönetimlerinin ABD'ye yardım edecekleri şüpheli. Raporda yaklaşık 60 bin kişilik silahlı gurubu olan ve Sünni Müslümanlara saldırı düzenleyen milis kuvvetlerinin lideri Mukteda el-Sadr ile görüşülmesi de öneriliyor. 
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Artık Irak'ta durumun son derece kötü olduğu ve bu nedenle ABD askerlerinin buradan çekileceği mesajını veren Bush yönetimi karşısında Tahran ve Şam'ın işbirliği için önemli tavizler istemesinin de önü açılmaktadır. 


John Hopkins Üniversitesi Toplum Sağlığı Okulu'nun yaptığı bir araştırmaya göre ABD ve müttefiklerinin Irak'a saldırısı sonucu Mart 2003'ten bu yana 655 bin kişi hayatını kaybetti. 
Yaklaşık 2 milyon Iraklının ülkesini terk ettiği, yine şimdiye kadar yaklaşık 3 bin ABD askerinin öldüğü ve 21 bininin yaralandığı bu işgalde ABD 400 milyar dolar harcamış. 
Emperyalizm yeni bir Vietnam'la daha karşı karşıya. Komünizmin bölgeye yayılma riskini ortadan kaldırmak için Vietnam'a saldıran ABD), alternatif güç merkezlerinin petrol kaynaklarına hakim olmasını ve Irak'ın ABD kontrolü dışına çıkmasını engellemek için Irak'ı yıktı fakat istediği kontrolü sağlayamadı. Dünyaya verdiği mesaj ise kendisinin ekonomik olarak sistemin kontrolünü de kaybetmekte olduğundan öteye geçemedi. 


Irak global istikrar için hayati önemde 


Washington Irak'ta sünni bölgeden çekilecek fakat burasının Kuzey ve Güneye saldırı merkezi haline gelmesini engelleyecek tedbirleri almadan bunu yaparsa Irak'ın petrol sanayisi çalışamaz hala gelir. Bunu engellemek için kendi güçlerini Kuzey'e çekebilir. Bunu yaparsa Türkiye ile anlaşmak zorunda aksi taktirde Ankara Washington arası gerginlik kaçınılmaz olur. Güney'de Sistani liderliğindeki Şiilerin kontrolünü nasıl sağlayacağı ise henüz belli değil. Bunlara petrol gelirlerinden önemli bir pay vermezse İngilizler burada da kontrolde sıkıntı yaşayabilir. 


NATO'nun Afganistan'da geleceğini belirleyecek bir görev üstlenmiş olması ve burada yaşanan sıkıntılar, Latin Amerika'nın kontrolden çıkması gibi gelişmelere Irak felaketi eklenince, Bush yönetimi yüzde 66'ya varan bir oranla kamuoyunun savaşla ilgili çabalara onay vermemesine de cevap vermek zorunda. Eğer geri adım atılmasaydı ABD'de toplumsal muhalefetin sokaklara yansıyacağı endişeleri vardı, 


Eğer ABD Irak'ın yeniden düzenlenmesinde başarılı olamazsa uluslararası alanda önemli bir prestij kaybedecek ve bölgeden dışlanma riski artacaktır, Bu da hegemonyanın çöküşü demektir. Bu riski azaltmak için Ankara'dan yeni bir düzeyde destek arama durumuna gelebilir. 


Moskova Şarkiyat Enstitüsü'nde Rusya ve İslam Dünyası sempozyumu 
“Rusya ve İslam Dünyası işbirliğine mecbur" bulunuyor! 


Rusya Bilimler Akademisi Moskova Şarkiyat Enstitüsü, 27-29 Kasım 2006 tarihlerinde "Tarihsel Geçmişiyle ve Güncel Eğilimlerle Rusya, İslam Dünyası ve Küresel Süreçler" başlıklı bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma Türkiye'den Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erel Tellal ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek de birer bildiriyle katıldı. 


Birçok ülkeden bilim adamlarının katıldığı uluslararası sempozyumda Türkiye, İran, Afganistan ve Hindistan üzerine özel oturumlar gerçekleştirildi. Ayrıca Orta Asya, Kürt meselesi üzerine de tebliğler sunuldu. Sempozyumda 80'in üzerinde bildiri sunulurken, Türkiye oturumunda 18 bilim adamı Türk-Rus ilişkilerini güncel ve tarihsel olmak üzere değişik boyutlarıyla ele aldı. 


Prof. Dr. S. F. Oreşkova, Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam ve Ortodoksluk arasındaki işbirliği üzerine bir tebliğ sundu. Doç. Dr. Erel Tellal "Rus-Türk İlişkilerinde Din Meselesi 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(1992-2006)" başlıklı bildirisinde, ikili ilişkilerdeki din faktörünü ele alırken bu ilişkilerin gelişmesine yönelik açılımlar da ortaya koydu. Bulgaristan'dan gelen Y. Bibina ise Rusya ve Türkiye'nin AB ile ilişkilerini karşılaştırmalı olarak inceledi. Kafkaslar, Boğazlar, Türk-Rus ekonomik ilişkileri, Türkiye-Orta Asya ilişkileri gibi birçok konunun tartışıldığı oturumda İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek de, "Transkafkasya'da Türkiye ve Sovyet Rusya Arasındaki Siyasi ve Askeri İşbirliği (1920-21)" başlıklı bir tebliğ sundu. 


Kürt meselesiyle ilgili oturumda Kuzey Irak'tan gelen "Kürt" temsilcilerinin Rusya'yı, Türkiye'yi, İran ve Suriye'yi suçlayıcı tutumları dikkat çekti. Özellikle bir temsilcinin "Kürdistan'ın Kuzey Irak'ta sınırlandırılmayacağını, Orta Asya'da, Afganistan'da, Kafkasya'da Kürtlerin yaşadığı bölgelerin de buraya dahil edilmesi gerektiğine ilişkin sözleri şaşkınlık yarattı. 


Karadeniz'de güç mücadelesi 
Kırım'daki gelişmeler, Türkiye'yi Rusya ile işbirliğine zorluyor 


Bir tarafta Kırım'ın bağlı olduğu Ukrayna'nın Batı yanlısı yönetimi, diğer tarafta yarımadada iki askeri üssü bulunan Rusya. Ve 300 bin Tatar'ın yüzünü döndüğü Türkiye. Karadeniz'in bu stratejik coğrafyasında yaşanan gelişmeler Rusya ile Türkiye'yi ittifaka zorluyor. Kırım Tatarları işte bu ortamda kurultaylarını topluyor. 


Kırım; yüzölçümü 26140 kilometrekare. Nüfusu 3 milyona yakın. Başkenti Akmescit. 
Ukrayna'ya bağlı muhtar bir Cumhuriyet. Karadeniz'in kuzeyinde bir yarımada. 


Kırım'daki güç mücadelesinin üç ana aktörü var: Kırım'ı yöneten Ukrayna, yarımada üzerinde iki önemli askeri üssü bulunan Rusya ve tarihi bağları nedeniyle Türkiye. 


Kırım'da resmi rakamlara göre, Ruslar iki milyona yakın nüfusları ile ilk sırada yer alıyor. 


Ukrainler ise 700 binlik nüfuslarıyla ikinci sırada gelmekte. Kırım Tatarları ise uzun yıllar yaşadıkları sürgünün ardından 1989 yılından bu yana anavatanlarına dönüyorlar. Bugün Kırım Tatarlarının sayısı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rakamlarına göre, 300 binin üzerinde. 


Yönetim şekli ve siyasi yapı 


Kırım, Ukrayna'ya bağlı bir muhtar cumhuriyet. Özerk yönetimi var. Yönetimde ağırlık Ruslarda. Parlamentosu 96 üyeli, Kırım Tatarları 7 üyeyle temsil ediliyor. Bu üyelerden ikisi Mustafa Cemiloğlu ve Rifat Çubarov, aynı zamanda Ukrayna milli parlamentosu üyesi. 
Cemiloğlu ve Çubarov, Batı yanlısı ve Devlet Başkanı Yuşçenko'nun yakın adamları. 


Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Kırım Tatarları ile Kırım muhtar yönetimi arasında bir konumda bulunuyor. Resmi statüsü Kırım Vakfı olarak kabul edilmiş. Ukrayna Meclisi statüsüz olarak muhatap kabul ediyor. Kırım'daki Ruslar, Ukrayna yanlısı hareket etmesi nedeniyle KTMM'ye karşı. Meclis 33 üyeli. Üyeleri, kurultay denilen ve her 100 Tatar'ın bir kişiyle temsil edildiği sistemle belirleniyor. 260 delege 33 kişiyi ve Meclis Başkanı'nı ayrı ayrı seçiyor. 


Seçimler ve delegelerin belirlenmesi konusunda tereddütler var. Çeşitli bölgelerden delegelerin bugünkü Meclis Başkanı Mustafa Cemiloğlu ve yandaşları tarafından masa başında belirlendiği şikayeti toplumda ağırlıklı görüş. 


Tatarlar üç parça 
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Kırım Tatarları, yönetimle ilgili konularda ilk olarak KTMM'ye başvuruyorlar. Muhtar cumhuriyetin yönetimi ile bu konularda KTMM muhatap oluyor. Bu açıdan seçimler önemli. 


Kırım Tatarları siyasi olarak üç parçaya bölünmüş durumda. Bir tarafta KTMM Başkanı Mustafa Cemiloğlu ve taraftarları, diğer tarafta KTMM içinde 7 üyesi bulunan Milli Fırka ve başkanı Nadir Bekir, diğer tarafta Milli Hareket. 


Bunların yanında Fethullahçı Maarif Teşkilatı Başkanı Safure Kocaahmetov da siyasi bir figür olarak yer alıyor. 


Mustafa Cemiloğlu ile Nadir Bekir Ukrayna ile birlikte hareket etmeyi savunuyor. Toplum içinde Cemiloğlu'nun giderek azalan bir popülaritesi var. Bu durum nedeniyle Ukrayna Parlamentosu'ndaki diğer Tatar milletvekili Refat Çubarov'un yeni dönemde ön plana çıkarılacağı belirtiliyor. 


Soros'un ders kitapları 


Orta Asya cumhuriyetlerine sürülen Kırım Tatarlarının sayısının bugün 300 binin üzerindeki kısmı Kırım'a döndü. Kırım dışında 300 bin Tatar eski Sovyet coğrafyasında dağılmış bir vaziyette bulunuyor. Bunların 150 bini Özbekistan'da, 100 bini Rusya Federasyonu topraklarında, 50 bini değişik cumhuriyetlerde yaşıyor. KTMM'nin verilerine göre her yıl ortalama 2 bin Tatar Kırım'a dönüyor. 


Kırım'da Tatar dilinde 14 okul var. Okullarda 5 binin üzerinde öğrenci okuyor. Tatarca yayımlanan tüm ders kitapları Soros Vakfı tarafından basılmış. 


Tatar dilinde Kırım televizyonunda haftada 3 saat, radyoda ise bir saat yayın yapılıyor. 
Haftada bir çıkan “Kırım' ve “Yeni Dünya' gazetelerin tirajı toplam 6 bin civarında. İki ayda bir çıkan “Yıldız' adlı derginin tirajı ise bin civarında. 


ATR özel televizyonu günde 6 saat Tatarca yayın yapıyor. Eylül ayından bu yana yayın yapan televizyonun, Kiev'in oluru ile KTMM tarafından yürütülmekte. TRT ve Fetullahçı Samanyolu TV'den bazı programlar ATR televizyonunda gösteriliyor. 


Tatarların talepleri 
Kırım Tatarları, Ukrayna hükümetinden taleplerini şu başlıklar altında dile getiriyor: 


1- Kırım Tatar halkının ayrı statüsünün resmen kabulü. Mevcut durumda statüleri belli değil. 
Tatarlar Ukraynalı sayılmakta. 


2- Rehabilitasyon: Tatar halkının haklarının iade edilmesi. Sürgün öncesi toprakların geri verilmesi, emeklilik haklarının tanınması, vakıf arazilerinin geri verilmesi, belli başlıklar. 


3- Devlet yönetiminde temsil kotalarının tanınması. 
4- Sürgünün tazmin edilmesi. 


5- Milli devletin tanınması: Bu konuda Tatarlar 1921 yılındaki muhtar cumhuriyet haklarının tanınmasını istiyorlar. 


Üç dini akım ve sonuçları 


Kırım Müslümanlarının dini idaresi resmi olarak tanınan Kırım Müftüsü tarafından yürütülüyor. Müftü Emir Ali Ablayev, 1990'ların ortasından itibaren üç dini dalganın 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Kırım'da etkili olmaya çalıştığına dikkat çekiyor. 2000 yılından sonra İngiliz- Amerikan destekli Vahhabi vakıfların faaliyetleri ve 2002 yılından bu yana ise yine İngiliz destekli Hizb-ut Tahrir etkili olmuş. 


Vahhabi vakıflarından bugün sadece Erraid faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf; para ve iaşe yardımları, kurban bağışları gibi isimler altında halka maddi yardımlar dağıtıyor. Müftü Erraid'le 9 maddelik bir anlaşmaları olduğunu söyledi. 


Medrese denilen ve camilerin bünyesinde bulunan merkezlerde dini eğitim veriliyor. 
Türkiye'den de 20 imam Diyanet kadrosundan Kırım'da din işlerine destek oluyor. 


2002'den bu yana etkili olan Hizb-ut Tahrir'in faaliyetlerine Ukrayna tarafından izin verilmesi dikkat çekici. 


Kırım Müftüsü, Hizb-ut Tahrir'e Kırım Din İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Yahudi asıllı Vladimir Antonoviç Maliborsky'nin yardımcı olduğunu belirtiyor. Müftü, Aluşta ve Yalta'daki bazı camilerin imam ve cemaatlerinin birlikte Hizb-ut Tahrir'e katıldığını söyledi. 
Camilerin ele geçirilmesinde en büyük destek Ukrayna polisinden gelmiş. 


Müftü'nün Hizb-ut Tahrir'e geçtiğini söylediği Aluşta Camisi İmamı Elvin İskenderoğlu, Hizb-ut Tahrir'in yanı sıra Vahhabiler, Salahilerin ve Azerilerin çok sayıda teşkilatı olduğunu belirterek, "hepsinin çalışmalarına yardımcı oluyoruz" dedi. 


Rusya ile işbirliğinin zorunluluğu 


Kırım konusunda Ukrayna ve Rusya ile Tararlar karşı karşıya. Rusya'nın Kerç ve Sivastopol'da bulunan askeri üsleri başta ABD olmak üzere Batı'nın hedefinde. ABD, Rusya'nın Kırım'dan çıkarılmasını ve Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine hayati derecede önem veriyor. Böylece Karadeniz'e girişinde Kırım önemli bir sıçrama tahtası olabilir. Bu durum 
2004 yılındaki Batı yanlısı Turuncu darbe ve sonrasında Ukrayna'yı bölünmenin eşiğine 
getirmişti. Türkiye'nin Ukrayna politikası ile Karadeniz politikası çelişiyor. Ukrayna'nın Batı yanlısı yönetimini destekleyen Türkiye, ABD'nin Karadeniz'e girmesine şiddetle karşı çıkıyor. 
İşte bu nedenle Kırım'daki mevcut durum ve muhtemel gelişmeler Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini zorunlu kılıyor.|2| 

Bir Casus Gazetecinin Ölümü Niye Putin'e Yıkılıyor? 


Haberlere göre Rus casus-gazeteci Litvinenko'yu (ne ilginç bir görev tanımı değil mi ey okur, anlayana...) PUTİN zehirletti. Ama, her şeyin bir de görünmeyen tarafı vardır, mesela?! 
Cevabı Moskova'da yaşayan araştırmacı-yazar Suat Taşpınar'ın yorumuyla alalım, aynen aktarıyorum; 


İşte 'Aslında ne oldu?' sorusuna olası cevaplar, Kremlin cephesi; 'Litvinenko 35 yaşında KGB'den atılmış, hiçbir önemli sır bilmeyen, bize zarar verme kapasitesi olmayan sıradan biriydi. Üstelik son dönemde ilişkilerini kullanıp ticaret yapmaya çalışıyordu. Putin'le giriştiği siyasi mücadele yüzünden ülkeden kaçan 'Yahudi işadamı Berezovski' (Bu ismi kayda geçiniz), Londra'da, casus-gazeteci Litvinenko'yu yanına alıp kullandı. Kendisi söylediğinde ciddiye alınmayacak dayanaksız suçlamaları, eski KGB ajanı sıfatından yararlanarak ona söyletti, yazdırdı ve Batı'da daha fazla ses getirmeye çalıştı. Tam da AB-Rusya ilişkileri pürüzlü bir dönemdeyken, Helsinki zirvesi öncesi Litvinenko'yu öldürenler, Putin'in Batı'daki imajına ağır darbe vurmayı amaçladılar. Gazeteci Politkovskaya cinayeti de farklı değildi. 


Litvinenko'yu kimin öldürdüğünü bulmak için, 'Bu cinayetten en fazla kim kazançlı çıkar' sorusuna bakmak lazım. Putin ve Rusya'nın karlı çıkmayacağı kesin. Ama Putin'in 'eli kanlı 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infazcı' olarak dünyaya sunulmasından kazançlı çıkan birileri ellerini ovuşturuyordur! 
Yahudi-Rus işadamı Berezovski de onların arasında olabilir mi?' 


Şimdi de ilginç dosyanın içinde yer alan bir başka önemli habere bakalım; 'casus-gazeteci Litvinenko'nun, zehirlenmeden birkaç hafta önce İsrail'e giderek Rus enerji devi Yukos'un eski 2 numaralı adamı Leonid Nevzlin'e, şirketin Putin yönetimi tarafından ele geçirilmesine ilişkin bazı belgeler verdiği ortaya çıktı.' 


Rus petrollerinin dörtte üçüne sahip olan Yukos şirketini devletten satın alan (yine bir Yahudi işadamı olan) Kodorkovsky'i, bu stratejik şirketi gizlice (dünyanın gerçek efendilerinden ABD eski bakanlarından Kissenger'in aracılığıyla) Amerikalılara devretmeye kalkınca (2 yıl önce) Putin derhal Yukos'u devletleştirip, Kodorkovsky'i de hapse atmıştı. Casus-gazetecinin gerçek patronu (bakınız üst paragraflara) işadamı Berezovski de Yukos' operasyonunda yer almıştı. Bu arada aynı gazete haberine bakılırsa YUKOS'un şu anda Sibirya'da sürgünde olan Kodorkovsky'den sonraki en büyük hissedarı Nevzlin, patronunun tutuklanmasından kısa bir süre önce İsrail'e kaçmıştı. 2004'te rakip bir petrol firmasının sahibini öldürtmek istediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Nevzlin, halen İsrail'de yaşıyor. 


Öte yandan ismi açıklanmayan bir Rus gazeteci, Litvinenko'nun kendi yandaşları tarafından, Putin'in itibarını sarsmak amacıyla öldürüldüğünü ileri sürdü. Gazeteci, Londra'da sürgün hayatı yaşayan Rus işadamı Boris Berezovski'nin kendisine, 'Putin'in popülaritesini azaltmak için bir plan var. Demokrasi için birisini kurban etmeliyiz' dediğini iddia etti, diğer bir deyişle casus-gazeteci belki de kurban edildi. 


Evet, bir casus-gazetecinin ya da diğer tanımla 'köstebeğin gözünün' cinayet dosyası giderek ilginçleşiyor. Size bir sorum var ey bilen okur; yazımın başlığını okuyunca ilk aklınıza ne geldi?[3] 


Ama AKP hala bunları görmeyip Washington eksenli İran ve Suriye ziyaretleri yapıyor! 


Başbakan Tayyip Erdoğan, Washington'un Irak politikasında hazırladığı taktik değişikliklerin netleşmeye başladığı günlerde İran ve Suriye'ye birer gün arayla gitti. Apar topar yapılan ziyaretlerin zamanlaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Washington yönetimi Irak'ta planladığı taktik değişiklik için hazırladığı raporu açıklamadan hemen önce Erdoğan Tahran ve Şam'a gitti. Rapordaki tavsiyeler arasında Irak konusunun İran ve Suriye ile görüşülmesi yer alıyordu. 4 Aralık'ta Tahran'a giden Erdoğan'ın gündeminde de Irak vardı. 


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Perviz Davudi, Irak'ın toprak bütünlüğünün bölgenin yararına olduğuna işaret etti ve "İşgalciler terk edince Irak huzura kavuşacak" dedi. 


Erdogan'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmesinde de Irak gündemdeydi. 


Hamaney, Irak'ın bölünmesinin bölge için büyük tehlike olacağını belirtti ve Bush'un Irak tan çekilmemesi halinde bunun bir sonraki başkana kalacağını söyledi. 


Erdoğan 6 Aralık'ta bu kez Şam'a gitti. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşmesinde Irak ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler ile İsrail-Filistin sorunu da ele alındı. 
Esad, iki ülkenin pek çok konuda "ortak düşündüklerini" belirterek, ziyaretinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Esad, Türkiye ve Suriye'nin Irak konusunda ortak tavır sergilediğini dile getirdi. 


Erdoğan'sa, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda İran, Suriye ve Türkiye'nin aynı inancı ve kararlığı taşıdığını belirtti. 
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Erdoğan, İran ziyaretinden sonra yaptığı "daha önce görüşmemizi istemeyenler şimdi destekliyorlar" sözleriyle Amerika'yı işaret etti. 


Dipnotlar: 


[1] 10.12.2006 / Aydınlık 
(21 10.12.2006 / Özer Çetinkaya / Aydınlık 
131 05.12.2006 / G.Kömürcü / Akşam 


MONTRÖ'NÜN ÖNEMİ VE YANDAŞLARIN DÜMENİ! 
28 Nisan 2021 | Yazar Ahmet Akgül-millicozum 


“Haftalardır, Türkiye gündeminde Montrö vardı. Dünyanın gündeminde de üstü örtülü Montrö vardı. Bakınız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonla, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek, “NATO kararlı bir şekilde Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünden yanadır” diyerek kışkırtmıştı. 


Ukrayna'nın, Rusya ile yaşadığı gerilim Karadeniz'i karıştırmıştı. Ukrayna'nın Karadeniz'de sınır uzunluğu 1.756 km, Türkiye'nin ise Karadeniz'deki kıyı uzunluğu 1.700 km kadardı. 
Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile -altı ay önce Devlet Nişanı verdiği- Erdoğan'ın arası çok iyi durumdaydı. Zelenskiy, 2021 Nisan'ında Türkiye'ye uğramıştı. 


-Erdoğan, 2016'da Ukrayna ile ortak askeri araç ve silah üretimi konusunda anlaşmıştı. 
-Erdoğan, askeri tedarik için Ukrayna'ya 200 milyon lira mali destek sağlamıştı. 


Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine de arka çıkmaktaydı. Bu arada şunu hatırlatayım: NATO üyesi olmak isteyen Gürcistan'a karşı 2008 yılında askeri müdahalede bulunarak engelleyen Rusya, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine de hiç olumlu yaklaşmamaktaydı. 


Ayrıca Gürcistan'ın da Karadeniz kıyı uzunluğu 322 km... Keza Rusya'nın ise Karadeniz'e kıyısı 421 km civarındaydı. 


Evet; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan, bu dört ülkenin Karadeniz'e kıyısı vardı. Bu nedenle haftalardır gündemimizden düşmeyen Montrö ile bu dört ülke de alâkadardı. Bölgeye girmek isteyen ABD/NATO da bu tartışmalara yakından ilgi duymaktaydı. 


Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ABD, bölgede renkli devrimleri kışkırtmıştı. 2003 yılında Gürcistan'da “Gül Devrimi” yaptırdı. 2004 yılında Ukrayna'da “Turuncu Devrimi” yaptırmıştı. Putin'in iktidara gelişiyle Rusya, bölgede kaybettiği ülkeleri yeniden himayesine almaya başlamıştı. Çatışmalar, savaşlar, işgaller yaşanmıştı ve hâlâ yaşanmaktaydı. 


ABD/NATO, Ukrayna ve Gürcistan'a yardım etmek istiyorlardı. Ama karşılarına Montrö Boğazlar Sözleşmesi çıkmaktaydı. Çünkü Montrö Sözleşmesi'ne göre: (Çanakkale ve 
İstanbul) Boğazlardan geçişte bütün yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek toplam tonajı 15 
bin tonu aşmayacaktı... 
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Yine Montrö'ye göre: Karadeniz'in en güçlü donanmasının tonajını en az 10 bin ton aşarsa, diğer kıyıdaş ülkelere Karadeniz donanmalarının tonajlarını en çok 45 bin tona varıncaya değin arttırma hakkı doğacaktı. 


Ve yine Montrö'ye göre: Karadeniz'de bulunmalarının amacı ne olursa olsun, kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemileri bu denizde yirmi bir günden çok kalamayacaklardı... 


Evet görülüyor ki Montrö, ABD/NATO'nun Gürcistan ile Ukrayna'ya silah yardımı yapmasının önünde engel oluşturmaktaydı. Örneğin: Rusya, 2008 yılında Gürcistan topraklarına girince ABD, savaş gemilerini insani yardım kılıfında Karadeniz'e sokması büyük kriz çıkarmıştı. Bu “İnsani yardım gemisi” denen, 18 bin 400 tonajlı Amerikan 6. 
Filo'ya ait USS Mount Whitney adlı savaş gemisi olmaktaydı! Bu aldatma ortaya çıkınca Türkiye kınanmıştı, ama Erdoğan iktidarı sesini çıkarmamıştı. 


Emekli Amirallerin yayınladıkları açıklamanın ağırlık konusunu Montrö oluşturmaktaydı. 
-“Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.” 


-“Montrö, sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardakitam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.” 


-“Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir.” 


-“Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır.” 


-“Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz...” gibi ifadeler yer almıştı. 


“Bu sözlerde büyük fırtına çıkarılacak ne vardı? Denizciler, Montrö'nün Türkiye için ne derece hayati önemde olduğunu vurgulamışlardı!” diye soran Soner Yalçın'a hatırlatmak lazımdı: Evet; emekli Amirallerin Montrö'nün, ABD ve NATO lehine ama Türkiye'nin aleyhine sulandırılma çabalarına vurgu yapmaları haklıydı. Ancak bu haklılıklarını, tekketakke hezeyanıyla ve Atatürkçülük istismarıyla boşa çıkarmışlardı ve kendilerini haksız konuma taşımışlardı... Üstelik o bildik muhtıra tarzında ve gece yarısında yayınlayarak AKP'ye malzeme sunmuşlardı. Bunlar ya ahmaklık yapmışlardı veya Erdoğan'a yarayacak şekilde kiralanıp kurgulanmışlardı!? 


Bu arada Sn. Amirallere de bir hatırlatma yapalım... 
Türk denizciliğinin Piri Barbaros Hayrettin Paşa da sarıklıydı!.. 


Daha önce, Akdeniz'i aşıp İspanya'yı fetheden ve o boğaza ismini veren Tarık bin Ziyad da sarıklıydı!.. 
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Bugünkü İstanbul'u ve boğazları bize kazandıran Sultan Fatih Hz.leri de sarıklıydı!.. 


Bundan asırlar önce Kıbrıs, Akdeniz ve Ege üzerinden gemilerle İstanbul Fethine gelen ve şehit düşerek bugün yattığı kutlu mahalle ismini veren büyük Sahabe Eba Eyyub-el Ensari Hz.leri de sarıklıydı!.. 


En son, Mustafa Kemal önderliğindeki şanlı Kurtuluş Savaşı’ mızda bile, çok önemli ve tarihi yararlılıklar gösteren Sarıklı Mücahitlerimizle ilgili nice kitaplar yazılmıştı!.. 


Yoksa, çok özel bir mekânda ve gayet şahsi ve manevi bir ortamda; ve bize göre gereksiz bir fantezi merakıyla ve riyakârlıkla çekilen bir “Sarıklı Amiral” fotoğrafı üzerinden ve cübbetekke bahanesiyle Aziz Milletimizin birlik ve dirlik mayası olan Yüce İslam'a duydukları sinsi düşmanlıklarını mı kusmuşlardı? 


Oysa sarık-cübbe gibi, yaşanan çağın ve coğrafyanın ihtiyaçlarını yansıtan aksesuarlar, İslam'ın şartı ve esası da sayılmazlardı. Bunlar “Örfi Sünnet” cinsinden birtakım âdet ve geleneklerin icabıydı. 


Tabii ki, eğerbir kaşık suda fırtına estiriliyor ise asıl bunun üzerinde durmak lazımdı. 
Montrö'yü savunmak antiemperyalist bir tavırd; ABD/NATO karşıtlığıydı. Evet ABD/NATO, Montrö Sözleşmesi'ni yok etmek için fırsat kollamaktaydı. Denizcilerin Montrö çıkışı haklı olsa da, çıkış tarzları ve dolaylı biçimde İslam alerjilerini kusmaları yanlıştı, yakışıksızdı. 


Sn. Erdoğan'ın: “Montrö Sözleşmesi'nden çıkmakla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz...” savunması da sinsi mesajlar taşımaktaydı. 


Acaba... “Yap İşlet Devret” modeliyle yaptırılacağını Sn. Erdoğan'ın açıkladığı KANAL İSTANBUL'u, yıllar boyu işletecek olan yabancı firmalar ve yerli ortaklarıyla imzalanan anlaşmaya; Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçmeleri yasaklanan 15 bin tonajı aşan ABD ve NATO ülkeleri savaş gemilerinin, para karşılığı Kanal İstanbul'dan geçip Karadeniz'e kolaylıkla ulaşmalarına ve böylece Montrö'nün Rusya aleyhine delinmiş olmasına izin veren özel kılıflı maddeleri mi yazılacaktı? Bu durumda Türkiye Rusya'nın saldırısına maruz mu bırakılacaktı? Tarih boyunca Haçlı Avrupa'nın ve Amerika'nın düşmanlığından ve entrikalarından kurtulamamış olan Türkiye'yi, şahsi ikbal ve ihtirasları uğruna böyle bir maceraya sürükleyenlere fırsat tanınacak mıydı? 


Önemli Yorumlar ve Yaklaşımlar! 


“Türkiye'nin iktidar sorununun ağırlığı ve yakıcılığı kadar bir bütün olarak muhalefet sorunumuz vardır. “Kırk katırla kırk satır arasında, örsle çekiç arasında sıkışmış vaziyetteyiz?. Yere sağlam basan bir siyasi projeyi halkın önüne koyamıyorlar. Bölük pörçük, yalan yanlış laflar, boş bir eleştiriler manzumesi. Sen nasıl düzelteceksin? Çözümün ne? O belli değil işte. Halk bıkkın ve bitkin ama salı konuşmalarına bakıp benim gibi ürperiyor. 
Devlet yönetme sorumluluğuna talip olan kadroların söylemlerinin muhtevasına bir bakın 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Allah aşkına! Bir tane çözüm ve proje var mı? Hayır! Sadece sen niye böyle yaptın? diye çıkışmaları siyaset sanıyorlar. Gelin Millet İttifakı olarak en geniş şemsiyeyi açın, ortaya bir ilkeler ve öncelikler, değerler manzumesi gibi bir “milli mutabakat metni” çıkarın. Sağdan soldan aydınlar bir etik konsey gibi bu mutabakatı gözetleyip uyarılar yapsın. Bunlar sizin millete taahhüdünüz olsun. Çözümünüzü hazırlayın ve savunmaya başlayın. Sizin ve kadrolarınızın, fikir ve düşünce kısırlığını, üretimsizliğinin günahını milyonlarca yurttaşa yüklemeye kalkışmayın. Aksi halde tarih önünde hesabını veremezsiniz!” diyen Prof. Kemal Üçüncü haklıydı. Ancak onun gibilerden beklenen, bu Milli Mutabakat metnini ve gerçekçi çözüm önerilerini kendilerinin ortaya koymalarıydı. En azından bu konuda ciddi, ilmi ve Milli projeler ortaya koyan Milli Çözüm'e destek çıkmalarıydı. 


Bakınız; son Montrö tartışmalarıyla ilgili derin bir provokasyonla karşı karşıyayız. 
Okumadığımız, araştırmadığımız için bilmiyoruz. Size ABD politikalarına yön veren en prestijli araştırma enstitüsü Stratfor'un “Gelecek 10 yıl 2015-2025? raporundan aktarıyorum: 


“Önümüzdeki birkaç yıl Rusya'nın Ukrayna üzerindeki mevcut çatışması uluslararası sistemin merkezindeki en önemli öğe olarak kalacak, ama bu 10 yıllık sürede Rusya Federasyonu'nun mevcut durumu koruyabileceğini sanmıyoruz. Enerji ihracatına aşırı bağımlılık ve fiyatlandırma beklentilerine güvensizlik Moskova'nın geniş Rusya Federasyonu kuşağındaki kurumsal ilişkilerini devam ettirmesini imkânsız kılıyor. Moskova'nın otoritesinin ciddi bir şekilde zayıflamasının, Rusya'yı resmi ve gayri resmi olarak dağılmaya sürükleyeceğini öngörüyoruz. Bu durum 10 yıl içinde hızlanırsa, Rusya'nın nükleer silahlarının güvenliği önemli bir kaygı konusu olacaktır.” 


Bu durum önümüzdeki 10 yılın en büyük krizini oluşturacaktır. Rusya bütün hinterlandına yayılan büyük bir nükleer güç konumundadır. Moskova'nın gücünün azalması ise; “Bu füzeleri kim kontrolüne alacak? Kullanılmaması nasıl sağlanacak?” sorularını ortaya çıkaracaktır. Bu, Amerika için büyük bir sınav olacaktır. Washington bu meseleye çözüm sunabilecek tek güç durumundadır ama çok sayıdaki askeri sahaları elinde tutması ve hiçbir füzenin ateşlenmeyeceğini garanti altına alması mümkün olmayacaktır. Amerika ya henüz tasavvur edemediğimiz bir askeri çözüm ortaya koymak zorunda kalacak ve füzelerin ateşlenme riskini göze alacak ya da zaman içerisinde füzeleri etkisiz hale getirmek için istikrarlı ve ekonomik olarak sürdürülebilir hükümetler oluşturmaya çalışacaktır. Bu sorunun neler doğurabileceğini tasavvur etmek zordur. Ama, büyük ihtimalle “önümüzdeki 10 yıl içinde Rusya'nın parçalanacağı yolunda öngörümüz” göz önünde bulundurulduğunda, bu soruna bir çözüm bulunması şarttır. Bu 10 yılın ilk yarısındaki soru Baltık ve Karadeniz arasındaki ittifakın nereye kadar uzanacağı olacaktır. Mantıken Azerbaycan ve Hazar Denizi'ne kadar uzanması lazımdır. Uzanıp uzanmayacağı bizim “Orta Doğu ve Türkiye ile ilgili öngörülerimize bağlıdır.” 


Evet, ABD Rusya'nın gelecek 10 yılda parçalanması hesapları yapmaktaydı. Türkiye ise bu operasyonun öncü cephe ülkesi olarak hazırlanmaktaydı. Tehlikenin farkında mısınız? 


Çünkü Rusya askeri savunma stratejisinde; Türkiye'nin bulunduğu güney bölgesi Rusya askeri savunmasının en zayıf noktasıydı. Rusya en büyük askeri tehdidi buradan 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algılamaktadır. Bu alandan kendisine yönelecek bir ABD tehdidine karşı ne denli şiddetle mukabele edebileceğini artık anlamak lazımdı. 2. Dünya Savaşı'nda taraf olmadığımız ve Montrö'ye bağlı kaldığımız için büyük bir yıkımdan uzak kalmıştık. Bu politika doğru bir hesaba dayanmıştı.” yorumlarını ve uyarılarını da mutlaka ciddiye almak gerektiği açıktı. 


ABD; “Ukrayna'nın yanındayız” diyerek Rusya”yı kışkırtmaktaydı! 


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikle ilgili yaşanan gerilimde Ukrayna'nın yanında olduklarını açıklamıştı. Günlük basın toplantısında Rusya'nın son zamanlarda Ukrayna'nın doğu sınırında gerçekleştirdiği askeri hareketliliğe değinen Price, "Rusya'nın, Ukrayna sınırına doğru ve işgal altındaki Kırım'da birliklerini hareket ettirdiğine dair güvenilir raporlar dahil doğu Ukrayna'da son zamanlarda artan gerilim konusunda kaygılıyız." ifadelerini kullanmıştı. 


Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik giderek artmaktaydı. 


Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini söylemek zorunda kalmıştı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar yaşanmaktaydı. Bu çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği konuşulmaktaydı. Yani Karadeniz'in karşı kıyısında ve yanı başımızda yeni bir savaş hazırlığı yapılmaktaydı. 


Ahmaklığın Daniskası ve Yandaşların Çapsızlığı! 


Sözde Siyasal İslamcı çizginin fikir adamlarından Mustafa Armağan bakınız neler yumurtlamıştı: 


"Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış. Madde 28'e göre bal gibi feshedilir. Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar 
açıyor. Madde 28'e göre; 20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 
yıl içinde fesholunacaktır” diyen yandaş yalaka Mustafa Armağan: “Türkiye Cumhuriyeti de Montrö Sözleşmesi'nde Akit (imzacı) devletlerden biri olarak 28. maddeye binaen Montrö'nün feshini istediğine dair ihbarnameyi Fransa'ya gönderecek ve Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır. Bu kadar önünde bir engel yok. Yeter ki çıkarımıza olsun. Topunuz Gelin." şeklinde horozlanmaktadır. 


Oysa; Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılan 29 Mart 2017 tarihli MGK toplantısında alınan kararda, “Karadeniz'in güvenliğinin teminatı kapsamında, Montrö Sözleşmesi'nden doğan hak ve menfaatlerimizi, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda her platformda savunmaya devam edeceğimiz bir kez daha teyit edilmiştir” sözleriyle milli politikanın esaslarına vurgu yapılmıştı. 
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Yani bazı Büyükelçilerin ve amirallerin vurguladıklarıyla aynı muhtevaya sahip isabetli bir karardı. Yanlış ve yararsız olan; o bildiride, gereksiz Atatürk istismarcılığının ve gericilik safsatasının öne çıkarılmasıydı. 


Almanya Bilim ve Politika Vakfı'nın (SWP) Raporunda Doğrularla Yanlışların Harmanlaması 


Almanya'da önemli düşünce kuruluşlarından olan Bilim ve Politika Vakfı (SWP), yeni raporunda Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini mercek altına almıştı. 2018'de yürürlüğe giren "Türk tipi Cumhurbaşkanlığı" sisteminin, siyasette ve devletin işleyişinde yol açtığı değişimin incelendiği araştırmada, çarpıcı tespitler yer almıştı. Sinem Adar ile Günter Seufert tarafından kaleme alınan ve yeni hükümet sisteminin iki buçuk yıllık bilançosunu 


gözler önüne seren raporda, 2021 yılının Türkiye'si şu tespitlerle anlatılmaktaydı: 


"Artık meclis daha güçsüz konumdadır, güçler ayrılığı baltalanmış durumdadır, yargı siyasallaşmıştır. Kurumlar felce uğratılmıştır, ekonomik sıkıntılar artmaktadır ve otoriter pratikler uygulanmaktadır..." 


42 sayfalık raporda, yasama, yürütme ve yargı alanında yaşanan son gelişmeler ele alınmıştı, 
Türkiye'de demokrasi ve temel haklar alanındaki gerilemelere vurgu yapılmaktaydı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, yürütmenin, meclisin bütçe gibi konularda kalan yetkilerine bile müdahale ettiğine işaret edilen raporda, yasamanın zayıfladığı, muhalefet milletvekilleri üzerinde de baskıların arttığı vurgulanmaktaydı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kriminalize edildiklerine işaret edilen raporda, "Anayasa açıkça ihlal edilerek, mecliste yapılmış konuşmalar bile, kanunların esnek bir şekilde yorumlandığı, gerçeklerin çarpıtıldığı, ceza kovuşturmalarına yol açabiliyor" tespiti yer almaktaydı. Böylece HDP'ye dolaylı destek çıkılmaktaydı. 


Giderek artan siyasallaşmanın yargıya da büyük zarar verdiği belirtilen ve "yargı mensuplarının bağımsız karar almaktan korkar hale geldiklerine" dikkat çekilen araştırmada, 


ZN 


Türkiye'deki yeni sistemle bürokrasinin de "büyük ölçüde felce uğradığı" aktarılmaktaydı. 


Bürokrasi Tıkanmıştı! 


Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni" savunurken, bunun daha etkin bir yönetim anlayışı getireceğini, "işlevsiz" ve "hantal" olmakla eleştirdiği bürokrasiyi de küçülteceğini savunmuşlardı. Ancak SWP'nin raporuna göre, yeni sistemle birlikte atılan adımlar sonucunda bürokrasi daralmamış, aksine, oluşturulan yeni birimler, kamu çalışanları sayısındaki artışla daha da fazlalaşmıştı. 


Ülke genelinde işsizliğin artmasına karşın, kamuda işe alımların arttığına, Haziran 2020 
itibarıyla kamuda çalışan sayısının neredeyse beş milyona yaklaştığına dikkat çekilen raporda, "Kamudaki bu hızlı büyümeye rağmen devlet idaresi felce uğramış görünüyor" gözlemi (o aktarılmıştı. Buna yol açan nedenler sıralanırken, AKP'nin yaptığı liyakatten uzak görevlendirmeler hatırlatılmıştı. 
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Başbakanlığın lağvedilmesi sonrasında binden fazla ofisin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan görevlendirmelere yer verilen raporda, kamu bürokrasisindeki bir diğer önemli sorun şu ifadelerle anlatılmıştı: 


"Yeni atama kararları, büyük ölçüde nitelik ve liyakat esas alınarak değil, bir dini cemaate ya da siyasi partiye bağlılık, Erdoğan ve ailesine yakınlık gibi, yerine getirilecek görev ile ilgisi olmayan, dışsal etkenler dikkate alınarak alınmaktaydı." 


AKP'nin, iktidarının ilk yıllarında özellikle polis, yargı, istihbarat ve orduda FETÖ'cü darbe girişimi sonrası, bu kesimin tasfiyesine yöneldiğine işaret edilen raporda, son dönemde ise bu boşalan görevlere "aşırı muhafazakâr dini tarikat mensuplarının" ya da MHP'ye yakın insanların atandığı hatırlatılmıştı. 


Kurallara riayet etmek ve tarafsız kalmaktan uzak bu yeni kadroların vasıflarının da yetersiz olduğu ifade edilen raporda, kamu bürokrasisinin giderek politize hale gelmesiyle, kamu görevlisi olmak ile parti üyesi olmak arasındaki sınırların da neredeyse ortadan kalktığı vurgulanmıştı. 


Devlet kurumlarının zayıflaması ve felce uğraması konusunda, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Varlık Fonu'ndan örnekler aktarılırken, Cumhurbaşkanı ile ailesinin bunlar üzerinde devasa nüfuz sahibi olduğu aktarılmış, buralarda "ahbap-çavuş ilişkilerinin" hüküm sürdüğü açıklanmıştı. 


Cumhurbaşkanlığı hükümranlığı! 


Yeni hükümet sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurumlar üzerinde "neredeyse sınırsız ve denetimsiz" bir güce sahip olduğu, buna rağmen, hem de sürpriz bir şekilde "Cumhurbaşkanı'nın siyasi manevra alanının parlamenter sistemde olduğundan daha da dar hale geldiği" gözlemi aktarılmıştı. "Yeni sistem, ulaşılacağı söylenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde başarısız oldu" değerlendirmesine yer verilen raporda, gelinen noktada bugün Erdoğan'ın "iktidarı muhafaza etme mücadelesi yürüttüğü" vurgulanmıştı. 


"Ne ekonomik görünüm ne de sosyal öngörüler umut vaat ediyor" görüşüne yer verilen araştırmada, "Toplumun seküler kesimlerine uygulanan olağanüstü baskıya rağmen, ülke nüfusunun tamamını dindar Müslüman bir millete dönüştürme girişimi de başarısız oldu" tespitleri yapılmıştı. Oysa Türkiye'de ve AKP döneminde “seküler kesimlere baskı yapıldığı” iddiaları tamamen asılsızdı; üstelik AB dayatmasıyla uygulanan Uyum Yasaları yüzünden ahlâki ve ailevi yozlaşma hızlandırılmıştı. Araştırmaya göre son dönemde AKP'ye seçmen desteği azalırken, Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek için MHP'ye olan bağımlılığı daha da artmıştı. Erdoğan'ın ayrıca İslamcı kesimdeki destekçilerini de kaybetmekte olduğuna vurgu yapılmıştı. 


MHP'nin Türk siyasetinde değişen rolü ve devlet kurumlarında artan ağırlığının da mercek altına alındığı araştırmada Erdoğan'a geçmişte sert muhalefet eden Bahçeli'nin darbe girişimi sonrası sunduğu desteğin nedenleri sıralanmıştı. 
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Bahçeli'nin "U dönüşü" olarak nitelendirilen, darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sürecine verdiği destekle, MHP'nin meclisteki temsil oranına kıyasla çok daha büyük bir siyasi nüfuz alanına sahip olmasını sağladığına dikkat çekilirken, "MHP, yeni sisteme desteğiyle kendi kadrolarına devlet bürokrasisinin kapısını açtı" tespiti enteresandı. Bu dönemde MHP'lilerin yanı sıra, Batı karşıtı isimlerin ve ayrıca tarikatlara yakın kesimlerin de bürokraside boşalan kadroları doldurdukları savunulmaktaydı. 


"MHP artan oranda belirleyici bir siyasi güce dönüşürken, Erdoğan ve partisi yıllar sonra kendilerini savunma konumunda buldu" tespitinin aktarıldığı raporda, güvenlik kurumlarında güçlenen MHP kadrolarına işaret edilerek, "AKP'nin güvenlik bürokrasisi üzerinde tam kontrolü sağlamaya uzak olduğu yönünde sinyaller artıyor. Bu bakımdan güçlenen MHP, Cumhurbaşkanı'nın politikalarını birlikte belirleyebilme pozisyonunda bulunuyor" görüşü yer almıştı. 


Muhalefetin vasıfsızlığı! 


SWP raporunda, Türkiye'deki yeni sistemin demokrasi ve bürokrasinin işleyişinde yarattığı tahribatlar örnekleriyle anlatılırken, muhalefet partilerinin itirazları ve alternatif oluşturma çabaları da incelemeye alınmıştı. Türkiye'de muhalefet partilerinin parçalanmış oldukları, ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itirazlarının bu partileri bir araya getiren önemli unsur halini aldığı belirtilen raporda, bununla birlikte partilerin demokrasinin onarılmasını sağlayacak ortak bir vizyon geliştirmeyi başarıp başarmayacaklarının henüz belirsiz olduğu aktarılmıştı. Araştırmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yol açtığı kurumsal tahribat ve muhalefetin belirsiz görünümü, Türkiye'de olumlu yönde kolay ve hızlı bir değişim yaşanacağı umutlarını azaltıyor" yorumları da yer almıştı. 


Bütün bu yaklaşımlar; Almanya'nın ve Batı'nın Türkiye'de, AKP iktidarı dışında, kendilerine daha yararlı bir alternatifi henüz kurgulayamadıklarının bir kanıtıydı. Bu saptamalar; siyaset zemininde ve demokratik mücadelelerle Erdoğan'la başa çıkılamayacağı, antidemokratik girişimlerin ise kontrol altına alınamayacağı kuşkularını barındırmaktaydı. Bu nedenle, Erdoğan'la yola devam etmek gerektiği kanaatleri açığa vurulmakta, ilgili makamlara bu mesaj ulaştırılmaktaydı. Haçlı Batı'nın hâlâ en büyük korkusu, Milli Görüş-Milli Çözüm ve Erbakan'ın tarihi ve talihli programlarıydı!.. 


AMERİKAN BOP'UNA FİGÜRANLIKTAN RUS BOP'UNA TAŞERONLUĞA MI? 
29 Ekim 2019 | Yazar Osman Eraydın-millicozum 


Öncelikle Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'a bir hatırlatmamız olacaktı. BM Genel Kurulu'ndaki hitabınızda, İsrail'in Filistin zorbalığına ve Keşmir sorununa ait çıkışlarınız haklıydı. 1947'den başlayarak günümüze kadar İsrail'in bölgede genişlemeci bir politika izlediğini hatırlatarak, aşama aşama harita ile bunu Genel Kurul'a aktarmanız önemli ve anlamlıydı. “Merak ediyorum! İsrail'in sınırları neresi, 1947'de neresiydi ve şu anda neresi?” diye sormanız, “İsrail doyuyor mu? Hayır. Kalanını almanın gayreti içinde” diyerek uyarmanız, ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına ve Batı Şeria'daki yerleşim barbarlığına parmak basmanız alkışlanacak bir tavırdı. Terörist İsrail-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Filistin sorunu konusunda; BM'nin bugüne kadar aldığı kararların uygulanmadığını vurgulamanız, Trump yönetiminin İsrail'deki seçimler sonrasına bıraktığı sözde Ortadoğu Barış Planı'yla ilgili “Yüzyılın Anlaşması olarak takdim edilen planın amacı, Filistin halkının mevcudiyetini ortadan kaldırmak mıdır? Bunlar dünyayı kana bulamaya mı çalışmaktadır?” saptamalarınız olumlu ve onurlu karşılanmıştı. 


Şimdi Sn. Erdoğan'a sormak lazımdı: Zatıâlinizin doğru tespitleriyle; 

* Filistin topraklarını zorla işgal edip, sınırlarını sürekli genişletmeye çalışan... 
* BM kararlarını ve dünyanın uyarılarını hiç dikkate almayan... 

e Kısaca; Filistin halkını ortadan kaldırmayı amaçlayan... 


* Elindeki meyve çakısı dışında hiçbir silah taşımayan, masum Filistinli Müslüman kadınları ve çocukları makinalı silahlarla katletmekten sakınmayan... 


* Filistin halkının evini barkını, buldozerlerle başlarına yıkan, yani böylesine anormal ve saldırgan tavırlarıyla dünyayı hiçe sayan bu Terörist Çete İsrail'le, imzaladığınız “normalleşme = yani ilişkileri düzeltme ve iyileştirme” anlaşmasını hâlâ askıya almamanız arasındaki çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız? Bu kurusıkı söylemlerle, fiili eylemleriniz arasındaki; samimiyete, ciddiyete ve cesarete aykırı tarzınızı ve tezatlarınızı hangi mazeret ve hikmetlerle(!) izaha çalışacaksınız? 


Katil Netanyahu'nun, Erdoğan'a yanıtları da kendi halkını yatıştırma amaçlıydı. 


İsrail'deki seçimlerin ardından koalisyon çalışmalarını yürütmek üzere, BM Genel Kurulu kapsamındaki New York ziyaretini iptal eden İsrail Başbakanı Netanyahu; Erdoğan'ın sözlerini, Twitter üzerinden ve küstah ifadelerle görüntülü yanıtlamıştı. Terörist İsrail Başbakanlığı’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda Netanyahu; “İsrail konusunda yalan söylemekten vazgeçmeyen, kendi ülkesinde Kürtleri öldüren, Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı inkâr eden birisi, İsrail'e nutuk çekemez... Ey Erdoğan, artık yalan söylemeye son ver!” diyerek asılsız iddia ve isnatlarla kendi halkını rahatlatmaya çalışmıştı. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarının son saatlerinde, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı'nın gala yemeğinde bir konuşma yapmıştı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da TAİK”'in gala gecesine katılmıştı. 
Sn. Erdoğan; Amerika ile Türkiye arasındaki zorlukları, dostu ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki samimi irtibatla aştıklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Değerli dostum Sayın Trump ile aramızda tesis ettiğimiz iletişim sayesinde bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Bu birilerini rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz.” buyurmuşlardı. Şimdi tekrar soralım: “BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Yahudi damadı Kushner'le yürüttükleri ve Filistin'i bitirmeyi hedefledikleri “Yüzyılın Projesi” kılıflı girişimleri yüksek perdeden kınayan ve karşı çıkan Sn. Erdoğan'ın; ABD'den ayrılırken bu Siyonist tetikçisi Trump için; “Birilerini kıskandıracak kadar samimi dost olduklarını ve sorunları aşmak için ortak çaba harcadıklarını” açıklaması 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kafaları karıştırmıştı. Yahu, Sn. Erdoğan'ın bu çıkışları; masum ve mazlum Filistin halkına mı yaramaktaydı, yoksa Trump ve Siyonist odaklar mı bundan yararlanmaktaydı? 


Gelelim asıl konumuza... 


Doğu Perinçek, Suriye'de kurulması planlanan Güvenli Bölge ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili bazı açıklamalar yapmıştı. Perinçek, “Ankara'nın Suriye konusunda Moskova ile iş birliği Oo yapması gerektiğini ve bunun ABD'nin Suriye'ye Oo müdahalesini önleyeceğini” vurgulamıştı. 


Sputnik'e konuşan Perinçek, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulacak olan Güvenli Bölge 


konusunda; “neden Suriye hükümeti ile değil de ABD ile çalışmak istediği” sorusunu şöyle yanıtlamıştı: 


"Öncelikle stratejik olarak bakarsak, Türkiye'nin Batı Asya'daki fiili müttefikleri, Rusya, İran, Irak'tır. Bu ittifak, Türkiye ile Suriye'yi aynı cephede buluşturmaktadır. ABD ise; şu anda Akdeniz, Karadeniz ve Suriye-Irak sınırında Türkiye'ye karşıt konumdadır. Stratejik süreç budur... Taktik planda bakarsak: Birincisi, Tayyip Erdoğan yönetiminin sorunu, Mart 
2011 sonrasında Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı savaşa girişen kimi örgütlerle iş 
birliği yapmasıdır. O örgütlere bazı sözler verildi ve şimdi geçmişten kalan o yükten kurtulmaları için çözüm ve zaman gerekiyor. Bu yüzden Suriye yönetimiyle açık iş birliğine girmekte zorlanıyor ama gidişat bu yöndedir. Rusya ve İran, bu konuda Recep T. Erdoğan yönetimini rahatlatacak çözümler üretmeli veya bu çözümlere destek olmalıdır! İkincisi; Türkiye, ABD ile PKK/YPG/PYD'nin arasını açmaya yönelik bir taktik geliştirdi. ABD yenildi ve PKK'yı koruması zorlaştı. Bu ortamda Güvenli Bölge oluşturulması, ABD'nin PKK'yı ortada bırakmasına yönelik bir taktik sayılmalıdır. Eğer ABD verdiği sözü tutmazsa, Türkiye askeri harekâta geçeceğini ilan etmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla ABD, PKK'yı sınır boylarından geri çekilmeye zorlayacaktır." 


Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran; terör örgütlerin kökünü kazıyacak(mış!..) 


Perinçek; Batı Asya ülkelerinin birliğinden yana olan tarafların, bu süreçte neler yapabileceği yönündeki soruya karşılık da, Türkiye-Suriye iş birliği için çözüm önerilerini şöyle sıralamıştı: 


* Tayyip Erdoğan yönetiminin koruması altındaki örgütler, silahlarını bırakacak. 
* Suriye, silahlarını yere atan örgütlerin mensuplarını affedip bağışlayacak. 


* Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran devletleri ve orduları, PKK/PYD/YPG ve İslamcı kisveye bürünmüş terör örgütlerinin bütünüyle temizlenmesi için iş birliği yaparak terörün kökünü kazıyacak. 


e Türkiye'de ve başka ülkelerde bulunan Suriyeli göçmenlerin, evlerine dönebilecekleri ortam hazırlanacak. 


e Fırat'ın batısında yaratılan ittifak sayesinde, Fırat'ın doğusundaki ABD üsleri kaldırılacak ve müdahaleye imkânları kalmayacak. 
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Doğu Perinçek'in ağzında gevelediği ama bir türlü dile getiremediği “bakla” şuydu: Türkiye Amerika BOP'undan çıkmalı, bu sefer Rusya'nın BOP'una katılmalıydı!.. Bunların Avrasya Birliği dedikleri, aslında Rusya, Çin ve Hindistan'ın himayesine sığınmaktı!? “Milli ve yerli kalkınma, tam bağımsız programlar ortaya koyma... Örneğin, Erbakan'ın İslam Birliği ve D-8 gibi projelerini canlandırma, hatta Rusya, Çin ve Hindistan'ı da bu oluşuma katma...” planları bunların aklına bir türlü sığmazdı... Zaten kafa yapıları da buna aykırıydı! 


“Ankara'da, üçlü Suriye Zirvesi'nin basın toplantısında Suudilere ayetlerle seslenen Putin; “Allah saldırganlığı sevmiyor, ancak nefsi müdafaa için savunma yapmayı onaylıyor, siz din kardeşisiniz, savaşmayın? uyarısı yapmıştı. Ve petrol tesislerini vuran Husilere, misilleme saldırısıyla değil de İran ve Türkiye gibi S-400 koruması alarak karşılık vermeye çağırmıştı. Meğer Putin, bu Din ticaretiyle füzesavar sistemi pazarlamaktan daha kapsamlı bir hazırlık ve doktrin peşinde koşmaktaymış. Bu hazırlığı Moskova Devlet Üniversitesi”nden Dr. 
Mehmet Perinçek, Aydınlık gazetesinde iki günlük bir diziyle anlatmıştı. Ruslar, BOP'un bir Rus sürümünü geliştirmek için epeydir kafa yoruyorlarmış... Sn. Perinçek, Moskova'nın bu Ortadoğu ve Afrika projesine “Mevlâna açılımı” adını yakıştırmıştı. Bir “Rus versiyonu BOP’ üretme fikrinin hangi ihtiyaçtan doğduğunu ise şöyle açıklamıştı: “Amerikan BOP'u çöktü, o proje başarısızlığa uğrayıp iflas etti ama yerine bir alternatif de konmadı. Oysa boşluğunu doldurmadan ABD'den tamamen kurtulmak mümkün olmayacaktı!” 


Amaç; Atlantikçi plana karşı, bölge ülkelerine bir Avrasyacı seçenek sunmakmış. Bu seçenek de; “ABD destekli Vahhabi, Selefi İslam yorumunu, Yunus Emre, Mevlana ve Bektaşi geleneğini canlandırarak bölgeden tasfiye etmek” olacakmış. Yani bir BOP'tan kalkıp, öbür BOP'un kucağına oturulacaktı... 


İyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşbaşkanlık üstlendiği versiyonu kötüleyen antiemperyalistler, Rus BOP'unu hoş mu karşılayacaktı? Hem tutmayan Atlantik BOP'u da, demokratik hak ve özgürlükleri yaymayı vaat ediyordu. Avrasya BOP'unun tek vaadi; bölgeye ılımlı bir Ortodoks, Sünni ve Şii din kardeşliği mi taşımaktı? Batı ve Vahhabi düşmanlığına karşı, 5-400 kardeşliğinde mi buluşulacaktı? 


Yoksa Putin, bu yeni BOP modeliyle Suriye zaferini taçlandırmaya mı çalışmaktaydı? İyi de S-400 almaya yatkınlık ve ABD'den koparılmaya hazırlık, ön şartsa... Mesela, Prens Selman'la radikal İslam'dan Ilımlı İslam'a geçmeyi vaat eden Suudiler, 5-400 kalkanı altına girmeden de bu kulübe kabul olunacak mıydı? Yahut Türkiye, NATO'dan kopmazsa din konseptli bu Avrasya ittifakına sokulmayacak mıydı? 


Plan, Putin'le birlikte Erdoğan ve Ruhani'yi de projenin ortak rol modelliğine oturtacakmış... 
Zaten Ruhani; Suudi liderliğindeki Körfez hanedanlarını Şii kuşatmasına alma ortaklığına, dünden niye can atmasındı... Suriye ve Yemen provaları ortadaydı... Ve acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu projeden ve Eşbaşkanlık teklifiyle ilgisi ve bilgisi var mıydı? Ankara zirvesinde konuşulduğundan, takdim düzeyinde bile konunun açıldığından, lafının dolaştığından, hiç değilse ön tanıtımının yapıldığından haberi olmamış mıydı? Sovyet yayılmacılığını durdurmaya dönük eski Yeşil Kuşak teorisinden kinayeyle, buna da Kızıl Kuşak projesi demek mi lazımdı?”[1] diyen yazar haksız mıydı? 
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Hatta hızını alamayan Doğu Perinçek, Ankara'daki ve AKP iktidarındaki bazı olumlu gelişmeleri de, bu Rus BOP'unun bir kerameti saymıştı: 


“Dün gece bir dostumdan telefon geldi. Bir kısım Milliyetçi aydınımız meşveret halindeydi. 
“BOP Eşbaşkanlığı devam ediyor? dediler. Bu ezberi tekrarlayan bir hayli aydınımız vardı... 
Gecenin geç saatlerinde telefonda ne kadar anlatabildim bilemiyorum. Ama ilk akla gelen soruları sıraladım: 


- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Silivri Duvarı yıkılır mıydı? 


- BOP Eşbaşkanlığı sürse, PKK hendeklere gömülür müydü? (Oysa PKK'yı bitirmek, yerine PYD'yi diriltmek de BOP'un bir planıydı!) 


- BOP Eşbaşkanlığı sürse, 15-16 Temmuz darbesine gerek kalır mıydı ve o darbe bastırılır mıydı? 


- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Fetullahçı Gladyo hapislere tıkılır mıydı? 

- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Türk Ordusu Fırat Kalkanıyla ABD-İsrail Koridorunu yarar mıydı? 
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Afrin'e girilir miydi? 

- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Astana Süreci yaşanır mıydı? 

- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Rusya'dan S-400 alınır mıydı? 

- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Çin dostluğu yükselişe başlar mıydı? 

- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Atatürk yeniden Samsun'a çıkar mıydı? 


- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Doğu Akdeniz'de donanmamız Türk bayrağını dalgalandırır mıydı? 


- BOP Eşbaşkanlığı sürse, ABD bölgeden gitmeye hazırlanır mıydı? 
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Merkez Bankası denetim altına alınır mıydı? 


- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Diyarbakır analarının eylemini destekleyen bir hükümet olur muydu? 


Bu sorular daha çok uzatılabilir. 2014 yılı baharından bu yana yaşananlar, (ABD'nin) BOP Eşbaşkanlığının tarihte kaldığını kanıtlıyor. Her yeni dönemin içinde eski dönemin kalıntıları bir süre devam eder, o başka.” 


Atlantik teslimiyetçiliği 


“BOP Eşbaşkanlığı devam ediyor” diyenler, çoğunlukla Atlantik muhipleridir ya da Atlantik teslimiyetçileridir. Bunlar, Türkiye'nin Atlantik'ten koptuğunu ve Avrasya'ya yerleştiğini görmüyorlar, göremiyorlar. Çünkü ABD'nin yenilmezliğine inanmışlardır. Bunların kafasındaki dünya ve Türkiye öküzün boynuzları üzerindedir ve hiç değişmez. Türkiye'nin 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dinamiklerini ve birikimini anlamaktan yoksundurlar. Bunlar, zamanımızın mandacılarıdır. 
Erdoğan Eşbaşkanlığı devam ettirdiği için değil, Avrasya sürecini tam, tutarlı ve kararlı yürütemediği için eleştirilmelidir.” diyen Doğu Perinçek, Türkiye'nin Atlantik Batı'dan (Avrupa ve Amerika'dan) koptuğunu ve Rusya güdümlü Avrasya Birliği'ne fiilen katıldığını açıklamıştı. Erdoğan iktidarı ise, ya bu iddiaları ciddiye almamış veya “tarihi stratejik atılımları” zarar görmesin diye susmuşlardı. 


Türkiye elbette ve herhalde kendi çıkarları ve milli politikaları icabı, Avrupa ve Amerika'yla olduğu gibi, Rusya ve Çin'le de çok yönlü irtibatlar ve ortaklıklar kurardı, kurmalıydı. Ama bunları, Batı'nın veya Rusya'nın bir piyonu olarak değil, kendi milli ve gerçekçi tercihlerinin bir patronu olarak yapmalı, aynen Atatürk ve Erbakan gibi İslam Birliği projelerini esas almalıydı. Çünkü: 


Kapitalizmin ve Komünizmin (Amerika'nın ve Rusya'nın), bir timsahın alt ve üst çenesi olduklarını, düşmanlıklarından değil, avlarını parçalamak için çarpıştıklarını (açılıp kapandıklarını) ve asıl gövdeyi (Siyonizm'i) beslemek için çırpındıklarını unutmamak lazımdı. 


Oysa Soçi Mutabakatı'nın bir yıllık uygulaması değerlendirildiğinde şunlar ortaya çıkmaktaydı: 


Öncelikle mutabakatın bazı kilit maddeleri uygulamaya hiç konamamıştı. Örneğin, belgenin İdlib “gerilimi azaltma bölgesi”nin iç çeperinde 15-20 kilometrelik bir “silahsızlanma bölgesi'nin kurulmasının ardından, radikal terörist grupların ve ağır silahların bu bölgeden çıkartılmasını öngören maddeleri (5. ve 6. maddeler) kâğıt üstünde kalmıştı. Geride bıraktığımız aylarda, İdlib'in güneyinde yaşanan çatışmalarda silahlı muhalif grupların -Han Şeyhun'u kaybetseler de- silahsızlanma bölgesinin içinden, Suriye ordusuna kafa tutabilecek bir askeri yeteneğe sahip oldukları ortaya çıkmıştı. Bunun gibi; hedeflenen çatışmasızlığın sağlanmasıyla birlikte, Halep'i Şam'a bağlayacak M5 ve Halep'i Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye bağlayacak M4 otoyollarının trafiğe açılması (8. madde) hâlâ mümkün olmamıştı. 
Üstelik bu maddelerin hayata geçirilmesi, önemli ölçüde Türkiye'nin üzerine düşen bir sorumluluk sayılmaktaydı. 


Buna karşılık, mutabakatın Moskova'nın sorumluluğuna giren; “Rusya'nın, İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacağı ve mevcut statükonun korunacağı” yolundaki maddesi de hâlâ sahaya yansımamıştı. Bu madde, başlangıç 
döneminde kısmen uygulanmış, ancak sonradan gevşemiş, bazı dönemlerde -örneğin 2019 
Mayıs ayından sonraki hadiselerde görüldüğü gibi- hiç uygulanmamıştı. Hatta Rusya, Esad ordusunun İdlib'in güneyinde gerçekleştirdiği harekâta, savaş uçaklarıyla kuvvetli bir destek çıkmıştı. Bu arada daha vahim olan, Rus ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib’de hastane ve okul gibi çatışma dışı bırakılması gereken pek çok yeri de bombalamış olmalarıydı. Elbette bu mutabakatı değerlendirirken; “İmzalanmasaydı İdlib'de ne olurdu?” diye sormak da gerekir. 
Kabul edelim ki, bu belge 2018'de Erdoğan ve Putin tarafından imzalandığında, bir insani felaketin yaşanması ihtimalini bertaraf ettiği düşüncesiyle uluslararası alanda büyük bir rahatlama getirmiş, herkes derin bir nefes almıştı. Bugün de uygulamadaki ciddi sorunlara 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rağmen, uluslararası camianın geniş bir kesimi bu anlaşmanın masadan kaldırılmasını göze alamazdı.”[2] saptamaları haklıydı. 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hızını alamayıp: “Tarikatlar temizlenecek dedik, temizleniyor” buyurmuşlardı. “Kısmen iktidarın yönlendiricisiyiz, ortağıyız” buyurmuşlardı. 
Dahası 2014 sonrası ile ilgili çok ciddi iddialarda bulunmuşlardı: “2014'ten bu yana Recep T. 
Erdoğan Türkiye'yi yönetmiyor, Türkiye Recep T. Erdoğan'ı yönetiyor” iddiasını ortaya atmışlardı. Türkiye'den kastının ne olduğunu şöyle açıklamıştı: “Ordu, polis, sanayici, işçi, çiftçi, Vatan Partisi!” Özetle Perinçek; “Erdoğan'ı biz yönlendiriyoruz!” buyurmuşlardı. 
Henüz Erdoğan'dan ve iktidar kanadından da bir yanıt alınmamıştı! 


Amerika'nın da Rusya'nın da yuları, Siyonist odakların elinde tutulmaktaydı! 


Rus ve Amerikan Dışişleri yüksek bürokratlarının defalarca İsrail'de ve özellikle Türkiye aleyhinde çeşitli projeleri görüşmek üzere bir araya geldikleri yabancı basında yer almış, yerli basında ise birkaç kere yazılmıştı. Yani Amerikan emperyalizminden kaçıp Rusya emperyalizmine sığınmak, yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktı. Doğu Perinçek'in ve ulusalcı çevrelerin etkisinde kalarak, Rusya'yı kurtuluş limanı sanmaya başlayan E. 
Tümamiral Soner Polat bile, bu kuru hevesle; “Kıbrıs'taki (ve Doğu Akdeniz'deki olumsuz) gelişmeler, Rusya tarafından da tepkiyle karşılandı. Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) sert bir dille uyardı. (Rus) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın demeci ilginç ve dikkat çekiciydi. “ABD ile G&KRY'nin Rus karşıtı planlarından haberdarız. Amerikan askerlerini adaya sokmak istiyorlar. Suriye'deki askeri başarılarımıza bu şekilde karşılık veriyorlar.” Aslında bu demeç, doğrudan veya dolaylı olarak, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Batı'ya karşı denge sağlamak için (yeni bir) uluslararası ittifak kurma potansiyeli olduğunu gösteriyor...”[3] sözleriyle (Rusya'nın himayesine osığınmamız gerektiğini vurgulamaya çalışırken, aynı kitabın 52. sayfasında ve “Rusya Doğu Akdeniz'de Ne Kovalıyor?” başlığı altında: 


“Dünya doğalgaz rezervlerinin dörtte birine sahip olan Rusya da Doğu Akdeniz yataklarına ilgi gösteriyor... Bilindiği üzere, bu konuda Rusya Türkiye'nin hilafına GKRY'ye destek veriyor... Her alanda rekabet ve çekişme içinde olan ABD ve Rusya, GKRY'nin enerji çabalarında aynı noktada buluşuyor...”(4)J diyerek, önceki iddialarının tersini ve tabi gerçeği yazmaktaydı. 


Sn. Yazarın dikkat çektiği bu “aynı nokta” ise, İsrail'in çıkarlarını ve güvenlik kaygılarını önceleyen bir yaklaşımdı. 


Şimdi, 180 sayfalık kitabında bile böylesine sırıtan çelişkilere rastlanan tutarsız tavırlarla ve işte böyle bir Rusya'nın himayesinde kurtuluş arayan yaklaşımlarla nereye varılacaktı? 


Oysa bu Siyonist işgalci ve terörist tetikçi İsrail, 2014 Ekim'inde ve ABD gözetiminde Ürdün'le 15 yıllık ve 15 milyar dolarlık, Akdeniz'de doğalgaz arama anlaşması yapmıştı. Akış 
2017 yılında başlayacak ve 1.6 trilyon fit küplük bir miktar, yıllar boyunca pompalanacaktı. 
“Lifelinerfor peace” yani “Barış İçin Hayat Hattı” adı verilen bu şeytani projeye; Rusya tepkisiz kalarak dolaylı onaylamış, Erdoğan iktidarı ise ağzına bile alamamıştı. Aynı katil 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İsrail, ABD'nin ve küresel Siyonist şirketlerin desteği ile (Noble Energy gibi) Akdeniz'deki Tamar ve Leviathan sahalarında 26 trilyon fit küplük dev doğalgaz yataklarını işletmeye başlatmış; Yunanistan, GKRY, ABD ve Mısır'la birlikte Akdeniz'i paylaşan ve Türkiye'yi dışlayan resmi anlaşmalar yapmış (2018), Sn. Erdoğan bu talihsiz gelişmelerle ilgili Yunanistan ve GKRY yi eleştiren çıkışlar yaptığı halde; hayret, İsrail'i bir sefer olsun ağzına bile almamıştı! 


Mustafa Kemal'in Filistin duyarlılığı ve İsrail karşıtlığı! 


27 Temmuz 1937 tarihli Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi'nde Atatürk'ün, İsrail'in kuruluşunu 11 
yıl erteleten bir demeci yayınlanmıştı. Bu nüsha, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde bulunan evraka göre, Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü'nce saklanmıştı. Özetle ve sadeleştirilmiş haliyle, Atatürk, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulma hazırlıklarını sezince, şu tarihi mesajlarını yayınlamıştı: 


“Filistin topraklarının yağmalanmasına ve üzerinde yabancı bir devlet kurulmasına Türkler asla rıza göstermeyeceklerdir. Bu mukaddes toprakların İslam'ın hâkimiyetinde ve asıl sahiplerinin elinde kalması için, Türkler gerekirse kanlarını bile dökmekten çekinmeyecektir. 
Filistin'in; Musevi ve Hristiyan nüfuzu altına sokulma gayretlerine asla müsaade edilmeyecektir!” 


Atatürk'ün, tüm İslam ülkeleriyle istişare sonucu bu tepkileri verdiğini düşünen Batılı güçler ve Siyonist merkezler, 1937 yılında kurmayı planladıkları İsrail'i, mecburen geciktirip 1948'e ertelemişlerdir. Mustafa Kemal'in özellikle kurtuluş ve kuruluş sürecinde İslam Birliği gayesi güttükleri ve fiili girişimleri zaten bilinmektedir. Bütün bu gerekli ve tarihi hedefleri, Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Hocamız ciddi ve gerçekçi projelere dönüştürmüşlerdir. 


1- İslam Birleşmiş Milletler Teşkilatı. 

2- İslam Ortak Pazarı. 

3- İslam Ortak Dinarı. 

4- İslam Savunma Paktı. 

5- İslam Ortak, Bilim ve Teknoloji Okulları ve Yatırımları... 


Gibi programları en küçük ayrıntılarına kadar hazırlayan ve bunun ilk somut adımı olarak D- 
&'leri resmen kuran... D-8'leri D-60'a çıkarmayı; Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Venezuela gibi ülkelerin de katılımıyla yeni bir Dünya'yı amaçlayan bu girişimlere, hâlâ ilgisiz ve isteksiz kalan... Hatta derin bir kinle karşı çıkan kimseler ve kesimler, bilerek veya bilmeyerek Siyonist ve emperyalist sistemin piyonları konumundan kurtulamayacaklardır. 


Öyle ise; asker-sivil, sağcı-solcu, dindar-kalender, akıl ve vicdan sahibi herkesin, “Amerikan BOP'undan kaçıp, Rusya'nın BOP'una sığınmak!” gibi kof heves ve hesapları bırakıp; bu milli, yerli, haysiyetli, ilmi, insani ve de İslami projelere sahip çıkması lazımdır. Ve zaten hiçbir güç bu kutlu amaçlara hem de pek yakında ulaşılmasına engel olamayacaktır. 
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Siyonist ve terörist Yahudilerin, Mescid-i Aksa baskını 


İsrail polisi korumasındaki 67 fanatik ve Siyonist Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basmışlardı. Bu terörist Yahudilerin 25'inin din adamı, 35'inin polis memuru, 7'sinin istihbarat elemanı olduğu anlaşılmıştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden 
adının verilmesini istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada; İsrail polisi korumasındaki 67 
fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan, Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini duyurmuşlardı. Yetkili; fanatik Yahudilerin 25'inin din adamı, 35'inin polis memuru, 7'sinin istihbarat elemanı olduğunu belirterek, polis memurlarının Mescid-i Aksa'daki Kubbet'üs Sahra'ya girdiklerini ve çevrede gerilimin tırmandığını vurgulamıştı. Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna dalmakta, bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden olmaktaydı. Hâlâ bu Siyonist ve terörist İsrail'le “Normalleşme Anlaşması”nı iptal etmeyen Erdoğan iktidarı gibi işbirlikçi yönetimler, Siyonist saldırganların cesaret kaynağıydı. 


ABD'den ve işbirlikçi yönetimlerden cesaret alan Siyonist İsrail uçakları; Şam yakınındaki İran güdümlü Şii Haşdi Şabi kampını bombalamış, en az beş kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmış ve mühimmat depoları patlatılmıştı. Bu saldırıda, Suudi Arabistan uçakları da İsrail'e katkı sağlamıştı. Ve sözde Suriye'nin hamisi geçinen Rusya'dan, İsrail'e yönelik tıs çıkmamıştı! 


Tam bu sırada; Suudi Arabistan'ın petrol endüstrisini vuran drone'lara yüklenmiş seyir füzelerinin, İran'dan ateşlendiği ortaya atılmıştı. Saldırıyı Husiler sahiplense de malum odaklar Tahran'ı suçlamaktaydı. Bu yüzden zihinlerde şu sorular dolaşmaktaydı: Körfez'de; Mayıs 2018'den itibaren yükselen gerginlik, artık kontrol dışına mı çıkmıştı? İran'a karşı yürütülen maksimum baskı politikası, sıcak savaş dönemine mi yaklaşmıştı? Bolton görevden alınmışken, Tahran neden gerginliği tırmandırmıştı? Trump yönetimi; "savaş nedeni" saydığı saldırıya, nasıl bir askeri operasyonla karşılığa hazırlanmaktaydı? Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran karşıtı bir blok politikasına ağırlık vermesiyle Körfez'in suları geçen yıl (2018'de) ısınmaya başlamıştı. Obama dönemindekinden daha etkili şekilde uygulanan ekonomik yaptırımlar, İran'ı haftada bir milyar dolarlık zarara uğratmaktaydı. 
Tahran, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerini zaten sıkıştırıp durmaktaydı. Yemen savaşı bile dört yıldır Riyad'ın baş ağrısı durumundaydı. Husiler ile yürütülen savaşta, BAE geri adım atmıştı. Herhalde Suud'u sürüklediği macerada yalnız bırakma amacındaydı. Yine Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere el koyarak kararlılığını ispatlamıştı. O halde neden Körfez'in abisi Suudi Arabistan'a bu denli ağır bir saldırı yapılmıştı? Mesele sadece petrol üretiminin yüzde 40 düşmesi sanılmasındı. Aslında Tahran, tüm Körfez'i Suud üzerinden tehdit etmeye başlamıştı. Milyarlarca dolarlık ABD silahlarının, etkili hibrid saldırıları bile engelleyemeyeceği ortaya çıkmıştı. Benzer bir saldırının BAE gibi Körfez ülkeleri için ne kadar yıkıcı olacağı açıktı. 


Diğer bir soru; neden bu saldırı tam da Trump'ın yaptırımları yumuşatarak, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye hazırlandığı bir dönemde yapılmıştı? 
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Malum Trump; İran karşıtı ve şahin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'u, bu arzusuna itirazı yüzünden görevden almıştı. Tahran, ağır ekonomik yaptırımlardan zaten çok bunalmış durumdaydı. Sıcak gerginlik ile hem iç kamuoyunu yatıştırmakta, hem de sert gücünü göstererek caydırıcılığını hatırlatmaktaydı. Trump'ın yaptırımları kaldırmadığı müddetçe, uzatacağı sonuçsuz müzakere masasına oturmayacağını vurgulamaktaydı. Zira Obama'nın kabul ettiği nükleer anlaşmadan çekilen Trump'ın elinde alternatif bir öneri bile bulunmamaktaydı... Anlaşılan Tahran; seçimlere giden Trump'ın da ABD kamuoyunun da, Ortadoğu'da yeni bir büyük savaşa hazır olmadığını hesaplayarak bu riskleri almıştı. İran Dışişleri Bakanı Zarifin ABD'li muhatabı Pompeo'ya laf atarak "topyekün savaş" tehdidinde bulunması, Körfez'deki güç oyununun bir parçasıydı. Washington ise Aramco saldırısına nasıl karşılık vereceğini bilmez durumdaydı. Füze depoları mı, yoksa satılamayan petrolün tesisleri mi vurulmalıydı? Göstermelik bir karşı saldırı kontrollü gerilimi bitirmez, Tahran'ın işini kolaylaştırırdı. Kaldı ki, etkili bir cevap verilmezse, Körfez ülkeleri ABD'den silah almaya devam etse bile, İran ile uzlaşmanın çarelerini aramaya başlayacaklardı. Cevat Zarif, daha şimdiden Suud ve BAE'yi masaya çağırmıştı. Bu da İran'ın bölgesel hegemonya hırsını artıracaktı.”|5) diyen yazarlar, anlaşılan kurgulanan Siyonist senaryoların, hâlâ farkına bile varamamışlardı. 


Aramco, kâğıt üzerinde Suudi Arabistan petrol şirketi sanılmasına rağmen, aslında Siyonist sermayenin ve derin ABD'nin güdümünde bulunmaktaydı. Muhammed bin Selman, ABD'den tam yüz bulamayınca; Çin ve Hindistan'a özel bir ziyaret yapıp, Aramco'nun yüzde yirmi hissesini buralara satabileceği gündeme taşınmıştı. Çin ile çok ciddi bir ekonomik, hatta askeri bir rekabet içinde bulunan ABD, acaba Arabistan'daki Aramco petrol kuyularına yönelik saldırıyı; İran, Çin ve Hindistan aleyhine kullanabilmek için mi bu saldırıya, haberi olduğu halde engel olmamıştı? Oysa İran ve İsrail; birbirlerini tehdit olmakla suçlayan, göstermelik beka sorunları ve denge unsurlarıydı. 


Kısaca; ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırma veya yıldırma kararının; aslında Çin'i hedef alacağı açıktı. Zaten uygulanan ambargolar yüzünden İran'ın, günlük 2,5 milyon varil olan petrol ihracatı onda bir oranına, yani 250 bin varil civarına düşmüş bulunmaktadır ve bunun da çok önemli kısmı Çin'e yapılmaktaydı. 


Suudi Arabistan'ın kurucuları, Osmanlı kökenli Yahudi asıllılardı! 


ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan ile ilgili tarihi kayıtlar ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Bu kayıtlar; Suudi Arabistan'ın resmi mezhebinin kurucusu Muhammed bin Abdulvehab'ın bir Sabetaycı (Yahudi asıllı) olduğunun kanıtıydı. 
İşin ilginci, bu resmi kayıtların dışındaki birçok kaynak da benzer sonuca ulaşmıştı. Saddam Hüseyin döneminde Irak istihbaratının hazırladığı ve savaştan sonra ABD'nin açıkladığı “Vahhabilik Tehlikesi ve Kökeni” adlı raporda; Suudi Arabistan'ın Sabetaycı (Yahudi asıllı dönme) bir lider tarafından kurulduğu vurgulanmıştı. Bu tutanaklardan başka, Vahhabilik mezhebini ve Suudi Arabistan'ın kökenini araştıran pek çok kişi de benzer sonuçlara ulaşmıştı. Irak İstihbarat Servisi raporlarında Vahhabilik mezhebinin; Batı'nın çıkarları hesabına çalışmak ve İslam'ı zayıflatmak için desteklendiği yazılıydı. 
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Rapora göre; 18. yüzyılda Ortadoğu'ya gönderilen bir İngiliz ajan olan Hamprey, Suudi Arabistan devleti ve Vahhabilik mezhebinin kurucusu olan Muhammed bin Abdulvehab ile temas kurmuşlardı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan bölgedeki Araplar, İngiltere'nin desteğini alan Abdülvehab ve onun etkilediği Suud ailesinin lideri önderliğinde ayaklanmışlardı. Bu ayaklanma bastırılsa da, Vahhabiliği benimseyen Suud ailesi; daha sonra 
birkaç kez daha Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlatmış ve yine İngiltere'nin desteğiyle, 1926 
yılında Suud ailesinden Abdülaziz bin Suud Hicaz Kralı olarak tanınmış, ülke 1932 yılında da Suudi Arabistan olup çıkmıştı. Abdülvehab'ın kurduğu Vahhabizm, böylece Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi halini almıştı. Suudi Arabistan'ın o dönemdeki Kralı Abdullah bin Abdulaziz, Suud sülalesinden olmaktaydı. Söz konusu istihbarat raporunda; Suud ailesinin köklerinin ve Abdulvehab'ın kendisinin, Türkiye'den göç etmiş kripto Yahudiler oldukları defalarca tekrarlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Amiral Eyüp Sabri Paşa'nın yazdığı bir rapor da; Irak İstihbarat Servisi'nin iddialarının esin kaynağıydı. Eyüp Sabri Paşa, Vahhabizm'in kurucusu Abdulvehab ve Suud ailesinin Yahudi olduklarını bu raporu aracılığıyla Padişah'a aktarmıştı. 


Uzman tarihçi Prof. Dr. Mustafa Turan da Sabetaycılar ile ilgili yaptığı araştırmada, Muhammed bin Abdülvehab'ın Yahudi kökenli olduğunu yazmaktaydı. Turan'a göre, Abdulvehab'ın dedesi Süleyman, Bursa'daki Sabetaycı Yahudi cemiyetine bağlıydı ve asıl adı da Shulman'dı. Daha sonra Şam'a yerleşen Süleyman, Müslümanlığı din olarak kabul etmiş, ancak büyücü olduğu gerekçesiyle Şam'dan sürülüp çıkarılmıştı. Mısır'a kaçan Süleyman, burada da dışlanmış ve Hicaz'a taşınmıştı. Abdülvehab, işte bu (Süleyman'ın Hicaz'daki) evliliğinden doğacaktı. Arap yazar Nasır El-Said de bu iddialara ek olarak; Suud ailesinin Abdülvehab'ın ve kendilerinin soy ağaçlarının saklanması için Kahire'ye 1943 yılında yüklü bir para ödediklerini açıklamıştı. Yazara göre Suudlar'ın Hz. Muhammed'in soyundan geldiklerine ilişkin iddialar da bu süreçte kurgulanmıştı. Birçok farklı kaynak ve kişilerin kaleme aldığı yazılarda tek bir ortak nokta vardı; o da Suudi Arabistan'ın kurucularının Yahudi kökenli olduklarıydı. Acaba Suudi Arabistan'ın, ABD ve İsrail'e bağımlı bir şekilde hareket etmesinin altında bu gerçekler mi yatmaktaydı?/6| 


Zaten “İslami Finans” diye yutturulan küresel pazarda “en büyük pay Müslüman olmayanlarındı!” 


Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, İslami Finans sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 2,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu söyleyerek, “İslami finans müşterilerinde en büyük pay, Müslüman olmayanlara ait” itirafında bulunmuşlardı. Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, İslami finans endüstrisinin Türkiye ve Dünya genelindeki durumlarına ilişkin açıklamalar yapmıştı. İslami Finans sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 2,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu anlatan Al-Natoor, sektörün de beş ana direkten oluştuğunu anlatmıştı. 


İslami Finans endüstrisinde başı çeken 10 büyük ülke bulunduğunu belirten Al-Natoor: "Bunlar Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dır. Bunlar en iyi 10 İslami Finans ülkesi sayılmaktadır. Türkiye'ye bakarsanız İslami Finans, Türkiye'deki finansman sektörünün yüzde 
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5 ila 6'sı düzeyinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, Suudi Arabistan'da bu oran yüzde 78 
düzeyinde olmaktadır.” bilgilerini aktarmıştı. 


“İslami finans müşterileri 3 grup” itirafı 


AL-Natoor, İslami Finans müşterilerini üç gruba ayırdığını belirterek şu gerçekleri vurgulamıştır: "İlk grup, İslami kurallara duyarlı ve hassas olan ve parasını her şartta İslami bankalara yatıran grup. İkinci grup, Müslüman olan ve İslami hassasiyeti olmakla birlikte, geleneksel olana benzer bir şey teklif edilirse, paralarını bu İslami bankaya yatırmaya isteklidirler. En büyük olan üçüncü kategoriyi de Müslüman olmayanlar oluşturuyor. Yani İslami Finans müşterilerinde en büyük pay, Müslüman olmayanlara ait bulunuyor. Bu grupta bulunanlar sadece kendilerine bir yararı varsa ya da etik veya hizmet kalitesi açısından inanıyorlarsa bu bankalarla ilgileniyor... 


Türkiye, dış politikada hepsi de birbiriyle yakından ilişkili bir dizi sorunu çözmeye uğraşıyor. 
Fakat hem dikkat dağınıklığı hem devlet kapasitesinin sınırı nedeniyle, bu sorunlardan sadece birine odaklanabiliyor, onu öne çıkarıyor. Aynı anda birden fazla soruna gereken hassasiyeti gösteremiyor. Örneğin, Suriye sorunu öne çıkınca Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Kıbrıs, Irak'ın kuzeyi, Karadeniz, Kafkaslar geri plana düşüyor. Oysa tüm bunların, bir bütünün parçaları olduğu unutuluyor. Hepsi emperyalizmin Türkiye'ye dayattığı yıkım programının içindeki konu başlıkları oluyor. Emperyalizmin PKK terör örgütüne ve FETÖ'ye verdiği destek de, sözde soykırım iddiaları ve patrikhanenin statüsüne ilişkin baskıları da, bu küresel kuşatmanın gereği olarak yapılıyor. 


Sicilinde; KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Rauf Denktaş'ı devre dışı bırakmak, ona karşı Mehmet Ali Talat'la iş birliği yapmak, Annan Planı'na destek çıkmak, asla gerçekleşmeyecek Avrupa Birliği (AB) üyeliği uğruna Kıbrıs'ta kurumsal dış politikadan ödün vermeye yanaşmak gibi yanlışlar bulunan Erdoğan iktidarı, Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları öne çıkınca bazı adımlar atmaya başladı. Fakat Türkiye halen, Akdeniz'in doğusunda Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilanına yanaşmadığı, Suriye'yle temas kurmadığı, KKTC'nin başka devletlerce tanınmasına çalışmadığı için, istediği sonuçları alamıyor. Ve tabi bölgenin enerji kaynaklarına ilişkin verilen mücadelede yalnız kalıyor. 
İktidarın toz kondurmadığı, topraklarında üs kurduğu, yakın ilişkide olduğu ve Tank Palet Fabrikası'nı sattığı Katar bile, Türkiye karşıtı cephede yer alıyor. Hem de, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Mısır'la birlikte davranıyor. ABD ve AB de onları destekliyor.” diyen yazar bile, her nedense Rusya'nın da bu Türkiye karşıtı cepheye, doğrudan ve dolaylı destek verdiğini yazmıyordu!? 


Oysa girmek için can attıkları bu AB müktesebatına, AB tarafından yapılan açıklamaların da sokulduğunu, bunların hukuki bağlayıcılığı olduğunu söylemedi mi? Türkiye'nin deniz ve hava limanlarını Güney Kıbrıs'a açmasını, onu Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla, tüm adanın temsilcisi olarak tanımasını istemedi mi? Yani, özetle; Türkiye'den KKTC'yi tasfiye etmesini talep etmedi mi? Kıbrıs sorunu çözülmeden Güney Kıbrıs'ı üye yapan AB, hem uluslararası antlaşmaları hem kendi kanunlarını hem de KKTC'nin egemenlik haklarını çiğnemedi mi? 
KKTC'nin hukuki varlığının dayanağı olan antlaşmaların (garanti antlaşmaları dahil) ortadan 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kalkmasını istemedi mi? “Türk askerinin adada işgalci olduğunu” dillendirmedi mi? Kıbrıs Türklerini, tüm adayı temsilen ve Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla üye yaptığı GKRY içinde, adeta “korumaya alınmış azınlık” statüsü içinde görmek istediğini belirtmedi mi? 


Bir kez daha anımsatmakta yarar var: Kıbrıs'ta iki eşit halk, iki ayrı, bağımsız ve egemen devlet olduğu gerçeğini kabule yanaşmadan, adada Türk-Yunan dengesi dikkate alınmadan, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü tanınmadan, hiçbir çözüm gerçekçi, kalıcı ve adil olmazdı. Bu, Türkiye'nin yıllar önce benimsediği kurumsal dış politikadır. İktidarın bu konularda verdiği ödünler, daha büyük sorunlara yol açmıştır. Yugoslavya'yı bölen, Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi, Libya'yı etnik ve mezhepsel aidiyetlere, kabilelere, aşiretlere, bölgelere göre bölmek isteyen emperyalizmin, iki ayrı halkın yaşadığı Kıbrıs'ı birleştirmek istemesine karşı elbette uyanık olmak gerekirdi. Bu gerçek saptanmadan, hiçbir mücadele başarıya ulaşamazdı. Emperyalizme karşı tavır almadan barış, demokrasi, insan hakları, özgürlük, kardeşlik mücadelesi verilemezdi.”(7) tespitleri ise doğruydu ve değerliydi. 


Dipnotlar: 


1 https://www.karar.com/yazarlar/akif-beki/ayet-acilimindan-rus-bopu-cikar-mi- 

? http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/soci-mutabakatinin-bir-yili-uygulamasi- sorunlu- 

3] Bak. Mavi Vatan İçin Jeopolitik Rota, sh: 24 

Age, sh: 52 ve 53 
https://Www.sabah.com.tr/yazarlar/duran/2019/09/20/iran-savasi-basladi-mi https://jöntürk.net / 03.10.2011 

http://Www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1590708/Dogu Akdeniz ve Kibris ta hangi tu zaklar kuruluyor. .html 
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3. DÜNYA SAVAŞI VE 1. ve2. DÜNYA SAVAŞLARININ RÖVANŞI 
07 Mayıs 2021 | Yazar Ahmet Akgül-millicozum 


Kanla kurulan, milyonların canına mâl olan ve bir asırdan fazladır milyarlarca insanı ezip sömürüp duran ve semirdikçe kuduran Siyonist-emperyalist dünya düzeni, yine kanla yıkılacak ve İlahi intikamla hezimete uğratılacaktır. 1. ve 2. Dünya Savaşlarıyla kazandıkları ve sonrasında kışkırttıkları ve insanlığa kan kusturdukları iç çatışmalar, işgale kalkışmalar ve terör olaylarıyla ellerinde tuttukları zulüm saltanatları yine, ama bu sefer haklıların, ahlâklıların ve mazlumların kazanacakları bir savaşla geri alınacaktır. Ama onların yani Şeytani odakların yaptıkları gibi, bu sefer öyle milyonlarca, yüz binlerce, on binlerce insan katlolunmayacak; sadece zulmün elebaşları, savaş karargâhları ve atom başlıklı füze rampaları ortadan kaldırılacak ve çağın Nemrutları, Firavunları ve Şeddatları hizaya sokulacaktır. 


Ey bütün bunları hayal sanıp burun kıvıranlar... Eğer gökleri gezip, Dünyamızın onların yanında bir sahradaki futbol topu kadar kaldığı galaksilerdeki Allah'ın özel ordularının (Bak: Fetih Suresi: 4. Ayet) ışıklı çadırlarının ve intikam hazırlıklarının farkına varsaydınız İsrail, ABD, AB, Rusya ve Çin'in elindeki atom bombaları ve son sistem saldırı silahları yüzünden onları yenilmez ve baş edilmez saymazdınız! 300 milyar galaksinin her birindeki 400 milyar adet güneşin tek ve gerçek sahibi Allah'ın mutlak iktidarına inanıp sığınsaydınız; ne Haçlı kapitalistlerin ne de oraklı sosyalistlerin kapısında uşaklığa razı olmazdınız!.. 
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Çaresi yok, 2. Dünya Savaşı sonunda Karadeniz'in Kuzey kıyısındaki YALTA'da, tüm dünyanın kapitalist ve komünist taşeronlar elinde paylaşılmasını sağlayan Siyonist plan artık yırtılacak... İki kolu Kudüs'te, iki kolu Moskova'da ve üç kolu da Washington'da bulunan “Yedi Kollu Şamdan” kırılıp parçalanacak... Yıllardır kan ağlayan Mescid-i Aksa'dan bu sefer zafer tekbirleri Arş'a çıkacaktır!.. 


Karadeniz Isınmakta, Akdeniz'e Yığınak Yapılmaktaydı! 


Zaten Rusya'yla Ukrayna arasında her an savaş başlayacağına ilişkin yorumlar giderek artmaktadır. ABD ve NATO Karadeniz'e savaş gemileri yığmaktadır. Hâlâ bu savaş ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşünenler yanılmaktadır. Ukrayna'da 2014'te Batı yanlısı grupların ihtilal yaparak iktidara taşınmaları ve dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya kaçmak zorunda kalması; bunun hemen ardından Rusya'nın Ukrayna'ya kısmi müdahalede bulunmasıyla, iki ülke ilişkileri, kolay düzelmeyecek şekilde yara almıştı. 
Ukrayna'yla Rusya arasında, başlıca iki sorunlu bölge bulunmaktaydı: 


1- Kırım Yarımadası: Şubat 2014'teki ihtilalin hemen ardından Rusya, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na müdahale edip el koymuşlardı. Rusya'nın Karadeniz Filosu, 1700'lerin sonlarından beridir, Kırım'daki Sivastopol Limanı'nda bulunmaktaydı. 1991'de Sovyetler Birliği dağılıp da Ukrayna bağımsızlığını kazanıp, Kırım da Ukrayna'da kalınca, Sivastopol Üssü'nden yararlanma konusu, Rusya ile Ukrayna arasında krize yol açmıştı. Fakat 1997'de varılan anlaşma sonucunda, Rusya yönetimi, Sivastopol Üssü'nden, kira sözleşmesi çerçevesinde yararlanmaya başladı. Bu sözleşme, 2010'da, yenilenmiş olacaktı. Ancak 2014'te ihtilalle Batı yanlısı gruplar iktidara gelince, Rusya, yeni yönetimin ilk fırsatta bu sözleşmeyi feshedeceğini gördü ve kendisi önce davranarak Ukrayna'da ihtilal sonrası yönetimin de henüz koltuğa ısınamamış olmasından yararlanarak, Kırım Yarımadası'nı işgale kalkışmışlardı. 


2- Donbas Bölgesi: Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden kısa bir süre sonra, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk illerinden oluşur), Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar, Rusya'dan da aldıkları destekle, Ukrayna güvenlik güçleriyle çatışmaya başlamış ve Donetsk ve Lugansk il merkezlerini zaptetmiş durumdalardı. Bu iki il merkezi, yedi yıldan bu yana, ayrılıkçıların denetiminde burada “Donetsk Halk Cumhuriyeti” ve “Lugansk Halk Cumhuriyeti” adlı yönetimler kurmuşlardı. Ukrayna'da kanlı çatışmalar, işte bu bölgede yaşanmaktaydı. 


Son dönemde savaş senaryolarından bahsedilmesinin başlıca iki nedeni vardı: 


“a) Donbas'ta çatışmaların son aylarda giderek yoğunlaşması. b) Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yapması” tespitleri haklıydı. 


Çünkü Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölgelere 28 tabur asker yığmış ve kısa sürede, ek birlikler yollamıştı. Rusya yönetimi, ilk başta yaptığı açıklamada, asker sevkiyatının sadece tatbikat nedeniyle olduğunu söylese de, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, bunun, “Ukrayna'da başlayabilecek olan bir iç savaşa karşı sınırı güvence 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altına alma” amacını taşıdığını açıklamıştı. Rusya yönetimi, bir taraftan da Ukrayna'yı Donbas'ta taarruza geçmeye hazırlanmakla suçlamaktaydı. 


Rusya'da “Ukrayna'nın genel taarruza girişmesi” iddiaları, birkaç nedenden ötürü gündeme taşınmıştı. Birincisi, Azerbaycan Ordusu'nun otuz yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ topraklarının büyük kısmını geri almasından sonra, Ukrayna'da da bazı kişilerin “biz de benzerini yaparız” demesine yol açmıştı. Fakat bunu savunanlar, tamamen azınlıkta kalmıştı. Zira Ukrayna yönetimi, Rus Ordusu'nun Ermenistan Ordusu'na benzemediğinin farkındaydı. Bir diğer husus ise, Karabağ Savaşı'nda kullanılan Türk İHA”larının Ukrayna'ya da satılması ve bunların Donbas'a getirilecek olması, Rusya'da tedirginlik yaratmıştı. Rus yetkililer, bu konudaki tepkilerini açık şekilde ortaya koymuşlardı. 


Aslında, Kuzey komşularımız Ukrayna ve Rusya'nın kışkırtılıp kapıştırılması ve Karadeniz'in iyice karıştırılma hazırlıklarının altında, Türkiye'nin başını belaya sokmak ve burnunu kırmak (!) yatmaktaydı. Zaten bu Siyonist odaklar Osmanlı'yı da 1. Dünya Savaşı'na boğazlardan geçirilen ve Türk bayrağı çekilen iki Alman savaş gemisinin Karadeniz'e açılıp Sivastopol'u bombalamasıyla sokmuş ve parçalamaya bahane yapmışlardı. Ancak bugünkü iktidarın bu sinsi ve Siyonist oyunları anlayacak ve boşa çıkaracak kapasiteden mahrum olması, kuşkularımızı daha da artırmaktaydı. 


NATO'nun Düşmanı İslam'dı ve Tarihi Hesaplaşma Kaçınılmazdı! 


İngiltere'nin “Demir Leydi” lakabıyla ünlenen muhafazakâr Başbakanı Margaret Thatcher, “düşmansız ideolojilerin yaşayamayacağı” açıklamasıyla aslında NATO'ya yeni bir vizyon belirleme yoluna girmişti ve İslam'ı düşman ilan etmişti. 1991 yılında 1. Körfez Savaşı'nda her ne kadar Irak'a NATO ortak kararı ile harekât kararı alınmamış olsa da bu savaş bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) NATO için istikamet belirleme girişimiydi. 
O gün adı “Yeni Dünya Düzeni” olan, sonrasında “Büyük Ortadoğu Projesi”ne (BOP) dönüşen planlar Ortadoğu'nun yeniden dizaynını hedeflemişti. Bu arada NATO'nun ABD iradesi dışında hareket etmesinin mümkün olmadığı gerçeğinden yola çıkılırsa, 2003 yılındaki Irak ve Afganistan'ın işgaliyle birlikte gelinen durum ancak bu üst bakış ve BOP gibi bir yol haritası ile anlaşılabilirdi. 


Bunun yanında Irak'a komşu tek NATO ülkesi olan Türkiye'nin, 1991 yılında ABD'nin yanında yer alması sonucunda her geçen yıl zemin kaybettiği, bugün çok daha net olarak belirginleşmişti. İstikrarsız hale getirilen bölgede bir de 2011'de Arap Baharı süreci ile Suriye'de ortaya çıkan sonuç, Türkiye'nin güvenlik endişelerini artırıvermişti. 1991, 2003 ve 
2011 yılları tarihi dönüm noktaları idi ve maalesef Türkiye bu üç tarihten de zararla çıkmıştı. 
Bugün yaşanan güvenlik kaygılarının merkezinde işte bu tarihlerin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar yatmaktaydı. 


Bununla birlikte bugün artık Türkiye, NATO için olmazsa olmaz bir ülke olmaktan çıkmıştı. 
Aslında Soğuk Savaş döneminde Türkiye stratejik konumu ile NATO için Sovyet tehdidine karşı en ileri noktaydı. Türkiye neredeyse NATO'nun tutkalı gibi sunulmaktaydı. Bugün artık köprünün altından çok sular akmıştı NATO Türkiye'nin kaygılarını dikkate dahi almamaktaydı. Türkiye'nin toprak bütünlüğü başta ABD tarafından tehdit ediliyor 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durumdaydı. Bütün bunlara sebep de yukarıda sayılan tarihlerde alınan yanlış siyasi kararlardı. 


Diğer taraftan bugün Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin arkasında da NATO'nun genişleme stratejileri bulunsa da, asıl hedef Türkiye'yi bir belaya sarmaktı. Ancak Rusya'nın özellikle Putin ile bütün Orta Asya'yı tabiri caizse “Rus Milletler Topluluğu” gibi görmesini de unutmamak lazımdı. Ukrayna'ya sürekli sopa gösteren, “Rusların yaşadığı her yer Rusya'ya aittir” gibi bir ön kabul ile hareket eden Rusya, ABD ve NATO'ya karşı adımlar atmaktan ve stratejiler oluşturmaktan geri durmamaktaydı. Yani NATO'nun genişlemesine tepki koyan ama kendisi olabildiğince genişlemeye çalışan Rusya'nın da son tahlilde Türkiye ile güllük gülistanlık bir süreç yaşamayacağı ortadaydı. 


Evet, Türkiye'nin bir kuşatılmışlık sorunu vardı ama bu sadece ABD tarafından yapılmamaktaydı. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Suriye'de kalıcı hale gelmesi, Dağlık Karabağ'a yerleşmesi, Libya'da isyancı General Hafter'e destek vermesi gibi hususlarda Türkiye ile çıkar çatışması alanları vardı ve Rusya da bu anlamda bir kuşatma hesapları yapmaktaydı. 


Her ne kadar ABD ve Rusya birbiri ile mücadele ediyor gibi görünse de yarın ortak bir noktada buluşacaklardı. Türkiye'yi onların arasındaki bu pazarlığın içine dâhil etmemek lazımdı. Her ikisinin de, 'Türkiye'nin üzerinde tasarrufta bulunabilinecek herhangi bir ülke olmadığını" bilmelerini yeniden sağlamak kaçınılmazdı. Aksi durumda Türkiye her an bir oldubitti ile karşı karşıya kalacaktı. Salgın koşullarının oluşturduğu ekonomik kriz, 1929”daki “Büyük Buhran” ile aynıydı ve 3. Dünya Savaşı'nın altyapısı oluşturulmaktaydı. Evet, ABD'nin Karadeniz ısrarı, Rusya'nın Kırım'ı elde tutmak için Ukrayna ile çatışma hazırlığı da 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesi güç mücadelelerini hatırlatmaktaydı.” [1] tespitleri üzerinde durmak lazımdı. 


Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye operasyonları hayati önem taşımaktaydı! 


Başta ABD ve İsrail, sonra AB ülkeleri hatta Rusya; maalesef Suriye'deki PYD-PKK'ya özel bir statü ile özerklik kazandırarak Türkiye'nin başına bela sarmak ve bölgede bu teröristleri destekleyip taşeron olarak kullanmak istiyorlardı. Bunu da öyle gizli saklı değil, açıkça ve küstahça yapıyorlardı. Yani Türkiye düşmanlıklarını artık saklamıyorlardı ve ABD bu maksatla F-35 savaş uçakları projesinden Türkiye'yi resmen çıkarmıştı. Üstelik 1 milyar dolardan fazla parasını peşin verdiğimiz F-35'leri de bize satmamıştı. 


Bütün bu tehlikeli ve tehdit edici gelişmeler karşısında, PKK ve PYD'nin belinin kırılması ve etkisiz bırakılması amacıyla TSK'nın 24 Nisan 2021 tarihinde, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil kamplarına yönelik başlattığı hava saldırıları ve komando indirme ve düşman hedefleri imha etme harekâtı hem lazımdı hem de oldukça başarılıydı. Türkiye, bu tür çok geniş bir alanda ve başarılı sonuçlar almak şartıyla, askeri operasyon yapabilecek birkaç ülke arasındaydı, hatta en ön sıradaydı. 


Ancak artık çıbanları kökünden deşecek ve dengeleri temelinden değiştirecek, kalıcı ve kapsayıcı bir hesaplaşmaya acilen ihtiyaç vardı ve bu kapışma kaçınılmazdı. 
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Joe Biden Bunağının Küstahlığı! 


Tam aynı günde, ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'yi güya Ermenilere soykırım yapmakla suçlamış ve tabi saçmalamıştı. AKP'li Bakanlar, bürokratlar ve omurgasız aydınlar: “Bu iddiaların tarihi dayanağı bulunmamaktadır...” “Soykırım ithamı oTürkiye'ye iftiradır...” tarzında bir nevi sızlanıp durmuşlardı. Oysa bunak Biden'e verilecek en net yanıt: “Masum ve mazlum halklara soykırım uygulamak; siz Amerikalıların ve Haçlı Batılıların en malâm ve mel'un sanatınızdır. Amerika'yı işgal edip yerleşirken Kızılderililere nasıl sistemli katliamlar uyguladığınızı ve Avrupalıların başta Cezayir olmak üzere, Afrika'da hangi soykırımları yaptığınızı kimse unutmamıştır. Ey bunamış Biden, siz Müslüman Türk'ün aynasında kendi şeytan suratınızı görüp bize sataşmışsınız!” olmalıydı. Ama maalesef iktidar bu cesaret ve hassasiyetten çok uzaktı. 


İran Saldırısının Arkasında İsrail Parmağı! 


İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), 11 Nisan 2021'de İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın arkasında İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın olduğunu açıklamıştı. 
İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde önce elektrik dağıtım ağında meydana gelen bir "kaza" olarak kamuoyuna duyurulan, sonrasında ise "terör eylemi" olduğu yönünde açıklamalar yapılan olaya ilişkin KAN tarafından bu iddia ortaya atılmıştı. KAN'ın istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, olayın arkasında MOSSAD'ın olduğu ve tesisteki zararın İran'ın açıkladığından büyük olduğu vurgulanmıştı. Yani İsrail iyice azıtmıştı ve İran'ı kışkırtarak bir 3. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamaktaydı. 


Söz konusu zararın, ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesine darbe vurduğu ifade edilen haberde, olayın zamanlamasının da tesadüf olmadığı aktarılmıştı. Haberde, İsrail kabinesinin, İran konusunu ele almak üzere toplanacağı ve kabine toplantısında İran nükleer anlaşması için yürütülen müzakereler ve bölgede İran'la yaşanan gerilimin görüşüleceği hatırlatılmıştı. 
Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürerek, intikam alacaklarını duyurmuşlardı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Zarif, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonuna İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereler hakkında bilgi sunmuşlardı. Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırıya değinen Zarif, İsrailli yetkililerin, "İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasına izin vermeyeceklerini" belirten ifadeleri açıkça dile getirdiklerini hatırlatmıştı. Söz konusu eylemin de İran'ın ABD yaptırımlarını kaldırmaya yönelik sürdürdüğü müzakereleri hedef aldığını belirten Zarif: "Siyonistler baskıcı yaptırımları kaldırma yolundaki başarının intikamını İran halkından almak istiyor. Ancak, izin vermeyeceğiz ve bu eylemin intikamını Siyonistlerden alacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte bütün bunlar, 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen olaylardı. 


Bu Arada Ermenistan'ın Rusya'ya Ait Balistik Füzeler Kullandığı Ortaya Çıkmıştı. 


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık-Karabağ Savaşı'nda Rus yapımı "İskender M" balistik füzelerini kullandığını açıklamıştı. Başkent Bakü'de Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirdiği askeri araçların 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sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, parkta incelemelerde bulunurken, Rus üretimi "9K720 İskender-M" tipi kısa menzilli balistik füzeyi eliyle işaret ederek, Ermenistan'a tepki koymuşlardı. Aliyev, "Ermeniler, Şuşa'yı bakın bu İskender-M füzeleri ile ateşe tutmuştu" ifadelerini kullanmıştı. 


"Ermenistan'ın Savaş Suçunun Kanıtı" 


Füzenin Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı olduğunu ve Ermenistan'dan bu durum için bir cevap ve resmi açıklama umulduğunu belirten Aliyev, "Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geliyor? Bu füzeler olmamalıydı ve asla kullanılmamalıydı. Bu çok açık ve görsel bir kanıttır. 
Bu Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız. Ermenistan'ın “İskender-M? füzeleri ile kadim şehrimiz Şuşa'yı yok etmeye çalıştığını herkes görsün. Şuşa'yı kurtardıktan sonra kullandılar. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece resmi bir açıklama bekliyoruz. 
Herkes gelip görecek. Bu, Ermeni vahşetinin ve savaş suçlarının bir başka görsel kanıtıdır” diyerek, dolaylı biçimde Rusya'yı da suçlamıştı. 


2021 Ocak ayında temeli atılan ve 5 hektarlık alanı kaplayan parkta tanklar, askeri araçlar, 
topçu bataryaları, uçaksavar füze sistemleri, küçük silahlar, askeri nakliye araçları da dahil olmak üzere 1590'ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat sergilenmeye başlanmıştı. Ermenistan ordusunun Şuşa'ya attığı "İskender-M" füzesinin kalıntıları da sergilenen silahlar arasında yer almıştı. 


Mısır-Türkiye İlişkilerinin Düzelmesi Hayırlı Bir Adımdı! 


Erdoğan iktidarının duyarsız ve tutarsız politikaları yüzünden uzun yıllardır aramız açık olan, Erbakan Hocanın D-8 üyesi yaptığı kardeş Mısır'la yeniden uzlaşılması lazımdı ve hayırlıydı. 


Türkiye, Doğu Akdeniz'de elini daha da güçlendirmeye çalışmalıydı. Arap medyasında Mısır'ın Türkiye ile MEB anlaşması imzalamak istediği yönünde de haberler gündeme taşınmıştı. Uzmanlar Türkiye ve Mısır'ın önümüzdeki süreçte mutlaka Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapacağını konuşmaktalardı. Şayet Mısır, Türkiye ile MEB anlaşması imzalaması durumunda, Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmaya nazaran Sırbistan ülkesinin yüz ölçümü kadar deniz yetki alanına da sahip olacaktı. Yunan gazeteler bu olayın kabul edilemez olduğunu yazarken, Haçlı kamuoyu Mısır'ın Ankara'ya göz kırpmasından rahatsızdı. Bu durumun ardından Yunan heyeti acil bir şekilde Mısır'a ziyaret yapmış ve Mısır, ihale alanında değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. 


Mısır, Türkiye'nin Bildirdiği Kıta Sahanlığını Dikkate Almıştı! 


28 Şubat 2021 tarihinde Mısır, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı 
sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ihaleye çıktığını duyurmuşlardı. Bu durum sonrası Yunan ve Haçlı kamuoyundan cırtlak sesler çıkmaya başlamıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Arap medyasından Al Araby TV'de bomba bir özel haber yayımlanmıştı. Habere göre Mısır Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Sisi'ye Türkiye ile MEB anlaşması imzalandığı takdirde Mısır'ın çok büyük deniz yetki alanına sahip olacağının bilgisini paylaşmıştı. 
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Mısır'ın Türkiye ile MEB anlaşması yapmak istediğine dair bir diğer haber de yine Arap medyasının haber kanalı "Mada Mısır"da yer almıştı. Habere göre Mısır Dışişleri'nin, Sisi'ye Türkiye ile hızlıca ve gerekirse sessizce MEB anlaşması yapması konusunda yazılı bilgi paylaştığını açıklamıştı. 


Bütün bunlar, tarihi hesaplaşma adına olumlu ve onurlu adımlardı! 
Libya'nın Türkiye Çıkarması Dünyaya Mesajdı! 


Libya'da yeni kurulan kabinenin 14 Bakan ile Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret, Yunanistan ve Rum yönetimi olmak üzere tüm dünyada yankılanmıştı. Daha önce Haçlı Batı'nın tahrikiyle NATO güçlerinin Libya'ya saldırısına destek çıkan, 100 bin Müslümanın katline ve Libya'nın tamamen tahribine ortak olan iktidarın bu yıkımlarını telafi etmesi lazımdı. 
Libya'da yeni hükümetin kurulması, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında bulunan cephenin en çok iştahını kabartan konuların başındaydı. Özellikle Türkiye ile imzalanan MEB anlaşmasının iptal edilmesi ve Türkiye'nin bu sahadan çekilmesi için ellerini ovuşturan Yunanistan ve Rum yönetiminin kabaran iştahı, Dibeybe'nin seçilmesiyle kaçmıştı. 


Türkiye ile arasının bozulması için her türlü lobi faaliyetini bıkmadan, usanmadan gerçekleştiren AB ve ABD kuklası Atina, bu bağlamda 2021 Nisan'ında hem Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi hem de Atina'da Büyükelçilik yaptığı dönemde Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma nedeniyle diplomatik olarak "Persona non grata" yani "İstenmeyen adam” ilan edilen Libya'nın geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'yi ziyaret etmeye kalkışmıştı. Ardından Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin 14 Bakanı ile birlikte Türkiye'yi ziyaret etmesi hem Doğu Akdeniz'de hem de bölgede Türkiye'siz planların işe yaramayacağının en önemli göstergesi sayılmıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve 14 Bakanının, kabine olarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor olmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle daha evvel (6 Nisan 2021'de) Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Libya'ya yaptığı ziyaret ile karşılaştırıldığında ortaya önemli bir mesaj çıktığını vurgulamışlardı. 


Bu Arada Türkiye'nin Mısır'daki ve Libya'daki Özel Konumunu Bozmak İsteyenler de Vardı! 


Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe'nin, Başbakan Yardımcısı ve 14 Bakan'la Ankara'ya çıkarma yapması oldukça anlamlıydı. Bu ziyaret sırasında yeni havalimanı inşaatı, enerji santrali ve alışveriş merkezi inşaatı için anlaşmalar imzalanmıştı. Ama Türkiye'nin Libya ile ilişkilerini sabote etmeye, bu şu aşamada mümkün değilse bile uyutarak zayıflatmaya çalışan aktörlerin varlığı hesaba katıldığında, meselenin dikkat gerektiren bir yönünün olduğu da ortadaydı. Yani ABD ve AB'nin kışkırtmaları sonucu Libya hükümetinin yanlış adımlar atmasına asla firsat tanınmamalıydı. 


İsrail-MOSSAD Ajanları, Sincar'a Karargâh Kurmuşlardı! 
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14.04.2021 tarihli haberlere göre İsrail'in 'Arz-ı Mev'ud' haritasında yer alan Sincar'a karargâh kuran MOSSAD ajanları, Saddam Hüseyin döneminde inşa edilen Cil Miran Askeri Üssüne yerleşmiş durumdaydı. İsrail gizli servisi MOSSAD, Irak-Suriye sınırında yer alan ve terör örgütü PKK tarafından kontrol edilen Sincar'da karargâh kurmuşlardı. İsrail'in Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş Topraklar) haritasında yer alan Sincar, PKK terör örgütü için de ikinci Kandil niteliği taşımaktaydı. Erbil'i merkez üssü olarak kullanan MOSSAD ajanları, Sincar'a daha çok ABD helikopterleri tarafından taşınmışlardı. Zaten emperyalist ABD, aslında Siyonist İsrail'in hizmetkârıydı. Sincar'daki MOSSAD Ajanlarının kara bağlantıları ise KYB tarafından sağlanmakta ve Talabani Peşmergelerine yine KYB'ye yakın bazı aşiretler de destek çıkmaktaydı. Evet, MOSSAD ajanları, Sincar'ın doğusunda Saddam döneminde inşa edilen Cil Miran Askeri Üssüne yerleşmiş durumdaydı. Eski Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi ve Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı, İsrail gizli servis ajanlarının Cil Miran'ı seçme sebebinin stratejik önemi yanında, tarihi arka planının olduğunu da hatırlatmıştı. Kazancı, Saddam Hüseyin'in İsraili vuran Scud füzelerini Cil Miran'dan fırlattığını anlatmıştı. ABD sonrası yazılan 2005 Irak anayasasında Sincar ve çevresinin İsrail'in baskısı ile 'Tartışmalı Bölgeler' olarak tanımlandığını belirten Kazancı, “Buraların statüsü hâlâ belirlenmedi” diye yakınmıştı. Saddam yönetiminin 1991 yılı istihbarat kayıtlarına göre Sincar Dağı'nda inşa edilen Cil Miran Askeri Kampı, Suriye ve İran'ın faaliyetlerini izleme amaçlı planlanmıştı. Dönemin istihbarat raporları, Saddam'ın özel emri ile İsrail'e bu askeri tesisten 39 Scud füzesi atıldığını doğrulamaktaydı. İşgalin ilk yıllarında alınan karar sebebiyle halen merkezi hükümet tarafından denetlenmeyen bölge, jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok büyük önem taşımaktaydı. Türkiye-İran-Irak-Suriye sınır aksında yer alan bölge, dış faktörler tarafından bilinçli ve sistematik biçimde istikrarsızlaştırılmıştı. 
Merkezi hükümetin kontrol alanı dışında tutulması sebebiyle doğan belirsizlik, PKK başta olmak üzere illegal yapılanmalara olağanüstü imkânlar sağlamaktaydı. Musul'a bağlı bir ilçe olmasına rağmen idare ve güvenlik, tamamen PKK-PYD terör örgütünün kontrolü altındaydı. 
Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e girdiği dönem Sincar'da bulunan güçlerini önemli oranda çektiği ve daha sonrasında bölgenin adım adım belirsizliğe sürüklendiği anlaşılmıştı. Şu an tam anlamı ile kangrene dönen bölgede İran ve İsrail, Türkiye”nin varlığını aynı gerekçelerle istemiyorlardı. İran, Bağdat'ta pekiştirdiği gücünü kuzeyde de sürdürmek istiyordu ve Suriye sınırı ile ilgili hayati öneme sahip bir lokasyonu kaybetmeye yanaşmamaktaydı. Tahran-Bağdat-Şam-Beyrut koridoru için varlığını Sincar'da doğrudan ve dolaylı olarak sürdürmek amacındaydı. Sincar?ı bu açıdan ikinci ikmal hattı olarak görüyorlardı. İsrail ise bir yandan Deyrizor - el-Bukemal sınır hattında kontrolü elinde tutan İran'ın kuzeydeki etkinliğini kırmak, diğer yandan Fırat ve Dicle arasındaki Sincar'da etkisini artırarak Barzani-Talabani bölgeleri ile PKK'nın Suriye işgal hattı arasında koordinasyon sağlamak hesabındaydı. 
DEAŞ'ın 2014'te bölgeye sokulması ve ardından 2015 yılında PKK'nın hâkim güç hâline getirilmesi hem İsrail hem de Tahran'ın işine yaramıştı. Her iki ülke de otoriteden mahrum, devlet dışı aktörlerin kontrol ettiği bu alanı fırsat olarak görüyorlardı. Türkiye'nin istikrar çabasına da aynı amaç için karşı çıkıyorlardı. 


Sincar'ın mevcut hali ile bütün Orta Doğu için kriz-terör merkezine dönüştüğü açıkken; Türkiye'nin, teröre 40 binden fazla şehit vermiş bir ülke olarak bölgeyi temizleme iradesini çok net bir biçimde ortaya koyması doğaldı. Bağdat'ta BM gözetiminde alınan kararlar ve 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bölgenin terörden arındırma takvimi işe yaramamıştı ve alınan kararlar ile girişimler sonuçsuz kalmıştı. PKK'ya verilen mühlet 1 Nisan 2021 itibarı ile dolmuştu ancak Sincar'da hiçbir şey değişmemiş durumdaydı. Irak halkı bu konuda Türkiye'nin yanındaydı. Iraklı birçok aşiret bu desteği açık bir biçimde duyurmaktaydı. Bağdat yönetiminin böyle bir operasyonu yapma gücü kalmamıştı. Bu durumda Türkiye'nin Sincar'a yapacağı bir askeri operasyon meşru ve hukuki sayılmalıydı. Çünkü Sincar, Türkiye için Kandil kadar önemli bir tehdit ve milli güvenlik meselesi halini almıştı. ABD, İran, Avrupa ya da İsrail'in DEAŞ'ı ittifakla tehdit olarak gördüklerini ancak PKK konusunda ikiyüzlü tavır sergilediklerini bilmeyen kalmamıştı. Türkiye'nin askeri ve diplomasi kanallarını kullanarak bu tehdidi bertaraf etmesi kaçınılmazdı. 


Evet; Arz-ı Mev'ud ve Büyük İsrail hayalleri peşinde koşan ve Anadolu”muzun yarısını kendi doğal toprağı sayan Siyonist İsrail, Türkiye'yi kuşatmak ve karıştırmak için açıkça PKK-PYD'ye arka çıkmakta ve düşmanlığını açığa vurmaktaydı!? 


Artık tarihi bir hesaplaşma yaşanmadan, AB ve ABD gibi Haçlı emperyalist odaklar hizaya sokulmadan ve elbette Siyonist işgalci ve terör şebekesi İsrail çıbanı deşilmiş olmadan; ne ülkemize, ne bölgemize ve ne de yeryüzüne barış ve refah gelmiş olmayacaktı. İşte bu nedenle Hz. Peygamber Efendimizin (SAV), “Melheme-i Kübra: Büyük Kapışma ve Yaralanma” diye haber verdikleri, Haçlı-Siyonist kesimlerin ise “Armageddon” dedikleri savaş kaçınılmazdı ve anlaşılan pek yakındı!.. 


Dipnot: 


[l mustafakaya © milligazete.com.tr — 6 Nisan 2021 


İSTANBUL FENER RUM PATRİKHANESİ: MOSKOVA'YA DİRENECEĞİZ 09/10/2018-tr.euronews.com/ 


Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlığı girişiminden yana tavır alan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, bu konuda Rusya'dan gelen baskılara direneceğini açıkladı. 


İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden bir yetkili, Rus Ortodoks Kilisesi'nden kendilerine ulaşan ve Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmaya çağıran mektubu incelediklerini ve kısaca yanıtlayacaklarını söyledi. 


Yetkili, yanıt mektubunun içeriğine ilişkin soruyu da, Ortodoks kiliselerinin konuyu tartışmaları için toplanmalarından yanaolmayacaklarını, ayrıca Ortodoks kiliseleri arasında birliğin gerekliliğine vurgu yapacaklarını belirtti. 

Moskova Patrikhanesi İstanbul'la ilişkileri dondurmuştu 

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi 


bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmiş, İstanbul'daki patrikhane de süreci resmen ele alma kararı vermişti. 
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Moskova Patrikhanesi ise Kiev Kilisesi'nin bağımsızlık talebi konusunda Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev'e iki temsilci göndermesi üzerine sert bir açıklama yaparak İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu. 


Rus Ortodoks Kilisesi ayrıca geçen hafta resmi bir açıklama yaparak, Patrik Kirill'in, yerel Ortodoks kiliselerine Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmak için mektup yazdığını açıklamıştı. 

RUS ORTODOKS KİLİSESİ FENER İLE BAĞLARINI KOPARDI 

15. 10.2018-DW,ıtr,AFP,dpa/CÖ,BK-© Deutsche Welle Türkçe 

Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesiyle tüm bağlarını kopardığını 


duyurdu. Karar, Patrikhanenin Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etmesi üzerine alındı. 


Rus Ortodoks Kilisesinin kararını Metropolit Hilaryon açıkladı. 

Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılıp bağımsız olmak için yaptığı talebin geçen hafta Fener Rum Patrikhanesi tarafından kabul edilmesi üzerine, Moskova'daki kilise İstanbul'daki patrikhane ile tüm bağlarını koparma kararı aldı. 

Rus Ortodoks Kilisesinin dış ilişkiler sorumlusu metropolit Hilaryon, kararı kilisenin Minsk'te gerçekleştirdiği toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu karar artık Moskova'daki kiliseyle İstanbul'daki patrikhaneden papazların birlikte dini hizmet veremeyeceği ve ibadet edenlerin de birlikte komünyon ayinine katılamayacağı anlamına geliyor. 

Hilaryon, Belarus'un başkenti Minsk'te yaptığı açıklamada, "tamamen hizipçiliğe ortak olmakla" suçladığı Fener Rum Patrikhanesinin geçen hafta verdiği kararı tanımadıklarını söyledi. Rus metropolit, yasa dışı olarak tanımladığı bu kararın kendilerine başka bir seçenek bırakmadığını sözlerine ekledi. 

Moskova, Kiev Patriği Filaret'i hizipçi olarak görüyor. İstanbul'daki patrikhane de 1990'lı yıllardan beri Moskova'nın bu tutumunu destekliyordu. Ancak Fener Rum Patrikhanesi geçen hafta aldığı kararla, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılmak için yaptığı talebi kabul etti. 

Kiev, alınan kararı, Moskova'nın iç işlerine karışmasının önüne geçilmesi için atılmış bir adım olarak nitelemişti. Rus Ortodoks Kilisesi ise Hristiyanlık'ta son bin yıl içinde yaşanan en büyük bölünme olarak tanımlamıştı. 


Giderek artan gerginlik 
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Ukrayna'da uzun yıllar nüfuz sahibi olan Moskova'daki patrikhane, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından bu yana Kiev Patrikhanesi ile sorun yaşıyor. Moskova ile Kiev arasındaki dini anlaşmazlık, Rusya'nın 2014'teki Kırım işgali ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan ayrılıkçı çatışmalar sonrası gerilen ilişkiler nedeniyle daha da derinleşmişti. Kiev, Rus Ortodoks Kilisesini, yayılmacı politikalarını ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği desteği meşrulaştırmak isteyen Kremlin'e alet olmakla suçluyor. 

Moskova daha önce de 1996 yılında Estonya'daki kilise konusunda yaşanan bir anlaşmazlık 


nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile bağlarını koparmıştı. 


RUSYA'YLA DA “PAPAZ” KRİZİNE HAZIR MIYIZ 
Müyesser Yıldız-16.10.2018- https://odatv4.com/ 


Yıl 2008, aylardan Temmuz. 


Gündemde; Rusya'nın, Gürcistan'a müdahalesi nedeniyle yaşanan kriz ve Türkiye'ye uyguladığı gümrük ambargosu, bir de Antalya'ya gönderilen 120 Rus çocuğun aç-susuz kaldığı iddiası var. 


Putin, 19 Temmuz'da dönemin Başbakanı Erdoğan'ı arayıp, “İnsani bir konuda özel bir ricasını iletmek üzere” Yardımcısı Victor Zubkov'u Ankara'ya göndereceğini söyler. Bu ziyaretin gizli tutulmasını da özellikle rica eder. 


Erdoğan, bunun Antalya'daki çocuklarla ilgili olduğu düşüncesiyle, dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ı apar topar oraya gönderir. Sorun birkaç saat içinde çözülür. 


Zubkov 3 gün sonra Ankara'ya gelir, Başbakanlık'ta görüşme yapılır. Ancak 


alındığı” duyurulur. 


O günlerde Putin'in Erdoğan'dan isteğinin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüşerek, “arabuluculuk” yapması olduğu konuşulur. Neyin arabuluculuğu mu? 


ABD-AB-NATO üçlüsü, turuncu devrimler, NATO üyeliği, AB üyeliği yemleri ile Rusya'nın eski egemenlik alanları olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kontrolü altına alıp, Rusya'yı kuşatmaktadır. Bu kuşatmada, sözkonusu güçlerin “Ekümenik”, yani tüm dünya Ortodokslarının lideri sayıp, “Birleşik Avrupa'yı temsil ettiğine” inandıkları İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi de devrededir ve sıra kiliselerin çok büyük bölümü Moskova Patrikliğine bağlı olan, “Turuncu devrimlerin” sembol ülkesi Ukrayna'dadır. 


Ki, daha 2005'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Yuşçenko, Patrikhane'yi ziyaret edip, Bartholomeos'un elin öpmüş, Bartholomeos 

da, “Ukrayna'daki Ortodoks kiliseleri hakkında görüştük. Orada yerel problemler var. 
Ortodokslar arasında bölünmeler var. Bunların nasıl giderilebileceğini konuştuk. 
Oradaki Ortodoksları Patrikhanemize getirdi. Bizim Patrikhanemiz, Ukrayna'daki Ortodoksların ana kilisesidir” demişti. 


Peki, Bartholomeos'u ziyaret etmeyen ve elini öpmeyen tek lider kimdir; Putin. Ya, Fener Rum Patrikhanesi'nin “ekümenliğini” tanımayan kilise; Moskova Patrikhanesi. 
Fener'in, “Eşitler arasında birinci, ama ekümenik olmadığını” savunuyor. 


İşte Putin'in, “arabuluculuk” ricası bununla ilgidir. 
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28 Temmuz'da Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de, Rusların atası olan Kiev Prensliği'nin 
Hıristiyanlığı kabul etmesinin 1020'nci yıldönümü kutlanacaktır ve Ukrayna Devlet Başkanı Yuşçenko, törenlere Bartholomeos'u davet etmiştir. İddialara göre Zubkov, bundan rahatsız oldukları, törenlerin siyasi bir şov haline getirilmesinden endişe duydukları mesajını getirip, Erdoğan'dan, Bartholomeos'la görüşüp Kiev'e gitmekten vazgeçirmesini istemiştir. 
Erdoğan'ın, Bartholomeos'u ikna etmeye çalışacağını, ancak durumun zor göründüğünü söylediği belirtilse de Bartholomeos, üstelik Yuşçenko'nun uçağıyla Kiev'e gider, devlet başkanı gibi karşılanır. Fener Patriği, buraya 1648'den beri ilk kez gelmiştir. Bartholomeos'u bayraklarla karşılayan Ukraynalılar, bir anlamda Moskova Patrikhanesi'ne sırtlarını dönmüş olurken, Bartholomeos da Ukrayna ve Patrikhane bayrakları önünde, Moskova'ya mesaj verircesine, “Kiliselerimizin, birleşmesi için dua ediyorum. Bin yıl önce Konstantinopol tüm Ortodoks kiliselerinin anasıydı. Rusya Ortodoksluğu”na kaynaklık eden Kiev Ruslarının da ana kilisesiydi. Moskova Patriği II. Aleksios'la birlikte ayin yöneteceğimiz anı bekliyorum” der. 


İstanbul'un Ortasında Lozan Çiğnenirken 


10 yıl öncesine ait bu nottan sonra kısaca Fener Rum Patrikhanesi'nin, tarihte ve özellikle de 
Milli Mücadele döneminde Türkiye aleyhindeki vahim faaliyetlerinden dolayı Lozan'la belirlenen statüsünü de özetleyelim. Burası Fatih Kaymakamlığına bağlı bir Türk kurumudur. 
Patrik de Türk vatandaşıdır. Siyasetle uğraşmaması, diğer kiliselere karışmaması, sadece İstanbul'daki Rumların dini sorunlarıyla ilgilenmesi şartıyla İstanbul'da kalmasına izin verilmiştir. 


Ancak özellikle AKP iktidarı döneminde, Lozan'a aykırı öyle çok mesafe aldı ki!.. Bunu uzun uzadıya anlatmayıp, sadece 2007'de bazı Ortodoks kiliselerinin Patrikhaneye bağlanması operasyonundan sorumlu dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nicholas Burns'un, “Gül ve Erdoğan'ın her ikisi de Ekümenik Patrikliği kuvvetli şekilde desteklediklerini söylediler” şeklindeki açıklamasını hatırlatmakla yetinelim. 


Bugüne, özellikle son 1.5 ayda yaşananlara gelirsek; 


1-3 Eylül'de Ortodoks dünyasını biraraya getiren ve 3 yılda bir düzenlenen Synaxis (Tanrı'nın sofrası) toplantısı İstanbul Beyoğlu'ndaki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde yapıldı. 
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un başkanlığında düzenlenen toplantıya, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen patrikler, patrik vekilleri ile din adamları katıldı. Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill ise sözkonusu toplantıdan 1 gün önce İstanbul'a gelip, Bartholomeos ile görüştü. 
İstanbul Fener Rum Kilisesi'nde gerçekleşen 3 saatlik görüşmede, Ukrayna'da 3'e ayrılan Ortodoks kiliselerinin yeniden birleştirilmesinin konuşulduğu bildirildi. 


O toplantının hemen ertesinde Ukrayna Parlamentosu'nda, Rusya'dan bağımsız Ukrayna kilisesinin kurulması konusunda Fener Rum Patrikhanesi'ne başvuru yapılmasıyla ilgili bir karar kabul edildi. 


Peşinden Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Rusya'dan koparak, “bağımsız” olacağı mesajını verdi. 
İlk destekleyen, Fener Rum Patrikthanesi oldu. 


Bu gelişmelere çok sert tepki gösteren Rusya Ortodoks Kilisesi, Ukrayna kilisesi sorununun çözümü için Fener Patrikhanesi ile yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalıp, tükendiğini bildirirken, bir Türk vatandaşı olan Bartholomeos'u, “alçakça ve haince hareket etmek”, bir Türk kurumu olan Patrikhane'yi de “şeytani bir plana katılmakla” suçladı. 
Ardından, “Rus Ortodoks kiliselerinde ibadet esnasında Fener Rum Patrikhanesi”nin isminin anılmaması” kararı alındı. 
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İki kilise arasındaki tartışmaya Kremlin Sözcüsü Peskov da dahil oldu. Peskov, gelişmenin kaygı verici olduğunu, Moskova'nın Ortodoks dünyasının birliğini istediğini söyledi. 


Ve 5 gün önce Fener Rum Patrikhanesi Sen Sinod toplantısında, Ukrayna Ordokos Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabul edilmesini kararlaştırdı. 


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, şu açıklamayı yaptı: 


“Tanrı, Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesini gördü, dualarımızı duydu ve gayretimizi takdir etti. Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik Bartholomeos, uzun süredir beklenen kararı verdi. Karar nihayetinde, Moskova'nın emperyal hayallerini ve şovenist fantezilerini yıktı.” 


İşin ilginç yanı, medyamızın tüm bu gelişmeleri sadece “Ortodoks dünyasını karıştıran karar... Ortodoks dünyasında büyük bölünme” olarak görüp, sunması. 


Oysa krizin tam merkezinde, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı Türk kurumu olan Fener Rum Patrikhanesi ile bir Türk vatandaşı olan Bartholomeos var. 


Birincisi; İstanbul'un göbeğinde Lozan'ın böylesine çatır çatır çiğnenmesi, bizi hiç mi ilgilendirmiyor? 


İkincisi; Yeni “stratejik müttefikimiz” Putin, Türkiye'den, “Lozan'a uymasını” istese, hatta hatta “Bartholomeos'u Yunanistan'a gönderin” dese, ne yapacağız? 


Hiç düşündük mü? 


BATI, VLADİMİR PUTİN'İN SALTANATININ ÖTESİNİ DÜŞÜNMELİ 
Seçkin Deniz, 28.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Berlin merkezli Bloomberg Haber Otomasyonu ekibi üyesi, Bloomberg Opinion'un eski Avrupa köşe yazarı Leonid Bershidsky'ye aittir ve Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında Batı'nın Sovyetler sonrası politikalarındaki hatalara ve Putin sonrası Batı-Rusya ilişkilerine odaklanmaktadır. Rusya- Ukrayna geriliminin temelinde Batı-NATO-Rusya gerilimi olduğunu ve bu gerilimin çözülmesi gerektiğini, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinin Putin'in bu yöndeki kararlılığına rağmen Batılı kurumlara yeterince dahil edilmediğini, 'Rusya'nın NATO'nun genişlememesi yönündeki ricalarının pek dikkate alınmadığını ve Rusya'yı örgüte çekmek için hiçbir çaba gösterilmediğini' ifade eden analistin teklifleri şöyledir: "Bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından özgür ve adil olarak kabul edilecek seçimlerin yapılması ve Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının Hırvatistan ve Slovenya'nın toprak anlaşmazlıklarında Hırvatistan'ın AB'ye üyelik için bir koşul olarak yaptığı tahkim yoluyla çözülmesi gibi atılması gereken adımlara bağlı olabilir." ve "NATO'nun genişlememesi yerine, Rusya ve komşularına, ihlal edilemez sınırlar gibi net kurallar ve lider seçme hakkı gibi değerlerle uyum karşılığında entegrasyon ve katılım, koşulsuz seyahat ve açık pazarlar teklif edilebilir. Yalnız bırakılma talepleri, tam bir ittifak teklifleriyle karşılanabilir." Batı-Rusya savaşından kaçınılması gerektiğini vurgulayan birçok analizden de görüleceği üzere, daha sonra Alman hükümetinin baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach'ın, Hindistan'da, Rusya- Ukrayna krizinin ele alındığı oturumda, Batılı devletlerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline yönelik endişesini "saçmalık" olarak nitelendirmesi ve "Çin'e karşı Rusya'ya ihtiyaçları 

olduğunu" ifade ederek "Putin ateist ama fark etmez. Bir demokrasi olmamasına rağmen bu büyük ülkenin ikili ortak olarak yanımızda olması, Çin'i bizden uzak tutabilir" şeklinde 'Haçlı İttifakı'nı andıran ve Alman hükümetlerinin Rusya yanlısı temel felsefi yaklaşımını dile getiren yorumlar yapması, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditlerine, SWIFT şantajlarına, Rusya'nın 'Avrupa'ya giden doğal gazı 

kesme' karşılığına ve İngiltere'nin kışkırtmalarına rağmen Ukrayna-Rusya arasında Batı-Rusya merkezli bir savaş olamayacağını açık bir şekilde göstermektedir. Batı, Rusya ile birlikte, en son Ocak 2022'nin ilk günlerinde Kazakistan'da yaptığı gibi belirsizlikler üreterek bu belirsizliklerin sağladığı verimli arenada dünyayı 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şekillendirmek istemektedir. Xi Jinping ile birlikte yol yürüyen ve Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da Batı ile ortak olarak gerilimler üreten, askeri darbeler yaptıran Putin'in de istediği şey tam olarak budur. Bugün gerilim olarak görülen şey gerçekte güç gösterisi yaparak küresel arenada söz sahibi 

olma hakkının korunması meselesidir. ABD-Rusya arasındaki oyun teorileri bu anlamda ders verici bir geçmişe sahiptir. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yeni NATO kuvvetlerin Doğu Avrupa'da 

konuşlandırılmasının 'Moskova'ya tehdit oluşturmadığını' ve NATO'nun 'Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu' söylemesine rağmen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, 26 Ocak 2021'de Duma'da, "Uzun süredir açıklamalarını dikkate almadığımı biliyorsunuz. Bana göre gerçeklikle bağını çoktan kaybetmiştir." diyerek Rusya'nın esas amacını netleştirmiştir: "Batı, oluşan çok kutuplu dünyanın gerçeklerini kabul etmeye hazır değil. 
Bu dünyanın, tek devletin egemenliği altında olmasından daha adil ve demokratik olması gerekiyor. ABD önderliğinde olan Batı ülkeleri, tarihin objektif akışına karşı çıkmaya ve başka ülkelerin çıkarlarını umursamadan kendileri için tek taraflı avantajlar sağlamaya çalışıyor. Rus sınırlarının yakınlarında kışkırtıcı askeri manevralara, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesine, Ukrayna'ya silahların gönderilmesine ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik doğrudan provokasyon düzenlemeye itilmesine bakmak yeterlidir." 26 Ocak 2021'de CNN yayınında haber spikeri Christiane Amanpour'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki durum hakkında röportaj yaparken ekranda geçen görüntülerde, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'un Rusya etiketiyle yayınlanması hatadan ziyade mesaj olarak verilen önemli bir detaydır. Türkiye'nin çatışmacı bir dil kullanan ABD ve Rusya ilişkilerindeki derin ve gizli ortaklığı fark etmemesi imkansızdır. Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Somali, Sudan, Mali, Gine, Burkina Faso ve daha birçok yerde ABD-Rus işbirliği ve ek olarak Putin'le işbirliği yapan Macron liderliğindeki Fransız dış politikası açıkça Türkiye karşıtı olarak 

konumlanmıştır. Türkiye'nin bu 'oyun içinde oyun' retoriğini ciddiyetle takip etmesi ve herhangi bir stratejik hata yapmaması şarttır. 26 Ocak 2022'de, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüşerek Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin gizli yazılı yanıtını teslim etmesini takiben, "Rusya'ya yanıtımız Ukrayna ve Avrupa'daki müttefiklerimizle tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde hazırlandı." diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in, "ABDnin Rusya'ya nükleer füzeler dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek bir mutabakat yapabileceklerini teklif ettiğini" açıklamasından sonra, aynı gün 26 Ocak 2022'de NTV'de katıldığı canlı yayında Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapma tekliflerini yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rusya'nın, Ukrayna'ya silahlı saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Böyle bir adım Rusya ve bölgemiz için akılcı bir hareket olamaz..(..). Rusya- Ukrayna gerginliğinde Türkiye, NATO ülkesi olmanın gerekliliğini yerine getirecektir." şeklindeki açıklaması Rusya'ya da verilmiş somut bir cevaptır. Erdoğan'ın, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i “sorun ve farklılıklarını çözmeleri için? Türkiye'ye davet etmesine yönelik sorulara, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 24 Ocak 2022'de Putin ile Erdoğan'ın yakın 
gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyleyerek cevap vermiş, 27 Ocak 2022 
günü ise, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" şeklinde yaptığı açıklamayla Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye'ye gideceğini duyurmuş ve sürecin akışının görülmesini sağlamıştır. 


Kazakistan'da hükümeti deviren ayaklanmalar, Sovyet sonrası otoriter rejimlerin merkezindeki çamurlu buz kabuğunun altındaki gerilimin en son işareti. 2014'te Ukrayna'da kırılan, ancak 2020'de Belarus'ta tutunan ve geçen yıl Rusya'da o kadar kalınlaşan aynı kabuk, permafrost (donmuş toprak) gibi görünmeye başladı. 


Bu aldatıcı bir bakış. Bu ülkelerdeki yağmacı, baskıcı rejimler kalıcı değildir; yalnızca en zeki tebaalarının hırslarını boşa çıkardıkları için değil, aynı zamanda artık ilham vermeyen eski karizmatik kişiliklere büyük ölçüde bağımlı oldukları için. 


“Büyükbaba, Git” Kazakistanlı protestocular arasında popüler bir slogandı. 2019'da resmi 


görevini halefine bırakan, ancak iktidar gücünü elinde tutan 81 yaşındaki eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kastediyorlardı. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ve 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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Dedeler”di. Baskı ve atalet kombinasyonu sayesinde ayakta kaldılar, ancak kaynakları sınırlı. 


Batılı liderlere Putin'in, öncelikle Rusya'nın olası bir Ukrayna'yı yeniden işgalini durdurmayı amaçlayan çok yönlü görüşmelere yol açan en son güvenlik taleplerini düşünürken daha uzun bir bakış açısına sahip olmalarını söylemek muhtemelen anlamsız olacaktır. Öncelikle Putin'in önümüzdeki aylarda daha fazla savaş başlatmasını ve kazanmasını engellemekle ilgileniyorlar. Eski Sovyet çekirdeğindeki şiddetli buz kırılması - kelimenin orijinal anlamıyla bir fiyasko - uzak görünüyor ve belki de bunun için etrafta olacaklarını düşünmüyorlar. 


Putin'in açık şantajına yönelik Batılı tepkileri acil endişeler tetiklemiş olsa bile, buzsuz bir gelecek, sadece 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin çatırdadığı ve parçalarının kayalar gibi ayrıldığı zaman yapılan türden stratejik hatalardan kaçınmak için bile olsa akılda tutulmaya değer. 


O zamanlar, Sovyet sonrası dünyaya bir avuç zavallı gibi davranmak kolaydı; Onlarca yıllık komünist merkezi planlama, onu ekonomik harabeye çevirmişti. Rusları, Ukraynalıları, Belarusluları veya Kazakistanlıları komünizmden kurtuldukları için ödüllendirmenin bir anlamı yoktu, herhangi bir Marshall Planına gerek yoktu. 


Dünya Bankası, 1992 ile 2019 yılları arasında Rusya'nın yaklaşık 620 milyar ABD doları tutarında doğrudan yabancı yatırım aldı; bu, toplam nüfusları Rusya'nın sadece yüzde 60'ı kadar olmasına rağmen, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin sahip olduğu miktarın yaklaşık yarısı. 19 milyon nüfuslu Şili, Rusya'nın aldığı doğrudan yabancı yatırım akışının neredeyse yarısını aldı; Ukrayna ve Kazakistan birlikte Türkiye'nin tek başına aldığı kadar aldı. 


Avantajlı ticaret anlaşmaları yoktu; Ukrayna, DTÖ'ye ancak 2008'de, hala komünist olan Çin'den yedi yıl sonra kabul edildi; 2012 yılında Rusya; 2015'te Kazakistan. Sovyet sonrası vatandaşlar için vizesiz seyahat yoktu, ilk yıllarında Batı Almanya'ya yağmur gibi kolay şartlarla borç silme yoktu. 


Rusya'nın NATO'nun genişlememesi yönündeki ricaları pek dikkate alınmadı ve Rusya'yı örgüte çekmek için hiçbir çaba gösterilmedi. Putin yönetiminin ilk yıllarında bile bu mümkün olabilirdi. Ukrayna ve Kazakistan, Ukrayna örneğinde zaten değersiz olduğu bilinen zayıf güvenlik garantileri karşılığında nükleer silahlarından vazgeçtiler. 


Batılı kurumlara dahil olmak, Sovyet sonrası ülkeler ne yapmış olursa olsun, büyük ölçüde sembolik olarak kalmıştır. Batı'nın bir dostu olarak başarısının zirvesi olan kısaca Sekizler Grubu olarak adlandırılan gruba üyelik, tartışmasız, Batı egemenliğinde olmayan G20'ye katılımın aksine Rusya'ya bahsetmeye değer hiçbir fayda getirmedi. 


2014 yılında AB ile “derin ve kapsamlı bir ticaret bölgesi” oluşturduğu için Rusya tarafından 
işgal edilen Ukrayna bile anlaşmadan gelen ekonomik farkı zar zor fark etti. AB ile ticareti, 2013'teki 36,8 milyar Euro'ya kıyasla 2020'de 39,7 milyar Euro'ya (45,1 milyar ABD Doları) ulaştı. AB'ye ihracatı, pandemi öncesi son yıl olan 2019'da 24,2 milyar Euro'ya ulaştıktan sonra 23 milyar Euro'da zorlukla tutundu. 


Sovyet sonrası ulusların son 30 yılda Batı'dan gördüğü muamele, derin bir güvensizlikle dikte 


edildi; Rusya'nın NATO'nun genişlemesiyle kontrol altına alınması gereken askeri gücünün, tüm Sovyet sonrası alanında istenmeyen göçmenlerin, Sovyet sonrası işletmelerin potansiyel 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yolsuzluk ihraç etmelerinin ve devlet sübvansiyonunu kötüye kullananların kaynağı olarak görülmesiydi sebep. 


Sonuç olarak, 15 eski Sovyet ulusundan yalnızca, zorla SSCB'ye dahil edilen ve hiçbir zaman kültürel olarak tam anlamıyla SSCB ile bütünleşmemiş olan Baltık devletleri, Batı'da sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Rusya, Orta Asya ve Çin ile birlikte diğerlerini alacakaranlık kuşağında tuttu. Bunların en özgürü olan Ukrayna bile, ancak herhangi bir jeopolitik kampa veya sepete girebilecek bir geçiş durumunda. 


Bu nedenle hepsi sürekli bir istikrarsızlık kaynağıdırlar. Her türlü tehdidin (ekonomik, askeri, terörist) yayılabileceği devasa, stratejik olarak yerleştirilmiş, kaynak açısından zengin bölgelerin parçalarıdırlar. Bunların en büyüğünü yöneten ve sınırları hareket ettirecek askeri güce sahip olan Putin, bu tehdit potansiyelini bir pazarlık kozu haline getirmeye çalışıyor. 
Şimdiye kadar, Batılı liderlerin, özellikle de ABD'nin dikkatini çekmesini sağlamada başarılı oldu. 


Putin, yurtiçinde ve yurtdışında uzun süredir işbirliğinden vazgeçmiş durumda. Küresel bir güç olarak Rusya'nın işbirlikçi olmaktan fayda görmediğini düşünüyor. Bunun yerine, zorlama yolunu kullanıyor. 


Bu, Putin hala ortalıktayken ABD ile Rusya - ya da daha geniş anlamda Batı ve Rusya - arasında müzakere edilen herhangi bir çözümü olası kılıyor. Ancak onun ayrılmasından sonra, yalnızca Batı ile Rusya arasındaki farklı bir ilişki için değil, tüm Sovyet sonrası gri alanı kapsayan yeni bir anlaşma için bir fırsat penceresi yeniden açılacak. 


Bu beklenti, Batı'nın Rusya ile mevcut müzakerelerine yaklaşımını dikte etmelidir. Putin'in yeni bir güçler dengesini kurumsallaştırmaya yönelik önerileri o kadar açık bir şekilde umut verici ki, bunları ciddi müzakereler için bir başlangıç noktası olarak okumak bile zor; NATO'nun 2020'lerde 1997 öncesi şekline geri döneceğine gerçekten inanamıyor. 


Dolayısıyla Batı, kendi özlemlerini ortaya koymak için gelecekteki Rus ve Sovyet sonrası liderlerle Putin'in kafasından geçen bir şekilde konuşarak, aynı şekilde yanıt verme fırsatına sahip. 


Ya Avrupa, Rusya'ya ve Sovyet sonrası çekirdeğe AB ile tam ekonomik ve potansiyel olarak siyasi entegrasyon umudu -Putin'in bir zamanlar aradığı ve alay konusu olduğu şey- ve NATO Rusya'ya Sovyet sonrası diğer ülkelerle birlikte hızlı bir üyelik yolu sunsaydı ne olurdu? 


Öneriler, bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından özgür ve adil olarak kabul edilecek seçimlerin yapılması ve Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının Hırvatistan ve Slovenya'nın toprak anlaşmazlıklarında Hırvatistan'ın AB'ye üyelik için bir koşul olarak yaptığı tahkim yoluyla çözülmesi gibi atılması gereken adımlara bağlı olabilir. 


Putin'in bu koşulları kabul etmesi imkansız olurdu. O, artık herhangi bir tarafsız arabuluculuğa inanmıyor. Bununla birlikte, gökteki pasta önerileri, Putin'in halefleri için, Rusya'nın yararlanabileceği, çatışmadan işbirliğine köprü olan çekici bir senaryoyu ana hatlarıyla belirtecektir. Koşullar ayrıca Rus halkına Batı hakkında alternatif bir düşünme biçimi sunacaktır. Bugün Kremlin'in politikasında söz sahibi olmasalar bile, durum her zaman böyle olmayabilir. 


228 


Yalnızca NATO'nun genişlememesi yerine, Rusya ve komşularına, ihlal edilemez sınırlar gibi net kurallar ve lider seçme hakkı gibi değerlerle uyum karşılığında entegrasyon ve katılım, koşulsuz seyahat ve açık pazarlar teklif edilebilir. Yalnız bırakılma talepleri, tam bir ittifak teklifleriyle karşılanabilir. 


Bu yaklaşım, Batı'nın böyle bir ittifakı, Putin'in kin temelli Batı karşıtı haçlı seferine yanıt olarak geri dönen sınırlama, caydırıcılık ve bir dizi çatışmacı konsepte alternatif olarak düşünmeye istekli olmasını gerektirecektir. 


Rusya'yı yeni bir Avrupa güvenlik sistemine entegre etme fikirleriyle Batılı liderler arasında tartışmasız en vizyoner kişi olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sergilediğinden bile daha güçlü bir hayal gücü gerektirecektir. Bir bakıma, 1990'larda bile imkansız olduğu ortaya çıkan bir inançsızlığın askıya alınmasını gerektirecektir. 


Şimdi bu yaklaşımı denemek için güçlü bir neden var. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllardaki mevcut AB'ninkine benzer, hevesli bir hedef olmaksızın, Putin'den sonra bile hiçbir ara anlaşma sistemi ve geçici düzenlemeler istikrarlı olamaz. 


Çatışma öncül olduğunda, kişisel çıkar her zaman önceliklidir ve anlaşmalar ve vaatler yerine getirilmez, hatta bugün mümkün olanın sınırları içinde olanlar bile; askeri planların çatışmasını gidermeyi ve askıya almayı içerenler bile. 


Buz, bugün ne kadar kalın görünürse görünsün temelde kırılgandır. Batı, Sovyet sonrası bitmemiş işiyle son otuz yılda olduğundan farklı bir şekilde başa çıkmak için stratejik düzeyde hazırlıklı olmalıdır. Rusya'da veya daha genel olarak Sovyet sonrası tarafta iyi niyetin olmadığını varsaymamalıdır. Putin sonrası, 30 yıldan çok daha erken bir zamanda, iyi niyet görülmeyebilir. 


Leonid Bershidsky, 09 Ocak 2022, Taipei Times (Bloomberg Opinion) 


(Leonid Bershidsky, Berlin merkezli Bloomberg Haber Otomasyonu ekibinin bir üyesidir. 
Daha önce Bloomberg Opinion'un Avrupa köşe yazarıydı.) 


RUSYA İLE SAVAŞA HAYIR 
Tamer Güner, 26.12.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, The Center for American Greatness'in üyesi ve avukat Christopher Roach'a aittir ve son günlerde Ukrayna, Belarus üzerinden gerilen Rus-Amerikan ilişkilerine ve olası bir savaşa odaklanmaktadır. Analistin, ABD-Rusya'nın aralarındaki gerilimde kullandığı tampon bölge olarak Ukrayna'da savaş veya Ukrayna için savaş üzerinden yaptığı yorumlara ek olarak sarf ettiği, "Biden'ın askeri ve diplomatik atamaları; Rusya'yı, eşcinsel hakları ve transseksüellik gibi yakın zamanda uydurulan değerler de dahil olmak üzere, Batı'nın gücü ve Batılı değerler için tehlikeli olan geri otoriter bir devlet olarak sınıflandıran düzenin temel neoliberal vizyonunu paylaşıyor." şeklindeki cümlesi, 

Putin'in, "Kadınla erkeğin aynı şey olduğunu düşünen varsa misafirim olsun. Ama ortak akıl var. Kadın kadındır, erkek erkektir, anne annedir ve baba babadır şeklindeki geleneksel yaklaşıma bağlı kalıyorum." ifadesiyle birlikte değerlendirildiğinde insanlık için ne tür bir çatışma ortamının var olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. 
Türkiye ABD-Rusya geriliminde artık itibarsız bir devlet olarak ABD için değil, kendi çıkarları için stratejik tutum belirlemeye devam etmeli ve Ukrayna'da savaş için atılacak herhangi bir Amerikan adımına uzak mesafeli 


davranmalıdır. 
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Küba Füze Krizi, tarihe neredeyse nükleer savaşla sonuçlanacak bir gerilim siyaseti dönemi olarak geçti. Ancak çok az tartışılan ayrıntılardan biri, krizin John F. Kennedy'nin parlak bir askeri hamlesi nedeniyle veya nükleer silah kullanmak isteyen generallerin tavsiyelerine uymasıyla sona ermemiş olduğudur. 


Bunun yerine Rusya nükleer füzelerini Küba'dan çekmeyi kabul ederken, Amerika (sessizce) kendi nükleer füzelerini Türkiye'den çekmeyi kabul etmiştir. 


Başka bir deyişle, soyut ilke veya ideoloji değil, iki süper gücün kaba denkliği ve alınan karşılıklı önlemler, her iki tarafın da durumu kurtarmasına ve gerilimi düşürmesine izin verdi. 
Diplomatik çözüm galip geldi; çünkü bu, iki ülkenin kasıtsız ve kazanılması mümkün olmayan bir nükleer savaştan kaçınma konusundaki ortak çıkarları ile uyuşuyordu. 


Rusya'nın İktidara Dönüşü 


Bu çözüm, son zamanlarda Ukrayna üzerinden savaş davullarının çalınmasıyla çelişiyor. 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna karmaşık bir geçmişe sahip ancak nesnel standartlara göre ABD, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana provokasyonun çoğundan sorumludur. Bu provokasyon, “dış politika topluluğu”nun, Amerika'nın “tek süper 

güç” olduğu “tek kutuplu” bir dünyayı sürdürme konusundaki fikir birliği hedefinden kaynaklanmaktadır. 


Amerikan gücünün bu şekilde çerçevelenmesi her şeyi bizim sorunumuz haline getiriyor. Bu durum, sadece Clinton yıllarında baskın hale geldi. Sovyetler Birliği 1991'de dağılırken, George H.W. Bush ve onun parlak Dışişleri Bakanı James Baker yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya NATO'yu 'doğuya doğru bir inç' genişletmeyeceğine dair güvence verdi. Kısa bir süre sonra NATO, önce Varşova Paktı'nın eski ülkelerine ve daha sonra eski Sovyet cumhuriyetleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya'ya doğru genişlemeye başladı. Zayıf durumdaki Rusya protesto etmekten başka bir şey yapamazdı. 


George W. Bush yönetiminin son döneminde, Amerikan yenimuhafazakarları (Çev:Neoconlar) arasındaki bazı kişiler, NATO üyeliğini eski Sovyet cumhuriyetleri olan Ukrayna ve hatta çok uzaklardaki Gürcistan'ı içine alacak şekilde genişletmek için girişimlerde bulundular. Bu, artık Vladimir Putin'in liderliğinde daha güçlü hale gelmiş olan Rusya için çok fazlaydı. 


İş dünyasında olduğu gibi dış politikada da olaylara bir rakibin bakış açısından bakmak faydalıdır. Sovyet imparatorluğu parçalanmış, 1990'larda ekonomik şok tedavisiyle zayıflamış ve gücünü yansıtma yeteneği sınırlı hale gelmiş Rusya için NATO aracılığıyla hareket eden ve daha önce Rusya'yı küçük düşüren ABD, Rusya'yı çevreliyor gözükmekteydi. 


Rusların hafızası güçlüdür; Rus politikacılar, Rusya'nın 1812'de Napolyon tarafından işgal edilmesini, 1853 Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa ile savaşları ve ardından 1941'deki Nazi tehdidini, sanki bunlar yakın zamanda olmuş gibi dile getirirler. Rusya uzun zamandır Batı'nın ideolojik tutkusuyla körüklenmekte olan Batı istilaları nedeniyle korkmaktadır. 
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Bu nedenle, Putin döneminde Rusya, bölgesindeki Batı etkisine sınır koymak için gücünü stratejik olarak kullanmıştır. Rusya 2008 yılında, ABD müttefiki Gürcistan'ın ayrılıkçı Osetya ve Abhazya bölgelerinde donmuş bir çatışmayı yeniden alevlendirme girişimini durdurdu. 
Gürcistan ve Batıda eğitim almış lideri Mihail Saakaşvili, Batı ile ilişkilerinin tek taraflı olduğunu çabucak öğrendi; ABD, Gürcistan'ı korumak ve onu Osetya'ya saldırma konusundaki pervasızlığından kurtarmak için savaşa girmeyecekti. Ve Rus ordusu son derece yorgun düşmüş gibi görünse de, iyi giyimli ama tamamen yetersiz Gürcüleri yok etmeyi çabucak başardı. 


2015 yılında Rusya, Suriye'deki uzun süreli müttefikini desteklemek için güç sağladı. Sınırlı 
bir bütçeyle, Rus özel kuvvetleri, hava gücü ve hava savunma sistemleri, Esad rejimini desteklemek ve durumu IŞİD'in aleyhine çevirmek için çok şey yaptı. Bu, “uluslararası toplumun” rejim değişikliği girişimlerinin kaçınılmaz olmadığına ve Rusya'nın da spoiler oynamasına, Ortadoğu'daki alaka düzeyini korumasına ve müttefiklerinin yanında yer almasına olanak sağlayan belirli bir güç projeksiyon yeteneğine sahip olduğuna dair güçlü bir mesaj gönderdi. 


2014'te Batı, Ukrayna'nın Rus yanlısı lideri Victor Yanukoviç'e karşı bir darbeyle sonuçlanan Maidan devrimini teşvik etmek ve desteklemek için elinden geleni yaptı. 
Darbeden sonra, ülkenin doğu yarısının çoğu etnik Rus olmasına, Rusça konuşmasına, neredeyse tamamen Rus Ortodoks Kilisesi ile birleşmesine ve birçoğunun Rusya içinde akraba ve ticari bağlantılara sahip olmasına rağmen, yeni liderler şiddetli Rus karşıtıydı. 


Aşırı Ukraynalı milliyetçilerin bölgedeki Rus dilini ve Rus kültürünü ortadan kaldırma ve Sivastopol'daki Rus deniz üssüne müdahale etme ihtimali çok fazlaydı. Kırmızı ve mavi eyaletlere sahip Amerika gibi, Ukrayna da siyasi olarak çok bölünmüştü, ülkenin doğu yarısı neredeyse tamamen Yanukoviç'i ve onun Rus yanlısı politikalarını destekliyordu. 


Rusya, 2014 yılında “küçük yeşil adamları”(*) Kırım'a konuşlandırmasıyla, gücünü benzersiz, sınırlı ve verimli bir şekilde yansıtma yeteneğini bir kez daha gösterdi. O sırada kan dökülmüyordu. Kısa süre sonra, Donetsk'teki isyancılar, Rusya'nın da desteğiyle, ülkenin doğusunda ayrılıkçı bir cumhuriyet oluşturdu. Kanlı savaş, nihayetinde sonuçsuz bir şekilde sona erdi ve Ukrayna güçleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ayrılıkçıları arasında hala sık sık çatışmalar yaşanıyor. 


Bu çatışmadan önce, çatışma sırasında ve sonrasında Ukrayna, tamamen yıpranmış bankacılık sisteminden, batılı politikacıların ve savunma kesimlerinin küçük bir servet kazandığı Avrupa'nın “Yıldız Savaşları Cantina'sı” rolüne kadar yolsuzluğa batmıştı. Hunter Biden, Paul Manafort ve Mark Penn'in kendilerini bir şekilde Ukrayna'nın her tarafında bulması için bir sebep vardı. 


Ukrayna'nın eski lideri Yulia Timoşenko'nun sonunda suçlanıp “gaz prensesi” olarak etiketlenmesinin de bir nedeni var. 


Şaibeli Bir Savaş Sebebi 
Batılı güçler birdenbire Rusya ile savaşmak için yeniden hazırlanmaya başladılar. İddia edilen 


neden, Rusya'nın oluşan kendi sınırları içinde Ukrayna sınırına önemli birliklerini konuşlandırılmasıydı. Beyaz Saray'daki son liderlik değişikliği dışında, yaklaşmakta olan bir 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işgale yönelik veya ek ABD eylemlerine ihtiyaç olduğunu gösteren başka hiçbir şey olmamıştı. 


Trump, Rusya ile çatışma konusunda şüpheciydi ve müesses nizam, onu bu pozisyondan geri çekilmesi için manipüle etmeye yönelik çok fazla enerji harcadı. Öte yandan Biden'ın, Obama döneminde Ukrayna portföyünden sorumlu kişi olarak Ukrayna ile kişisel ve finansal bağlantıları vardı ve özellikle Rusya'ya karşı düşmanlık duymaktaydı. Biden'ın askeri ve diplomatik atamaları; Rusya'yı, eşcinsel hakları ve transseksüellik gibi yakın zamanda uydurulan değerler de dahil olmak üzere, Batı'nın gücü ve Batılı değerler için tehlikeli olan geri otoriter bir devlet olarak sınıflandıran düzenin temel neoliberal vizyonunu paylaşıyor. 


Ukrayna iç savaşı talihsiz ve acımasız bir çatışmadır ve Doğu ile Batı arasındaki sınır bölgelerindeki kardeşler arası şiddetin uzun geçmişe sahip pek çok çatışmalarından biridir. 
Ancak bunun Birleşik Devletler halkıyla veya onların refahı ve güvenliğiyle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Batı Avrupa güçleri hemen yanı başındaki Ukrayna için savaşa girmek istemiyorsa, ABD'nin bunu yapması için çok daha da az sebebi bulunmaktadır. 


Şu anda savaş çağrısı yapanlar arasında bulunan hem Sol hem de Sağ'dan politikacılar bulunuyor; bunların arasında “Amerikan birliklerini karada hükümsüz kılmam. İlk nükleer kullanım eylemini de göz ardı etmem” diyen Sol kanattan çılgın ABD Senatörü Roger Wicker de var. Senatör John Kennedy ise, ABD'nin "tam güç" kullanmakla tehdit 

etmesi gerektiğini söylüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda “ağır sonuçları olur. 
Daha önce hiç kimsenin görmediği ekonomik sonuçlar” diyen Joe Biden, şimdilik daha ölçülü davranıyor. 


“Önce Amerika? sloganına ne oldu? 
Gerçek Risk 


Ukrayna'yı savunmak Rusya ile savaşın bedeline değer olsa bile, savaşı savunanlar her zaman odadaki fili görmezden geliyor gibi görünüyor. Rusya dünyadaki en büyük nükleer güçtür. Rusya, Ukrayna'nın hemen yanındadır. Ve Rusya yakın zamanda nükleer doktrinini, güçlü bir düşmanla, yani NATO ve ABD gibi güçlü bir düşmanla büyük bir bölgesel çatışma durumunda üstün gelmek için nükleer silah kullanma hakkını içerecek şekilde gevşetti. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna üzerindeki herhangi bir çatışmayı Ukrayna sınırlarıyla sınırlı tutacağı belirli değil. Ne de olsa Rus lojistik depoları, stratejik rezervleri ve insan gücü Rusya'da bulunuyor. Savaş durumunda bu durumu görmezden gelmek, savaşın Rus topraklarına dokunması durumunda nükleer tırmanış ihtimaliyle korunmakta olan Rusya'nın güçlü konvansiyonel kabiliyetine, aksi takdirde sahip olacağından daha fazla güç verecektir. ABD ve NATO için bu bir “kaybet-kaybet” senaryosudur. 


Soğuk Savaş boyunca, ABD ve Rusya'nın nükleer tırmanış korkuları nedeniyle doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmaları dikkate değerdir. Ama şimdi, bu belirsiz ortamda, Soğuk Savaş'ın tüm doğru ve ihtiyatlı kısıtlamaları tamamen unutulmuş görünüyor. 


Bu tür güç zehirlenmesinin geçmişte bazı emsalleri vardır. Amerikan askeri gücünün aşırı iyimser değerlendirmesi, uzun vadede ülkemizi zayıflatan Irak'ı işgal etme kararına katkıda bulundu. Benzer şekilde, yakın zamanda Irak, Libya, Suriye ve Afganistan'da kaybeden aynı ulusal savunma teşkilatının; farklı, muhtemelen daha zorlu bir kampanyada, bu sefer iyi 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silahlanmış, teknik olarak gelişmiş, tanıdık çevre ve koşullara sahip olma avantajına sahip bir düşmana karşı savaşmak için çok istekli olduğu görülüyor. 


Öğrenmiyorlar. Ve ahlaki hesaplamaları hatalı. Donetsk'teki okul çocukları Rusça yerine Ukraynaca konuştuğu için Dünya savaşı meşru görülemez. 


Amerikalılar Rusya ile Savaşı Desteklemeyecek 


Bu hezeyanlı risk değerlendirmesi, son zamanlardaki Rusya karşıtı savaş ateşindeki en kötü istihbarat başarısızlığı bile değil. Amerikan liderliği Rusya'yı veya Rusları anlamazken, kendi ülkelerini ve vatandaşlarını da derinden yanlış anlıyor. 


Devlete ve personeline yönelik düşmanlık, daha derinlere kök salmış bir önyargı haline gelmiş ve şimdi, on yıllardan beri ilk kez orduya kadar yayılmaktadır. Ordu liderliği, daha önce hükümet karşıtı şüphecilikten muaf olsa da, hükümetin seçilmemiş liderlik sınıfına akılsızca iyilik yapmış ve hatta hükümet, sıradan Amerikalılara karşı daha düşmanca ve hedeflerinde daha ideolojik hale gelmiştir. 


Liderlik sınıfı ve ordu bundan yirmi yıl önce, ordu saflarında hizmet etme eğiliminde olan ve “ulusal çıkarlar” ve “saldırganlığı durdurma” konusunda güvenilir bir retoriğe sahip yerli Amerikalıların içgüdüsel vatanseverliğine güvenebilirdi. Bu güven, var olmayan kitle imha silahlarını bulmak için gerçekleştirilen haçlı seferleri, milyarlarca dolarlık Afgan ordusunun çöküşü, “eğriyi düzleştirmek için iki hafta” söylemi (Çev: Covid-19 salgını başında iki hafta içinde işlerin yoluna gireceğini açıklayan yetkililere atıf) ve “beyaz öfke” (Çev: Alternatif sağ) üzerine oluşan histeri tarafından kırıldı. Rusya ile bir savaş seçeneğiyle bu güven yeniden inşa edilmeyecek. 


Soğuk Savaşı hatırlayan çoğu Amerikalı, Soğuk Savaş'ın sonunu ve nükleer imha hayaletinden kurtuluşun yirmi yılını da hatırlıyor. Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin aksine, Batı Yarımküre'ye uzanan dünya çapında bir komünist devrimi desteklemediğini biliyoruz. 
Gerçekten de NATO ülkelerinin çoğuna göre 

Rusya, Hıristiyanlığı ve normalleşmeyi savunuyor. Eski toprakları (üzerindeki devletler) ile arasındaki sınırlar ve nüfuz üzerindeki çekişmeleri çoğunlukla bizi ilgilendirmemektedir ve kesinlikle bir savaşı haklı çıkarmak için yeterli değildir. 


Amerikalılar Rusya'ya tam olarak güvenmeyebilir, ancak Rusya çoğunlukla yaşamlarımızla alakasızdır. 


Adalet 


Bu durum, nihai bir değerlendirmeye yol açar. Bir ulusun savaşa girmesi için bu savaşın adil olması gerekir. Bu, gerekli olması, son çare olması ve makul bir başarı şansına sahip olması gerektiği anlamına gelir. Tıpkı Irak, Libya ve Suriye'deki savaşların her birinin önemli bir adalet unsurundan yoksun olması gibi, Rusya ile Ukrayna üzerinden bir Amerikan savaşı bu özelliklerin hiçbirine sahip olmayacaktır. 


Afganistan'daki savaş, 11 Eylül saldırılarının gölgesinde gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı'na 


girişimiz, Japonların Pearl Harbor'a sinsi saldırısından önce gerçekleşmişti. Buna karşılık, Rusya ile bir savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin, hiçbir anlaşma yükümlülüğümüzün 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olmadığı ve çok az tarihi bağlantımız olan bir ulus için devam eden bir iç savaşta taraf tutmasını gerektirecektir. 


Rusya'nın eylemlerinin çoğu, Batı kaynaklı bir kuşatma ve provokasyon algısından kaynaklandığı için, belki de Küba füze krizinin ardından Türkiye'den füzelerin çekilmesi olayında olduğu gibi; Bu çatışmayı ve hemen hemen tüm diğer çatışmaları bir 

sonraki Münih olarak yanlış karakterize eden taleplerimizin ve söylemimizin dozunu düşürerek, Ukrayna çatışmasının tırmanmasını ve savaşın kendisini önleyebiliriz. 


Tabii ki, bunun için, son 30 yıldır dış politika kurumunda fena halde eksik olan türden bir zekâ, muhakeme ve tarih duygusu gerekmektedir. 


Christopher Roach, 12 Aralık 2021, American Greatness 


(Christopher Roach, The Center for American Greatness'in ek bir üyesi ve Florida'da özel olarak çalışan bir avukattır. Chicago Üniversitesi'nden çift diplomalıdır ve daha önce The Federalist, Takimag, Chronicles, Washington Legal Foundation, Marine Corps Gazette ve Orlando Sentinel tarafından yazıları yayımlanmıştır.) 


JAPONYA, UKRAYNA'YA YÖNELİK HAMLELERİNE KARŞI RUSYA'YA 
EKONOMİK YAPTIRIM KARARI ALDI 


23 Şubat 2022 Çarşamba- haksozhaber 


Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı. 


Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı. 


Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı. 


Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi. 


Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden" hamlelerini bir kez daha "kınadığını" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin 


ivedilikle planlanacağını belirtti. 


Japon Başbakan, "Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 


Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı. 
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Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti. 


BİDEN, RUSYA'YA YAPTIRIMLARINI DUYURDU 
23 Şubat 2022 Çarşamba- haksozhaber 


ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu. 


Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'da iki bölgeyi "bağımsız devletler" olarak tanıdığını duyurduğunu anımsatarak, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı." diye konuştu. 


Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini belirten Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Dün geceki konuşmasını dinlerseniz, daha da ileri gitmek için gerekçeler ürettiğini görebilirsiniz. Bu, Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı." 
ifadelerini kullandı. 


ABD'den Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna ve Putin'e yakın kişilere yaptırım kararı 


Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'tekilerden daha çok yaptırım uygulayacaklarını dile getirerek, şunları söyledi: 


"Rusya bu işgalde daha da ileri giderse biz de yaptırımlarda gideriz. Tanrı aşkına Putin'e komşularına ait topraklara sözde bağımsızlık tanıyabileceğini düşündüren ne? Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumdan sert bir yanıtı hak ediyor." 


Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak." şeklinde konuştu. 


Biden, yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydederek, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar." dedi. 


Biden'dan Estonya, Litvanya ve Letonya'ya askeri yardım 
Rusya'nın eylemleri nedeniyle Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 
Projesi'nin durdurulması için Almanya ile çalıştıklarını belirten Biden, "Rusya ileri gittikçe 


daha da ağır bedeller ödeyecek. Saldırganlığını sürdürürse, ek yaptırımların yanı sıra ABD Ukrayna'ya savunma desteğini sürdürecek." ifadesini kullandı. 
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Biden, Rusya'nın bugün Belarus sınırından asker çekmeyeceğini açıkladığını, bu nedenle de ABD'nin bölgedeki NATO müttefiklerini desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Baltık bölgesindeki ortaklarımız Estonya, Letonya ve Litvanya'ya destek için Avrupa'da konuşlu daha çok asker ve ekipmanın harekete geçirilmesini onayladım. Şunu açıkça söyleyeyim bunlar tamamıyla savunma yönelik adımlar. Rusya ile çatışma niyetimiz yok." diye konuştu. 


ABD'nin hala Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük bir saldırıya hazırlandığına inandıklarını belirten Biden, Rusya'nın hala Ukrayna sınırında çok sayıda askeri mühimmat ve 150 binin üzerinde asker tuttuğuna işaret etti. 


"Savaş başlatmayı planlamadığınız müddetçe kana ihtiyaç duymazsınız" 


Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına kan ve tıbbi ekipman takviyesi yaptığına işaret ederek, "Savaş başlatmayı planlamadığınız müddetçe kana ihtiyaç duymazsınız." ifadesini kullandı. 


Rusya'nın son dönemde yanıltma operasyonu ile uygun eylemlerde bulunduğuna işaret eden Biden, şunları söyledi: 


"Rusya daha çok provokasyonla daha çok askeri eylemini haklı çıkarmaya çalışıyor. 
Hiçbirimiz aptal olmamalıyız. Hiçbirimiz oyuna gelmemeliyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının hiçbir gerekçesi olamaz. İlerleyen günlerde Rusya'nın ilerleme tehdidi var ve Rusya bunun sorumluluğunu taşımalı." 


Biden, "özgürlüğü" savunmanın bedelleri olduğuna işaret ederek, "Ancak uyguladığımız yaptırımların bizim değil de Rus ekonomisini hedef aldığından emin olmak için elimden geleni yapacağım. Enerji kaynaklarını bir kesinti ihtimaline karşılık yakından izliyoruz. 
Büyük petrol üreticileri ile yakın temas halindeyiz." dedi. 


"Her şey olup bittiğinde Rusya'yı söylediklerine göre değil yaptıklarına göre yargılayacağız" 


NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığına karşı birlik olduğunu vurgulayan Biden, "Putin doğrudan Ukrayna'nın var olma hakkına saldırdı." değerlendirmesinde bulundu. 


Biden, bölgede gerginliği tırmandıran tarafın Rusya olduğuna ilişkin şüphe olmadığını belirterek, "Ancak yine de milyonlarca acıyı kelimelerle anlatılmaz acılara sürükleyecek en kötü senaryoyu tersine çevirmek için hala vakit var. ABD, müttefikleri ve ortakları hala diplomasiye açık. Rusya planında ciddiyse, her şey olup bittiğinde Rusya'yı söylediklerine göre değil yaptıklarına göre yargılayacağız." mesajını verdi. 


STOLTENBERG: RUSYA UKRAYNA'YA TAM BİR SALDIRIYI PLANLAMAYA 
DEVAM EDİYOR 


22 Şubat 2022 Salı-haksozhaber 


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Ukrayna'ya tam bir saldırıyı planlamaya devam ediyor. Rusya Ukrayna'ya saldırgan devam ederse bedeli ağır olacak." dedi. 


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna komisyonu toplantısında konuştu. 
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Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 


"Rusya'nın adımını kınıyoruz, uluslararası hukukun ihlalidir. Bu Rusya'nın tek başına yarattığı bir kriz." 


"Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma halindeyiz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'nın yanında olacağız. Üye ülkelerimiz mali, askeri yardımlarını sürüdürecek Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var." 

"Rusya Ukrayna'ya saldırgan devam ederse bedeli ağır olacak. Rusya'yı en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz. Eğer Rusya bir kez daha Ukrayna'ya karşı askeri seçeneği kullanırsa, bu sefer daha da sert önlemler alınacak." 


"Almanya'nın kuzey akımı askıya alma kararı memnuniyet verici." 


"NATO üyeleri Ukrayna'ya siber güvenlik başta olmak üzere Ukrayna'ya hangi alanlarda destek vereceklerini açıkladı." 


"Rus askeri 2014 yılından beri bölgede. Çoktan işgal altında bir ülke şimdi daha fazla işgalle karşı karşıya. Rusya üstü örtülü bir askeri operasyonu 2014'ten beri sürdürüyor." 


"Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı. Şimdi ayrılıkçı bölgeleri ayrı devlet gibi tanımak uluslararası tanınan sınırları ihlal. Rus askerinin bir kısmı çoktan Ukrayna 


toprağında, diğerleri sınırda ve Belarus'ta savaşa hazır bekliyor. 


"Rus ordusu ön uyarı olmaksızın işgale başlayabilir, çok tehlikeli bir anı yaşıyoruz. Rusya ile defalarca iyi niyetle konuşmayı denedik." 


"Rusya son adımıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tekrar ihlal ederek krizi tırmandırdı." 
"Baltıklar ve Doğu Avrupa'da çok uluslu birliklerimiz mukavemete hazır. Rusya Ukrayna'ya tam bir saldırıyı planlamaya devam ediyor. Son yılların en büyük güvenlik tehdidi ile karşı 


karşıyayız. Rusya tam da beklediğimiz gibi davrandı, aylar öncesi niyeti belli olmuştu." 


"Yıllardır uyardığımız gerçek bir tehditle karşı karşıyayız. Ukrayna değerli bir ortak ve her türlü desteği sağlayacağız." 


"NATO savunma amaçlı olarak Doğu Avrupa'da askeri varlığını arttıracak." 


Kaynak: TRT Haber 


MOLDOVA, RUSYA'NIN DONETSK VE LUHANSK KARARINI KINADI 


22 Şubat 2022 Salı-haksozhaber 


Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadıklarını duyurdu. 
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Sandu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınması yönündeki kararını değerlendirdi. 


Söz konusu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Sandu, "Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasını şiddetle kınıyoruz. Moldova, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliği ve toprak bütünlüğünü kesinlikle destekleme konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı. 

ZELENSKİY: YAPTIRIMLARI UYGULAMAK İÇİN ÇATIŞMAYI BEKLEMEYİN 


22 Şubat 2022 Salı- haksozhaber 


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada, "Yaptırımları uygulamak için çatışma çıkmasını beklemeyin." dedi. 


Zelenskiy, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 


- Rusya Federasyonu bu kararla Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığa temel oluşturuyor. 


- NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak. 


"Bütün dünya için tehdit" 
- Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıyadır. 


- Bugün biz, Rusya'dan gelen tehdide karşı Avrupa ülkeleriyle birlikte olmalıyız. Bizim sınırımızda olan tehdit, bütün dünya için bir tehdittir. 


- Biz Avrupa Birliği, NATO üyesi değiliz fakat burada şu an çok büyük bir kriz yaşanıyor. 
Yarın, Moldova, Estonya... herkes tehditle karşı karşıya olabilir. 


"Ukraynalılar barış istiyor" 


- Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna'daki insanlar sadece barış istiyor ama biz her ihtimale hazırlıklı olmalıyız. 


- Rusya'ya karşı yaptırımlar, Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulmasını içermelidir. 
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. 


Dünyanın ve Avrupa'nın, Gürcistan'da 2008'de yapılan hataların tekrarlanmasına izin 


veremeyeceğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın "saldırganlığı" akabinde acil yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştıklarını aktardı. 


FRANSIZ GAZETECİ: BATI, UKRAYNA İÇİN RİSK ALMAYACAK 


22 Şubat 2022 Salı- haksozhaber 


Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominigue Merchet, cumhurbaşkanı seçiminin arifesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna'ya dair kararıyla ağır bir darbe aldığına işaret etti ve "Batı, Ukrayna için risk almayacak" dedi. 


Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean- 

Dominigue Merchet, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararını değerlendirdi. 


Rusya'nın bu hamlesinin şimdilik savaş anlamına gelmediği, Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesiyle karşılaştırıldığında ondan daha hafif bir eylem olduğu değerlendirmesinde bulunan Merchet, durumun kötüleşerek savaşa dönüşme ihtimali olduğuna işaret etti. 


"Batı, Ukrayna için risk almayacak" 


Merchet, “Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek.” değerlendirmesini yaptı. 


Putin'in Ukrayna'ya dair kararını “Adaylığını resmileştirmesinin hemen öncesinde Macron için ağır darbe.” şeklinde yorumlayan Merchet, Fransız Cumhurbaşkanı'nın 

Lübnan, Avustralya denizaltıları, Mali'den çekilme meselelerindeki gibi Ukrayna için gösterdiği "değerli" çabaların da boşa çıktığını vurguladı. 


Merchet, Fransa'da Rusya ile ilişkiler konusunda siyasi bir mutabakat olmadığını, sağda ve solda Rusya yanlısı güçlü akımlar bulunduğunu kaydetti. 


Neler olmuştu? 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı almış, ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi 


vermişti. 


Putin'in bu kararının ardından ABD, AB, NATO, Japonya, Güney Kore ve pek çok ülkeden tepki gelmişti. 


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni 


tanıma kararının egemenlik ihlali olduğunu söylemişti. Ulusa seslenen Zelenskiy, Ukrayna'nın sınırlarının olduğu şekilde kalacağını açıklamıştı. 
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RUS BORSASI UKRAYNA KRİZİ NEDENİYLE YÜZDE 30DAN FAZLA DEĞER 
KAYBETTİ 


22 Şubat 2022 Salı-haksozhaber 


MICEX dün yüzde 14'e yakın değer kaybederek Kasım 2008'den bu yana yaşanan en sert düşüş kayıtlara geçti. 


Rusya'da Moskova Borsası Ukrayna ile gerginliğin tırmanmaya başlamasından bu yana 22 
Kasım 2022'ye kıyasla yüzde 31 değer kaybetti. 


Rusya ile Ukrayna arasında artan gerginlik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların "sözde yönetimlerinin" tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla Rus borsalarındaki satış baskısı devam ediyor. 


Moskova Borsası (MICEX), dün yüzde 14'e yakın değer kaybederek Kasım 2008'den bu yana yaşanan en sert düşüşünü kaydetti. 


Bugün de açılışta yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana gerileyen Moskova Borsası, günün ilerleyen saatlerinde kayıplarını bir miktar telafi ederek 2.941 puana çıktı. 


Moskova Borsası'nın son üç aylık değer kaybı ise 22 Kasım 2021'e kıyasla 4.021 puandan bugün sabah saatlerinde 2.756'a kadar gerilemesiyle yüzde 31e kadar ulaştı. 


Dolar/ruble paritesi de 15 Şubat'a kıyasla bir haftada yüzde 5,7 yükselişle 79'a, avro/ruble paritesi de söz konusu dönemde yüzde 4,6 yükselişle 89,5'e çıktı. 


Analistler, satış baskısının şimdilik yavaşlamasına rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak çatışma ihtimalinin artması halinde Rus piyasalarındaki aşağı yönlü baskının süreceğine işaret ediyor. 

İNGİLTERE 5 RUS BANKASINA YAPTIRIM UYGULAYACAK 

22 Şubat 2022 Salı- haksozhaber 


İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. 


İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından beş Rus bankasına ve aralarında iş adamı Gennady Timchenko'nun da bulunduğu üç kişiye yaptırım kararı aldığını açıkladı. 

Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, "İngiltere Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank bankalarına ve varlıklı üç kişiye yaptırım kararı aldı" dedi. 

Johnson, "Kendimizi uzun sürecek bir krize hazırlamalıyız" dedi. 

RUSYA'NIN BARIŞÇIL YÖNTEMLERİ 

Kenan Alpay -22 Şubat 2022 Salı- haksozhaber 
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Başlığı gören herkesin kaşlarını çatarak “bizimle dalga mı geçiyorsun arkadaşım?” şeklinde öfke ve şaşkınlıkla harmanlanmış bir tepki vereceğini biliyoruz elbette. Fakat bu çirkin ironi daha dün Rusya Güvenlik Konseyi'nde konuşan Devlet Başkanı Putin'in ağzından çıktı. 
Putin, Rusya olarak Ukrayna meselesinde somut bir tehditle karşı karşıya kaldıklarını belirttikten sonra şöyle söyledi: “Rusya sorunları barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışıyor.” 
Rusya'nın hangi barışçıl yöntem ve kadrolar marifetiyle sorunları çözdüğü de bölge ve dünya barışına katkı sağladığı da az çok hepimizin malumudur. 


Saldırgan Politikalarına Engel İstemiyor 


Rusya-Ukrayna cephesinden gelen haberlerin süratle artan gerilim düzeyini diplomatik temsilcilerin söylem ve tutumları bir türlü düşüremiyor. Kiev ve Moskova'ya yönelik AB liderlerinin yürüttüğü mekik diplomasisi muhtemelen 24 Şubat'ta Cenevre'de Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un buluşmasıyla pik yapmış olacak. Ama Amerika'nın ısrar ettiği “NATO açık kapı politikası” Rusya tarafından üst düzey güvenlik endişesi ve sonu savaşa kadar varacak bir kriz olarak kabul ediliyor. NATO'nun genişlememesi yönünde kesin ve açık bir karar almasını bekleyen Rusya aksi her türlü duruma karşı askeri yığınakla cevap vermeye kararlı gözüküyor. 


Rusya ve Ukrayna ilişkileri düşünüldüğünde saldıran taraf kim, öncelikle tehdit oluşturan devlet hangisi? Ukrayna'nın Rusya'ya saldırabilmesi veya bir tehdit unsuru olabilmesi ne derece mümkün olabilir? Putin'in dünkü konuşmasına bu kez Kırım bağlamında bir kez daha bakalım. Rusya gerek Çarlık döneminde gerekse SSCB döneminde kitlesel sürgünden açlıktan ölümlere sebebiyet vermeye değin uzanan Ukrayna'ya yönelik sömürgecilik dönemini daha sonra konuşmak üzere şimdilik bir kenara bırakalım. 2014'ten bugüne Kırım'ı işgal ve ilhak politikasını kim, nasıl görmezden gelebilir? Ancak dün Rusya Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada da Putin şu cümleyi kuruyordu: “Ukrayna burada bu toprağı (Kırım'ı) almak istemek için askeri bir yola başvurabilir.” 


(Bilindiği üzere Rusya tarafı] Kırım'ın işgal ve ilhakını hiçbir surette tartışmaya açmak istemiyor Rusya. Aksine Ukrayna'nın NATO'ya girişine dair Kırım'ı (doğal olarak Donetsk ve Lugansk gibi bölgelerde benzer bir durumda) ima ederek tehdit algısını şöyle tanımlıyordu: “NATO'nun 5. Maddesi var. İttifakın tüm üyeleri, saldırıya uğrayan üyenin yanında durmak mecburiyetinde. Ama burada kimse Kırım halkının iadesini kabul etmediği için ciddi bir tehdit söz konusu.” Eğer uluslararası bir müdahale olmazsa, Rusya'ya karşı koruyacak askeri bir ittifak ilişkisi olmazsa Ukrayna parça parça iç edilecek bir coğrafya ve kitleden ibaret olacak. 


Balkanları Sabote Etme Tehdidi 


Rusya tarafı son derece profesyonel bir propaganda ağı oluşturmuş ve “Ukrayna saldırıyor, sabotajcılar sınırdan sızıyor, NATO kışkırtıyor, sivillere yönelik kimyasal saldırı hazırlıkları yapıyorlar” gibi her türlü dezenformasyona müracaat ediyor. Bu sürecin son örneği Dışişleri Bakanı Lavrov'un “Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk Donbas'a paralı asker gönderiyor” beyanatında ete kemiğe bürünüyor. Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk istediği kadar bu tür beyanları yalanlasın, Rusya'nın diplomatik temsilcilerinden izahat istesin Sırbistan tarafından Lavrov'un beyanatına Cumhurbaşkanı Vuciç tarafından en üst düzeyde verilen destek Balkan ülkelerine yönelik yıkıcı ittifakın doğal bileşenleri açığa çıkıyor. Yine yakın bir zaman önce Lavrov'un “Kosova başta olmak üzere Batı Balkanları teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları için “üreme alanı’ olarak” itham etmesi Ukrayna krizinin aleyhe 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dönmesi durumunda Rusya tarafından öncelikle hangi ülkelerin sabote edileceğini de hangi bölgelerin kundaklanacağını da nazara vermektedir. Ukrayna bağlamında Doğu Avrupa krizi Rusya aleyhine işlerse Balkanların ateş topuna çevrileceği daha en baştan işaret ve ilan edilmektedir aslında. 


Rusya televizyonlarında Ukrayna'da savaşı kışkırtan liderler bahsi açılan programlarda ekrana resmi yansıtılan liderlerden biri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi tesadüfen veya analitik bir tartışma bağlamında gündeme gelmiyor şüphesiz. İşte tam da bu sebeple Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Die Welt’e verdiği röportajda şu tespitte bulunuyor: “Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 30 yıl sonra (Rusya) Putin sınırları yeniden çizmek ve stratejik ittifaklarını yenilemek istiyor.” 


Sınırları çizerken, stratejik ittifaklarını yenilerken veya karşı ittifakları bozarken 

Rusya, Tolstoy ve Dostoyevski romanlarından pasajlar okuyarak, Gogol veya Gorki'nin piyeslerini sahneleyerek işe koyulmayacak. Savaş uçaklarını, tankları, füze rampalarını devreye sokacak, şehirleri harabeye çevirip on binlerce insanın canını alacak, yüz binlerce insanı mülteci pozisyonuna düşürecek. En iyi ihtimalle bütün bu yıkım ve katliamları yaparken yükselen feryadları bastırmak üzere popüler şarkı ve danslarıyla bilinen Kızıl Ordu Korosu'nu devreye sokacaktır. Afganistan'ı işgal ve katliamla yakıp yıkarken böyle yapmışlardı. Çeçenistan'ı da yakıp yıkarken de aynı metodu kullanmışlardı. Suriye'deki kıyımlar arşa yükselirken kimi vicdansızlar ve ahlaksızların Kızıl Ordu Korosu'yla beraber yerli ve milli hislerini coşturan parçaları birlikte terennüm ettiklerini de unutmayalım. 


Evet, evet Rusya 68 baharında Prag'ı ezip geçen tankları gibi, Çeçenistan'ı taş devrine döndüren füzeleri gibi, Suriye'yi ceset tarlasına dönüştüren bombardıman uçakları 

gibi Ukrayna için de “barışçıl yöntemler”ini devrede tutacaktır muhakkak. Rusya'yı tanımayanlar, tanımamakta ısrar edenler muhtemelen Ukrayna'da da tanımayacaklar, tanımamak için inat edecekler ama biz yine de hatırlatmış olalım: (Rusya'nın şimdiye kadar yaptıkları bundan sonra da yapacaklarının teminatıdır!) 


SATANİST KIZIN HİDAYETİNE VESİLE OLAN SECDE 
22 Şubat 2022 Salı- Adem Özköse - haksozhaber 


Wendie Zantman ile Hollanda'nın ikinci büyük şehri olan Rotterdam'daki İtidal Meclisi'nin kafesinde bir araya geldik. Hollandalı mühtediler tarafından kurulan ve her hafta 6 ile 15 arası insanın İslam'a girmesine ev sahipliği yapan İtidal Mescidi'nde Wendi Hanım’ la konuşurken bir kez daha hidayetin modern dünyanın kural ve sınırlarını aşan bir olgu olduğunu, eğer fark edebilirsek her mühtedinin aşkın olan dünyadan adeta haberler verdiğini fark ettim. Bir zamanlar satanistken içine girdiği arayışın ardından bir secde ile Allah ve İslam'la tanışan Wendi Hanım'ın İslam'a ve Müslümanlara duyduğu sevgi, yaşadığı taptaze heyecan beni öyle etkiledi ki bunu sizlere anlatmakta zorlanırım. Fakat benim anlatmakta zorluk çekeceğim duyguları sizlerin röportajı okurken anlayacağınızı umuyorum. 
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Sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Bize çocukluğunuzdan itibaren hayatınızın önemli dönemlerini anlatır mısınız? 


Rotterdam'a bağlı bir ilçe olan Zwihndrecht'da doğdum. Daha sonra buradan Spijkenisse isimli yine Rotterdam yakınlarındaki başka bir ilçeye taşındık. Çocukluğumun çok iyi geçtiğini söyleyemem. Çünkü sürekli kavga eden bir anne ve babaya sahiptim. Anne ve babam bana ve kardeşlerime her istediğimizi yapabilme hakkı tanıyorlar, bizi son derece özgür insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyorlardı. Fakat insanın küçük yaşlardan itibaren her istediğini elde edebilmesinin, hayatında hiçbir sınırın olmamasının zararlarını ileriki yaşlarımda daha iyi anladım. 11 yaşımda anne ve babam ayrıldı ve ben annemle kalmaya başladım. Annem ne yazık ki tıpkı babam gibi bir alkolikti ve benimle pek fazla ilgilenemiyordu. Dedelerim Hristiyan Katolik olsalar da bizim hayatımızda dinin hiçbir yeri ve değeri yoktu. Ben de birçok Hollandalı genç gibi küçük yaşlarımdan itibaren ateist olarak büyüdüm. 


Batı'da yetişen, Hollandalı ateist bir gencin genel ruh halini anlamak istiyorum. Neler hissediyordunuz, bize biraz o yaşlardaki duygularınızı anlatır mısınız? 


İçimde hep bir sıkıntı ve bu sıkıntıyı bastıracak bir arayış vardı. İstediğim gibi yaşıyordum ve kimse bana karışmıyordu. Fakat kendimi hep yorgun hissediyordum. Sadece zevk için yaşamaktan geriye ağır bir yorgunluktan başka hiçbir şey kalmıyordu. Ayrıca gerçek anlamda sevmek ve sevilmek istiyordum. Çünkü alkol benimle ailemin arasına girmişti ve küçüklüğümden itibaren ihtiyacım olan sevgi ve ilgiyi ailemden alamamıştım. 19 yaşımda Hristiyan Evanjeliklerle tanıştım. Hristiyanlığın Protestanlık mezhebinin içinde mutaassıp bir kol olan Evanjelikler bana ilgi gösteriyorlardı. İnançları pek fazla mantıklı olmasa da bana 
gösterdikleri ilgi ve sevgi hoşuma gidiyordu. Bu nedenle Hristiyan olmaya karar verdim. 19 
yaşımdan 23 yaşıma kadar Hristiyan bir Evanjelik olarak yaşadım. Fakat eşim Stefhan'la tanışmam hayatımda yeni bir dönüm noktasının başlangıcı oldu. 


Nasıl bir dönüm noktası, biraz açar mısınız? 


Stephan'la bir kafede tanıştık ve birbirimizden hoşlandık. Kısa bir süre sonra da evlenip birlikte yaşamaya başladık. O zamanlar Hristiyan bir Evanjelik olduğum için Stephan bana uzun bir süre Hristiyanlığın ne denli saçma ve kadın düşmanı bir din olduğunu anlattı. Bunu yaparken de sık sık İncil'den örnekler veriyordu. Stephan’ la evlendikten 1 yıl sonra Hristiyanlığı terk edip ben de onun gibi satanist olmaya karar verdim. 


Bize biraz satanizmden bahseder misiniz? Satanist olduğunuz dönemlerde nasıl bir inanç ve yaşama sahiptiniz? 
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Genelde siyah giyinir, saçlarımızı siyaha boyar, metal müzik dinler, sol elle yemek yerdik. 
Gerçekten saçma sapan inançlarımız vardı. Mesela karın üzeri yatmanın sırt üstü yatmaktan daha doğru olduğuna inanıyorduk. Bazı zamanlar da diğer satanist arkadaşlarımızla bir araya gelip ayinler yapıyor ve bu ayinlerde şeytana tapıyorduk. Ben de diğer satanist arkadaşlarım gibi şeytanın ruhani bir varlık olduğuna inanıyordum. En temel felsefelerimizden biri de “İçindeki nefis neyi istiyorsa onu yap!” anlayışıydı. Satanist olduktan sonra zamanla insanlığımı yitirip bambaşka bir şeye dönüşmeye başladığımı farkettim. Hayatımda hiçbir kural, hiçbir değer, hiçbir sınır kalmamıştı. Dinlerin, toplumun, geleneklerin kurallarından tamamen uzaklaşıp özgür olmayı umarken adeta şeytanın ve nefsimizin köleleri olmuştuk. 
Yıllar geçtikçe içimdeki çaresizlik daha da büyüyordu. Stephan da artık tamamen değişmişti. 
Satanizm onu da zamanla insanlıktan uzaklaştırmıştı. Ben bu kötü hayattan kurtulmak, kendimi yeniden insan gibi hissetmek istiyordum. Arayış içine girmiştim; farklı gruplara gidip onları inceliyor, anlamaya çalışıyordum. Gittiğim grupların, araştırdığım dinlerin hiçbiri beni ikna edemedi. Bu sıralar gittiğim grupların birinde “Anı” isminde bir Müslümanla tanıştım. 
Aslında pek dindar biri değildi. Fakat hayatımda ilk defa bir Müslümanla tanıştığım için ona İslam üzerine sorular sormaya başladım. Konuşmamızın sonunda Müslümanları daha yakından tanımak istiyorsam beni Müslümanların bulunduğu bir mescide götürebileceğini söyledi. Daha sonra birlikte Rotterdam”daki İtidal Mescidi”ne gittik ve Anı kapıda beni bırakıp gitti. 


Daha sonra neler oldu? 


İtidal Mescidi'ne girdikten sonra bir hareketlilik olduğunu fark ettim. Bu hareketliliğin sebebini sorunca insanların namaz için hazırlık yaptıklarını öğrendim. Müslümanların nasıl ibadet ettiklerini seyretmek için ben de mescide girdim ve namaz kılan kadınların arasına karıştım. Kollarım, her tarafım döğmeliydi ve kıyafetim Müslümanların kıyafetlerinden oldukça farklıydı. Fakat buradaki Müslümanlardan hiç biri beni yadırgamadı. Daha sonra namaz kılanları seyretmeye başladım ve bu sırada Allah karşısında secde ettiklerini fark ettim. 
Benim içimde de yoğun bir şekilde secde etme isteği doğdu ve oturduğum yerden kalkıp ben de namaz kılanlarla birlikte secde ettim. İşte o an tüm hayatım değişmeye başladı. 


Secde anında nelerin olduğunu, hayatınızın nasıl değiştiğini anlatır mısınız? 


Allah'ı düşünerek secdeye kapandığımda bambaşka bir hal yaşadım. Yıllardır yoğun şekilde hissettiğim ağırlık yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İçimi büyük bir rahatlık ve ferahlık sardı. 
Beni uçurumun kenarından kurtaracak, tekrar insan olmaya döndürecek gücü bulduğumu hissediyordum. Öyle güzel bir an yaşıyordum ki o anı kaybetmemek için uzun süre secdede kaldım. Daha sonra eve döndüm. Secdedeki o anı tekrar yaşamak istiyordum. İnternetten namazın nasıl kılınacağını araştırdım ve eşimden gizli bir şekilde odada tekrar secdeye kapandım. Allah'ı düşünerek secde etmek beni rahatlatıyor, bambaşka duygular yaşamama neden oluyordu. Uyumadan önce beni içinde bulunduğum durumdan kurtarması için Allah'a uzun uzun dua ettim ve sabahleyin erkenden tekrar İtidal Mescidi”ne gittim. O gün Kurban Bayramı” ymış; fakat benim bundan haberim yoktu. İmamın okuduğu hutbeyi dinledim ve namazdan sonra imamın yanına giderek Müslüman olmak istediğimi söyledim. İmam İslam hakkında neler bilip bilmediğimi kontrol ettikten sonra bana biraz daha İslam'ı araştırmamı, ondan sonra İslam'a girmemi tavsiye etti. Fakat ben bir an önce Müslüman olmak istiyordum. 
İslam'ın hak din olduğuna artık bütün kalbimle inanıyordum. Beni içinde çırpındığım bataklıktan kurtaracak yolu bulmuşken bir an önce bu yola girmek istiyordum. İmam Müslüman olmak için gösterdiğim ısrar üzerine Kelime-i Şehadet getirmemi kabul etti ve böylece Müslüman oldum. 
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İslam'a girdiğinizi satanist olan eşinize haber verdininiz mi? Onun tepkisi ne oldu? 


Müslüman olduktan sonra öyle heyecanlandım ki mescidden eve döner dönmez “Stephan ben Müslüman oldum” diye bağırarak eşime haber verdim. Stephan Müslüman olduğumu öğrenince önce şaşırdı. Daha sonra da benden hemen İslam'ı terk etmemi istedi. Günlerce tartıştık hatta beni ölümle bile tehdit etti. Fakat ben asla İslam”ı terk etmeyi, eski kötü günlerime dönmeyi düşünmüyordum. Kararı vermiştim bundan sonraki hayatımı bir Müslüman olarak yaşayacaktım. Stephan benim kararlılığımı görünce bir Müslümanla asla aynı evi paylaşamayacağını söyledi ve karşılıklı boşanmaya karar verdik. Stephan'ı veya eski hayatımı değil; dinim İslam'ın yolunu tercih ettiğim için de bugüne kadar hiç pişman olmadım. 


Müslüman olduktan sonra hayatınızda en çok neler değişti? 


Müslüman olmadan önce sürekli olarak bir yorgunluk ve tedirginlik duygusu hissediyordum. 
Müslüman olduktan sonra bu rahatsız edici duyguların yerini tevekkül ve teslimiyet duyguları aldı. Tevekkül ve teslimiyet duyguları daha önce yabancı olduğum iki duyguydu. İslam bana bu iki duyguyu hediye etti ve hayata, özellikle de yaşadığım zorluklara karşı bambaşka bir açıdan bakmamı sağladı. Artık bu dünyanın geçici olduğunun ve asıl dünyanın ahiret yurdu olduğunun farkındayım. Böyle bir inanca sahip olmak yaşarken karşılaştığım zorluklarla daha güçlü bir şekilde mücadele etmemi sağlıyor. 


Müslüman olduktan sonra İslam’ı uygulama anlamında zorlandığınız emirler oldu mu? 
Örneğin yıllarca satanist olarak yaşadıktan sonra başörtüsü takmak size zor gelmedi mi? 


Müslüman olduktan sonra aslında başörtüsü takmama konusunda kendi kendime söz vermiştim. Kendimi başörtülü düşünemiyordum ve başörtüsü takmadan da İslam'ın yaşanacağına inanıyordum. Fakat Müslüman olduktan iki hafta sonra aniden başörtüsü takmaya karar verdim. 


Başörtüsü takmama kararınızdan sizi caydıran ne oldu? Nasıl böyle bir karar aldınız? 


Müslüman olmadan önce her Hollandalı genç kız gibi ben de zaman zaman sokakta erkeklerin tacizlerine uğruyordum. Bu durum beni oldukça rahatsız ediyordu. Müslüman olduktan iki hafta sonra Müslüman bir arkadaşım bana bir video gönderdi. Videoda bir genç kız önce başı açık bir şekilde Hollanda sokaklarında dolaşıyordu. Yanında gizli kamera olan genç kız birçok Hollandalı erkeğin laf atmalarına maruz kalıyordu. Aynı kız daha sonra başörtülü bir şekilde Hollanda sokaklarını gezmeye başlıyor ve hiçbir erkek onu sözlü veya başka türlü rahatsız etmiyordu. Bu videoyu seyredince başörtüsünün bir kadın için nasıl bir korunak olduğunu fark ettim ve hemen bir başörtüsü takıp Hollanda sokaklarında gezmeye başladım. 
Başörtüsü gerçekten de beni koruyor ve hiç kimse beni rahatsız etmiyordu. O gün örtünmeye karar verdim ve 6 aydır da başörtümle Hollanda sokaklarında güven içinde geziyorum. 


İslam'ın sizi en çok etkileyen yönünü öğrenebilir miyim? 
İnanın dinimi öğrendikçe İslam'ı seçtiğim için her geçen gün daha çok mutlu oluyorum. 


Önceden bu dünyada yaptıklarımın daha sonra başka bir dünyada karşılığı olacağını düşünmezdim. Fakat artık düşüyorum ve hayatımı da ona göre yaşamaya çalışıyorum. 
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İslam'daki ahiret inancı beni çok etkiliyor ve bana bu dünyada daha iyi bir insan olarak yaşamayı öğretiyor. 


Bundan sonraki hayatınızda en büyük hayaliniz ve hedefiniz nedir? 


Yeni evlendiğim Mısırlı eşimden iki güzel çocuğumun olmasını ve onları iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeyi istiyorum. Dünyadaki en büyük hedefim ise bundan sonraki hayatımda cenneti kazanacak bir şekilde yaşamak ve kurtulmuş bir Müslüman olarak ölmek. 


Gördüğüm kadarıyla İtidal Mescidi size Müslümanlardan oluşan yepyeni bir çevre kazandırmış. Müslümanların Islam*dan önceki hayatınızda bir arada olduğunuz Batılı insanlardan en büyük farkları sizce nelerdir? 


Ben buradaki insanlarda gördüğüm kardeşliği, Müslümanların birbirlerini bu denli sevip saygı göstermelerini daha önce tanıdığım hiçbir toplulukta görmedim. Hollanda'da insanlar genelde yalnız yaşarlar. Birbirlerine saygı gösterseler de birbirleriyle asla Müslümanlar gibi kardeş olmazlar. Müslümanlardaki kardeşlik kültürü Batı toplumlarına oldukça yabancı bir kültür. 
Ben Müslümanlar arasında kendi öz ailemden görmediğim sevgi ve sıcaklığı görüyorum. 
Bunun için de Rabbime şükrediyorum. 


Peygamberimiz Hz. Muhammed sizin için ne anlama geliyor? 


Peygamberimiz benim için geçici olan dünya ile cennet arasında bir köprüdür. İnsanlar ona tabi oldukları zaman rahat bir şekilde cennete ulaşırlar. 


İslam'a girişinizde Allah'a secde ettiğinizdeki anların büyük etkisi olmuş. Şu an namaz kılarken neler hissediyorsunuz? 


Size nasıl izah edeceğimi bilemiyorum ama namaz kılarken kendimi adeta bir bulutun üzerindeymiş gibi hissediyorum. Namaz ruhumu hafifletiyor, kulluk görevimi yerine getirdiğim için beni tam anlamıyla rahatlatıyor. 


İslam sizce yeryüzünün kadınlarına ne verebilir? 


İslam aslında kadınlara hak ettikleri saygıyı verebilir. Batı'da anne ve babalar yaşlandıklarında genelde çocukları tarafından huzur evlerine gönderilirler. İslam özellikle Batı'daki insanlara anne ve babaya saygıyı yeniden kazandırabilir. Ayrıca Batı'da aile yok oluyor. İnsanlar gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyorlar. İslam bu yalnızlığı giderip insanlara uzun zaman önce kaybettikleri aileyi yeniden verebilir. 


Batı'da sürekli olarak kadın haklarından bahsediliyor hatta medya üzerinden yoğun şekilde İslam'ın kadını ezdiği yönünde bir propaganda yapılıyor. Fakat siz İslam'ın kadınlara kaybettikleri saygıyı yeniden kazandırabileceğini söylüyorsunuz. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? 


Batı kadın ile erkeğin birbirinden farkı olmadığı düşüncesini kendi toplumuna kabul ettirerek aileye çok büyük bir zarar verdi. İslam ise kadın ile erkeğin birbirinden farklı olduğuna vurgu yapıp ikisini de bu farklılık içinde adil ve birbirine karşı saygılı olmaya çağırıyor. Batı'nın kadın hakları propagandası kulağa hoş gelse de İslam'ın kadın ve erkek üzerine ortaya koyduğu emirler daha gerçekçi ve aileyi korumaya yöneliktir. 
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Yeryüzündeki bütün Müslümanlara, bütün kardeşlerinize bir mesaj verme imkânınız olsa onlara neler söylemek isterdiniz? 


Özellikle Müslüman genç kızlara örtünmelerini ve örtünmenin verdiği güven ve saygı içinde bir yaşam sürdürmelerini söylemek isterdim. Müslüman erkeklere ise kadınlara karşı daha saygılı ve anlayışlı olmalarını tavsiye etmek isterim. Çünkü saygı ve anlayış ailelerimizde mutlaka mutluluğa vesile olacaktır. 


Çok teşekkür ederiz... 
Ben de sizlere teşekkür ederim... 


RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR: KİEV'İN LUHANSK'A 
SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ 


Independent Türkçe, Guardian, France 24, RIA Novosti-Derleyen: Yasin SofuoğluPerşembe 
17 Şubat 2022 


Ukraynalı yetkililer iddiaları yalanlarken, Rusya'nın kendilerine ateş açtığını fakat misilleme yapmadıklarını öne sürdü. 


Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde karşılıklı saldırı düzenlendiği iddiaları tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. 


Rusya'da devlete bağlı RIA Novosti haber ajansı, bugün 05.30 sularında Ukrayna'nın Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolündeki Sokolniki, Zolote-5, Veselenkoe ve Nizhne Lozovoe bölgelerine 4 kez havan saldırısı düzenlediğini öne sürdü. 


Haberde Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nden (Joint Center for Control and Coordination of the Ceasefire Regime -JCCC) bir yetkilinin, "Ukrayna silahlı birlikleri ateşkes anlaşmasını ihlal etti, Minsk Protokolü gereği kaldırılması gereken ağır silahlar kullandılar" sözlerine yer verildi. 


Yetkili, Ukrayna ordusunun 120 milimetre ve 82 milimetrelik havanlar, el bombaları ve ağır makineli tüfeklerle saldırı düzenlediğini iddia etti. 


Ukrayna ise Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Rusya yanlısı grupların propaganda yaptığını savunarak iddiaları yalanladı. 


Sınıra yakın Harkov şehrindeki yetkililer, "Bölge sakinleri ve tüm Ukraynalılardan panik, söylenti ve Rus propagandasına kanmamalarını, gelen bilgilere inanmamalarını, psikolojik saldırılara boyun eğmemelerini ve saldıran taraf durumuna düşmemelerini talep ediyoruz. 
Barışımız hükümetin, diplomatların ve güvenlik güçlerinin devleti ve Ukraynalıları korumak için görevlerini yapabilmelerini sağlıyor" dedi. 


Ukrayna Ulusal Muhafızları da twitterdan "Sakin olun ve Ukrayna Ulusal Muhafızları'na güvenin" yazan bir paylaşım yaptı. 
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Öte yandan, Ukraynalı yetkililer de kendilerine ateş açıldığını savundu. Yetkililer, Minsk Protokolü kapsamında yasaklanan silahlarla Rusya'nın kendilerine saldırdığını fakat misilleme yapmadıklarını öne sürdü. 


Açıklamada, "Konumumuza 122 milimetrelik havan da dahil yasaklanmış silahlarla ateş açılmasına rağmen Ukrayna birlikleri misilleme yapmadı" dendi. 


Yaşanan son gelişmelere ve saldırı iddialarına dair Rus hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 


Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin bir kısmının tatbikatlar sonrası sınırdan çekildiğini 
savunurken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bunun doğru olmadığı ve Rusların sınıra 7 
bine yakın asker daha yığdığı iddia edilmişti. Daha sonra Birleşik Krallık ve NATO da Moskova'nın birliklerini çektiğine yönelik paylaştığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü. 


RUSYA HAKKINDA 25 İLGİNÇ GERÇEK 30.9.2017-https://www.turkrus.com/459325-rusya-hakkinda-25-ilginc-gercek-xh.aspx 


Rusya'nın coğrafi büyüklüğü, doğal zenginlikleri, silahlı gücünün muazzam çapı, kadın-erkek dengesizliği, içki düşkünlüğü, MeDonlad tutkusu... Birbiriyle alakasız gibi duran alakalı "ilginç veriler"...Çünkü Rusya, kendisiyle en içli dışlı olanları dahi şaşırtacak hikayelere, gerçeklere sahip. Slavorum sitesinin bunlardan 25'ini sıralıyor. Siz de listeye göz atıp Rusya bilginizi test edebilirsiniz. 


. Bir zamanlar Rusya'ya ait olan Alaska 1867'de 7,2 milyon dolara ABD'ye satılmıştı. 
. Batılılaşma yanlısı çar Petro sakal kesimini teşvik etmek için bir "sakal vergisi" çıkarmıştı. 
. 2013'e kadar Rusya'da bira alkollü içki sayılmıyordu. 

. Rusya'nın yüzölçümü Pluto'dan daha büyüktür. 

. Rusya sahip olduğu 8400 nükleer silahla bu alanda dünyanın 1 numarası. 

. Rus bilim insanları 1959'da tilkileri evcilleştirmeyi başardı. 

7. Rusya'nın en zengin 20 insanının toplam 227 milyar dolarlık serveti Pakistan'ın GSMH'sinden daha büyük. 

8. Rusya'nın yüzde 70'i Sibirya'dır. 

9. Kuril Adaları üzerindeki karşılıklı hak iddiası nedeniyle Rusya ve Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana teknik olarak savaş halinde. 

10. Dünya tatlı su rezervinin yüzde 20'si tek başına Baykal Gölü'nde. 

11. Moskova metrosunu günde 9 milyon insan kullanıyor. Bu Londra ve New York metrolarını kullananların toplamından daha büyük bir sayı. 

12. Rusya'da yılda kişi başı bira tüketimi 18 litredir. 

13. Rusya'da kadın sayısı erkeklerden 9 milyon daha fazla. 

14. Rusya'nın boru hatlarının toplam uzunluğu dünyanın çevresini altı kereden fazla dolanabilir. 

15. Uzaya ilk uydu gönderen ülke 1957'de Sovyetler Birliği olmuştu. 

16. Rusya'da erkekler ortalama 59, kadınlar 73 yıl yaşar. 

17. Stalin'in ana dili Gürcüce idi. Komünist lider Rusçayı 8 yaşında öğrenmişti. 

18. Rusyalılar Amerikalılardan 6 kat daha fazla çay içer. 

19. Rusya'nın adları dahi bilinmeyen en az 15 gizli şehrinin bulunduğu tahmin edilmektedir. 
20. ABD ve Rusya'nın birbirilerine en yakın oldukları noktada aralarındaki mesafe 4 
kilometrenin altındadır. 


GG UR EM R— 
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21. Rusya dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisidir. 

22. Dünyadaki en büyük McDonalds restoranı Moskova'dadır. 

23. Rusya'da bazı ayılar jet yakıtına bağımlıdır. Bu hayvanlar yakıtı koklayıp "kafa bulmayı", ardından da bayılmayı sever. 

24. Ruslar kışın yüzmeye bayılır. 

25. En popüler bilgisayar oyunlarından Tetris Rus programcı Aleksey Pajitnov tarafından yazılmıştır. 


MİRAS VE GELENEKLER İÇİN RUS KÜLTÜRÜ GERÇEKLERİ 
Kerry Kubilius-https://tr.traasgpu.com/miras-ve-gelenekler-icin-rus-kueltuerue-gercekleri/ 


Rusya'nın Gelenekleri ve Gümrüklerinde Gezinmek için Hile Sayfası 


Rus kültürü gerçekleri size daha geniş bir konu hakkında kısa bir fikir verecektir. Gelenekler, önemli tarihsel figürler, Rusya'nın gelişimi hakkında bilgi ve Rusya'ya seyahat için ipuçları hakkında bilgi edinin. Rus kültürü hakkında bilgi sahibi olmak, bu büyük Doğu Avrupa ülkesine yapacağınız ziyareti daha keyifli hale getirecek! Aşağıdaki referans gezginler veya öğrenciler için hızlı bir rehber olması amaçlanmıştır. 


Rusya'nın Ülke Hakkında Gerçekler 
Rusya, dünyanın en büyük ülkesidir ve batıdan doğuya Avrupa ve Asya'yı kapsamaktadır. 


Rusya, çok fazla toprak içerdiğinden, aynı zamanda coğrafya ve etnisitelerin büyük bir çeşitliliğini de sergiliyor. Rus kültürü ile ilgili genellemeler yapılabilse de, ülkenin büyüklüğü ve çeşitliliği, Rusya'daki bölgelerin Rusya'nın diğer bölgelerinde tipik olmayan kültürel unsurları barındırdığı anlamına gelir. 


Rusya Halkları 

Rusya'da yaşayanlara “Ruslar” denilse de, Rusya'da 160 civarında çeşitli etnik grup bulunabilir. Rusça resmi dildir, ancak halkların 100'den fazla dili konuşulmaktadır. Rusların çoğunluğu Doğu Ortodoks (Hıristiyan) dini ile özdeştirler, fakat Rusya'da Yahudilik, İslam ve Budizm de uygulanmaktadır. 


Rusya'nın şehirleri 

Rusya'nın başkenti Moskova'dır , ancak St. Petersburg bir zamanlar bu başlığı elinde tutmuş ve şimdi de “ikinci bir sermaye” olarak hizmet etmektedir. Moskova, Kremlin, Aziz Vasil Katedrali , Tretyakov Galerisi gibi Rus kültürünün önemli simgelerine ev sahipliği yapmaktadır. Daha. 


Rusya'daki her şehir eşsizdir ve kendi kültürünü sergiler. Örneğin, Kazan güçlü bir Tatar mirasına sahiptir ve Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti. Sibirya şehirleri, soğuk kışları ve etnik toplulukları ile Rusya'nın uzak doğusundaki yaşam gerçeklerini yansıtır. Volga gibi önemli ticaret yolları boyunca şehirler, eski Rusya'nın unsurlarını koruyor. 


Rus Yemek ve İçecek 

Rus yemekleri ve içeceği bu geniş ülkede yaşamın merkezi bir parçasıdır. Çoğu insan Rus votkasına aşinadır, bu konuşmayı teşvik eden ve kanı ısıtan temiz, lezzetsiz bir ruhtur. Fakat Ruslar aynı zamanda çay içenleri de severler ve Rus çay kültürü votka kültürü kadar güçlüdür. 
Rus yemekleri rahatlatıcı, zengin ve nesiller boyunca tercih edilen lezzetlere odaklanıyor. 
Rusya'da özel tatli yiyecekler, kulich ve paska, mevsimsel olarak mevsim sofralari, hazirlik ve tüketimleri ayinlarla çevrilidir. 
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Rus aile hayatı 

Rus aileleri dünya çapındaki ailelerden büyük ölçüde farklı değildir. Hem anne hem de baba tipik olarak çalışır ve çocuklar üniversiteye hazırlanmak için okula giderler (genellikle İngilizce ve diğer dilleri öğrenirler). Rus büyükannesi olan babushka, bilge kadının, hatıraların ve geleneklerin küratörlüğünü ve en sevdiği konforlu yiyeceklerin fırınlarını doldurur. 


Rus aileleri bazen hafta sonları ya da yaz için kaçtıkları ve sebze bahçeleri ile meyve ağaçlarının bulunduğu bir yazlık ya da yazlık araziyi saklarlar. 


Arkadaşlar veya aileye hitap ederken, İngilizce dil kurallarına uymayan Rus isimleri hakkında biraz bilgi sahibi olmak önemlidir. 


Aynı kişiyi, benzer bir şey olmayan çeşitli isimlerle duyabilirsiniz! 


Rusya'nın Tatili 

Rusya Noel, Yılbaşı ve Paskalya gibi standart Batı tatillerini kutlar, ancak Zafer Bayramı ve Dünya Kadınlar Günü gibi diğer tatiller Rusya'ya özel önem verir. Rus bayramları da benzersiz Rus başarılarını tanır; Örneğin, Kozmonot Günü Rusya'nın uzay araştırmalarında elde ettiği başarıları kutluyor. 


Rus Gelenekleri 

Rus kültürü genellikle gelenek odaklıdır. Gelenekler, kaç tane çiçeğin bir kadına bir şişe votka içtiğini bildirmesini sağlar. Rus geleneklerini öğrenmek, Rusya'daki deneyiminizi zenginleştirecektir çünkü sosyal durumları daha güvenli bir şekilde seyredebilirsiniz. 


Rus Dili 
Rus dili Kiril alfabesini kullanır. 


Rus Kiril 33 harf kullanır. Bu mektuplar, Cyril ve Methodius'un 9. yüzyılda güney Slav halkına Hıristiyanlığı yaymasıyla ortaya çıkan eski bir Slav alfabesinden türemiştir. Rusya'da seyahat ediyorsanız, Kiril alfabesinde hangi harflerin Latin harflerine benzediğini bilmek yardımcı olur. Bu, dili konuşamıyor olsanız bile, okuma işaretlerini ve haritaları daha kolay hale getirir. 


Rus dili bir Slav dilidir ve diğer Slav dilleriyle bazı kök sözcükleri ve sesleri paylaşır. 


Rus edebiyatı 

Rusya büyük edebi kültür ve dillerden birine sahip. İnsanların çoğu, ağır bir kitap olan Suç ve Ceza'yı yazan zorlu Savaş ve Barış ve Dostoyevski'yi yazan Tolstoy'a aşinadır. Tiyatro oyuncuları hala Çehov'un oyunlarına gülüyorlar ve şiir meraklıları Puşkin'in ayetlerine bayılıyorlar. Ruslar edebiyatlarını çok ciddiye alıyorlar ve birçok Rus bir şapkanın damlasındaki ünlü eserlerden pasajları kolayca okuyabiliyor. Rus arkadaşlarınızı gerçekten etkilemek için birkaç Rus yazar ve şair hakkında biraz bilgi edinin. Daha sonra seyahat ettiğinizde Rus yazarların eski evlerini ziyaret edin; Birçoğu müze olarak korunmaktadır. 


Rus Sanatları ve El Sanatları 

Rus el işi hediyelik eşyalar harika hediyeler ve ev dekorasyonları yapıyor. En tanınmış Rus zanaat matryoshka bebek veya boyalı yuvalama bebek. İnce bir şekilde dekore edilmiş lake kutular da özel hediyelik eşyalar yapar. Halk zanaatının bölgesel ve ulusal üslupları (Khokhloma ve Palekh'i), materyalleri (birchbark), el sanatlarını tiplendirmek. Bunlar 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hediyelik eşya pazarlarında satın alınabilir. Bazıları yadigarı niteliğindedir ve çeşitli nesillere keyif getirir. 


Rus tarihi 

Rus tarihi, ilk birleşik Slav Hristiyan devleti olarak var olan ve büyük bir politika ve öğrenme merkezi olan Kiev Rus'la başlar. Kiev Rus'un Moğol istilası sonucunda düşmesinden sonra, Moskova Büyük Dükalığı bölgede güç ve güç kazandı. Büyük Petro, Rus İmparatorluğu'nu kurdu ve başkentini Rusya'ya batıya bakan bir ülke haline getirmeye kararlı olan St. 
Petersburg'a taşıdı. 20. yüzyılın başlarında Bolşevik Devrimi ile Rus monarşi dağıldı ve 70 yıl Komünist egemen oldu. Geçen yüzyılın sonlarına doğru, Rusya bir demokrasi oldu ve politik ve ekonomik olarak dünya gücü olarak gelişmeye devam ediyor. Rus tarihinin pek çok yönü Rus kültürü için önemlidir, çünkü Rusya'yı (ve halkını) bugün olanı yapmıştır. St. Petersburg kültürü, Büyük Petro'nun çabaları nedeniyle benzersiz bir “Avrupa”; Doğu Ortodoksluğu, Rusyanın Hıristiyanlaşması nedeniyle Rusya'da en yaygın olan dindir; 1917 Devrimi Rus edebiyatını, sanatını ve tutumunu değiştirdi. Tıpkı herhangi bir ülkenin geçmişi tarafından şekillendirildiği gibi, Rusya da değişime uğrayan olaylar tarafından şekillendirilmiştir. 


UKRAYNA HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 25 İLGİNÇ ŞEY 
06-Mart 2018-https://Wwww.ukraynakievgezirehberi.com/ukrayna-hakkinda-belki- 


bilmediginiz-25-ilginc-sey/ 


Başkenti Kiev'de Eurovision 2017'yi ağırlayan ama ünü bununla sınırlı olmayan Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna hakkında muhtemelen bilmediğiniz bazı ilginç şeyleri sizin için derledik. 

Bunları okuduktan sonra Ukrayna'ya bakış açınız değişecek ve hemen bu ülke için uçak bileti bakmaya başlayacaksınız! Ukrayna vizesi almak ile uğraşmanıza ise hiç gerek yok çünkü Türkiye Ukrayna ilişkileri sayesinde bu ülkeye vizesiz giriş yapabiliyoruz. 

1. Aslında Oldukça Büyük Bir Ülke 

Ukrayna haritasına baktığımızda, doğusunda Rusya, batısında Polonya, güneyinde Karadeniz ve kuzeyinde eski bir Sovyet ülkesi olan Beyaz Rusya (Belarus)'yı görebiliriz. Ukrayna, Rusya'yı hesaba katmazsak 603,628 kilometrekare ile kıtanın en büyük ülkesidir. Ukraya'nın hemen ardından ise 551,695kilometrekare ile Fransa gelmektedir. 


Ukrayna seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken başkent Kiev gece hayatı ile de ünlü bir şehirdir. 

2. Yedi Harika*ya Ev Sahipliği Yapmaktadır 

Kiev'deki 11. Yüzyıl'da kalma Saint Sophia Katedrali, Chersonesus Antik Şehri ve ilkel çağlardan kalma Karpat kayın ormanları ile Ukrayna, geniş yüz ölçümü içinde yedi adet Unesco Mirası'na ev sahipliği yapmaktadır. Önemli yerlerden bir diğeri ise Norveç'in Hammerfest şehri ile Ukrayna'yı birbirine bağlayan ve 10 ülkeden geçip doğru bir şekilde ölçümlenen ilk meridyeni sembolize eden dikili taşlardan biri olan “Struve Geodetic Arc”dır. 
Dünya Mirası bölgeleri dışında yukarıda resmini gördüğünüz Kiev'deki St. Michael katedrali de dahil olmak üzere büyüleyici Ortodoks Katedralleri açısından da büyük zenginliğe sahiptir. 


Başkent Kiev'deki St. Sophia Katedrali'nin temelleri 11. yüzyılda atılmıştır. 
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3. Ukraynalılar İçmeyi Severler 

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) verilerine göre yılda kişi başına 13,9 litrelik alkol tüketimi ile Ukrayna dünya çapında altıncı sırada gelmektedir. Sadece Belarus (en fazla), Moldova, Litvanya, Rusya ve Romanyalılar Ukraynalılar?dan daha fazla alkol tüketmektedir. 

4. Ama Sadece Vodka Değil 

Hazır değinmişken, söylememiz gerekir ki herkesin sandığının aksine, Ukrayanalı'lar sadece vodkatüketmezler. Kendilerine ait içkileri “Horilka” olarak adlandırılır ve vodkaya ne kadar yakın olsa da, küçük farklar gözlemlenmektedir. “Vodka” sözcüğü “küçük su” anlamına gelirken, “Horilka” ise “yanan su“ anlamını taşımaktadır. Sanıyoruz ki niçin acı biber aromalı olduğunu açıklamamıza gerek yok. 

5. Mc Donalds Severler Ülkesidir 


Ukrayna sadece içki demek değildir. Başkent Kiev'deki merkez tren istasyonu yanındaki McDonalds, fastfood zincirinin dünya üzerindeki en yoğun şubesi olma özelliğini taşımaktadır. 

6. Avrupa'nın Kalbindedir 

Avrupa'nın coğrafi merkezi Ukrayna sınırları içinde yer almaktadır. Avrupa'yı nasıl ölçtüğünüze bağlı olarak bu ünvana aday olan pek çok yer olduğunu biliyoruz fakat batı Ukrayna'daki Rakhiv isimli küçük şehir işte bu lokasyonlardan bir tanesi. 
Ayrıca, Ukrayna bu konuda ikinci bir adaya daha sahip. Daha önceleri Avusturya — Macaristan İmparatorluğunun yönettiği ve bir dikili taş ile işaretlenen Transcarpathia da Avrupa'nın merkezi olma konusunda ünvanı taşımaktadır. 
7.“The Ukraine” Olarak Kullanılmaz 

İngilizce konuşulan ülkeler arasında 1991 yılındaki bağımsızlıklarına kadar genellikle “The Ukraine” olarak bahsedilirdi. Bu yıldan sonra Batı “the” ekini kaldırdı. 1993 yılında Ukrayna hükümeti ülkenin sadece “Ukraine” olarak anılmasını istediğini belirtti. Amerikan elçisi William Taylor ise “the” ekinin bazı Ukraynalı'lar tarafından hakaret olarak algılandığının ve ülkenin egemenliğine saygısızlık olduğunun farkındaydı. 

8. Yeryüzünün En Derin Metro İstasyonu Ukrayna”dadır 

Sviatoshynsko — Brovarska hattındaki Arsenalna istasyonu yerin 105.5 metre altında Dünya'nın en “derin” istasyonudur. 

9. Kiewin Meşhur Khreshchatyk Caddesi 

Ukrayna başkenti Kiev'in ana caddesi Khreshchatyk Caddesi dünyanın en kısa fakat en geniş ana arteri olarak anılmaktadır. Yalnızca 1,2 km uzunluğunda olan fakat hatırı sayılır bir genişliğe sahip bulvar İkinci Dünya Savaşı'nda yok edilse de şehrin odak noktası haline gelmiştir. 

Başkent'teki Khreshchatyk Caddesi görülmesi gereken yerler arasındadır. 

10. Kiewden Bahsetmişken 

Hayır,“Chicken Kiev” yemeği Kiev'den gelmiyor. Fransız Mutfağı'ndan etkilenen Rus aristokratlar (o tarafından doğuya o19.Yüzyılda (o getirildiği düşünülen bir Fransız tarifi olduğu düşünülmektedir. 

11. Bir Zamanlar Avrupa'nın Ekmek Fırınıydı 

Bir diğer yanda, ekmek Ukrayna tarihinde ve Ukrayna ekonomisinde büyük öneme sahiptir. 
Ülke bir zamanlar güçlü tarım endüstrisiyle Avrupa'nın ekmek firını olarak bilinirdi. 
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12.Tarihte Önemli Olaylara Tanıklık Eden Bir Ülke 

Tarihinde bir çok kez yıkıma uğramış 

olan Ukrayna 1945'de Churchill, Stalin ve Roosevelt”'in savaş sonrası Avrupa'sını tartıştığı Yalta Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır. Bugün Kırım sınırları içerisinde yer alan Yalta, ülkenin Dış İlişkileri tarafından seyahat edilmesi tavsiye edilmeyen bölgeler arasına alınmıştır. 

13. Çernobil ve Hayalet Şehirler 

Ülkemizde de uzun süre etkilerinin gözlemlendiği Çernobil Faciası Ukrayna'da gerçekleşmiştir. Bölgedeki terkedilmiş “hayalet” şehirleri, sorumluluğu kabul etmeniz durumunda profesyonel tur ve gezilereşliğinde gezebilirsiniz. 

Çernobil faciasından sonra bölge resmen hayalet şehir haline gelmiştir. 

14. Kafeler Diyarı Lviv 

Lviv dünyada kişi başına en çok kafe düşen şehirdir. 

15. Gaz Lambası ve Ukrayna 

Dünyada ilk gaz lambası Lviv'de kullanılmıştır. Gasova Kampa adlı kafe ise adından da anlaşılacağı üzere, icadın yapıldığı binada hizmet sunmaktadır. 

16. Peki Bu Resim Tanıdık Mı? 

Instagram”da ve seyahat portallarında sıkça rastladığımız “ Aşk Tüneli — The Tunnel of Love” fotoğrafı Kleven şehri etrafındaki ormanlarda çekilmektedir. Bu tren yolu bir fabrikaya ait özel bir hat olarak çalışmaktadır. 

Instagram'da sıkça rastladığımız bu güzel manzara Ukrayna'da bulunan “Aşk Tüneli”dir. 

17. Dünya'nın En Büyük Uçağı Kiev'de Üretilmiştir 

88.4 metre kanat genişliği ve 640,000 kg ağırlık ile Kiev'de üretilen Antonov An-225 Mriya modeli uçak dünyanın en geniş uçağı ünvanına sahiptir. 

18. Büyük Bir Askeri Güç 

Sovyet Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'nın hemen arkasında Avrupa'nın en büyük ikinciordusuna sahiptir. 

19. Kayak Cenneti 

Kayakseverler tarafından sıkça bahsedilen tesislere sahiptir. Karpat dağlarında yer alan Bukovel ise 55 km uzunluk ve 15 liftile bu hatrı sayılır tesisler arasında yerini almaktadır. 

Bukovel Kayak Merkezi, Ukrayna'nın önemli pistlerinden birisine sahiptir. 

20. Kahraman Başkent 

1941 yılında Kiev, Hitler ve Nazi ordusuna karşı yaptığı savuna sayesinde Sovyet Birliği 
tarafından 1965yılında “kahraman” statüsüne layık görülmüştür. Şehir Hitler tarafından ele geçirilip 600.000 asker esir olarak alınsa da, Kiev savunması büyük öneme sahiptir. 

21. Paskalya Bayramına Çok Önem Verirler 

Ülkenin farklı bölgelerinin paskalya yumurtalarının dekorasyonu konusunda çok farklı tarzları ve stilleri olduğunu görebiliriz. Sovyet rejimi tarafından bu gelenek yasaklansa da Kuzey ve Güney Amerika'da Ukraynalı göçmenler tarafından devam ettirilmektedir. 

22. Müzisyenlere İlham Veren Bir Kültür 

Geroge (o Gershwin'in meşhur Summertime parçası eski bir Ukrayna ninnisinden esinlenilerek ortaya çıkmıştır. 

23. Sovyet Kalıntılarını Her Yerde Görmek Mümkündür 

Komünist sembol ve cadde isimleri 2015 yılında yasaklansa da 16 metrelik kılıcı, kalkanı ve 62 metreboyuyla “Mother Motherland” heykeli gibi bir çok İkinci Dünya Savaşı anıtlarını her yerde görmek mümkündür. 
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Neredeyse tüm şehirden görülebilen Mother Motherland yani “Anavatan” heykeli, önemli Sovyet kalıntıları arasındadır. 

24. Ukrayna Sahillerinde Deniz Keyfi 

Dalgasız ve sakin sularıyla Karadeniz kıyılarındaki Ukrayna şehirleri tatilciler için vazgeçilmez sahiller arasında yer almaktadır. Belki bu kıyılar Ukrayna turunuza eklemek istediğiniz lokasyonlar arasına girebilir. 

Karadeniz kıyısındaki komşumuz Ukrayna'da deniz manzarası 


25. Zengin bir Siyasi Tarihe de Sahiptir 

1710, 1748 yıllarında yazılan dünyada ilk sayılabilecek anayasalar ile güçler ayrılığı gibi demokratikstandartları benimsenmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

kaynak :www.gezitta.com 
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